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Vrijheid is het niet waard om te hebben als het niet de vrijheid omvat om ook fouten te mogen maken. “Mahatma Ghandi”

	
Dankbaar

	Eenieder die ik ooit heb ontmoet, wil ik bedanken voor de bijdrage aan mijn leven. Hoe klein de rol ook is geweest en of die nou positief of negatief was. Het heeft bijgedragen aan de persoon die ik nu ben. De minder prettige momenten die ik met personen heb gedeeld zijn uiteindelijk ook een geschenk geweest, omdat ze voor mij als levenslessen hebben gediend. Mijn eigen ervaringen zijn de reden geweest voor het schrijven van dit boek. Het is geschreven om andere mensen een stukje herkenning te bieden. 

	De mensen met wie ik een prachtige vriendschap heb gehad of nog steeds heb, wil ik ontzettend bedanken. Wat is het waardevol om vrienden te hebben! Gewoon omdat er wederzijds respect is, we plezier kunnen maken en diepgaande en gevoelige gesprekken kunnen hebben.  

	Mijn familieleden wil ik het meest bedanken. Zij hebben mij de vrijheid gegeven om mezelf te kunnen ontdekken en mijn eigen weg te mogen gaan. In de puberteitsfase hebben zij het nodige met mij meegemaakt, want ik ben geen makkelijke puber geweest. Ondanks alle gebeurtenissen heb ik in die periode wel de ruimte en het vertrouwen gevoeld om mijn ervaringen te delen.  

	En dan met name met mijn moeder, die gedurende de puberjaren mijn engel is geweest. Terwijl ik dit schrijf schieten er tranen in mijn ogen. Zittend in het huisje dat ik voor twee weken in Egmond aan Zee heb gehuurd, zie ik de zon vanaf links in de vroege ochtend op mijn gezicht schijnen. Ik kijk vervolgens naar rechts en zie een hartje in een decoratiestuk dat mij nog niet eerder is opgevallen. Waardoor ik spontaan een glimlach op mijn gezicht krijg. 

Mijn vader, die mij op negenentwintigjarige leeftijd weer in huis heeft genomen, zodat ik mij kon focussen op datgene wat ik in deze wereld te bieden heb. Tijdens deze periode van samenwonen heeft hij mij de kracht geleerd om me uit te spreken en te gaan staan voor datgene wat uit mijn hart komt.

Mijn oudere broer, die mij in de adolescentiefase stapsgewijs de weg heeft gewezen en met wie ik vele mooie, dankbare en ook leerzame momenten heb mogen beleven. Uiteindelijk heeft hij mij op het juiste moment de ruimte gegeven om mijn eigen weg te kunnen gaan. 

Mijn broertje, die mij loyaliteit heeft geleerd, simpelweg door de persoon te zijn die hij is. Hij heeft mij doen inzien dat je kunt leren van de fouten van een ander, om ze vervolgens zelf niet te maken. Hij laat ook zien dat hij wijze en onafhankelijke keuzes maakt en daarmee aansluit bij zijn innerlijke waarheid.

Daarnaast wil ik de mensen bedanken die ik dagelijks op straat tegenkom. Het geeft mij telkens de mogelijkheid om bij mijzelf na te gaan hoe ik me op dat moment voel, wat eventueel de aandacht vraagt en of ik echt in het moment aanwezig ben. 

Als lezer van dit boek wil ik je bedanken voor de tijd die je neemt om het verhaal van mijn geboorte tot aan mijn zestiende levensjaar te lezen. Iedereen heeft zijn eigen unieke verhaal, en dat kan niet vergeleken worden met het levenspad van een ander. Wel kunnen er overeenkomsten zijn, en mocht je op de een of andere manier ondersteuning uit mijn boeken kunnen halen, dan ben ik daar erg dankbaar voor.

Dankbaarheid als kracht. Hoe dankbaarder je bent, hoe meer dingen je zullen verwonderen om oprecht dankbaar voor te kunnen zijn. “Silvano Miskotte”

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	
Voorwoord

	Ik herinner me nog hoe bijzonder de sessies met Silvano waren. Allereerst omdat hij op zijn leeftijd al zo gedreven was om een innerlijk proces met zichzelf aan te gaan. Toegewijd aan zijn eigen leerweg om los te komen van beperkende overtuigingen en patronen uit het verleden. Dat had ik nog niet vaak in de praktijk gezien. In het eerste contact was ik onder de indruk van zijn vastberadenheid. Hij heeft een hele fijne energie en dit geeft mijn werk als therapeut / coach een extra dimensie. Het zorgde tijdens onze gesprekken voor een prettige verbinding. Hij pikte alles gelijk op, alsof hij alleen maar hoefde te herinneren. 

	Vastbesloten sprak hij gelijk af om acht sessies te boeken. Ik herinner me een natuurlijke flow tijdens onze ontmoetingen. Dat heb ik zelden op dat level ervaren. Tijdens de sessies was er veelal sprake van synchroniciteit, waardoor we elkaar snel begrepen.  

	Daarom is Silvano mij altijd bijgebleven. Ik vind het mooi om te zien dat hij en andere jongvolwassenen bezig zijn met persoonlijke groei en het creëren van meer bewustzijn in het dagelijks leven.   

	De puurheid en kracht van hem kunnen anderen inspireren om jongeren te brengen tot hun eigen puurheid, geloof in zichzelf en het gaan staan in de eigen kracht. In zijn boek laat hij zien dat hij de volledige verantwoording bij zichzelf legt, zonder te projecteren op de buitenwereld. Dat hij uiteindelijk zijn eigen waarheden onderzocht heeft, en daarbij niet de schuld aan anderen geeft. Dat is enorm moedig. Dit boek is hoopvol en leerzaam voor veel jongeren. Bovendien kan het jou kracht geven, en inzicht dat er heel veel mogelijk is. Dat alle wijsheid al in onszelf aanwezig is, ook al zijn de omstandigheden niet altijd ideaal.  

	Ik ben blij dat ik Silvano heb ontmoet, en dat we elkaar nu inspireren om andere mensen ondersteuning te bieden in hun proces. Het is altijd fijn om iemand met dezelfde gedrevenheid te kennen en in het netwerk te hebben. Eenieder heeft zijn of haar eigen kwaliteit en door daar de aandacht op te focussen is het mogelijk dat steeds meer mensen vanuit hun kracht kunnen leven. 

	Dat gun ik jou als lezer. 

	20 december 2020 

	Monique Stamsnijder 

	Therapeut / Coach

	 

	 

	
Vrijheid
 

	Vrijheid staat voor mij gelijk aan volledigheid waarin er ruimte is voor blijheid en ook boosheid. 

	Vrijheid is voor mij gelijk aan vredigheid waarin er ruimte is voor gelijkheid en veelzijdigheid. 

	Vrijheid is voor mij het ervaren van de eenheid waarin er ruimte is voor ieders kwaliteit en eigenheid. 

	Vrijheid is voor mij ook gezelligheid waarin er ruimte is voor zowel gekkigheid als zaligheid. 

	Vrijheid is voor mij gelijk aan vanzelfsprekendheid waarin er ruimte is voor onvolmaaktheid en zelfverzekerdheid. 

	Vrijheid is voor mij verantwoordelijkheid waarin er ruimte is voor gepassioneerdheid en verbondenheid.  

	Vrijheid is voor mij hetzelfde als roodheid waarin er ruimte is voor verlegenheid en verliefdheid. 

	Vrijheid, vrijheid, vrijheid! 

	Is het woord zelf al niet volmaaktheid?

 Silvano Miskotte 2020 

	 

	 

	
Inleiding

	De eerste levensjaren zijn voor mij een vrolijke en plezierige tijd geweest. Dat zie ik terug op alle foto’s van de fototijdlijn. Die tijdlijn heb ik gemaakt om meer inzicht te krijgen in mijn verleden, om vervolgens dit boek te kunnen gaan schrijven. Nu kan je denken: ja, je hebt vast en zeker alleen maar leuke foto’s. Nou nee, en dat zal je wel gaan merken in het tweede hoofdstuk, waarvoor ik foto’s heb gevonden waar ik niet zo gelukkig op sta. Maar op afbeeldingen van mijn eerste vijf levensjaren is te zien dat ik een fijne tijd heb gehad, en volgens mijn ouders is dat ook het geval geweest. Zij omschrijven mij als een vrolijke jongen die altijd zijn eigen weg ging. Ik kon heel goed op mijzelf zijn, en zolang ik kon spelen vermaakte ik me wel. Spelen met de simpelste dingen, zoals kinderen dat vaak kunnen doen. Als ik terugdenk aan die tijd krijg ik een gelukkig gevoel. 

	Toen ik drie jaar was gingen wij verhuizen naar een andere wijk. In de straat waar wij kwamen te wonen woonden veel kinderen en er was altijd wel iemand om samen mee te spelen. Ik was als kleine jongen heel duidelijk in wat ik wel en niet wilde. Ik vond het bijvoorbeeld verschrikkelijk om zomaar opgepakt te worden en mijn ouders vertelden aan de kinderen die dat van plan waren, dat het een goed idee was om mij met rust te laten en me vrij te laten rondlopen. Pakten ze mij wel op, dan kon het zijn dat ik heel boos zou worden en dat ik die persoon voor een tijdje niet meer hoefde te zien. Ik kon er ook niet zo goed tegen als er grapjes over mij werden gemaakt. Ik nam die heel serieus.  Toen iemand uit de buurt een keer een grapje dacht te maken over mij viel dat direct verkeerd en liep ik meteen boos naar binnen, om daar dan maar te gaan spelen. Ik hoefde die persoon niet meer te zien en het maakte niet uit of mijn ouders of broer mij probeerden over te halen om toch weer buiten te gaan spelen. Het verschilde wel per keer hoelang het duurde voordat ik niet meer boos was op die andere persoon. Het had in ieder geval geen zin om te proberen mij op andere gedachten te brengen. Als ik niet het gevoel had dat ik me vrij kon bewegen en met respect behandeld werd, dan hoefde ik even niks met die persoon te maken te hebben. Dit was voor mij als kleine jongen een leerproces, waarin ik gelukkig de vrijheid en ruimte kreeg van mijn ouders. Zij hebben in de beginjaren goed aangevoeld wat voor benadering ik in de verschillende situaties nodig had. 



	
Hoofdstuk 1 
De eerste jaren

	
Een vrolijke, ontdekkende en vrije fase.

	 

	De eerste dag naar de peuterspeelzaal, dat brengt spanning met zich mee. Bij binnenkomst valt me op dat het gebouw een aparte geur heeft, die ik nog nooit eerder heb geroken. Aan de hand van mijn vader kijk ik voorzichtig om mij heen. Ik weet niet zo goed of ik hier wel wil zijn, maar gelukkig is mijn vader met mij mee. Hij vraagt aan de juffrouw of hij nog even mag blijven totdat ik me volledig op mijn gemak voel. Even later gaan we buiten met alle kinderen een groepsfoto maken. Op het moment dat de foto genomen wordt kijk ik snel even naar achteren om te kijken of mijn vader nog wel aanwezig is. 

	Eenmaal weer in de klas heeft hij in de gaten dat ik het vanaf hier zonder hem kan en hij zegt gedag. Ik krijg een kus op mijn wang en hij vertelt dat hij me vanmiddag komt ophalen. Rustig kijk ik om mij heen naar de spelende kinderen, naar wat zij allemaal aan het doen zijn. Na het spelen gaan we aan een ronde tafel zitten en de juf vertelt dat we onze broodtrommels en drinkbeker tevoorschijn moeten halen. De spanning is inmiddels weggezakt en ik voel me al wel op mijn gemak in de groep. Het zijn leuke kinderen en het is een lieve juf. Ik krijg de ruimte van haar om langzaam aan de groep te kunnen wennen. Het voelt als een prettige eerste kennismaking met de peuterspeelzaal.  

	Die peuterspeelzaal is een prettige periode geweest, en ik mag nu alweer naar de kleuterklas. Voor het eerst naar de echte school. Hoe spannend is dat! Nog meer kinderen en nog meer mogelijkheden om te spelen. Ja, dat vind ik wel leuk. Op de klassenfoto’s die ik nog heb van de eerste twee jaren kleuterklas is te zien dat ik me vrij voel om mezelf te zijn. Op de eerste foto zit ik in mijn neus te peuteren en op de tweede kijk ik als enige van de klas de andere kant op, met mijn armen over elkaar. Ik zit op de voorste rij en ik kijk mijn klasgenoot aan die rechts naast mij zit. Op de foto kan ik alleen de zijkant van mijn gezicht zien en ik kan me niet meer herinneren of ik nou boos of geïnteresseerd naar mijn klasgenote aan het kijken ben. Dat ik lekker doe waar ik zin in heb, is voor mij wel duidelijk. Dit is ook terug te zien aan de foto’s van het verjaardagsfeest van mijn kleuterjuf, en het klopt ook met het gevoel en de herinneringen die ik aan dat verjaardagsfeest heb overgehouden. 

	De verjaardag wordt gevierd in het bos en alle kinderen uit de klas zijn aanwezig. Het zonnetje schijnt door de bomen en op deze mooie lentedag heb ik zin in de verjaardag van onze juffrouw. Er zijn ook veel ouders meegekomen om te helpen. Mijn vader is er ook bij, en dat geeft mij een prettig gevoel. Wat we vandaag precies gaan doen weet ik niet en ik laat het maar gewoon gebeuren. Nieuwsgierig sluit ik aan in de lange rij die door mijn klasgenoten wordt gevormd. We worden verwelkomd door een piraat met een zwarte ooglap voor een van zijn ogen. Staand in het midden van de rij kijk ik hem aandachtig aan, om goed te kunnen horen wat wij allemaal gaan doen. Als hij zegt dat we allereerst gaan dansen, begint het enthousiasme te komen. Nadat hij is uitgepraat mogen we zelf een plekje op het gras kiezen. Snel ga ik vooraan staan, want ik wil goed kunnen zien hoe de dans moet. De piraat doet alle danspasjes voor en als wij denken dat we mee kunnen doen, mogen we met hem mee dansen. 

Iedereen staat door elkaar heen en ik lijk de rest van de klas vergeten te zijn. Het is alleen de dans en ik. Al mijn energie gooi ik erin en het kan voor mij niet lang genoeg duren. Ik voel me fantastisch! Gelukkig vindt de dans in de schaduw plaats, maar na een tijdje raak ik toch wel een beetje vermoeid. Het komt dan ook goed uit dat we nu wat anders gaan doen. De piraat is ons een verhaal aan het vertellen over een schatkist. Met die kist in zijn hand maakt hij mij er toch wel nieuwsgierig naar wat erin zou kunnen zitten. De piraat opent de kist en ondanks dat ik verlegen ben en rode wangetjes heb durf ik wel vooraan te gaan staan om te kijken wat er in de schatkist zit. Het zijn kleine doosjes waar snoepjes in zitten. Nadat we hebben genoten van het schatkistje gaan we met onze juf nog een andere dans doen. In twee rijen, die tegenover elkaar staan, wordt er een pad gevormd, twee aan twee mogen wij om de beurt over dat pad van links naar rechts dansen. De ouders zijn aan het klappen en zingen en de klasgenoten zingen zachtjes mee. De klasgenoot tegenover mij en ik zijn nu aan de buurt. We dansen met onze gezichten naar elkaar toe en laten ons linkerbeen steeds weer aansluiten op het rechter. Zijwaarts leggen we het pad af. Het zonnetje schijnt tussen de bomen door op mijn gezicht en met een brede glimlach voer ik de dans uit. Met de handen in de zij, mijn hoofd hooggeheven en de borst vooruit, dans ik samen met mijn klasgenoot naar het einde van de twee rijen. Nadat iedereen is geweest is het tijd om broodjes te gaan bakken en mijn vader helpt mij hier gelukkig mee. Hij geeft me de stok die we hebben meegenomen en samen doen we het deeg op de voorkant ervan. In een kring staan wij om het kampvuur heen en het duurt even voordat het brood gaar is en een mooie bruine kleur heeft. Hierdoor kan ik even bijkomen van de activiteiten die er tot nu toe zijn geweest. Zodra het broodje klaar is beleg ik hem met boter en bastaardsuiker en dat smaakt heerlijk. Als afsluiter is er binnen nog een voorstelling. Met wat snoepgoed zitten we enigszins uitgeput op de bankjes te kijken naar de voorstelling. Eenmaal weer in de auto terug naar huis kijk ik terug op een prachtige dag.

De twee jaar in de kleuterklas bevalt mij goed. Ik kan spelen en ik heb leuke klasgenoten. Van mijn ouders en juf krijg ik de vrijheid en ruimte om spelenderwijs te leren, in mijn eigen tempo, en wanneer ik er klaar voor ben kan ik nieuwe dingen leren. De verjaardagspartijtjes van de kinderen van school zijn altijd een feest en op mijn eigen verjaardag doen we leuke spelletjes in het bos. Maar tijdens een van die spelletjes loop ik boos weg van de rest, aangezien ik graag aan de beurt wil zijn. Het is mijn verjaardag, dus ik bepaal wanneer ik aan de beurt ben. Mijn moeder zegt dat het netjes is dat vriendjes en vriendinnetjes eerst gaan. Ze legt uit dat het normaal is om gasten voor te laten gaan. Ik ben het er niet mee eens en loop weg. Op deze manier hoeft het voor mij niet. Schuin vanachter een boom kijk ik op een afstandje toe hoe mijn vriendjes en vriendinnetjes bezig zijn met de activiteit en samen veel plezier hebben. Ze zijn aan het zaklopen en het ziet er leuk uit. Mijn boosheid zakt langzaam weg en ik loop terug naar de groep. Helaas is iedereen al geweest en heb ik het spelletje gemist. Mijn moeder besluit dan om samen met mij te gaan zaklopen. Ik kijk lachend achterom, want ik ben dik van haar aan het winnen. Tevreden leg ik de zak weg en met een glimlach loop ik naar mijn vriendjes en vriendinnetjes.  

	 

	
Hoofdstuk 2 
Trauma en het geschenk
 

	Ik zie er ontzettend tegen op.

	

Met zijn drieën hebben we een heerlijke vakantie gehad. Mijn moeder, broer en ik zijn naar een camping in Nederland geweest. Mijn vader is niet meegegaan, want de laatste tijd zit hij niet zo lekker in zijn vel. De vrijheid in de zomervakantie bevalt mij zo goed dat ik er nu tegen opzie om weer naar school te moeten gaan. Wat heb ik samen met mijn moeder en broer genoten op de camping, waar ik mij volledig vrij heb gevoeld. Nu ben ik weer thuis en over twee weken begint school alweer. Mijn humeur is het tegenovergestelde van hoe ik mij op de camping heb gevoeld. Het gevoel van vrijheid en blijheid lijkt een eeuwigheid geleden te zijn en ik weet niet zo goed hoe ik moet omgaan met mijn frustratie en boosheid. In de week voordat school weer begint, besluiten mijn ouders om samen met mij naar een gedragstherapeut te gaan. De ondersteuning van deze therapeut vind ik fijn. Het geeft mij rust, en ik vind het ook prettig dat ik thuis de ruimte krijg van mijn ouders. Zij krijgen de opdracht mee naar huis om bij te houden hoe ik mij elke dag gedraag.  

	Zaterdag 16-8-1997
Heel goed geluisterd in de winkel. Veel geduld gehad. Hij heeft het goed gedaan bij het voetbal. Heel fijn gespeeld bij oma. Vanmorgen zijn broer niet gestoord en goed gegeten. 

Zondag 17-8-1997
Silvano heeft vandaag niet zo goed zijn best gedaan. Hij had zijn dag niet en liep zichzelf in de weg. Toch had hij bij vlagen een goed humeur en dan was hij ook lief en behulpzaam.  

Na zondag 17 augustus moet ik weer naar school en ik mag gelukkig nog een extra jaar in de kleuterklas blijven. Ik zit op de grens om wel of niet over te gaan naar groep 3, omdat ik net na de zomervakantie zes jaar word. Maar spelen is het liefste wat ik doe en er wordt besloten dat ik nog een extra jaar in de kleuterklas mag blijven. Ik kom wel bij een nieuwe juffrouw in de klas, maar dat vind ik prima. De eerste dagen op school merk ik dat ik het toch niet zo erg vind om daar te zijn. De frustraties waar ik aan het einde van de schoolvakantie last van had, lijken te zijn verdwenen.

Dinsdag 19-8-1997
Vanmorgen heeft Silvano goed gegeten. Hij is op school gevallen en heeft zijn zij pijn gedaan. Silvano heeft thuis goed geluisterd met binnenkomen en eten. Hij heeft ook even lekker binnen gespeeld in zijn eentje. (hij was buiten gepest door een buurtgenoot).  

Dinsdag 26-8-1997
Vanmorgen goed geluisterd voor het naar school gaan. Tussen de middag goed gegeten. Voor het naar bed gaan was hij heel druk. Dat was vermoeiend voor beiden.

Het naar school gaan vind ik leuk en ik heb er weer plezier in. Het extra jaar in de kleuterklas bevalt mij goed, want ik kan lekker spelen. 

Donderdag 4-9-1997
Silvano luistert steeds beter en hij kan beter kleuren en schrijven. Hij kan nu ook beter tegen grapjes. Hij gaat wel tijdens het buitenspelen af en toe schoppen en dat is niet leuk voor de anderen. Morgen gaat hij voetballen. 

Drie dagen geleden ben ik zes jaar geworden en hopelijk leer ik het snel af om anderen tijdens het spelen te schoppen.

Vrijdag 12-9-1997
Silvano was tussen de middag lief en rustig. Bij het voetbal heeft hij veel plezier en luistert goed. Hij heeft netjes zijn spulletjes opgeruimd. Als hij buiten is schreeuwt hij nog te vaak. Toen hij naar bed ging bleef hij even doorzeuren. 

De bovenstaande notities zijn alle aantekeningen die in het dagboek staan. Na de laatste notitie van vrijdag 12 september is er geen opmerking meer gemaakt. 

Het begin van het schooljaar heeft een goede start gehad en ik voel mij lekker in mijn vel zitten. Mijn derde jaar in de kleuterklas doet mij tot nu toe goed en ik haal veel plezier uit het spelen. Ik voel me vrij in mijn doen en laten. Met mijn vader gaat het wel steeds iets slechter. Ondanks dat hij zich niet zo goed voelt blijft hij mij wel fanatiek helpen met het voetbal. Hij weet hoe leuk ik het vind om op het veld te staan. 

Acht maanden later hebben wij in mei pinksterviering op school en dat feest zorgt voor een andere gemoedstoestand.

Tijdens de pinksterviering loop ik samen met een klasgenoot voorop, want wij spelen de bruid en bruidegom. Ik houd haar hand stevig vast en ik voel me niet helemaal lekker, maar ik kan nergens naartoe met dit gevoel. Mijn gezicht lijkt op een zure pruim en ik trek de hand van mijn klasgenoot nog wat dichter naar mij toe. Uit onmacht probeer ik veiligheid te zoeken en het liefst ren ik gewoon weg. Laat mij maar lekker spelen en laat me mijn eigen gang maar gaan. Alle aandacht van de mensen, ik weet er geen raad mee. 

Wanneer word ik uit deze ellende bevrijd? Is er iemand die mij hieruit kan halen? Andere kinderen en ouders lachen en hebben plezier. Zien zij dan niet dat ik dit helemaal niet leuk vind? Eigenlijk wil ik schreeuwen, maar dat durf ik niet. Ik doe maar gewoon wat er van mij gevraagd wordt.  Waarom moet ik nou de klassenoudste zijn? Hier heb ik helemaal niet om gevraagd! Ik wil geen bruidegom van het pinksterfeest zijn. De moed zakt me in mijn schoenen en waar ik in het begin nog mijn hoofd omhoog had staan, zakt het steeds verder naar beneden. Het normaal gesproken kleine rondje om de school heen lijkt nu een eeuwigheid te duren. Elke stap die ik zet is vermoeiend en er komt maar geen einde aan. Er worden constant foto’s gemaakt en voor mij hoeft dat echt niet. Ik loop onder die stom versierde boog, die twee klasgenoten aan de zijkant vasthouden, waardoor ik samen met de bruid in het middelpunt van de aandacht sta. Met zware benen en een knoop in mijn maag beweeg ik mij voort. Ik kan geen kant op, ik voel mij gevangen, gevangen in mijn eigen lichaam. We lopen naar het schoolplein, waar wij moeten dansen onder de meiboom. Het moment dat we door de schoolpoort lopen voelt als een kleine bevrijding. Gelukkig gaan alle kinderen dansen en daardoor wordt de aandacht verdeeld. Voor even kan ik opgelucht ademhalen. De dans is afgelopen en dit hebben wij mooi gehad. We lopen weer naar binnen en ik denk dat het over is.

Maar de pinksterbruid en ik moeten vooraan in de klas gaan zitten, op een stoel die op de tafel staat. Kan het nog erger, vraag ik mezelf af. Mijn moeder staat aan de andere kant van het klaslokaal en is foto’s van iedereen aan het maken. Het liefst spring ik van de tafel af en loop ik naar haar toe. Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Wanneer is deze ellende voorbij? Zittend op de stoel die op een tafel staat stijgen de pinksterbruid en ik boven iedereen uit. Ik weet mij geen houding aan te nemen en opnieuw krijg ik het gevoel dat ik wil schreeuwen. Misschien zou dat mijn bevrij ding zijn, maar ik durf het niet. Er zijn zo veel mensen en het lijkt of zij allemaal plezier hebben. Waarom kan ik dat dan niet? Ik ben op zoek naar veiligheid, naar een plek waar ik me vertrouwd en vrij voel. Mijn voeten, die eerst op de tafel stonden, bungelen nu voor de tafel en mijn hoofd, dat in het begin nog eventjes rechtop stond, hangt nu naar beneden. Ik accepteer de lijdensweg en hoop maar dat het snel voorbij is. Mijn gedachten worden mijn veilige haven en ik sluit me af voor de buitenwereld. 

Eenmaal thuis wil ik zo snel mogelijk het hele pinksterfeest vergeten en ik ga maar weer lekker spelen. Doen wat ik leuk vind, zonder dat ik van iemand iets moet doen wat ik helemaal niet wil. De frustraties die ik aan het einde van afgelopen zomer had, zijn weer terug, en ik weet niet goed hoe ik moet omgaan met de boosheid die ik vanbinnen voel. 

Het gaat intussen nog steeds niet helemaal lekker met mijn vader. Sterker nog, de situatie is verslechterd en hij heeft verteld dat hij voor negen weken opgenomen zal worden in een centrum voor mensen met depressieve klachten. Ik begrijp er niet veel van. Ik vind het alleen heel gek dat mijn vader alleen in het weekend bij ons thuis is en dat hij zondagavond weer op de bus stapt om daarna met de trein naar het opnamecentrum te gaan. Ik ben boos en verdrietig tegelijk. Ik wil helemaal niet dat mijn vader op zondagavond steeds weer weggaat. Waarom kan hij niet gewoon blijven? Het doet me pijn en ik weet niet goed hoe ik met deze teleurstelling moet omgaan. Maar zodra het weer vrijdagavond is ben ik de pijn vergeten en ben ik weer hartstikke blij dat hij weer voor even thuis is.  

De ouders van een goede schoolvriend zijn bekend met de situatie van mijn vader. Het is een lief en zorgzaam gezin, waar ik altijd met plezier naartoe ga om te spelen. Ik word uitgenodigd om met zijn familie mee te gaan op vakantie naar Vlieland. Mijn ouders vinden dit een goed idee, en ik hoef hier niet lang over na te denken en zeg meteen 'ja'. Er wordt afgesproken met mijn ouders dat wanneer ik me niet  goed voel en heimwee krijg, ik elk moment de mogelijkheid heb om weer naar huis te gaan. Mijn moeder kan mij dan gewoon ophalen, en dat geeft iedereen een rustig gevoel. 

In de auto op weg naar Vlieland ontstaan de kriebels al in mijn buik. Ik weet niet precies wat ik kan verwachten, maar ik heb er zin in. Het is wel even wennen om als zesjarige jongen weg te zijn van huis, zonder mijn ouders en mijn broer. Gelukkig voel ik me op mijn gemak bij mijn vriend en zijn familie. Die is groter dan de mijne. Er zijn nog twee oudere broers en een oudere zus. We zijn dus met ons zevenen op pad, en eenmaal aangekomen bij de boot die ons naar Vlieland zal brengen, voel ik de vrijheid op mij afkomen.  De heerlijke frisse wind zorgt ervoor dat ik me als een vis in het water voel. De familie weet goed wat mijn behoeften zijn en geeft mij daarom de ruimte die ik nodig heb.  

Mijn vriend en ik hebben de grootste lol en ‘s avonds slapen we dan ook bij elkaar in dezelfde tent. We houden ons bezig met veel verschillende activiteiten, zoals spelen in de duinen, schelpen zoeken, zwemmen in de zee, vliegeren en spelen op het wad of op het strand. Mijn geluk kan niet op, en ik voel me vrij en blij. Tussendoor heb ik af en toe wel heimwee, maar niet zo erg dat ik naar huis wil. Ik heb het daarvoor te goed naar mijn zin. 

De vakantie vliegt dan ook voorbij en voordat ik het weet zijn we terug op de boot richting het vasteland, waar mijn moeder me staat op te wachten.  

In de auto vertel ik haar over de avonturen die wij op Vlieland hebben beleefd en dat ik het heel leuk heb gehad. We zijn onderweg naar het centrum waar mijn vader doordeweeks verblijft. Het is vrijdag en hij mag dit weekend weer naar huis. Ik vind het spannend om hem weer te zien en ik kan niet wachten om mijn avonturen te vertellen. Ook ben ik bang, want ik vind het eng om mijn vader daar op te halen. In mijn gedachten is het gebouw waar wij hem gaan ophalen een donkere plek, waar ik liever niet kom. Het is de plek die voor mijn gevoel mijn vader van mij heeft afgenomen. Eigenlijk ben ik heel boos op het centrum en weet ik niet goed hoe ik met de situatie moet omgaan. Ik voel onmacht, en het besef dat ik er niks aan kan doen maakt me verdrietig. Eenmaal aangekomen vergeet ik de gedachten die ik over de plek heb en ben ik superblij om mijn vader weer te zien. Hij heeft een lach op zijn gezicht en ontvangt mij in zijn armen. Ik druk mijn gezicht tegen het zijne aan, dat mij een vertrouwd en warm gevoel geeft. Voordat ik de auto in stap kijk ik nog even naar het opnamecentrum. Het ziet er anders uit dan hoe ik het mij in mijn gedachten verbeeldde. Het is een rustige plek in het bos en het geeft mij ineens een prettig gevoel dat mijn vader daarheen gaat. Met een tevreden gezicht stap ik de auto in. Zittend op de achterbank op de terugweg naar huis zeg ik niet veel. Het is goed zo, ik ben blij dat mijn vader weer mee naar huis gaat. De verhalen over Vlieland vertel ik later wel.  

Dat mijn vader depressief is, is heel vervelend voor hem en voor het gezin. Als jongen van bijna zeven jaar oud weet ik er ook niet goed mee om te gaan. Ik ben daarom blij dat mijn ouders mij het vertrouwen hebben gegeven om met de familie van mijn vriend mee op vakantie te gaan. Het is voor mij een heerlijke vakantie geweest, waarin ik even lekker kon uitwaaien en de situatie rond mijn vader even kon vergeten. Vergeleken met de nachtmerrie van de pinksterviering is de vakantie naar Vlieland met mijn vriend en zijn familie een groot geschenk geweest. Dat heeft er uiteindelijk ook voor gezorgd dat mijn liefde voor zon, zee en strand is geboren.  

	
Hoofdstuk 3 
Schoolkind

	
     De vakantie zit er alweer op en het einde van de negen weken opname van mijn vader komt in zicht. Dit geeft mij de kracht en positieve energie om het nieuwe schooljaar van start te gaan.
 

	Het is spannend om voor de eerste keer naar de kant van het schoolgebouw te gaan waar de oudere kinderen les krijgen. De overgang naar groep 3 betekent dat ik nu ook op het grote schoolplein mag gaan spelen, en dat vind ik prachtig. Ik ga het schooljaar lekker van start en een aantal weken verder ben ik al aardig gewend aan de nieuwe manier van naar school gaan. We hebben een leuke klas en ik ben blij met onze juffrouw. Het is een lieve juf, die mij de nodige ruimte en vrijheid geeft. Buitenspelen blijft mijn favoriete moment van de dag, maar ik merk dat ik de meeste lessen ook leuk vind. Het schooljaar in groep 3 gaat snel voorbij en ik voel me prettig in de klas. Het jaar heeft voor een goede basis gezorgd, waardoor ik op een fijne manier naar groep 4 ga.

	Altijd vrolijk komt Silvano binnen. Hij heeft zin om aan het werk te gaan. In de klas speelt hij met name met de jongens, maar ook wel met de meisjes. Met de verschillende opdrachten gaat Silvano altijd direct aan het werk. Hij stoort zich soms aan de kinderen in zijn omgeving, maar meestal werkt hij geconcentreerd. Zijn tempo is hoog en het werk ziet er netjes uit. Hij werkt graag samen met andere kinderen, wel moet iedereen zich aan de afspraken houden. Silvano is motorisch erg sterk, hij heeft veel plezier in het bewegende deel van de dag. Silvano heeft bij het schriftelijke werk soms een erg negatief zelfbeeld. Alles is dan goed, maar hij zegt dat het wel fout zal zijn. Later in het jaar lukte het om daar met humor overheen te komen (groep 3, getuigschrift). 

	
De juffrouw uit groep 3 gaat gelukkig met ons mee naar groep 4. De meeste vakken gaan goed, waardoor ik het jaar in een rustig tempo ben begonnen.  

	De juf komt met het idee om een voorstelling te geven voor de ouders van de kinderen uit de klas. Het wordt een voorstelling met handpoppen, waarbij we grote doeken moeten maken. De bedoeling is dat wij dan achter de doeken gaan zitten en met de handpoppen een toneelstuk opvoeren. Iedereen krijgt een eigen rol en wij moeten onze eigen pop maken, de tekst leren en met de hele klas de doeken maken. De doeken worden geschilderd, zodat er een achtergrond is die aansluit bij het verhaal van de handpoppen. Er worden drie verschillende doeken gemaakt. Een ervan komt tegen de muur aan de achterkant van het klaslokaal te hangen. Een meter daarvoor komt het tweede doek, dat iets kleiner is dan het eerste. Het kleinste en daarmee laatste doek komt op een meter van het tweede vooraan te staan. Tussen de doeken in is er ruimte gemaakt om ons te kunnen bewegen. In deze tussenruimtes kunnen wij ons op onze knieën verplaatsen. De ouders kunnen ons op deze manier niet zien en alleen de hand waar de pop op zit komt boven het doek uit. Samen met drie klasgenoten krijg ik de rol van paard. 

	Maar waarom moet ik dit doen, bedenk ik. Ik heb hier helemaal niet om gevraagd en vind het allesbehalve leuk. Wel ben ik blij dat ik geen hoofdrol heb, al moet ik met de rol van paard wel meerdere keren optreden en een tekst voorlezen. De juf doet mij hier in ieder geval geen plezier mee. Ik kijk uit naar het moment dat de voorstelling voorbij is en ik weer op mijn fiets naar huis zit. Ik hoef niet zo nodig op de voorgrond te treden. Ook al ben ik door de doeken niet zichtbaar voor het publiek, wel moet ik een stuk tekst oplezen. Het voelt voor mij gedwongen en dat is iets waar ik niet van hou. Aangezien ik het zelf niet leuk vind snap ik niet zo goed waarom ik dit moet doen. Thuis merken mijn ouders dat ik geen zin heb in de voorstelling. Ze proberen me op te vrolijken, maar dat heeft niet zo veel zin. 

	Een voor een komen de ouders naar binnen. De voorstelling gaat bijna beginnen en ik moet nu goed opletten wanneer ik ook alweer precies aan de beurt ben. Gelukkig zit ik in een groepje met drie klasgenoten, dus dat kan niet misgaan. Het is tijd voor de paarden om in actie te komen. De spanning is voelbaar in mijn hele lichaam. Iedere keer als ik ben geweest moet ik weer even tot rust komen, en gedurende de hele voorstelling kijk ik uit naar het moment dat het voorbij zal zijn. Dat de ouders mijn rode wangen niet kunnen zien is een enorme opluchting voor mij. Het benauwde gevoel is constant aanwezig en voor de laatste keer ben ik aan de beurt. Mijn stem is zacht en ik weet niet of het publiek me kan verstaan. Het maakt mij eigenlijk niet meer zo veel uit, zolang het straks maar is afgelopen. Op de fiets terug naar huis ben ik blij dat de voorstelling voorbij is en ik probeer het snel te vergeten. Mijn ouders vragen hoe het is gegaan, maar ik wil er niet te veel over vertellen. Tijdens de voetbaltraining ben ik de voorstelling alweer vergeten en heb ik gelukkig weer veel plezier met mijn voetbalvrienden.

	Silvano is een echte tweedeklasser. Hechte vriendschappen en flinke strijd staan naast elkaar. De kinderen spelen meestal graag met hem. Hij krijgt dan de leidersrol, die hij prima vervult. Soms echter wil hij even niemand om zich heen en dat is dan moeilijk. Hij reageert dan geprikkeld en komt er soms alleen niet uit. Silvano is altijd serieus met de lesstof bezig en wil dit ook van de kinderen om hem heen. Zijn werktempo ligt hoog en de verzorging is prima. Zijn zelfbeeld is positiever geworden. Hij is niet snel trots op zijn werk, maar keurt het ook niet meer zo af als hij eerder wel deed. Complimenten krijgen vindt hij moeilijk. Humor blijft een goede ingang bij Silvano (groep 4, getuigschrift). 

	Voetbal is de gehele basisschoolperiode mijn grootste passie. Met een grote poster van John de Wolf op de muur droom ik ervan om ooit in het Feyenoord shirt te spelen, in een vol stadion, en dan uiteraard te winnen van Ajax. Op jonge leeftijd ga ik voor het eerst op voetbal, terwijl ik eigenlijk nog te jong ben. Mijn teamgenoten spelen de bal niet naar mij toe, waardoor ik er alweer gauw klaar mee ben. Op deze manier heb ik er geen zin in. Ik kan dan misschien nog wel klein zijn, maar pass gewoon de bal eens naar mij. Na een jaar niet op voetbal te hebben gezeten ben ik oud genoeg om serieus genomen te worden. Het beloven fantastische jaren te worden, waarin ik met een leuk team vaak kampioen word. Samen met mijn maatje Niek sta ik achter in de verdediging. Hij en ik zijn allebei voor Feyenoord, maar de meeste andere jongens zijn voor Ajax, en een enkeling voor PSV, Twente of Heracles. Het zijn wel zware tijden als Feyenoordsupporter. Ajax is in 1998 duidelijk beter en bij iedere eerste training na het weekend moeten wij dat in de kleedkamer weer aanhoren. Maar zaterdags zorgen Niek en ik er met zijn tweeën voor dat er niemand langskomt en dat laten wij onze teamgenoten dan ook snel weten, voordat ze steeds weer zeggen dat Ajax beter is en toch wel kampioen wordt. Het jaar erop wordt het nog wat pijnlijker als Ajax in de eenendertigste speelronde thuis met zes tegen nul van Feyenoord wint. Snel omkleden dan maar en richting het voetbalveld. Dan zullen we daar wel even laten zien wie er beter is, zodat zij ook weer hun mond dicht kunnen houden, is wat er door mijn gedachten heen gaat. Ondanks dat Feyenoord dik verliest van Ajax staat mijn club al een lange tijd bovenaan. We zijn niet meer in te halen, waardoor wij al kampioen zijn. Dit verzacht de pijn van de 6-0-nederlaag. Laat ze maar hun lolletje hebben. Wij zijn dit jaar eerste geworden en dat pakken jullie niet meer van ons af.  

	Niek en ik voelen elkaar in het veld goed aan en we zorgen ervoor dat er maar weinig tegenstanders langs komen. De rest van het team maakt de doelpunten en daardoor winnen we veel wedstrijden. Het is een prachtig team met een leuke en goede trainer. Zaterdags is het altijd een feestje en na de wedstrijd een lekker patatje of snoepzakje voor vijftig cent maakt het feest compleet. Op het voetbalveld voel ik me vrij en dan ben ik volledig mezelf. Ik leef me bij de trainingen en wedstrijden helemaal in, en ik ben dan ook bloedfanatiek.  

	Op school krijgen we in groep 5 een nieuwe leerkracht. Een mannelijke leraar, en ik moet wennen aan de overgang van een juffrouw naar een meneer. Het is een grote man met een lieve uitstraling, net zoals een grote teddybeer. Buitenspelen en de gymlessen zijn de momenten waar ik tijdens de lesdagen nog steeds het meest naar uitkijk. Op de dagen dat wij gym hebben gaan we lopend naar de sporthal. Twee aan twee in een lange rij lopen wij in ongeveer vijftien minuten naar die hal. Ja, daar word ik blij van en ik vraag me op de heenweg altijd af wat we die dag zullen gaan doen. Standaard hoop ik dat we sowieso aan het einde nog even mogen voetballen. Als er niet gevoetbald wordt tijdens de gymles, dan doen we het tijdens de pauze wel op het schoolplein. Die pauzes kunnen niet lang genoeg duren en vormen dan ook mijn favoriete onderdeel van de dag.  

	In het begin van het jaar kwam Silvano heel erg schuchter op mij over. Hij zei bijna niets in de klas en als ik wat tegen hem zei, dan verschoot hij van kleur. Als ik hem bij binnenkomen een hand geef, dan zegt hij altijd heel voorzichtig ‘goeiemorgen ...’ Dit beeld van Silvano is door het jaar heen heel langzaam veranderd. Hij praat meer, durft meer in de klas en wil meer zeggen als ik hem een vraag stel. Als ik dan een beurt geef, weet hij mij vol trots het antwoord te geven. Maar in dit proces hoeft er maar een kleine kink in de kabel te komen, bijvoorbeeld als ik hem vraag iets te herhalen omdat ik het niet verstaan heb, en hij verschiet alweer van kleur. Silvano is een pientere jongen, die snel de dingen oppakt die in de klas worden besproken. Hij is dan even flink met de stof aan het worstelen, maar het doel is immer hetzelfde: hij wil het zich eigen maken. (groep 5, getuigschrift).  

Naast alle gewone vakken als Nederlands en rekenen hebben wij op onze school ook andere vakken, zoals handenarbeid, tuinkunde en schilderen, waar wij op een praktische manier bezig zijn. Tijdens het schilderen kan ik mijn creativiteit gebruiken. Het gebruiken van de kleuren van de regenboog is het liefste wat ik bij elke schildering doe. Ik vind het fijn om zo met mijn handen te werken. Het betekent dat wij niet de hele tijd in het klaslokaal zitten en dat vind ik prettig. Om nou de hele tijd in de klas te zitten en bezig te zijn met stilzitten en leren, daar heb ik niet zo veel zin in. We krijgen ook lessen euritmie. Dit is een dansvorm waarbij zowel met de armen als met de benen mooie, rustige en gelijkmatige bewegingen gemaakt worden.  

De lessen worden verzorgd door een aardige lerares, met begeleiding van een leuke pianist. Voor deze lessen moeten wij speciale schoenen aan. Het duurt dus vaak lang voordat iedereen zich heeft klaargemaakt om in de rij te gaan staan, zodat wij richting de aula kunnen lopen, waar wij de les krijgen. In groep 3 hadden wij al moeite om netjes in de rij te gaan staan en nu, in groep 6, zijn wij nog wat brutaler.  Het is weer eens raak. Enkele klasgenoten schieten niet op en zij moeten hun schoenen nog aandoen. Degenen die al in de rij staan zijn aan het duwen en trekken met elkaar en er is absoluut geen sprake van een mooie nette rij. Er wordt ons duidelijk gemaakt dat wij moeten opschieten en dat we keurig twee aan twee in de rij moeten gaan staan.  

Maar niemand lijkt te luisteren en onze leerkracht begint zich ermee te bemoeien, om ervoor te zorgen dat we opschieten. Hèhè, iedereen heeft de schoenen aan en lijkt in de rij te gaan staan. Eenmaal in die rij horen wij stil te zijn, zodat we de andere klassen niet storen en stil door de gangen zullen lopen. Maar het is een chaos en niemand luistert. Onze leerkracht wordt boos en de euritmiejuffrouw is al weggelopen naar de aula. Als wij niet kunnen luisteren, dan hoeft het voor haar niet. We zijn pas welkom in de aula als we ons rustig weten te gedragen. Tijdens de voorgaande keren dat we in een onrustige bui waren en niet wilden luisteren, was dit wel het moment dat we dat gingen doen, maar deze keer is het anders en we zijn niet rustig te krijgen.  De les gaat dus niet door en we hebben onze zin. Er wordt naar ons geluisterd en wij hebben het voor elkaar gekregen dat de les niet doorgaat. Na het gevoel van overwinning wordt het ons al snel duidelijk dat wij niet lang te lachen hebben. Het uur dat normaal gesproken is bedoeld voor de euritmieles, wordt nu besteed aan het schrijven van strafregels. 

Het afgelopen jaar heeft Silvano hard gewerkt. Zowel op cognitief als sociaal gebied heeft hij moeilijke perioden gehad, maar hij heeft zich er wonderbaarlijk doorheen geslagen. In de klas is Silvano een rustig kind. Hij heeft dit jaar wel wat meer van zich laten horen. Met andere kinderen praat hij nu tijdens de les wat meer. Als ik hem daarover aanspreek gaat hij normaal gesproken direct weer verder met zijn werk. Nu kwam het weleens voor dat hij er tegenin ging, hij kon dan zelfs boos worden. Dit heeft ongeveer vier maanden geduurd. Hij zat in deze periode niet zo lekker in zijn vel en dat was te merken. Hij had wat vaker ruzietjes en was daarna ontroostbaar. Met veel humor lukte het vaak wel om Silvano door zo’n boze/verdrietige bui heen te helpen. Inmiddels is hij weer de oude. Verder gaat het op sociaal gebied eigenlijk heel goed met hem. Hij speelt veel met anderen en iedere pauze gaat hij met plezier naar buiten. Het contact dat hij met mij heeft is goed (groep 6, getuigschrift).

In groep 7 moeten wij samen met groep 8 enkele keren per jaar voor de school liedjes zingen. Hiervoor krijgen we speciale muziekles die iedereen ‘koor’ noemt. Tijdens koor moeten wij liedjes oefenen om deze uiteindelijk te gaan zingen voor de groepen onder ons, waarbij de ouders ook zijn uitgenodigd. Hier leef ik op dezelfde manier naartoe als ik deed voor de voorstelling met de handpoppen uit groep 4. Ik kan niet wachten tot het kooroptreden voorbij is en ik weer op mijn fiets terug naar huis zit.  

	Een voor een lopen de andere klassen met hun stoel de aula in. De ouders komen als laatsten naar binnen. Groep 8 is als eerste aan de beurt om naar voren te gaan. De kinderen vormen twee rijen, waarvan de eerste op het podium gaat staan en de tweede voor het podium plaatsneemt. Dan is het onze beurt om naar voren te gaan en de eerste helft van de klas gaat voor de tweede rij van groep 8 staan. Dan is het de beurt aan de rest van de klas en ik loop naar voren toe. Netjes sluit ik mij aan in de rij en ik kom er al snel achter dat ik in het midden kom te staan. Daar was ik al bang voor.  Ik kijk zenuwachtig om mij heen om te zien hoe mijn klasgenoten erbij staan. Niemand heeft een lach op het gezicht. Ik zie allemaal gespannen hoofden, en gelukkig dat sommige klasgenoten ook een rode kleur op hun gezicht hebben. Dan ben ik tenminste niet de enige bij wie te zien is dat het spannend is. Waarom moeten we eigenlijk deze liedjes zingen? Mij doen ze er in ieder geval geen plezier mee. Voor mijn gevoel duurt het een eeuwigheid en het is een verlossing als wij het laatste liedje hebben gezongen. Eenmaal weer op de stoel ben ik blij dat het voorbij is. Ik mag het nu weer snel vergeten. De spanning zakt langzaam weg en ik ben blij dat ik het overleefd heb.  

	Op de Olympus staat de zetel van Zeus, de oppergod. De heerser van de hemel bepaalt het lot van de goden en mensen. In zijn hart is hij streng doch rechtvaardig. Hij beziet heel de hemel en de aarde en als hij iemand in nood ziet is die zijn hulp wel waard (groep 7, getuigschrift). 

	Zeus, ik ken hem niet, maar het klinkt wel spannend. We gaan een toneelstuk opvoeren voor de rest van de school. Ik heb de rol van Zeus gekregen en het blijkt een Griekse oppergod te zijn. Ik vind het een prachtige rol. Echt iets wat bij mij past, en ik voel mij trots en stoer dat ik deze rol heb gekregen. Ondanks dat ik het spannend vind om voor de rest van de school op het podium te staan, heb ik er wel veel zin in. Tussen de lessen door zijn we aan het oefenen en ik kom steeds beter in mijn rol. Ik voel me krachtig en sterk en krijg steeds meer het idee dat ik de tekst goed uit mijn hoofd ken. Ook als klas hebben we veel plezier tijdens het repeteren.  

	Vooraan op het podium is een kleine verhoging en dat is de plek waar ik mijn rol mag gaan spelen. De oppergod Zeus heerst vanaf de berg Olympus en tijdens de generale repetitie zit ik lekker in mijn rol. De repetitie verloopt goed en binnen een paar uur gaan wij het toneelstuk uitvoeren voor de rest van de school en de ouders van onze klas. Ik ben benieuwd hoe het zal gaan en ik hoop dat ik mijn tekst zal onthouden. Ik leef mij helemaal in de rol in en ik merk dat die mij kracht geeft. Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. Het moment is bijna gekomen dat wij het toneelstuk gaan opvoeren. De kinderen komen een voor een de aula binnenlopen, en op het moment dat alle groepen daar zijn komen de ouders als laatsten naar binnen. Met spanning wachten wij achter de coulissen af wanneer we van start mogen gaan. Onze leerkracht begint met een welkomstwoord, waarin hij vertelt dat wij er superveel zin in hebben, dat het repeteren goed is gegaan en dat wij het leuk vinden om het toneelstuk op te voeren voor alle groepen en de ouders. Rechts vooraan op het podium is de plek waar ik straks kom te staan, en ik zie al helemaal voor me hoe het zal gaan. De zenuwen zijn aanwezig en het moment dat ik op het podium mag komen komt steeds dichterbij. Ik voel de spanning door mijn lichaam en tegelijkertijd merk ik dat ik veel vertrouwen heb in mezelf. Even later sta ik vooraan op het podium volledig in de spotlights. Doordat het licht zo fel op mij schijnt zie ik de gezichten in het publiek niet duidelijk, en dat vind ik prettig. Met een warme gloed over mijn lichaam en met rode wangen voer ik mijn stuk uit het toneelstuk op. Dat ik nu rode wangen heb maakt mij deze keer niet zo veel uit. Ik had het liever niet gehad, maar ik voel me krachtig en ik doe wat ik leuk vind. Voor mijn gevoel verloopt mijn optreden perfect. Met een voldaan gezicht loop ik terug naar de coulissen, en de spanning zakt meteen weg als ik mijn klasgenoten daar zie. 

	Zo, ik heb mijn rol gespeeld en het is goed gegaan. Achter de coulissen is het gezellig met de klasgenoten en het toneelstuk verloopt mooi. We krijgen van het publiek een welverdiend applaus en nadat iedereen de zaal weer heeft verlaten, genieten wij als klas nog even na van ons goed verlopen toneelstuk. Het belangrijkste is dat wij plezier hebben gehad. Plezier voor, tijdens en na het toneelstuk. We lachen veel en met lachende gezichten gaan wij nog graag even als groep op de foto. Met een fijn en trots gevoel zit ik later op mijn fiets terug naar huis.  

	In de vijfde klas (groep 7) heb ik Silvano ervaren als een prettige, hardwerkende jongen. Hij heeft goede dingen   laten zien. Silvano gaat op een goede manier met de andere kinderen om. Hij speelt gezellig met ze. Toch, als het nodig is, kan hij zijn standpunten vurig verdedigen. Hij kan er nog wel eens moeilijk mee omgaan als iets anders gaat dan hij gepland had. Hij kan boos reageren en heeft even de tijd nodig om alles te laten bezinken. Daarna kan hij in een gesprek best alles weer op een rij krijgen. Doorgaans zie ik echter een vrolijk kind, dat vrolijk speelt en bruist van energie. Silvano gedraagt zich naar mijzelf toe open. Hij vertelt wat nodig is. Er is een basis van vertrouwen. Als ik hem, waar nodig, terechtwijs, dan kan hij dat accepteren, al verschiet hij dan nog steeds van kleur. Tegenover andere volwassenen gedraagt hij zich netjes. Silvano is tijdens de lessen actief betrokken. Toch stelt hij niet zo vaak vragen en wil hij niet snel spontaan vragen beantwoorden in de klas. Hij ondervindt nog steeds last van een stuk verlegenheid (groep 7, getuigschrift). 

Het laatste schooljaar van de basisschool is ingegaan.  Volgend jaar ga ik naar een nieuwe school en ik ben reuze benieuwd welke school dat zal zijn, welk niveau ik zal gaan volgen en hoe ik het zal ervaren op de nieuwe school. 

In de klas waarin ik zit krijg ik de nodige aandacht van de meiden. Terwijl ik verlegen ben vind ik die aandacht leuk en verkering vragen tijdens de les via een briefje is een spannende bezigheid. Sinds enkele dagen heb ik in de klas twee vriendinnen en ik ben een briefje aan het schrijven voor verkering met een derde klasgenoot. Ik ben benieuwd wat zij zal antwoorden, en via andere klasgenoten komt het briefje bij haar terecht. In spanning wacht ik af, al laat ik dat niet zo merken aan de rest. Ik krijg een tik op mijn rug en ontvang het briefje terug. Ja, ze wil wel verkering. Wauw, op dit moment heb ik gewoon met drie klasgenoten verkering, hoe stoer is dat! Ik weet alleen niet hoe ik de  aandacht moet verdelen en het gaat op dezelfde dag alweer uit met een van de drie klasgenoten. Drie dagen later gaat de volgende verkering uit en zo blijf ik achter met één klasgenote. Na een tijdje gaat ook deze verkering uit.  Basisschoolverkering, je kent het wel. Alles op een speelse manier, en tijdens de pauzes achter de meiden aan rennen is dan ook een favoriete bezigheid van mij. Via mijn voetbalvrienden, die op verschillende scholen in de buurt zitten, kom ik in contact met de meiden uit hun klas. Dat vind ik wel extra spannend. Het zijn leuke meiden, en hoe gaaf zou het zijn als ik daar verkering mee kan krijgen! Tussen de middag zijn de andere basisscholen vrij van school en gaan de meesten naar huis om te eten. De school waar ik op zit heeft dat niet: wij hebben de lunchpauze op school. Toch weerhoudt het mij er niet van om contact te krijgen met de meiden van de andere school. Zij komen tijdens de pauze buiten het hek in de straat van de school. Het is een laag hek en ik spring er zo overheen. Een eindje verderop ontmoet ik de meiden van de andere school. Het geeft mij een enorme kick om tegen de regels in te gaan en stiekem tijdens schooltijd met die meiden af te spreken. 

Nu ik een aantal jaar op voetbal zit kom ik erachter dat ik een aardig balletje kan trappen en beland ik al snel in de selectieteams. Eenmaal in de D1 gaat het ineens hard met mijn ontwikkeling. Ik word uitgenodigd voor de regioselectie, waar ik samen met een aantal teamgenoten voor word uitgenodigd. De beste spelers uit de regio worden geselecteerd om eerst onderling met elkaar wedstrijden te spelen, zodat daar uiteindelijk een groep uit geselecteerd kan worden die wedstrijden en toernooien mag gaan spelen tegen andere regioteams uit de buurt. Mijn niveau gaat hierdoor snel omhoog. 

Het blijft niet alleen bij de regioselectie, want er is speciaal voor mij een brief bezorgd met een rood logo en een wit paard in het midden daarvan. Ik herken het logo direct en kan het eigenlijk niet geloven. Gauw maak ik de brief open en ik lees hem twee keer. Begrijp ik het nou goed? Ben ik uitgenodigd om mee te gaan trainen bij FC Twente? Dolenthousiast laat ik de brief aan mijn ouders zien. Zij zijn net zo blij als ik en de volgende dag neem ik de brief mee naar school. Vol trots laat ik hem aan mijn leraar zien. Die reageert enthousiast en hij zegt dat hij er later nog even een extra moment voor zal nemen om er aandacht aan te geven. Met een tevreden gezicht ga ik op mijn plek zitten. Mijn dag kan al niet meer stuk. Ik weet niet wat er allemaal staat te wachten, maar dat ik uitgenodigd ben om mee te trainen bij FC Twente is echt vet. Mijn leerkracht roept mij even later naar voren en vraagt of ik de brief mee wil nemen. Hij vraagt iedereen even stil te zijn en met de aandacht bij mij te zijn. De leerkracht legt uit wat ik hem heb laten zien en de rest van de klas reageert enthousiast. Iedereen is blij voor mij en ik voel me trots. Ik vertel dat ik er heel veel zin in heb om met de trainingen bij FC Twente te beginnen. 

Nadat ik de brief van Twente heb ontvangen, krijg ik even later een brief voor de interregionale selectieteams. Van alle verschillende regioteams worden de beste spelers geselecteerd en die gaan het vervolgens opnemen tegen andere interregionale teams uit het oosten van het land. Dit zorgt ervoor dat ik op doordeweekse avonden nog verder van huis moet, omdat de wedstrijden verder weg zijn. In mijn team spelen ook spelers van Vitesse, waaronder Davy Pröpper, en er zit ook een speler bij mij in het team van AGOVV met de naam Steven Berghuis. Op dat moment weet ik uiteraard nog niet dat hij op latere leeftijd de aanvoerder zal zijn van mijn favoriete team Feyenoord. 

Intussen komt de Cito-toets eraan en ik ben benieuwd wat voor score ik zal krijgen. Tijdens de korte pauzes tussen het maken van de toets overleggen we snel met elkaar wat iedereen heeft opgeschreven. Ik luister naar de antwoorden van de wat slimmere kinderen in de klas en als zij een ander antwoord hebben dan ik, dan probeer ik het nog te veranderen. Maar veel tijd en ruimte is hier niet voor en de leraar houdt alles goed in de gaten. Toch weet ik nog een paar vragen te veranderen. 543 is mijn Cito-score. Dat betekent dat ik op het niveau van havo/vwo uitkom. Met een trotse blik op mijn gezicht laat ik de uitslag aan mijn ouders zien. Zij zijn blij voor mij, maar nu moeten we nog het gesprek met de leerkracht hebben. Hij kent mij na al die jaren goed en heeft een goede indruk van mij. Tijdens het gesprek komt naar voren dat ik praktisch ben ingesteld, dat ik graag bezig ben en niet van te lang stilzitten houd, want dan ga ik me vervelen. 

Het klopt wat de leraar zegt en ik geef hem gelijk. De leerkracht geeft aan dat het hem beter lijkt dat ik naar het vmbo ga. Ik voel teleurstelling en boosheid in mij opkomen. Ja hallo, ik kan echt wel beter dan dat! Kijk maar naar mijn Cito-score. Ik heb gewoon een score van 543, man, dus havo/vwo-niveau. Waarom zou ik dan naar het vmbo gaan?  Ik weet mij geen raad met het advies van de leerkracht en ik hou me stil. Mijn ouders en mijn leraar besluiten dat het niveau vmbo/havo goed is om te gaan proberen. Ik heb het niveau om havo aan te kunnen en op die manier kan ik rustig bekijken of het wat voor mij is. 

Silvano neemt in de klas duidelijk een eigen plaats in. In het geheel treedt hij niet op de voorgrond, maar het is goed te zien dat hij zeer betrokken is bij alles wat er om hem heen gebeurt. Hij is dan ook heel actief in het sociale leven van de klas. Hij stelt zich tijdens het werk in de klas vaak heel bescheiden en eerder wat afwachtend op, maar is ondertus- sen op de achtergrond heel actief bezig. Hij wisselt veel uit met de kinderen die bij hem in de buurt zitten en vaak heeft hij het ook heel gezellig. Tijdens de schooldag wordt er door hem heel wat afgepraat met anderen. In pauzes is hij bij het spel betrokken en heeft hij veel plezier met de andere kinderen. Zodra de aandacht op hem gericht wordt, lijkt hij vooral verlegen en kan hij zich soms moeilijk een houding geven. Hij lijkt zich meer op zijn gemak te voelen als hij zo zijn eigen gang kan gaan tussen anderen. Het was daarom des te opvallender dat hij een expressieve rol wenste in het toneelstuk en die wens was zo sterk dat die gehonoreerd werd. Dat hij zich innerlijk richtte op die bepaalde rol was echter alleen af te lezen aan zijn lichaamstaal. Hij heeft er - gezien zijn bescheidenheid - niet met zo veel woorden om gevraagd. Silvano heeft zich in zijn rol van zijn beste kant laten zien. Het was ook heel duidelijk te merken dat hij zich heel goed op het oefenen had voorbereid. Hij had zijn rol snel geleerd en speelde die eigenlijk van het begin af aan met verve. Ook tijdens de uitvoeringen wist hij die rol heel overtuigend neer te zetten en daarmee heeft hij een uitstekende prestatie geleverd. Bij activiteiten die met de klas ondernomen worden is hij altijd positief en betrokken aanwezig (groep 8, getuigschrift).

Dit getuigschrift is in verband met ziekte van onze vaste leerkracht door een andere leerkracht geschreven, die ons het grootste gedeelte van het jaar les heeft gegeven. Het toneelstuk in groep 7 en de voetbalervaringen hebben mij goed gedaan. Het waren activiteiten waar ik plezier uithaalde en die mij een gevoel van vrijheid gaven. Daardoor durfde ik mezelf te zijn. Het heeft mij in mijn kracht gezet, en ondanks dat ik een verlegen jongen kan zijn heb ik met veel enthousiasme en positieve inzet aan het toneelstuk van groep 8 gewerkt. 

Naast deze fijne ervaringen beleef ik ook minder prettige ervaringen, want een van de jongens van voetbal heeft ruzie met een andere jongen uit het team. Wij wonen alle drie dicht bij elkaar in de buurt en de jongens hebben afgesproken om te gaan vechten. Zonder na te denken besluit ik het op te nemen tegen een van de jongens en we spreken af bij het schoolplein achter mijn huis. Mijn ouders vertel ik niks over mijn plannen en ik loop snel de deur uit. Ik ben vastbesloten om een van de jongens te gaan helpen en aangekomen bij het schoolplein zie ik de jongen staan tegen wie ik het zal opnemen. De jongen voor wie ik het opneem komt ook aangelopen. We stappen op elkaar af en ik heb eigenlijk geen idee wat ik aan het doen ben. Ik heb nog nooit gevochten en snap niet eens wat de bedoeling is. Het enige wat er in mijn hoofd omgaat, is dat ik het moet opnemen voor een van de jongens uit mijn team. Diep vanbinnen ben ik een gevoelige jongen, die niet van dit harde en stoere gedrag houdt. Maar naast mijn gevoelige kant heb ik een hang naar sensatie, en bovendien vind ik het belangrijk om het voor anderen op te nemen. De jongen en ik lopen op elkaar af en we raken verwikkeld in elkaars armen. Zonder dat er harde klappen worden uitgedeeld begin ik ineens te huilen van de schrik. Wat ben ik aan het doen, waarom doe ik dit? Het gevecht krijgt verder geen vervolg en ontdaan loop ik naar huis. Ik lijk niet goed te beseffen wat er is gebeurd en in tranen leg ik het uit aan mijn ouders. Die snappen niet echt waarom ik dit heb gedaan. Ze vinden het wel goed dat ik het voor iemand wil opnemen, maar maken direct duidelijk dat dit niet de manier is om problemen op te lossen. 

Anderhalve week later, na een voetbalwedstrijd te hebben gespeeld bij een andere club, loop ik vanaf de autoparkeerplaats, via de opgang waar de fietsen worden geparkeerd, naar het terrein van mijn eigen voetbalclub. Er komt een jongen uit een ander team aan die naar de fietsenstalling loopt. Ik ken hem, en er is een aparte spanning tussen ons. Op weg naar zijn fiets komt hij op mij aflopen. De spanning in mijn lichaam is voelbaar en we lopen recht op elkaar af. Ik weet mezelf niet goed een houding te geven en vanuit onzekerheid zet ik een stoere blik op mijn gezicht. We zijn nu dicht bij elkaar en hij maakt een trapbeweging richting mij, waarbij zijn been langs het mijne schaaft. Van de schrik lopen de tranen over mijn wangen en ik weet mijzelf geen houding te geven. Wat is dit toch, ben ik nu alweer aan het huilen? Wat ben ik voor een mietje, waarom ben ik niet gewoon stoer? Zonder dat er echt wat is gebeurd moet ik toch huilen. Het is blijkbaar de schrik die mij al aan het huilen maakt, en om mijzelf verder niet belachelijk te maken maak ik het verhaal groter dan het is. Ik vertel aan een oudere jongen dat de jongen die net is weggefietst, mij hard heeft getrapt. De oudere jongen wil het voor mij opnemen, maar de andere jongen is al te ver weg. 

Er zit ook een jongen bij mij in het voetbalteam die wel van vechten houdt. Het is een stoere jongen en ik kijk tegen hem op. Het lijkt alsof hij voor niemand bang is en dat vind ik wel stoer. Zo zou ik ook wel willen zijn. Op een zaterdagmiddag zijn we na onze wedstrijd op de club gebleven. In de pauze van de wedstrijd waarnaar we aan het kijken zijn, besluiten wij naar veld 2 te gaan, waar op dat moment geen wedstrijd wordt gespeeld. Er is een bepaalde spanning tussen ons aanwezig, die ik niet goed kan plaatsen. En ineens beginnen de jongen uit mijn team en ik met elkaar te stoeien. Het begint onschuldig en de ene keer ligt hij bovenop en de andere keer ik. Ik weet nou niet zo goed of het serieus is of niet, maar de jongen tegen wie ik opkijk zit boven op mij. Hij heeft mij in een greep vast waarbij mijn keel langzaam wordt dichtgedrukt. Maar dit keer laat ik mij niet kennen en ik weiger dan ook om op te geven of enig teken van zwakte te laten zien. Mijn keel begint wel pijn te doen en ik krijg over mijn hele lichaam een benauwd gevoel. Opgeven is voor mij geen optie. Dit is mijn kans om te bewijzen dat ik stoer ben en niet zomaar ga huilen. Het begint inmiddels wel echt pijn te doen en ik krijg haast geen adem meer. Hoelang gaat dit nog duren? 

Een van de vaders van mijn teamgenoten komt eraan en hij haalt ons snel uit elkaar. Ik ben trots dat ik dit keer niet heb opgegeven of gehuild. En ik voel me eindelijk stoer. De vader reageert boos en zegt dat als het langer had geduurd, ik wel had kunnen stikken. Hij zegt dat hij wil dat wij dat nooit meer doen. Kijkend naar de grond weet ik mijzelf geen houding te geven. Ja, hij heeft wel gelijk, maar ik wil er niet te lang over nadenken. Om mezelf weer een goed gevoel te geven denk ik snel terug aan het moment dat ik trots was op mezelf en niet heb gehuild. Toch vraag ik mezelf af wat er gebeurd zou zijn als het langer was doorgegaan. Het is toch goed afgelopen, zeg ik snel tegen mezelf, en ik wil de gebeurtenis vergeten. Met pijn aan mijn keel en een rood hoofd loop ik weg.  

	 

	
Hoofdstuk 4 
Mezelf ‘moeten’ beschermen

	
Na de laatste ervaringen uit de basisschoolperiode wordt in dit hoofdstuk duidelijk dat ik mijzelf als puber aan het verliezen ben. Ik durf me niet meer kwetsbaar op te stellen en raak de verbinding met mijn gevoel steeds meer kwijt.

	
Shit, hoe laat is het? Ik parkeer snel mijn fiets en loop naar binnen. Op de klok in de hal zie ik al dat ik weer te laat ben. Balend loop ik naar het kantoor van de conciërge. Ah, ik ben vandaag niet de enige die te laat is. Vóór mij staan drie leerlingen in de rij die ook een te laat briefje moeten ophalen. In mijn geval betekent het dat ik vandaag na mijn laatste lesuur moet schoonmaken. De conciërge wijst mij aan en zegt dat ik aan de beurt ben. Ik loop naar voren en vertel in welke klas ik zit. Hij pakt vervolgens het rooster van mijn klas erbij en schrijft mijn naam en het tijdstip op wanneer ik mij vanmiddag weer dien te melden. Hij geeft mij een te laat briefje en vertelt me dat hij mij na mijn laatste lesuur in zijn kantoor verwacht. Lekker boeiend! Ik pak het briefje aan en loop weg.

	Ik ben nog steeds een beetje zoekende op de middelbare school. Dat ik nu weer de jongste ben vind ik niet leuk, en ik weet mij op school nog geen houding te geven. De klas waar ik in ben gekomen is leuk en algauw raak ik goed bevriend met een van de jongens. We maken veel plezier en we houden er wel van om te ouwehoeren in de klas. Met enige regelmaat worden we dan ook de klas uit gestuurd, maar meestal kunnen we er wel om lachen. Ja, wat moeten we anders doen in de klas, want de les vind ik niet zo veel aan. Laat staan dat ik veel van de lesstof onthoud. Het is stampen voor de proefwerken en vervolgens kan ik het weer vergeten. Ik wist eigenlijk ook niet zo goed wat ik kon verwachten op de middelbare school en daarom ga ik maar mijn eigen gang. 

	Er lijkt een aantal verschillende groepen op school te zijn en ik ben nog steeds een beetje mijn plek aan het vinden. Waar pas ik bij? Ik merk dat ik niet veel heb met de zogenaamde kakkers. Toch heb ik ook wel een paar vrienden die onder die noemer vallen, om het maar even in een hokje te plaatsen. Er is ook een kleinere groep die wat stoerder is, en daar kijk ik wel tegen op. Mijn maatje kent wat van de oudere leerlingen en via hem kom ik af en toe met hen in contact. Dat geeft me een kick en mede daardoor lijk ik langzaam mijn plek te vinden. Eigenlijk kan ik wel met veel leerlingen opschieten en in de klas heb ik ook met veel klasgenoten contact. Ik vind dat wij een leuke gemengde klas hebben en we kunnen plezier maken met zijn allen.   In het begin van het schooljaar heb ik nog verkering met iemand die niet op onze school zit. Maar na een aantal weken op de middelbare school gaat die verkering uit, en nadat ik eroverheen ben krijg ik meer interesse in de dames uit mijn klas. Eén klasgenote trekt mijn aandacht en ik vind haar wel leuk.  

	Inmiddels heb ik het steeds beter naar mijn zin op de nieuwe school, maar om mezelf staande te houden doe ik me wel stoerder voor dan ik daadwerkelijk ben. Ik word in ieder geval niet gepest, en dat is voor mij een opluchting. Ook op de middelbare school ben ik redelijk populair en dat geeft me een prettig gevoel. Wel krijgt mijn stoere gedrag steeds meer vorm en de leraren zijn niet altijd blij met mij. Ik heb mezelf een nieuwe identiteit gegeven en dat is de stoere jongen uithangen. Dat lijkt te werken en het zorgt ervoor dat ik mijn onzekerheid kan verbergen. Wel mis ik de vrijheid van de basisschool en kom ik erachter dat die periode helemaal niet zo verkeerd was. Het buitenspelen mis ik het meest: lekker voetballen op het schoolplein, de vele andere spelletjes en het achterna rennen van de meisjes. Die bewegingsvrijheid is er niet meer, terwijl ik toch ergens mijn energie in kwijt moet. Ik ben niet bepaald dol op de lessen en naar school gaan voelt voor mij als een verplichting. Dit zorgt ervoor dat ik me in de klas vaak verveel. Ondanks dat ik van mijzelf een rustige jongen ben, presteer ik het om met regelmaat de klas uit gestuurd te worden. Dat maakt mij allemaal niet zo veel uit. Het is beter om eruit gestuurd te worden dan in die saaie les te zitten. Ik ga wel naar de gang, maar deze keer maak ik het samen met mijn vriend zo bont dat wij niet alleen de klas uit worden gestuurd, maar ons moeten melden bij het hoofd van de onderbouw.  

	Lachend staan wij in haar kantoor. Ik kijk mijn maatje aan en we beginnen weer hard te lachen. We hebben allebei de slappe lach en kunnen niet meer ophouden. Het is te zien dat zij nu geïrriteerd raakt en ze spreekt ons boos aan op ons gedrag. Met een brede glimlach op ons gezicht blijven we staan, net alsof het ons allemaal niet zo veel uitmaakt wat zij te vertellen heeft. Het schoolhoofd van de onderbouw is er klaar mee en we worden het kantoor uit gestuurd. Hierdoor moeten we ons gaan verantwoorden bij het schoolhoofd van de bovenbouw. In spanning ben ik aan het wachten tot hij klaar is om ons te ontvangen in zijn kantoor. Mijn maatje staat een eindje verderop in de gang te wachten. We zijn uit elkaar gezet en ik ben achter het muurtje geplaatst, zodat wij elkaar niet kunnen zien. De zenuwen in mijn lichaam zijn duidelijk te voelen en al snel zeg ik tegen mijzelf: Ach, wat kan mij het interesseren? We hebben gewoon plezier met elkaar. Wat moet ik hier anders doen? We worden door het schoolhoofd binnengeroepen en hij ontvangt ons met een serieuze blik. Hij is rustig, al helemaal in vergelijking met het hoofd van de onderbouw. Ondanks dat ik het spannend vind om voor de eerste keer in zijn kantoor te staan, geeft de rustige uitstraling van de man mij een prettig gevoel. Ik kijk om mij heen en dit kantoor voelt anders aan dan het kantoor waar wij net hard stonden te lachen. Hij legt ons uit dat ons gedrag onacceptabel is en dat wij dit niet zomaar kunnen doen. Op een rustige, maar serieuze toon vraagt hij ons of we dit begrijpen. De manier waarop hij met ons in gesprek is, bevalt mij wel en ik begin te beseffen dat het inderdaad niet netjes van ons is geweest. Hij zegt daarbij ook dat als wij zo doorgaan met dit gedrag, er gevolgen zijn die wij niet leuk zouden kunnen vinden. Het schoolhoofd legt ons uit dat wij dan geschorst worden en uiteindelijk zelfs van school gestuurd kunnen worden. Het is namelijk niet de eerste keer dit schooljaar dat onze namen voorbij zijn gekomen en het is niet zo’n goed teken dat wij bij hem zo bekend zijn. Ik vind het prettig dat het schoolhoofd rustig is en ons de dingen op een kalme en respectvolle manier uitlegt. Hiermee geeft hij mij niet het gevoel dat hij mij als persoon veroordeelt, maar dat hij alleen mijn gedrag niet accepteert. Ik begrijp zijn uitleg en het besef dringt tot mij door dat het beter is dat ik het wat rustiger aan ga doen tijdens de les. We lopen het kantoor uit en het verhaal dat hij heeft verteld is duidelijk geweest. Het zorgt gek genoeg voor een rustig gevoel vanbinnen.  

	De klasgenote op wie ik een oogje had is inmiddels mijn vriendin en samen met mijn moeder zijn we onderweg naar de Efteling. Mijn moeder zit achter het stuur en ik zit op de achterbank met mijn klasgenote. Het voelt fijn om bij haar te zijn en ik merk dat als ik bij haar ben meer mezelf durf te zijn. Met de twee leukste vrouwen uit mijn leven op een gezellig uitje, wat wil ik nog meer, denk ik bij mijzelf. We hebben een super leuke dag en de tijd vliegt voorbij. Op de weg terug kruipen we dicht tegen elkaar aan. We hebben nog niet gezoend en het idee vinden we spannend. Gaan we het hier op de achterbank doen, met mijn moeder die voor ons achter het stuur zit?  

	Ik heb haar verteld dat ik al een keer gezoend heb, maar dat is eigenlijk niet waar. Sinds de overgang naar de middelbare school heb ik mezelf een andere identiteit gegeven, een stoerder imago dan dat van degene die ik daadwerkelijk ben. Dat komt mede door de eerste weken van het nieuwe avontuur op de middelbare school, waarin ik mij niet zo goed een houding wist te geven en waarbij ik zoekende was om mijzelf staande te houden. De ruzies in het laatste jaar van de basisschoolperiode hebben hier ook een bijdrage in gehad. Zo ben ik langzaam verzeild geraakt in het stoere gedrag, en om mijzelf nog stoerder te laten overkomen ben ik begonnen met leugens te vertellen die bij mijn nieuwe imago passen. Ik had het gevoel dat ik mij op deze manier kon beschermen op de middelbare school en dat ik die periode zo goed door zou kunnen komen.  

	Mijn vriendin en ik zitten voor haar huis buiten op het bankje bij de speeltuin. Onze ouders zijn aan het napraten, dus hebben wij nog even de tijd samen. Nagenietend van de leuke dag zitten we dicht bij elkaar op het bankje en de vraag of we gaan zoenen of niet is nog steeds van kracht. Ik vertel nog maar weer eens dat ik al een keer gezoend heb en hoe dat is geweest. Ik voel de spanning in mijn lichaam, maar tegelijkertijd heb ik een heel fijn en vertrouwd gevoel bij haar. Waarom ben ik niet gewoon eerlijk en ga ik haar zeggen dat ik eigenlijk nog nooit gezoend heb? Deze gedachte gaat als een flits door mij heen. Nee nee, Silvano, dat kun je nu niet meer terugdraaien. Wat zal ze dan wel niet denken en trouwens, hoe zal ik dat dan moeten zeggen? Ik voel een schaamte in mijzelf opkomen, die ik gauw wegdruk om mijn opgebouwde imago weer naar de voorgrond te halen.  

	Een moment later vraagt mijn moeder of we zullen gaan. We nemen afscheid en in de auto terug naar huis kijken zij en ik terug op een leuke, geslaagde dag. Toch blijft er ergens een gevoel aan mij knagen dat mij niet helemaal lekker zit. Waarom ben ik niet gewoon eerlijk, dan is het toch veel leuker om de eerste keer echt samen te beleven? Maar de angst in mij om compleet eerlijk te zijn is nog te groot, waardoor ik het idee om de waarheid te spreken maar snel naast me neerleg.

	Een aantal weken na de leuke dag in de Efteling is het nu zover. Ik heb er zin in, eindelijk iets wat ik graag wil doen dit schooljaar. Ondanks dat ik het spannend vind om voor de klas te staan en een presentatie te geven, vind ik het leuk om te doen. Ik heb mijzelf goed voorbereid en de film waarover ik een presentatie ga houden, meerdere malen bekeken. Ik weet precies welke stukjes uit die film ik ga laten zien en welke uitleg ik erbij ga geven. Het geeft mij een trots gevoel en ik ga ervoor. Ik zit te wachten in de klas tot het mijn beurt is en de spanning neemt al wat meer toe, maar ik voel me zelfverzekerd om te gaan presenteren.  

	American History X is een brute en harde film, waar grove scènes in voorkomen. Hij gaat over een neonazi die lange tijd heeft vastgezeten in de gevangenis wegens een dubbele moord. Zijn jongere broer heeft als tiener alles gezien wat er op de avond van de moorden is gebeurd. Op het moment dat de broer uit de gevangenis komt, is hij een andere persoon dan daarvoor. Hij wil op het rechte pad blijven en de ideeën die hij eerder had over mensen met een donkere huidskleur en Joden zijn verdwenen. Zijn jongere broer is daarentegen steeds extremer geworden en is intussen bevriend met de oude vrienden van zijn broer. Die probeert zijn jongere broer langzaam op het rechte pad te brengen en doet daar enorm zijn best voor. Hij kan alleen niet voorkomen dat zijn jongere broer ruzie op school krijgt met iemand met een donkere huidskleur. Vlak nadat hij zijn broertje bij de school heeft afgezet, wordt die in de wc neergeschoten.  

	Ik begin de presentatie vol goede moed. Het is een stoer onderwerp met een bijzonder en heftig einde. In de film blijkt dat iemand compleet kan veranderen, maar dat is dan toch te laat voor zijn jongere broer, en dat maakt veel indruk op mij. Het is net zo heftig als de scène waarin de moorden te zien zijn die zijn oudere broer heeft gepleegd. Ik ben inmiddels al lekker op dreef en vertel het verhaal met enthousiasme. De film heb ik vaak gezien en die heeft veel impact op mij gehad. Ik laat er een stukje van zien en kijk op mijn blaadje wat het volgende punt is dat ik ga vertellen. Maar dan komt de docente naar voren. Ik moet de filmpresentatie stoppen en ik snap er niks van. Juist nu ik iets goeds naar voren wil halen moet ik stoppen? Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik moet reageren en raak zichtbaar geïrriteerd. Wie denkt zij wel niet dat ze is? Ik heb eindelijk een keer echt wat voorbereid voor school en dan moet ik nu stoppen? Wat gebeurt mij hier dan! De frustratie komt als een vloedgolf in mij omhoog, maar ik weet mezelf gelukkig nog in te houden. De docente is het niet eens met de keus voor deze film en daarmee kom ik tot het besef dat het beter was geweest als we het van tevoren duidelijk met elkaar hadden besproken. Dan hadden we het beter op elkaar kunnen afstemmen en waren we niet voor deze verrassing komen te staan. In de lessen daarna is de teleurstelling bij mij nog steeds aanwezig. Ondanks dat we het nadien kort hebben uitgesproken ben ik nog steeds boos. Het zit mij dwars dat ik niet mijn verhaal heb kunnen doen om toe te lichten dat iemand kan veranderen. Ik weet mij er verder geen raad mee en de relatie tussen mij en de docente zal nooit meer volledig hersteld worden. Ik ben toch al geen gemakkelijke leerling in mijn eerste jaar en dat maakt het contact tussen ons er niet gemakkelijker op. 

	De relatie met mijn klasgenote wordt na enkele maanden verbroken. We besluiten uiteindelijk samen om niet meer verder te gaan. Stiekem vind ik het toch wel jammer, want ik voel me op mijn gemak bij haar, in tegenstelling tot hoe ik mij voel op school en op straat. Bij haar durfde ik wel meer mijzelf te zijn. 

	Enkele weken later worden mijn maatje uit de klas en ik uitgenodigd voor een verjaardag van een jongen van onze school, die hij samen met zijn tweelingzus viert. Zij zit bij een paar van mijn voetbalvrienden in de klas. Het is op dezelfde school, maar dan op de vmbo-afdeling. De twee scholen staan op een paar minuten fietsen van elkaar vandaan. Ik vind het eerlijk gezegd wel spannend om naar de verjaardag toe te gaan, maar ik heb er ook zin in. Dat ik samen met mijn maatje uit mijn klas ben voelt voor mij dan ook weer veilig en vertrouwd. Als hij niet zou gaan, dan zou ik er ook geen zin in hebben. In het begin van de verjaardag voelt het onwennig, want ik ken iedereen nog niet zo goed.  Ik heb mijzelf na enige tijd op de middelbare school in het hokje ‘pauper’ gestopt (wat voor mij toentertijd ‘stoer’ betekende), terwijl ik de anderen op de verjaardag in de categorie ‘kakkers’ heb ingedeeld. Toch is het algauw gezellig en ik vermaak me goed. Het zijn leuke jongens en we hebben veel plezier met elkaar. Ik vind het daarnaast ook interessant om kennis te maken met de meiden die in de klas van mijn voetbalvrienden zitten. Met een tevreden en voldaan gevoel ga ik even later weer richting huis. Ik heb een ontspannen en gezellige avond gehad, waarbij ik het gevoel had dat ik helemaal mijzelf kon zijn. Na deze gezellige avond heb ik des te meer zin aan het schoolfeest dat binnenkort zal zijn.

	De fles Baileys landt een eindje verderop op de grond en het glas schiet alle kanten op. Mijn maatje en ik hebben de eerste fles leeggedronken en de andere, Apfelkorn, is nu aan de beurt. Lopend naar het schoolfeest maken we veel plezier, wat met het nodige lawaai gepaard gaat. Van de zenuwen heb ik ondertussen helemaal geen last meer, doordat de alcohol inmiddels effect heeft. Als we op school zijn aangekomen kan het eerste schoolfeest beginnen. We lopen wat rondjes heen en weer, maar de sfeer moet er nog in komen. Langzaamaan komen er steeds meer leerlingen binnen en ontstaat er een gezellige sfeer. Er wordt af en toe wat gedanst en we vermaken ons goed. Ik voel me heerlijk en de alcohol doet zijn werk. Ik krijg wat drugs aangeboden, maar daar moet ik nog niks van hebben. Alcohol is voor mij voldoende. Aan het einde van de avond wordt er eindelijk wat harder gedraaid en dan is het tijd om nog even lekker los te gaan. Harstyle is waar ik van hou en daar kan ik mijn energie in kwijt. Mijn broer gaat inmiddels al naar festivals toe en ik kan niet wachten om daar ook heen te gaan en helemaal uit mijn plaat te gaan. Maar, daar moet ik nog even geduld voor hebben. Voor nu haal ik mijn plezier uit de uitjes naar de stad op de zaterdagavonden. En daar vermaak ik me goed!

	Mijn ouders verwachten dat ik om twaalf uur thuis zal zijn. Snel vraag ik op de fiets aan mijn vrienden hoe laat zij thuis moeten zijn. Het laatste tijdstip waarop iemand thuis wordt verwacht is halfeen, dus besluit ik om ook die tijd aan te houden. Ik krijg vanzelf wel een belletje van mijn ouders. Daar hoef ik mij nu in ieder geval niet druk om te maken. En of ik de sms of het belletje ga beantwoorden zie ik dan wel weer. Het wordt gegarandeerd weer een prachtige avond. Mijn ouders denken dat ik de hele avond bij de dansschool zal zijn, zoals elke andere zaterdag, maar ze weten niet dat ik daarna nog mooi even naar de stad toe ga. De avond bij de dansschool begint altijd met twee biertjes. Eén biertje in elke hand, dat heb ik geleerd van een van mijn maatjes en dat is er eentje die we erin houden. We moeten natuurlijk wel een beetje in balans blijven en één biertje in één hand zal daar niet voor zorgen. Het is dan misschien wel een dansschool, maar op de zaterdagavond is daar een gezellige drinkavond. Dat is dan ook het enige moment dat ik in de dansschool te vinden ben. Dezelfde groep dames uit een dorpje verderop is zoals altijd ook weer aanwezig. Dat belooft weer een leuke avond te worden! Wie zal er vanavond gaan zoenen en wie wordt er als eerste dronken van de waterbiertjes die we drinken? Aan het begin van de avond zijn we als groep nog bij elkaar, maar al snel gaat iedereen zijn eigen kant op. Tussendoor komen we elkaar wel weer tegen, en als we iemand een tijdje niet hebben gezien zal die wel ergens aan het zoenen zijn met een van de dames uit de groep die er altijd is. De avond vliegt voorbij en de dansschool gaat sluiten. We proberen iedereen te verzamelen en bekijken hoe het ervoor staat. Wie heeft met wie gezoend en wie is er nu al dronken? Nadat de eindstand bekend is, gaan we snel naar de stad. Onderweg naar het café is het alweer één groot feest. Aan plezier is geen gebrek en we zijn dorstig naar nog meer alcohol. Kannetjes groene zeep zijn onze favoriet, en met het geld dat we die avond hebben bestellen we de nodige kannetjes groene zeep en bier. Wat er allemaal in dat kannetje zit, ik heb geen idee, maar lekker is het sowieso. Rond de klok van twaalf beginnen de momenten dat ik steeds vaker op mijn mobiel begin te kijken. Ik stuur vanavond snel een sms’je dat ik later thuis ben omdat ik met de anderen meefiets. Vorige week, toen ik niets van mij liet horen en later thuiskwam dan afgesproken, had ik gezeur met mijn ouders, en dat wil ik niet nog een keer hebben. Snel stuur ik het sms’je en ik stop mijn telefoon meteen in mijn broekzak. Het is weer een topavond en we hebben veel plezier gehad. Aan al het moois komt een einde en dat is soms maar goed ook, want als er nog meer groene zeep naar binnen was gegaan, was ik misschien niet meer in staat geweest om naar huis te fietsen. 

De volgende ochtend kan ik mij niet alles meer herinneren. Er zitten zwarte gaten tussen de gebeurtenissen die ik mij nog wel kan herinneren. Het eerste wat ik doe is kijken of ik alles nog wel heb. Ik raap mijn broek op, die naast mijn bed op de grond ligt, en voel in de zakken of alles nog aanwezig is. Mijn telefoon en portemonnee zitten er gelukkig nog wel in. Hopelijk heb ik gisteren niks geks gedaan en met een zeer hoofd neem ik me weer eens voor nooit meer te gaan drinken. Wat doe ik mijzelf toch aan? 

	Met de hakken over de sloot ben ik overgegaan naar het tweede leerjaar en ik mag het nog een jaar proberen op havo/ vmbo-niveau. Dit jaar moet gaan blijken of ik de havo aankan of dat het toch beter is om naar het vmbo te gaan. Een aantal klasgenoten zijn wel naar het vmbo gegaan. Er komen veel nieuwe leerlingen bij mij in de klas, waaronder het groepje meiden met wie ik eerder kennis heb gemaakt op die verjaardag. De meiden die eerder bij mijn vrienden in de klas hebben gezeten op de vmbo-afdeling van dezelfde school zitten nu bij mij in de klas. Ik vind het leuk en spannend. Het zijn leuke dames en ik vind het mooi dat ze bij mij in de klas zitten. Ik ga dan ook met plezier het nieuwe schooljaar in. 

Mijn maatje van het afgelopen schooljaar is wel naar het vmbo gegaan en al snel raak ik bevriend met een nieuwe jongen, die is overgekomen van het vmbo. We kunnen goed met elkaar opschieten en hebben samen de grootste lol. Het lijkt erop dat ik een nieuw maatje gevonden heb, met wie ik kan ouwehoeren op school. Dat gaat wel ten koste van de prestaties in de klas, maar dat lijkt mij ondertussen niet meer zo veel uit te maken. Ik wil genieten en plezier maken. Het komt dan ook weer veelvuldig voor dat ik de klas uit word gestuurd of dat ik moet nablijven wegens slecht gedrag, of te laat ben gekomen. Mijn leven is momenteel één groot avontuur en school is wel het laatste waar ik mij zorgen over wil gaan maken. Ik ben intussen niet meer de jongste van de school en dat bevalt mij ook goed. Mijn grote mond wordt wel erger en ik gedraag me steeds stoerder. 

Eén klasgenote die is overgekomen van het vmbo vind ik stiekem wel erg leuk, maar omdat ik de rol van stoere jongen heb is het voor mij niet mogelijk om verkering aan haar te vragen. De klasgenote gaat veel om met de mensen die ik in het hokje van de kakkers heb gestopt en zelf reken ik mij tot de stoere jongens. Maar achter dat stoere gedrag schuilt een onzekere jongen die zichzelf staande denkt te moeten houden. Vanaf de eerste klas ben ik die rol gaan aannemen en ik merk dat het werkt. Dus waarom zou ik dan mezelf zijn? Ik word gerespecteerd en op deze manier weet ik de middelbareschooltijd te overleven. Hierdoor luister ik eigenlijk niet naar mijn eigen gevoel, want stiekem vind ik mijn klasgenote wel leuk. Ik vertel mijzelf dat het gewoon niet kan. Ik als stoere jongen verkering krijgen met een kakker? En wat nou als ik op haar afstap en zij mij niet leuk vindt? Dan ga ik bij iedereen af. Nee, dat kan echt niet! Ik besluit mijn rol van de stoere jongen voort te zetten. Maar door die rol en door de keuze die ik heb gemaakt om mijzelf niet te laten zien zoals ik mij echt voel, durf ik mijn gevoel niet eerlijk met haar te delen. 

Zou dat de oorzaak zijn dat de relatie met de klasgenote uit het eerste leerjaar na enkele maanden is gestopt? Ik weet het niet, en eigenlijk wil ik het ook niet weten, dus waarom zou ik daarover nadenken? Ik heb hier nou eenmaal voor gekozen en dan moet ik nu niet gaan zeuren. Onze studiebegeleider lijkt wel in de gaten te hebben dat er een bepaalde aantrekkingskracht tussen de klasgenote en mij is. Tijdens het nieuwe kwartaal plaatst hij ons naast elkaar in de klas. Maar er mag dan misschien wel sprake zijn van een bepaalde aantrekkingskracht, waarschijnlijk vindt zij mijn stoere gedrag helemaal niks. Ze zegt het altijd eerlijk als haar iets niet aanstaat en ze laat blijken dat ze mij niet zo leuk vindt. Ik doe net alsof ik haar ook niet mag en het heel vervelend vind om naast haar te moeten zitten. Tijdens het vak dat we van onze studiebegeleider krijgen zitten we braaf naast elkaar, maar tijdens de andere lessen kruipen we bij onze eigen vrienden. Elke schooldag is er iemand verantwoordelijk voor het klassenboek. Dat moet ‘s ochtends bij de conciërge worden opgehaald en meegenomen worden naar iedere les, zodat de docenten kunnen noteren wie er wel en niet aanwezig is. Mijn maatje en ik zijn op het briljante idee gekomen om het boek in ons kluisje te leggen en de school te verlaten wanneer we dat willen. We vragen andere leerlingen om het klassenboek aan ons te geven en vervolgens stopt een van ons het in het kluisje. Dit geeft ons de vrijheid om te gaan en staan waar wij maar willen. De kick die het mij geeft om dingen te doen die eigenlijk niet mogen is groot. Mijn maatje en ik praten weleens met elkaar over de eventuele gevolgen van het spijbelen, maar vergeten het vervolgens snel weer. We doen waar wij zin in hebben en dat is voor ons op dit moment het belangrijkste. Vrijheid is blijheid. 

Het jaar zit er bijna op en mijn rapportcijfers zitten onder de grens om over te gaan. Tijdens mijn laatste studiegesprek is door mijn studiebegeleider gezegd dat als ik zo doorga, ik de overgang naar het derde leerjaar van de havo niet ga halen. Hij geeft aan dat het voor mij misschien een betere keus zal zijn om een stapje lager te doen. Het maakt mij op dit moment allemaal niet meer uit, want zo veel plezier haal ik toch niet uit de lessen en ik zie wel waar ik volgend jaar naartoe ga. Waarom zou ik mij daar druk om maken? Gelukkig zijn mijn ouders er rustig onder en geven zij aan dat zij het belangrijk vinden dat ik op een fijne manier naar school ga. Dat het voor mij geen gevecht moet zijn, waardoor ik constant het gevoel heb dat ik moet presteren.  

	Tijdens het laatste kwartaal heb ik er weinig zin meer in. De docente Duits gaat de klas rond en deelt de overhoringen uit. Ik kijk op het blaadje en zet in de linkerbovenhoek een één. De schriftelijke overhoring leg ik weer op de hoek van mijn tafel. Ik ga die niet maken, want ik heb er geen zin in. Geleerd heb ik toch niet, dus waarom zou ik er dan aan beginnen? De docente kijkt mij met een vragende blik aan en kan direct van mijn gezicht aflezen dat ik serieus ben. Ze kent mij inmiddels goed genoeg en zegt dat het mijn eigen keus is. Een docente naar mijn hart! Ik had altijd wel een goede klik met haar, en nu al helemaal. Ik heb het gevoel dat zij mij begrijpt, waardoor ik meestal snel bereid ben om naar haar te luisteren op het moment dat ik in de klas vervelend ben. 

Zoals mijn studiebegeleider al heeft aangegeven tijdens het laatste studiegesprek is het voor mij beter om naar het vmbo te gaan, en dat is wat er aan het einde van het schooljaar dan ook wordt besloten. Ik vind het niet erg om een stap lager te gaan doen. Een nieuwe school betekent een nieuwe uitdaging, waarbij ik me hopelijk vrijer zal gaan voelen dan dat ik me op deze school heb gevoeld. De combinatie van minder leren en meer praktisch bezig zijn klinkt me als muziek in de oren. 

De vakantie is begonnen en het belooft een mooie zomer te worden, die voor mij, als groot fan van het Italiaanse nationale voetbalelftal, toch al goed van start is gegaan doordat Italië wereldkampioen is geworden. De zomervakantie betekent voor mij vrijheid. Genieten van het buiten zijn en even geen verplichtingen. Het geeft mij ook een fijn gevoel dat ik straks minder hoef te leren. Ik ben benieuwd hoe het zal zijn op de nieuwe school, maar voor nu leg ik het naast mij neer. Het is vakantie en daarmee is het tijd om te genieten. En daarbij heb ik sinds een tijdje verkering met een leuke meid waar ik gek op ben. 

Samen met wat vrienden ben ik uitgenodigd voor een feestje. Het wordt gevierd op een opslagplaats waar we binnen kunnen zitten, terwijl we ook buiten kunnen genieten van het lekkere weer. Er is volop drank aanwezig en de goede stemming zit er dan ook al snel in. De ochtend dat ik met een zeer hoofd opstond en mijzelf de vraag stelde wat ik mijzelf toch aandeed, ben ik intussen allang weer vergeten. Want onze grote vriend alcohol doet al snel goed zijn werk. Het kan niet gek genoeg en het ene drankje na het andere wordt naar binnen gegoten. Ik drink van alles door elkaar en lijk nergens last van te hebben. Ik voel mij heerlijk en de stemming wordt steeds beter. Er zijn ook veel meiden aanwezig op het feest en ik lijk te zijn vergeten dat ik een vriendin heb. Tevergeefs loop ik achter een van de meiden aan, die duidelijk laat blijken dat zij niet op mij zit te wachten. De groep dames die op de zaterdagavonden altijd op de dansschool aanwezig was, is er nu ook. Inmiddels ben ik al goed aangeschoten, maar ik kan nog wel normaal functioneren. Als je mij zou vragen om kaarsrecht langs een lijn te gaan lopen, zou dat een uitdaging zijn die ik niet zou waarmaken. De interesse onder de groep meiden neemt toe en ik kom steeds dichter in de buurt bij een van hen. Een ogenblik later zijn we aan het zoenen. Ik ben op dit moment compleet vergeten dat ik een vriendin heb, of wil ik dat liever vergeten? Naast mij is een maatje aan het zoenen met een andere dame uit de groep. Ik kijk hem aan en we stellen elkaar voor om te wisselen. Er wordt van plek gewisseld en het voelt alsof ik in een film ben beland. Weet ik eigenlijk wel wat er allemaal gebeurt? Tegen het einde van het feest probeer ik nog met een derde dame uit de groep te zoenen, en ja hoor, even later zijn we buiten bezig. Na een geslaagde avond fietsen we naar huis en ik lijk nog steeds niet helemaal te beseffen wat ik zojuist heb gedaan. 

De volgende ochtend word ik wakker met een zeer hoofd en ik voel mij allesbehalve lekker. De herinneringen komen langzaam terug en ik vraag mezelf af of dit echt is gebeurd. Ik word verdrietig, maar veel tijd om dat te zijn heb ik niet, want ik heb op de planning staan om bij mijn opa en oma te gaan logeren. In de auto onderweg naar hen ben ik aan het bedenken wat er allemaal gebeurd is, en ik voel schaamte in mij opkomen. Hoe heb ik dit kunnen doen? Waarom ben ik zo stom geweest? Ik heb geen idee wat ik nu moet doen. Was dit hele verhaal maar een nare droom die niet waar is!  De klasgenote die ik het afgelopen schooljaar stiekem leuk vond, was gisteren ook op het feest. Tijdens het einde van het schooljaar zijn we betere vrienden geworden en zij kan mij misschien wel advies geven. Ik besluit haar te bellen en het verhaal te vertellen. Zij geeft aan dat ze heeft meegekregen wat er is gebeurd en dat ze niet begrijpt waarom ik dat allemaal heb gedaan. Ik leg haar uit dat ik er veel spijt van heb en niet weet wat ik nu moet doen. Zij geeft mij als advies dat ik het gewoon eerlijk vertel, en dat besluit ik ook te doen. Het gerucht dat ik vreemd ben gegaan heeft zich al verspreid en mijn vriendin is het al te weten gekomen. Er wordt een dag afgesproken en ik vind het moeilijk en spannend om haar de waarheid te vertellen. Ik zou het goed begrijpen als ze het zou uitmaken, want wat ik heb gedaan, dat kan echt niet. Mijn vriendin is genadig voor mij en na er een aantal dagen over nagedacht te hebben besluit zij de verkering aan te houden en mij nog een tweede kans te geven. Wat doe ik mijzelf en anderen toch aan? 

	

 

	 

	 

	
Hoofdstuk 5 
Drugsgebruik
 

	Ik voel mij ellendig. Mijn buik, mijn hoofd, alles lijkt over zijn toeren te zijn en er lijkt geen einde aan te komen.

	 

	
De overgang naar de middelbare school is een grote overstap geweest, maar ik heb mijzelf staande weten te houden. Inmiddels heb ik een identiteit opgebouwd als stoere jongen, en op veertienjarige leeftijd groei ik in die rol. Dat is aan mijn gehele doen en laten terug te zien. Het is één grote achtbaan waarin ik zit en het ene moment is nog gekker dan het andere. Na het gebruik van alcohol op het schoolfeest en de avondjes uit op de zaterdagavond is het in de tweede klas tijd voor een nieuw avontuur. 

Ik doe net alsof ik al vaker heb geblowd. Het voelt stoer om voor de eerste keer wiet te roken. De spanning is duidelijk in mijn lichaam te voelen en ik ben benieuwd wat er gaat komen. De zenuwen die ik in mijn lichaam voel druk ik snel weg en ik vertel mijn maat dat ik wel vaker een jointje heb gerookt. We zijn in het buitenzwembad en de vriend met wie ik daar ben, heeft geregeld dat zijn vrienden aan de poort komen. Vanaf het grasveld van het zwembad is er namelijk een poort die verbonden is met de straat. Zijn vrienden zijn bij de poort gekomen en ik ben er klaar voor. Via de poort wordt de joint doorgegeven. Ik neem een hijs en moet hoesten. Roken, dat heb ik nog nooit gedaan, laat staan blowen! Snel zet ik mijn stoere blik weer op en ik doe net of er niks aan de hand is. Als de joint op is beginnen we te lachen. ‘Voel jij al wat?’ vragen mijn vriend en ik aan elkaar, maar ik voel nog niks. Hij lijkt al wel iets te voelen en begint te lachen. Even later voel ik mij heerlijk relaxed. De spanning die aanwezig was voordat zijn vrienden aan het hek stonden is compleet verdwenen en ik vind alles op dit moment wel prima. Het is een relaxte dag in het zwembad en ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik mij moet voelen. Ik voel mij in ieder geval wel op mijn gemak en denk: oké, als dit het is, dan kan ik het wel vaker doen. 

Meerdere avonturen met blowen volgen en de combinatie van alcohol en wiet probeer ik ook uit. Op het moment dat ik al behoorlijk aangeschoten ben van de drank kan ik maar beter geen joint roken. Dat valt compleet verkeerd en zo heb ik al een aantal keren flink moeten kotsen. Op vrijdagmiddag is het vaste prik geworden om naar de stad te gaan tijdens happy hour: bier voor een euro! En in het steegje om de hoek van de kroeg wordt veelvuldig een jointje gerookt. Het geeft mij een kick om dingen te doen die eigenlijk niet mogen. Datzelfde heb ik met roken. Nadat ik gewend was geraakt aan het blowen ben ik ook gaan roken. Na een korte tijd vertel ik dit eerlijk aan mijn moeder en die verbiedt het mij vervolgens niet. Teleurgesteld is zij wel. Nadat ik één jaar regelmatig heb gerookt is de kick er voor mij af en besluit ik te stoppen met standaard roken. Er komt een gezelligheidsroker voor in de plaats, maar dan merk ik eigenlijk pas hoe vies ik roken vind. Ik besluit alleen nog maar te roken als ik aangeschoten ben of onder de invloed van de andere genotsmiddelen die ik op vijftienjarige leeftijd meer en meer aan het ontdekken ben.

Er zijn meerdere jongens uitgenodigd op het feest van een vriend. De helft van hen ken ik niet zo goed. Het zijn jongens waar mijn vriend ook mee omgaat. De andere helft van de aanwezige jongens behoort tot mijn eigen vriendengroep. Er is vanavond van alles aanwezig en ik heb al besloten om aan de speed te gaan. We staan op de gang en ik open het kleine envelopje. Het is tijd om te snuiven en ik voel een enorme adrenaline in mijn lichaam. Met mijn huissleutel ga ik het envelopje in en daarmee schep ik een klein bergje op de voorkant van mijn sleutel. Ik breng de sleutel naar mijn rechterneusgat en snuif het hele bergje op. Ik wil meer, schiet er direct door mijn gedachten heen. Ik moet natuurlijk wel goed in balans blijven, dus moet die linkervleugel ook goed voorzien worden. De huissleutel gaat weer in het kleine envelopje en met een wit bergje poeder op de voorkant haal ik de sleutel eruit en ik breng hem naar mijn neus. Hups, en voordat ik het doorheb zit het al in mijn linkerneusgat. Met een slok bier spoel ik de vieze nasmaak weg die in mijn mond is ontstaan. Ik haal mijn neus nog een paar keer goed op en met een zuur gezicht voel ik het spul in mijn keel terechtkomen. Het bier heeft hierbij steeds een zeer functionele rol. De stemming zit er goed in en we gaan lekker. De vriend die het huisfeest geeft, gaat samen met een aantal anderen naar buiten om een stukje door de buurt te lopen. Ik blijf achter in het huis met een paar van zijn vrienden die ik niet zo goed ken. Een paar minuten nadat het groepje vrienden naar buiten is gegaan zegt een van de jongens tegen mij: ‘Je doet wel mee, hè?’ Daarop kijk ik hem verontwaardigd aan en ik vraag wat hij bedoelt. Wat blijkt? Hij is van plan wat spullen uit het huis te pakken en snel weg te gaan voordat de anderen terugkomen. Ik maak de jongen duidelijk dat ik hier niet aan meedoe en dat hij dit ook beter niet kan doen. Het zorgt voor een rare sfeer en ik snap niet zo goed wat ik hier nu mee aan moet. Aan de ene kant heb ik geen zin om degene die van plan is om te gaan stelen straks te verraden bij mijn vriend als die weer terug is, maar tegelijkertijd heb ik een sterk gevoel dat ik ervoor wil zorgen dat er niks wordt gestolen. Wie er allemaal precies zullen meedoen is voor mij niet duidelijk en dat maakt de situatie nog vreemder voor mij. Ik hou de boel dan maar een beetje in de gaten en hoop dat de anderen snel terug zijn. Als ze eenmaal binnen zijn kom ik weer tot ontspanning, en het feest is gelukkig nog niet afgelopen. Ik besluit weer lekker te gaan genieten en snuif nog wat speed door mijn neusgaten. Dit keer neem ik er een kwart xtcpilletje bij. Ik heb nog nooit zo een pilletje gehad en heb geen idee wat ik ervan kan verwachten. Het is uiteindelijk een kwart pilletje, maar met alle alcohol en speed is het wel een bijzondere mix. Ik weet eerlijk gezegd niet meer welke sensaties in mijn lichaam door welke van de drie middelen veroorzaakt worden. Ik voel mij nog heerlijk en ik ben niet van plan om naar huis te gaan. Daarom besluit ik bij mijn vriend te blijven slapen, want naar huis gaan, is aan mijn gezicht te zien, duidelijk geen optie. Een paar anderen blijven ook slapen. Slapen? Weinig kans, Silvano, dat jij vanavond in slaap zal vallen. Het is mijn eerste ervaring met de welbekende ‘plafonddienst’. 

Het is mijn eerste ervaring met harddrugs en zeker niet mijn laatste. De kick die het mij geeft om ermee te experimenteren vraagt naar meer. Op de momenten dat ik onder invloed ben voel ik me vrij, vrij van alle zorgen en problemen waar ik helemaal niet op zit te wachten. Het dient als een vluchtroute om de realiteit niet onder ogen te zien: dat ik eigenlijk helemaal niet mijzelf ben door de rol van stoere jongen die ik heb aangenomen. 

Samen met een vriend loop ik het festivalterrein op. Het is een heerlijke zonnige dag, een perfecte temperatuur voor een festival, en we hebben zin om ons goed te vermaken. We zijn dan ook vastberaden om er een geniale dag van te maken. Na de sfeer even geproefd te hebben lopen we vervolgens vol goede moed richting de coffeeshops in het centrum van de stad, maar we worden overal geweigerd, aangezien wij nog een aantal jaar minderjarig zullen zijn. Dat is balen, waardoor we ons een beetje verslagen voelen, totdat wij even later een bekende tegenkomen op festivalterrein. Hij vertelt ons dat als we geduld hebben en willen wachten, we wel wat anders en beters dan wiet kunnen krijgen. Het klinkt spannend, dus we besluiten bij de bekende te blijven en te wachten. Het duurt lang, maar tegelijkertijd is de sfeer op het festival top. In de tussentijd vermaken wij ons prima. Er wordt vette house muziek gedraaid en iedereen om ons heen lijkt het ook goed naar hun zin te hebben. Het moment van wachten is voorbij en de bekende geeft ons een pilletje. Zonder na te denken slik ik het xtc-pilletje met een teug water door. Het zal wel, denk ik, en ik laat het maar op mij afkomen. Enig moment later wordt het feest alsmaar beter en beter en wat voel ik mij toch fantastisch! Ik kan niet meer stilstaan. De muziek en de mensen, wauw, het is allemaal zo geweldig! Opeens kom ik te weten dat een docente van mijn school ook aanwezig is op het festival, en dat ze bij hetzelfde podium staat als waar ik op dit moment uit mijn plaat aan het gaan ben. Zie ik er wel normaal uit? En hoe moet ik mij nu gedragen? Ik hoop niet dat ze mij ziet! Maar al snel zeg ik tegen mezelf: fuck it, ik ga gewoon maximaal genieten. Het festival is top en de tijd vliegt voorbij. Mijn shirt heb ik al een tijdje uit en mijn lichaam voelt heerlijk aan. Ik lijk te zweven en de bewegingen op de muziek gaan vanzelf. Wat een magische belevenis is dit en ik wil niet dat het stopt. Maar voordat ik het weet zijn we alweer in de trein terug naar huis. Langzaam lijkt het pilletje uit te werken, maar  we willen niet dat het stopt en besluiten met een tweetal anderen bij het huis van een vriend de nacht door te halen. Er worden een paar grote jongens gedraaid en de wiet zorgt voor een relaxte gemoedstoestand. Liggend op de bank zie ik ineens vrienden van mij buiten het raam staan die niet mee waren naar het festival. Ik kan het niet geloven en kijk nog een paar keer goed of het klopt. Het blijkt een verbeelding en ik snap er niet zo veel meer van. Lachend blik ik terug op een fantastische dag. Het was weer een geheel nieuwe belevenis!

Wat een te gekke dag is dit! En de volgende dag? Ik lijk wel een zombie, althans zo voel ik mij. Ik kijk in de spiegel en besluit dit niet nog een keer te gaan doen. Ik zie er niet uit. Het fijne gevoel van de dag ervoor? Helemaal weg. Toch heb ik het er wel voor over, denk ik snel, en morgen voel ik mij vast wel weer goed. Het fijne, lieflijke gevoel dat ik van de xtc krijg, zorgt ervoor dat ik in een andere wereld terechtkom. Het brengt me naar een nieuwe wereld, een wereld waarin ik liefde ervaar en de zorgen die ik heb kan vergeten. De dagen na het gebruik moeten deze stofjes in mijn hersenen weer worden aangemaakt, waardoor ik me de eerste dagen na het gebruik moe, nutteloos en somber voel. Enkele dagen later loop ik met twee vrienden door de stad. We hebben drie klare joints geregeld en zijn van plan ons goed te vermaken. In een steegje in het stadscentrum steken we de eerste joint op en ik voel mij opgewonden. Zonder dat ik het doorheb begint het normaal te worden om in een korte tijd vele keren drugs te gebruiken. Na de eerste joint hebben we zin om bij een andere plek de volgende joint te roken, waardoor we besluiten om naar onze voetbalclub te fietsen. Op deze doordeweekse dag is er rond de middag niemand aanwezig op de club en de dug-out bij de tribune is de perfecte plek om verder te gaan waarmee we gebleven waren. De volgende joint wordt aangestoken en we geven hem aan elkaar door. Toch voelt het nu niet zo relaxed. Mijn hoofd begint waziger te worden en ik krijg een misselijk gevoel. Het gaat niet helemaal lekker en ik weet niet zo goed wat me overkomt. De misselijkheid wordt erger en ik loop richting het dichtstbijzijnde bosje om een poging te doen om te kotsen. Ik kan mij niet meer herinneren of ik daadwerkelijk heb gekotst of niet, maar voor mijn gevoel wel, en ook op het moment dat ik thuis ben gekomen denk ik gebraakt te hebben. Ik kan mij ook niet meer herinneren hoe ik thuis ben gekomen, hoe ik afscheid heb genomen van mijn vrienden en hoe ik in het bed van mijn ouders ben beland. 

Ik voel mij ellendig. Mijn buik, mijn hoofd, alles lijkt over zijn toeren te zijn en er lijkt geen einde aan te komen. Ik lig midden in het tweepersoonsbed van mijn ouders en er staat een blauwe emmer naast de linkerkant van het bed voor het geval ik moet kotsen. Mijn moeder zit naast mij aan de rechterkant. Zij probeert mij moed in te praten en me rustig te houden. Ik ben hard aan het huilen van verdriet, het ellendige gevoel houdt maar niet op. Ik wil slapen, maar ik ben doodsbang dat als ik nu mijn ogen dichtdoe, ik niet meer wakker zal worden. Ik ben tegen mezelf aan het vechten en ik moet wakker blijven, dat is wat ik in gedachten constant tegen mezelf zeg. Als ik nu in slaap val ga ik dood! In tranen neem ik alvast afscheid van mijn moeder. Sorry mam, ik hou van jou en ik ben je zo ontzettend dankbaar voor alles wat je voor mij gedaan hebt. Je bent de liefste moeder, sorry mam, echt waar! Mijn vijfjarige broertje komt binnenlopen. Hij snapt niet wat er aan de hand is en loopt op advies van mijn moeder weer rustig de kamer uit. In gedachten neem ik alvast afscheid van hem en van de rest van mijn familieleden. Ik begin nog harder te huilen. Ik wil niet dood, nee, ik wil niet dood, mam, help me dan! Als ik nu in slaap val word ik niet meer wakker. Moegestreden van het gevecht met mijzelf val ik vervolgens in slaap.

Enkele uren later word ik wakker en in een roes besef ik nog niet helemaal wat er is gebeurd. Waarom lig ik in mijn ouders bed? Ik kijk ernaast en zie een lege blauwe emmer. Langzaam krijg ik in de gaten wat er is gebeurd. Met een schuldgevoel dat bedekt is door een overweldigend gevoel van schaamte loop ik de trap af naar beneden. Als ik mijn moeder onder ogen kom is ze nog steeds even lief en zorgzaam voor mij. Na een beschuit met jam en eentje met kaas gegeten te hebben besluit ik naar bed te gaan. Ik neem een kopje thee mee naar boven en zet dat op mijn nachtkastje. De blauwe emmer haal ik van mijn ouders kamer op en ik zet hem naast mijn bed. Liggend in bed wil ik dat deze nachtmerrie zo snel mogelijk voorbij is. Warm onder de dekens val ik in slaap en de volgende ochtend, als ik wakker word, zie ik mijn theetje weer staan. Het gevoel van schuld en schaamte is wat afgenomen en ik heb mijzelf voorgenomen nooit weer van die troep te nemen. Tegelijkertijd ben ik opzoek naar excuses, want ik snap er niks van. Het nemen van de xtc-pil had er alleen voor gezorgd dat ik mij moe, lusteloos en somber voelde, en nu gebeurt mij dit. Er moet iets verkeerds in de joint hebben gezeten, dat kan niet anders!

Huh? Maar mijn vrienden hadden nergens last van. Ik kom tot de conclusie dat ik de afgelopen tijd te gek heb gedaan en te veel heb gebruikt. Wiet, waarom rook ik eigenlijk wiet? Ik vind het niet eens echt lekker om te roken.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	
Hoofdstuk 6
Rechtszaak

	
Silvano is een 15-jarige, goedverzorgde jongen. Hij komt rustig over en is in eerste instantie afwachtend in het contact. Hij beantwoordt de vragen serieus en is vriendelijk. Hij verleent volledige medewerking aan het onderzoek. Moeder verleent ook alle medewerking aan het onderzoek.

	“Advocaat 2007”

	

Sinds de overgang naar de andere middelbare school heb ik het gevoel dat ik mij nog meer staande moet zien te houden. Gelukkig ben ik niet alleen naar deze nieuwe school gegaan: ik ben dit nieuwe avontuur samen met een vriend aangegaan. Ik ga naar de kaderberoepsgerichte leerweg. De opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid spreekt mij erg aan en ondanks dat ik vmbo-theoretische leerweg makkelijk zou kunnen, kies ik voor een richting die mij leuk lijkt. Dat het een niveau lager is maakt mij niet zo veel uit. Lekker makkelijk, denk ik. Dat ik niet zo veel examenvakken heb in het daaropvolgende examenjaar vind ik alleen maar mooi. Waar ik voor mijn gevoel op de vorige middelbare school moest kiezen tussen de kakkers en de paupers, krijg ik op de nieuwe middelbare school met een heel andere mentaliteit te maken. Vanaf de eerste dag heb ik direct ruzie met iemand die een jaar ouder is dan ik. 

	Ik kijk geschrokken achterom. Iemand fietst hard tegen de achterkant van mijn fiets aan. De persoon die tegen mijn fiets aan reed geeft mij de schuld en er ontstaat meteen een gespannen sfeer. Zo had ik me mijn eerste schooldag niet voorgesteld. Gelukkig ben ik samen met een vriend, want alleen zou ik banger zijn geweest. Ik weet mezelf staande te houden en laat het verder maar gebeuren. Het zal wel, denk ik, en ik focus me weer op mijn eerste dag op de nieuwe school. Dat vind ik al spannend genoeg, al probeer ik dat niet te laten merken. Elke keer dat de jongen en ik elkaar tegenkomen, blijft hij mij met een strak gezicht aankijken. Samen met twee van zijn vrienden komen ze bedreigend op mij over. Ik voel me er niet lekker bij en ben blij dat wij in een van de eerste weken met de klas op schoolkamp gaan. 

	Tijdens dat schoolkamp kan ik de ruzie vergeten en samen met de klas heb ik een te gekke tijd. Ik ben in een prachtige klas terechtgekomen. We zijn met allemaal verschillende jongens, maar hebben samen de grootste lol. Het kamp is prachtig en we zijn flink aan het ouwehoeren met elkaar. Het is een heerlijke manier om het schooljaar te beginnen en we krijgen direct een hechte band. De docenten van de afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid voelen ons als klas goed aan en ik heb het idee dat ik op mijn plek zit. Ik zit met bijna alleen maar jongens in de klas en dat vind ik prachtig. De activiteiten die we ondernemen vanuit de opleiding zijn leuk en ik voel veel meer vrijheid dan ik op de vorige school ervaarde. Daar was het te theoretisch voor mij. Hier is het meer praktijkgericht en dat bevalt mij goed. Voor de buitengymlessen moeten wij wel een stukje fietsen, want die krijgen we op het sportveld van de rugbyclub.  

	De eerste lesweken van het nieuwe schooljaar zijn alweer voorbij en de sportlessen zijn mijn favoriet. We hebben een heerlijke gymles op het sportveld gehad en fietsen weer de brug over om in de richting van onze school te gaan. Met zijn drieën fietsen we naast elkaar, ik links aan de buitenkant. We rijden met zijn drieën zo breed dat er niemand meer langs kan. Het maakt mij allemaal niet uit, want ik voel mij als een baas die niks te vrezen heeft. Dan hoor ik ineens een fietsbel en ik kijk achterom. Een jongen wil erlangs en ik blijf aan de zijkant fietsen, net alsof er niks aan de hand is. Hij wacht maar mooi, denk ik. Hij belt nog een keer en ik besluit niet aan de kant te gaan. Wie denkt hij wel niet dat hij is? Maar opeens krijg ik een beuk van achteren. De jongen is tegen de achterkant van mijn fiets aan gereden en ik voel direct een woede in mij opkomen. Wat denkt hij wel niet? De achterlamp van mijn fiets is net een paar dagen geleden gemaakt en hij fietst er zo tegenaan, de mafkees! Ik trap op de rem en stap af. De jongen moet hierdoor ook stoppen en hij blijft geschrokken op zijn fiets zitten. Ik loop naar hem toe en vraag hem wie hij wel niet denkt dat hij is. 'Mijn fiets is net gemaakt. Je moet normaal doen, jo, idioot!' roep ik hem toe. Ik bal mijn vuist en geef hem twee klappen tegen de achterkant van zijn hoofd. Stoer loop ik weer naar mijn fiets, terwijl ik hem nog een keer vertel dat hij normaal moet doen. Maar onderweg naar school krijg ik last van mijn duim. Voordat ik de jongen twee klappen gaf balde ik mijn vuist. Ik wist alleen niet zeker of ik de duim onder mijn vingers moest doen of die er gewoon naast moest houden. Ik had nog nooit iemand op deze manier geslagen en doordat ik mijn duim onder mijn andere vingers had gedaan, heb ik er nu last van. De vrienden die erbij waren leggen op school aan een andere vriend uit wat ik heb gedaan en dat ik nu last van mijn duim heb. De vriend die het verhaal aanhoort vertelt dat ik mijn duim niet in mijn vuist moet doen. Ik doe net alsof ik dat wel weet en zeg dat ik mijn vuist op een normale manier heb gebruikt. Ik laat me mijn stoere gevoel niet afpakken en probeer de opmerking maar snel te vergeten, ondanks dat ik eigenlijk wel weet dat hij gelijk heeft. Het gaf mij een kick dat ik iemand heb geslagen en dat ik iemand, voor mijn gevoel, op dat moment de baas was. 

	De situatie met de jongen met wie ik op de eerste schooldag ruzie had gekregen, is nog steeds aan de gang. In deze periode ga ik geregeld met een knoop in mijn maag naar school toe. Ik ben blij dat ik steun aan mijn maatje heb, en als hij een dag niet naar school gaat wil ik het liefst ook niet gaan. Gelukkig is hij er vandaag wel, want vandaag hebben we weer twee blokken Nederlands, niet dat ik me daar druk om maak, maar wel om wat er halverwege de les te gebeuren staat. Tijdens deze les zitten we in een klaslokaal met nog een lokaal erachter. Om bij dat achterste lokaal te komen moet je door het eerste lokaal lopen. Na het eerste van de twee blokken Nederlands gaat de bel. De knoop in mijn maag begint weer voelbaar te worden en ik weet mijzelf geen houding te geven. Laat het maar zo snel mogelijk voorbij zijn, dan kan ik weer opgelucht ademhalen. De drie jongens lopen de klas door en ik voel me zenuwachtig worden. Ga ik ze dit keer wel of niet aankijken, vraag ik mezelf gespannen af. Ik voel dat ze mij wel aankijken en gauw kijk ik de andere kant op. Het laatste waar ik op zit te wachten is om ruzie met hen te krijgen. Vooral de twee vrienden van de jongen zijn twee grote jongens waar ik geen ruzie mee wil hebben. Het contact met hen ga ik het liefst zo veel mogelijk uit de weg. Waarom zoeken ze ruzie met mij? Wat heb ik verkeerd gedaan? Tijdens een van de momenten op school heb ik in de gang een trap gekregen, waarbij ik niks heb teruggedaan, omdat ik bang ben dat het daarna nog erger gaat worden en ik weet dat ze mij de baas zullen zijn. 

	We zijn net teruggekomen van het sportveld nadat wij weer een leuke gymles hebben gehad. Ik parkeer mijn fiets en loop samen met een aantal klasgenoten achter de school langs richting het schoolplein. Met mijn voetbaltas over mijn schouder loop ik richting het plein. Ik hoop dat als ik straks de hoek om loop, ik niet een van de jongens op het schoolplein zal tegenkomen. Gelukkig ben ik met wat klasgenoten en dat houdt mij een beetje rustig. Ik loop de hoek om het schoolplein op en de jongen met wie ik vanaf de eerste dag ruzie heb, komt samen met een van zijn vrienden op mij aflopen. We lopen lijnrecht naar elkaar toe en voordat we met de neuzen tegen elkaar aan staan, gooi ik de voetbaltas van mijn schouder. Ik heb er genoeg van en de boosheid in mijn lichaam is sterk aanwezig. De jongen en ik staan lijnrecht tegenover elkaar en ik zeg: ‘Kom maar, jij en ik, nu, hier! Ik vecht niet met jouw vriend, ik vecht alleen met jou.’ Zijn vriend wil naar voren stappen, maar mijn klasgenoten komen er direct tussen. Als hij zich ermee gaat bemoeien, dan zullen zij dat ook doen. De jongen en ik kijken elkaar in de ogen en de spanning is voelbaar. De bel voor de volgende les gaat en die voelt als verlossend. Dat ik voor mijzelf ben opgekomen geeft me een bevrijdend gevoel en dat mijn klasgenoten mij hebben gesteund, geeft mij een kick. Ik ben klaar met bang zijn, en dat terwijl ik nog wel steeds bang ben.  

	De tienerfeestjes op de woensdagavonden in de vakantie zijn top. We zijn vanavond met een groepje vrienden weer aanwezig in de discotheek en ik heb er zin in! Eenmaal binnen lopen we een aantal rondjes door de club en hebben het goed naar ons zin. Er zijn veel bekenden en de jongens uit mijn woonplaats zijn vanavond goed vertegenwoordigd. Het lijkt er alleen op dat vanavond verschillende groepen jongens uit verschillende plaatsen nog weleens ruzie zouden kunnen krijgen. En ja hoor, rond het midden van de avond is het raak. Tussen de menigte in zijn er twee groepen ontstaan, maar door de drukte in de zaal valt het in het begin nog niet zo op dat er iets gaande is. Wij zijn toevallig in de buurt en we zien een vriend van onze school tegenover een andere grote jongen in het midden staan. Ik twijfel geen moment en spring tussen beiden in, vastbesloten om het op te nemen voor de vriend van school, en ineens ben ik met een grote jongen in het midden van de kring beland. We trekken, schelden en duwen wat heen en weer. Ik heb geen flauw benul waar ik eigenlijk mee bezig ben, maar ik zit vol met adrenaline. Ik pak jou wel, schiet er door mijn gedachten heen, en het liefst geef ik de jongen een paar harde klappen. Het is een grote en brede jongen en voordat het echt serieus wordt komt de beveiliging eraan. We willen niet door de beveiliging meegenomen worden, dus besluiten we snel om onze eigen weg te gaan. De jongen van school met wie ik sinds de eerste dag ruzie heb, was ook aanwezig en hij had gezien dat ik het opnam voor de vriend van school.

De bel gaat en het eerste blok Nederlands is geweest. Nog één blok te gaan en we zijn vrij. De spanning begint langzaam weer te komen, maar dit keer op een andere manier. Nu overheerst de nieuwsgierigheid: zal het na de ruzie van vorige week woensdagavond nu anders zijn? De jongen loopt langs en we kijken elkaar even aan. Maar er is een andere energie dan voorheen aanwezig, er lijkt namelijk respect te zijn en ook zijn twee vrienden lopen rustig door. De situatie van woensdagavond heeft ervoor gezorgd dat de ruzie is verdwenen. Ik voel me opgelucht en tegelijkertijd onwetend hoe het verder zal gaan. In ieder geval ben ik blij dat het anders aanvoelt en ik voel een spanning van mij afglijden. Tijdens een van de pauzes lopen mijn vriend en ik naar buiten en we raken in gesprek met de jongen waarmee ik op de eerste dag ruzie had gekregen. We raken aan de praat en de jongen vertelt ons dat wij werden gezien als concurrent van de baas van de school, en dat dat de reden was dat we ruzie kregen. De situatie van woensdagavond heeft voor een soort respect gezorgd en het probleem is nu gelukkig opgelost. Ik voel mij opgelucht nu ik weer vrij op school rond kan lopen, zonder bang te hoeven zijn. De angst om een van de drie jongens onverwachts tegen te komen is verdwenen en vanbinnen ben ik erg gelukkig. Het voelt als een bevrijding en mijn vriend en ik kunnen erom lachen. Dat is wel een heel verschil met de eerste maanden, toen ik nog geregeld met een knoop in mijn maag op school rondliep.  

Silvano verwacht dat hij een taakstraf zal krijgen. Hij vindt dit aan de ene kant wel terecht. Hij heeft tenslotte geslagen en had ook nog eens sleutels in zijn hand, weliswaar niet bewust. Aan de andere kant is de andere jongen in zijn ogen wel de aanstichter. Silvano zou het ook wel graag willen uitpraten met de jongen en zal dat ook doen als hij hem tegenkomt. Moeder verwacht dat Silvano een taakstraf zal krijgen en vindt dit ook de beste optie. Ze zou het terecht vinden als hij een straf krijgt. Hij had niet moeten slaan. Zowel Silvano als moeder vindt verdere hulpverlening niet nodig.  “Advocaat 2007” 

Midden in de winter, op een zaterdagavond, ben ik gezellig aan het zwemmen met een groep vrienden. Een aantal vriendinnen is ook aanwezig en we zijn in het zwembad in kleine groepjes opgesplitst. Terwijl enkelen van mijn vrienden in het rokershok een woordenwisseling krijgen met een oudere jongen, ben ik gezellig met een vriendin plezier aan het maken. Mijn vrienden brengen mij op de hoogte, maar ik laat het langs mij heen gaan. Ik heb geen zin om me ermee te bemoeien, want ik heb het veel te gezellig. Het is een leuke zaterdagavond en ik vermaak me goed. De avond gaat dan ook snel voorbij en samen met een vriend wil ik me gaan omkleden. De rest van de vriendengroep is zich al aan het aankleden en we haasten ons door het zwembad richting de kleedkamers. Alle douches zijn aangesprongen, en om niet nat te worden probeert mijn vriend op een speelse manier de douchestralen te ontwijken. Hij roept hierbij: ‘Kijk mij, ik ben net James Bond.’ De jongen met wie andere vrienden eerder op de avond een woordenwisseling hebben gehad, is ook in de doucheruimte aanwezig en vraagt: ‘Wat zeg je?’ Mijn vriend herhaalt wat hij zei en de jongen komt naar hem toe gelopen. Hij geeft mijn maatje een kopstoot en ik sta er geschrokken bij. Wat gebeurt hier dan? Waar slaat dit op? Boos lopen we richting de kleedkamer. De jongen is groter, ouder en ziet er sterker uit. Als we zijn omgekleed ontmoeten we bij de uitgang onze vrienden. We vertellen hun wat er is gebeurd. 

Vlak voor de uitgang is de fietsenstalling, waar onze fietsen staan. We willen weggaan en ik heb mijn fietssleutels al in de hand. Een van mijn vrienden staat rechts naast de uitgang tegen het raam aan. De jongen die een kopstoot heeft gegeven komt naar buiten toe en loopt in zijn richting. Het lijkt erop dat hij nog niet klaar is met het zoeken van problemen. Ik word boos, want ik ben er klaar mee. Op het moment dat de jongen voor mijn vriend staat en het lijkt of die een duw wil geven, geef ik hem een duw en daarom komt hij nu op mij af. Ik bedenk me geen moment en met mijn sleutels in de hand geef ik hem een klap op zijn gezicht. Enkele sleutels steken tussen mijn vingers uit en daarmee raak ik hem op zijn hoofd. Hij valt op de grond, maar staat ook meteen weer op. Hij komt recht op mij aflopen en ik geef hem nog een rake klap op zijn hoofd, waardoor hij weer op de grond belandt en ik een stap naar achteren doe. Mijn vrienden bemoeien zich er nu mee en met zijn hoofd onder het bloed loopt de jongen gauw naar binnen. We fietsen snel weg en er gaat van alles door mij heen. Ik besef nog niet helemaal wat er gebeurd is. Ik voel boosheid en ben gefrustreerd dat zoiets op zo’n leuke avond moet gebeuren en dat die daardoor verpest is. Waarom moest ik mij er uiteindelijk toch mee bemoeien? Tegelijkertijd voel ik boosheid richting die jongen. Waarom moet hij mijn vriend een kopstoot geven en buiten naar een andere vriend toe lopen? Ik heb gehandeld om mijn vrienden te beschermen, gaat er door mijn gedachten. Onderweg naar huis voelt het voor mij niet helemaal lekker. Ik hoop dat er geen nadelige gevolgen voor mij zullen zijn. Thuis vertel ik mijn ouders wat er is gebeurd. Zij vinden het niet slim dat ik heb geslagen en keuren mijn daden af. Ze snappen wel dat ik voor mijn vrienden ben opgekomen, maar laten duidelijk blijken dat dit niet de manier is waarop ik zulke situaties moet oplossen. 
Kort na het incident krijg ik een brief thuis van de politie of ik op het bureau wil komen om een verklaring af te leggen. Er is aangifte tegen mij gedaan wegens openlijke geweldpleging. Er is een getuige geweest die het gevecht heeft gezien en mij terecht als dader heeft aangewezen. Op het politiebureau worden me allerlei vragen gesteld en er wordt in mijn geschiedenis gekeken. Gelukkig staat daar niet veel in, alleen dat ik een keer staande ben gehouden toen we met een grote groep hadden afgesproken om te gaan vechten. We zijn toen allemaal gevlucht omdat de politie was gekomen. Die had mij en nog wat anderen uiteindelijk staande gehouden en onze namen genoteerd. De politieagent leest het voorval voor en ik ben direct blij dat we toen uiteindelijk niet gevochten hebben. De agent legt mij uit dat de zaak verder onderzocht zal worden en dat ik een advocaat krijg toegewezen, aangezien er een rechtszaak tegen mij is aangespannen. Ik trek mij er op dat moment niet veel van aan en ben er niet echt mee bezig. De agent heeft gezegd dat het wel even zal kunnen duren voor ik voor de rechter moet verschijnen. 

Enkele maanden later zit ik bij mijn advocaat om mijn verhaal te vertellen. Mijn moeder is na mij aan de beurt, want er wordt met ons beiden apart gesproken. Gek genoeg maak ik mij op dit moment niet echt druk. Ik vind de advocate een aardige vrouw en zie het ook wel als stoer om naar een advocaat te gaan. Normaal zie ik die alleen op televisie, maar nu heb ik zelf een advocaat en loopt er een rechtszaak tegen mij. Enkele weken geleden heb ik voor de eerste keer harddrugs gebruikt, waardoor ik mijn gedachten er niet helemaal bij heb. Ik zit in een wilde fase van mijn leven en lijk voorafgaand aan het gesprek alles nog niet helemaal te beseffen. De onprettige ervaring met de drugs heeft mij er nog niet toe aangezet om een ander pad in te slaan.  Na het gesprek met de advocaat ben ik mij beter bewust van de nadelige gevolgen die de uitspraak voor mij en mijn toekomst zou kunnen hebben. Ik wil dit helemaal niet, zo ben ik helemaal niet, en het besef dat ik op deze manier aan het spelen ben met mijn fysieke vrijheid begint tot mij door te dringen. Wel heb ik er vertrouwen in dat het geen zware straf zal worden. Ik heb immers gehandeld vanuit zelfverdediging en ben bovendien niet degene geweest die begonnen is. De dag voor de rechtszaak beginnen de zenuwen te komen. Verschillende scenario’s spoken door mijn hoofd. Gelukkig proberen mijn ouders me vertrouwen in te praten. Het enige wat ik nu wil, is de uitspraak horen en weten waar ik aan toe ben. In de auto onderweg naar het gerechtsgebouw zeg ik niet veel. Mijn moeder is gelukkig ook rustig en ik besluit maar gewoon naar buiten te kijken. Er gebeurt van alles op straat, maar het gaat allemaal als een flits aan mij voorbij. Binnen in het gerechtsgebouw doe ik netjes wat er van mij gevraagd wordt. Ik stop mijn spullen in een kluisje, loop door de detectors en spreid mijn armen voor een veiligheidscontrole. Na die controle moeten we even wachten, totdat we worden geroepen. De tijd tikt voorbij en ik zeg nog steeds niet veel. Ik heb ook niks te vertellen en wil gewoon weten wat de uitspraak is. Het is inmiddels bijna een half jaar geleden dat de vechtpartij is gebeurd en ik wil weer vooruit kunnen kijken. We worden naar binnen geroepen en ik mag naast mijn advocate gaan zitten. De officier van justitie leest de verslaglegging van het onderzoeksrapport voor, met daarbij de aanklacht die tegen mij is ingediend door het slachtoffer. Ik durf niet omhoog te kijken en de rillingen lopen over mijn lichaam van de spanning. Dan word ik door de rechter naar voren geroepen om de foto’s te bekijken van het letsel dat ik de jongen heb aangedaan. Op zijn hoofd zijn twee littekens te zien en het enige wat ik kan doen is ernaar kijken en beamen dat ik niet goed heb gehandeld. Het is mijn fout geweest om de jongen te slaan en het is extra stom dat ik hem met de bos sleutels in mijn handen heb geslagen. Ik mag weer gaan zitten en mijn advocaat voert het woord, maar het gaat geheel aan mij voorbij. Ik baal ervan dat ik het heb gedaan. Ik herken mijzelf helemaal niet in de persoon die dit op zijn geweten heeft. Waarom kom ik dan in zo’n situatie terecht, spookt het door mijn hoofd. 

Na het zien van de foto’s voel ik me een beetje verloren. Mijn advocaat is inmiddels uitgepraat en de rechter is weer aan het woord. 

Voorwaardelijke taakstraf, te weten de werkstraf: het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van 20 uur subsidiair 10 dagen jeugddetentie voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.  

Opgelucht haal ik adem en tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat ik niet weer in een gevecht terecht ga komen. Ik ben er klaar mee en besef dat ik er goed mee weg ben gekomen, want ik had gedacht dat het een taakstraf zou worden. Dat het uiteindelijk een voorwaardelijke straf is, is een meevaller. Eén ding is zeker, en dat is dat ik mijn les wel heb geleerd. Op de terugweg van het incident bij het zwembad was ik nog boos op de jongen. Na de rechtszaak ben ik blij dat het zo is gelopen. Want wat als ik deze les niet had geleerd? Had ik mezelf dan nog verder in de problemen gebracht? 

	
Hoofdstuk 7 
Blokkade en seks

	
Dit is het thema waarvan ik het het meest spannend vond om over te schrijven.

	

Zittend in de trein onderweg naar mijn geboorteplaats, waar mijn opa van mijn moederskant mij zal ophalen, dringt het besef tot me door: vandaag is de dag dat het bespreekbaar gemaakt gaat worden. De laatste weken komt de gebeurtenis die zich in het verleden heeft afgespeeld, steeds vaker in mij naar boven. De gedachte om het bespreekbaar te maken geeft me een benauwd gevoel waar ik ook een beetje misselijk van word. Daarom probeer ik het maar weer snel van mij af te zetten en om afleiding te zoeken kijk ik maar naar buiten. Niet dat ik op dit moment zo veel kan genieten van het uitzicht, want met mijn gedachten ben ik al in de toekomst beland. Het is confronterend en het liefst kijk ik ervan weg, maar ik weet dat het nodig is en hoop dat het mij een bevrijdend gevoel zal opleveren. Wel komt er een gevoel van schaamte in mij naar boven bij de gedachte dat ik het nu met iemand ga delen. Ik heb dit al die jaren met niemand besproken. Voor een langere periode heb ik het weggedrukt en was ik er niet mee bezig. Ik was te druk met rebels zijn, maar nu voelt het alsof ik de gebeurtenis mag gaan aankijken, want ik merk dat ik er in mijn dagelijks leven last van begin te krijgen. Ik wil het niet meer wegdrukken, want dan leef ik niet vrijuit. Dan houd ik mijzelf gevangen en dan zal ik er de rest van mijn leven last van blijven houden. Wegdrukken is voor mij geen optie, want ik wil vrij zijn. 

	Aankomend op het station zie ik de auto van mijn opa al staan. Hij wacht in de auto en als ik instap groeten wij elkaar vriendelijk. Mijn opa is een rustige man, die tussendoor van een leuke grap houdt, en wanneer hij geen zin heeft om te luisteren dan draait hij gewoon zijn gehoorapparaat dicht, lacht tussendoor even, knikt, of zegt een keer ja, om de schijn op te houden dat hij wel aan het luisteren is. Ik kan daar altijd wel om lachen en vind het een slimme truc van hem. Dat laatste doet hij trouwens alleen als we met meerdere personen bij elkaar zijn, tenminste, dat denk ik. Hij brengt mij naar de plek waar ik eerder ben geweest. Op de weg ernaartoe hebben we het over algemene dingen, zoals de voetbaluitslagen van afgelopen weekend en welke wedstrijden hij wel en niet heeft gezien. Hij brengt mij naar een plek waar ze readings (energielezing) en healings (energiegenezing) verzorgen. Ik ben al eerder op deze plek geweest voor een reading, maar nog nooit voor een healing. Ik vind het spannend, omdat ik niet weet wat mij precies te wachten staat. 

	Aangekomen op de plek van bestemming spreken mijn opa en ik een tijd af om mij weer op te halen en ik loop vervolgens het hoofdgebouw binnen. Daar ontmoet ik de vrouw die met mij de healingsessie gaat doen. Eigenlijk had ik een afspraak met de eigenaresse, maar zij was op het laatste moment verhinderd. De vrouw die nu voor mij staat ken ik niet, maar zij geeft mij wel een rustig en vertrouwd gevoel. Ik laat het gebeuren en loop achter haar aan naar het kleine gebouw dat vlak achter het hoofdgebouw staat. In dit bijgebouw ben ik nog niet eerder geweest en we lopen de trap op richting de zolder. Het is een kleine ruimte en ik weet op dit moment niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Het is een donkere kamer met een beetje lichtinval van het kleine raampje aan de andere kant van het zolderkamertje, waar een mat op de grond ligt. Nu het moment steeds dichterbij komt merk ik dat ik onrustiger word. Wil ik dit wel, weet ik het wel zeker en waarom doe ik dit eigenlijk? Vraag ik mezelf af op het moment dat ik op de mat ga liggen.  

	De vrouw legt mij uit dat we een trance healing gaan doen en wat ik van de sessie kan verwachten. Ze zegt dat het veilig en vertrouwd is en dat zij me zal begeleiden. Ik hoor mezelf denken: Silvano, dit is waar je voor gekozen hebt, en je mag je er nu aan overgeven. Rustig maar! 

	Liggend op de grond sluit ik mijn ogen en ik laat me begeleiden door de woorden van de vrouw. Al snel kom ik uit bij een herinnering uit mijn jeugd. Ik zie mezelf als kleine jongen van acht jaar op het bed van mijn broer liggen en vanuit mijn huidige twintigjarige versie maak ik contact met mijn jongere ik. Ik lig op mijn broers bed en dit keer voelt het anders. Het is een tijdje geleden dat we dit gedaan hebben en toen vond ik het niet erg. Ondanks dat ik het wel spannend vond, voelde het voor mij nooit alsof het tegen mijn wil in was. We deden het samen. Nu merk ik dat ik niet goed naar mijzelf luister. Mijn lichaam is op een andere manier gespannen. Als zesjarige jongen had ik nog rode wangetjes op mijn gezicht van enthousiasme. Nu voel ik boosheid opkomen en ik weet er niet goed mee om te gaan, dus druk ik die maar weer gauw weg. Voordat we beginnen loop ik nog even naar de douche om mijn piemel te wassen. De spanning in mijn lichaam is duidelijk aanwezig en ik word er onrustig van. In mijn hoofd schieten er allerlei gedachten voorbij. Ik pak een washandje, doe er wat zeep op en ik was mijn kleine jongen schoon. Waarom doe ik dit eigenlijk, vraag ik mezelf vluchtig af. Waarom voel ik mij zo gespannen, wil ik dit wel doen? Ik weet niet zo snel antwoord te geven op deze vragen, maar omdat we het eerder hebben gedaan denk ik gauw: het zal wel goed zijn. Met een ander washandje maak ik mijn piemel droog. Het gevoel dat er iets in mij niet klopt, is nog steeds aanwezig. De vrijheid die ik tijdens de voorgaande keren ervoer, die voel ik nu niet meer. Na de onprettige ervaring op school tijdens de pinksterviering waar ik tegen mijn zin in de bruidegom was voelt het nu niet meer goed voor mij, maar ik durf het niet tegen mijn broer te zeggen. Ik ga op zijn bed liggen en mijn broer begint aan mijn piemel te likken. Dit is niet wat ik op dit moment wil en ik durf mijn grens niet aan te geven. De rode wangen op mijn gezicht komen nu door de ongezonde spanning en een onderliggend gevoel van schaamte. Mijn hart gaat tekeer terwijl de mond van mijn broer op een rustige manier over mijn piemel heen en weer gaat. Wat zou er gebeuren als ik nu zou zeggen dat ik het niet wil? Waarom durf ik het gewoon niet te zeggen? Ik word met mijn eigen angst geconfronteerd. Dezelfde angst als toen ik als bruidegom vooraan in de klas op de tafel zat en iedereen mij aankeek. Mijn lichaam is verkrampt en het gevoel van schaamte schiet ineens omhoog. Maar ik ga voorbij aan de signalen van mijn eigen lichaam. Mijn gedachten dwalen af en ik merk dat er een gevoel van boosheid ontstaat. Ik ben boos op mijzelf, en ik kan wel door de grond zakken. De emoties zijn te pijnlijk en ik weet er geen raad mee. Waarom durf ik nu niet gewoon te zeggen dat ik het niet wil? Ik lijk het niet te kunnen, want ik zit vast, vast in mijn lichaam en vast in mijn gedachten. Ik wil de schuld geven aan mijn broer, maar ook dat voelt ergens niet goed. Waardoor er een gevoel van wanhoop naar boven komt. Ik voel mij slap, nutteloos en dom, zo ontzettend stom. Mijn hele lichaam voelt warm aan en ik vervloek mijn rode wangen. Maar voordat ik mijzelf verdrink in allerlei emoties besluit ik het maar te accepteren. Ik schakel mijn gevoel uit en laat het gebeuren. Ik denk de confrontatie met mijzelf niet aan te kunnen en kies ervoor om die uit de weg te gaan. De makkelijke weg voelt op dit moment het meest vertrouwd en ik zoek de veiligheid op in mijn gedachten, waar inmiddels een veilige plaats gecreëerd is. Het is een plek geworden waar ik naartoe vlucht om niet geconfronteerd te worden met de realiteit. De realiteit waarin ik niet wil zijn en die te moeilijk lijkt om onder ogen te komen. De uitweg zijn mijn gedachten geworden. Daar waar ik mezelf denk te begrijpen en waar de rest van de wereld mij toch niet begrijpt.  

	Onder begeleiding van de vrouw die de trance healing verzorgt kom ik erachter dat ik als kleine jongen voorbij ben  gegaan aan de signalen van mijn lichaam, simpelweg omdat ik mijn eigen grenzen niet goed kon aangeven.  

	Nu ben ik ouder en heb ik geleerd om meer voor mezelf op te komen, en onder begeleiding van de vrouw spreek ik mij uit als mijn jongere zelf: ‘Stop, ik wil dit niet!’ Dit herhaal ik een paar keer, zodat het krachtig, oprecht en zonder verwijt wordt uitgesproken. Langzaam word ik weer uit de trance gehaald en kom ik terug in het huidige moment.  Ik ben er stil van. Het heeft een enorme rust gebracht, maar me tegelijkertijd veel energie gekost. Als advies krijg ik mee om voldoende water te drinken en mijn rust te nemen. Voorbijkomende gedachten kunnen alles nog niet helemaal plaatsen. De trance healing heeft een krachtige uitwerking gehad, die ze nog niet kunnen begrijpen. Het is daarom maar goed dat ik naar het huis van mijn opa en oma ga. Dan kan ik daar even bijslapen om mijzelf de rust te gunnen die nodig is. Mijn opa haalt me weer op en vraagt hoe het was. Ik kan enkel zeggen dat het krachtig is geweest en dat ik nu moe ben en straks maar even lekker ga slapen. Hij lacht op zijn eigen mooie manier en rijdt met een tevreden gezicht naar huis. Na voldoende water te hebben gedronken en even bijgeslapen te hebben merk ik dat mijn gedachten het nu wat beter kunnen plaatsen. Ik merk dat mijn gevoel rond de gebeurtenis is opgeschoond, terwijl passerende gedachten nog een beetje achterdochtig zijn, zo van: ja, eerst zien en dan geloven. Het gevoel dat ik dit nu in vrede kan laten rusten is wel sterk aanwezig. En de volgende gedachten komen in mij naar voren: Ooit zal ik dit wel een keer bespreken met mijn broer. Ik mag het nu laten zijn voor wat het is en het juiste moment om het er met hem over te hebben zal vanzelf komen.  

	Vierenhalf jaar later zit ik weer bij mijn opa in de auto, op weg naar dezelfde plek waar ik een healing heb gehad. Mijn hoofd zit vol en ik weet het allemaal even niet meer. Het is een week geleden dat ik op mijn werk heb aangegeven dat ik overspannen ben en dat ik nu echt tijd voor mezelf nodig heb. Het is mij duidelijk allemaal even te veel geworden. Het contact met mijn gevoel en mijn hart heb ik verloren. Gedachten, angsten en onzekerheden houden mij gevangen. 

Nadat mijn opa mij heeft afgezet loop ik het hoofdgebouw binnen. De locatie is ergens achteraf in de natuur. Het is een rustige plek, waar ik het idee heb dat ik afgezonderd ben van de bewoonde wereld. Dezelfde vrouw als de vorige keer zal mij gaan begeleiden. Er is dit keer ook een stagiaire aanwezig die wordt opgeleid tot healer, maar eigenlijk zit ik daar helemaal niet op te wachten. Ik heb niets persoonlijks tegen die stagiaire, maar ik zit zelf gewoon niet lekker in mijn vel en dan heb ik er geen behoefte aan om allerlei mensen mijn verhaal te vertellen. De vrouw vraagt of het oké is als de stagiaire erbij is. Ondanks dat er in mijn gedachten een duidelijk ‘nee’ naar voren komt zeg ik dat het prima is. Ik ben erg onrustig en merk dat er allerlei gedachten in mij opkomen die ik niet meer kan ordenen. Wanhopig voel ik me en ik vertel aan de twee vrouwen die voor mij zitten, dat ik niks meer voel. Ik heb het idee dat ik alleen maar in mijn hoofd zit. Waarop zij met een kleine glimlach antwoordt: ‘Je voelt altijd, jouw gevoel is altijd aanwezig.’ Ineens wordt het inzichtelijk voor mij en het lijkt net of er een bom van helderheid bij me naar binnen valt. Ik zit op dit moment zo erg in mijn gedachten vast dat ik denk dat ik geen gevoel meer heb. Mijn lichaam is ontzettend hard aan het schreeuwen, maar ik luister gewoon niet, omdat ik denk dat de oplossing in mijn hoofd zit. Ik besef ineens dat ik naar mijn lichaam moet luisteren, en daarmee wordt het voor mij inzichtelijk dat ik weer wil voelen wat ik precies voel! Ik wil weer gaan luisteren naar de grenzen van mijn lichaam, goed voor mezelf zorgen en de weg terug naar mijn hart inslaan. We besluiten er geen healing van te maken, want daarvoor ben ik nog te onrustig. Het wordt een korte reading, waarbij ik de nodige antwoorden krijg op de vragen waarvoor ik ben gekomen. Enigszins opgelucht verlaat ik het gebouw en ik bel mijn opa op om te zeggen dat ik eerder klaar ben dan gedacht. Eenmaal bij hem in de auto vraagt hij of het goed is gegaan, maar het enige wat ik kan zeggen is dat het kort maar krachtig was. Waarop hij weer lacht op zijn eigen mooie manier. Dat brengt me terug naar een herinnering waarin de eigenaresse van de plek waar ik nu net vandaan kom, mij tijdens een reading vertelde dat ik op mijn opa lijk. Zittend in de bijrijdersstoel kijk ik hem aan. Ik zie zijn tevreden gezicht en denk bij mijzelf: ik weet niet precies op wat voor manier ik op mijn opa lijk; laat het maar de tevreden glimlach zijn. Ik kijk weer voor mij uit en dit keer met eenzelfde tevreden gezicht als mijn opa. Ik voel eindelijk weer wat rust en dat, dat is heel wat waard.

Het is tot nu toe een mooie zonnige lente en ik geniet veel in de natuur. Het gevoel springlevend te zijn en te genieten in het moment bevalt mij goed. Ik hoef alleen nog maar de eindpresentatie te geven van de bachelor opleiding Social Work en ik ben geslaagd voor een hbo-opleiding. Wie had dat op mijn vijftiende gedacht? Ik in ieder geval niet. Wel speelt in deze periode de gebeurtenis tussen mijn broer en mij ineens weer op, maar deze keer op een andere manier. Ik ga bij mezelf na wat dit mij te vertellen heeft en vraag mezelf af of ik er last van heb. Nee, dat niet. Uiteraard ben ik wel benieuwd waarom het nu in mijn gedachten voorbijkomt. Zou dit het moment zijn waarop ik het met mijn broer moet gaan bespreken? Die gedachte maakt het spannend, en tegelijkertijd komt er een vertrouwd gevoel bij me naar boven, hetzelfde als ik na de trance healingsessie had. Toen voelde ik dat ik het kon laten zijn voor wat het was en dat het uiteindelijk wel een keer besproken zou gaan worden, wanneer het daar de tijd voor was. Om mezelf gerust te stellen zeg ik in gedachten dat ik het op me laat afkomen en dat ik me er niet druk over hoef te maken. Het juiste moment om het te gaan bespreken, zal vanzelf komen. Hoe zou het eigenlijk voor mijn broer zijn, vraag ik me af. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat voor hem is geweest. Heeft hij er last van gehad? Weet hij het eigenlijk nog wel, en zo ja, wát weet hij nog? Hoe zal het zijn om het met hem te bespreken? 

In het contact met mijn broer merk ik dat het thema duidelijker naar de voorgrond komt, net alsof het in de lucht hangt en er iets uitgesproken moet worden. Het voelt voor mij alsof ik dit bij mijn broer mag laten, alsof hij hierin met zichzelf in een proces zit. Ik geef het de ruimte en het moment zal dan vanzelf wel een keer komen. De keren dat ik mijn broer zie merk ik dat ik in mijn gedachten tegen hem zeg: ja, zeg het maar, vertel het maar, ik kan erover praten. Elke keer als ik erover nadenk brengt het een spanning met zich mee en ik merk dat de beste oplossing is om er vertrouwen in te blijven houden. Het juiste moment zal vanzelf wel komen. 

Mijn broer en ik zijn net bij het graf van onze opa en oma van vaderskant geweest. Het is mooi om te zien dat zij naast elkaar begraven zijn, maar ik vind het wel een beetje vreemd dat het leven dan zo ineens over is. Toen we bij het graf stonden was mijn broer stil en in de auto op de weg terug naar huis praatten we wat heen en weer over algemene dingen. Even later bij mijn broers huis besluiten we een stuk te gaan wandelen. Tijdens het wandelen komt de gebeurtenis terug in mijn gedachten. Het wordt mij ineens duidelijk en de neiging om het nu maar te zeggen komt herhaaldelijk in mij naar boven. Ik heb mij al die tijd voorgenomen om het aan mijn broer over te laten, maar nu is het moment daar dat ik het er ineens uit gooi. Mijn broer vraagt het nog een keer extra na om er zeker van te zijn dat we over hetzelfde praten. Ik heb het in eerste instantie als volgt benoemd: dat wat er vroeger tussen ons is gebeurd. Maar dat is voor mijn broer niet meteen duidelijk, dus vraagt hij mij nog een keer, wat ik precies bedoel met ‘datgene wat er vroeger is gebeurd’. Ik merk dat ik licht begin te twijfelen, maar voordat ik de twijfel laat doorslaan zeg ik: ‘Ja, je weet wel, dat wat er tussen ons op jonge leeftijd is gebeurd. Je weet wel, toen wij jong waren.’ Ik vertel hem vervolgens dat ik het heb verwerkt doormiddel van een trance healing en dat ik daarbij het gevoel had dat dit moment een keer zou komen. Nu het is uitgesproken valt er een spanning van mij en mijn broer af. Het voelt heel normaal dat wij het nu bespreken, maar zodra ik erover ga nadenken klinkt het ineens gek. Gelukkig heb ik geleerd om meer op mijn gevoel te vertrouwen, dus dat doe ik dan maar snel. We wandelen verder, en het feit dat er op een rustige manier over gesproken kan worden, zorgt voor opluchting. Mijn broer vertelt dat hij met een brok in zijn keel bij het graf van onze opa en oma heeft gestaan en dat hij het daar eigenlijk wilde benoemen. Het kwartje valt. Nu wordt duidelijk waarom hij zo stil was. De begraafplaats, voor het graf van onze opa en oma, was misschien ook niet zo’n ideale plek om het te bespreken. Nu ik er zo over nadenk komt er een besef in mij naar boven: hoeveel geheimen en hoeveel pijn en leed zijn er eigenlijk wel niet die graven in gegaan, en dat al duizenden jaren lang. En dat puur uit angst om dingen bespreekbaar te maken die wij mensen in ons hoofd erger maken dan ze in werkelijkheid zijn. En dat allemaal door de oordelen die we over onszelf en anderen hebben, en door de angst over wat anderen van ons zouden kunnen vinden. Best bijzonder eigenlijk, realiseer ik me nu ik het zo beschrijf. Dat we onszelf zo gevangen houden en ons niet de complete vrijheid gunnen door de beperkingen die wij in onze gedachten voor onszelf en anderen creëren.

	
Hoofdstuk 8 
Verbinding en seks

	 

	Wat is dit voor film waarin ik ben beland?

 

	In mijn laatste jaar van de basisschool ben ik begonnen met aftrekken en het kijken naar porno. Ja, dat was de shit. Ik kan me nog herinneren dat ik met drie vrienden een keer aan het chillen was toen we het over aftrekken hadden. Twee van de vrienden hadden dat nog nooit gedaan, waarop een andere en ik reageren: ‘Wat, jullie hebben je nog niet afgetrokken? Dat moeten jullie echt gaan doen! Dat is echt fijn en als je klaarkomt, komt er veel wit spul uit.’ Nog meer details nodig, denk je nu misschien als lezer? Nee, laten we het hier maar bij houden hè?

Tijdens mijn middelbare school periode ben ik op zonnige zomerdagen vaak met vrienden aan het rondhangen bij een school waar ze een groot grasveld hebben en een schoolplein dat nogal verstopt ligt, althans, waar de buurtbewoners ons niet kunnen zien. Elke keer zijn we weer in een andere samenstelling en de puberteit is nu eenmaal de fase van het experimenteren. Het verstopte schoolplein is een van mijn favoriete plekken, waar ik graag met vrienden of alleen met een vriend of vriendin ben. In de samenstelling met jongens en meiden bij elkaar is er altijd een bijzondere dynamiek. Op deze leeftijd zitten wij in een ontdekkende fase. Er worden kussen op de mond gegeven en er komt af en toe een tong aan te pas.

Bij het voetbal onder de douches begint de oriënterende fase ook een rol te spelen. Rond mijn dertiende jaar worden piemels onder de douche voor het eerst vergeleken met die van een ander. We vergelijken de grootte en de vorm, houden praatjes over de omvang van de piemel als die stijf is, en bespreken wie zich al heeft afgetrokken en hoeveel sperma er wel niet uit komt. De waarheid van alle voorbijgekomen verhalen laten we maar even in het midden.

En zo ging de oriënterende fase verder. In deze fase was ik nog blij met mijn piemel. Naarmate ik ouder werd groeide die niet meer mee. Als hij stijf was, was het mijn grote vriend, op het moment dat hij slap was schaamde ik mij. Hij was te klein. De vrije en blije relatie die ik rond mijn dertiende met mijn piemel had gehad, toen ik hem bewonderde, verdween totaal. Het werd voor mij een gevoelig onderwerp, dat ik niet bespreekbaar wilde maken. Op mijn vijftiende kreeg ik een nieuwe vriendin en deze onzekerheid droeg ik met mij mee.

Als ik hem maar stijf krijg, denk ik, en ik voel de spanning in mijn lichaam. Ik merk dat ik niet in verbinding ben met mijzelf en daardoor ook niet met mijn ex-vriendin. Dan moet ik ook nog een condoom omdoen. Daar zit ik helemaal niet op te wachten en dat voelt allesbehalve prettig. Het lukt me niet eens om hem normaal om te krijgen, aangezien mijn piemel maar niet stijf wil worden. We zijn wat aan het proberen en laten het condoom maar achterwege. Intussen krijg ik hem nog steeds niet volledig stijf. Het enige wat stijgt is mijn eigen spanning. Waarom is hij nu niet zo hard als wanneer ik me aan het aftrekken ben? Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Of ik er nu echt van geniet, nee, niet echt. Ik voel me kansloos en durf mijn vriendin niet in de ogen te kijken. Is dit hoe het zou moeten zijn? Mijn stoerheid valt weg en ik voel me alles behalve krachtig. Het mag voor mij wel afgelopen zijn en voor haar geldt denk ik hetzelfde. Het liefst zak ik nu door de grond en ik voel me kwetsbaar, zonder dat ik mij op dat moment kwetsbaar durf op te stellen, door eerlijk te zeggen hoe ik mij vanbinnen voel. Zij probeert mij gerust te stellen, en dat zorgt voor enige verbinding. Er is wat voorvocht in haar gekomen, dus de volgende dag besluiten we een morning-afterpil te halen. We willen het zekere voor het onzekere nemen. Een vriend is mee naar de apotheek en ik heb ondertussen alweer mijn masker op van de stoere Silvano. Zal ik hem vertellen wat er daadwerkelijk gebeurd is? Het komt wel even in mij op en algauw denk ik: ben je gek, wat voor gezichtsverlies zou ik dan lijden! Maar ik weet niet dat ik mezelf op dat moment gevangen houd, door mijzelf anders voor te doen dan ik daadwerkelijk ben.

	(Energetische) verbinding, ik kan het niet zien, maar het is er wel. Het is net als een wifiverbinding, die ervoor zorgt dat je met andere mensen kan verbinden, en dat zelfs met mensen overal ter wereld.

	Om me te kunnen verbinden met anderen zal ik eerst verbonden moeten zijn met mijzelf. Want als de stekker van het wifikastje er niet in zit kan ik online via de computer ook geen verbinding leggen met andere mensen.
 

	De relatie met mijn ex-vriendin is enkele weken na ons bezoek bij de apotheek uitgegaan. Kort nadat die verkering uit is gegaan. Krijg ik een nieuwe relatie met de dame uit de tweede klas die ik toen al stiekem leuk vond en waar ik door onze studiebegeleider naast werd geplaatst.

	In de beginperiode van onze relatie was er nog geen sprake van het 'echte' werk. We deelden wel intieme momenten en verrichtten seksuele handelingen waar ik veel genot uit haalde. Het zoenen was daarbij een belangrijk onderdeel, dat voor verbinding zorgde. Op een gegeven moment kwam wel de behoefte om het samen te gaan proberen. De eerste keren lukte het niet, aangezien ik terugdenkend aan mijn ontmaagding dezelfde spanning voelde. Dit vertelde ik uiteraard niet aan haar, want dan zou ik gezichtsverlies lijden. Hoe mijn ontmaagding precies is gegaan hield ik voor iedereen geheim.  

	Na het enkele keren geprobeerd te hebben, waarbij het niet lukte, was er dan eindelijk een geslaagde poging, die ik in vergelijking met mijn ontmaagding als een fijne ervaring beleefde. In de periode daarna, waarin ik de verbinding met mijzelf en met mijn ex-vriendin voelde, was de seks voor mij eindelijk zoals ik me al die tijd had voorgesteld: op een liefdevolle en intieme manier. Deze relatie heeft een lange periode geduurd. Daarin zat wel een pauze, waarin we als koppel niet bij elkaar waren. Voordat het uitging was de seks een beetje standaard geworden. Er was weinig echte verbinding met elkaar. Toen wij het uit hadden gemaakt werden we een soort van friends with benefits (vrienden die seks met elkaar hebben). Ik voelde mij een vrij man en de relatieverplichting viel van mij af. De seks met mijn ex-vriendin was in die periode wel fijn. Die ging naar een next level en we hebben in die periode heerlijke momenten beleefd. De seks vond plaats vanuit een flow en we vloeiden in elkaar over. Het zoenen en het voorspel waren daarbij belangrijk en dat zorgde voor verbinding. De intimiteit was zalig en daar heb ik ieder moment van genoten. In de periode dat het uit was heb ik wel enkele dames ontmoet, onder andere tijdens mijn stage in het buitenland. Maar daarbij voelde ik geen diepe verbinding en dan hield het voor mij al snel op. Het ging dan niet verder dan zoenen en tijdens dat zoenen voelde ik niet de verbinding die ik gewend was met mijn ex-vriendin. 

	
 Hoe verder weg ik van het wifikastje ben, hoe minder sterk de verbinding zal zijn.

	Hoe verder weg ik van mijn gevoelens en mijn waarheid verwijderd ben, hoe slechter de verbinding met mezelf zal zijn, en daarmee ook met anderen.

	Hoe dichter ik bij het wifikastje ben, hoe sterker de online verbinding zal zijn. Hoe meer ik verbonden ben met mijn eigen lichaam, hoe meer verbinding ik voel met mijzelf, en daardoor ook met de ander. 

	
Tijdens de mooiste reis uit mijn leven op mijn zesentwintigste, door Indonesië, had ik me weer opengesteld voor een nieuwe liefde. Aan het eind van die reis kwam ik via Facebook in contact met een dame die ik uiteindelijk zou gaan ontmoeten als ik weer terug zou zijn in Langkawi. Dat is een eiland in Maleisië waar ik op dat moment werkzaam en woonachtig was.

Na een gezellige avond samen doorgebracht te hebben bij een bar loop ik vervolgens met haar mee naar haar auto. We kijken elkaar aan en haar hoofd komt schuin omhoog. Ik beweeg naar haar toe en mijn lippen raken die van haar. Ik vang nog net een laatste glimp op van haar mooie bruine ogen voordat ik de mijne sluit. Er gaat een fijn gevoel door mijn lichaam heen als we voor haar auto staan te zoenen. Dat de avond zo zou verlopen had ik niet kunnen bedenken, maar het voelt heerlijk en tegelijkertijd onwerkelijk. Het is voor ons beiden een aangename verrassing. Waarop we besluiten ieder onze eigen weg te gaan. Even later ben ik onderweg naar de supermarkt om even wat eten te halen. Ik haal twee yoghurtjes en fiets door naar het resort waar ik personal training geef. De hele ervaring van wat er daarnet is gebeurd, kan ik nog niet goed begrijpen. In de sportzaal loop ik heen en weer en ik heb geen focus om te gaan trainen. Ik kan alleen maar aan haar denken en aan wat er net allemaal is gebeurd. Het gekke is dat het voelt alsof we elkaar al heel lang kennen en dat valt voor mijn gedachten niet helemaal te rijmen. Ik besluit haar een appje te sturen met de vraag of zij zin heeft in een yoghurtje, aangezien ik er toch twee heb. Kort daarna krijg ik een appje terug, waarin ze mij vertelt waar zij op dat moment is. We spreken af bij de parkeerplaats van de bar waar we net vandaan komen. Ik pak mijn spullen en fiets die kant op. Er gaat van alles door mij heen. De adrenaline en gezonde spanning gieren door mijn lijf. Het testosterongehalte is flink aanwezig. Ik zie haar geparkeerde auto staan en stap in. We rijden een stukje verder en stoppen bij een rustige parkeerplaats. De intieme verbinding tot elkaar is waanzinnig. Waar ben ik in beland, schiet er door mij heen, en dan zie ik haar intense blik weer op mij gericht. Wat heeft deze dame een power en een aantrekkingskracht op mij! Het voelt alsof ik in een wilde droom ben beland. Na wat voorspel besluiten we het voor nu hierbij te laten. Zij geeft aan dat zij een drukke baan met veel verantwoordelijkheid heeft en dat ze morgen weer vroeg op moet voor een lange werkdag. Ze zet mij weer af bij mijn fiets en ik rij naar het hostel waar ik verblijf en mijn eigen kamer heb. Liggend in bed ben ik aan het bijkomen van wat er net allemaal is gebeurd. Het voelt magisch en ik krijg spontaan een grote glimlach op mijn gezicht. Ik besluit eerst een meditatieoefening te doen om mezelf een beetje rustig te maken. Gelukkig val ik vervolgens heerlijk in slaap en de volgende dag moet ik er voor het werk weer vroeg uit. In de avond zien wij elkaar weer en we lopen richting het strand, naar de plek waar ik de voorgaande maanden al veel tijd heb doorgebracht. Het is een heerlijke rustige plek, waar ik het strand soms helemaal voor mij alleen heb. Na het werk ga ik vaak naar dit gedeelte van het strand om te genieten van het heerlijke eilandleven en even af te koelen in het water. Nu is het donker en het is voor mij de eerste keer dat ik hier in de avonduren ben. Het stukje strand bevindt zich aan het uiteinde van de kuststrook, op een afstandje van de toeristenmassa. Na een korte wandeling ernaartoe is er een frisse wind, die voelbaar en hoorbaar is. We belanden op een boomstam die op tien meter van de zee onder een boom ligt. Vanaf het begin dat we elkaar ontmoeten was er een overduidelijke verbinding tussen ons en het lijkt alsof we niets anders kunnen dan de waarheid tegen elkaar zeggen. We voelen ons veilig en vertrouwd genoeg om kwetsbare verhalen te delen. De seksuele aantrekkingskracht is ook weer aanwezig, maar er zijn nog twee andere koppels op het strand en we besluiten het rustig aan te doen. Ik vertel haar over de onzekerheid die ik lange tijd met mij mee heb gedragen wat betreft mijn penis, en het voelt heel natuurlijk om het er met haar over te hebben. Ik voel me vrij, compleet mezelf en in verbinding met haar. Het is weer een prachtige avond en de behoefte aan seks en intimiteit is groot. Enkele dagen later zien wij elkaar weer en we besluiten naar haar huis te gaan, ik neem mijn tas met spullen mee voor het geval dat ik blijf slapen. Zij woont op een rustig gelegen plek, ergens achteraf op het eiland, waar ik normaal nooit kom. 

Aangekomen bij haar huis voel ik dat het vandaag kan gaan gebeuren. In haar kamer liggen twee matrassen op de grond en daar belanden we meteen op. We praten over ons leven en ik deel de gebeurtenis die ik met mijn broer heb meegemaakt. De openheid en het vertrouwen tussen ons zorgt voor een nog diepere verbinding. De aantrekkingskracht is sterk aanwezig en we komen dichter bij elkaar. De seks staat hoe dan ook te gebeuren vanavond en voordat ik het echt besef zijn we al bezig. Het voelt als één magische reis, het vloeit in elkaar over. De verbinding tussen ons is zo sterk dat we aanvoelen wat de ander op dat moment lekker vindt. We worden allebei verrast door wat er allemaal gebeurt. Na een heerlijke avond praten we nog wat na en vallen vervolgens in een diepe slaap. De volgende ochtend zweef ik op een roze wolk en ik heb de hele dag een glimlach op mijn gezicht. Ik voel me de afgelopen weken al geweldig, en dit is niet de kers op de taart, maar het vuurwerk. We spreken snel weer af en enkele dagen later slaap ik weer bij haar. Onder de douche beginnen we te zoenen en een voorspel volgt. Vanuit de douche zijn we op bed beland, maar ik voel niet de behoefte om het meteen te doen. We liggen tegen elkaar aan en op intuïtief niveau begin ik me met haar te verbinden. Vanuit de aanwezige energie tussen ons ontstaat iets magisch. Ik denk nergens over na en voordat ik het weet zijn we zo diep verbonden dat het voelt alsof wij samen één zijn. Zoiets puur heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Zo sterk verbonden met elkaar, op energetisch niveau, dat ik het niet met woorden kan beschrijven. Het is een verbinding met de levensenergie. 

Na deze bijzondere ervaring belanden we in een rustmodus. Zij ligt naast mij en gaat half boven op mijn borst liggen. Ik richt mijn blik schuin naar boven en kijk haar recht in haar intense ogen aan. Vol verwondering blijf ik haar aankijken en we zijn één, schiet er door mijn gedachten heen. Zij begint ineens te zingen en ik geloof mijn oren niet. Wat gebeurt hier nou? Zij begint het nummer I See You te zingen, uit een van de mooiste films die ik ooit heb gezien. Het brengt mij terug naar de wonderlijke wereld van de film Avatar en ik ervaar een complete vrede in mijzelf. Ik kan het niet bevatten. Zingt zij nu werkelijk op dit moment dit nummer? Wat is dit voor film waarin ik ben beland? Ik laat me meevoeren in het magische moment. Van intens geluk rollen de tranen over mijn wangen. 

	Het fijnste gevoel dat ik kan ervaren is om compleet met mijzelf verbonden te zijn. Het lijkt erop dat het leven dan vanzelf gaat.

	Wanneer ik in een moment niet verbonden ben met mijzelf, heeft dat hetzelfde effect als bij een wifiverbinding die niet werkt.

	Het wegvallen van de wifiverbinding kan voor frustratie en wanhoop zorgen. Op zulke momenten ben ik automatisch niet verbonden met mijzelf, en daarmee ook niet met een ander.

	Ook in het contact met de dame die ik op het eiland Langkawi heb ontmoet, komt het voor dat ik op sommige momenten niet in verbinding ben met mijzelf. Dat ik te veel in gedachten verzeild raak en minder in contact ben met mijn lichaam. Op die momenten heeft seks voor mij weinig zin, want dan krijg ik mijn kleine grote vriend niet stijf. Zou dat het geschenk zijn dat ik heb overgehouden aan de gebeurtenis met mijn broer? Hierover lees je meer in het derde deel 'De volledige verantwoordelijkheid'. 

	Het is voor mij waardevol te weten dat ik alleen seks wil en kan hebben op de momenten dat ik mezelf vrij voel en daardoor volledig mezelf durf te zijn. Op die momenten ben ik verbonden met mijn eigen lichaam en van daaruit kan ik het intieme contact met de ander aan. Waardoor er een connectie op een dieper niveau begint te ontstaan. 

	In de perioden dat ik vrijgezel was heb ik mij onzeker gevoeld. Om mij heen leek het de normaalste zaak te zijn om seks te hebben met een ander, zonder elkaar te kennen. Ik dacht dan: waar is de liefde? Vanuit deze twijfels heb ik gedacht dat er misschien wel iets mis was met mij. Het werd op sommige momenten een innerlijke strijd. De ene keer dacht ik: waarom kan ik ook niet gewoon seks hebben met iemand die ik eigenlijk niet ken? En het andere moment, als ik goed in mijn vel zat, was ik er trots op dat ik het op deze manier deed en waarde hechtte aan liefde en intimiteit. Nu, achteraf, ben ik blij dat het zo is gelopen en dat ik mijzelf beter heb leren kennen na alle ervaringen die ik heb gehad. Van de momenten waarop ik niet mijzelf was en de momenten dat ik me wel volledig mezelf heb gevoeld. 

	Ik heb in mijn leven genoeg fouten gemaakt en ik zal er nog voldoende gaan maken. Het is dan ook fijn om te weten dat het nou eenmaal ook hoort bij het mens-zijn.  

	 

	
Vrijheid, 
in verbinding mezelf zijn

	De weg naar complete vrijheid vraagt moed, vergevingsgezindheid en compassie met onszelf en een ander.

	
Nawoord 

	Vrijheid is ook fouten mogen maken, met als doel te leren van je fouten en van die van een ander. Want dat is de manier om leermomenten om te toveren naar geschenken. 

	Het verleden zelf kan niet veranderd worden. Dat geldt wel voor de manier waarop ernaar gekeken wordt, welke lessen er worden geleerd en hoe er in volgende situaties gehandeld wordt. Daar is moed, vergeving en compassie voor nodig.  

	Jezelf durven zijn, verbinding en vrijheid zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vormen de driehoek die je dagelijks kan inzetten om steeds weer terug te keren naar het innerlijke gevoel van vrij zijn.

	
Hulpmiddelen

	Allereerst had ik hier een lijst met allerlei verschillende hulpmiddelen die voor mij door de jaren heen van toepassing zijn geweest. Ik kwam erachter dat het niet nodig is om die hier allemaal neer te zetten. Daarna had ik in een verhaal enkele van die hulpmiddelen opgesomd die door de jaren heen voor mij van belang waren en die gerangschikt onder de kopjes ‘Volwassenen’ en ‘Jongeren’. Maar voor mijn gevoel klopte het nog steeds niet helemaal.  

	Op de twee na laatste dag in Egmond aan Zee, nadat ik even lekker buiten en binnen heb getraind, stap ik onder de douche om even helemaal tot rust te komen. Het schrijven van een boek is een intensief proces en om rustig te worden doe ik de lichten in de douche uit en laat ik de deur op een kiertje staan, zodat er een beetje licht uit de kamer in de douche komt. Met een rustgevende achtergrondmuziek van het kanaal Self-Healing Collective neem ik de tijd om mijn haar te wassen met shampoo en conditioner. Dat doe ik meestal twee keer in de week en ik maak er altijd een speciaal momentje van om mijzelf even te verwennen. Tussendoor ga ik nog even tandenpoetsen en uiteraard was ik mijzelf even. Ja, douchen is dan echt even ontspannend en ik ben daar dan minimaal een half uur mee bezig.  Lekker boeiend ook wat ik nu allemaal vertel. Misschien denk je nu wel: Kerel, wat praat je nou! Geef mij die hulpmiddelen, dan kan ik ook weer verder met mijn leven.  Maar het verhaal dat ik net vertel is nou precies het hulpmiddel dat voor mij zo goed werkt. Op het moment dat ik volledig in ontspanning onder de douche sta komen de ingevingen vanzelf en onverwacht. Onder de douche wordt het voor mij ineens inzichtelijk: hoe moet ik nou weten wat goed is voor een ander? Ik ken jou als lezer helemaal niet. Ik verbaas me er elke dag weer over welke nieuwe dingen ik over mijzelf leer. Hoe zou ik dan in hemelsnaam moeten weten wat voor een ander werkt? Alle wijsheid zit namelijk al in onszelf. Ons eigen lichaam geeft ons alle informatie die wij nodig hebben om op basis van vrijheid in het leven te staan en daarmee steeds meer onszelf te durven zijn. Ja, dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, vriend! Toch werkt het in mijn leven zo. Niet dat ik onder de douche stap en verwacht dat de ideeën vanzelf komen. Nee, ik ga gewoon douchen, en ben daar op dat moment dan ook volledig mee bezig. Dat is, hoe stom het ook klinkt, een kwestie van oefenen. Oefenen om steeds meer in het moment te leven. Dat blijft een dagelijks proces. Ik vergelijk het zelf met de reizen die ik heb gemaakt. Daar is op elk moment veel gebeurd, wat ik thuis niet gewend ben. Daardoor verwonder ik me telkens over alles om mij heen wat normaal gesproken niet in mijn dagelijks leven gebeurt. Nu heb ik gemerkt dat wanneer ik op dezelfde manier in het leven sta als ik op reis doe, er vanuit mijn beleving ook veel meer op een dag gebeurt. Puur omdat ik meer bewust aanwezig ben, vaker in verbinding ben met mezelf en van daaruit meer mezelf durf te zijn. Ook de minder prettige ervaringen mogen er dan zijn. Dat botst alleen wel met het beeld dat ik heb gecreëerd van het leven als één groot feest.  Als ik dan kijk op mijn Instagram profiel met al die mooie en bewerkte foto’s… Bijna al mijn foto’s op Instagram hebben een filter en het is niet zo dat de eerste foto meteen goed is, of dat ik me op dat moment honderd procent van de tijd gelukkig heb gevoeld.  

	De mooiste reis die ik in Indonesië heb gemaakt? Die begon dramatisch. Op de eerste dag verloor ik mijn paspoort, waardoor ik echt wel even in de put heb gezeten, met alle ellende die erbij kwam kijken. Waarbij ik zonder geld kwam te zitten en mij in het begin echt zwaar klote voelde. Maar vervolgens werd het de mooiste reis van mijn leven, met prachtige foto’s, die ik uiteindelijk online heb gedeeld. Kennen de mensen het hele verhaal? Nee, dat doen alleen degenen die dicht bij mij staan, zoals degenen die mij toen geld hebben gegeven of geleend. 

Wat ik van Juno Burger tijdens een workshop Energetisch Reinigen heb geleerd, is dat ik vooral mijzelf niet in de weg moet gaan staan. Robert Downey Jr. (aka Ironman) legt dat mooi uit in een podcast van Joe Rogan, en het is ook terug te vinden in de interessante blogs en podcasts van Juno. Rust nemen is voor mij van onschatbare waarde. Daardoor kan ik waarnemen welke signalen mijn lichaam me geeft. Ik kan dat allemaal niet zo goed uitleggen als Alan Watts dat doet in zijn filmpjes, en dan voornamelijk in: ‘Embrace All Your Feelings’. Die filmpjes van hem zijn een inspiratiebron voor mij, net zoals de films Coach Carter, The Pursuit of Happyness en A Life on Our Planet. In een van de hoofdstukken van dit boek is te lezen dat ik een trance healing en een reading heb gedaan, maar door de jaren heen heb ik ook geïnvesteerd in gevoelstherapie, energetische therapie en natuurgeneeskunde. Dat alles heeft bijgedragen aan het verwerken van gebeurtenissen en heeft het makkelijker gemaakt om terug te keren bij mijn gevoel. ‘Kieft’, ‘Depressie, van overleven naar leven’, ‘De meeste mensen deugen’ en ‘De logica van geluk’ zijn enkele van de boeken die op de juiste momenten een mooie bijdrage aan mijn leven hebben geleverd. Naast de leerzame avonturen in het buitenland die ik de afgelopen jaren heb meegemaakt, spelen activiteiten als wandelen, naar muziek luisteren, boksen op de boksbal, schilderen, fitness, zingen/dansen op mijn kamer en huilen een bevrijdende rol in mijn leven. 

Muziek is daarbij belangrijk, zoals nummers van Xavier Rudd, Stef Bos, Diggy Dex, Su-zan & Freek en die van alle zangers van het programma Beste Zangers seizoen 2020. Man, man, man, wat is muziek toch magisch met zo’n grote diversiteit, en voor elke gevoelswereld is er wel een verschillend genre. Van hardere stylen tot aan pianomuziek en alles ertussenin. YouTube is een geniale uitvinding, waar ik yin-en restoritave yoga, tai chi qi gong, meditaties en ademhalingsoefeningen kan vinden, maar ook gewoon twee uur durende deep house-mixjes, die voor mij na tien minuten al dezelfde werking hebben als een meditatie. Daarnaast heb ik ooit een keer een tip gekregen van de gevoelstherapeute om EFT Tapping van Brad Yates op YouTube te proberen. Die filmpjes heb ik veel gebruikt op de momenten dat ik spanning had, meer zelfvertrouwen kon gebruiken en duidelijker spreken belangrijk was. Het meest belangrijke hulpmiddel blijven voor mij toch wel mijn eigen lichaam en de signalen die dit mij geeft. Daarbij luister ik goed naar mijn gevoel en naar de ingevingen vanuit mijn intuïtie. Dat is niet altijd even prettig, want het is eng en confronterend, waardoor ik ook uit mijn comfortzone dien te gaan. Maar het is de enige optie voor mij als ik meer in vrijheid wil leven. Ik word er hoe dan ook voor beloond, of dat nou op een genietende, lerende of groeiende manier is. En daarmee kom ik uit bij de filmpjes van Matthew McConaughey. Ik zou daar graag iets van willen beschrijven, maar ik kan het niet beter overbrengen dan hoe hij dat doet in zijn filmpjes op YouTube.  

	Alleen ik weet wat er diep vanbinnen in mij zit. 
 

	De onderstaande zinnen van J.Lo. zijn voor mij heilig geworden.  

	The truth is nobody knows what’s inside you. Only you know what’s inside of you. Only you know what you can accomplish, what you’re capable of, your dreams, your desires, your wants and your ability, you only know. Nobody else knows. Whatever you feel in your heart and in your gut, you should follow that. “Jennifer Lopez”

	
Vervolg

	Dit is het eerste deel van een driedelige autobiografie. Voor dit eerste boek heb ik met anderen en voornamelijk met mijzelf in een diep proces moeten gaan. Dit deel is het dunste boek van de serie, maar het is wel het boek waar het meeste bloed, zweet en tranen in zitten. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om de boeken als gratis e-books op de website: www.everyoneisahero.com te plaatsen. De avonturen tijdens de verschillende reizen zijn mijn cadeau geweest en het voelt daarom aan alsof het tijd is om iets terug te geven. Het is tijd om mijn bijdrage te leveren om de wereld een stukje mooier achter te laten dan hoe ik hem heb aangetroffen. Gedurende ons leven krijgen we te maken met verschillende uitdagingen en verleidingen. De vraag is hoe goed we naar onszelf durven te luisteren. Volg jij jou eigen weg die voor jou goed voelt of volg jij de stem van iemand anders? Vanuit onze opvoeding en omgeving kunnen er allerlei verwachtingen zijn en iedereen heeft wel een mening wat volgens hen goed is voor een ander om te doen. Maar als je daar altijd naar zal luisteren, dan zal je niet jouw eigen unieke kwaliteiten ontdekken. 

	Diep vanbinnen is iedereen een held. Het is alleen aan eenieder om die in zichzelf aan te wakkeren. Dus mocht ik je één advies mee mogen geven: vertrouw op jezelf en luister naar je eigen innerlijke stem. 

	Wees daarbij niet te eigenwijs, want anderen hebben mij ook van veel waardevolle feedback voorzien. De doorslag in het maken van mijn keuzes?   

	Dat was te allen tijde: luisteren naar mijn hart! 
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