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Je kunt de verantwoordelijkheid van morgen niet ontlopen door die vandaag te vermijden.

“Abraham Lincoln”





Dankbaar

Allereerst ben ik mezelf onwijs dankbaar. Het nemen van de volledige verantwoordelijkheid is een weg waarbij ik mijn persoonlijke wil stap voor stap aan de kant heb gezet, om te achterhalen wat het leven van mij wil. Hierdoor zijn mijn unieke kwaliteiten inzichtelijk geworden en kan ik nu mijn bijdrage aan het grotere geheel leveren. De dag beginnen en eindigen in dankbaarheid en overgave zorgt hierbij voor een stabiele basis.

Daarnaast ben ik Léon Blickman wederom dankbaar voor de prettige en vlotte samenwerking. Het is heerlijk om gebruik te kunnen maken van andermans kwaliteiten, zodat ik me voornamelijk bezig kan houden met datgene wat mij goed afgaat.

Mijn vader wil ik bedanken voor de mogelijkheid die hij me geboden heeft om weer bij hem thuis in te trekken, zodat ik me volledig kon focussen op mijn eigen proces. In die korte tijd van samenwonen heb ik het nodige kunnen helen, is er een diepere verbinding met hem ontstaan en ben ik mijn vader beter gaan leren begrijpen.

Ik wil mijn broer Dio bedanken voor de kracht die hij in zich droeg door ermee in te stemmen dat ik de gebeurtenis uit onze kinderjaren in het eerste deel ‘Vrijheid, in verbinding mezelf zijn’ heb mogen beschrijven. Tijdens enkele waardevolle ontmoetingen, waarbij we uiteindelijk tijdens de afscheidsknuffels oor aan oor kwamen te staan, werd het ‘Ik hoor je’ op een symbolische manier inzichtelijk.

Daarnaast wil ik mijn jongere broer Tigo en mijn moeder bedanken voor de prachtige momenten die we onder andere tijdens onze vakantie op Curaçao hebben beleefd. Die vakantie heeft een prettige basis gelegd, die er mede voor heeft gezorgd dat ik tijdens het schrijfproces van dit boek bij hen thuis heb kunnen verblijven.

De collega’s tijdens mijn werk op Saba alsook in Nederland bij het asielzoekerscentrum ben ik dankbaar voor de mooie momenten die we hebben gedeeld. Beide ervaringen zijn leerzaam geweest. Ze hebben me als persoon ondersteund om de beste versie van mezelf te zijn. In het bijzonder wil ik Lonneke bedanken, met wie ik de juiste vibe ervaarde om ons in te zetten voor de doelgroep waarmee we werkzaam waren. Daarnaast wil ik Wouter en Joanna bedanken voor de mooie momenten, de humor en de waardevolle en kwetsbare gesprekken.

Alejandro en alle jongeren die we samen training hebben gegeven ben ik onwijs dankbaar voor de onvergetelijke momenten. Die ervaring heeft mijn unieke kwaliteiten in het leven bevestigd, waardoor ik de keus kon maken om terug te keren naar Nederland. Daarnaast ben ik alle voetballers met wie ik een balletje heb mogen trappen dankbaar voor de genietmomenten op het veld, en voor het fantastische afscheid.

Ik ben alle vrienden dankbaar met wie ik in het jaar 2020 tijd heb doorgebracht. Tijdens het doormaken van mijn eigen proces kon ik me goed voorstellen dat ik niet altijd even goed te volgen was. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat ik niet alles kon uitleggen, aangezien het op dat moment waarschijnlijk niet begrijpelijk zou zijn. Het was een reis die ik zelf moest doorlopen om tot de kern te kunnen komen.

De stranden bij onder andere Happy Bay, Klein Curaçao, Bergen aan Zee en Egmond aan Zee zijn voor mij van onschatbare waarde geweest. Je ontladen en opladen aan het strand is zo belachelijk lekker dat het bij mij telkens voor een frisse mindset heeft gezorgd. Een leven zonder strand, nee, dat kan ik me niet voorstellen.

Het programma De beste zangers 2020 en de deelnemers daaraan ben ik onwijs dankbaar voor de prachtige en ontroerende nummers die ze voor elkaar hebben gezongen. Het heeft me tijdens het schrijfproces van het eerste boek veel herkenning geboden.

Hoe meer ik bezig ben met dankbaarheid, hoe meer ik kan beschrijven om dankbaar voor te zijn. Ik zou er bij wijze van spreken een apart boek over kunnen schrijven.

Het leven heeft zo veel te bieden om dankbaar voor te zijn, dat de meest kleine dingen erin ineens de grootste worden. Een vogel die door de lucht vliegt, een stel eenden in het water, een heerlijke maaltijd van mijn moeder, een waardevol en open gesprek met een willekeurig persoon, een vriendelijke groet van een onbekende of gewoon heerlijk even een siësta in de middag houden. Haha, ja, heerlijk!

Stel nou dat dankbaarheid het nieuwe normaal zou worden, vraag ik me weleens af. En daarnaast een vraag die ik me de afgelopen periode vaak heb gesteld: wat nou, ja, stel je nou eens voor dat iedereen zich bezighoudt met het nemen van zijn of haar verantwoordelijkheid. In wat voor wereld zouden we dan leven?

Een prachtig idealistisch beeld komt in me naar voren, maar tegelijkertijd het besef dat ik me alleen maar met mijn eigen verantwoordelijkheid hoef bezig te houden. Dat geldt ook voor het contact met anderen. Daarom ben ik dankbaar voor iedereen die ik dagelijks tegenkom. Zij geven me telkens de mogelijkheid om bij mezelf na te gaan hoe ik me vanbinnen voel. Behalve dat we elkaar als persoonlijkheden ontmoeten, vindt er ook een verbinding vanuit de eenheid plaats. Op het moment dat je je daar meer bewust van wordt, merk je dat je steeds minder persoonlijk hoeft op te vatten en dat je constant de uitnodiging/herinnering krijgt om je af te stemmen op je intuïtie. Waarbij je je gedachten en emoties enkel hoeft te aanschouwen, die net zoals de wolken in de lucht komen en gaan. Alles is namelijk vergankelijk.

Ooh yeah, als ik dit zo beschrijf krijg ik al helemaal zin om verder te gaan met het boek. Een fijne leeservaring gewenst!





 

Dankbaarheid als kracht.

Hoe dankbaarder je bent, hoe meer dingen je zullen verwonderen om oprecht dankbaar voor te zijn.

“Silvano Miskotte”
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Voorwoord

Na het lezen van Silvano’s tweede boek, Innerlijke reis, was ik enorm onder de indruk. Ik heb dit in een paar dagen uitgelezen. Hij is in staat geweest zo te schrijven dat je door wilt lezen.

Fenomenaal. Dus toen Silvano me vroeg om voor zijn derde boek een voorwoord te schrijven heb ik natuurlijk ‘ja’ gezegd.

Zijn derde boek, een vervolg op het tweede, zijn levensreis, is doorspekt met dieperliggende boodschappen, een boek voor jong en oud. Het derde boek in de rij, en zeker niet het laatste.

Ik zal eerlijk bekennen: ik was geraakt door zijn vraag, want ik ken Silvano nu al een aantal jaren. Zoals wellicht bekend kwam hij bij me voor therapiesessies. Maar inmiddels is onze relatie er niet meer een van therapeut en cliënt, maar is hij in zijn groei en ontwikkeling door zo’n diepgaand proces gegaan dat ik gerust kan zeggen dat ik nu veel van hem mag leren.

De energie die van hem uitgaat wanneer het gaat om volledige verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, is enorm. Zijn manier van aanvoelen en reageren is van een zodanig level dat menig individu maar ook therapeut er zijn voordeel mee kan doen. Daarom zijn zijn boeken waanzinnig, vernieuwend en leerzaam voor iedereen die toegewijd is aan zijn eigen persoonlijke ontwikkeling en groei.

Ik ben dankbaar voor onze connectie en gezamenlijke levenslessen en ik hoop dat jij, jong of oud, evenveel plezier hebt met het lezen, maar vooral de dieperliggende boodschappen eruit kunt halen voor je eigen leven. We gaan nog veel van hem horen!

Monique Stamsnijder 09-09-2021





De volledige verantwoordelijkheid

Laat ik vooropstellen dat ik alleen vanuit mijn eigen ervaring kan spreken als het gaat om het nemen van de volledige verantwoordelijkheid. De weg die ik heb afgelegd die in dit boek beschreven staat is voor mij de weg naar innerlijke vrijheid geweest. Eenieder heeft zijn of haar eigen unieke pad te bewandelen en daarmee zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Het nemen van de eigen verantwoordelijkheid lijkt me in ieder geval een essentieel onderdeel om volledig in je eigen kracht te gaan staan. Of dat voor jou ook geldt mag je zelf bepalen, want gelukkig hoef ik daar niks mee en draag ik daar geen enkele verantwoordelijkheid voor. Het enige wat ik kan doen is mijn eigen leven zo goed mogelijk leiden en het is mooi meegenomen als anderen er inspiratie uit halen.

Dagelijks kom ik situaties tegen waarbij ik in een dader- of slachtofferrol terecht zou kunnen komen, en dat gebeurt ook nog wel. Ik heb inmiddels bij mezelf gemerkt dat als ik vrijheid van binnenuit wil ervaren, ik compleet eerlijk met mezelf dien te zijn, zonder dat een situatie, een ander of ikzelf ergens schuldig aan is. Door steeds het nemen van de volledige verantwoordelijkheid toe te passen in mijn leven is het nu een gewoonte geworden, waardoor ik meer openheid, vertrouwen en compassie in mijn leven heb geïntegreerd, plus het besef dat een ander of ik niet volmaakt hoef te zijn. Door dat alles kan ik sneller terugkeren naar het innerlijke gevoel van vrij zijn. Ieder moment en iedere situatie is weer anders en dat vraagt erom dat ik telkens afstem op mijn intuïtie. Dat doe ik door me zo veel mogelijk bewust te zijn van voorbijkomende gedachten, gevoelens en de handelingen die ik daaraan koppel. Door mijn eigen beperkende overtuigingen en onbewuste gedrags- en gedachtepatronen voortdurend op te schonen kan ik steeds meer op collectieve schaal dienstbaar zijn.

Daarbij kan ik anderen tijdens hun proces ondersteunen, zodat zij ook meer verbinding kunnen ervaren.

Ik schrijf dit boek niet met de bedoeling om het vol met tips en een stappenplan te stoppen. Nee, ik deel mijn innerlijke belevingswereld en beschrijf daarbij de stappen die ik in het leven heb genomen. Daarnaast heb ik liever dat je leert naar jezelf te luisteren in plaats van dat je mij volgt. Leer je eigen innerlijke wereld beter kennen. Dat kan door jezelf even af te zonderen, wat vaker rust te nemen en echt te luisteren naar je lichaam en daar bewuste keuzes aan te koppelen. Daarbij kun je jezelf telkens de vraag te stellen: ‘komt deze gedachte en de daaropvolgende handeling voort uit liefde of uit (onbewuste) pijn?’ Mocht je meer inzichten in je eigen dagelijkse bezigheden willen hebben, dan kan ik je aanraden een dagboek bij te houden, zodat je inzichtelijk krijgt welke onbewuste gedrags- en gedachtepatronen zich telkens herhalen die niet meer dienend zijn. Dat vraagt wel om complete eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast kan praten over je innerlijke belevingswereld met een vertrouwenspersoon je veel inzichten opleveren. Het is sowieso fijn om je gevoel en gedachten te kunnen bespreken met iemand die onbevooroordeeld je verhaal aanhoort. Mocht er op dit moment niemand in je omgeving aanwezig zijn die je een luisterend oor kan bieden, dan kan je altijd een professional inschakelen.

Hoe aandachtiger je leest, hoe meer dingen je in je opneemt. We zijn zo gewend geraakt om alles snel, snel en nog sneller te doen, dat we compleet aan onszelf en het huidige moment voorbijgaan. Het gaat er niet om dat je snel van A naar B komt. Het gaat erom hoe je als persoon bij A bent. Wees daar de beste versie van jezelf door volledige verantwoordelijkheid te nemen en geen enkele stap over te slaan. Voordat je het doorhebt ben je dan bij B.

Een half jaar geleden startte ik met het schrijven van het eerste boek, terwijl ik nu al het derde afrond. En alle drie de boeken heb ik moeiteloos geschreven. De boeken zijn vanuit pure inspiratie tot stand gekomen. Met als gevolg dat ik ze, eerlijk waar, met twee vingers in de neus geschreven heb en dat zeg ik niet om mezelf schouderklop te geven. Ik zeg dat ter inspiratie, om aan te geven wat er mogelijk is op het moment dat je innerlijke ruimte creëert.

Het bewustzijnswerk eromheen, telkens weer afstemmen op en stilstaan bij wat er daadwerkelijk in me leeft om zo het onbewuste bewust te maken, ja, dat is het zware gedeelte!





Inleiding

Wil je het maximale uit dit boek halen? Lees dan eerst de andere twee delen. Hoe het eerste boek tot stand is gekomen wordt namelijk in de laatste hoofdstukken van dit boek beschreven. Bij het vorige deel ‘Innerlijke reis’ was ik het verhaal geëindigd bij de vakantie in Guadeloupe op het eiland Marie-Galante. Mocht je dat deel nog niet gelezen hebben, dan raad ik je aan eerst dat boek te lezen alvorens je met dit begint. De innerlijke reis is een waardevol proces, dat bij mij vooraf is gegaan aan het proces van het daadwerkelijk nemen van de volledige verantwoordelijkheid.

Vandaag is het mijn laatste dag op het eiland Marie-Galante voordat ik met de boot naar het hoofdeiland ga om morgen met het vliegtuig terug naar Saba te gaan. In de ochtend besluit ik op de scooter nog even te genieten van de vrijheid. Ik wil sowieso de vakantie aan het strand afsluiten, waar ik de eerste dag ook van start ben gegaan. Het zijn bijzondere dagen geweest, gevuld met diverse avonturen.

Naast de relaxte vibe merkte ik bij mezelf dat er ook een boos gevoel in me aanwezig was. Juist nu ik in een rustige fase kwam en kon reflecteren op het afgelopen jaar 2019 is me duidelijk geworden dat ik niet geheel blij ben met de werksituatie op Saba. Ik merk een gevoel van boosheid richting de werkgevers, aangezien ik in een functie terecht ben gekomen die we in eerste instantie niet met elkaar hadden afgesproken. Op het moment dat ik eenmaal op het eiland gearriveerd was werd die nieuwe functie me tijdens het doornemen van het contract verteld. Op dat moment stond ik er niet echt bij stil wat die andere functieomschrijving in de praktijk zou betekenen, maar ik heb de afgelopen drie maanden gemerkt dat ik er eigenlijk niet blij mee was. Naast het programma dat ik dien uit te bouwen ben ik ook de coördinator van de seniorenactiviteiten, en daar heb ik eigenlijk geen ervaring mee. Bovendien liggen mijn behoeften daar ook niet.

Op de aankondigingsbrief die vóór mijn komst aan de rest van de werknemers was uitgedeeld, stond die andere functieomschrijving al vermeld, en dat terwijl ik daar nog niet mee had ingestemd. Simpelweg doordat ik er nog geen weet van had. Op dat moment, toen ik tijdens het werk die aankondigingsbrief zag, had ik die boosheid die in me opkwam weggestopt en was ik weer verdergegaan met mijn werkzaamheden. Maar dat gevoel, dat ik toen negeerde en waarmee ik aan mezelf voorbijging, kwam de afgelopen dagen tijdens de rustmomenten in Guadeloupe weer terug. Ik kan het nu niet meer negeren en moet er dus wat mee doen. Maar wat? De boosheid zit dieper dan ik van tevoren had gedacht en ik vraag me daarom af of die woede alleen met die situatie te maken heeft of dat er meer onder verstopt zit.

Voor nu heb ik niet veel tijd om erover na te denken, want na het strand gedag gezegd te hebben ben ik inmiddels onderweg naar het appartement om mijn backpack op te halen en uit te checken. Het was een heerlijk verblijf en met een dankbaar gevoel zeg ik gedag, om vervolgens mijn scooter in te gaan leveren. Ik ben ruim op tijd, omdat ik me niet wil haasten en nog even ergens wat wil gaan eten voordat ik op de boot stap. Bij aankomst zie ik dat de scooterzaak dicht is. Huh, hoe kan dat nou? Het zou kunnen dat ze een siësta aan het houden zijn. Buiten op het bord zie ik een telefoonnummer staan, alleen heb ik nu niet de mogelijkheid om te bellen of appen. Na een kwartier gewacht te hebben besluit ik terug te rijden naar het appartement om daar aan de gastvrouw te vragen of ik haar mobiel even mag lenen. Na het nummer meermaals gebeld te hebben, waarop ik helaas geen gehoor heb gekregen, begin ik me een beetje onrustig te voelen. De boot gaat over een half uur en in mijn gedachten beginnen zich al diverse scenario’s af te spelen. Als die zaak straks nog steeds dicht is, dan moet ik hier maar een extra nacht blijven, want ik verlaat het eiland niet voordat ik de borg terug heb.

Voordat ik verdere scenario’s ga verzinnen besluit ik weer naar de scooterzaak te rijden om te kijken of hij nu wel open is, maar zodra ik in de straat van de zaak aankom zie ik dat hij nog steeds dicht is. Ik begin alvast te bedenken wat voor acties ik zal moeten ondernemen op het moment dat ik hier nog een extra nacht zal doorbrengen. Mijn werk zal ik moeten informeren, de overnachting op het hoofdeiland van komende nacht en de vlucht moeten annuleren, een nieuwe overnachting hier op het eiland regelen en een nieuwe vlucht boeken. Oké, is dat dan nog steeds goedkoper dan de borg die ik terugkrijg? Jazeker. Die borg is een bedrag van zevenhonderd euro en dat laat ik niet zomaar achter. Daarnaast moet ik de scooter ook weer netjes afgeven.

Met nog een kwartier te gaan voordat de boot naar het hoofdeiland zal vertrekken heb ik de hoop zo goed als opgegeven, maar toch besluit ik te wachten tot het daadwerkelijk tijd is dat de boot zal vertrekken. Een tweetal minuten later komt er een man op een scooter aangereden en hij wijst naar mij. Ik versta niks van wat hij zegt, maar hij maakt me duidelijk dat ik hem moet volgen. Aan zijn handgebaren en gezichtsuitdrukking te zien snapt hij er niks van wat ik hier nog doe. Hij doet de deur van de zaak open en snel zet ik de scooter binnen neer, en met mijn backpack op de rug spring ik bij hem achterop om door naar de haven te gaan. Daar krijg ik blijkbaar mijn borg terug. Ja hallo, denk ik, dit is mij niet verteld! Of misschien heb ik de uitleg niet zo goed begrepen. Ik weet het niet.

Aangekomen bij de haven heb ik nog enkele minuten voordat de boot vertrekt. In de verte zie ik hem al. De bemanning staat zich op het plateau gereed te maken voor vertrek. Shit, nu moet ik echt wel even sprinten! In het kleine kantoor, waar ik me blijkbaar had moeten melden, krijg ik mijn geld terug, waarop ik vervolgens een sprint inzet om nog met de boot mee te kunnen. In de tussentijd pak ik het toegangsbewijs uit mijn broekzak. Eigenlijk moet ik via de gewone ingang, die een eindje verderop is, het terrein van de haven betreden, maar ik zie een poort openstaan vlak voor het plateau van waar de boot zal vertrekken. Ik bedenk me geen seconde. Net op het moment dat ik door de poort ren wil een medewerker me tegenhouden, waarop ik mijn ticket de lucht in hou, hem aankijk en ondertussen gewoon doorren. Denk maar niet dat ik nu voor jou ga stoppen, vriend. De bemanningsleden die nog op het dek staan stappen een voor een de boot op en ik ben net op tijd om voor het laatste bemanningslid de boot op te rennen.

Zo, wat een intens kwartiertje is dit geweest! De adrenaline in mijn lichaam is duidelijk voelbaar en eenmaal op de boot krijg ik van ongeloof een grote glimlach op mijn gezicht. Haha, wat een avontuur zo op het einde van een heerlijke vakantie. Enkele mensen kijken me aan en lachen ook. Ze hebben het spektakel vanaf de boot kunnen bekijken, waarmee ik ze een gratis show heb gegeven. Goed voor mijn conditie, zullen we maar zeggen. Met een tevreden gezicht kijk ik achterom naar het eiland en ik ben maar wat blij dat ik alsnog op de boot zit.

De volgende ochtend stap ik op het vliegtuig richting Saba om een enkele dag te gaan werken. De dag erna, op oudejaarsdag, zal ik naar Sint Maarten vliegen om in het Franse gedeelte Saint Martin het nieuwe jaar in te luiden.





Hoofdstuk 1 

Saint Martin





Morgen is het alweer het jaar 2020 en daarmee is het tijd om nieuwe intenties te zetten. Het is tijd voor verandering. De afgelopen tien jaar heb ik vele verschillende ervaringen mogen opdoen. Van twee maanden stage in België op mijn negentiende met mijn ex-vriendin tot aan een stage van vijf maanden in Ghana, en van het leven en werken op het eiland Langkawi tot aan het leven en werken op het eiland Saba. Mijn grootste dromen heb ik daarmee gerealiseerd en het voelt aan alsof er een nieuwe fase in mijn leven aan het ontstaan is. Hoe en wat precies, dat weet ik nog niet, en daarnaast zet het gevoel van boosheid met betrekking tot mijn werksituatie me in ieder geval aan het nadenken. Ik wil rustig de tijd nemen om het nieuwe jaar in te gaan en daarom besluit ik de eerste twee dagen van dat nieuwe jaar met mezelf in retraite te gaan.

Vanaf het vliegveld besluit ik lopend naar het verblijf te gaan, wat een aardig stukje wandelen is. Het geeft me de mogelijkheid om het eiland te verkennen, waarop ik allereerst besluit om naar het welbekende Maho Beach te lopen. Onderweg ernaartoe is het gelukkig nog droog, maar op het moment dat ik de supermarkt tegenover het strand met een ginger beer in de hand uit loop, begint het ineens keihard te regenen, en dat is niet voor even. De regen houdt lange tijd aan. In plaats van het romantische plaatje dat ik in gedachten had, waarbij ik elk zipje ginger beer op het strand zou kunnen nuttigen, besluit ik maar onder het afdakje van de supermarkt van mijn drankje te genieten. Als even later de bui is afgelopen vervolg ik mijn weg richting het strand, waar de vliegtuigen laag bovenlangs vliegen. Een klein vliegtuigje komt aanvliegen en meerdere toeristen pakken hun camera om het spektakel vast te leggen. Het is een grappige ervaring, en ik ben wel benieuwd hoe het zal zijn als er een grote Boeing vlakbij overvliegt. Ik merk alleen dat ik op dit moment niet zo veel geduld heb en dat ik mijn weg wil vervolgen, want een eindje verderop ligt Simpson Bay.

De zon begint inmiddels weer tussen de wolken door te schijnen en de vakantiestemming begint erin te komen. Met in mijn achterhoofd het voornemen dat ik me de komende twee dagen ga terugtrekken, wil ik er nu nog even van genieten. Eenmaal op het strand aangekomen doe ik eerst mijn schoenen uit en op het moment dat mijn voeten het zand aanraken is het genieten geblazen.

Mijn kleine handbagagebackpack voelt na de vele meters op het strand niet zo heel licht meer. Daarop besluit ik in een zijstraat op een steen uit te rusten, mijn schoenen weer aan te doen en me gereed te maken voor de lange wandeling die ik voor de boeg heb. Een nieuwe start gaat bij mij meestal gepaard met nieuwe kleding en/of het aanschaffen van nieuwe accessoires. Aangekomen bij het begin van het Franse gedeelte van het eiland zie ik aan de linkerkant een sportzaak. Daar wil ik gaan kijken voor voetbalschoenen om daarmee op het voetbalveld van Saba mijn kunsten te kunnen laten zien. Tot nu toe heb ik steeds op hardloopschoenen gespeeld, maar dat was niet altijd even relaxed. Saba is een klein eiland, waar ze geen sportzaak hebben, dus kan ik hier even bekijken of er wat tussen zit om aan te schaffen. Na het proberen van enkele schoenen stel ik vast dat er niet iets bij zit wat me aanspreekt, waarop ik besluit geen nieuwe schoenen te kopen. Wel zie ik een pet en een rugtas die ik wil hebben. Mijn huidige pet en backpack heb ik nog van de reis door Azië en ze zijn wel aan vernieuwing toe. Ik besluit dus een pet en een nieuwe sporttas aan te schaffen en daarmee verlaat ik de sportzaak alsnog met een tevreden gevoel.

Een eindje verderop zie ik een MacDonalds, en jaaaa, daar heb ik nu wel zin in! Ook die is op het eiland Saba niet aanwezig, waardoor de burgers, friet en Mcflurry nu extra goed smaken! Na ervan genoten te hebben vind ik het tijd om gezonde boodschappen voor de komende dagen in te slaan. In een grote supermarkt hebben ze alles wat ik nodig heb en met twee tassen vol vervolg ik even later mijn weg naar het verblijf dat ik voor vijf dagen heb gehuurd. Het is een klein huisje op het terrein van de eigenaren. Die verhuren daarnaast nog enkele andere appartementen die aan hun eigen huis vastzitten. Het huisje waar ik in verblijf is ideaal voor één persoon. Ik kan er gelukkig ook heerlijk koken. Het is een tiny house dat van alle gemakken voorzien is en waar ik me heerlijk even kan terugtrekken. De nabijgelegen stranden ga ik vanaf 3 januari wel verkennen. Het is nu eerst tijd om me volledig op mezelf te focussen en de verdieping op te zoeken, om vervolgens nieuwe intenties voor het komende jaar neer te zetten.

Het is tijd om de volledige verantwoordelijkheid te nemen, en dat vanuit complete eerlijkheid met mezelf. Die staat kan ik bereiken door niks meer buiten mezelf te zoeken, maar alles intern te bekijken. Daarbij moet ik de boosheid die aanwezig is niet op mijn werkgevers afschuiven, maar ik dien bij mezelf na te gaan waar ze vandaan komt. Een nuttige vraag is hierbij: wat heeft deze situatie mij te leren?

Ik geloof niet in toeval of slachtofferschap, dus in deze situatie ben ik geen slachtoffer. Wat heeft er dan voor gezorgd dat ik in deze situatie zit? En daarmee kom ik uit bij de intenties die ik voorafgaand aan mijn vertrek naar Saba had. Op nummer één stond dat ik het eilandleven weer wilde ervaren en op nummer twee kwam het werk te staan. Daar, Silvano, daar ligt de sleutel tot het nemen van de eigen verantwoordelijkheid.

Telkens bij mezelf nagaan wat voor onderliggende intenties ik bij mijn acties heb zorgt ervoor dat ik het onbewuste bewust maak en van daaruit steeds meer vanuit mijn eigen kracht en een diepere verbinding kan leven. Na dit inzicht is het tijd voor een nieuwe vraag: wat brengt mij momenteel het meeste plezier in mijn leven? Dat zijn de voetbaltrainingen met de jongeren van de middelbare school op de donderdagen, waarbij het me voornamelijk om het algeheel welbevinden van die jongeren gaat. Daarmee kom ik uit bij de hoofdreden waarom ik een aantal jaar geleden de opleiding Social Work ben gaan volgen. Dat was om jongeren te ondersteunen, maar waarom wilde en wil ik dat zo graag? Omdat ik zelf op vijftienjarige leeftijd veel verschillende ervaringen heb opgedaan op het gebied van experimenten met drugs, alcohol, ontmaagding, stoer gedrag en openlijke geweldpleging, met zelfs een rechtszaak als gevolg. Met andere woorden, ik was erg zoekende naar wie ik was en dacht mezelf op basis van eerder opgedane ervaringen staande te moeten houden. Met die gedachte in mijn hoofd is het besef gekomen dat ik op die leeftijd wel een rolmodel had kunnen gebruiken. In de afgelopen periode heb ik ervaren hoe gaaf het is om actief met jongeren bezig te zijn. En puur door mezelf te zijn, een open houding te hebben en te luisteren naar wat zij te zeggen hebben, heb ik het idee dat ze zich daadwerkelijk gezien en gehoord voelen. Daardoor stellen ze zich open en luisteren ook naar de ervaringen die ik heb opgedaan, en van daaruit zijn ze gemotiveerd om te leren. Dat besef brengt me zo veel energie dat ik er naast mijn veertigurige werkweek met alle plezier tijd en energie in wil steken om hen te ondersteunen. En dat samen met Alejandro de trainer die veel passie heeft voor het vak van voetbaltrainer en als mens ook een fantastisch persoon is, met het hart op de juiste plaats. Zo kan hij de jongeren de juiste tools meegeven, die ook bruikbaar zijn in het dagelijks leven. En samen, samen zijn we een fantastisch team om de jongeren weer te enthousiasmeren voor voetbal.

Nadat dit inzichtelijk is geworden stel ik vast dat de boosheid die in mij aanwezig is alleen bij mezelf moet worden gezocht. Dat betekent niet dat ik geen boosheid meer voel richting de werkgevers of dat ik het probleem niet nog een keer zal gaan bespreken, maar ik kan hun niet de schuld geven. Ik ben namelijk ook naar het eiland gekomen om mezelf verder te ontwikkelen en blijkbaar is dit een onderdeel van het proces. Het is niet voor niets dat ik in die situatie met de werkgevers terecht ben gekomen, want juist van daaruit kan ik weer groeien. Daardoor kom ik nog meer in mijn kracht te staan en kan ik vervolgens mijn unieke kwaliteiten inzetten.

Elke persoon beschikt over unieke kwaliteiten, die een meerwaarde kunnen bieden voor het grotere geheel. Iedereen kan iets doen wat hem of haar energie geeft en waar diegene gelukkig van wordt. Het is dus ook aan mij om volledig in mijn eigen kracht te gaan staan en te doen wat me vreugde geeft. Mezelf kennende zijn dat meerdere dingen, want mijn hele leven lang hetzelfde doen is voor mij niet weggelegd. Maar voor nu is mijn passie: jongeren ondersteunen in hun proces. Naast de confronterende inzichten met betrekking tot de oorzaak van de boosheid hebben de twee dagen isolatie me ook de nodige rust gebracht. De nieuwe intenties voor het komende jaar zijn gezet en dat houdt in dat ik de volledige verantwoordelijkheid neem voor mijn leven.

Een van de nabijgelegen stranden die ik in de resterende dagen bezoek heet Happy Bay. Het is een plek die ik niet meer zal vergeten. Bij aankomst op het strand kijk ik voor me uit, en ik zie struikgewas aan de linkerkant en aan de rechterkant een prachtige palmboom. Daartussenin heeft men met kleine palen de woorden ‘Be Happy’ gecreëerd. De letters staan op het groene gras en op de achtergrond is de overgang van het helderblauwe naar het donkerblauwe water te zien, wat het plaatje compleet maakt. Dit resulteert meteen in de mooiste foto van de vakantie! Het is een klein strand met een relaxte vibe. Dat ik moet doen waar ik het meest gelukkig van word is het gevoel dat het strand me brengt, daarbij komt ook de gedachte dat het niet allemaal vanzelf gaat. Maar dat ik nu een nieuwe fase van mijn leven tegemoet treed is een ding dat duidelijk is geworden. Hoe die fase er precies uit zal gaan zien? Ik heb nog geen idee!

Facebook bericht 05-01-2020:

Eind 2019 heb ik een geweldige reis in Marie Galante & Les Saintes gemaakt. Het was een fijne tijd om na te denken en terug te kijken op het afgelopen jaar/decennium. Gevolgd door een ontspannende vakantie in Saint Martin, begin 2020. Waar ik de eerste twee dagen van het nieuwe jaar offline ben geweest, om nieuwe intenties te zetten voor dit nieuwe jaar/decennium.

Het was een geweldig decennium. Een avontuurlijke van mijn 18e tot mijn 28e. Veel dromen zijn uitgekomen en ik heb tijdens mijn reis mooie mensen ontmoet. Het belangrijkste van alles: ik ben dankbaar voor de liefde en steun van mijn familie. Ik ben dankbaar voor de diepte- en hoogtepunten, omdat het me heeft gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Het is tijd voor een nieuwe fase in mijn leven. Ook al is het alweer 5 januari, ik wens jullie allemaal een geweldig nieuwjaar en een mooi nieuw decennium.





Hoofdstuk 2 

Saba





Bij terugkomst op Saba heb ik alweer een lekker vooruitzicht voor de boeg, want over drieënhalve week ga ik op vakantie naar Curaçao. Mijn moeder en jongere broer komen vanuit Nederland overvliegen om samen elf dagen lang even te genieten en te ontspannen. Maar voor nu zal ik me eerst moeten focussen op mijn werk en op de voetbaltrainingen met de jongeren op de donderdagen.

Het programma waarvoor ik naar het eiland ben gekomen is zich langzaam aan het uitbreiden. Zoals in het boek ‘Innerlijke reis’ beschreven was er een jaar voor mijn komst een pilot gestart en van daaruit waren er twee dagen per week groepsactiviteiten georganiseerd. Mijn taak is om het programma meer volume te geven en het uit te breiden. Van tevoren had ik al het idee dat er ook mensen in de samenleving zouden zijn die behoefte aan een-op-een activiteiten hadden. Dit blijkt in de praktijk ook zo te zijn en inmiddels organiseer ik voor een stuk of zeven mensen individuele activiteiten, en dat bevalt me goed. Enkelen van de deelnemers zijn bijvoorbeeld jarenlang maatschappelijk niet betrokken geweest en sommigen hebben zelfs jarenlang voornamelijk alleen maar thuis gezeten. Het is daarom een genot om de mensen mee naar buiten te nemen en activiteiten met hen te ondernemen. In het begin werd er vanuit de kleine samenleving op het eiland met een verbaasd gezicht op gereageerd en het was niet alleen voor hen en de deelnemers wennen, maar ook voor mezelf. Inmiddels krijgen de deelnemers de nodige complimenten omdat ze actief bezig zijn. Met de ene persoon ga ik één keer in de week wandelen door het dorp en met anderen doe ik meerdere keren per week oefeningen op de machines bij het fitnesspark. Daarnaast ga ik wekelijks met iemand een uurtje voetballen en met een ander maak ik enkel een praatje. De afwisseling is wat het leuk en levendig houdt.

Wel moet ik telkens schakelen tussen de verschillende persoonlijkheden, aangezien ze allemaal een andere achtergrond hebben, maar dat maakt het ook leerzaam en interessant. Het is prachtig om te zien hoe een persoon tijdens zo’n uurtje kan opbloeien en ik ben dan ook dankbaar dat ik dit werk mag doen. Natuurlijk zitten er ook activiteiten bij die minder vlot lopen, zoals het opstarten van een eigen tuintje en het bouwen van een hondenhok gemaakt van pallets. Onder andere doordat er meer bij komt kijken verlopen zulke projecten moeizamer. Nu ligt mijn passie ook niet bij die activiteiten en dat heeft ook weer zo zijn effect op het proces. Voor het sporten is er niet veel nodig, en eerlijk is eerlijk, het gaat me nu eenmaal makkelijker af om sportgerelateerd bezig te zijn.

Op donderdag, aansluitend op mijn werkdag, verzorg ik samen met Alejandro de voetbaltraining. Hij heeft me laten weten dat hij het deze avond niet redt en daarbij gevraagd of ik het alleen kan doen. Dat is een mooie uitdaging, die ik graag aanga. Ik heb dat nog niet eerder gedaan en merk dat ik er zin in heb. Tegelijkertijd ben ik benieuwd hoe me dat bevalt. Ik geef nog niet zo lang ondersteuning bij de voetbaltrainingen en dit zie ik als een mooie vervolgstap. Normaal gesproken verdelen we de groep in tweeën en gaan we beiden met een van de twee groepjes aan het werk. Nu mag ik dat met de hele groep doen. Gelukkig heb ik de vorige avond al een training voorbereid en weet ik al wat ik wil gaan doen. Plezier maken tijdens de training is voor mij een belangrijk onderdeel en daarom kijk ik uit naar een oefening die ik heb overgenomen van Arnoud. Deze oefening heb ik van hem gezien toen hij voetbaltraining gaf aan de bewoners van het asielzoekerscentrum waar ik destijds werkzaam was. Hij trainde destijds zijn eigen elftal bij ons op de locatie, aangezien de velden van zijn voetbalclub tijdelijk niet beschikbaar waren. Het zorgde ervoor dat de bewoners van het centrum ook training van Arnoud en zijn collega konden krijgen. De manier waarop ze dat deden was prachtig om te zien.

Op een school in Thailand had ik tijdens mijn reis door Azië met de kleuters nog ‘hoofd, schouders, knie en teen’ gedaan, en nu ga ik die oefening met de jongeren op Saba doen. Het is een oefenspel dat voor het nodige plezier zorgt en bij de variant van hoofd, schouders, knie en bal zal het vast en zeker mooie momenten gaan opleveren. Tenminste, als ik even terugdenk aan het moment dat Arnoud deze oefening met zijn juniorenelftal en de bewoners van het asielzoekerscentrum deed, ja, dan moet dat wel goedkomen. Het was toen gefilmd en dat besluit ik nu ook te gaan doen. Al filmend maak ik duidelijk waar de jongeren hun handen dienen te plaatsen en in opperste concentratie verleggen ze hun handen van hun schouders naar hun knieën, hoofd, schouders, hoofd, schouders, knieën en weer hoofd, alvorens ik ‘bal’ roep!

Op dat moment schiet een van de jongeren de bal weg en hij begint keihard te lachen. Zijn opponent was al door zijn benen gezakt om de bal te pakken, maar ziet algauw in dat er weinig vast te pakken valt. Enigszins verbaasd en half lachend komt hij weer overeind. Haha, de grappenmaker van de groep heeft er zijn eigen variant van gemaakt. Ik kan er wel om lachen en het weerspiegelt de sfeer van de voetbaltraining. Na diverse oefeningen gedaan te hebben vind ik het tijd om met een partijvorm af te sluiten en met een tevreden gevoel kijk ik terug op de eerste training die ik zelfstandig heb gegeven.

Zodra ik thuis ben merk ik dat naast een gevoel van euforie ook de boosheid die ik tijdens mijn vakantie in Guadeloupe bij mezelf heb vastgesteld, nog aanwezig is. Ik merk dat ik ergens nog de schuld wil geven aan mijn leidinggevenden en weet niet zo goed hoe ik ermee om moet gaan. Maar aangezien ik tijdens de vakantie op Saint Martin met mezelf heb afgesproken dat ik de volledige verantwoordelijkheid neem, kom ik er niet onderuit om de boosheid bij mezelf te zoeken, zonder dat ik die projecteer op een ander. Het is uiteindelijk mijn eigen verantwoordelijkheid en ik weet dat niks in het leven toeval is. Ik zit in deze situatie om er wat van te leren en daarbij heb ik de keus: kies ik voor het slachtofferschap of kies ik ervoor om te achterhalen wat ik hiervan te leren heb? Ik zal een manier moeten vinden om met die boosheid om te gaan. Dat betekent dat ik kies voor de moeilijke weg, want dat is voor mij wel de weg die me op de langere termijn het meeste rendement geeft.

Op het moment dat ik op het werk rustig achter de computer zit komt de hr- manager samen met twee dames het kantoor binnenlopen. Het zijn twee medewerkers van het detacheerbureau, die mij vanuit Nederland gekoppeld hebben aan de organisatie waarvoor ik nu werk. Ik had er niet meer aan gedacht dat zij deze week naar het eiland zouden komen en het is in zekere zin een leuke verrassing. De dames worden vandaag op het eiland rondgeleid en nu komen ze mij even gedag zeggen. Ik loop een stukje met ze mee naar buiten en na een gezellig praatje nodigt de hr- manager de twee uit op haar kantoor, waarbij ik even buiten moet blijven wachten, aangezien ze iets wil laten zien met betrekking tot het personeelsfeest dat komende zaterdag gepland staat. Op dit moment weet ik nog niet of ik er wel zin in heb om daarnaartoe te gaan, maar dat geef ik nu niet aan, want ik vind het daar nu niet het juiste moment voor. De boosheid is in een onderliggende laag namelijk nog aanwezig en ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik daar eerst ruimte aan mag geven. Op die manier worden er geen onnodige dingen uitgesproken. Het is een boosheid die ik in mezelf ervaar en de buitenwereld is slechts de trigger die het aanwakkert. Niemand heeft schuld aan deze boosheid, noch de ander, noch ikzelf. Wel is het alleen mijn verantwoordelijkheid om die boosheid te observeren en te doorvoelen. Hier mag ik rustig de tijd voor nemen, want zoiets gaat in fases.

Tijdens deze periode heb ik van de mensen thuis het meeste contact met mijn vader. Hij luistert rustig naar mijn verhalen en dat geeft een ondersteunend gevoel. We bespreken de ups en downs en zo kan ik ook mijn interne ‘gevechten’ wat betreft de boosheid met hem delen. Ik heb sterk het gevoel dat ik er zelf eerst achter mag komen hoe ik er het beste mee kan omgaan. Daarna zal ik kijken of het nodig is om het met mijn leidinggevenden bespreekbaar te maken. Ik zie de boosheid dan ook niet als iets wat er niet mag zijn of dat ik er direct vanaf moet. Het heeft me juist iets te leren en door daar de focus op te leggen kom ik erachter dat ik eigenlijk boos op mezelf ben. Omdat ik niet eerlijk ben geweest. Ten eerste niet tegenover mezelf als het gaat over de reden waarom ik naar het eiland ben gekomen. Al op Saint Martin had ik de ontdekking gedaan dat mijn eerste intentie was dat ik weer naar een zonnige plek in de Caribbean ging, terwijl de baan vervolgens op de tweede plaats kwam. Vanuit dat inzicht wordt het me steeds duidelijker dat ik wel bewuster mag omgaan met mijn onderliggende intenties met betrekking tot de keuzes die ik maak.

Ik ben een persoon die veelal gewoon doet, en dat dan ook nog in de snelste versnelling. Dat heeft me in mijn leven veel gebracht en daardoor heb ik de afgelopen jaren prachtige en verschillende avonturen mogen beleven. Alleen kwamen sommige beslissingen van mij ook voort uit onrust. Daarbij keek ik niet altijd naar de onderliggende intentie en hierdoor leef ik nog niet mijn beste leven als het gaat om het inzetten van mijn unieke kwaliteiten. Wel ben ik er door alle ervaringen in zowel binnen- als buitenland meer achter gekomen wat wel en niet bij me past.

En nu, met de nieuwe intenties die ik bewust heb neergezet tijdens de twee dagen afzondering in het begin van dit jaar, sla ik een nieuwe weg in. Het oude werkt niet meer. Ik mag plaatsmaken voor het nieuwe en dat gaat gepaard met confronterende inzichten, die me uiteindelijk veel te leren hebben. En juist daarin ligt een zekere rijkdom. Leven vanuit de volledige verantwoordelijkheid zet me in mijn kracht, want op het moment dat ik dat doe maakt het niet meer zo veel uit wat er in de buitenwereld gebeurt. Zolang ik aansluit bij mijn innerlijke weten/intuïtie ervaar ik vertrouwen. Daardoor maak ik bewuste keuzes, wat voor mij goed voelt. Dit nieuwe inzicht geeft me de nodige rust en tegelijkertijd komt er een besef bij me op dat het een lange weg zal zijn om de volledige verantwoordelijkheid te nemen. En dat het uiteindelijk om een dagelijks proces zal gaan. Het leven zal daarbij genoeg uitdagingen op mijn pad brengen, die me telkens weer kunnen terugwerpen in oude gedrags- en gedachtepatronen. Voor nu heb ik alles in ieder geval weer een stukje helderder en vervolgens is het de bedoeling dat ik er ook naar ga leven. Want als je iets weet betekent dat nog niet dat ik er ook daadwerkelijk naar handel. Dat is de grootste uitdaging die me nu te wachten staat.

Ondanks dat ik de boosheid in gedachten steeds minder afschuif op mijn leidinggevende heb ik geen zin in het personeelsfeest dat zaterdag gepland staat. Voor mij is respect een belangrijk onderdeel van het leven en doordat voor mijn komst naar Saba de andere functieomschrijving al was aangekondigd aan de andere collega’s zonder dat ik mijn ja-woord had gegeven, voel ik me niet gerespecteerd. De verandering van functie op papier heeft er in de praktijk voor gezorgd dat mijn collega’s en de overige medewerkers binnen de organisatie een ander beeld hadden van mijn taken dan dat ik dat vooraf had. Dit heeft vanuit mijn beleving voor onduidelijkheid en onbegrip gezorgd. Door nu een keus te maken die voor mij goed voelt, laat ik zien dat ik mezelf respecteer.

Komende zaterdag ben ik ook uitgenodigd om na het voetbal met de Colombianen te gaan barbecueën. Ik beschouw hen als relaxte mensen, bij wie ik me prettig voel. Het doet me dan ook goed dat ik ben uitgenodigd voor de barbecue en de keus om niet naar het personeelsfeest en wel naar die barbecue te gaan is dan ook snel gemaakt.

Na de nodige biertjes zit de sfeer er extra goed in en ik moet eerlijk zeggen ik al wel merk dat ik aangeschoten ben. De Colombianen houden het tempo er goed in en de Amstel Bright begint mijn favoriete biertje te worden. Inmiddels is de barbecue zelf al afgelopen en het eten heeft heerlijk gesmaakt. Na met dit gezelschap zo’n avond door te hebben gebracht ben ik een unieke ervaring rijker. Aan het einde van de avond sluit een collega en tevens moeder van een van de jongeren van de voetbaltrainingen zich bij ons aan, en ze vraagt waarom ik niet bij het personeelsfeest was. Daarop geef ik een heel simpel antwoord: ik ben liever hier. In een ontspannen sfeer mezelf zijn is wat goed bij me past. Het zet me in mijn kracht als ik doe wat voor mij goed voelt, zonder dat ik daarbij iets of iemand als schuldige aanwijs wat betreft de boosheid in mezelf. Ik heb een bewuste keuze gemaakt door te luisteren naar mijn innerlijke waarheid. In plaats van boos te zijn op mijn leidinggevenden heb ik de situatie voor mezelf omgedraaid tot een leermoment, waarbij ik de nodige inzichten heb kunnen opdoen. Op deze manier ben ik mijn leidinggevenden zelfs dankbaar, want zonder deze les zou ik waarschijnlijk aan het begin van het jaar geen nieuwe intenties hebben neergezet.

Tijdens een van de overlegmomenten met twee leidinggevenden komt het uiteindelijk wel kort ter sprake. Zij hebben ook wel gemerkt dat er bij mij wat speelde en ergens vind ik het prettig dat ze erover beginnen. Na een vraag van de directrice leg ik in een verkorte versie uit hoe het voor mij is geweest en dat ik er nu op een vredige manier in sta. Daarna valt er even een stilte en is het voor mij verder ook goed. Zonder dat er inhoudelijk diep op wordt ingegaan voelt het voor mij als een nieuwe start. Ik heb mijn les ervan geleerd en ik heb zin om het programma verder uit te breiden.

Juist in deze periode krijg ik vanuit Bonaire een aanbieding om als parttime sociaal werker aan de slag te gaan, met de mogelijkheid tot uitbreiding in de toekomst of de optie om eventueel daarnaast weer voor mezelf als personal trainer of life coach te beginnen. Het is voor mij een droom om op dat eiland te gaan werken. Op mijn mobiel had ik voorafgaand aan mijn vertrek foto’s van de stranden op Bonaire op mijn telefoon opgeslagen, zodat ik alvast weg kon dromen bij het leven daar. Op Saba hebben ze geen witte stranden en dat is waar ik juist van hou. Eind vorig jaar kwam ik in contact met een werkgever op Bonaire en we zouden contact blijven houden met het oog op eventuele mogelijkheden die zich zouden voordoen. Toen had ik aangegeven dat ik mijn jaarcontract wilde uitdienen om ook echt wat neer te zetten op het eiland Saba.

Nu ik in deze fase zit, waarin ik de confrontatie met mezelf ben aangegaan, is het gebruikmaken van deze uitvlucht een te makkelijke keus. Ondanks dat het me op de korte termijn misschien veel plezier zal geven, overheerst het gevoel dat ik het niet moet doen. De deelnemers aan het programma en de jongeren van het voetbal, daar ben ik nog niet klaar mee. Ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid op me genomen en dat is waar ik me op moet gaan richten. Daarop besluit ik om het aanbod af te slaan, en in de toekomst zal ik wel weer zien of het de bedoeling is dat ik naar Bonaire ga of niet. Voor nu ga ik me volledig focussen op het programma en de voetbaltrainingen. Ergens gaat er een stemmetje door mijn hoofd: Silvano, weet je wel wat je nu doet? Je gooit deze droom zomaar aan de kant. Maar daarna neemt een krachtige stem het in mezelf over en die zegt dat ik de juiste keus maak. Deze beslissing geeft me veel vertrouwen en kracht, wat me weer nieuwe energie geeft om mijn werk zo goed mogelijk af te ronden alvorens ik op het vliegtuig stap om naar Curaçao te gaan. Vandaag heb ik eerst nog een vergadering met de stakeholders die met dezelfde doelgroep werken als waar ik mijn programma verder mee wil uitbreiden. Het is de eerste keer dat ik me bij hen drieën zal aansluiten. Ik neem mijn nieuwe rugtas, die ik van de dames van het detacheerbureau als cadeau heb gekregen, alvast mee naar de vergadering, om van daaruit direct door naar het vliegveld te gaan. Met een fijne flow ben ik vandaag opgestaan en na een waardevolle vergadering, waarbij ik het gevoel heb dat er een mooie samenwerking aan het ontstaan is, ben ik er klaar voor om me weer even volledig te gaan ontspannen. Het zijn intense weken geweest, die tevens heel leerzaam waren. Mijn boosheid is omgetoverd tot een waardevolle les en onder andere door de samenwerking met de sociale werkplaats krijgt het programma steeds meer vorm. Dat zorgt ervoor dat ik het werk met veel vertrouwen achter me kan laten.

Even later zit ik met een Amstel Bright buiten het kleine vliegveld te genieten van het prachtige uitzicht. In de verte zie ik het water van de zee op de rotsen uiteenspatten. Wauw, Silvano, wat ben je toch weer een bijzonder en leerzaam avontuur aangegaan, en dat het nu meer vorm krijgt is ook een goede zaak. Ik besef dat dit misschien wel de grootste uitdaging is die ik tot nu toe in mijn leven ben aangegaan. Daarbij heb ik de nodige verantwoordelijkheden en bovendien heb ik in een korte tijd mooie ontwikkelingen doorgemaakt.





Hoofdstuk 3 

Curaçao





Mijn moeder en jongere broer zijn een dag eerder dan ik in Curaçao aangekomen en ze zullen me bij het vliegtuig ophalen. Het is mooi om hen weer te zien, en na twee stevige knuffels is het tijd om even rustig van start te gaan. Bij de pizzeria naast de aankomsthallen besluiten we de vakantie met een paar pizzapunten in te luiden. Tussendoor worden er wat gekke selfies genomen, waardoor de stemming er direct goed in zit. Het doet me beseffen dat het een bijzondere setting is. Ik als achtentwintigjarige met mijn tien jaar jongere broer en moeder op een elfdaagse vakantie in Curaçao. Een mix van leeftijdsfasen. Had je me een paar jaar geleden verteld dat dat zou gebeuren, dan had ik je verbaasd aangekeken. Dat we nu met zijn drieën op vakantie zijn voelt dan ook als speciaal. Het is mooi dat ze mij met zijn tweeën in de Caribbean komen opzoeken. We hebben een bungalow gehuurd aan de westkust van het eiland, waar het rustiger is en in de buurt diverse stranden aanwezig zijn. Aangezien ikzelf geen rijbewijs heb is het relaxed dat mijn moeder een auto heeft gehuurd, waardoor we makkelijk het gehele eiland over kunnen.

Van tevoren heb ik al wat spots uitgezocht om gezamenlijk naartoe te gaan en de volgende dag beginnen we met een wandeling in een omgeving waar flamingo’s te zien zijn. Het is een gaaf gezicht om ze in het wild tegen te komen. Vervolgens slaan we de boodschappen voor de eerste dagen in. Ik heb het gevoel dat ik me volledig kan gaan focussen op de vakantie, waarbij ik lekker tot rust kan komen en ieder moment kan doen waar ik zin in heb. Even los van de verantwoordelijkheid die ik op het werk richting de deelnemers van het programma en voor de jongeren van het voetbal voel. Die verantwoordelijkheid en het doormaken van mijn eigen proces wat betreft de lessen, inclusief het boze gevoel, hebben me de nodige energie gekost. Dat laatste kan ik nu gelukkig achter me laten en het is me duidelijk geworden dat ik na de vakantie met een frisse start kan beginnen. De samenwerking met de stakeholders, en dan met name die met de sociale werkplaats, heeft me een extra boost bezorgd om straks te gaan knallen en het programma uit te breiden. Daarnaast heb ik allemaal ideeën gekregen met betrekking tot de jongeren, en die wil ik op een rustige manier gaan ordenen. Daar heb ik deze vakantie tussen de bezigheden door wel de tijd voor. Die plannen en ideeën geven me juist energie, dus daar besteed ik zelfs op vakantie graag mijn tijd aan.

Het is heerlijk om mijn ervaringen te kunnen delen met mijn moeder, en met een trots gevoel vertel ik haar dat ik het aanbod van Bonaire heb afgeslagen. Daarnaast is de setting tussen ons drieën een leerzame ervaring. De afgelopen tien jaar ben ik in zowel binnen- als buitenland rond de twintig keer verhuisd. Een keer of vijf ben ik bij mijn moeder en broertje woonachtig geweest. Behalve dat het de nodige flexibiliteit en enig aanpassingsvermogen van hen heeft gevraagd, hebben zich in de onderlinge sfeer ook de nodige patronen ontwikkeld. In mijn jongere jaren ben ik veelal met mezelf bezig geweest, wat ook gevolgen had voor ons samenwonen. Ik deed meestal waar ik zin in had en hield niet altijd even goed rekening met mijn moeder en broertje. Ik merk nu dat ik daarin inmiddels gegroeid ben en meer verantwoordelijkheid draag, wat uiteraard ook bij mijn huidige leeftijd past. Overleggen vind ik dan ook belangrijk, want alleen dan kan je afstemmen op de behoeften van de ander, met als resultaat een fijne vakantie. En als je dat meteen de eerste dag bespreekt wordt er duidelijkheid gecreëerd, waardoor de vakantie op een prettige manier van start kan gaan.

De volgende dag is het tijd om de prachtige stranden te bezoeken. De mooie plaatjes op Google hebben me toch wel erg nieuwsgierig gemaakt, en wat heb ik een zin om gewoon lekker op het strand te liggen en het water in te gaan. We starten bij Kleine Knip, wat toch wel een paradijsje is. De kleine baai zorgt voor een gezellige sfeer en de vakantiestemming zit er direct in. Het is genieten geblazen, en met in mijn achterhoofd het vooruitzicht dat we straks nog naar de Grote Knip gaan word ik nog enthousiaster. Vanaf de rotsen aan de zijkant schiet ik wat foto’s, om vervolgens het water in te gaan. Wauw, de heldere blauwe zee heeft een magisch effect op me, en vast niet alleen op mij. Even later wordt een eindje verderop de barbecue aangestoken, waarbij de lucht ervan onze kant op komt. Het is een ideaal moment om verder te gaan, en met mooie herinneringen op zak kunnen we dit strand achter ons laten.

Onderweg naar de Grote Knip ben ik wel echt benieuwd wat die plek ons te bieden heeft. Op sommige toptienlijsten staat het op nummer een van de mooiste stranden van Curaçao, dus ja, onze verwachtingen zijn toch wel hooggespannen. Alleen begint het kort na aankomst te regenen, waardoor we even moeten schuilen. Hopelijk klaart het straks op, want vanaf het uitkijkpunt voordat je de trappen naar beneden neemt om het strand op te gaan is het een prachtige plek om van het uitzicht te genieten en een foto te schieten. Gelukkig klaart het snel op en met nieuwe prachtplaatjes op zak is het tijd om mijn moeder en broertje op te zoeken, die alvast vooruit zijn gegaan. In eerste instantie kan ik ze niet vinden, waarop ik besluit een pilsje te bestellen bij de beach bar. Ik heb weinig zin om me druk te maken, dus geniet ik maar van het lekkere koude drankje en ik ga al genietend naar ze op zoek. Aan het einde van de enigszins lange kuststrook (in vergelijking met de Kleine Knip) zie ik ze zitten. Na genoten te hebben van het pilsje vind ik het tijd om het water in te gaan.

Mijn broertje wijst me een leguaan aan die op de rotsen aan onze rechterkant zit. Een grappig gezicht, en het is zeker niet de laatste die we tijdens deze vakantie zullen spotten. Enkele personen zijn diezelfde rotspartij op gegaan om vanaf een bepaald punt het water in te springen. Het is mooi om te zien hoe de mensen dat op verschillende manieren doen. Dat neemt me in gedachten mee terug naar mijn tienerjaren, toen ik van de koepel van een spoorbrug afsprong terwijl mijn vriendengroep beneden stond toe te kijken. Aangezien ik met een ander al op de koepel was geklommen, was het geen optie meer om terug naar beneden te gaan, waardoor ik geen andere keus had dan er met mijn zwembroek en schoenen aan (ter bescherming tegen het onbekende dat in het kanaal kon liggen) vanaf te springen. Ik kan me nog herinneren dat mijn wangen net als tijdens een rit in de achtbaan naar achteren toe gingen. Een unieke ervaring, die ik alleen op zo’n plek niet weer over zou doen. Leuk om meegemaakt te hebben, maar die gekkigheid hoeft voor mij niet meer. Met dat gevoel kijk ik naar de mensen die van de rots af springen, en het is tekenend voor het gevoel dat ik op dit moment heb. Ik wil me ontspannen en relaxen om weer volledig opgeladen te zijn om straks op Saba te gaan knallen. De heerlijke eerste stranddag vliegt voorbij en dat belooft nog veel goeds voor wat komen gaat.

In de ochtend wakker worden en het eerste wat je ziet is een gele troepiaal (vogel), ja, wie wordt daar nou niet blij van? Het ontwaken in deze rustige omgeving is iedere ochtend de ideale start van de dag. Vandaag staat een bezoek aan de grotten op de planning, maar ook willen we naar een van de prachtige stranden die dit eiland rijk is, om daarna de middag af te sluiten in de bioscoop. Het is een heerlijke gevulde en afwisselende dag die we in het vooruitzicht hebben. De gids bij de grotten maakt de hele ervaring nog wat spectaculairder. Op zijn eigen mooie en grappige manier geeft hij uitleg over onder andere de geschiedenis van de grot, maar het is vooral zijn persoonlijkheid die de tour interessant maakt. De grappen, de brede lach, de informatie en tevens de mooie persoonlijke verhalen maken het tot een waardig bezoek aan de grot. Nadat we een goede fooi hebben achtergelaten is het tijd om naar het strand te gaan. Een tiental meters vanaf de kust drijft een vlot en nadat ik even ontspannen op het ligbed gelegen heb neem ik even later een duik in het water om richting het vlot te gaan. Mijn broer volgt even later en samen zijn we aan het relaxen, wat afgewisseld wordt met enkele duiken in het water. Zo, meer heb ik op dit moment niet nodig om tot volledige ontspanning te komen. Het is dankbaar om dit samen met hem te kunnen delen, en deze mooie ervaringen zal ik dan ook niet snel vergeten.

Even later komt er een kleine jongen op het vlot, die samen met zijn vader aan het genieten is. De onbevangenheid van deze vrolijke verschijning is prachtig om te zien. Als gezin zijn ze tijdelijk woonachtig op het eiland. Wat een geschenk voor die kleine jongen, gaat er door mijn gedachten, om op te groeien op een eiland waar je elke dag lekker naar het strand kan gaan. Ik kan me voorstellen dat het een heel leerzame en mooie ervaring is om dat als gezin mee te maken. Wat een rijkdom om te mogen ervaren! En ik kan het weten, want het is iets dat ik zelf inmiddels ook maar al te goed op diverse plekken heb ervaren. Het is mooi om mensen te ontmoeten die het avontuur ook gewoon aangaan, de ogenschijnlijke zekerheid achter zich laten, het onbekende in stappen en maar zien wat het brengt.

Na genoeg afkoeling en met een kleurtje van de zon is het tijd om naar Willemstad te rijden. Bad Boys 3 staat op de planning, en daarmee kan het niet anders dan dat we een geniale film gaan zien. Als we bij de bioscoop aankomen is de gehele setting al prachtig om te zien. De palmbomen die voor de rood, geel en blauw gekleurde gebouwen staan, dragen bij aan een unieke sfeer en dat geeft een extra dimensie aan het bioscoopbezoek. De stemming zit er inmiddels goed in, waarop we besluiten viptickets te kopen. De stoelen, die in een maximale relaxstand kunnen, zijn de prijs al meer dan waard, en na het bestellen van lekkere snacks is het feest compleet. Laat de film maar beginnen, en laat de twee hoofdrolspelers maar doen waar ze goed in zijn. Ze vullen elkaar op een prachtige manier aan. Met een brede glimlach bekijk ik de film, en zo te zien hebben mijn moeder en broertje het ook goed naar hun zin. Het is een waardige afsluiting van deze heerlijke middag.

De daaropvolgende dagen bezoeken we diverse prachtige stranden, waaronder eentje waar een varken vrij rondloopt, dat besluit de kleding en tassen te onderzoeken van de mensen die het water in zijn. Ik loop voor het varken langs en leg snel de kleding en tassen op de ligbedden, waarbij ik tevens het dier van dichtbij bewonder. Mijn broertje wil graag met hem op de foto en dat zorgt voor een geniaal plaatje.

In de avonduren hou ik ervan om lekker te relaxen bij de bungalow. Er komen dan herhaaldelijke ideeën wat betreft de jongeren en het voetbal in me naar boven. Mijn broertje wil vanavond op stap en ziet graag dat ik met hem meega, maar daar heb ik geen zin in. Ik vind het mooi om te zien dat hij er lekker op uit wil en dat hij wil genieten van diverse drankjes bij een beach bar. Mijn behoefte ligt daar op dit moment niet, waarop ik besluit niet met mijn moeder en hem mee te gaan. Deze avond ga ik gebruiken om mijn plannen, die in gedachten voorbijkomen in een Worddocument op de laptop uit te werken. Het lijkt me mooi om in samenwerking met Alejandro en de middelbare school meer voor het voetbalteam te gaan organiseren. Wedstrijden tegen omliggende eilanden lijkt me te gek, en trouwens die zijn er in het verleden ook al veelvuldig geweest. Uit eerder van de jongeren verkregen feedback heb ik opgemaakt dat daar nog genoeg verbeterpunten liggen, en met die informatie ga ik aan de slag. Zo vraag ik me af hoe we het beter kunnen aanpakken en hoe we de financiering kunnen regelen. Daarnaast is het me tijdens de trainingen duidelijk geworden dat enkele spelers genoeg talent hebben en het zou mooi zijn om te kijken wat daarmee kan worden gedaan. Een van de jongens, genaamd Edwin heeft ook nog een jonge leeftijd, wat ervoor zorgt dat hij nog een flink aantal jaren kan ontwikkelen. Ik krijg het idee om hem extra aandacht te geven, zodat het uiteindelijk misschien mogelijk wordt dat hij een proefstage in Nederland bij een betaald voetbalclub of een goed presterende amateurclub volgt. Om dit voor elkaar te krijgen ben ik van plan om individuele trainingen met Edwin in te plannen.

Inmiddels zijn we alweer een week aan het genieten op dit heerlijke eiland en gelukkig hebben we nog een aantal mooie dagen in het vooruitzicht, waaronder het uitje naar Klein Curaçao. Maar vandaag gaan we eerst genieten bij het welbekende Mambo Beach. Het aangelegde witte strand, de chille ligbedden en de beach bar zorgen voor een waarachtig vakantiegevoel. Na samen met mijn broeder het water in te zijn gegaan en de rotspartijen te hebben bewonderd die de zee en het gecreëerde natuurlijke zwembad van elkaar scheiden, belanden we even later in een tweepersoons ligbed. In een ontspannen toestand zink ik in mezelf weg. Een gevoel van kalmte komt over me en ik heb verder niks nodig, schiet er door me heen. Dit is het, en meer niet, althans voor nu. Als deze rusttoestand voorbij is merk ik dat ik zin heb om even aan de bar te gaan zitten. Onder het genot van een pilsje bekijk ik de voetbalwedstrijd van Barcelona die op dit moment bezig is. De relaxte vibe die aanwezig is bij het strand zorgt ervoor dat ik goed in mijn vel zit, met het gevoel dat ik ieder moment kan doen waar ik zin in heb. Ik hou van afwisseling, en daarbij is kwaliteit van belang. Morgen gaan we naar Klein Curaçao en daar heb ik toch wel hoge verwachtingen van. Op grond van wat ik op het internet heb gelezen, moet het wel een prachtige ervaring zijn.

Nu ik de keus heb gemaakt om de volledige verantwoordelijkheid te nemen is het in het contact met anderen telkens de kunst om voorbijkomende oordelen in gedachten te observeren en ze er vervolgens te laten zijn, zonder dat ik een waarheid aan het oordeel koppel. Datzelfde geldt voor de oordelen over mezelf, en dat besef zorgt soms voor confronterende inzichten. In het contact met mijn moeder en broertje, die dicht bij me staan, is het zo dat als ik een moment van irritatie voel, ik dit makkelijk op een van hen afschuif. Vervolgens is het de kunst om het bij mezelf te houden, maar dat gaat wel met vallen en opstaan. Het vraagt om veel bewustzijn om telkens bij mezelf terug te keren en niet in de voorbijkomende gedachten te blijven hangen over wat een ander verkeerd doet. We zijn nu 24/7 bij elkaar en dan ontstaan er vanzelf momenten waarop je getriggerd wordt. Tussendoor mijn rust nemen is daarbij van belang, om te voorkomen dat ik in een dader- of slachtofferverhaal val. Als er iets fout gaat is het immers het makkelijkst om het af te schuiven op mijn jongere broer.

Hij is de jongste en daarmee een gemakkelijk (onbewust) doelwit. Want als ik heel eerlijk naar mezelf ben, dan heb ik daar in het verleden vanuit mijn eigen onbewuste patronen wel naar gehandeld. Als ik toen had geweten wat ik nu inmiddels heb geleerd, dan had ik het anders aangepakt, en daardoor beschouw ik mezelf ook niet als dader. Ik moet er wel mijn lessen uit leren om er in volgende situaties anders mee om te gaan. Dat vraagt in het contact de nodige aandacht en dat betekent telkens een confrontatie met mezelf. Het makkelijkst is om die verantwoordelijkheid te negeren, maar ik heb besloten dat de nieuwe weg die ik ben in gegaan, de weg is die ik ga voortzetten, hoe pijnlijk en confronterend dat soms ook kan zijn.

Hetzelfde geldt in het contact met mijn moeder. Als er iets fout gaat, dan kan ik mijn eigen aandeel wel erkennen, maar dan heeft zij alsnog ook schuld. Het leren de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen innerlijke beleefwereld is een lange weg, maar voor mij is het wel de weg naar vrijheid. Tijdens deze vakantie zijn er daarom ook genoeg momenten dat ik hierin uitgedaagd word. Het grappige is namelijk dat op het moment dat ik ervoor kies om het onbewuste bewust te maken, me ineens veel meer opvalt dan voorheen. Waar ik eerder makkelijk dingen van me af schoof, zonder ernaar om te kijken of ze juist te rationaliseren, ontkom ik er nu niet meer aan om mezelf telkens in de spiegel aan te kijken. De ene keer gebeurt dat in de splitsecond dat ik me er bewust van ben, waarna ik er vervolgens naar kan handelen, maar een ander moment duurt het enkele uren of dagen voordat het inzichtelijk wordt. Het is een geleidelijk proces, en hoe meer ik ermee blijf oefenen, hoe makkelijker het gaat. Daarbij weet ik dat ik in al die jaren nog veel meer onbewuste patronen heb opgebouwd en dat het daardoor waarschijnlijk een oneindig proces zal zijn. Maar uiteindelijk zal het een routine worden en zal ik het leven meer vanuit vrede en vrijheid ervaren. Dan zullen onbewuste patronen steeds sneller inzichtelijk worden en zal ik er op een relaxte manier mee om kunnen gaan. Voor nu ben ik nog niet zover en wordt van me verlangd dat ik mezelf ermee blijf confronteren. Daar heb ik niet altijd evenveel zin in, want wie doet dat nou constant tijdens een vakantie? Toch moet ik stap voor stap dit proces blijven aangaan.

Vandaag staat het uitje naar Klein Curaçao op de planning. In grotere groepen gebeurt er door de aanwezige energie extra veel en worden er allerlei onbewuste patronen in werking gezet. Het begint met het scannen van de omgeving. Waar en met wie ben ik hier allemaal? Wie zijn er allemaal op de boot en wat voor persoonlijkheden zijn het? Zonder dat ik er zo bewust mee bezig ben is dit wel wat er vanuit een onbewuste laag gebeurt. Gedachten willen het ordenen en veilig maken, want pas op als er onverwachte dingen gebeuren waar ik niet op voorbereid ben. Inmiddels heb ik geleerd om mensen zo veel mogelijk met een open houding tegemoet te treden. Tijdens de reizen die ik heb gemaakt gaat me dat goed af. Op de boot van vandaag zijn alleen Nederlanders aanwezig en ik merk dat er daardoor een andere soort energie aanwezig is. Het is interessant om bij mezelf te blijven en op basis van rust en vertrouwen in contact met andere mensen te zijn. Het beschermingsmechanisme dat ik tijdens mijn tienerjaren heb opgebouwd, waarbij ik een stoerder jasje aandoe en een masker opzet om mezelf op onverwachte momenten en tegen anderen te beschermen, komt dan naar voren. Hiermee laat ik eigenlijk aan mezelf zien dat ik nog niet overal en bij iedereen compleet mezelf durf te zijn. Andere mensen zijn daarin een mooie weerspiegeling, en zo merk ik dat ik met de ene persoon wel in een relaxte vibe zit en met een ander weer niet. Dat zorgt voor leerzame momenten, die als ongemakkelijk en confronterend kunnen aanvoelen. Zo merk ik dat ik bij sommige personen die op de boot aanwezig zijn, mijn beschermingsmechanisme in werking wordt gesteld. Daarbij voel ik een bepaalde onrust in mezelf doordat dat mechanisme naar voren wil treden. En dat terwijl ik eigenlijk mijn echte ik wil laten zien. Het is een interessant innerlijk spel dat zich aan het afspelen is, waarbij ik kan observeren wanneer ik wel in mijn kracht sta en wanneer niet. Met andere personen op de boot merk ik daarentegen dat er een ontspannende verbinding is, dat ik wel meer vanuit mijn eigen puurheid in het contact sta. In feite wil ik met iedereen natuurlijk een diepere verbinding, waarbij we gewoon lekker onszelf kunnen zijn.

Het is fijn om te merken dat ik me meer bewust ben van dit alles en dat ik die verbinding met sommige mensen ervaar. Aan de andere kant, waar ik dat met sommigen nog niet ervaar, daar liggen mijn groeimogelijkheden. Deze gedachten brengen me de nodige inzichten, waardoor ik mezelf nog meer toestemming geef om mijn eigen koers te varen. Daarbij is het van belang om me bewust te zijn van de beschermingsmechanismen die op zulke momenten in werking worden gezet. Dan kan ik stap voor stap leren daar op een andere manier mee om te gaan en er andere handelingen aan te koppelen dan ik voorheen deed. Het gaat daarbij in eerste instantie niet om de verbinding met de ander, maar om de verbinding die ik vanbinnen met mezelf ervaar. Daar is waar vrede en vrijheid te vinden zijn.

Aangekomen bij het eiland heb ik maar één woord paraat: Wauw! De oh zo helderblauwe zee in het ondiepe gedeelte is prachtig. Het duurt dan ook niet lang voordat ik het water in ga. Wat een genot is dit, zeg! Eerlijk waar, een hemelse bestemming! Even later gaan we met zijn drieën het eiland over om de vuurtoren en het wrakschip te bewonderen. Het is een prachtige beleving om samen mee te maken, en mijn moeder poseert op spontane wijze met de vuurtoren in de verte, waarbij het op de foto lijkt alsof ze het puntje ervan tussen haar vingers vastheeft. Het zegt me veel over de fijne stemming die aanwezig is. Na meerdere gezamenlijke en individuele foto’s bij de vuurtoren gemaakt te hebben vinden we het tijd om richting het wrakschip te gaan. De zee, die verwoestend op het schip kletst, geeft een indrukwekkend beeld. Eenmaal terug bij de ligbedden besluit ik weer de zee in te gaan. Een van de medevakantiegangers vraagt of ik zijn duikbril wil proberen, nadat ik heb gevraagd of hij goed zicht onder water heeft. Met de duikbril op bewonder ik de onderwaterwereld, waarbij ik direct al een vis zie zwemmen. Het nodigt me uit om zelf een duiksetje te pakken, die gratis te leen zijn. Eenmaal op de juiste plek zie ik prachtige gekleurde vissen zwemmen. Het is de eerste goede snorkelervaring die ik opdoe. Ik heb eerder in de Dominicaanse Republiek gesnorkeld, maar toen kreeg ik het benauwd. Er ontstond paniek in mijn hoofd, waardoor ik het maar liet voor wat het was.

Er wordt straks een snorkeltour georganiseerd, waarbij we mogelijk schildpadden kunnen zien zwemmen. Voordat die tour van start gaat wil ik nog even oefenen. Net op het moment dat ik klaar ben zie ik de groep bijeenkomen, waarop ik me aansluit. Met de ervaring van de Dominicaanse Republiek in mijn achterhoofd voel ik in mijn gehele lichaam dat ik nu weer een comfortzone verlaat. Maar in plaats van het als zenuwen te ervaren, ervaar ik het als bruikbare adrenaline, waardoor ik zin heb in datgene wat komen gaat. Het gevoel dat in mijn lichaam aanwezig is, wordt op deze manier omgezet in bruikbare energie, die zich mag gaan ontladen. Ik heb tijdens het oefenen net mogen ervaren dat zolang ik mij focus op mijn ademhaling, ik tegelijkertijd kan genieten van wat ik onder water zie. Eenmaal met de groep in het water ben ik benieuwd of we daadwerkelijk schildpadden zullen gaan zien. Daarnaast heb ik er weinig zin in om veel met de andere mensen bezig te zijn, dus zwem ik telkens een stukje van de groepjes vandaan. Daardoor heb ik alle ruimte om op ontdekking uit te gaan. Tot nu toe hebben we nog geen schildpadden gezien en we hebben van de gids gehoord dat de kans er ook niet meer in zit dat het gaat gebeuren. Op het moment dat hij voer in het water strooit komen er wel prachtige vissen in grote scholen aanzwemmen. Op dat moment ben ik niet meer zo bewust met mijn omgeving bezig en ga ik volledig op in het zo dicht mogelijk in de buurt komen van de vissen. Wat een wonderlijke wereld, waarbij ik de behoefte voel om diep te duiken om zo veel mogelijk te kunnen zien. Tussendoor ga ik even omhoog om het water dat in de snorkel zit eruit te knallen. Om vervolgens weer zo snel mogelijk kopje-onder te gaan, zodat ik nog even maximaal kan genieten voordat de tour afgelopen is.

Met een tevreden gevoel loop ik even later terug naar mijn ligbed. Wat een mooie en leerzame ervaring was dat! Ik vraag me vervolgens af waarom ik me destijds eigenlijk zo druk heb gemaakt tijdens het snorkelen in de Dominicaanse Republiek. Het is supervet om te doen. Terugkijkend op die periode snap ik het wel, want ik bevond me op dat moment in mijn dagelijks leven in een overlevingsmodus. Het was nog geen driekwart jaar later dat ik toentertijd overspannen thuis kwam te zitten. Het is wel fijn om die groei nu bij mezelf te constateren en tevens te zien dat ik mijn comfortzone verlaat om nieuwe avonturen aan te gaan.

Eenmaal weer op de boot kijk ik terug op een fantastische dag, waarop ik, behalve dat ik veel heb genoten, ook veel heb geleerd. Het is niet altijd even leuk om de triggers enkel bij mezelf te zoeken, maar zo te zien word ik daar telkens voor beloond met het beleven van unieke ervaringen. En tevens geldt: hoe meer ik bezig ben om mijn bewustzijn te vergroten, hoe meer rust ik ervaar. Als ik naast me kijk zie ik dat mijn moeder en broertje het ook goed naar hun zin hebben gehad, en met veel prachtige foto’s keren we terug naar het hoofdeiland.

Met nog twee dagen te gaan leven we alweer langzaam naar het einde van een heerlijke vakantie toe. Uiteraard gaan we nog even maximaal genieten op een van de prachtige stranden, en nadat we een ligbed bemachtigd hebben en ik in het verfrissende water ben geweest, heb ik zin in een mojito. Mijn moeder en broertje hebben op dit moment geen behoefte aan iets te eten of drinken, aangezien we bij aankomst op het strand al genoten hebben van een heerlijke snack met friet plus een drankje. Nadat ik mijn cocktail heb besteld loop ik naar een van de chille banken, van waaruit ik gedeeltelijk uitkijk over de zee. Een grote leguaan komt aangelopen en slurpt met zijn tongetje het restant van een roodkleurige smoothie van de vloer af. Zo te zien is hij aan het genieten en dat besluit ik dan ook maar te doen. In een ontspannen setting neem ik alle tijd voor mijn drankje en met een tevreden gezicht kijk ik voor me uit. Dit zou eigenlijk de standaard van iedere dag moeten zijn: een paar uurtjes per dag werken en de rest genieten van mijn vrije tijd en investeren in mijn persoonlijke groei, met als doel om dagelijks de beste versie van mezelf te zijn.

We sluiten de vakantie af in Willemstad, waar we de laatste avond getrakteerd worden op een fantastische zonsondergang. Daarna komen we vervolgens uit bij prachtige muurschilderingen. Een groepje jongeren is vlak daarvoor voor de lol wat acrobatische kunsten aan het opvoeren. Precies achter de jongen die een handstand op een van de aanwezige paaltjes demonstreert, is een wonderschone muurschildering te zien. Op het moment dat ik op de juiste plek sta, voert die jongen precies voor de schildering zijn handstand uit, wat voor een prachtig plaatje zorgt. Ondanks dat hij het voor zijn plezier doet geef ik hem wat geld voor zijn optreden, omdat het me een mooie herinnering plus een geniale foto heeft opgeleverd. Ik hou van muurschilderingen, en dat ik er nu eentje heb met nog een levend kunstwerk op de voorgrond, ja, daar word ik zeker blij van. Deze leuke en spontane acties zijn de momenten die vakanties zo onvergetelijk maken.

Het begint inmiddels al donker te worden en de lichten op de welbekende brug in Willemstad zorgen voor een extra dimensie. Het is een waardige afsluiting van een heerlijke en tevens leerzame vakantie.

De volgende dag zetten mijn moeder en broertje me af bij het vliegveld. Hun vlucht vertrekt later op de dag, dus zullen ze nog even de tijd benutten die ze overhebben. Vlak voor de ingang vraagt mijn moeder ons nog een selfie te maken. Eerlijk gezegd heb ik daar niet zo veel zin in, maar ik besluit het toch te doen. Even later kijk ik met een tevreden gevoel naar de foto. Ik zie ontspannen gezichten van drie personen die samen een fijne vakantie hebben gehad. Dat zorgt ervoor dat ik met een voldaan gevoel naar Saba terugkeer.





Hoofdstuk 4 

Frisse energie





Al enige tijd zit ik op het vliegveld van Sint Maarten te wachten en ik ben benieuwd of ik vanavond nog wel op Saba zal arriveren. Met de donkere lucht, de grijze wolken en de vele regen is het vooruitzicht dat het kleine vliegtuig werkelijk richting Saba vertrekt niet heel groot. In het donker zullen ze niet gaan vliegen, want daar is het op de 400 meterlandingsbaan een te riskante landing voor. Diego, een Colombiaanse voetbalvriend, heeft dezelfde vlucht als ik en dat zorgt ervoor dat ik tussen het wachten door afleiding heb. We zijn benieuwd of we misschien wel op Sint Maarten moeten overnachten. Ik kan er geen verandering in brengen dat de vlucht vertraging heeft en ook niet beïnvloeden of hij wel of niet zal gaan. En deze gedachte zorgt voor een relaxte gemoedstoestand.

Enige tijd later krijgen we te horen dat de vlucht alsnog zal doorgaan. Met de huidige weersomstandigheden ben ik wel benieuwd hoe de landing zal verlopen. Eenmaal hoog in de lucht valt het gelukkig allemaal wel mee en na een kwartier vliegen hebben we de landingsbaan van Saba al in het zicht. Nu wordt het toch wel een ander verhaal. In dit kleine vliegtuig kan ik door de cockpit heen kijken en door dezelfde voorruit als de piloten kan ik zien hoe we richting de rotspartij gaan. De zee is op dit moment aardig ruig en dat zorgt voor een spectaculair gezicht, maar tevens voor een enigszins benauwd gevoel. De piloten moeten er nu voor zorgen dat de wielen op tijd de grond raken, want anders gaan ze het niet redden. Met de stevige wind buiten, die in het vliegtuig voelbaar is, zet ik me schrap voor wat komen gaat. Met een ernstig gezicht kijk ik voor me uit hoe de piloten te werk gaan. De rotspartij komt steeds dichterbij en daarmee ook de landingsbaan. De timing luistert heel nauwkeurig, maar helaas blijken ze het niet te halen. Daarom besluiten ze om in plaats van te landen weer op te stijgen. Medepassagiers zeggen dat ze nog een poging gaan wagen, en inderdaad, de piloten laten het vliegtuig een rondje draaien om voor een tweede poging te gaan. De adrenaline in mijn lichaam is duidelijk voelbaar. Aan de ene kant vind ik dit supervet, maar toch is er ook een bepaalde spanning aanwezig. Het zal je maar gebeuren dat het vliegtuig met de voorkant tegen de rotsen knalt of aan het uiteinde van de landingsbaan in zee belandt. Tegelijkertijd heb ik het nodige vertrouwen in de piloten. De kans dat er een ongeluk met een vliegtuig gebeurt is in vergelijking met de hoeveelheid auto-ongelukken zeer klein. Daarbij, ik heb vaak genoeg bij iemand in de auto gezeten waarbij het flink mis had kunnen gaan, en met deze gedachte relativeer ik de situatie. De tweede poging levert een succesvolle landing op en met een opgelucht gevoel en gezicht kijk ik Diego aan, die zo te zien hetzelfde heeft ervaren.

Met vernieuwde energie ben ik teruggekeerd naar het eiland en vanavond staat er een valentijnsdiner op de planning met het sociale programma. In plaats van een lunch gaan de deelnemers dit keer een diner verzorgen. Het is mooi om te zien dat de deelnemers, eigenaren en de chef-kok er ook zin in hebben. De tafels voor vanavond zijn volgeboekt en dat betekent een gezellig gebeuren. Families van de deelnemers zijn ook van de partij om gezellig een hapje mee te eten en dat maakt het extra speciaal. Vanaf het begin van mijn komst was het voor mij een beetje zoeken wat precies mijn rol tijdens het social dining concept was. Ik heb eerder in de horeca gewerkt tijdens het ontbijtbuffet op het eiland Langkawi. Dat was alleen een totaal andere ervaring in een geheel andere setting, en tijdens het social dining concept merk ik dat dit niet geheel bij me past. Ik ben graag op mijn eigen manier actief betrokken en het gebeurt nu te vaak dat ik niet zo heel veel te doen heb. De eigenaren en de chef-kok van het restaurant zijn leuk en zorgzaam wat betreft de begeleiding van de deelnemers, maar dat houdt ook in dat ik qua ondersteuning niet per se wat hoef te betekenen, want alles loopt goed. Het zou alleen wel mooier zijn als er meer deelnemers zouden participeren binnen het concept, maar dat is me vooralsnog niet gelukt. De animo lijkt er niet voor te zijn. Aangezien er ook andere projecten voor dezelfde doelgroep op het eiland lopen, waarbij de mensen wel betaald krijgen, gaat daar bij die mensen de voorkeur naar uit. Dat is gezien hun situatie zeer begrijpelijk.

Het komt nu geregeld voor dat ik tijdens de social dining activiteit niet veel sta te doen of dat ik me enkel bezighoud met de afwas. Maar vanavond is dat gelukkig anders. Ik heb nu de gelegenheid om foto’s te maken van de mensen die aan het eten zijn en tegelijk een praatje te maken. Het is wel even aanvoelen wanneer en of het bij de gasten uitkomt. De een zit er wel op te wachten en de ander misschien weer niet. Maar zo te zien heeft iedereen het naar zijn zin en de avond vliegt dan ook voorbij. Als team hebben we een prachtige en waardevolle avond georganiseerd. Het zorgt voor een fijne start na de vakantie en met veel energie zet ik mijn dagen voort.

De een-op-een activiteiten zijn inmiddels uitgebreid en dat komt onder andere door de samenwerking met Lonneke die als zorgcoördinator bij een sociale werkplaats werkzaam is. Dat zorgt ervoor dat mijn dagen compleet gevuld zijn met het organiseren en uitvoeren van activiteiten. Op de maandagen, woensdagen en vrijdagen heb ik in een vast schema een-op-een activiteiten gepland staan. Mijn taak bestaat inmiddels niet alleen meer uit het coördineren en zelf uitvoeren van de activiteiten, maar behelst onder andere ook het regelen en begeleiden van de twee personen die naar de logopedie gaan.

Op de maandagochtenden start ik de week met een wandeling, die ik maak met een van de deelnemers. We ontmoeten elkaar bij een dorp dat op drie kwartier loopafstand van mijn huis is. Om de week sportief te beginnen loop ik richting het dorp en aangezien het eiland de nodige klimmetjes en afdalingen heeft is dit al een complete work-out op zich. Normaal gesproken ga ik om vijf uur uit mijn bed om rond een uur of zeven bij de plek te zijn waar de deelnemer en ik afgesproken hebben. Alleen heb ik me deze ochtend verkeken op de tijd en tijdens de wandeling kom ik erachter dat het toch nog wel erg donker is in vergelijking met de andere maandagochtenden dat ik lopend naar de afspraak ga. Ik kijk op mijn mobiel en zie dat ik een uur te vroeg ben. Oké, f*ck it, denk ik snel, en een geluk bij een ongeluk, zie ik, is dat ik nu de zonsopkomst vanuit een magische plek kan bewonderen. Ook al kan ik door een berg de zon niet zien, het effect van de kleuren van de zonsopkomst is prachtig om te aanschouwen. Om het op een rustige manier te kunnen bekijken loop ik van de weg af en ga ik schuin naar beneden, om uiteindelijk bij een rotspartij uit te komen van waaraf ik het schouwspel kan bewonderen. Het is nog steeds donker en dat zorgt voor een mysterieuze sfeer. Ineens hoor ik achter mij geritsel. Ik kan het niet helemaal goed zien, maar er lijkt een dier op een korte afstand van me te staan. Ik kijk nog eens goed en zie dat het een ezel is, die mijn kant op wil komen. Oké, wat is hier de bedoeling van, schiet er door mijn gedachten. Gelukkig zie ik dat de ezel vastzit aan een touw en daardoor niet bij me kan komen. Dat zorgt voor een gevoel van opluchting, want ik weet niet precies in wat voor bui het dier is. Met een glimlach op mijn gezicht draai ik weer bij en ik geniet van het schilderachtige uitzicht. Zo erg is het nou ook weer niet om een uur eerder op te staan.

Behalve dat het programma wat betreft de een-op-een activiteiten nu goed draait en mijn agenda aardig vol is, ben ik ook bezig om in overleg met de middelbare school te bekijken wat voor mogelijkheden er voor de jongeren van het voetbalteam zijn. Het zou prachtig zijn om diverse wedstrijden tegen omliggende buureilanden te organiseren. Hier zal wel een budget voor gecreëerd moeten worden, wat ook weer de nodige organisatie vraagt. Zo kunnen we de jongeren donaties laten werven door diverse activiteiten te verzorgen. Te denken valt aan het verkopen van eten tijdens de lunchpauzes, auto’s wassen of het huis aan huis langsgaan en aan mensen vragen of ze een bijdrage willen leveren. Het zijn mooie ideeën, die worden opgedaan tijdens een gesprek met Tracy, de contactpersoon van de middelbare school. Aan Alejandro en mij de taak om dit met de jongeren te bespreken en te zorgen dat het uitgevoerd wordt.

Op Curaçao was ik op het idee gekomen om Edwin mee naar Nederland te nemen om hem daar kennis te kunnen laten maken met de Nederlandse (voetbal)cultuur. Inmiddels is dit uitgebreid naar acht jongeren. Het zal daarbij niet alleen om het voetbal gaan, maar ook om de jongeren op diverse andere terreinen ervaringen te laten opdoen waar zij als persoon weer mee verder kunnen. Tracy moedigt dit idee aan en geeft te kennen dat het van school uit wat betreft vrije dagen mogelijk zou moeten zijn dat dit geregeld wordt. De leerlingen mogen namelijk een maximumaantal dagen per jaar afwezig zijn, en als we het goed plannen hoeven ze niet veel schooldagen te missen. Alejandro ziet het na een goed gesprek ook zitten om dit te gaan organiseren.

Dit nieuwe plan heeft er in de tussentijd voor gezorgd dat ik op alle doordeweekse dagen met een groep op het voetbalveld aanwezig ben om extra trainingen te geven. Dat houdt in dat ik niet alleen op mijn werk volle bak draai, maar ook daarna maximaal met activiteiten bezig ben. Naast de veertigurige werkweek geef ik drie keer per week personal training aan een collega. Zij doet veel voor anderen, met name voor de senioren. Daarom geef ik met alle liefde gratis personal training aan haar. In ruil daarvoor krijg ik van haar op de zaterdagen een heerlijke maaltijd. Na de personal trainingen sta ik met de jongeren op het veld en dat bezorgt me weer de nodige energie. Ondanks dat de werkdagen me veel inspanning kosten, krijg ik weer de nodige energie door met de jongeren bezig te zijn. Het zijn wel lange doordeweekse dagen, en daarom is het een mooi vooruitzicht dat mijn maat Harm me enkele dagen komt bezoeken.

Met een brede glimlach en een goede knuffel groeten we mekaar bij zijn aankomst vanaf Sint Maarten. Hij is daar op vakantie met zijn vriendin, want haar zus woont er. Het is vandaag heerlijk weer met een heldere lucht, dus is het meteen een goede dag om de hoogste berg Mt. Scenery te beklimmen. Ondanks dat de route met traptreden is aangelegd, is het in combinatie met het warme weer een leuke uitdaging. Het is mooi om Harm weer te zien. We hebben samen al vele prachtige avonturen mogen beleven en zijn dan ook al vele jaren goed bevriend. Naast zijn prettige vibe kunnen we goede en diepgaandere gesprekken afwisselen met humor. En als we eenmaal bij de top zijn aangekomen is het genieten geblazen.

Het uitzicht dat we mogen bewonderen vanaf het hoogste punt van het Nederlandse Koninkrijk, nee, dat verveelt niet! Het is tevens een heerlijke start van zijn verblijf, die wordt gevolgd door een relaxte lunch bij een van de restaurants waarvandaan het uitzicht vanaf het terras een prachtplaatje is. Even later zit de stemming er extra goed in, waarop we besluiten om bij een chille loungeplek een cocktail te nemen. Daarbij kunnen we ook een verfrissende duik in het zwembad nemen.

Na een geslaagde ochtend en middag is het tijd om even boodschappen te halen, om vervolgens richting huis te gaan. We moeten een lift zien te regelen naar het dorp waar ik woonachtig ben, en al snel belanden we achter op de laadbak van een truck. Het zorgt voor een unieke beleving, die Harm op video weet vast te leggen. De kleuren die te zien zijn van de prachtige zonsondergang achter de bergen maken het extra speciaal. De volgende dag dien ik wel eerst te werken, maar ik heb de dag zo ingedeeld dat ik eerder vrij ben.

In de ochtend kan Harm mooi zijn eigen ding doen en nadat ik klaar ben met werken gaan we de Sandy Cruz trail lopen. Dat is een van de mooiere wandelroutes die er op het eiland zijn, en met een prachtige, heldere lucht worden we halverwege die route beloond met een prachtig uitkijkpunt. Het is weer genieten geblazen, en het lijkt Harm wel leuk om de jongeren te ontmoeten aan wie ik training geef. Via de app vraag ik wie er tijd en zin heeft om vandaag alsnog te trainen, waarop enkelen reageren dat ze daar wel zin in hebben. Met een klein groepje spelen we even later een partijspel en een van de jongeren zegt dat Harm beter is dan ik. Het brengt me terug naar een wedstrijd in het verleden, waarbij het team van de voetbalclub van Harm tegen het mijne moest spelen. Hij speelde als spits en ik als centrale verdediger, waarbij we elkaars directe tegenstanders waren. In die wedstrijd was hij me twee keer te snel af en kwam hij in beide gevallen in een kansrijke positie terecht, waarbij zijn beide pogingen op de paal belandden. Haha, ja daar kan ik nu wel om lachen. Mocht een van die twee erin zijn gegaan, dan had ik dat nu nog altijd moeten aanhoren.

Mijn trots wordt natuurlijk bij de opmerking van de jongere wel even aangeraakt en dat zet me vervolgens op scherp om beter mijn best te doen. Ik ben een geboren winnaar, al merk ik wel dat de einduitslag me steeds minder interesseert. Het gaat meer om het plezier en mocht het andere team beter zijn, dan is dat de terechte winnaar.

Tegelijkertijd doet het niks af aan mijn fanatisme om er volledig voor te gaan. De mindset ‘genieten en leren’, zorgt ervoor dat ik niet meer leef vanuit een verliezersmindset. Het leven bestaat uit genieten en leren. Hiermee maak ik ruimte voor een groeimindset, waardoor ik elke dag nieuwe dingen over het leven en mezelf mag ontdekken. Het gaat dan niet meer zozeer om een eindresultaat, maar om de dagelijkse bezigheden zo bewust mogelijk te ervaren.

Nadat ik twee heerlijke dagen samen met Harm heb doorgebracht is het morgenvroeg tijd om alweer afscheid te nemen. Het is een ontspannen en waardevol bezoek geweest, dat me mentaal weer heeft opgeladen voor de volle agenda die ik inmiddels heb opgebouwd.

Facebook post Harm:

Throwback naar februari, toen ik mijn gewaardeerde vriend Silvano bezocht, die op het pittoreske Nederlandse eiland Saba woont. Een unieke ervaring met kostbare quality time en geweldige wandelpaden. Bedankt voor de gastvrijheid broer! Geniet van je tijd in het Caribisch gebied op het eiland Saba.

Inmiddels ben ik er al wel over uit dat ik mijn contract op het werk niet ga verlengen. Met de energie die ik krijg van het werken met jongeren wil ik meer gaan doen. Het is tijd om terug naar Nederland te gaan en daar een vervolg aan te geven. Hoe en wat precies, dat weet ik nog niet. Nadat het voor mezelf geheel duidelijk is geworden bespreek ik het ook met de leidinggevenden. Ze hadden me graag willen behouden en me een contractverlenging willen aanbieden, maar ze zien tegelijkertijd dat ik mijn passie achterna wil gaan. Het is in ieder geval prettig dat er duidelijkheid tussen ons is. Op die manier kunnen we voor een goede afronding zorgen, zodat het programma na mijn vertrek hopelijk kan worden voortgezet.





Hoofdstuk 5 

Lockdown





Pff, het volle schema lijkt me ineens een beetje te veel te worden, waarop ik aan een collega met wie ik het kantoor deel vertel dat mijn agenda wel erg druk is geworden. Inmiddels ben ik met veertien mensen individuele activiteiten gestart en naast de groepsactiviteiten betekent dat dat mijn week zo goed als vol zit. Met de ene persoon onderneem ik één keer per week een activiteit en met de andere drie keer. Doordat het voornamelijk om actieve bezigheden gaat zorgt het natuurlijk ook voor de nodige lichamelijke inspanning. Ik mag langzaam aan dit ritme gaan wennen en zorgen dat ik tussendoor de nodige rust neem. Daarnaast is het een goed idee om een stop op eventuele nieuwe aanmeldingen te zetten.

De volgende dag vraagt mijn manager of ik tijd heb om naar het kantoor te komen. In het gesprek komt naar voren dat het eiland uit voorzorg in een gedeeltelijke lockdown gaat. De coronapandemie heeft ook de Caribbean bereikt en omliggende eilanden hebben al met besmettingen te maken. Aangezien ik de activiteiten in de samenleving verzorg en daarbij veel in contact ben met mensen is het verstandig dat ik niet meer op kantoor kom, aangezien dat in het seniorencomplex is gevestigd. De directie wil de senioren in bescherming nemen en van daaruit worden er voorzorgsmaatregelen getroffen om hen met zo min mogelijk mensen van buitenaf in contact te laten komen. Er is weliswaar nog geen besmetting op het eiland vastgesteld, maar op omliggende eilanden dus wel. Daarnaast besluiten we dat we de groepsactiviteiten zullen stoppen. Ik ben het met het voorstel eens dat het beter is om het social dining concept volledig stop te zetten. Als we naar de langere termijn kijken weegt de financiële investering vanuit een fonds van buiten de organisatie niet op tegen het aantal mensen dat momenteel op de dinsdagen en donderdagen participeert. Met het vooruitzicht dat we mogelijk aan het begin staan van een langere pandemie besluiten we het programma inderdaad te beëindigen. Of het in de toekomst weer gestart zal kunnen worden hangt van diverse factoren af, waaronder de financiering. De vorige manager heeft na hard werken en veel inzet een tijdelijke financiering voor elkaar kunnen krijgen. Hierdoor is het programma in leven gehouden, maar het heeft nog niet de stabiele basis die nodig is. De meest ideale situatie is dat er een structurele financiering komt, waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Er werken op het eiland diverse organisaties die zich inzetten voor de doelgroep, en als zij de handen ineen zouden slaan, dan zouden er meer dingen mogelijk gemaakt kunnen worden ter bevordering van het algeheel welbevinden van de desbetreffende doelgroep. Dat is momenteel nog niet het geval, maar het is wel duidelijk geworden dat dat noodzakelijk is om een duurzaam project op te zetten. Mijn manager vraagt of ik het wil vertellen aan de eigenaren van het restaurant of dat zij het moet doen. Het voelt aan alsof dit mijn verantwoordelijkheid is, dus besluit ik dit op me te nemen. Hoe ik het ga vertellen weet ik alleen nog niet precies. Ik heb er in ieder geval geen lekker gevoel bij. De restauranteigenaren en de chef-kok hebben hun hart in het project gestopt en een mooie band met de deelnemers opgebouwd. Dat ik nu de man van het slechte nieuws ben, daar weet ik in eerste instantie niet goed mee om te gaan.

Via appcontact leg ik de situatie aan de eigenaresse uit, maar tegelijkertijd voelt het niet goed. Ik maak me hier nu te gemakkelijk van af en het is niet netjes om het op deze manier te doen. Als ik de volledige verantwoordelijkheid wil nemen, dan dien ik dit ook op een zo respectvolle manier aan te pakken. Even later besluit ik iets met dit nieuwe inzicht te doen, waarop ik haar vraag of het uitkomt dat ik langs kan komen om het erover te hebben. We spreken een dag en tijd af waarop het beiden uitkomt, en dit zorgt direct voor een beter gevoel.

Het nieuws dat het eiland in een gedeeltelijke lockdown gaat zorgt ervoor dat ik alleen met de een-op-een activiteiten verderga, waarmee twee werkdagen komen te vervallen. Tijdens een briefing op het werk die door de manager wordt gehouden vertelt ze onder andere aan de rest van het personeel dat ik mijn activiteiten in de samenleving zal voortzetten, maar dat de groepsactiviteiten zullen stoppen en dat ik tussendoor niet op kantoor aanwezig zal zijn. Het zorgt ervoor dat ik met een prettig gevoel de briefing verlaat, aangezien alle medewerkers nu weten wat mijn situatie is. Doordat ik nu niet meer bezig hoef te zijn met de groepsactiviteiten heb ik meer ruimte om zelf wat meer rust te nemen. En als ik naar mijn lichaam luister komt dat goed uit. Ik merkte al een beetje dat ik vermoeid raakte en daardoor komt de gedeeltelijke lockdown op een gunstig moment.

Vlak voor het gesprek met de eigenaren van het restaurant voel ik op de achtergrond dat ik een beetje spanning met me meedraag. De manier waarop ik het heb aangepakt, via de app, knaagt aan me, en als ik me in haar schoenen zou verplaatsen, dan had ik dat ook niet gewaardeerd. Dit komt tijdens het gesprek op een relaxte manier naar voren, waarbij er van beide kanten open en eerlijk over gesproken wordt, wat bij mij voor opluchting zorgt. Dit is de manier hoe ik het in eerste instantie had moeten doen. Omdat ik in een eerder stadium snel van het onprettige gevoel om het slechte nieuws te moeten brengen af wilde, besloot ik het maar via de app met de eigenaresse te communiceren, en dat zorgde er uiteindelijk voor dat ik me nog slechter voelde. Het voelt dan ook als een bevrijding om het nu op deze manier met elkaar te bespreken, en ondanks de begrijpelijke teleurstelling bij hen verlaat ik het gesprek met de beide eigenaren met een enigszins opgeheven hoofd. Het enige waar ik nu voor kan zorgen is dat het social dining concept een waardevol afscheid krijgt. Samen hebben we uiteindelijk besloten om ter afsluiting met de deelnemers te gaan lunchen.

Met een van de deelnemers, genaamd Nicolas, ben ik voor iedere deelnemer, de chef-kok en de eigenaren cadeaus aan het kopen. Het is een mooie activiteit om samen met hem te ondernemen en al redelijk snel slagen we erin om voor iedereen een geschikt cadeau te scoren. De volgende dag is de gezamenlijke lunch een waardige afsluiter van het social dining concept.

De trainingen met de jongeren besluit ik een week na de invoering van de algehele voorzorgsmaatregelen op het eiland stop te zetten. Dat er nog geen besmetting op het eiland bekend is maakt de situatie wel dubbel. De pandemie is nog niet merkbaar, maar tegelijkertijd doet de lokale overheid er naar mijn idee inderdaad goed aan voorzorgsmaatregelen te nemen. Met het kleine bevolkingsaantal zou het virus zich snel kunnen verspreiden, gezien het gegeven dat iedereen op de een of andere manier wel met elkaar in aanraking komt, of dat nou door rechtstreeks contact is of dat het via-via gebeurt. Het is een nieuw virus en eerlijk gezegd heb ik er niet veel verstand van. Ik vertrouw in deze situatie dus maar op de specialisten op het eiland en op de berichtgeving van de kant van de eilandgouverneur.

Als we enkele weken in een gedeeltelijke lockdown hebben gezeten komt het nieuws naar buiten dat er een besmetting is geconstateerd, en dat resulteert erin dat het eiland in een complete lockdown gaat. Dat betekent dat ik ook alle een-op-een activiteiten per direct moet stopzetten en dat ik me zal moeten terugtrekken in mijn appartement. De eerste berichtgeving geeft weer dat het in eerste instantie om een totale lockdown van twee weken zal gaan. Van daaruit kijkt men verder wat er besloten zal worden. In eerste instantie denk ik: oké, een doorbetaalde vakantie. In mijn achtertuin kan ik gelukkig genieten van het uitzicht over de zee, en met de mindset dat ik er verder toch niks aan kan veranderen ga ik de lockdown in. Het besef dat ik nu ineens niemand meer zal zien dringt nog niet direct tot me door. Enkele weken geleden had ik nog een compleet vol programma, waarbij ik constant in contact was met mensen, en nu ben ik helemaal alleen. Gelukkig kan ik me meestal ook wel vermaken als ik op mezelf ben aangewezen.

Vanwege de nieuwe maatregelen moeten de boodschappen online besteld worden. Aangezien er wekelijks maar één vracht met nieuwe voorraad naar het eiland komt moet ik dat even goed plannen. Dan kan ik op die manier nog van verse producten voorzien worden alvorens bijna alles op is. Zo makkelijk als dat via de online apps in Nederland geregeld is, van de supermarkten hier op Saba vraagt dat om een omschakeling, aangezien ze niet over zulke systemen beschikken.

Gelukkig werkt mijn maat Alejandro in de supermarkt en stuurt hij me de nodige foto’s met producten die nog aanwezig zijn. Nadat ik een boodschappenlijst heb doorgestuurd en de betaling gedaan kan ik de boodschappen ieder moment verwachten. Het is een luxe voor mij dat Alejandro dit voor me kan doen, ook omdat hij het nu extra druk heeft. Op het moment dat hij met een mondkapje, handschoenen en een beschermbril de boodschappen komt afleveren dringt het echte besef tot me door. In wat voor wereld ben ik nu beland? Vlak voordat hij kwam voelde ik me als een klein kind zo blij dat ik weer iemand zou gaan zien. De afstand die hij tijdens het afleveren van de boodschappen houdt en de voorzorgsmaatregelen die hij heeft genomen om eventuele verdere verspreiding te voorkomen bezorgen me een raar gevoel. Er ontstaat een besef van eenzaamheid en ik weet in eerste instantie niet hoe ik ermee moet omgaan.

Daarnaast ben ik blij met de boodschappen en dankbaar dat Alejandro aan me heeft gedacht, zodat ik de verse producten kan krijgen. Ondanks dat er enkele boodschappen ontbreken, die waarschijnlijk niet meer aanwezig zijn. Besef ik hoe waardevol het is om mensen zoals hij in mijn directe omgeving te hebben. En dan niet vanwege het feit dat hij in de supermarkt werkt, maar omdat hij in deze situatie direct aan mij heeft gedacht en ervoor heeft gezorgd dat ik de eerste boodschappen tijdens deze lockdown zorgeloos kon bestellen.

Nadat ik de boodschappen heb uitgepakt, stort ik me maar weer op mijn laptop, waar ik gelukkig het nieuwe seizoen van La Casa de Papel op Netflix kan bekijken. Ik heb nu 24/7 tijd voor mezelf en onbewust dooft het vuurtje in me. Van de passie die in de voorbije weken zo was ontbrand, met alle activiteiten die ik had opgezet, daar is nu weinig meer van over. Zonder dat ik het direct doorheb kom ik langzaam in een depressieve toestand terecht.

In deze periode ben ik me meer aan het verdiepen in complottheorieën en ik ga er helemaal in op. Wat gebeurt er toch allemaal in de wereld, vraag ik me af. Niet dat ik zo compleet naïef ben dat ik niet weet dat er de nodige ellende in de wereld is, maar wat ik nu allemaal tegenkom gaat wel heel ver.

Enkele bekenden van me in Nederland interesseren zich er ook voor, waardoor ik steeds weer nieuwe informatie krijg. Normaal gesproken richt ik me puur op mijn eigen leven om meer het voorbeeld te zijn hoe ik het graag in de wereld zie. Maar nu lijkt het wel alsof ik in een donker gat word gezogen. Ik wil er meer en meer over weten en ga allemaal verbanden leggen. Waar houdt het op, vraag ik me af, en van de ene schokkende verbazing val ik in de andere. Op het moment dat ik het met een bekende in Nederland bespreek deelt hij een mooi inzicht met mij. Hij vraagt wat voor gevoel het mij allemaal geeft. In eerste instantie wil ik die vraag negeren door de theorieën te weerleggen die ik heb leren kennen. Maar zijn vraag heeft na afloop van ons gesprek wel invloed op mij en die blijft in gedachten op de achtergrond aanwezig. Op het moment dat ik er voor mezelf antwoord op geef kom ik tot de conclusie dat ik er helemaal niet vrolijker van word. Laat staan dat de dingen die gedeeld worden kloppen, want in dat geval heb ik er geen enkele invloed meer op. Kortom, ik bezorg mezelf alleen maar meer onrust, waarop ik besluit de complottheorieën te laten voor wat ze zijn.

De volgende dag zie ik op Facebook een bericht van Fabian. Hij is een inspirerend persoon, die een tijdje terug een autobiografie heeft geschreven. Nu zie ik dat het boek ‘Depressie, van overleven naar leven’ ook als e-book te bestellen is en dat komt mooi uit. Ik ga het direct aanschaffen, want wat sluit dit perfect aan bij het proces wat ik nu doormaak! Behalve dat ik nieuwsgierig ben naar zijn verhaal, ben ik ook benieuwd welke inzichten ik eruit kan halen. Nadat ik het e-book besteld heb duurt het niet lang voordat ik het uit heb. Wat een power en wat een inspirerend verhaal om vanuit een diep dal volledig in het leven te komen staan. Na dit boek gelezen te hebben heb ik het gevoel dat ik niet alleen mezelf in mijn huidige toestand en gemoedstoestanden vanuit het verleden beter begrijp, maar ik begrijp nu ook mijn vader, die depressieve periodes heeft gekend, een stuk beter. Wat ik zo mooi vind aan de schrijver van het boek is dat hij weerlegt dat je je depressie bent. Het gaat om een gecreëerde gemoedstoestand die ervoor kan zorgen dat een persoon er een langere tijd in verwikkeld kan zijn en zich uiteindelijk identificeert met zijn of haar depressie. Fabian heeft door middel van zijn eigen verhaal laten zien dat je vanuit een jarenlange worsteling uiteindelijk je beste leven kunt gaan leiden. Ja, en dat is prachtig en krachtig!

Het is voor mij de inspiratie om de resterende tijd van deze lockdown weer in mijn kracht te gaan staan en mezelf in de spiegel aan te blijven kijken om de volledige verantwoordelijkheid te nemen en mijn beste leven te leiden. Via Mindvalley besluit ik een programma van Juan Pablo, genaamd Quantum Health, aan te schaffen. Het is een 56-daags programma, waarbij ik mezelf via healing en diverse oefeningen in een optimale flow kan krijgen. De krachtige sessies die in het programma naar voren komen zorgen ervoor dat ik mijn focus weer verleg van wat er allemaal in de buitenwereld gebeurd naar mijn eigen persoonlijke ontwikkeling.

Inmiddels is er een tweede besmetting op het eiland gemeld, waardoor de lockdown met twee weken is verlengd. Wel hebben we nu de gelegenheid om ‘s ochtends twee uur lang een wandeling te maken en aan het einde van de middag hebben we diezelfde mogelijkheid om twee uur buiten op straat te zijn. De eerstvolgende ochtend besluit ik hier dan ook gebruik van te maken.

Er hangt een aparte sfeer op straat. Het ziet er verlaten uit en dat bezorgt me een raar gevoel. Dat ik nu verplicht ben om alleen op bepaalde tijden naar buiten te gaan geeft me niet het gevoel van vrijheid waar ik zo naar hunker. Op het sportveld, waar ik normaal dagelijks te vinden ben, zie ik nu enkele mensen rondjes om het veld lopen en ik krijg er een eenzaam gevoel bij. Het zijn niet de personen met wie ik normaal plezier beleef en ik besef ineens des te meer hoe waardevol de momenten in de voorbijgaande maanden zijn geweest waarop ik met veel plezier op het sportveld te vinden was. Nu bezorgt het me eerder een depressief gevoel, waarop ik de keus maak om geen gebruik meer te maken van de in totaal vier uur waarin we dagelijks de mogelijkheid hebben om naar buiten te gaan. De mensen met wie ik normaal omga wonen allemaal in een ander dorp, dus die zal ik de komende twee weken ook niet gaan zien. Maar in plaats van dit als een verlies te ervaren en mentaal in mijn schulp te kruipen besluit ik dat ik de komende weken weer in mijn kracht wil gaan staan. Het sporten, dat ik een beetje heb laten verwateren, pak ik weer op door twee keer per dag heerlijk buiten in de tuin te trainen.

Vanuit deze flow krijg ik de inspiratie om mijn loon voor een goed doel te gebruiken. Ik bedoel, wat heb ik eigenlijk te klagen? Ik krijg mijn volledige salaris doorbetaald en andere mensen op de wereld moeten dagelijks zien te overleven. Toevallig heb ik in deze periode weer contact met een van de gezinsleden van de familie in Ghana. Ik heb warme herinneringen aan de periode dat ik tijdens mijn stage bij hen verbleef en ik heb destijds tegen een van de dochters gezegd dat ik nog een keer terug zou keren met geld om hen te ondersteunen. Dat ik nu niet die kant op kan gaan, dat moet me er niet van weerhouden om hen te gaan helpen. Juist nu, in deze tijd, kunnen zij het goed gebruiken. Daarnaast zal ik nog iets moeten doen met de 270 euro die ik twee jaar geleden heb ingezameld voor een weeshuis in Langkawi, waar uiteindelijk een oplichterij achter bleek te zitten. Ik kon op dat moment geen geschikt ander doel vinden om het geld aan te doneren en besloot toen dat zich vanzelf een goede gelegenheid zou voordoen.

En nu, in deze periode, komt het goed van pas. Mijn vader en broer doneren beiden 100 euro en daarnaast doe ik er zelf 800 waaronder de 270 euro) bij. Met deze 1.000 euro kan de familie een winkeltje aan huis beginnen, zodat ze extra inkomsten hebben en daarmee langzaamaan wat voor zichzelf kan opbouwen.

Na de sponsoring aan de familie denk ik meteen aan een goede vriendin in Ghana. Ze is bezig met de afronding van haar studie en heeft daarnaast momenteel geen werk. In contact met haar laat ik haar weten dat wanneer ze financiële ondersteuning nodig heeft, ze het me dan moet laten weten. Enkele weken later krijg ik van haar een bericht met het verzoek of ik inderdaad een bedrag naar haar kan overmaken. Ik besluit 500 euro op haar bankrekening te storten, zodat ze daarmee ongeveer twee maanden vooruit kan. Het doet me beseffen dat dit me veel energie geeft en dat ik, anders dan bij het weeshuis op Langkawi, nu zeker weet dat het geld op de juiste plek terechtkomt. De dankbaarheid van de familie en vriendin is onbetaalbaar en het voelt aan alsof dit nog maar het begin is van wat er allemaal mogelijk is. Mijn droom om de wereld een stukje mooier achter te laten dan hoe ik hem heb aangetroffen, staat na deze actie weer volledig aan en geeft me vanbinnen een vredig gevoel. Wat een verschil met kortgeleden, toen ik me neerslachtig en depressief voelde!

Toen de corona-uitbraak in Nederland begon dacht ik nog: ik zit hier op Saba wel veilig, hier zal het vast niet komen. Die gedachte is inmiddels in de prullenbak beland en nu volg ik keurig het advies van de specialisten op het eiland op. Aan het eind van de derde week zie ik ineens een bericht op Facebook van de lokale overheid voorbijkomen, waarin vermeld staat dat iedereen die terug naar Nederland wil gaan dat nu moet gaan doen, aangezien ze niet kunnen voorspellen wanneer er weer vluchten zullen gaan. Wat gebeurt me hier nu dan? Over enkele maanden ben ik van plan om terug te gaan naar Nederland. En bovendien, mijn verjaardag wil ik over een paar maanden met mijn familie vieren, en ineens ontstaat er een gevoel van paniek in mij. In plaats van alles rustig te relativeren koppel ik er direct acties aan vast. Ik vraag mijn manager of ze me hier meer over kan vertellen, waarop ze het advies geeft om contact met de overheid op te nemen. Dat kan pas vanaf morgen, want het is weekend, en dat terwijl de vlucht voor komende week gepland staat. Wetende dat het vliegtuig dat vanaf Saba naar Sint Maarten vertrekt niet zo veel passagiersstoelen heeft besluit ik op het internet alvast de prijs van de gehele vlucht te bekijken. Tot mijn verbazing zie ik dat er voor de KLM-vlucht van Sint Maarten naar Nederland nog maar enkele plekken beschikbaar zijn, en dat is uiteraard een erg goede verkooptruc. Maar op dit moment sta ik daar niet bij stil en de enige gedachte die in me opkomt is: het gaat me niet gebeuren dat ik hier straks zit en niet weet of ik rond mijn verjaardag wel terug naar Nederland kan. Ik besluit het heft in eigen handen te nemen en een vliegticket te boeken. Daarna stuur ik mijn manager een bericht dat ik een ticket heb geboekt en dat ik terugga. Dat bericht formuleer ik op een manier waaruit blijkt dat ik vastbesloten ben dat te gaan doen en dat er geen overleg mogelijk is. Het is een initiatief genomen vanuit onrust. Nadat ik drie weken alleen in een appartement heb gezeten, gaan ze me niet de vrijheid ontnemen om terug te keren. Op zo’n moment, als ik iets in mijn hoofd haal, ben ik vastbesloten en rechtlijnig. Aan de reactie van de manager te lezen merk ik dat het misschien niet zo netjes van mij is geweest dat ik zo heb gehandeld. Daarop wordt besloten om de volgende dag een videobelafspraak met haar en de directrice in te plannen.

Tijdens het gesprek blijf ik in het begin standvastig, totdat de directrice, die in het Outbreakmanagementteam zit en mij dus van informatie uit de eerste hand kan voorzien, vertelt dat het bericht op Facebook met een andere intentie is verstuurd dan hoe het er vermeld staat. Dat zorgt voor een verontwaardigd gevoel bij mij. Waarom zetten ze het er dan op die manier in? Kom op, ik zit hier drie weken geheel alleen in huis mijn best te doen om mentaal gezond te blijven. Laten ze het dan anders formuleren, is het eerste wat er door me heen gaat. Daarnaast is het prettig om nu van haar te horen dat er naar alle waarschijnlijkheid iedere maand nog wel een vlucht naar Nederland gaat. Ze kan het me niet honderd procent garanderen, maar bijna zeker weten doet ze het wel. Dit zorgt voor een kanteling in het gesprek, waarbij de manager en de directrice ook opmerken dat het zonde voor de deelnemers van het programma zou zijn als ik nu vertrek. Daarmee wordt voor mij de kern geraakt en het zet me aan het denken. Ik vind het fijn dat ze zich beiden inzetten om me over te halen om toch te blijven, en tegelijkertijd de keus geheel aan mij laten. Daar spreekt vertrouwen uit en het bezorgt me een rustig gevoel. Ik besluit het even te laten landen en dadelijk terug te bellen. Tijdens het gesprek is ook naar voren gekomen dat het niet zo respectvol was richting de manager om het op deze manier te doen. Dat doet me besluiten om mijn oprechte excuses aan te bieden.

Nadat ik heb opgehangen kom ik tot het besef dat ik te snel en vanuit paniek heb gehandeld. Ik besluit mijn moeder te bellen, die ik onder anderen al had bericht dat ik terug zou komen. Ze merkt dat ik nu sterk aan het twijfelen ben. Het voelt alsof ik hier op het eiland nog niet klaar ben en ineens wordt de les die ik uit deze gehele situatie te leren heb, duidelijk. Ik kan nu voor de makkelijke en veilige optie kiezen, en dat is weggaan, maar ik kan mijn verantwoordelijkheid nemen door te blijven en te vertrouwen op de woorden van de directrice dat er nog wel meerdere vluchten zullen komen.

Op het internet is te zien dat er meerdere vluchten geboekt kunnen worden, maar of die daadwerkelijk zullen gaan weet ik niet. De maatschappij zal die vluchten waarschijnlijk op het laatste moment annuleren, om zo nog zo veel mogelijk inkomsten te kunnen genereren. Maar ik heb de keus om te blijven inmiddels al gemaakt. Ik kan het niet maken om nu te vertrekken. Het is tijd om de volledige verantwoordelijkheid te nemen en er daarmee voor te zorgen dat het programma goed wordt achtergelaten. Daarnaast wil ik het eiland met een positief gevoel verlaten. Ik zou spijt krijgen als dit mijn einde van een leerzame periode zou betekenen. Het voelt aan alsof dit de grootste les is die ik hier tot nu toe heb geleerd. Ik ben gekomen om iets op te starten, en daarbij zal ik ook voor een goede afronding moeten zorgen. De jongeren van de middelbare school kan ik niet zomaar achterlaten.

Vóór de coronapandemie waren we plannen aan het maken om een trainingskamp in Nederland te organiseren, maar dat lijkt er helaas niet meer in te zitten.

Enkele uren later bericht ik mijn manager dat ik wel gewoon blijf. De verantwoordelijkheid die ik richting de deelnemers heb met betrekking tot het programma laat me inzien dat ik die nu volledig moet gaan dragen.





Hoofdstuk 6 

Onvergetelijk afscheid





De laatste dagen van de complete lockdown merk ik dat ik meer rust ervaar dan aan het begin van de periode van thuisisolatie. Ik ben vastbesloten om het eiland met een goed gevoel te verlaten. Eerdere ervaringen hebben me doen inzien dat ik mezelf wat betreft het nemen van de volledige verantwoordelijk er niet te gemakkelijk vanaf moet laten komen. Ik heb geleerd dat ik naar de langere termijn moet kijken. De keuzes die ik in het huidige moment maak, zullen me op de langere termijn een voldaan gevoel moeten geven. Wanneer de situatie erom vraagt zal ik door de zure appel heen moeten bijten. Het leven is niet alleen maar lief, leuk en aardig. Nee, het nemen van de volledige verantwoordelijkheid kan confronterend en pijnlijk zijn, maar bovenal ook helend en bevrijdend.

In de dagen na de lockdown start ik met een prettig gevoel de activiteiten met de deelnemers weer op. Daarbij geef ik ook aan dat ik terug naar Nederland zal keren en dat mijn manager en ik wel opzoek zijn naar iemand anders om de activiteiten voort te zetten.

Het plan dat ik had bedacht om de jongeren mee naar Nederland te nemen en daar een trainingskamp te organiseren gaat helaas niet meer door. De onzekerheid die de coronapandemie met zich meebrengt heeft ervoor gezorgd dat we de plannen die er waren niet meer kunnen uitvoeren. Het enige wat er nog op zit is dat ik de trainingen met veel plezier blijf geven, zodat er een zo prettig mogelijke afsluiting is.

Dat er nu voor zover bekend geen besmettingen op het eiland zijn is een enorme opluchting. Saba is wel afgesloten voor mensen van buiten het eiland en de lokale bevolking die ernaar terugkeert, dient in thuisisolatie te gaan. Door de maatregelen die getroffen zijn kunnen we nu wel weer zo veel mogelijk van het dagelijks leven oppakken. Het geeft een bevrijdend gevoel om niet alleen maar in huis te hoeven zitten, maar tegelijkertijd is het ook weer even wennen. De lockdown heeft mentaal wel het nodige teweeggebracht en de angst die zowel bij mijzelf als bij andere mensen aanwezig is, is in de eerste dagen nog erg voelbaar. Eenieder heeft de lockdown op zijn of haar eigen manier ervaren, en voor velen betekende ze een mentale en emotionele uitdaging. Onbewuste gedrags- en gedachtepatronen, die normaal gesproken niet snel zichtbaar zijn, komen tijdens zo’n thuisisolatie sneller naar de voorgrond. Dat heb ik zelf mogen ervaren. Als je me vóór de coronaperiode had gevraagd of ik me bewust was van de onderliggende onbewuste patronen die in zo’n periode naar voren komen, dan had ik daar ontkennend op geantwoord. Ongeveer 90 à 95 procent van onze dagelijkse handelingen vindt plaats vanuit ons onderbewustzijn en slechts 5 à 10 procent ervan komt vanuit het bewustzijn. In onze eerste levensjaren nemen we allerlei informatie vanuit onze opvoeding en omgeving tot ons en die vormt grotendeels ons onderbewustzijn. Daar worden emotionele en mentale triggers gecreëerd die we in de rest van ons leven zullen tegenkomen, waarvan we denken: ja, dit is nou eenmaal wie ik ben. Die boosheid, dat verdriet, ja, dat ben ik gewoon. We weten niet dat we dat in onze jonge jaren hebben aangeleerd en dat we onze realiteit daaraan vastgekoppeld hebben. Tijdens een periode waarin men in isolatie terechtkomt en de bewegingsvrijheid beperkt is, worden deze patronen makkelijker inzichtelijk. Normaal gesproken kan men zich even ontladen en opladen met activiteiten buiten de deur.

Maar nu, nu was die mogelijkheid er niet, en als men niet bewust met de onderliggende patronen omgaat kan dat meer ellende voor de naaste omgeving en de persoon zelf betekenen. Het ontbreekt ons voornamelijk aan kennis van de bewuste en onbewuste patronen, althans, die is mij op school nooit bijgebracht, ook niet tijdens de opleiding Social Work. Veel onbewuste patronen worden in stand gehouden puur omdat mensen geen idee hebben waar ze vandaan komen of wat ze ermee moeten doen. Het hoort er nou eenmaal bij, denken de meesten, en dat terwijl ze het liever niet ondervinden. Doordat men de keus maakt om er verandering in aan te brengen kan het onbewuste bewust worden gemaakt. Hierdoor kan er in daaropvolgende situaties anders gehandeld worden. Dat is een geleidelijk proces, en voor zover ik het beleef zal dat de rest van mijn leven wel zo blijven. Naast de persoonlijke onbewuste patronen zijn er ook veel op collectieve schaal aanwezig. En ook die worden van generatie op generatie doorgegeven.

Oké, het hiervoor geschreven stuk kan de nodige vraagtekens oproepen. Misschien kunnen niet alle formuleringen die ik gebruik worden gevolgd, en dat is begrijpelijk. In het resterende verhaal ga ik er dieper op in, met behulp van de voorbeelden die ik tijdens de lockdown in Nederland heb ervaren. Tijdens die periode kreeg ik de kans om de lockdown anders in te stappen dan hoe ik dat op Saba deed. Het bijzondere aan die periode in Nederland was dat ik door het onbewuste bewust te maken me nog niet eerder op zo’n manier vrij vanbinnen heb gevoeld. Dat ging wel gepaard met vele confronterende en pijnlijke inzichten, maar dat is het allemaal waard geweest.

Voor nu is het eerst tijd om volledig te genieten van een welverdiend afscheid van het eiland Saba.

De laatste activiteiten die ik met iedere deelnemer onderneem brengen toch wel een speciaal gevoel met zich mee. Het is prachtig om van dichtbij te ervaren wat voor groei iedereen heeft doorgemaakt en met wat voor plezier men aan de activiteiten heeft deelgenomen. De laatste keer wandelen, voetballen, sporten in het fitpark of gewoon een praatje maken zijn voor mij mooie manieren om het traject af te sluiten, en gelukkig is er inmiddels een vervanger gevonden. Samen met Lonneke, de medewerkster van de sociale werkplaats, heb ik erop aangedrongen hoe belangrijk het is om deze activiteiten voort te zetten. Daarop kwam mijn manager met het mooie idee om een medewerker van de organisatie te vragen die naast zijn werk als verpleger in het verzorgingstehuis groepsfitnesslessen verzorgt. Hij heeft helaas geen ruimte voor iedereen, maar in ieder geval wel voor de deelnemers die bij de sociale werkplaats werkzaam zijn. Het is de ideale persoon op het eiland om de activiteiten voort te zetten. Daarnaast overleg ik met het sociale netwerk van iedere deelnemer die niet bij de sociale werkplaats werkzaam is, om ervoor te zorgen dat zij de activiteiten met de deelnemer voortzetten. Zij hebben de meerwaarde kunnen zien die ze voor hun familielid hebben gehad en ze geven aan het voort te willen zetten. In de voorbijgaande weken leek het er niet op dat er een mogelijkheid was om met de activiteiten door te gaan, want de eventuele geschikte personen hebben het zelf al druk genoeg. De mogelijkheid die mijn manager nu aandraagt is top. Enkele deelnemers maken tijdens de laatste afspraak met mij ook alvast kennis met diegene die het gaat overnemen, en daarbij kan ik direct zien dat het wel goed gaat komen. Er zal mogelijk een gewenningsfase nodig zijn, maar uiteindelijk komt het wel goed. Dat het programma wat betreft de individuele activiteiten nu een vervolg krijgt geeft me een enorme boost. Het is een prachtig cadeau, waardoor ik het werk met een heerlijk gevoel achter me kan laten.

Op de laatste vrijdagavond, een week voor mijn vertrek, heb ik een feestje bij mij thuis georganiseerd, waarbij ik Alejandro en het groepje jongeren dat mee op trainingskamp zou gaan heb uitgenodigd. Mijn favoriete spel Beerpong staat gereed om gespeeld te worden en daarnaast nemen de jongens een televisie en PlayStation mee. Het is een gezellige avond, waarbij het prachtig is om te zien hoe de jongeren zich in een andere setting gedragen. Dit is het minste wat ik terug kan doen, aangezien die jongeren me veel mooie en leerzame momenten hebben bezorgd en de trip met hen naar Nederland helaas niet door kan gaan.

Na een geslaagde avond is het tijd om het huis schoon te maken en me mentaal gereed te maken voor mijn laatste week op het eiland. Volgende week, op vrijdagochtend, staat de vlucht naar Nederland geboekt, die tevens de enige vlucht van de maand juli is. De volgende dag is het de laatste zaterdag dat ik op het voetbalveld zal staan. We spelen op een klein speelveld meestal vijf tegen vijf of zes tegen zes. Oud en jong speelt door elkaar en het gaat er fanatiek aan toe. En inmiddels heb ik al vernomen dat de Colombianen na de voetbalmiddag een afscheidsfeest voor me willen organiseren.

Met veel enthousiasme sta ik de volgende dag op om aan het einde van de middag een lekker potje te spelen, om daarna te genieten van een heerlijke barbecue met prachtige mensen.

Een van de jongeren, genaamd Edwin, die ik gezien zijn talent, leeftijd en persoonlijkheid als eerste mee wilde nemen naar Nederland, speelt vandaag in hetzelfde team als ik en het is mooi om samen met hem af te sluiten. Er doen meerdere teams mee, en zodra er een partij scoort wordt er gewisseld van team. Als er na zeven minuten niet gescoord is worden beide teams gewisseld. Samen met Edwin sta ik aan de aftrap en hij vertelt me dat zijn hart flink tekeergaat, waarop hij zegt: ‘Voel maar.’ Ik leg mijn hand op zijn borst en ik schrik ervan. Ik voel boosheid bij mezelf ontstaan, want hij is een getalenteerde speler, die verbaal het nodige commentaar krijgt. Dat gebeurt wel vaker met mensen die talent hebben, dat ze daarmee onbewust jaloezie bij anderen oproepen. Maar er is een verschil tussen bemoedigen en kritiek leveren, en wat vaak gebeurt is dat mensen hun eigen frustraties van de doordeweekse dag tijdens een potje voetbal op anderen botvieren. Te denken valt bijvoorbeeld aan het vermaak in een voetbalstadion, waarbij sommige supporters van alles richting de scheids of spelers roepen. Het zijn onbewuste patronen die zich afspelen, waarbij iemand denkt dat hij boos op de scheids of speler is, terwijl er eigenlijk bepaalde triggers bij hemzelf worden aangesproken.

Tegelijkertijd zal de persoon die op die manier bezig is, dat meestal niet willen inzien, want het is een confronterend gebeuren. Het is makkelijker om naar een ander te wijzen dan zelf de verantwoordelijkheid te nemen. En alleen met deze zin kunnen mensen zich al persoonlijk aangevallen voelen. Dat is precies hetzelfde wat er bij mij gebeurde op het moment dat ik Edwins hartslag voelde, waarbij ik boosheid ervaarde. Het is begrijpelijk als iemand gespannen is voor een gebeurtenis die gaat komen, maar dat iemand bang is om te falen omdat hij meestal commentaar van anderen over zich heen krijgt, dat gaat er bij mij niet in.

Met deze boosheid in me ga ik de eerste wedstrijd van start. Ons team bestaat vooral uit jonge spelers en sommigen van hen doen zelfs voor de eerste keer op de zaterdagmiddag mee. Het is mooi om te zien dat er steeds meer jongeren meedoen en dat geeft me een tevreden gevoel. Aangezien ik ze coach, wil ik ze ook gerust in mijn team opnemen, zodat ze langzaam kunnen wennen en eventueel vaker mee kunnen doen. Het betekent nu wel dat we kwalitatief een van de minste teams hebben en dat vraagt de eerste wedstrijden om veel geduld en aanmoediging. Na een aantal potjes verloren te hebben lijken we beter in ons ritme te komen, waardoor we als team met meer vertrouwen spelen.

In een van de wedstrijden tegen een kwalitatief sterk team valt me op dat juist op het moment dat wij beter gaan spelen, enkelen van de tegenpartij zich weer met Edwin gaan bemoeien. Het kan zijn dat hij zich hier nog weleens snel wat van aantrekt, waardoor hij zichzelf uit de wedstrijd laat halen. De boosheid die ik voorafgaand aan de eerste wedstrijd in me voelde knal ik er zonder na te denken uit. Ik vertel de tegenpartij dat ze normaal moeten doen en Edwin met rust moeten laten, dat ze gewoon moeten gaan spelen en in plaats van kritiek te leveren de ander juist in zijn kracht moeten zetten. De manier waarop dat nu gebeurt, als volwassenen tegenover een tiener, gaat er bij mij niet in. Na een woordenwisseling en nadat ik weer enigszins tot rust ben gekomen denk ik bij mezelf: Silvano, laat je voeten spreken, dat is wat je ook altijd tegen de jongens zegt, dus dit is hét moment om een voorbeeld te zijn.

Het spel wordt hervat en even later draai ik met een kapbeweging van mijn tegenstander weg en heb ik de bal voor mijn rechtervoet liggen. En ondanks dat mijn lichaam niet geheel in lijn staat om een goed schot te produceren, stop ik er alle boosheid en kracht in, zodat mijn lichaam vanzelf meedraait, waardoor ik de bal hard, strak en diagonaal in het doel schiet, waarbij de keeper kansloos achterblijft. Een heerlijk gevoel, en met dat schot valt de zwaarte van me af. Mensen aan de zijlijn gaan tekeer, want iedereen heeft natuurlijk het voorval van zonet meegekregen. John, een van de wat oudere jongeren, die mentaal al wat verder in zijn ontwikkeling is, springt juichend naar voren en moedigt me aan. Iedereen voelt op dat moment wel wat er vanuit de energie aanwezig is en wat het doelpunt betekent. Een van de senioren voetballers, die langs de zijlijn staat, zegt dat ik flink moet juichen, waarop ik hem vertel dat ik dat niet nodig heb. Ik laat mijn voeten spreken. Het is een krachtig statement dat ik voor mezelf maak, en ondanks dat ik graag in een open gesprek verder zou willen ingaan op het verschil tussen bekritiseren en bemoedigen, merk ik dat het geen zin heeft. Daarnaast kijk ik naar de tribune, waar ze de barbecue al gereedmaken, en ik bedenk bij mezelf: Silvano, hou je rustig. Moet je kijken wat deze mensen voor je organiseren. Dan laat je je toch niet afleiden door de negatieve energie die tijdens het voetballen bij enkelen aanwezig is?

Na een intensieve voetbalmiddag is het tijd om te genieten en te ontspannen. De barbecue is bijna gereed en Alejandro en ik rijden snel even naar mijn huis om de televisie, PlayStation en Beerpong op te halen. Naast de voetballers zijn er hele families aanwezig. De vrouwen en kinderen vermaken zich ook goed en Alejandro vertelt me nog maar eens dat dit allemaal speciaal voor mij is, wat een onwerkelijk en tegelijkertijd een trots gevoel geeft. In de relatief korte periode van tien maanden heb ik een speciaal gevoel overgehouden aan de jongeren, aan de Colombiaanse en lokale gemeenschap. Een avond als deze zal ik nooit meer vergeten, en op het moment dat ik met mijn Amstel Bright in de hand even rustig om me heen kijk en iedereen zie genieten, denk ik bij mezelf: ja ik verdien dit ook gewoon, net zoals alle anderen die hier aanwezig zijn.

Hoe simpel kan het leven zijn: een potje Beerpong, de PlayStation via een verlengsnoer naar buiten toe, een tribune om op te zitten en een grote barbecue is alles wat nodig is. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het lekkere eten dat ze hebben klaargemaakt, de zelfgemaakte sausjes waar ik mee kennismaak en de vrolijke en fijne energie die deze mensen met zich meebrengen. De avond is nog niet compleet, want onverwacht en tot twee keer toe krijg ik een ijsdouche over me heen, wat ook nog eens gefilmd wordt. Dit tot groot plezier van mijn maat Alejandro en de anderen. Haha, ja, ik kan er ook wel om lachen. Na de vele biertjes zorgt het er direct voor dat ik me weer optimaal fris voel.

De avond wordt met een gezamenlijke foto met de voetbalspelers afgesloten, waarbij de brede glimlach op mijn gezicht voldoende zegt. Vervolgens worden er nog met diverse personen foto’s genomen en daarna is het tijd om te gaan. Wat een onvergetelijke avond is het geweest, en met een dankbaar gevoel zit ik even later naast Alejandro in de auto op weg naar huis.

De volgende dag ben ik met mijn moeder aan het bellen en komt de situatie tijdens het voetballen ter sprake, waarop mijn moeder me een prachtige en tevens confronterende vraag stelt: ‘Maar wat raakt dat dan in jou, Silvano?’ Het is een vraag die me tot diep in mezelf raakt. De tranen vloeien over mijn wangen en nemen me mee terug naar mijn eigen jeugd, toen ik als jonge voetballer ook veel potentie had. Nadat ik bij het voetbal van diverse mensen te horen had gekregen dat ik weer een goede wedstrijd had gespeeld, was dat bij thuiskomst anders. Mijn vader zat dan in de stoel in de woonkamer en vertelde vervolgens wat ik allemaal beter had kunnen doen. Hij zag ook het talent in mij en wilde me graag verder helpen om mogelijk de top te bereiken, maar hij deed dit op een manier die vanuit zijn perspectief het beste leek. Door die benadering werd zijn (onbewuste) aanwezige prestatiedrang op mij overgedragen. Als kleine jongen legde ik de lat daardoor voor mezelf hoog, waarbij ik tegelijkertijd een bepaalde faalangst creëerde en een mindset dat ik moest presteren. Ik voelde niet altijd de bemoediging en bevestiging die ik als kleine jongen graag had gewild. Door de vraag die mijn moeder me stelde wordt het me nu duidelijk dat ik nog wel een laagje dieper mag gaan om oude wonden op te schonen.

In het contact met de jongeren heb ik de insteek om hen aan te moedigen, door eerlijk te zijn en hun tegelijkertijd het gevoel te bezorgen dat ze als persoon gezien en gehoord worden. Om van daaruit een gelijkwaardige positie het contact aangaan, zodat we van elkaar kunnen leren. Juist doordat ik mezelf openstel voor de ideeën en belevingswereld van de jongeren, kan ik me makkelijk met hen verbinden, en dat resulteert erin dat ik me jong en levendig blijf voelen. De nieuwe generaties hebben veel wijsheid en unieke kwaliteiten in zich, en dat is waar ik in wil investeren. Ondanks dat ik zelf nog jong ben besef ik maar al te goed dat de generaties die komen de nieuwe wereld moeten dragen. Dat zie ik het liefst gebeuren vanuit de kernwaarden, waarbij openheid, vertrouwen, compassie en imperfect mogen zijn de nieuwe norm zullen vormen, waardoor er een innerlijk gevoel van vrijheid ontstaat. Hierdoor zal iedereen meer zichzelf durven zijn, zodat er op jonge leeftijd al geïnvesteerd kan worden in verbinding en de unieke kwaliteiten van ieder individu.

Ik ben mijn moeder dankbaar voor deze confronterende, maar wel helende vraag, waardoor ik er nog meer inzicht in heb gekregen waar mijn drive vandaan komt om jongeren te ondersteunen. Het is de eigen pijn uit mijn kindertijd die ik heb omgetoverd tot mijn passie in het leven. Het aanmoedigen en versterken van jongeren is waar ik van geniet, leer en groei. En eerlijk gezegd, leeftijd maakt me daarbij niet eens zo veel uit. Ik investeer graag in mensen die ervoor openstaan om te leren. Het is dan ook altijd een wederzijds proces.

In de tussentijd heb ik bij terugkomst in Nederland twee sollicitatiegesprekken gepland staan. Het eerste is bij een asielzoekerscentrum in het westen van het land. Het betreft een parttimebaan van vierentwintig uur en dat bevalt me goed, aangezien ik daarnaast weer langzaam voor mezelf zal kunnen beginnen. Daarnaast ben ik uitgenodigd voor een tweede sollicitatieronde bij een jongerenorganisatie in het oosten van het land. Het eerste online sollicitatiegesprek met hen is goed verlopen. Het betreft een organisatie waarvan ik tijdens de studie al het idee had er ooit graag voor te willen gaan werken. Die functie is voor tweeëndertig uur, waardoor ik de mogelijkheid heb om genoeg geld te sparen. Toch gaat mijn voorkeur uit naar de baan bij het asielzoekerscentrum. Het is werk waar ik de nodige ervaring mee heb, waardoor ik snel gewend zal raken. Bovendien heb ik dan vier dagen per week vrij om me te kunnen focussen op het opstarten van mijn eigen onderneming. Daarbij kan ik in Alkmaar gaan wonen, en dat lijkt me een heerlijke stad, ondanks dat ik er nog nooit ben geweest. De energie die ik alleen al bij de gedachte aan die stad heb, spreekt me direct aan. Een groot pluspunt is ook het feit dat het dicht bij het strand is, en met de zomer voor de boeg is dat een heerlijk gegeven.

Op de planning staat dat ik komende zaterdag in Nederland aankom en dat ik maandag het sollicitatiegesprek bij het azc heb. Enkele dagen later, op donderdag, heb ik het tweede gesprek bij de jongerenorganisatie. Mocht mijn gevoel na het gesprek op de maandag goed zijn, dan kan ik die organisatie laten weten dat het tweede gesprek van mijn kant uit niet doorgaat. Ik had hen al geïnformeerd dat ik ook een andere sollicitatie heb lopen en het is voor mezelf fijn dat ik twee opties heb. Op de dinsdag ga ik een appartement bekijken, en daarmee kan ik in korte tijd al het nodige geregeld hebben voor een nieuwe start in Nederland.

Maar voordat het zover is heb ik vandaag nog een laatste training met de jongeren. Ondanks dat er in verband met de schoolvakantie geen training meer op de agenda staat heb ik hun gevraagd of ze nog een keer willen komen omdat het mijn laatste dag op het eiland is. Met een grote groep gaan we er een relaxte laatste training van maken, waarbij we enkel in partijvorm spelen. Tussendoor haal ik voor iedereen nog wat te drinken en een snack, en daarmee besef ik nog maar eens wat een waardevolle periode ik hier op dit voetbalveld heb doorgemaakt. Ik kijk terug op een geweldige en leerzame ervaring en het doet me goed dat er vandaag veel jongeren zijn gekomen. Het voelt wel apart op het moment dat ik besef dat dit de laatste keer is, en ik kijk nog eens goed om me heen. Wat is het toch ook een prachtige plek om een potje voetbal te spelen! De bergtoppen en de vele palmbomen die te zien zijn zorgen voor een magische sfeer, en met een voldane glimlach kijk ik voor me uit.

Nadat ik van iedereen op het voetbalveld afscheid heb genomen, is het tijd om voor de laatste keer uit eten te gaan. In de voorbije dagen ben ik al door mijn directe collega’s en een vriendin mee uit eten genomen en vanavond zal ik nog voor een laatste keer getrakteerd worden. De collega aan wie ik personal training gegeven heb neemt me samen met haar man mee naar een van de restaurants. Het zijn mensen met het hart op de goede plek en ik voel me dankbaar voor de mooie momenten die we samen hebben beleefd. In het restaurant, waar we van het eten genieten, werkt Nicolas. Hij is een hardwerkende jongeman, die naast de baan als afwasser bij het restaurant ook werkzaam is bij de sociale werkplaats. Eerder was hij ook het gezicht van het social dining concept op de dinsdagen. Daarnaast ondernam ik ook een-op-een activiteiten met hem. Nicolas vertelt me dat hij me morgen komt uitzwaaien, maar aangezien hij altijd vele grapjes maakt neem ik het niet te serieus en lach ik gezellig mee, want het is een van de meest vriendelijke en goedlachse personen die ik ken. Nadat we een gezellige avond gehad hebben en afscheid hebben genomen is het tijd om de laatste nacht op het eiland door te brengen.

Na de fantastische afscheidsweek ben ik nu klaar om terug naar Nederland te gaan. Wat een prachtige afsluitende periode heb ik hier op het eiland gehad en wat ben ik dankbaar dat ik de keus heb gemaakt om toch te blijven en niet met het vliegtuig eerder naar huis te gaan. Daarbij had ik het geluk dat ik de vlucht kosteloos kon omboeken.

Alejandro haalt me de volgende ochtend bij mijn huis op, en dat terwijl hij eigenlijk moet werken. Tussen de bedrijven door heeft hij tijd gevonden om me even op te halen om me naar het vliegveld te brengen. Voor me op de grond bij de bijrijdersstoel ligt een doosje en hij vraagt of ik het wil pakken en open wil maken. Tot mijn verbazing zit er een Colombiaans voetbalshirt in en hij zegt dat het voor mij is. Dit is toch echt wel een onverwacht en geniaal cadeau dat ik nu van hem ontvang! Ik bewaar immers warme herinneringen aan de Colombiaanse bevolking die ik hier op het eiland heb leren kennen, en daarmee is dit een prachtig aandenken.

Even later verteld de moeder van Nicolas in een spraakbericht dat haar zoon naar het vliegveld is gegaan om me uit te zwaaien. Eigenlijk dient hij naar zijn werk bij de sociale werkplaats te gaan, maar die heeft Nicolas afgebeld om mij gedag te kunnen zeggen. Haha, wat een held is het toch ook! Wauw, eerlijk gezegd vind ik het een hele eer dat hij dat doet. Als ik bij het vliegveld ben aangekomen is het tijd om afscheid te nemen van mi amigo, en hopelijk zien Alejandro en ik elkaar nog een keer terug, en waar ter wereld dat dan is, maakt niet zo veel uit. Het is waardevol om goede vrienden op diverse plekken in de wereld te hebben. Kwaliteit gaat bij mij altijd boven kwantiteit, en daardoor behoren niet veel mensen tot mijn directe cirkel. Ik hou van good company en ben dan ook zorgvuldig met de mensen met wie ik een hechte relatie opbouw. Mensen met wie ik mijn tijd besteed dienen op hun eigen unieke manier een meerwaarde te hebben. Alejandro is zo iemand waarbij ik altijd zin had om hem te zien. De energie van een persoon is bepalend en daardoor hoef ik er niet over na te denken wie ik wel of niet als echte vriend beschouw. Mijn gevoel en intuïtie vertrouw ik daarbij. Dat maakt het makkelijker om me niet schuldig te hoeven voelen als ik tegen een persoon ‘nee’ zeg. Het heeft overigens niks te maken of iemand een 'goed' of 'slecht' persoon is, maar puur met de vraag of diegene op het moment bij mijn leven aansluit of niet.

Nicolas zit al te wachten in de lunchruimte. Na wat te drinken gehaald te hebben besluiten we naar buiten te gaan om daar nog te genieten van het prachtige uitzicht en samen nog even quality time te hebben. Hij wil graag nog op de foto, waarop we een selfie nemen. Daarna schiet hij er nog een van mij alleen, waarbij ik trots het Colombiaanse voetbalshirt voor me houd. Na een uur wachten is het vliegtuig gearriveerd. Nicolas vraagt een van de overige reizigers of hij nog even een foto van ons wil maken, waarop we met het kleine vliegtuig op de achtergrond een laatste plaatje schieten. Wat een prachtig persoon met het hart op de goede plek, en wat heb ik veel van hem mogen leren. Zijn puurheid, humor en sensitieve kant en de manier hoe hij zichzelf is hebben me verwonderd en geïnspireerd. Het is een dankbare afsluiter, waardoor ik het eiland als een rijk mens verlaat.

Facebook bericht 05-07-2020:

Wat een geweldige afgelopen week heb ik gehad op het prachtige eiland Saba. Muchas Gracias amigo's voor de geweldige feesten, afscheidsdiners en gesprekken. Ik ben blij dat ik betekenis heb kunnen geven aan het leven van anderen en dat ik mooie mensen heb ontmoet. Het was een geweldige leerervaring, en soms ook zwaar! Zeker tijdens de lockdown. Maar wonen en werken op Saba is een van de meest waardevolle en dankbare periodes uit mijn leven geweest.

Lonneke Schut:

Ik heb een tijd met Silvano samengewerkt op het prachtige eiland Saba. Hij was daar om individuele activiteiten op te zetten voor mensen met een afstand tot de maatschappij. Aangezien ik als zorgcoördinator bij een sociale werkplaats werk, werden wij hier ook bij betrokken. Erg leuk! Dankzij Silvano worden er tot op de dag van vandaag sport activiteiten aangeboden voor deze doelgroep. Silvano is doortastend, en heeft een ontzettend doorzettingsvermogen. Zijn enthousiasme is aanstekelijk en daardoor heeft hij hier een groot verschil kunnen maken.

John Mosquera:

Ik ga je missen coach. We hebben ongeveer een jaar getraind en in die tijd heb ik veel geleerd. Ik stond altijd klaar om te leren. De sleutel tot succes is luisteren en leren. Geef niet de schuld aan anderen, accepteer je fouten en verbeter de volgende keer. Mogen we elkaar in Nederland weer ontmoeten.

Edwin:

Coach Silvano Miskotte was niet alleen een inspiratie voor ons voetbalteam, hij was ook een mentor voor mij. Hij nodigde me uit om meer dagen in de week te oefenen, omdat hij iets in mij zag en wilde dat ik mijn talent zou waarmaken. En dat respecteer ik! Hij zei dat ik niet op de negativiteit van anderen moest reageren en mijn acties moest laten spreken. Ik dank je voor je impactvolle tijd bij ons op Saba.





Hoofdstuk 7 

Fantastische zomer





Na mijn aankomst op Schiphol start het nieuwe avontuur in Alkmaar. Daar heb ik een kamer voor drie nachten geboekt en dankzij het uitzicht vanuit mijn hotelkamer maak ik direct kennis met de gracht rondom de stad. Ondanks dat het bewolkt is geeft het prachtige uitzicht over het water rond het centrum van Alkmaar me direct een plezierig gevoel. Ik merk dat de vlucht terug naar huis, met een tussenstop in Curaçao, waarbij ik de hele reis een mondkapje op heb gehad, er toch wel goed in heeft gehakt. Gelukkig had ik een gezellige dame naast me zitten, waardoor ik me tijdens de lange vlucht niet echt heb verveeld. Komende maandag heb ik het sollicitatiegesprek bij het asielzoekerscentrum gepland staan, en om dan geheel fit te zijn heb ik mezelf voorgenomen om er morgen een echte zondag van te maken. Daarop besluit ik om vanavond nog even de stad te verkennen en wat eten uit de supermarkt in te slaan, zodat ik zondag de hotelkamer niet uit hoef te komen. Ik wil me weer even helemaal opladen en met het ligbad in de badkamer moet dat wel goedkomen.

De sfeer in de stad bevalt me direct goed, waarbij ik me wel thuis voel. Het idee dat ik voorafgaand aan mijn komst van Alkmaar had blijkt overeen te komen met de werkelijkheid, en ik kijk er dan ook naar uit om maandag het sollicitatiegesprek in te gaan.

Na een heerlijke zondag in de hotelkamer doorgebracht te hebben stap ik maandagochtend fris uit mijn bed. Het is een voordeel dat ik al eerdere werkervaringen binnen een asielzoekerscentrum heb opgedaan, en met veel vertrouwen ga ik het gesprek in. Bij dat gesprek zijn de manager en een medewerkster in de functie van woonbegeleider aanwezig. Ondanks dat ik met mijn hbo-diploma ook naar andere functies kan solliciteren, heb ik prettige ervaringen als woonbegeleider. En voor die functie is nu een parttimebaan beschikbaar. Dat is voor mij een win-winsituatie, want in de functie van woonbegeleider ben ik lekker praktisch bezig en heb ik daarnaast vier vrije dagen per week. Die kunnen worden besteed aan mijn persoonlijke ontwikkeling en het langzaam weer voor mezelf beginnen. Tijdens het gesprek is er direct een goede klik, waarbij we heel open en direct naar elkaar zijn. Ik geef onder andere aan dat ik langzaam voor mezelf wil beginnen, maar dat rustig wil opstarten, omdat ik ook nog niet precies weet hoe de details eruit zullen gaan zien. Na het gesprek heb ik een fijn gevoel en eigenlijk wil ik gelijk weten of ik aangenomen ben of niet, want dan kan ik de keus maken of ik naar het tweede gesprek voor de functie van jongerenwerker ga.

Gelukkig kan ik dit met Harm bespreken, die vanuit Amsterdam voor een dag naar Alkmaar is gekomen. Op het terras wegen we de voors en tegens tegen elkaar af. Beide banen hebben hun eigen voordelen, maar als ik goed naar mijn gevoel luister weet ik het diep vanbinnen eigenlijk wel. Dezelfde dag krijg ik een mail met daarin het bericht dat ik aangenomen ben. Ik laat het nog even op me inwerken en besluit er na een gezellige dag met Harm er eerst even een nachtje over te slapen alvorens ik de knoop doorhak en de baan aanneem.

Zodra ik de volgende ochtend mijn ogen open doe hoef ik niet lang na te denken, want mijn onderbuikgevoel spreekt voor zich, waarop ik besluit een mail terug te sturen. Daarin geef ik aan dat ik de betrekking aanneem, maar eerst even nog twee weken rustig in Nederland wil landen alvorens ik met de nieuwe baan van start ga. Vervolgens mail ik de jongerenorganisatie met het nieuws dat ik voor de andere baan heb gekozen. Het geeft me een prettig gevoel dat ik nu duidelijkheid heb wat betreft het nieuwe pad dat ik ben ingeslagen, en met verfrissende energie loop ik richting het appartement dat ik vandaag zal gaan bezoeken. Het gaat om een tijdelijke huurperiode van maximaal zes maanden, en in die tussentijd kan ik een nieuwe plek vinden om me te settelen. De appartementen bevinden zich in het midden van de stad, maar wel in een rustige straat, die precies tussen de twee hoofdstraten in zit. Een extra voordeel is dat de woningen onlangs opgeknapt zijn, waardoor er een fijne energie hangt.

Het appartement is een volledig gemeubileerde studio, geschikt voor één persoon. In plaats van een bed is er een slaapbank, en dat zie ik wel zitten. Het is voor maximaal een half jaar. Dat moet wel goed komen bedenk ik. Alles ziet er zo goed als nieuw uit, en met een wasmachine/droger wordt het wel mooi luxe voor mij. Op Saba heb ik de was met de hand gedaan, om die vervolgens buiten in de zon op te hangen, en dat was een mooi zenmoment, waarbij ik over de zee uitkeek. Voor nu ben ik blij dat ik de wasmachine en droger lekker het werk kan laten doen, zodat ik mijn tijd en energie in andere dingen kan steken. Als duidelijk is dat ik het appartement graag wil huren, komt het perfect uit dat ik er met een week in kan trekken. Ik kan dan eerst een week rustig integreren in Nederland, in Almelo, en tijd doorbrengen met familie, om daarna een week in Alkmaar te kunnen wennen voordat ik aan het werk zal gaan. Met een tevreden gevoel loop ik terug naar het hotel om mijn tas op te halen en vervolgens met de trein richting Almelo te gaan. In de trein bedenk ik nog maar eens dat alles in een korte tijd snel verlopen en geregeld is. Dat zorgt voor rust, en daarnaast geeft het me een fijn gevoel dat ik eerst weer even kan wennen aan het leven in Nederland.

Het is prettig dat ik een week bij mijn broer kan verblijven, op de plek waar ik voor het laatst heb gewoond voordat ik naar Saba vertrok. Mijn broer heeft sinds een paar maanden een nieuwe relatie en deze dagen staat op de planning dat ik zijn vriendin voor het eerst zal ontmoeten. Sinds de lockdown in Saba is het voor mij ook inzichtelijk dat ik de processen in Nederland mag aangaan. Een van de onderdelen daarvan is de gebeurtenis die tussen mij en mijn broer heeft plaatsgevonden. Die staat beschreven in het boek ‘Vrijheid, in verbinding mezelf zijn’. Ondanks dat we die gebeurtenis al met elkaar besproken hebben lijkt het alsof het nu tijd is voor verdieping.

Mijn broer heeft logischerwijs momenteel vooral zijn aandacht bij zijn nieuwe vriendin, genaamd Nienke, en het is fijn om te zien dat ze samen zo goed klikken. De manier waarop hij over haar vertelt is mooi en het is leuk om hun contact vanaf de zijlijn mee te mogen maken. Daarbij valt op dat ze samen heel bewust het proces aangaan, waardoor ze een solide basis neerzetten voor een gezonde relatie. Ik haal daar mijn inspiratie uit voor het geval ik een nieuwe liefde in mijn leven zal ontmoeten. Na een gezellige avond gehad te hebben vind ik het fijn dat ik Nienke nu heb ontmoet en dat ik weet waar mijn broer zijn tijd en energie in investeert. Tegelijkertijd merk ik dat er daardoor minder ruimte is voor het proces dat ik nog met hem te doorlopen heb. Het lijkt wel alsof het leven mij laat inzien dat ik het grotendeels alleen mag aangaan en op mezelf mag vertrouwen. In de volgende hoofdstukken ga ik hier verder op in.

Voor nu is het eerst tijd om me in Alkmaar te gaan settelen. Het contact dat mijn vader en ik in de afgelopen periode tijdens mijn verblijf op Saba opgebouwd hebben lijkt bij mijn thuiskomst in Almelo zijn vruchten af te werpen. Samen met hem ben ik inmiddels onderweg naar Alkmaar om te verhuizen. Het is voor mij weer een nieuwe ervaring om op deze manier alleen met mijn vader op stap te zijn. We zijn opener naar elkaar en delen ook meer kwetsbare momenten. Ik leer hem en zijn verleden beter kennen en het maakt me nieuwsgierig om meer te weten te komen. Dat zorgt voor een gevoel van verbinding, en op het moment dat ik uit het raam kijk naar de weilanden en er even bij stilsta dat ik nu met hem onderweg naar Alkmaar ben, ervaar ik een dankbaar gevoel. Het is dan wel mijn vader, maar op jongere leeftijd ben ik vooral met mijn eigen leven bezig geweest en het lijkt alsof er nu voor hem meer ruimte ontstaat om meer over zijn verleden te praten. Eenmaal aangekomen besluiten we even tot rust te komen in mijn nieuwe woonruimte. Ik moet duidelijk even omschakelen, waarbij ik er behoefte aan heb om alles even rustig uit te pakken en te ordenen. Mijn vader gaat tussendoor even wat boodschappen bij de Jumbo halen. Bij terugkomst vertelt hij over de prettige ervaringen die hij in contact met mensen op straat en tijdens het boodschappen doen heeft opgedaan. Het is mooi om te zien dat hijgeniet van deze dag en met een fijn gevoel nemen we even later afscheid van elkaar.

De eerste dagen in Alkmaar en omgeving zijn fantastisch. Allereerst besluit ik naar het strand van Egmond aan Zee te gaan. Aangezien mijn eigen fiets pas over twee weken door mijn moeder zal worden gebracht, besluit ik voor de komende dagen een fiets te huren om zo kennis te maken met de omgeving. Het is vandaag een bewolkte dag en een echt relaxte stranddag zit er daardoor niet in. Ik besluit een plekje in de duinen te zoeken, van waaruit ik over de zee uitkijk. Met het boek ‘Chief ouwe dibbes’, dat ik van mijn vader heb geleend, vermaak ik me goed. Het is tot dusver een inspirerend verhaal van Sander de Kramer, die in Sierra Leone een volksheld is na wat hij voor de bevolking daar allemaal heeft betekend. Het is een mooie inspiratiebron voor datgene wat ik van plan ben op te zetten. Ik zou graag jongeren in hun algeheel welbevinden willen ondersteunen en daarbij zou ik voetbal als tool willen inzetten. De trainingssessies met de jongeren op Saba hebben me erg veel energie gebracht, en daarbij kwam mijn unieke kwaliteit naar voren om met jongeren aan de slag te gaan. Voetbal is daarbij een geweldig hulpmiddel om op een plezierige manier bezig te zijn. Op die manier is het makkelijk om aan te sluiten bij de beleefwereld van de jongeren en hen te ondersteunen in hun proces.

De volgende dag besluit ik naar Bergen aan Zee te gaan, maar voordat ik daarnaartoe ga wil ik eerst nog in een sportzaak nieuwe schoenen halen. Vanuit mijn interesse om bij een voetbalclub ervaring op te doen vraag ik de medewerker of hij in de buurt een goede club weet. Hij verwijst me door naar de eigenaar van de zaak, met wie ik direct een klik voel. Hij weet me te vertellen dat hij veel werkzaamheden op voetbalgebied heeft verricht en nog steeds actief is bij een van de beste voetbalclubs uit de regio. Hij geeft me een telefoonnummer van de persoon die ik kan benaderen om te kijken of er voor mij ruimte is om bij de jeugdelftallen te kunnen assisteren. Graag zou ik meer ervaring willen opdoen op het gebied van voetbaltrainingen geven, zodat ik die kan toepassen bij mijn plan om een foundation in Zuid-Afrika op te starten. Via de app wordt al gauw een dag afgesproken om kennis te maken en te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Het is een lekker begin van mijn nieuwe avontuur in Alkmaar, en bovendien heeft de zonnige dag van vandaag me tijdens het bezoek aan het strand van Bergen aan Zee een plezierig gevoel bezorgd. Ik ben er dan ook klaar voor om maandag met mijn nieuwe baan van start te gaan.

De inwerkperiode gebruik ik vooral om de administratieve werkzaamheden goed onder de knie te krijgen. Waar ik me bij de vorige azc-locatie vooral focuste op de activiteiten en daarmee de administratie zo veel mogelijk aan anderen overliet, wordt er binnen deze baan verwacht dat ik een goede basis aanleer wat betreft de administratieve werkzaamheden die bij de functie komen kijken. Ik vind het wel prima, want op deze manier kan ik rustig opstarten en wennen aan de nieuwe werkplek. Het is een prettig en divers team, waar ik me snel bij op mijn plaats voel. Met Joanne, degene die me inwerkt, ervaar ik direct een fijne klik. We kunnen op een relaxte manier over van alles praten en tussendoor lachen. Daarnaast is er een andere collega waar ik een prachtige klik mee heb. Wouter en ik kunnen ouwehoeren over van alles en houden ervan om de draak met elkaar te steken. De prettige sfeer en de rustige opstart zorgen ervoor dat ik met een fijn gevoel naar mijn werk ga. Naast de drie werkdagen kan ik me focussen op mijn eigen proces en op de nieuwe plannen die ik voor ogen heb.

Tijdens het kennismakingsgesprek op de voetbalclub spreek ik mijn ambitie uit en dat ik hongerig ben om te leren, zodat ik dat kan toepassen voor de foundation. Aangezien ik vroeger zelf hoog heb gevoetbald, is het aanbod dat ik krijg om de trainer van het hoogste juniorenteam te assisteren een mooi cadeau. Dat team speelt landelijk en dat zie ik wel zitten. Zodra ik iets in mijn hoofd heb wil ik er ook volledig voor gaan, en op de vraag of ik er nog niet even over wil nadenken, zeg ik ‘nee’. Ik geef aan dat dit is wat ik wil, en met de gedachte dat ik hier veel kan leren heb ik zin om dit avontuur aan te gaan. Na een gesprek met de trainer wordt besloten dat ik na de zomerstop zal aansluiten. Daarnaast is het de bedoeling dat ik me bij de pupillen aansluit om zo meer ervaring op te doen, zodat ik de basis van het trainerschap onder de knie kan krijgen.

Het is een voortvarende start in Alkmaar. Na de eerste werkweek ga ik in het weekend richting Amsterdam om daar bij Harm te overnachten. Hij is met het briljante idee gekomen om samen de verdieping in de persoonlijke ontwikkeling op te zoeken. Hij heeft wat opdrachten uitgezocht om te gaan doen en ik heb enkele dingen bedacht om uit te voeren, zoals tai chi gi gong. Bij een lunchplek vlakbij zijn huis besluiten we met de opdrachten te beginnen die Harm heeft bedacht, waarbij de verschillen in observeren duidelijk worden. Een simpel voorbeeld hiervan is de wijze waarop we een Coca-Colablikje verschillend interpreteren. De opdrachten geven informatie over hoe we als persoon zijn en hoe we dingen in ons opnemen. Door het uitvoeren van onder andere persoonlijkheidstesten hebben we het idee dat we elkaar nog beter leren begrijpen. Het is leuk om hier tussen het genieten door mee bezig te zijn,

De volgende dag belanden we aan de waterkant in een chill parkje in Amsterdam. Met onze voeten bungelend boven het water bekijken we waar we per leefgebied nu staan en kiezen we drie dingen uit waar we de komende periode aan zouden willen werken. Een van mijn punten is de liefde. En dan met name de liefde voor mezelf, die zich bijvoorbeeld uit in mooie dingen voor mezelf doen en aanschaffen. Anderhalf jaar geleden, na mijn laatste date met een dame, heb ik er bewust voor gekozen om me op mijn eigen proces te focussen. Nu ik meer inzichtelijk heb wat mijn passie in het leven is en hoe ik mijn unieke kwaliteiten in het dagelijks leven kan toepassen, besef ik, als ik compleet eerlijk tegenover mezelf ben, dat ik mezelf meer lief mag hebben.

Voordat ik in een eventuele nieuwe relatie met een dame stap is dat punt voor mij van belang, dat ik eerst volledig gelukkig met mezelf ben. Dat kan uit de simpelste dingen blijken, bijvoorbeeld de wijze waarop ik voor mijn innerlijk en uiterlijk zorg en ook uit de manier hoe ik met mijn nieuwe huis omga. Wat dat laatste betreft besluit ik een plant aan te schaffen. Daar wil ik met liefdevolle aandacht voor zorgen, en zolang ik nog niet samen met een dame ben kan ik liefdevolle energie aan die plant geven.

Het is een inspirerend weekend met Harm, waarbij we besluiten hier over een tijd mee verder te gaan. Dan zullen we gaan kijken hoe we op de verschillende leefgebieden gescoord hebben. Voor nu hebben we in ieder geval voldoende om mee aan de slag te gaan. En doordat we dit samen hebben opgestart, motiveren we elkaar, er daadwerkelijk verandering aan te brengen.

Op de vrije dagen die ik tussen de werkdagen door heb is het genieten geblazen. In de omgeving rond Alkmaar zijn genoeg nieuwe plekken te ontdekken en met de kanalen, windmolens en prachtige fietspaden in en rond de stad vermaak ik me goed. Met zonsondergang maak ik de meest mooie foto’s en val ik van de ene verbazing in de andere. Ik hou van de natuur en tijdens het fietsen stop ik bij vele plekken om de schilderachtige omgeving goed in me op te nemen en vervolgens op camera vast te leggen. Daarnaast heb ik een fitnessparkje op loopafstand van mijn huis gevonden. Het is heerlijk om in de buitenlucht te trainen, en elke keer als ik er ben zijn er weer nieuwe mensen, waarbij de sfeer ontspannen is. De ene keer zijn er sporters die aan bokstraining doen, de andere keer zijn er kinderen met hun ouders aan het spelen op de speeltoestellen of groepen vrienden die jeu de boules spelen, zich vermaken met Pokémon op de mobiel of aan het chillen zijn. Kortom, iedereen is lekker bezig met zijn of haar eigen ding. Met de mensen die er behoefte aan hebben maak ik een kort praatje. De relaxte vibe die in het park aanwezig is zorgt er onder andere voor dat ik me snel in deze stad thuis voel.

Inmiddels is mijn moeder al langs geweest om mijn fiets te brengen en we hebben samen een heerlijke dag gehad. Het was leuk om haar mijn nieuwe plek te laten zien en haar kennis te laten maken met het strand van Bergen aan Zee dat een van mijn favoriete plekken is geworden. De fietsroute ernaartoe is al genieten en het besef dat ik in deze omgeving woon, maakt het nog extra speciaal. Ik woon hier, maar tegelijkertijd heb ik het idee dat ik op vakantie ben. Na eerdere buitenlandse avonturen heb ik moeite gehad om mijn plek in Nederland te vinden, maar met dit nieuwe avontuur, nadat ik tien maanden op het eiland Saba heb doorgebracht, lijk ik me nu ook volledig op mijn plek te voelen in mijn geboorteland. Het lekkere weer, het strand, de fietsroutes, de studio midden in het stadscentrum, het fitnesspark en de relaxte sfeer die in en rond de stad Alkmaar heerst, maken het leven hier aangenaam, waardoor ik het gevoel heb springlevend te zijn. Met het loon dat ik verdien bij het azc kan ik goed rondkomen. Ik kan alle vaste kosten betalen, en daarnaast mijn boodschappen en uitjes. De werkzaamheden verlopen soepel en ik ben blij met mijn besluit die ik heb gemaakt om voor deze baan te kiezen.

Harm is niet de enige persoon die nu dicht bij me in de buurt woont. Sander, die ik heb leren kennen via de hsp-challenge die ik enkele jaren geleden gevolgd heb en die verder beschreven wordt in het boek ‘Innerlijke reis’, woont op fietsafstand van Alkmaar. Zijn achtertuin grenst bijna direct aan de duinen, wat enorm uitnodigt tot een wandeling door het duingebied. Aangekomen bij een mooie plek in de duinen komt hij met het idee om elkaar in de ogen te kijken en te voelen wat er daarbij in onszelf omgaat. Ik merk in eerste instantie dat er onrust in mijn gedachten ontstaat en dat ik voorbijkomende gedachten wil ordenen. Op het moment dat ik de gedachten langzaam voorbij laat komen ervaar ik meer rust en zie ik meer schoonheid in de ogen van Sander. Het is tekenend voor het proces waarin ik me momenteel bevind. Aan de ene kant ben ik erg aan het genieten, maar tegelijk maak ik mijn eigen proces door wat met de nodige onrust gepaard gaat.

Dat zorgt voor confronterende momenten, waarbij voorbijkomende gedachten soms met me aan de haal gaan. De afgelopen jaren ben ik veel in het buitenland geweest en daar heb ik mijn lessen geleerd. Het is een ideale manier geweest om meer over mezelf te weten te komen en te leren in een nieuwe omgeving. Het heeft me geholpen om me te herinneren wie ik daadwerkelijk ben, compleet mijn eigen weg te durven gaan en mijn dromen waar te maken. Tegelijkertijd heeft het er na mijn eerste avontuur in België en daarna in Ghana ook voor gezorgd dat ik me tussendoor moeilijker in Nederland kon settelen. Wel is dat na elk avontuur stap voor stap makkelijker gegaan, en nu, na mijn laatste buitenlandse ervaring, lijk ik mijn plek in Nederland gevonden te hebben. In gesprek met Sander en door de vragen die hij stelt wordt me duidelijk dat ik het buitenland misschien wel even mag laten zijn voor wat het is. Het is daarmee tijd om volledig mijn proces in Nederland aan te gaan. Mijn drang om steeds weer het avontuur in het buitenland op te zoeken lijkt voor nu even geen betekenis te hebben. Het is wel een inzicht waarvan ik me liever niet te veel bewust ben, want die avonturen ver over zee zijn inmiddels mijn comfortzone geworden.

In het contact met Sander merk ik dat mijn gevoelige kant volledig tot uiting kan komen en daarmee dat mijn vrouwelijke energie kan stromen. Ieder mens beschikt namelijk over zowel mannelijke als vrouwelijke energie, en op het moment dat die twee in balans zijn leef je vanuit je volledige kracht. Wanneer ik de vrouwelijke energie meer toelaat ervaar ik momenten dat ik erover twijfel of ik nou op vrouwen of op mannen val. Ik bedoel, ik voel me fysiek tot vrouwen aangetrokken, maar ik kan ook genieten van het kijken naar een man, en dan niet wat betreft het uiterlijk, maar als het gaat om de kracht en de energie die hij dan uitstraalt. Als ik terugdenk aan onder andere de tijd in Azië lijkt het daar meer gewoon te zijn dat mannen ook hun vrouwelijke en daarmee hun gevoelige kant tonen, althans, zo was het bij de mensen die ik ben tegengekomen. In Nederland ervaar ik daar meer moeite mee en ik merk bij mezelf dat ik sneller mijn stoere beschermingsmechanisme in werking zet, waarbij ik mijn kwetsbare kant niet durf te tonen. Ergens ervaar ik nog een angst om overal volledig mezelf te zijn.

Inmiddels ben ik begonnen bij het voetbal en ik merk dat ik me niet geheel op mijn plek voel. Misschien heb ik het van tevoren wat anders ingeschat dan hoe het daadwerkelijk is. Op Saba ervaarde ik veel vrijheid bij het geven van de trainingen en kon ik ook aandacht schenken aan het algeheel welbevinden van de jongeren, maar dat was geen officiële voetbalclub. Van tevoren heb ik gedacht dat ik daarvan graag meer wilde leren en ook die kant wilde ervaren. Maar ik kom er al snel achter dat het toch niet bij mijn behoeften aansluit en na drie weken besluit ik er al mee te stoppen. Ergens voelt het gênant om aan te geven dat ik er niet verder mee wil gaan, maar alles wijst erop dat dit voor mij de beste keus is. Het competitieve element, dat vroeger zo sterk bij mij aanwezig was, lijkt verdwenen te zijn. Tijdens de oefenwedstrijden van het team constateer ik bij mezelf dat het me niet interesseert of we winnen of niet. Als de tegenpartij een mooi doelpunt of actie maakt kan ik er net zo goed van genieten en wil ik er eigenlijk voor gaan klappen. Hiermee trek ik de conclusie dat het trainerschap niet bij me aansluit en het wordt voor mezelf direct duidelijk wat deze ervaring me leert.

Op jonge leeftijd had ik nog de droom om profvoetballer te worden, en tijdens mijn een na laatste seizoen als voetballer in het hoogste juniorenteam, toen ik tegen teams als Ajax A2, Vitesse A1 en Zwolle A1 als aanvoerder op het veld stond, achtte ik die kans nog reëel. Aan het begin van het daaropvolgende seizoen besloot ik voor twee maanden op stage naar België te gaan, waarna ik uiteindelijk besloot om het contract dat ik thuis had liggen, van een van de beste amateurploegen uit de regio, toch niet te ondertekenen. Ik was bang dat wanneer ik terugkwam van die stage er niet meer naar me zou worden omgekeken, omdat ik het belangrijkste gedeelte van het seizoen zou missen, namelijk de voorbereiding en de start van de competitie, waar een basis voor het resterende seizoen gelegd wordt. Daarom besloot ik om bij de club te blijven waar ik mijn hele leven heb gevoetbald en me daar bij het eerste elftal aan te sluiten. Maar waar ik bang voor was dat zou gebeuren bij de andere club gebeurde uiteindelijk ook bij mijn eigen voetbalclub, waardoor ik de wedstrijden in het tweede mocht gaan spelen. Het basiselftal van het eerste team leek aan het begin van het seizoen al bepaald te zijn en ik kon nog zo goed trainen als ik wilde, maar ik had twee maanden achterstand en dat verschil zou ik niet meer gaan inhalen. Ik merkte bij mezelf dat het plezier daardoor naar de achtergrond verdween en dat ik het wel best vond om met het tweede elftal mee te spelen. Waar ik in de jeugd bloedfanatiek was en geen enkele training wilde missen, merkte ik dat ik nu juist diegene was die trainingen ging overslaan, en dat was voor mij het signaal om er na het seizoen mee te stoppen.

De vraag ‘Wat als?’ is wel altijd in mijn achterhoofd aanwezig gebleven. Wat nou als ik er volledig voor was gegaan en onder andere meer discipline had getoond en de festivals en stageperiode in België achterwege had gelaten, had ik het dan wel gered? Tijdens mijn verblijf op het eiland Langkawi had ik mezelf nogmaals gemotiveerd, met het doel mogelijk aan te sluiten bij een Aziatisch team, maar dat plan was door allerlei oude blessures die kwamen opspelen al snel in de prullenbak beland. Met het korte avontuur dat ik nu heb beleefd bij de voetbalclub in Alkmaar ben ik erachter gekomen dat de voetbalwereld niet helemaal bij me past. Ik heb in het leven blijkbaar heel andere dingen te doen. Het gaat me veel meer om het algeheel welbevinden van jongeren, en de passie daarvoor kan ik in het trainerschap niet volledig kwijt.

Het is fijn dat mijn maat Peter uit Almelo overgekomen is om vandaag samen met mij naar de voetbalwedstrijd te gaan van het team waarbij ik kortstondig assistent-trainer ben geweest. Ik heb nog een aantal boeken van de trainer die ik moet teruggeven en ik voel me vanbinnen eerlijk gezegd wel een beetje apart, dat ik na zo’n korte tijd ben gestopt, terwijl ik er in het begin toch met enthousiasme aan begonnen was. Maar blijkbaar is het niet de bedoeling dat ik dit doe en de keus om ermee te stoppen heeft me veel energie en duidelijkheid gegeven. Na de boeken teruggegeven te hebben besluiten we voor het einde van het fluitsignaal weg te gaan. De persoon die me nog de vraag had gesteld of ik zeker wist dat ik het avontuur aan wilde gaan, zit aan de tafel naast ons. Ik zeg hem gedag en in mijn hoofd gaat de gedachte rond dat hij het goed heeft gezien door me die vraag te stellen. En ook in gedachten bedank ik hem voor de kans die hij me geboden heeft, want ik heb er mijn lessen uit geleerd. Als ik een op een met hem had gezeten, had ik het hem waarschijnlijk wel verteld. De setting die er nu is, met iedereen die aanwezig is om de voetbalwedstrijd te volgen, is voor mij geen situatie om er verder op in te gaan.

Het is een opluchting en bevrijding dat ik me nu niet meer met het voetbal bezig hoef te houden. En daarmee is het een start van een heerlijk en ontspannen weekend samen met Peter. Zonder dat we van alles gepland hebben ondernemen we allerlei verschillende activiteiten en vanuit ontspanning ontstaat er een prachtig weekend. Het geeft me weer de nodige energie om doordeweeks aan het werk te gaan, maar tegelijkertijd merk ik tijdens de werkdagen dat er iets in mij is veranderd. Waar ik het eerder prettig vond dat ik vier vrije dagen had, krijg ik nu het gevoel dat ik liever volledig voor mijn eigen proces en plannen wil gaan. De drie werkdagen begin ik als verloren tijd te beschouwen en ze staan me nu in de weg. Het idee om all-in te gaan komt steeds meer naar voren toe.

In het weekend zijn mijn broer en Nienke op bezoek en we besluiten onder andere naar het strand te gaan. Op het moment dat we in de zee aan het chillen zijn hebben we het over onze dromen. Hierdoor wordt het idee van mij om all-in te gaan alleen maar sterker, en het voelt dat het tijd is om er iets mee te gaan doen. Tijdens de eerstvolgende werkdag besluit ik mijn gevoel met mijn leidinggevende te delen en vertel dat ik erover na wil denken voordat ik een beslissing zal nemen. In de daaropvolgende dagen kan ik er niet meer omheen. Sinds ik het besluit heb genomen om met het voetbal te stoppen lijkt het zo klaar als een klontje dat ik 24/7 met mijn eigen plannen bezig wil zijn. Hoe dat precies vorm zal gaan krijgen, ik heb nog geen idee. Wel is mijn innerlijke verlangen zo sterk dat ik besluit om ook mijn baan op te zeggen. Ondanks dat ik het er goed naar mijn zin heb en me snel aan het team heb aangepast, is het voor mij blijkbaar tijd om deze stap te zetten.

Mijn leidinggevende kan het begrijpen en ziet de passie die ik uitstraal om voor mezelf te beginnen. Na het maken van deze keus komt er een zekere rust over me. Met nog een maand uitwerktijd kan ik me langzaam gaan focussen op datgene wat zich in mijn leven wil aandienen.

De laatste tijd krijg ik inspiratie om een autobiografisch boek te gaan schrijven en telkens, op het moment dat ik inspiratie krijg, noteer ik het op mijn mobiel in Samsung Notes. Ik ga er verder nog niet mee aan de slag, want ik wil me de komende maand focussen op het zo goed mogelijk beëindigen van de baan. Daarnaast wil ik nog even maximaal genieten van het heerlijke leven in en rond Alkmaar, en dan met name van het strand. Mijn besluit om te stoppen met de baan betekent immers dat ik terug zal keren naar Almelo. Ik heb mijn vader gevraagd of ik bij hem kan wonen, zodat ik me volledig op mijn proces kan gaan richten. In deze periode ben ik in contact gekomen met een oude bekende, die een bepaalde methode heeft ontwikkeld. Die wil ik me graag eigen maken om haar vervolgens uit te kunnen dragen. We spreken af om elkaar over enkele weken te ontmoeten, zodra ik in Almelo ben. Hoe een en ander zal worden vormgegeven mag ik voor nu even laten rusten. In Almelo zal ik ook voor een paar nachten bij mijn vader gaan slapen. Het is het huis waar ik ben opgegroeid en dat ik tien jaar geleden achter me heb gelaten. Ik ben benieuwd hoe het zal zijn op het moment dat ik daar straks weer woon. Voor nu heb ik eerst nog een heerlijke periode in Alkmaar voor de boeg, en die begint met het vieren van mijn verjaardag. Mijn ouders en mijn broertje komen vandaag in de ochtend langs en daarna zullen mijn neef Ryan en zijn vriendin bij me op bezoek komen. Het is mooi om mijn verjaardag samen met mijn familie te vieren. Tijdens de lockdown op Saba was ik er op een gegeven moment niet zeker van dat die viering er daadwerkelijk in zat, en nu voelt het fijn dat het mogelijk is.

Daarnaast is het heerlijk dat er deze zomer niet al te veel van de corona te merken is en ik ben blij dat het gewone leven weer zo veel mogelijk geleefd kan worden. Na een gezellige ochtend met mijn familieleden geef ik ze wat spullen mee die alvast naar mijn vaders huis mogen. Op deze manier hou ik alleen nog spullen over die in de rugtas en een extra tas gedaan kunnen worden op het moment dat ik de studio zal verlaten. ‘s Middags ga ik met Ryan en zijn vriendin naar het strand en dat maakt het fijne gevoel over de verjaardag compleet. Het strand is altijd prettig en ondanks dat het weer niet optimaal is, is het wel even lekker verfrissend om met blote voeten over het zand te lopen. Daarnaast krijg ik een prachtig boek cadeau, genaamd ‘Het boek van vreugde’, waar bijzondere ontmoetingen tussen de dalai lama en aartsbisschop Desmond Tutu in beschreven staan. Na deze heerlijke dag heb ik zin om de laatste weken genietend af te sluiten.

Inmiddels ben ik volop aan het investeren in mijn persoonlijke groei. Via de app Mindvalley heb ik een jaarabonnement afgesloten om de aangeboden programma’s te kunnen volgen. Door die verschillende programma’s krijg ik een beter inzicht in wat voor mij werkt en hoe ik mijn leven op een optimale manier kan inrichten. Zo heb ik onder andere veel baat bij een programma dat me een meditatie aanleert die ik in het dagelijks leven kan toepassen, waarbij reuk, gehoor, zicht, smaak en gevoel worden ingezet. De bedoeling is dat je je bewust bent van je omgeving zonder daarbij overprikkeld te raken. Het leert me opmerkzaam te zijn, waardoor ik in het dagelijks leven meer dingen waarneem. Met een ander programma leer ik mijn geheugen te versterken en daarnaast ben ik bezig om te kijken hoe ik slaap kan optimaliseren. De slaapbank in mijn studio bezorgt me inmiddels pijn in mijn rug en na een slimme tip van mijn collega Joanna besluit ik voor de laatste weken een luchtbed te kopen. Ik kijk er wel naar uit om straks weer in een echt bed te kunnen slapen.

Naast de onlineprogramma’s, die me veel nieuwe inzichten geven, ben ik ook al langere tijd benieuwd naar yoga. Via YouTube heb ik al wel vaker een les gevolgd, maar ik ben benieuwd hoe het in een yogastudio is. Ik besluit een proefabonnement voor een maand te nemen bij een studio waar ik een prettig gevoel bij heb. Daarmee kan ik allerlei verschillende vormen van yoga uitproberen, waaruit blijkt dat de yin en de restorative yoga al snel mijn favoriet zijn. Ik probeer ook de hathayoga, maar die is me iets te fanatiek, want dan ga ik liever gewoon even knallen tijdens een fitnesswork-out. Na een van de yinlessen in de ochtend loop ik vervolgens geheel zen over straat. In alle rust loop ik door het centrum en ik zie dat de andere mensen zich in een drukke gemoedstoestand bevinden, terwijl het voor mezelf lijkt alsof ik over straat aan het zweven ben. Het is een heerlijk begin van de dag, alleen is mijn productiviteit op deze manier wel wat lager dan gewoonlijk. Dan zou een hathales in de ochtend voor mij wel wat geschikter zijn, aangezien ik gedurende de ochtend en middag productief wil zijn.

Ik kom er dan ook al snel achter dat ik het liefst in de avond yoga volg, en dan is voor mij een yin- of restorative les het meest ideale. Door dit uit te proberen kom ik er steeds beter achter wat voor mij werkt, zodat ik het maximale uit mijn leven kan halen. Via de diverse programma’s op de Mindvalley-app leer ik mezelf nog beter kennen, en ook kom ik erachter welk ritme voor mij het meest geschikt is om diverse activiteiten te ondernemen. Ik merk dat mijn energiepeil hierdoor omhooggaat en dat ik met veel levensenergie door de dagen ga. Op de momenten dat ik in de trein zit, op weg naar mijn werk, luister ik tijdens het eerste gedeelte van de reis naar een meditatie of ik lees een boek, en tijdens het laatste deel hou ik een dankbaarheidsdagboek bij. Ik blik daarbij vooruit op de dag en bedenk waar ik allemaal dankbaar voor kan zijn, en dat zorgt ervoor dat ik met een fijne energie aan mijn werkdag begin.

Inmiddels ben ik ook in aanraking gekomen met de Hawaïaanse techniek Ho’oponopono. Die gebruik ik in combinatie met mijn Tibetaanse kralenketting om mezelf te reinigen en telkens terug te keren naar een blanco situatie. Daarmee bedoel ik dat ik telkens weer in het moment op mezelf afstem en daarmee uit mijn hoofd ga en meer in verbinding met mijn gevoel kom te staan. Dat zorgt ervoor dat ik de signalen van mijn lichaam beter leer kennen en dat ik spanningen eerder opmerk, zodat ik het gewoon kan laten doorstromen zonder dat voorbijkomende gedachten met me aan de haal gaan en me uit het moment halen. Hierdoor worden onbewuste gedrags- en gedachtepatronen sneller inzichtelijk, waardoor ik er op een bewustere manier mee om kan gaan. In plaats van te reageren op gedachten en emoties leer ik ze te observeren, en op die manier kan ik een andere handeling koppelen aan gebeurtenissen dan ik voorheen deed. Eerder zou ik meegaan in bijvoorbeeld de stress van een collega, maar nu heb ik geleerd om enkel mijzelf te observeren en te voelen wat de stress van een ander in mijn lijf doet. In eerdere situaties zou ik me gaan ergeren of me uit mijn eigen energie laten halen, maar nu ben ik zelf verantwoordelijk om in mijn eigen kracht te blijven staan. De triggers van buitenaf kan ik inzetten om als persoon te groeien door zelf in mijn toestand van rust te blijven. Voor een persoon als ik, die gevoelig is voor de energieën vanuit de omgeving, is dit een handige nieuwe manier om toe te passen. Daardoor kan ik de gevoeligheid inzetten als kracht in plaats van dat ze tegen mij gaat werken. Doordat ik steeds meer in mijn eigen kracht leer te staan merk ik dat ik veel energie overhoud om te genieten van de gebeurtenissen van alledag.

Op het moment dat Harm in Alkmaar op bezoek komt, zit ik dan ook heerlijk in mijn vel en met veel levensenergie start ik de dag. Het zonnetje schijnt en daarmee is het een mooie dag om naar het strand te gaan. Eerst laat ik hem mijn studio zien en daarna is het tijd om met de bus naar Egmond aan Zee te gaan. Harm en ik hebben onze papieren meegenomen waar de aantekeningen van de vorige keer op geschreven staan. Onder andere komen de drie leefgebieden die we de vorige keer als verbeterpunten hadden genoteerd aan bod. Het is mooi om te zien dat we beiden in een relatief korte periode veel zijn gegroeid. De prachtige orchidee die ik thuis heb staan en die ik liefdevolle aandacht geef doet het hartstikke goed, maar niet alleen wat betreft liefde ben ik gegroeid, dat geldt ook voor andere gebieden. Ik heb inmiddels de smaak goed te pakken, waarbij ik mezelf het beste van het beste gun. Voor de volgende keer neem ik me voor op alle gebieden minimaal een negen te scoren. De standaard verhogen is dé manier om mijn beste leven te leiden. Het uitvoeren van kleine dagelijkse verbeteringen zorgt ervoor dat ik scherp blijf en niet meteen een te hoog doel voor mezelf stel, maar me kan focussen op de kleine verbeteringen, die uiteindelijk grote veranderingen teweeg zullen brengen. Of ik dan uiteindelijk op alle gebieden op een negen terechtkom, maakt me in eerste instantie niet zo veel uit. Dit streven geeft mij motivatie om dagelijks aan mijn persoonlijke ontwikkeling te werken. Hierbij komt de mindset van genieten, leren en groeien om de hoek kijken, en op het moment dat ik niet aan het genieten ben heb ik wat te leren, waardoor ik vervolgens weer kan groeien. Dit vraagt wel om eerlijkheid tegenover mezelf en ik merk dat ik daarin steeds beter word. Het is makkelijk om dingen voor mezelf goed te praten of onbewuste patronen te negeren, maar sinds ik de volledige verantwoordelijkheid neem kom ik daar niet meer onderuit. Stap voor stap ben ik laagjes van mijn opgebouwde persoonlijkheid aan het afpellen en dat is niet altijd even leuk om mee bezig te zijn. Maar tegelijkertijd creëert het ook ruimte om oprecht van de kleine dingen in het leven te kunnen genieten.

Nadat ik wederom een waardevolle en plezierige ontmoeting met Harm heb gehad lijkt het erop dat het lekkere weer er voor dit jaar op zit. Maar niets blijkt minder waar. Enkele dagen later lijken er nog prachtige nazomerse dagen aan te komen, waarbij ik het gevoel heb nog even maximaal te kunnen genieten van het strand om het avontuur in Alkmaar af te sluiten. Nadat ik al vele keren op het strand ben geweest besluit ik nu op een waardige manier afscheid te nemen van Bergen aan Zee. Een tijdje geleden is mijn fiets uit de fietsenstalling gestolen, maar ik kon me er niet zo heel druk over maken dat ik geen fiets meer had. Voor mezelf was het mogelijk een stukje karma dat de fiets gestolen was, aangezien ik me vroeger zelf ook aan fietsendiefstal schuldig heb gemaakt. Ik maakte me meer druk over het feit dat het in de fietsenstalling van het appartementencomplex was gebeurd en dat de fietsen van de medebewoners dus ook gestolen kunnen worden. Het enige wat ik kon doen was het aangeven bij de verhuurder. Daarmee heb ik mijn bijdrage geleverd, waarna ik me er ook niet meer druk over hoef te maken. Met een gehuurde fiets neem ik alle tijd om te genieten van de route ernaartoe. Aangezien de zomervakantie al enige tijd afgelopen is, is het een stuk minder druk dan voorheen. Na een relaxte tussenstop vlak bij het strand, op een van mijn favoriete plekken in het wandelgebied, is het tijd om mijn weg richting de zee voort te zetten. De frisse wind en de geur van de zee nemen me mee naar alle mooie herinneringen die ik hier de afgelopen periode heb opgedaan. Wat ben ik dankbaar dat ik deze zomer zo maximaal heb kunnen genieten van alle rijkdom die de natuur te bieden heeft! Ondanks dat het vandaag nog enigszins bewolkt is, loop ik met mijn armen gespreid en een grote glimlach over het strand. Ik voel me vrij en blij en een enkeling van de mensen die ik tegenkom die zich erin herkent krijgt een spontane glimlach op zijn of haar gezicht, waarop we elkaar vriendelijk groeten. Ja, wat kan het leven toch simpel zijn! De zon begint langzaam door de wolken te schijnen en dat doet me besluiten om bij een strandtent een Amstel Radler te bestellen en op een van de relaxbanken plaats te nemen. Met mijn ogen dicht focus ik me op mijn ademhaling, waarna ik langzaam al mijn zintuigen afga. Het zorgt ervoor dat ik me vanbinnen geheel rustig voel, waardoor ik automatisch in een meditatieve toestand verkeer. Na genoten te hebben van mijn drankje vind ik het tijd om verder te gaan. Een toerist komt aangelopen om mijn plek over te nemen en ze begint haar ongenoegen te uiten met betrekking tot diverse dingen die in de maatschappij plaatsvinden. Ik kijk haar op een vriendelijke manier aan, terwijl in mijn gedachten voorbijkomt dat datgene wat ze zegt me, met alle respect, eigenlijk niet zo veel interesseert. Zodra ze merkt dat ik niet in haar verhaal meega, houdt ze vanzelf op met klagen en wensen we elkaar een fijne dag toe.

Het is een mooi leermoment voor mezelf geweest. In plaats van me druk te maken over de energie die de vrouw met zich meebracht, bleef ik mezelf observeren door bewust in mijn eigen kracht te blijven staan. Normaal zou ik nog weleens meegezogen kunnen worden, of een keer ‘ja’ knikken om de ander te plezieren, maar dit keer was het allebei niet het geval. Ik liet de vrouw in haar waarde en bleef in mijn eigen kracht staan. Het laat me een mooie groei zien en het wordt me duidelijk dat de investeringen die ik tot nu toe in mezelf heb gedaan, hun vruchten afwerpen. Ik had niet eerder gedacht dat ik bij een strandtent een meditatie zou kunnen doen, waarbij ik juist de invloeden van buitenaf zou gebruiken om in mijn eigen kracht te blijven staan. De interesse voor de innerlijke wereld, en dan met name voor de energie, is aan het groeien en ik heb dan ook zin in de energetische workshop die ik begin oktober bij Juno Burger zal gaan volgen. Tijdens de lockdown op Saba had ik bij hem al online een-op-een energetische reinigingssessies via Skype gevolgd. De eerste keer dat ik hem zag werd ik verliefd op de puurheid in zijn ogen. Wat een kracht en tegelijkertijd wat een rust straalde hij uit!

Na de prettige afsluiting op het strand van Bergen aan Zee is het de volgende dag de beurt aan Egmond aan Zee. Het is het strand dat ik het eerst heb bezocht en daar wil ik het strandseizoen gaan afsluiten. In tegenstelling tot gisteren schijnt vandaag volop de zon en het is ook nog eens relaxed dat het erg rustig is. Ik kies een rustige plek uit, waarbij het lijkt alsof ik bijna het gehele strand voor mezelf heb. Er liggen alleen een paar mensen op een eindje afstand van me vandaan. Nadat ik met mijn oordopjes in half in slaap ben gevallen heb ik zin om wat actiefs te doen. Zonder dat ik het zelf direct doorheb zit ik met mijn handen in het zand te graven, waarbij ik allemaal schelpen naar boven haal. Dat doet me besluiten om schelpen te gaan verzamelen. De ene is nog mooier dan de andere, en voordat ik het weet zit ik op mijn knieën schelpen te zoeken. Even verderop liggen er zo te zien veel en kruipend op mijn knieën verplaats ik me over het strand. Een jeugdig gevoel komt in me naar boven en ik ga helemaal op in mijn nieuwe bezigheid. Ik lijk haast niet te willen stoppen, en nadat ik in gedachten tegen mezelf zeg dat dit de laatste is, zie ik toch wel weer een andere mooie schelp of steen liggen. Na een tijdje kijk ik om me heen en ik begin in mezelf te lachen. Het is prachtig om me zo te verliezen in een bezigheid waarbij ik alles en iedereen om me heen vergeet. Ik besluit dat ik nu wel genoeg schelpen heb en op de handdoek spreid ik mijn gevonden buit uit. De minder mooie besluit ik weg te doen en het idee komt in me op om de rest mee te nemen. Maar hoe ga ik dat in godsnaam doen? De drinkbeker die ik bij me heb, waar water in zit, besluit ik leeg te drinken en droog te maken. Vervolgens doe ik er om en om zand en schelpen in, zodat ze laatste niet beschadigd raken. Daarnaast is het ook prachtig om een stukje strand als aandenken mee naar Almelo te nemen. Na deze leuke activiteit is het tijd om mijn weg te vervolgen. Langzaam loop ik van het strand af en ineens voel ik een steek in mijn hart. De gedachte het strand achter me te laten doet me letterlijk veel pijn. Het is een onwijs fijne tijd geweest en ik hou van het strandleven. Boven op het duin draai ik me nog een keer om en ik voel mijn hart huilen. Mijn verstand zegt dat ik me niet zo moet aanstellen, maar dit is wat het strand en de opgedane herinneringen met mij doen. Er afscheid van nemen valt me blijkbaar zwaar, en door er ruimte aan te geven en het niet weg te rationaliseren krijg ik de kans om echt in het moment aanwezig te zijn en daar mijn kracht uit te halen. Nadat ik eerst pijn heb gevoeld krijg ik vervolgens een krachtige ingeving: ik keer hier nog een keer terug. Wanneer dat zal zijn, ik heb geen idee. Maar dat het gebeurt is een ding dat zeker is! Met dat gevoel stap ik even later op de bus om me gereed te maken om morgen richting het oosten van het land te gaan. Daar zal ik enkele dagen doorbrengen alvorens ik Alkmaar over twee weken definitief achter me zal laten.





Hoofdstuk 8 

Inspiratievolle inzichten





Het is alweer een tijd geleden dat we met zijn vieren wat ondernomen hebben. Mijn vader, twee broers en ik gaan in het kader van een verlaat verjaardagscadeau voor mijn vader een escaperoom doen. Mijn broertje heeft een leuke uitgekozen, die tevens een van de moeilijkste blijkt te zijn. Tja, waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan? Die uitdaging gaan we graag aan.

Een van de opdrachten voer ik samen met mijn vader uit. Hij staat aan de ene kant van de muur en ik aan de andere, waardoor we elkaar niet zien, en aan zijn kant dient een voorwerp een parcours af te leggen. Met de magneet aan mijn kant dien ik dat voorwerp aan de andere kant van de muur omhoog te krijgen. Het vraagt om duidelijke communicatie en veel geduld. Mijn vader geeft aan mij door welke kant ik op dien te gaan. Alleen merk ik dat ik niet zo veel geduld heb, waardoor de magneet zich telkens loskoppelt van het voorwerp dat aan de andere kant van de muur zit, waar mijn vader staat. Het is de bedoeling dat ik zigzaggend van links naar rechts en andersom schuin omhoogga om zo het voorwerp tussen twee plankjes door naar boven te krijgen. Na een aantal pogingen ben ik er wel klaar mee. Misschien was het een beter idee geweest als ik eerst de baan aan de andere kant van de muur had bekeken, zodat ik het plaatje in mijn hoofd had gehad.

Mijn vader gaat het nu aan mijn kant proberen en ik aan de zijne. Dit lijkt een stuk beter te gaan en met de nodige rust weet hij het voorwerp omhoog te krijgen. Vlak voordat hij bij de opening is waar ik hem uit kan halen, begint mijn broertje zich ermee te bemoeien. Als ik ergens niet tegen kan, dan is het dat iemand zich er op zo’n moment mee gaat bemoeien, waardoor ik de concentratie kwijtraak. Dat laat ik mijn broertje vervolgens ook duidelijk merken, waarna het volgende in mijn gedachten komt: Oké, Silvano, rustig maar, het is aan jou om je niet uit je concentratie te laten halen. De intentie van je broer was goed en het is daarmee een mooi leermoment voor jezelf. Mijn vader dient het nu nog een keer te doen en gelukkig weet hij het dit keer ook rustig voor elkaar te krijgen en hebben we het samen toch maar even geflikt. Op dit moment is de sfeer toch wel even iets anders dan hij voor de escaperoom was, toen ik me op een gegeven moment liet meeslepen door de emotie van mijn vader. Ook dat was voor mij weer een leermoment.

Nadat we de escaperoom niet hebben voltooid maar wel een leerzame en leuke middag hebben gehad, is het tijd om richting Almelo te gaan. Op de terugweg zit ik alleen met mijn broer in de auto, waarbij ik hem vertel dat ik blij ben dat het vandaag wat betreft de twee leermomenten zo is gelopen. Het laat me meteen zien dat ik straks zo bewust mogelijk het proces van het samenwonen met mijn vader mag aangaan. Het is eerlijk gezegd niet niks om na alle avonturen die ik heb beleefd en na vele keren zelfstandig wonen nu weer bij hem in te trekken.

Eenmaal bij mijn vader thuis is het bijzonder om weer in mijn ouderlijk huis terug te zijn. Wel kies ik ervoor om nu op de zolder te gaan slapen. Dat was voorheen de kamer die mijn broer tot zijn beschikking had, en op het moment dat ik die kamer instap is het eerste gevoel dat door me heen gaat: oké, en nu ben ik de baas! Het is interessant om dat op te merken, zonder dat ik er een oordeel over geef. Dat gevoel maakt me nieuwsgierig naar wat voor processen er nog zullen volgen. De volgende dag is het tijd om naar de afspraak met de oude bekende te gaan. Ik wil hem vragen of ik de methode die hij in samenwerking met anderen heeft ontwikkeld ook kan leren, om die vervolgens uit te dragen. Die methode zou ik willen inzetten bij jongeren in Nederland en daarnaast zou ik haar graag willen overdragen aan een vriend en vriendin in Togo en Ghana. Het plan van de foundation in Zuid-Afrika is inmiddels op de achtergrond geraakt.

Vlak voordat ik met de trein bij het station arriveer krijg ik een berichtje met de vraag of we al ergens afgesproken hebben. In eerste instantie was dat bij een lunchzaak, maar nu ik zo door het raam kijk schijnt de zon en ik kijk uit over een prachtig park. We besluiten elkaar daar te ontmoeten. Hij zal eerst nog wat te drinken voor ons meenemen, waarop ik alvast naar het park loop. Op weg ernaartoe kom ik langs de hogeschool waar ik ben afgestudeerd. Voor mijn eindpresentatie van de studie Social Work ben ik destijds naar hetzelfde park gegaan als waar ik nu naartoe ga. Het was toen de ideale plek om me even te ontladen en me op te laden voor de laatste presentatie die ik op de school zou gaan geven. De krachtige en voldane energie die ik heb overgehouden aan die eindpresentatie is nu weer voelbaar, waardoor ik met een voldane lach richting het park loop.

Tijdens de ontmoeting komt onder andere mijn persoonlijke verhaal aan bod. En nu we het er zo over hebben weet ik eigenlijk niet direct waar ik moet beginnen, want voor mijn gevoel heb ik zo veel te vertellen, van de gebeurtenissen uit mijn jeugd tot aan mijn buitenlandse avonturen. Na een inspiratievolle middag besluiten we vanaf de eerste week van oktober, over twee weken, wekelijks af te spreken. Het wordt een coachtraject van acht weken. Normaal gesproken vraagt hij er geld voor om de methode over te dragen, maar omdat ik die verder wil gaan uitdragen, zal zich dat op de langere termijn weer terugbetalen. Met een voldaan gevoel zeggen we elkaar gedag.

Vanmiddag staat een dagje chillen met mijn broertje op de planning, waarbij hij graag zijn scooter aan me wil laten zien. Die staat bij onze oudere broer thuis, en aangezien ik daar nog wat spullen heb liggen komt het me wel goed uit om daar even naartoe te gaan. Ik ben benieuwd welke kleding daar nog ligt en of er iets tussen zit dat ik nu nog kan gebruiken. Nadat ik enkele dozen heb bekeken stel ik vast dat er niet echt iets tussen ligt wat mijn interesse wekt. Maar ik ben wel een stapel foto’s tegengekomen die ik blijkbaar interessant genoeg vind om mee naar mijn vaders huis te nemen.

Op de laatste dag voordat ik weer terug naar Alkmaar ga staat een wandeling met het gezin bij de Utrechtse Heuvelrug op het programma. Dit gebied ligt mooi centraal, aangezien Nienke uit het zuiden moet komen en ik na de wandeling terugga naar het westen. Het is een bijzondere setting om mee te maken. Mijn ouders zijn al langere tijd gescheiden en ze lijken nu weer op een vriendschappelijke manier met elkaar om te gaan. Daarnaast lijk ik me in vergelijking met het verleden momenteel meer aangetrokken tot mijn broertje te voelen, waar dat voorheen meer tot mijn oudere broer was. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien mijn broer een nieuw leven met Nienke aan het opbouwen is. Mijn oudere broer en ik hebben elkaar meestal als vrienden gezien en ik trok me in mijn jongere jaren voornamelijk aan hem op. Daar lijkt nu verandering in te komen, en dat is even wennen.

Tijdens de lunch bij een pannenkoekenrestaurant stelt mijn broer ineens voor die pannenkoeken te delen, waarbij ik fel reageer dat ik daar geen zin in heb. Daarop kijkt hij mij verontwaardigd aan en ik vertel dat ik gewoon een f*cking ananaspizza in zijn geheel wil. Het onderliggende patroon dat aangesproken wordt is dat ik niet voor me laat beslissen. De afgelopen periode is er meer afstand tussen hem en mij ontstaan, en dat vraagt een omschakeling. De laatste jaren ben ik al mijn eigen weg gegaan, maar nu, doordat het onbewuste bewust wordt gemaakt komen diepere lagen naar de oppervlakte. Dat kan gepaard gaan met wederzijds onbegrip en emotionele reacties. Die zijn uiteindelijk niet persoonlijk, maar kunnen op het moment zelf wel confronterend zijn. Het is de kunst om de verantwoordelijkheid bij mezelf te houden en mijn lessen eruit te leren. Het nemen van de volledige verantwoordelijkheid is daarom ook zeker niet altijd even makkelijk. Met deze nieuwe inzichten keer ik vervolgens terug naar Alkmaar, om daar op een prettige manier afscheid te nemen.

Aangezien ik eind september de studio uit moet en de eerste twee dagen van oktober mijn laatste werkdagen heb, besluit ik in een klein plaatsje buiten de stad waar ik werkzaam ben te overnachten. Ik huur nog voor twee nachten een zolderkamer bij een vriendelijke vrouw, die tevens oma blijkt te zijn. Op het moment dat ik binnenkom is het een unieke setting, want er zijn twee kleinkinderen aanwezig die er ook overnachten. Ik vind het wel grappig, want dit heb ik nog niet eerder zo meegemaakt. Het geeft me een huiselijk en enerzijds warm gevoel om ‘s ochtends met de gastvrouw en haar twee kleinkinderen aan het ontbijt te zitten alvorens ik me gereedmaak om naar mijn werk te gaan.

Nadat ik gisteren na mijn aankomst nog lekker van de omgeving heb kunnen genieten, waarbij ik tijdens de wandeling getrakteerd werd op een prachtige zonsondergang, is het vandaag regenachtig en daarom besluit ik me na mijn werk op de zolderkamer terug te trekken om me rustig voor te bereiden op mijn laatste werkdag. Wat is het een korte en krachtige periode geweest, waarbij mijn ontwikkeling in een raptempo is gegaan, vele veranderingen hebben plaatsgevonden en ik me in Nederland volledig op mijn plek heb gevoeld. Dat ik de fijne vibe die ik in het buitenland tijdens diverse avonturen heb ervaren ook net zo sterk heb beleefd gedurende de afgelopen zomer in mijn thuisland had ik van te voren niet kunnen bedenken. Als ik terugkijk op de laatste maanden lijkt het wel een grote vakantieperiode te zijn geweest, en met een dankbaar gevoel val ik diezelfde avond in slaap. De volgende ochtend sta ik met fijne energie op, en dat is prettig, want vandaag ga ik afscheid nemen van mijn werk.

Tijdens het tandenpoetsen kijk ik door het badkamerraam en ik zie een prachtig gekleurde lucht, waar ik nog snel even een foto van maak. Het is het eerste cadeau van vandaag, waardoor ik benieuwd ben naar wat er komen gaat. Op het eiland Saba heb ik geleerd om volledig van een afscheid te genieten, en dat gebeurde veelal in een ontspannen setting. Op het werk is de kans groter dat het meer vanuit een statische situatie gebeurt en daar ben ik eerlijk gezegd niet zo’n fan van. Nee, doe maar lekker relaxed. Eenieder die erbij aanwezig wil zijn is erbij aanwezig en als mensen daar op dat moment niets voor voelen is het ook prima. Ik hoef ook niet alle aandacht op me gevestigd te hebben. Ik hou wel van anonimiteit, en dat terwijl ik er nu meer en meer voor kies om in alle openheid naar buiten toe te treden. Dat is omdat ik een verhaal te vertellen heb en anderen daarmee een stuk (h)erkenning kan bieden.

Het team dat vandaag aanwezig is, is gelukkig heerlijk relaxed, en dat er een niet al te grote groep werkzaam is vind ik eerlijk gezegd wel fijn. In de middag besluit een van de collega’s om broodjes te halen en dat zorgt voor een gezellige sfeer tijdens de lunch. De werkzaamheden heb ik inmiddels allemaal afgerond, waardoor ik me niet meer druk hoef te maken. Wel merk ik dat er een bepaalde spanning in mijn lichaam aanwezig is. Inmiddels heb ik geleerd om die spanning er te laten zijn en niet weg te drukken. Wel gebruik ik de Ho’oponopono techniek om weer naar een ‘neutrale’ stand terug te keren en dat heeft een kalmerend effect. Ik laat het allemaal maar gewoon op me afkomen, en vlak voor het einde van de werkdag merkt een collega op dat we mijn afscheid nog moeten vieren. Even later houdt mijn maat Wouter een prachtige en krachtige speech, die me een dankbaar gevoel bezorgt. In een korte tijd heb ik toch wel een mooie indruk achtergelaten. Mijn rust en positiviteit zijn bij de rest van de collega’s niet onopgemerkt gebleven en het is mooi dat ze dat naar me terugkoppelen.

Van de diverse persoonlijkheden op het werk heb ik veel kunnen leren en het voelt voor mij alsof het tijd is voor een nieuwe uitdaging. Ik mag all-in gaan en het avontuur in eigen land volledig opzoeken. Hoe dat er precies uit komt te zien is me nog niet geheel duidelijk. Voor nu lijkt het zaak me eerst te focussen om de methode aan te leren en die vervolgens uit te dragen in Nederland, en ook over te dragen aan twee personen in Afrika.

Met een tevreden gevoel verlaat ik mijn werk en ik ben inmiddels met Wouter op weg richting Amsterdam. Daar zal hij me afzetten bij het station, van waar ik mijn weg naar Noordwijk aan Zee zal vervolgen. Eenmaal daar aangekomen besluit ik na het inchecken direct naar het strand te gaan. Op de weg ernaartoe bel ik even met mijn moeder en deel ik met haar hoe ik de afgelopen dagen heb beleefd. Het is een waardevol afscheid geweest, waardoor ik nu met veel zin naar de toekomst kijk. Ondanks dat het bewolkt is, is het heerlijk om weer over het strand te lopen en over de zee uit te kijken. Het eindeloze uitzicht, zonder dat er ook maar een gebouw of iets voor staat, is wat me onder andere zo aanspreekt. Na een verfrissende wandeling is het tijd om terug te keren naar de hotelkamer. In alle rust kan ik de voorbijgaande dagen verwerken om me op te laden voor de workshop van morgen.

Na een lekker ontbijt bij het hotel zie ik op Google Maps dat er diverse mogelijkheden zijn om bij de plaats van bestemming te komen. Via de minst korte route kom ik precies op tijd aan, waardoor de keus welke bus ik zal nemen snel is gemaakt. Eenmaal uitgestapt bij de juiste halte zie ik dat ik moet opschieten om op tijd te zijn. Met mijn rugtas en extra tas in de hand loop ik in een gehaast tempo naar de locatie waar de workshop ‘energetische reiniging’ wordt gehouden. Bij aankomst besluit ik even tot rust te komen alvorens ik de ruimte in loop waar iedereen al aanwezig is. Op het moment dat ik door de gordijnen loop zie ik de stoelen in drie halve cirkels staan. Oké, waar zal ik eens gaan zitten, of in dit geval, waar is er nog een plek vrij? Het liefst ga ik op de achterste rij zitten, zodat ik alles een beetje kan observeren, maar ik zie dat die rij al bezet is. In de middelste rij lijken er twee stoelen vrij te zijn, maar nadat ik een van de mensen heb gevraagd of die al bezet zijn of niet, blijken ze inderdaad al in gebruik te zijn. Helaas, en dat betekent tegelijkertijd dat ik op de voorste rij mag plaatsnemen. Blijkbaar is het voor mij de bedoeling om voor de verandering helemaal vooraan te gaan zitten. Het is een nieuwe uitdaging, die ik blijkbaar aankan. Nadat ik enkele mensen heb begroet zie ik Juno staan. We hebben elkaar al diverse keren via Skype gesproken en nu is het mooi om hem in het echt te ontmoeten. Die online energetische sessies hebben me tijdens de laatste periode op Saba enorm geholpen om telkens weer fris nieuwe situaties in te gaan. Na een vriendschappelijke knuffel, zakt de spanning een beetje van me af.

Zo’n workshop betekent wel dat je even uit je comfortzone gaat. Ik heb dit nog niet eerder gedaan, en naast de nieuwsgierigheid voel ik ook een zekere spanning in mijn lichaam. De groep aanwezigen is nogal divers en het is mooi om te zien dat er ook leeftijdgenoten aanwezig zijn. Tijdens de eerste ronde, waarin voornamelijk informatie wordt gegeven, gaat er van alles door me heen. Op een gegeven moment denk ik dat ik het allemaal wel doorheb, waarbij Juno me ineens aankijkt en een stap naar voren zet. Daar word ik ongemakkelijk van en voor mijn gevoel verschiet ik van kleur. Het lijkt net of hij me wil vertellen: niet in je hoofd gaan zitten en in gedachtepatronen verdwijnen door te denken dat je het allemaal wel weet. Het is een bekend patroon van mij, want doordat ik redelijk snel dingen oppik kunnen voorbijkomende gedachten met me aan de haal gaan, waarbij ik het allemaal wel denk te weten. Juist op die momenten sta ik er niet meer voor open om te luisteren naar de ingevingen die vanuit mijn intuïtie naar voren komen. Het korte en confronterende moment maakt indruk op me en het is fijn om te merken dat het geen al te grote invloed op me heeft. Daardoor ontstaat er weer ruimte om uit het web van gedachten te raken en ben ik meer met mijn lichaam verbonden. Van hieruit creëer ik een open leerhouding, zodat ik weer nieuwe inzichten op kan doen.

Tijdens de eerste pauze kijk ik even rustig om me heen. Overal zijn groepjes gecreëerd en op gevoel loop ik richting een groepje dat zich bij de open haard heeft gevormd. Ik neem plaats op een stoel die lijkt op een koninklijke zetel en raak met twee vrouwen aan de praat. Op het moment dat ik aan het woord ben besluit ik even rustig achter in de stoel te gaan zitten. Die is dieper dan ik dacht en het gevoel dat ik bij deze actie krijg is dat ik mijn verhaal mag gaan vertellen. Het is voor mij een nieuw gevoel, waarbij ik blijkbaar de ruimte mag nemen om wat ik te vertellen heb met anderen te delen. In alle openheid en eerlijkheid vertel ik over het korte moment dat ik me tijdens de workshop ongemakkelijk voelde, iets over de plannen die ik heb en over de acties die ik heb ondernomen om onder andere mijn baan op te zeggen. Er vindt meteen een diepgaandere verbinding plaats met een van de dames, die zich in mijn verhaal herkent. Het is toevallig de vrouw die tijdens de workshop aan de linkerkant naast me zit. Het eerste wat in me opkomt is dat het heerlijk is om me op deze manier met iemand te verbinden en dat het bijzonder is dat we elkaar in zo’n korte tijd aanvoelen en begrijpen. Het gesprek ontstaat vanuit een natuurlijke flow, waarbij er wederzijdse interesse is. Niet omdat we op dit moment graag met iemand willen praten, nee, het is gewoon inspirerend om met elkaar in gesprek te zijn.

In het tweede blok is het de bedoeling om een oefening in tweetallen uit te voeren, en de keus om deze opdracht met de dame links naast me te doen is snel gemaakt. We krijgen een voorproefje als het aankomt op energetisch reinigen en beiden hebben we al enige ervaring op het gebied van bewustzijn, waardoor we redelijk snel tot wat diepere lagen doordringen en het onbewuste bewust maken. De energie die voelbaar is op het moment dat ik mijn hand achter op haar rug leg en die vervolgens een flink stuk van haar lichaam vandaan houd, is intens. Ook al ben ik een halve meter van haar rug vandaan, het lijkt wel of mijn hand in de fik staat. De dame vraagt me of ik hier iets mee wil gaan doen, waarop ik aangeef dat het zou betekenen dat ik mijn andere plannen aan de kant zou moeten schuiven. Dat inzicht kunnen mijn voorbijkomende gedachten op dit moment niet ordenen, waarop ik snel schakel en tot de conclusie kom dat het ook een optie is, en dat ik dus beide mogelijkheden open moet houden.

Tijdens het derde blok ben ik benieuwd wat er allemaal nog meer zal komen. Inmiddels heb ik al vele nieuwe inzichten mogen opdoen en alleen al door aanwezig te zijn heb ik de nodige onbewuste patronen opgeschoond. De energie die aanwezig is, zorgt ervoor dat we tussen de bedrijven door onder andere beperkende overtuigingen aan het opschonen zijn. Ik merk intussen dat ik wel een beetje moe begin te worden. Een oude angst komt hiermee tegelijkertijd naar boven, want ik hoop toch echt niet dat Juno gaat vragen of ik een oefening voor de groep wil gaan uitvoeren. Ik merk dat ik het ergens wel zou willen en dan het liefst mijn eigen verhaal wil vertellen, maar ik merk dat ik daar nu nog niet klaar voor ben. Tot mijn opluchting gaan we alleen nog een oefening in een klein groepje doen. Na een inspirerende ochtend/middag is het tijd om afscheid te nemen.

In november heb ik een energetisch reinigen retraite van Juno in Italië gepland staan, waar ik nu des te meer zin in heb. De workshop heeft op mij een verslavend effect, waarop ik aan Juno vertel dat ik er voorafgaand aan de retraite misschien nog een ga bijwonen. Hij vertelt me dat dat niet nodig is, aangezien er praktisch hetzelfde besproken wordt. In eerste instantie heb ik zoiets van: ja, en? Ik wil er gewoon maximaal voor gaan. Normaal gesproken zou ik in die weerstand blijven hangen, maar nu merk ik dat ik kort erna de meerwaarde inzie van datgene wat Juno me kenbaar maakt. Ik hoef er niet altijd volledig in te springen. Laat het maar meer ontstaan, want ik doe al veel. Dat inzicht bezorgt me vervolgens een enorme boost. Even later zit ik met een voldaan gevoel in de trein, onderweg naar Almelo. 





Hoofdstuk 9 

De terugkeer





Laat de reis maar beginnen, zou ik zeggen. Het terugkeren naar het huis waar ik ben opgegroeid en daarmee op deze leeftijd met mijn vader samenwonen is een van de grotere uitdagingen die ik tot nu toe in mijn leven ben aangegaan. Voorafgaand aan mijn komst heb ik een investering bij Juno gedaan om het huis energetisch te laten reinigen. Hiermee is de energie van oud-bewoners en ook die in de vorm van achtergebleven emoties van de huidige bewoners opgeruimd. Mijn vader heeft al aangegeven dat hij na de opschoning beter slaapt. Dat is een fijn begin van mijn thuiskomst en ik ben benieuwd hoe het me zal bevallen. Ik ben in ieder geval dankbaar dat hij me de kans biedt om weer bij hem in te wonen, zodat ik me op mijn eigen proces kan focussen.

De eerste twee weken verlopen heerlijk en we zijn in een mooie verbinding met elkaar. Het lijkt net of we synchroon lopen, en zonder dat we dingen afspreken loopt ons ritme in elkaar over. De communicatie verloopt goed en vanuit wederzijdse interesse delen we allerlei ervaringen. De foto’s die ik eerder uit het huis van mijn broer heb meegenomen zijn inmiddels aangevuld met foto’s die mijn vader me heeft gegeven en met een collectie die mijn moeder thuis had liggen. Ik ben daardoor op het idee gekomen om een fototijdlijn te maken. Die loopt van de binnenkant van de zolderdeur onderaan de trap tot aan de binnenkant van de deur op mijn zolderkamer. Over de gehele wand, zowel links als rechts van de trap, heb ik de foto’s op volgorde van leeftijd opgeplakt. Dagelijks loop ik er meerdere keren langs en tussendoor stop ik af en toe bij een foto die me op dat moment aanspreekt. Op deze manier kom ik meer en meer te weten over mijn jeugd. Het is bijvoorbeeld prachtig om te zien dat ik als baby veel aan het lachen was. Alleen al naar het kijken van die foto’s krijg ik een grote glimlach op mijn gezicht.

Intussen heb ik de coach al een keer bezocht en vandaag is de tweede ontmoeting. We hebben het tot nu toe vooral over mijn eigen verhaal gehad en vandaag komt dat weer aan bod. Het aanleren van de methode om die vervolgens uit te dragen zullen we later gaan bespreken. Tijdens de sessie van vandaag vraagt de coach of ik een stukje wil voorlezen, waarop ik ineens een zekere onrust in mijn lichaam voel ontstaan. Ik hou er niet zo van om dingen te doen die ik liever niet wil, maar dat durf ik nu niet direct uit te spreken. Ik heb inmiddels geleerd dat zulke emoties en onrust me iets te leren hebben. Het is de kunst voor mij om het niet weg te drukken, maar dat zorgt ervoor dat de onrust nog wat intenser wordt. Ik voel mezelf rood worden, waarbij ik een benauwd gevoel in mijn keel krijg. Mijn hoofd is naar beneden gezakt en mijn schouders zijn verkrampt. Het stuk dat ik voorlees is gelukkig niet zo groot en het vervolg van het artikel leest de coach voor. Dat zorgt ervoor dat ik nog meer kan stilstaan bij wat er in mijn lichaam is ontstaan. Eerder zou ik mezelf erover heen zetten en aan deze signalen voorbijgaan. Dan zou ik het vanuit gedachten rationaliseren, maar daar kies ik bewust niet meer voor. Voel maar, Silvano, is wat ik tegen mezelf zeg. Door bewust bij de onrust aanwezig te blijven kan ik de gedachtepatronen observeren die zich vervolgens afspelen. Eerst wil ik de coach de schuld geven, maar dat is de makkelijke weg. Het heeft niks met hem te maken, het is iets wat in mij getriggerd wordt. Het is fijn om te merken dat ik niet de schuld bij hem heb gelegd en dat ik aardig voor mezelf ben geweest door ook mezelf niet de schuld te geven. Vanuit een rustiger ademhaling voel ik me intussen weer ontspannen worden.

Tegen het einde van de bijeenkomst besluiten we dat ik volgende week een pitch ga houden en daarbij een gedeelte van mijn verhaal ga vertellen. Het eerste wat in me opkomt is de lockdown op Saba. Het is de meest ingrijpende ervaring die ik de afgelopen periode heb meegemaakt en vanuit die verse herinneringen kan ik mijn verhaal wel vertellen. Met een glimlach stap ik even later de deur uit. Wat is het bevrijdend om met mijn proces bezig te zijn en me verder te ontwikkelen. Ondanks dat het soms ook confronterend en spannend is, is de meerwaarde die het me brengt onbetaalbaar. Eerlijk gezegd vind ik het wel spannend om over mijn eigen leven te vertellen. Waar moet ik beginnen en is datgene wat ik te vertellen heb wel interessant? En dat terwijl ik van mezelf weet dat ik veel boeiende en leerzame ervaringen heb opgedaan. Toch is er een bepaalde twijfel aanwezig, maar juist die onrust is voor mij een teken dat ik het moet gaan doen! Door alle opgedane ervaringen weet ik dat het uit mijn comfortzone treden me naar nieuwe hoogtes zal brengen. Daarmee neem ik de zenuwen maar voor lief, al had ik ze natuurlijk liever niet gehad. Ik heb geleerd om er op een andere manier mee om te gaan en die zenuwen als bruikbare energie in te zetten, zodat ze me ondersteunen in mijn verdere ontwikkeling, en met mijn verhaal anderen een stukje herkenning te bieden. Het is inmiddels inzichtelijk geworden dat dat is wat ik onder andere in dit leven te doen heb, en die gedachte zorgt ervoor dat ik er ook zin in heb om mijn verhaal te gaan presenteren.

Eenmaal thuisgekomen loop ik de trap richting mijn zolderkamer op. Halverwege blijf ik staan en mijn ogen vallen op een foto die er direct uit springt. Het is er een waar ik zeer ongelukkig op sta, of beter gezegd, waarop ik zie dat ik aan het lijden ben. Het zijn foto’s van de pinksterviering in de kleuterklas. Ik word er stil van en ook de foto’s eromheen met betrekking tot hetzelfde event spreken boekdelen. Het gevoel dat ik net bij de coach heb ervaren, komt geheel overeen met die foto’s. Daardoor wordt het me ineens duidelijk waar dat gevoel vandaan is gekomen. Het is een pijnstuk uit mijn jeugd. De puzzelstukjes beginnen langzaam in elkaar te vallen en stomverbaasd neem ik de foto’s in me op! Hé, dit is dus waar het vandaan komt. Al die jaren dat ik me in soortgelijke situaties bevond als tijdens het voorlezen bij de coach, waarbij ik dat benauwde gevoel kreeg, zijn allemaal te herleiden naar dit moment. Voordat ik de fototijdlijn had gemaakt, wist ik helemaal niets meer van deze gebeurtenis tijdens de pinksterviering af. Bij het opplakken van de foto’s had ik al getwijfeld of ik ze er ook bij zou doen, aangezien het nou niet de meest vrolijke zijn. Maar dan zou ik mezelf voor de gek houden, want het is ook een onderdeel van mijn leven, en nu blijkt het zelfs een ontbrekend puzzelstuk te zijn. Het wordt me vervolgens direct duidelijk dat ik hierover mijn presentatie ga houden!

Via de Mindvalley-app, volg ik momenteel weer de nodige programma’s, die me op dit moment ondersteunen. Een daarvan heeft betrekking tot presenteren. Tezamen met de tips van de coach kan ik me hierdoor langzaam voorbereiden om over een paar dagen de presentatie te geven.

De dag voorafgaand aan de presentatie ga ik mijn verhaal voor mijn vader oefenen, en ook voor mijn jongere broer. Hij is iedere maandag bij ons en daardoor kan ik een generale repetitie houden voor twee personen. Aangezien het een persoonlijk en kwetsbaar verhaal is brengt het een nieuw soort spanning met zich mee. Ik heb wat aantekeningen gemaakt om me tussendoor te ondersteunen. Daarnaast gebruik ik drie afbeeldingen van de pinksterviering en een drietal foto’s van een verjaardagsfeest. Daarop is te zien dat ik boos ben. Maar ik weet nog dat ik in die situatie de ruimte van mijn ouders kreeg om boos te zijn, waarna ik me later weer vanuit mezelf aansloot bij mijn vriendjes. En dat zijn niet de enige foto’s die ik gebruik. Naast de twee ervaringen waarop de minder prettige emoties te zien zijn, gebruik ik ook een drietal foto’s van een afscheidsfeest van de juf uit de kleuterklas, waarop te zien is dat ik geheel in mijn element en vrolijk ben.

De verschillende activiteiten laten me inzien wanneer ik me wel vrij heb gevoeld en wanneer niet. Bij de foto’s van mijn eigen kinderfeest is te zien dat ik van mijn ouders de ruimte kreeg om volledig mezelf te zijn, en ook voor de boosheid die ik op dat moment ervaarde. Toen koos ik ervoor om even alleen achter een boom af te koelen en me van daaruit wel weer bij de rest te voegen. Bij de foto van het afscheidsfeest van de kleuterjuf is te zien dat we in het bos allerlei activiteiten aan het ondernemen zijn. Ik heb daar dan ook een vrolijk gevoel aan overgehouden. De pinksterviering, die ik me eerst helemaal niet meer voor de geest kon halen, brengt een onprettig gevoel in me naar boven, dat ik liever niet onder ogen wil zien. Het is voor mij een lijdensweg geweest, doordat ik de rol van bruidegom had gekregen terwijl ik daar helemaal niet gelukkig van werd. Ik was de klassenoudste en daarom kreeg ik die rol. Tijdens de ronde die we om de school moesten lopen kneep ik de pinksterbruid hard in haar hand en had ik het gezicht van een zure pruim. Elke stap zette ik met moeite en het normaal gesproken korte rondje om de school leek toen een eeuwigheid te duren. Eenmaal weer binnen, toen ik dacht dat het afgelopen was, moesten we nog voor de klas op de stoel gaan zitten die op de tafel stond. Hierdoor staken we boven de rest uit, en daarbij leek iedereen het naar zijn zin te hebben, behalve ik. Mijn hoofd, dat eerst nog rechtop stond, hing even later naar beneden en mijn voeten, die eerst nog op de tafel stonden, bungelden even later voor de tafel. Ik was volledig in mezelf gekeerd en in mijn gedachten weggevlucht om een veilige plek te creëren.

Het is niet zo gek dat ik me die gebeurtenis niet meer kan herinneren. Op die leeftijd besloot ik namelijk uit contact met mezelf te gaan. Het gevoel dat ik er nu van krijg is op zijn zachtst gezegd niet prettig. Nu dit inzichtelijk is kan ik allerlei herinneringen uit mijn leven terughalen waarbij ik datzelfde gevoel heb ervaren. Positief is wel dat mijn jeugd op dit moment helderder wordt, en dat zorgt voor een bevrijdend gevoel. Tegelijkertijd is er een onderliggend schuldgevoel aanwezig, waarmee ik mezelf nog liever niet mee confronteer, terwijl ik weet dat ik er de tijd en ruimte voor mag nemen om het te laten helen.

In de avonden, op het moment dat het donker is, wandel ik veel. Het is dan heerlijk rustig op straat en op deze manier kan ik weer langzaam aan de omgeving wennen waar ik ben opgegroeid. Nu ik zo bewust bij alles stilsta, ontkom ik er niet meer aan om alles te doorvoelen. Alle plekken die een bepaalde herinnering oproepen en waar ik normaal gesproken zomaar aan voorbij zou gaan, daar kijk ik nu stap voor stap bewust naar.

Tijdens de wandeling van vanavond loop ik voor de eerste keer langs mijn oude basisschool. Allereerst loop ik langs de voorkant van het gebouw, waar tijdens de pauzes de oudere leerlingen buitenspelen. Meerdere herinneringen komen naar boven, waarbij ik me realiseer dat ik er een prima tijd heb gehad. Ik heb me tijdens het buitenspelen vaak goed vermaakt, en onder andere het achternarennen van de meiden was naast het voetballen een favoriete bezigheid. Vervolgens loop ik de straat uit om via een andere weg aan de achterkant van de school uit te komen. Eenmaal bij het plein van de kleuterklassen beland besluit ik even stil te blijven staan. Ik pak mijn Tibetaanse kralenketting erbij en begin de Hawaïaanse techniek Ho’oponopono uit te voeren ‘I love you, I’m sorry, please forgive me, thank you,’ herhaal ik achter elkaar, totdat elk van de honderdacht kralen aan de beurt is gekomen. Gek genoeg bezorgt het me een vredig gevoel, waarna ik besluit mijn weg voort te zetten.

Best apart eigenlijk om dat zo te doen, en ik ben blij dat het donker is. Een enkeling die langsloopt kan me toch niet goed zien, maar dat maakt eigenlijk ook niet zo veel uit. Ik weet waar ik mee bezig ben en snap best dat het bij andere mensen vragen zou kunnen oproepen als ze me daar zo zien staan.

Het is niet de laatste keer dat ik dit in de wijk heb gedaan. Zo ben ik intussen meerdere keren bij de basisschool geweest, maar onder andere ook bij mijn oude voetbalclub. Algauw voelde ik me comfortabel genoeg om het ook op klaarlichte dag te doen, en zo ook in het weekend bij mijn oude basisschool. Het zorgde steeds meer voor een vredig gevoel en ik merkte dat ik krachtiger werd. Daarnaast was het mooi om te merken dat ik er prachtige herinneringen uit mijn jeugd voor terugkreeg, waardoor ik met steeds meer dankbaarheid door de wijk liep of fietste.

Met een gezonde dosis adrenaline sta ik nu aan de deur van de coach. Het gevoel dat ik aan het begin van de start van iets groots sta, overheerst. Op het moment dat hij de deur opendoet is dat ook een van de eerste dingen die ik met hem deel. Even later hou ik de presentatie en ervaar ik in mezelf een andere energie dan de laatste keer toen ik aan het voorlezen was. Nu sta ik te presenteren voor mijn coach, die inmiddels op de bank heeft plaatsgenomen. Aan de hand van de foto’s doe ik mijn verhaal en daarbij beeld ik ook uit wat er vorige week precies in me omging. De boosheid die ik bij mezelf ervaarde en die ik eerst op hem wilde afschuiven, heb ik in de presentatie opgenomen. Midden in de presentatie, vlak voordat ik vertel over het besefmoment dat ik de boosheid bij mezelf dien te observeren en doorvoelen, las ik voor enkele seconden een stilte in. Door dat te doen kan ik me weer even helemaal inleven in hoe ik het vorige week heb ervaren. Hierdoor krijgt de boodschap dat ik de volledige verantwoordelijkheid bij mezelf dien te houden, nog meer kracht.

Na de presentatie en wederom een waardevolle bijeenkomst loop ik met een grote glimlach de deur uit. De sensatie die nu in me aanwezig is, dient zich te ontladen. Net zoals na de eerste ontmoeting slaak ik op straat een vreugdekreet en ondanks dat het bij een druk verkeerspunt is, boeit het me niet. Het is net alsof ik mezelf aan het verlossen ben en die energie vrijgelaten dient te worden.

In de derde week van samenwonen met mijn vader gaat het duidelijk minder soepel. We communiceren minder met elkaar, waarbij een oud patroon van mezelf in werking wordt gezet: ik duik mijn eigen wereld in, omdat ik het gevoel heb dat de wereld om me heen me toch niet begrijpt. Wat ik hiermee niet direct in de gaten heb is dat ik op zulke momenten juist de verbinding met mezelf kwijtraak. Mijn vader en ik lopen langs elkaar heen en de irritaties zijn wel voelbaar, maar worden niet uitgesproken. Op het moment dat hij op zaterdagavond voor een uitje de deur uit gaat denk ik even beneden te kunnen bijkomen van een intense week. Het telkens bezig zijn met de onbewuste patronen bewust maken vraagt namelijk de nodige energie. En de gedachte dat ik nog wel even te gaan heb om door alle bagger van mezelf heen te komen, maakt dat ik tussendoor mijn rust goed kan gebruiken. Wel heb ik sterk het gevoel dat wanneer het lente is, het tijd is om met mijn verhaal naar buiten te treden, en dat ik tot die tijd het dagelijkse proces mag blijven doormaken. Sinds ik aan het begin van het jaar de keus heb genomen om de volledige verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven te nemen, weet ik dat ik niet meer om de waarheid heen kan. Het is een intens proces, waarbij ik stap voor stap meer lagen van mezelf aan het afpellen ben. Dat wil niet zeggen dat ik er soms niet even genoeg van heb. Gelukkig kan ik vanavond even lekker alleen beneden chillen.

Eenmaal beneden kijk ik in de kast en ik zie een aangebroken zak chips liggen. Ja, dat gaat er nu wel even goed in. Net op het moment dat ik ontspannen in de stoel wegzak wordt er op het raam geklopt. Hé, wie kan dat nou weer zijn? Ik zie dat het mijn broer en Nienke zijn, en eigenlijk zit ik daar niet op te wachten, maar ik besluit wel de deur open te doen. Ik ben een halve gastheer aan het uithangen en tegelijkertijd is duidelijk merkbaar dat ik eigenlijk geen behoefte aan bezoek heb. Voorbijkomende gedachten willen zich ordenen, maar het gevoel dat ik nu rust nodig heb is sterk aanwezig. De onrust die op dit moment over me heen komt zou ik in een eerdere situatie weggedrukt hebben, om zo ruimte te maken voor het onverwachte bezoek, maar daarbij zou ik aan mijn eigen grenzen voorbijgaan. Ook deze situatie vindt niet zomaar plaats en zal me vast wat te leren hebben. Op het moment dat ik probeer te achterhalen wat dat kan zijn komt het besef dat het eigenlijk heel simpel is, en dat is dat ik liever heb dat ze weggaan. Ik zit er op dit moment niet op te wachten om mijn aandacht te vestigen op de verhalen van een ander, want ik heb nu even meer dan genoeg aan mijn eigen proces. Alleen blijkbaar is dit ook onderdeel daarvan. En is het de bedoeling dat ik hun vriendelijk verzoek om weg te gaan, aangezien het niet uitkomt. Maar om dat daadwerkelijk ook op een respectvolle manier aan te geven is een tweede verhaal. Ik moet nog bijkomen van dit onverwachte bezoek, want ik dacht een avond beneden in de woonkamer voor mezelf te hebben, maar het leven heeft blijkbaar wat anders in de planning. Op het moment dat we in de woonkamer zitten probeer ik alles voor mezelf te ordenen. Mijn broer en Nienke hebben het ondertussen al in de gaten en geven zelf aan dat ze denken dat hun bezoek niet helemaal uitkomt. Het is fijn dat ze het merken, en tegelijkertijd ben ik blij dat ik niet volledig aan mezelf ben voorbijgegaan door een masker op te zetten.

Nadat het voor iedereen duidelijk is wil ik hun nog wel even de fototijdlijn laten zien, en op de eerste verdieping aangekomen loopt mijn broer een oude slaapkamer van zowel hem als mij in. De eerste reactie die me te binnenschiet is: waarom loop je nou die kamer in? In het verleden heeft daar een gebeurtenis tussen hem en mij plaatsgevonden en ik heb nu echt niet de energie om daar ook nog eens bij stil te staan. Gelukkig blijven we er niet te lang en even later lopen we door naar de trap richting de zolder, waarbij ik enigszins vluchtig de fototijdlijn laat zien, en daarna ook mijn kamer. Oké, voor nu is dit wel genoeg en zullen we elkaar een volgende keer weer gaan zien.

Eenmaal alleen in de woonkamer komt er een boosheid in me naar voren. Waarom heb ik niet gewoon meteen gezegd dat het bezoek niet uitkomt? De onrust in me neemt toe en ik moet voor mijn gevoel nu echt de deur uit. Ik besluit me even snel om te kleden en mijn jas te pakken, om daarna de frisse lucht tegemoet te treden. Tijdens het wandelen begin ik de reinigingstechniek toe te passen en op het moment dat ik de zinnen uitspreek voel ik de rust in mezelf terugkeren. Het was makkelijk om de oorzaak van de boosheid naar mijn broer en Nienke toe te schuiven, en dat is dan ook de neiging die ik in eerste instantie had. Maar toen me dat snel duidelijk werd, keerde de boosheid ineens richting mezelf en kwam er schuldgevoel omhoog. Nu ik dat inzichtelijk heb komt de les naar voren die ik eruit te leren heb: ik mag duidelijk mijn eigen grens aangeven.

Tijdens de wandeling besluit ik een spraakbericht naar mijn broer te sturen, waarin ik hem vertel dat ik hem dankbaar ben voor de les die ik eruit heb mogen leren. Of hij begrijpt wat ik daarmee bedoel, dat weet ik niet. Ik ben zo sterk in een proces met mezelf verwikkeld, dat ik uit alles mijn lessen leer. Aangezien ieder zijn- of haar eigen leven heeft kan ik begrijpen dat mijn proces voor de ander niet altijd te volgen is. Ik heb er dan ook 24/7 de tijd voor en dat zorgt ervoor dat ik me er helemaal in heb gegooid, waarbij ik geen verdere afleiding heb. Hierdoor gaan de processen in een sneltreinvaart, en is het daarbij ook extra intens. Dit nieuwe inzicht geeft me de nodige kracht, maar tegelijkertijd merk ik dat er onderhuids nog wel de nodige boosheid aanwezig is. Om die te kunnen transformeren is het zaak om die te doorvoelen op het moment dat die naar de voorgrond komt.

De vierde bijeenkomst met de coach staat morgen op de planning en ik heb er zin in om ernaartoe te gaan. De opdracht die ik heb meegekregen, heb ik voorbereid. En daarnaast is het de bedoeling dat we met de methode aan de slag zullen gaan. Met een fijn gevoel val ik deze avond in slaap. Midden in de nacht word ik ineens wakker, wat me de laatste tijd wel vaker gebeurt. Op zulke momenten krijg ik inspiratie voor het autobiografische boek dat ik van plan ben te gaan schrijven. Dan noteer ik in de notities op mijn mobiel wat er in me opkomt, om daarna weer in slaap te vallen. Maar deze keer is het anders. Ik krijg ineens angstige gedachten met betrekking tot de coronapandemie. Ik voel dat ik lichtelijk verkouden ben en dat mijn keel gevoelig is. Mijn gedachten gaan direct uit naar mijn moeder, die werkzaam is bij een seniorenverblijf. Wanneer heb ik haar voor het laatst gezien en heb ik haar toen aangeraakt? Daarnaast gaan mijn gedachten nu ook uit naar het feit dat ik voor de afspraak met de coach gebruikmaak van het openbaar vervoer. Als de symptomen morgenvroeg niet weg zijn, dan zeg ik de afspraak af.

De volgende ochtend heb ik nog steeds dezelfde klachten, waarop ik de coach laat weten dat ik niet zal komen. Daarnaast plan ik een afspraak in om me de volgende dag te laten testen. Maar die volgende dag zijn de klachten verdwenen en daarom bel ik de testafspraak af. ‘s Ochtends heb ik een videobelafspraak gepland met iemand uit Afrika die vanuit een mooie werkwijze andere mensen ondersteunt. Het gaat er hierbij om dat hij de facilitator is en niet een helper. Hierdoor komen mensen in de eigen kracht te staan. Wauw, denk ik bij mezelf, prachtig, en ik besef dat dat juist ook mijn kracht is, die ik de afgelopen jaren in diverse settings heb getoond. De inzichten die ik eraan overhoud zorgen er wel voor dat ik mijn plannen in de prullenbak kan gooien. De twee personen aan wie ik de methode zou willen leren hebben zelf al de nodige levenservaring en ik hoef daar niet naartoe om hun een methode aan te leren. Zijzelf zijn de tool die ingezet kan worden, en dat geldt niet alleen voor hen, hetzelfde geldt voor mij. De persoon die ik vanbinnen ben, met al zijn emoties, gedachten en levenservaringen, is mijn hulpmiddel. Ik hoef alleen maar mezelf te zijn, en op die manier geef ik anderen toestemming om ook zichzelf te zijn. Vanuit alle openheid, vertrouwen, compassie en het imperfect mogen zijn geef ik anderen automatisch een voorbeeld van hoe het kan. Op die manier kunnen ze zich verbonden voelen en er inspiratie uithalen om ook in de eigen kracht te gaan staan. Ik ben niet perfect, maar dat is juist mijn kracht. Mijn intuïtie is mijn tool en het enige wat ik ervoor hoef te doen is afstemmen op het huidige moment. Meer informatie hierover is te lezen op de website: www.everyoneisahero.com.

Door het gesprek met de persoon uit Afrika raak ik heel enthousiast en vanuit het inzicht en herinnering wat mijn eigen kracht is besluit ik de coach een lang spraakbericht te sturen. Het was achteraf verstandiger geweest om de inhoud daarvan via een telefoongesprek met hem te delen, want zonder dat ik direct een reactie krijg voel ik dat het niet zo ontvangen is als ik het heb bedoeld. We besluiten even later dan ook om voor volgende week een belafspraak in te plannen. Hierdoor kan het even landen en kunnen we erover nadenken hoe en of we verder zullen gaan.

Intussen, wat betreft het samenwonen met mijn vader, wisselen goede en minder prettige momenten elkaar af. Op het moment dat hij boos is heeft hij de neiging om het onder andere op mij af te schuiven. Mijn vader komt op voor onrecht, maar dat gaat tegelijkertijd ten koste van zijn eigen innerlijke vrede. Het enige wat ik kan doen is me focussen op mijn eigen proces. En nu, op het moment dat hij net thuis is gekomen en ik erwtensoep aan het maken ben, merk ik dat hij in een onrustige bui is. Het heeft geen zin om nu met hem in gesprek te gaan en het is de kunst om bij mijn eigen energie aanwezig te blijven. Juist doordat ik de focus op mijn innerlijke belevingswereld hou, merk ik dat er het nodige in me getriggerd wordt. Uiteindelijk wisselen we wel het een en ander uit, maar ik merk dat het weinig zin heeft, want zijn boosheid komt daardoor duidelijker naar voren. Daardoor sta ik inmiddels met trillende benen de soep klaar te maken. Op dit moment kies ik ervoor om aanwezig te blijven bij wat er nu precies in mijn lichaam gebeurt, en ik merk dat ik bang ben. Het is makkelijk om nu (onbewust) een masker op te zetten en net te doen alsof het er niet is, en daarmee de angst weg te drukken en zo mezelf maar een goed gevoel te bezorgen. Alleen, aan dat spelletje doe ik niet meer mee.

Dat betekent wel dat de emoties die ik vanbinnen ervaar alleen maar intenser worden. Me realiseren dat ik op dit moment gewoon bang ben is confronterend. Ik sta hier als negentwintigjarige door de angst op mijn benen te trillen. Ik ben blij dat er een muur achter het keukenblok zit, zodat we elkaar niet hoeven te zien. Op het moment dat de soep klaar is besluit ik mijn brood met hummus te smeren en de soep in een kom te doen, om alles vervolgens mee naar de zolderkamer te nemen. Eenmaal boven aangekomen voel ik van alles door me heen razen. Mijn hele lichaam is onrustig en de gedachten schieten alle kanten op. Voordat ik me ervan bewust ben heb ik de soep en het brood in een rap tempo naar binnen gewerkt, wat direct voor een opgeblazen gevoel zorgt. Daarna zeg ik in gedachten tegen mezelf: kom op man, dit is geen gezonde situatie, waarop ik besluit naar beneden te lopen en met mijn vader in gesprek te gaan. Maar bij alles wat ik zeg lijkt de boosheid groter te worden. Het maakt niet uit met wat voor intentie ik iets uitspreek, want er zit te veel ruis tussen de boodschap en de ontvangst. Waarna ik me omdraai om opnieuw naar boven te gaan, waarop mijn gedachten me tegenhouden. Nee Silvano, denk ik, dit is op dit moment de makkelijke weg. Je bent naar beneden gegaan om je kwetsbaarheid te tonen en dat heb je nog niet gedaan. Daarop vertel ik mijn vader dat ik geen ruimte voel om me kwetsbaar op te kunnen stellen. Doordat ik het alleen bij mijn eigen gevoel hou begint de energie langzaam te veranderen, waarna er meer ruimte ontstaat. Al pratende kom ik meer tot rust en geleidelijk heb ik het gevoel dat er geluisterd wordt. Totdat ik onverwachts in tranen uitbarst. Het wordt me ineens inzichtelijk waar het allemaal vandaan komt. Ik zie een beeld van mezelf als kleine jongen op het moment dat ik met mijn moeder mijn vader ging ophalen bij het opnamecentrum voor mensen met depressieve klachten. Ik kwam destijds net terug van een heerlijke vakantie met een vriend en zijn familie, en voordat we arriveerden had ik een donker en boos gevoel bij de plek waar we mijn vader zouden gaan ophalen. Die plek had er immers voor gezorgd dat ik mijn vader als zesjarige jongen op de doordeweekse dagen telkens moest missen. Met die beelden weer voor me barst ik nog harder in tranen uit. Mijn vader staat nog op dezelfde plek en ik vind het fijn dat hij me geen knuffel geeft. Dat geeft me de ruimte om de herinnering in haar geheel terug te halen en me te realiseren dat ik het als kleine jongen een bevrijdend moment vond toen mijn vader me in zijn armen nam en daarmee zijn gezicht tegen het mijne drukte. Vervolgens, voordat ik de auto in stapte, bleek het opnamecentrum een minder donkere plek te zijn dan ik van tevoren had gedacht, en de bosrijke omgeving sprak me eigenlijk wel aan. Met die herinneringen die weer terugkomen vloeien er nog meer tranen over mijn wangen, en op het moment dat ik weer volschiet besluit mijn vader naar me toe te lopen om me eenzelfde soort knuffel te geven als toentertijd.

Eerlijk waar, het zojuist geschreven stuk tekst vanaf het klaarmaken van de erwtensoep heeft me de meeste moeite gekost, of met andere woorden, daar heb ik het langst over gedaan. Het schrijfproces ontstaat bij mij vanuit een flow, waarbij ik niet hoef na te denken en de zinnen uit mijn vingers vloeien. Maar nu zijn het de tranen die ik tijdens het schrijven van dit korte stuk ervaar die ervoor zorgden dat ik telkens, na enkele woorden te hebben getypt, gestopt ben. En terwijl ik dit typ komt het inzicht naar voren dat ik via David Goggins heb gekregen: er is geen quick fix tot het helen van onze wonden. Zoals hij het mooi formuleert: De littekens op ons lichaam zijn voor de rest van ons leven zichtbaar, net zoals de mentale littekens aanwezig zullen blijven.’

Het nemen van de volledige verantwoordelijkheid is niet iets wat je zomaar even doet, en het heeft ook geen eindbestemming.

Het is een leefwijze, en door dat bewust aan te blijven gaan, zal je je uiteindelijk lichter en vrijer voelen. Van daaruit geef je de ruimte aan de emoties en gedachten die op dat moment aanwezig zijn. Die komen en gaan, net als de wolken aan de lucht. De ene keer zal je dansen in de regen en de andere keer zal je er zat van zijn. Hoe mooi is het om alles er gewoon te kunnen laten zijn? Wetende dat uiteindelijk niks persoonlijk is, zelfs niet je diepste pijn. Dat je telkens de mogelijkheid krijgt om jezelf een stukje te kunnen helen, om van daaruit weer meer vreugde te kunnen delen. Niemand is perfect, want juist in de imperfectie ligt de perfectie van het alledaagse leven. We zijn hier niet om het leven voor elkaar moeilijker te maken, maar juist om elkaar te ondersteunen om in de eigen kracht te gaan staan. Tenminste, dat is waar ik voor kies. Het liefst sluit ik hier het boek mee af, maar ik weet dat er nog meer te delen is.

Een prettige bijkomstigheid van het opruimen van mijn eigen ‘shit’ is dat ik steeds meer afgestemd raak op mijn intuïtie en daarmee meer in het moment aanwezig ben. In plaats van dat ik vanuit een reactieve modus leef, zoals ik in het verleden vaak heb gedaan, waarbij ik vanuit mijn emoties en gedachten handelde, merk ik dat ik steeds meer op mijn innerlijke stem gericht ben. Dat doet me denken aan het leven dat ik leidde op het eiland Langkawi, waar ik in het dagelijkse leven ook vaak een flow ervaarde. Toen ik voor de tweede keer terugkwam uit Azië had ik plotseling een ontmoeting met mijn ex-vriendin, met wie ik een jarenlange relatie heb gehad. Die ontmoeting voelde voor mij enigszins apart, aangezien ik voor mijn gevoel nog niet helemaal in Nederland geland was. We ontmoetten elkaar destijds in een supermarkt, eentje waar ik nog niet eerder geweest was en die niet op de route van mijn werk naar huis lag. Maar iets in me zei me dat ik naar de supermarkt in de stad moest gaan, en dat terwijl er een gelijknamige supermarkt dicht bij mijn huis was, waar ik altijd langs fietste. Eenmaal bij die andere supermarkt was ik enigszins verbaasd dat ik haar daar aantrof, en ik had er naderhand een ongemakkelijk gevoel bij. Nu kan ik inzien dat het de stem van mijn intuïtie was die me duidelijk maakte dat ik hem niet alleen tijdens het reizen en wonen in het buitenland mocht vertrouwen, maar ook tijdens het dagelijks leven in Nederland.

Inmiddels heb ik vernomen dat die toenmalige vriendin verhuisd is naar dezelfde wijk als waar ik nu woon. Tijdens mijn work-outs die ik buiten op het schoolplein uitvoer heb ik de auto die ze toentertijd had al meerdere keren zien rijden. Nu is het zo dat er veel van diezelfde soort rondrijden, dus wist ik niet of zij het was. Wel merkte ik dat ik niet weer behoefte had aan een onverwachte ontmoeting, maar aan de andere kant was ik wel benieuwd hoe het nu met haar ging. Daarnaast ben ik natuurlijk met de voorbereidingen voor het schrijven van de boeken bezig, waar ook zij in voorkomt. Het liefst wil ik het met haar delen, zodat ze er een zo goed mogelijk gevoel bij heeft. De verhalen die ik deel kunnen privé natuurlijk gevoelig liggen. Ik besluit haar een appje te sturen en in dat contact geeft ze aan dat ze geen behoefte heeft om elkaar te ontmoeten. We zullen vanzelf wel zien of we elkaar nog een keer zullen treffen of niet, zegt ze. Hiermee deelt ze een waardevol inzicht en tevens een mooie les om volledig te vertrouwen op het leven. Daarna krijg ik een heerlijk ontspannen gevoel, omdat ik me kan blijven focussen op mijn proces. Ik ben naar haar toe niets verplicht en hierdoor valt er een bepaalde druk van me af. In een later contact heeft ze aangegeven dat ze me vertrouwt wat betreft datgene ik op papier zet, en dat is een mooi cadeau dat ze me geeft.

Intussen hebben mijn broer en Nienke verhuisplannen. Ze hebben een plek midden in de natuur gevonden en de foto’s zien er fantastisch uit. Daarmee wordt zijn en tegelijkertijd hun droom gerealiseerd. Het doet mijn broer besluiten om zijn huis alvast op te ruimen. Daarom komt hij me de spullen brengen die ik nog bij hem had staan, en de eerste box, blijkt zonder dat ik het zelf direct doorheb, de jackpot te zijn. In die doos zit een fotoboek dat ik heb gekregen van de familie waarmee ik op zesjarige leeftijd mee naar Vlieland ben geweest. Ik was vergeten dat ik dat boekje had en ik zie er direct naar uit om het op een later tijdstip te gaan bekijken.

De volgende dag staat de belafspraak met de coach op het programma. Ik voel wel dat er onrust in mezelf aanwezig is, maar dat gevoel mag er zijn. Dat ik het vorige week anders had kunnen aanpakken is inmiddels duidelijk geworden. Mocht de coach boos zijn, dan kan ik dat ook begrijpen. Voor mezelf is inmiddels al wel helder geworden dat ik niet met de sessies verderga. In gedachten heb ik me voorgenomen om een rustige plek in de natuur op te zoeken waar ik het telefoongesprek kan voeren. Op het moment dat ik in de douche ben om me klaar te maken komt de gedachte in me naar voren dat ik terug naar boven moet. Ik heb geen flauw idee waarom ik terug naar de zolderkamer zal moeten, maar inmiddels ben ik vertrouwd geraakt met die innerlijke stem en luister ik er maar naar. En dat terwijl mijn gedachten de boodschappen daarvan lang niet altijd kunnen begrijpen. Eenmaal op de kamer aangekomen zie ik het fotoboekje van de vakantie naar Vlieland liggen. Iets in me zegt dat ik daar nu even de tijd voor mag nemen.

Wauw, het is prachtig om mezelf als kleine jongen zo te zien genieten. De stukjes tekst die er door de moeder van mijn schoolvriend bij geschreven staan geven er een extra dimensie aan. Na drie bladzijdes te hebben omgeslagen geloof ik mijn ogen niet. Ik barst in tranen uit van intens geluk, en tegelijkertijd van ongeloof! Zie ik mezelf daar nu op de knieën naar schelpen zoeken op het strand? Ik krijg een flashback van mijn laatste ervaring op het strand in Egmond aan Zee, en ik kan er met mijn hoofd niet bij. Die foto’s brengen me niet alleen terug naar die bewuste dag aan het strand, maar ook naar het moment uit mijn kindertijd. Het puzzelstuk wat betreft de pijn in mijn hart toen ik het strand kortgeleden achter me liet, heb ik hiermee gevonden. Daarnaast besef ik voor de eerste keer in mijn leven wat de reden is dat ik zo van het strand en de zee hou. Die prachtige herinneringen aan de vakantie naar Vlieland zijn in mijn onderbewustzijn opgeslagen, als een soort geschenk. Het strand is een soort symbool dat staat voor vrijheid en blijheid. Deze ontdekking bezorgt me een vredig gevoel, waardoor ik even later heerlijk relaxed de deur uitstap.

Tijdens de wandeling laat ik me leiden door mijn intuïtie, maar bij een splitsing van het voetpad weet ik het even niet meer. Iets in me zegt dat ik naar rechts moet, terwijl ik daar nog nooit eerder geweest ben. Linksaf ben ik al wel vaker geweest, waarop ik besluit die richting op te gaan. Maar enkele meters verder voelt het alsof ik nu tegen de stroom in aan het gaan ben, waarop ik me weer omdraai om toch het nieuwe pad in te slaan. Iets verderop zie ik een klein dammetje, en het valt me op dat ik daar in het zonnetje kan gaan zitten. Er is geen bankje aanwezig, maar ik kan prima op het betonnen randje bij de dam plaatsnemen. Het geluid dat het water maakt geeft me net het gevoel alsof ik ergens in het buitenland aan de waterkant zit. Met mijn gezicht in de zon ben ik me op mezelf aan het afstemmen, op wat er nu precies in mijn lichaam gebeurt. Ik weet dat ik straks tijdens het gesprek mag ontvangen, en daarmee bedoel ik dat ik mijn fout mag inzien.

Tijdens de opening van het gesprek voel ik rust in mezelf en laat ik de coach eerst zijn woord doen. Hij verwoordt mooi hoe het voor hem is geweest, en daarbij is hij duidelijk over hoe hij een eventueel vervolg ziet. Mocht ik ervoor kiezen om verder te gaan, dan zal dat wel tegen betaling zijn. In gedachten is bij mij vóór het gesprek al naar voren gekomen dat ik hem voor de tijd en moeite die hij in me heeft gestopt zou willen betalen. De sessies zijn immers een waardevolle basis geweest voor datgene wat nog komen gaat. Nadat hij zijn verhaal heeft gehouden deel ik het mijne met hem, waarbij ik aangeef dat ik hem voor de sessies die we hebben gehad wil betalen. Zijn reactie daarop is dat het mag. Ergens voelt dit als een mooie opmerking, maar omdat ik me al had voorgenomen om het te doen zeg ik toe dat ik hem wil betalen. Na het telefoongesprek blijft zijn opmerking ‘Het mag’ hangen. Ja, daar zit wel wat in. Het overhandigen van geld voelt voor mij te koud aan. Wat hij voor me heeft betekend is zo veel meer waard dan geld. En ondanks dat ik in een eerder stadium niet zo netjes heb gehandeld, kan ik het nu wel zo goed mogelijk afsluiten.

Volgende week hebben we afgesproken om elkaar te ontmoeten, waarna we op een fatsoenlijke manier uit elkaar kunnen gaan. Ik wil hem mijn dankbaarheid tonen op een net zo waardevolle manier als hij zich tegenover mij heeft opgesteld.

Maar wat kan ik hem dan geven, vraag ik mezelf af. Al snel komt het idee van een schilderij met een mooie tekst bij me op, waarna ik de wandeling met een tevreden gevoel vervolg. Bij thuiskomst wil ik het cadeau nog persoonlijker maken en komt de gedachte in me naar voren om zelf een schildering te maken. De energie en tijd die de coach in me heeft geïnvesteerd wil ik door middel van het maken van een persoonlijk schilderij teruggeven.

Intussen krijg ik steeds meer inspiratie tot het schrijven van een boek. Onlangs heb ik via een videobelafspraak contact gehad met Fabian, de schrijver van het boek ‘Depressie, van overleven naar leven’. Ik hoopte zo meer informatie te krijgen over het schrijven van een autobiografie. Hij heeft me van de nodige waardevolle informatie voorzien. Een van de belangrijkste dingen die hij naar voren bracht, was dat ik moest beginnen bij het begin. Dat heeft me laten inzien dat ik bij mijn jongere jaren dien te beginnen en van daaruit de andere boeken moet schrijven. De gebeurtenissen die ik de afgelopen periode heb meegemaakt, waarbij de nodige heling heeft plaatsgevonden, laten me inderdaad zien dat dat een goed idee is. Het is makkelijk om bijvoorbeeld alleen maar over mijn reizen te schrijven, maar daarmee zou ik het belangrijkste gedeelte overslaan. Het proces dat ik doormaak, waarbij ik terugkeer naar mijn jeugdjaren en alle stenen ondersteboven keer, is tevens wel het meest intense proces dat ik ooit met mezelf ben aangegaan.

Een ander voordeel dat het gesprek met Fabian me heeft opgeleverd is dat hij me het boek ‘Zo doe je dat, je levensverhaal schrijven’ heeft aangeraden. Ik ben er inmiddels al in begonnen en op basis daarvan ben ik de fundering voor het eerste boek aan het leggen. Elke dag krijgt de structuur van het boek duidelijker vorm, zonder dat ik hoef na te denken wanneer en hoe het schrijfproces zal gaan verlopen. Vanuit het samenwonen met mijn vader krijg ik ook steeds meer informatie over mijn jongere jaren. Zonder dat ik ernaar op zoek ben lijkt het erop dat de informatie naar me toe komt. Door op ieder moment bewust aanwezig te blijven bij mijn proces pik ik de onderliggende boodschappen steeds sneller op. Om er voor mezelf een naam aan te geven, formuleer ik het zo dat het leven constant met me in gesprek is. Hierbij heb ik het gevoel dat ik vaak in het moment aanwezig ben, waardoor onder andere onbewuste gedrags- en gedachtepatronen snel inzichtelijk worden.

Gedurende de nachten word ik nog steeds vaak wakker, en dat is deze nacht weer het geval. Dit keer komt de gebeurtenis met mijn broer naar voren. Op jongere leeftijd hebben we seksuele handelingen met elkaar verricht en ik heb mezelf al de vraag gesteld of het ook de bedoeling is dat ik dat in het boek ga vermelden. Vanuit de ingeving die ik nu krijg, blijkt dat inderdaad het geval te zijn. Weet ik dat wel zeker, vraag ik me af. Het idee komt in me op om op het internet te gaan kijken naar het meldingspercentage van seksueel misbruik. Die cijfers maken direct duidelijk dat het de bedoeling is dat ik het in het boek vermeld. Geschrokken zie ik staan dat een op de vier meisjes er voor hun zestiende mee te maken krijgt en een op de zes jongens. Nu vind ik het begrip ‘seksueel misbruik’ niet van toepassing op de ervaring die ik met mijn broer heb beleefd. We waren beiden jong en deden het samen. Ik vond het wel spannend en ik wist niet wat het was. Ik bedoel, ik had er nog nooit over gehoord, laat staan dat ik er een benaming aan kon geven. Net zoals ik op die leeftijd nieuwsgierig was naar bijna alles om me heen, was dit voor mij ook een avontuur. Ik was die ervaring zelfs vergeten, en toen ik eraan herinnerd werd had ik er enkel een verbaasd en vredig gevoel bij. Het enige wat ik in mijn geheugen had was op een iets latere leeftijd, toen ik het eigenlijk niet wilde maar het niet durfde aan te geven. Nu ik de pinksterviering in geheugen weer terug had, kon ik de link leggen en vaststellen waar dat vandaan kwam.

Hetzelfde gevoel dat ik bij de pinksterviering ervaarde, had ik ook tijdens de laatste keer dat mijn broer en ik seksuele handelingen verrichten. Voor die ervaring heb ik op latere leeftijd ook een healingsessie gehad. Vergeleken met wat anderen zo te lezen meegemaakt hebben, valt het van mij behoorlijk mee, bedenk ik, en blijkbaar is het zo dat ik met mijn verhaal naar buiten mag treden, met het doel anderen een stukje herkenning te bieden. Ik zeg het nu wel zo makkelijk, maar spannend is het zeker!

Nu moet ik nog met mijn broer gaan bespreken of hij het oké vindt dat ik dat ga doen. Vandaag staat een wandeling met hem op de planning, maar ineens krijg ik last van mijn knie. Inmiddels ben ik er wel aan gewend geraakt dat mijn lichaam constant met me in gesprek is en me ook nu dus iets duidelijk wil maken. Even later verstuur ik een spraakbericht naar mijn broer en ik leg het hem uit, met de vraag of hij bij mij thuis wil komen. Pa is er toch niet, dus kunnen we met zijn tweeën lunchen en ook naar de kamer gaan waar het gebeurd is. We hebben het er al wel over gehad om er nog eens over te praten. Mijn broer stemt ermee in en in een ontspannen gemoedstoestand ben ik me aan het voorbereiden op zijn komst. Hoe dichterbij het komt, hoe meer spanning zich aan het opbouwen is. Ineens komt pa onverwacht thuis, en dat stond niet in de planning. Ik app mijn broer dat pa thuis is gekomen en tijdens het typen kom ik tot het besef dat we wel zullen zien wat er gebeurt. Op het moment dat hij even later aanbelt ben ik op de wc en dus is het wel handig dat pa de deur opendoet. Voordat ik naar de woonkamer toe loop adem ik een keer goed in en uit. Het is even afstemmen op elkaars energie en tijdens de lunch is de sfeer ontspannen. Onze vader zegt ons gedag, aangezien hij een uitje buiten de deur gepland heeft. Het komt me eerlijk gezegd wel goed uit dat hij weggaat, aangezien hij er niet van op de hoogte is wat mijn broer en ik gaan bespreken.

Tijdens de lunch hebben we een ontspannen setting gecreëerd, waarna mijn broer op een gegeven moment vraagt wat ik precies wil vertellen. Ik ga er even goed voor zitten, waarbij ik eerst met mijn aandacht naar mijn lichaam ga. Ik merk dat ik op dit moment rustig ben en op die manier deel ik mijn verhaal, waarbij ik hem uitleg dat ik de gebeurtenis in het boek wil gaan verwerken. Vervolgens vertelt hij op een mooie manier wat er in hem omging op het moment dat ik het vertelde, maar dat hij het tegelijkertijd al wel voelde aankomen. Hij weet met wat voor intentie het boek geschreven zal worden en geeft daarom aan dat het voor hem goed is dat het erin komt te staan.

Na de lunch besluiten we eerst even naar de fototijdlijn te gaan, omdat ik hem een stukje mee wil nemen in de ervaringen vanuit mijn jeugd. De vorige keer, toen hij hier met zijn vriendin was, zijn we er vluchtig doorheen gegaan en nu hebben we de tijd voor elkaar. Vervolgens besluiten we naar de kamer toe te lopen waar het gebeurd is. Mijn broer loopt voorop en tot mijn verbazing loopt hij rechtdoor een andere kamer in. Ik blijf verbaasd in de deuropening staan. Huh? Dit is de verkeerde kamer. De kamer aan mijn rechterkant is waar het vanuit mijn beleving is gebeurd. Hij vertelt me zijn ervaring en het wordt me ineens weer duidelijk. Ja, het klopt inderdaad. Die ervaringen op zesjarige leeftijd was ik vergeten. Het is daarbij fijn om te merken dat ik er verder een vredig gevoel bij ervaar. Nu ik die ervaringen weer voor de geest heb, zorgt het voor een completer beeld. We besluiten naar de andere kamer te gaan en daar deel ik de ervaring zoals ik die in mijn hoofd heb. Dat we beiden andere details hebben, heeft even de tijd nodig om te landen. Inmiddels weet ik dat ik mijn intuïtie mag blijven volgen en dat zorgt ervoor dat ik het in vertrouwen naast me neer kan leggen. Als het de bedoeling is dat het boek er komt, dan zal alles zich vanzelf uitwijzen. Ik hoef me alleen maar bezig te houden met ruimte maken om te kunnen luisteren naar mijn innerlijke stem.

Dat doe ik onder andere nog steeds door de Hawaïaanse techniek te gebruiken, terwijl ik daarnaast diverse programma’s van de Mindvalley-app volg. Het programma van Juan Pablo, ‘Quantum health’, dat ik ook tijdens de lockdown op Saba had gebruikt, gebruik ik nu weer, en ook een ander programma, waarbij ik mijn chakra’s heel. Het zorgt ervoor dat ik het gevoel heb dat ik me mentaal, emotioneel, fysiek en energetisch opschoon. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor het slapen gaan via YouTube restorative yoga of gi gonglessen te doen.

Doordat ik zo bezig ben met het opschonen van oude pijnstukken merk ik dat ik minder kan eten dan normaal. Het wordt me inzichtelijk dat ik voorheen onbewust aan het ‘emotie-eten’ was. Ik at in de perioden dat ik fanatiek aan het fitnessen was acht keer per dag om mijn gespierde lichaam op peil te houden. Nu ik minder eet en ook minder fanatiek sport, merk ik wel dat mijn fysiek hard achteruitgaat, althans, de uiterlijke verschijning. Vanbinnen voel ik me wel veel lichter en vrijer. Dat er nu van mijn gespierde lichaam niet veel meer over is, is tegelijkertijd wel even een deuk in mijn ego. Om mijn lichaam wel sterk genoeg en een beetje op peil te houden train ik dagelijks twintig minuten met eigen lichaamsgewicht. De ene dag mijn bovenlichaam en de andere dag mijn benen. Het zorgt ervoor dat ik nog enigszins in balans blijf.

Vandaag staat het bezoek aan de coach op de planning en aangezien ik niet meer met de trein reis, is mijn moeder zo aardig om me te brengen. Ze neemt Figi, de hond, mee, om na mijn afspraak in de natuur te gaan wandelen. Vlak voordat we bij de woning van de coach arriveren gaat er van alles door me heen. Ik heb er aan de ene kant zin in, want ik ben blij met het schilderij dat ik gemaakt heb. Het is niet zo glad geworden als ik van tevoren hoopte, maar er zit wel de nodige arbeid in. Ik heb er drie momenten voor genomen om er telkens aandachtig mee bezig te zijn. Ik heb een voorbeeldschilderij van internet gebruikt en de tekst ‘I am because we are, therefore we are because I am’ is goed gelukt. Die is op de groen geschilderde achtergrond aan de linkerkant van de lichtgroene boom geschreven. Daarnaast staan er in die boom zelf drie woorden te lezen: compassion, ubuntu en love. Met veel trots pak ik het schilderij uit de auto, maar als ik eenmaal bij de voordeur sta voel ik wel spanning in mijn lichaam.

In het gesprek wordt me nogmaals duidelijk dat ik beter moet gaan letten op wat ik wel en niet zeg. Het is een waardevolle les, die me heeft geleerd dat ik niet had moeten zeggen dat ik het geld wilde geven. Dat ik niet meer vanuit de methode wil gaan werken, maar dat ik dat van tevoren wel min of meer heb beloofd, is een confronterend besef. Vanuit enthousiasme kan ik soms te snel zeggen dat ik ergens voor wil gaan. Ik realiseer me nu dat ik het op dat moment dan ook echt zo beleef, maar dat het dan meer vanuit mijn hoofd komt. Nu ik meer ben afgestemd op mijn intuïtie, is het verschil duidelijker merkbaar wanneer ik wel vanuit mijn eigen kracht keuzes maak en wanneer niet. Het schilderij wordt niet ontvangen zoals ik van tevoren had gehoopt en ook dat laat me inzien dat het verstandiger is om qua reacties van andere mensen geen verwachtingen te creëren, zodat ik alles in het moment mag laten ontstaan.

Vanuit de onlinecursus van dr. Joe Vitale over de Ho’oponopono techniek, die ik inmiddels heb aangeschaft, heb ik geleerd dat ik telkens weer mag terugkeren naar blanco. Daarmee wordt bedoelt dat je je alleen maar bezig hoeft te houden met het opschonen van jezelf. Je hoeft dan ook niet te proberen om van A naar B te komen. Het gaat erom hoe je bent afgestemd op het moment dat je bij A bent. En van daaruit komt B vanzelf, of misschien ook wel niet.

Op het schilderij is op de boom een kleine, onbeschilderde witte plek te zien. De boom heeft een symbolische betekenis, want die boom dat ben ik. De lichtgroene kleur staat gelijk aan mijn verkregen inzicht dat ik nog genoeg op te schonen heb, maar in vergelijking met het collectief in de buitenwereld, het donkergroene om de boom heen, een stuk minder. Dagelijks ben ik hiermee bezig, want er zijn bij mij nog meer dan genoeg onbewuste gedrags- en gedachtepatronen aanwezig. De witte plek laat me zien waar ik telkens naar mag terugkeren.

Innerlijke vrede staat bij mij dan ook op nummer één, en daar baseer ik mijn keuzes op. Op die manier kan ik meer en meer mijn bijdrage aan het grotere geheel gaan leveren. Dat gaat gecombineerd met het blijven aangaan van nieuwe uitdagingen, op een zo bewust mogelijke manier.

Het leven zal altijd uitdagingen op ons pad brengen, het is aan ons de taak om er zo bewust mogelijk mee om te gaan. Het volgen van je intuïtie is dan ook niet altijd even leuk, want het kan ervoor zorgen dat je bepaalde keuzes liever niet wilt maken en uiteindelijk is het ook geheel aan jezelf of je wel of niet gehoor geeft aan de intuïtieve ingevingen. Het gaat hand in hand met de volledige verantwoordelijkheid nemen, want ook dat is niet altijd even leuk. We hebben nou eenmaal te maken met veel onbewuste gedrags- gedachtepatronen die niet dienend zijn. Die zijn generatie op generatie doorgegeven en zijn uiteindelijk niet persoonlijk. Wat wij veelal doen is onze gedachten en emoties persoonlijk nemen, want we kunnen ze vrij intens ervaren. Het vraagt de nodige bewuste aandacht om het enkel te aanschouwen en doorvoelen, zonder er verder wat mee te moeten. Er enkel bij aanwezig blijven, zonder er een verhaal van te maken is een hele kunst. Het is niet voor niets dat er monniken zijn die een groot gedeelte van de dag in meditatieve toestand zijn, maar daarvoor wel grotendeels afgezonderd leven. Ik heb mogen ervaren hoe vredig het binnen een klooster kan zijn en dat is een bijzondere ervaring. Om in de huidige drukke maatschappij in zo'n meditatieve toestand te zijn, en daarmee bewust zijn van wat er op het moment is, dat is een hele uitdaging. Mindfulness, het nu, en leven in het moment zijn aardig populaire termen geworden. Het is mooi om te zien dat steeds meer mensen op een bewustere manier leven. Steeds meer vanuit de verbinding met het hart, waarbij het hoofd een tool is om in te zetten. Uiteindelijk gaat het om de connectie tussen het hart, hoofd en lichaam. We dienen nou eenmaal goed voor ons lichaam te zorgen, om op die manier fit door het leven te gaan. Daarbij is het belangrijk om onze geest zo fris mogelijk te houden en het fijnste gevoel is nou eenmaal om verbonden te zijn met je hart. Volledig verbonden zijn met je hart, betekend volledig verbonden zijn met alles. Daar is waar vrede, vreugde en vrijheid is.

Net zoals de wisseling van de dag in de nacht, hebben we ook te maken met de donkere kant van het leven. De duisternis compassievol omarmen is een cadeau die je jezelf kan geven, om het leven in zijn totaliteit te kunnen beleven. Het is de weg om daadwerkelijk vrede, vreugde en vrijheid te ervaren. De verantwoordelijkheid nemen voor je eigen belevingswereld, zonder daarbij in een dader- en slachtofferverhaal te vallen is een mooie stap in de richting van het compassievolle hart. 

Het is een hele opgave om 24/7 bewust te zijn en dat zou dan ook geen streven moeten zijn. Het leven bestaat uit ups en downs en hoe bewuster je bent, hoe leerzamer de downs zullen zijn en hoe meer vrede, vreugde en vrijheid je zal ervaren. Het afpellen van de verschillende lagen aan opgebouwde identiteit, is niet een proces dat vlekkeloos verloopt. En laat dat nou net de schoonheid van het leven zijn.





Hoofdstuk 10 

Vrijheid, in verbinding mezelf zijn





Na het gesprek met de coach is het heerlijk dat ik met mijn moeder en Figi even ga wandelen. Het proces heeft het nodige met me gedaan en de confronterende momenten hebben indruk op me gemaakt. Ik weet dat ik alles bij mezelf mag zoeken, om van daaruit mijn lessen te leren. Het laat me inzien dat ik me nog meer op mijn intuïtie mag gaan afstemmen om zo te voorkomen dat ik in de toekomst beloftes doe die op de langere termijn niet goed uitkomen.

De volgende avond krijg ik de behoefte om er even tussenuit te gaan. Via Google kom ik op de site van Belvilla uit, en algauw zie ik een huisje dat me direct aanspreekt. De foto, die van bovenaf met een drone is gemaakt, geeft meteen een goed gevoel. Op de afbeelding is het stukje duinen van Egmond aan Zee te zien. De plek waar ik van de zomer heerlijk heb genoten en met pijn in mijn hart afscheid van heb genomen is waar ik naartoe zal gaan. De boeking is dan ook snel geregeld en vanaf komende zaterdag zal ik voor twee weken in Egmond aan Zee verblijven.

Diezelfde avond open ik mijn tas en ik zie dat er nog wat spullen van de coach in zitten. Ik dacht alles teruggegeven te hebben, maar blijkbaar zijn er wat kaartjes uit de geleende map gevallen. Mijn eerste reactie is: ‘Aah nee hè, daar heb ik geen zin in!’ Die gedachte maakt snel plaats voor iets anders: willen achterhalen wat dit me te vertellen heeft. Ik besluit de coach te vragen of hij misschien behoefte heeft aan een wandeling. Voor mijn gevoel zijn we niet geheel in vrede uit elkaar gegaan, maar hij geeft aan dat ik het door de brievenbus mag gooien. In eerste instantie dacht ik het na de vakantie te willen doen, maar dat strookt niet helemaal met mijn gevoel. Het zou prettig zijn als ik het voor de vakantie kan afronden.

Mijn broertje heeft morgen in dezelfde plaats als waar de coach woont zijn theorie-examen. Toevallig moet hij er rond dezelfde tijd zijn waarop ik in de planning heb staan om er naartoe te gaan. Aangezien ik niet meer met de trein reis en zelf geen rijbewijs heb, moet ik een manier zien te vinden om daar te komen.

Momenteel leen ik de wit met paarse fiets van mijn moeder en in gedachten rijst het plan om er op de fiets naartoe te gaan. Ondanks dat het een echte stadsfiets is, en de tocht wel zeventig kilometer, besluit ik het te doen, maar ik ga er wel lekker de tijd voor nemen. Overmorgen ga ik toch op vakantie, waardoor ik er morgen de hele dag voor kan uittrekken.

Mijn vader vertel ik niets over wat ik ga doen, want hij gaat mijn broertje wegbrengen en ik heb geen zin om ze op te zadelen met iets wat mijn verantwoordelijkheid is. Daarnaast is het voor mijn broertje de eerste keer dat hij het examen gaat doen, dus dat zal de nodige spanning met zich meebrengen, en daar heb ik ook niet zo veel zin in. Ik wil mijn eigen proces zo bewust mogelijk doorleven, en eerlijk gezegd kijk ik er wel naar uit om er op de fiets naartoe te gaan. Inmiddels ben ik er al aardig aan gewend geraakt om op deze mooi gekleurde fiets te zitten. Af en toe krijg ik wel verbaasde gezichten op me gericht als ze me op die fiets voorbij zien komen, maar dat geeft me telkens de mogelijkheid om bij mezelf na te gaan of ik me daar ongemakkelijk bij voel of niet. Als ik lekker in mijn energie zit, dan heb ik het niet eens door, en op het moment dat het energielevel wat lager is lijk ik er in gedachten ineens mee bezig te zijn of iemand me wel of niet verwonderd aan zit te kijken. En dat is al een interessant proces op zich.

Na onderweg enkele pauzes te hebben gehouden kom ik uiteindelijk in de plaats aan waar ik moet zijn. Ik merk dat ik wel wat zenuwen voel. Stel nou dat ik de coach of zijn partner tegenkom op het moment dat ik in die straat ben. Ik observeer wat er in mijn lichaam gebeurt en welke gedachten er voorbijkomen. Gelukkig weet ik dat ik me er niet zo druk over hoef te maken, maar ik merk wel dat ik dit laatste gedeelte van de route minder van de fietstocht geniet. Aangekomen in een grote straat, dicht bij het huis van de coach, zie ik ineens aan de andere kant van de straat mijn vader die in zijn auto stapt. Haha, wat grappig, waar zou hij zijn geweest? Mijn broertje zal nu wel bij het examen zitten, waardoor mijn vader even de tijd voor zichzelf heeft. Ik besluit niet naar hem toe te gaan, maar kijk wel of hij me toevallig ook ziet. Dat lijkt niet het geval te zijn en eenmaal overgestoken fiets ik de straat in richting het huis van de coach.

Op het moment dat ik het mapje met spullen door de brievenbus doe spreek ik nog een keer de Hawaïaanse techniek in mezelf uit: ‘I love you, I’m sorry, please forgive me, thank you.’ Met een tevreden gevoel stap ik op mijn fiets en vervolg ik mijn weg richting het station. Daar wil ik bij de Albert Heijn even chocolademelk met wat lekkers halen. Dat heb ik ook zeker wel verdiend. Nu ik voor mijn gevoel het proces met de coach voor mezelf op een prettige manier heb kunnen afsluiten is de sensatie in mijn lichaam duidelijk voelbaar en ik heb zin om het eruit te gooien. Al fietsend kijk ik om me heen of er veel mensen aanwezig zijn of niet. Er fietst wel iemand voor me en op de weg zijn er genoeg automobilisten, maar toch zeg ik al snel tegen mezelf: ‘F*ck it’, waarna een vreugdekreet van ontlading volgt. Het is een opluchting, want ik heb het gevoel dat ik het hiermee voor mezelf op een waardevolle manier afrond.

Aangekomen bij het station parkeer ik mijn fiets en nadat ik bij de AH geweest ben loop ik door naar het park, waar ik de nodige herinneringen heb opgedaan. Het is hetzelfde park als waar ik voor mijn eindpresentatie was en ook waar de coach en ik onze eerste afspraak hadden. Met een onoverwinnelijk gevoel loop ik langs de hogeschool waar ik een aantal jaar geleden ben afgestudeerd. De woorden die de sociaal werker toentertijd na afloop van de eindpresentatie tegen me zei, ‘Jij komt er wel’, schieten door mijn gedachten. Ja, Silvano, het is tijd om volledig in je eigen kracht te staan!

Eenmaal in het park besluit ik naar de plek te gaan waar de coach en ik twee maanden geleden hebben gezeten. Tegenover die plek staat een bankje en daar besluit ik te genieten van de heerlijke brownie en chocolademelk. Met een voldaan gevoel kijk ik voor me uit. Ik kan niet anders dan dankbaar zijn voor wat de coach voor mij betekent heeft. Hij heeft een waardevolle rol in mijn leven gespeeld, want zonder de coachsessies was ik niet zo veel over mezelf te weten gekomen. Daarnaast is het soms blijkbaar de bedoeling om confronterende momenten mee te maken, waar je vervolgens weer sterker en wijzer uit komt. Uiteindelijk is niets persoonlijk en kunnen we allemaal leren van elkaar.

Ik beleef het leven vanuit het perspectief dat we naast onze persoonlijkheden op een dieper level allemaal hetzelfde zijn. Eenieder heeft zo zijn of haar eigen unieke persoonlijkheid en als we allemaal vanuit onze eigen kracht leven, kunnen we elkaar aanvullen. Maar ook op het moment dat we niet vanuit onze eigen kracht leven, kunnen we veel van elkaar leren. Onze grootste allergieën bij eigenschappen van een ander, zijn meestal kanten van onszelf die we niet erkennen. Op het diepste niveau zijn we namelijk alles en niets tegelijk. Zijn we al heel en compleet. Hoe meer we onze identiteitslagen afpellen, hoe meer verbinding we ervaren. Net zoals de wifi-verbinding zijn we energetisch gezien ook met alles en iedereen verbonden. Het leven, zoals ik dat noem, is constant met ons in gesprek. Maar doordat we veelvuldig in onze gedachten verzonken zijn, merken we dat alleen niet op. Onze intuïtie is hierbij de gids die ons de weg wilt wijzen, alleen horen we die innerlijke stem vaak niet. Simpelweg doordat we dat niet geleerd hebben. In mijn boek 'gehecht aan niets, verbonden met alles', ga ik hier aan de hand van de vier bewustzijnsniveaus dieper op in. Voor meer informatie zie: www.everyoneisahero.com.

De terugweg heb ik nu nog voor de boeg en zodra ik via een bosrijke omgeving de plaats uit fiets zie ik op Googlemaps dat ik de keus heb om buitenom te gaan, waarbij ik langs boerderijachtige landschappen zal komen. Of kies ik voor de standaardroute, waar ik ook op de heenweg langs ben gegaan? Die keus is snel gemaakt en die paar extra kilometers neem ik voor lief. Ik heb alle tijd van de wereld en ben wel benieuwd wat die nieuwe route me zal brengen. Gelukkig word ik voor mijn keus rijkelijk beloond en kom ik op plekken in de omgeving waar ik nog niet eerder ben geweest. Maar op het moment dat ik nog enkele kilometers te gaan heb ben ik er langzaam klaar mee. Het lange zitten op het zadel begin ik nu wel te voelen. Het is een waar avontuur geweest. Wel een geheel ander dan ik van de reizen gewend ben, maar het laat me inzien dat ik van elke dag een avontuur kan maken en daarvoor niet speciaal op reis hoef te zijn. Eenmaal thuis deel ik mijn belevenissen aan mijn vader en ik vertel ook dat ik hem gezien heb. Waarop hij vertelt dat hij bij de snackbar is geweest. Haha, heerlijk! Mooi om te horen dat hij genoten heeft.

Die avond pak ik mijn koffer in. Naast alle standaardbenodigdheden neem ik ook allerlei spullen als fotoboekjes en schriftjes mee, voor het geval ik de gelegenheid heb met het boek te starten. Intussen ben ik al een flink eind opgeschoten met het boek ‘Zo doe je dat, je levensverhaal schrijven’, en het zou zomaar kunnen dat ik met het schrijfproces ga beginnen. Voor mijn gevoel kan ik in twee weken een boek schrijven, want als ik zie hoeveel inspiratie ik alleen al in de nachten krijg, zou het me niks verbazen dat het boek in no-time geschreven is.

Mijn moeder is wederom zo lief om me met de auto te brengen. Eenmaal aangekomen bij het huisje dat aan de achterkant van de woning van de eigenaren staat, besluiten we dat we straks eerst een wandeling op het strand willen maken. De eigenaar heeft laten weten dat het huisje open is en dat de sleutel aan de binnenkant van de deur zit. Nadat ik mijn spullen naar binnen heb gebracht is het tijd om mijn moeder de omgeving te laten zien waar ik van de zomer heb genoten, en natuurlijk speciaal de plek waar ik op mijn knieën naar de schelpen aan het zoeken was. Het is een mooi begin van de vakantie, en ik ben benieuwd wat er komen gaat. Na even later afscheid genomen te hebben van mijn moeder ontmoet ik de eigenaar van het huisje. Ik vertel hem waar ik momenteel mee bezig ben, waarop hij vraagt of ik een schrijver ben. Ik weet daar niet zo snel antwoord op te geven, want de vraag overvalt me. Die is me ooit eerder in Langkawi gesteld, toen ik daar in een restaurant met de online coaching bezig was. En toen vertelde ik dat ik geen schrijver was. Nu de man me die vraag stelt geef ik een aarzelend antwoord. Ik heb dan ook geen idee wat er de komende twee weken precies te gebeuren staat, maar dat ik hier nu hoor te zijn is een ding dat zeker is. Nadat ik met de eigenaar van het huisje heb gesproken, besluit ik naar het strand te gaan. Daar wacht een prachtige zonsondergang op mij. Een paarse, roze, oranje en gele lucht zorgt voor een warm gevoel op deze frisse novemberdag. Wat een begin van wat nog komen gaat!

Om de vakantie lekker in te luiden besluit ik na het strandbezoek naar de snackbar te lopen, waar ik na leuk contact met de medewerker in gesprek raak met een andere klant. Zij heeft gezien hoe de medewerker en ik met elkaar spraken en geeft ons een compliment omdat ze de interactie mooi vond. De vrouw vertelt dat ze reikibehandelingen geeft. Dat is iets waar ik bij mezelf ook weleens over heb nagedacht. Na de energetische workshop van Juno, toen ik zo veel energie in mijn handen voelde, kwam de gedachte ook al bij me op dat ik daar misschien iets mee te doen had. Voor nu voelt het in ieder geval niet zo.

Ik vertel de vrouw dat ik bezig ben met de voorbereidingen om een boek te schrijven en dat ik veel van de wereld heb gezien. Waarop ze zegt dat het voor haar nu duidelijk is waarom ik in het gesprek met haar zo open ben. Na deze mooie ontmoetingen smaken het patatje en de chocolademilkshake extra lekker.

Na een heerlijke nachtrust sta ik met fijne energie op. Gisteren heb ik alvast boodschappen bij de Jumbo gedaan, waardoor ik nu van een heerlijk ontbijtje kan genieten. De vruchtensap, het eitje op brood met hummus en avocado en een banaantje gaan er goed in, en dat zorgt voor een goede bodem om aan de slag te gaan. Ik pak het boek ‘Zo doe je dat, je levensverhaal schrijven’ er weer bij en tot mijn verbazing zie ik dat in dit hoofdstuk staat dat ik mag gaan beginnen met schrijven. Hé, wat staat er nu? Maar hier ben ik nog niet klaar voor! Waar moet ik beginnen? Ondanks dit onrustige moment haal ik toch mijn laptop tevoorschijn. Ik open Word en zie een witte pagina. Ja, Silvano, en nu? Ik heb geen flauw benul hoe ik van start zal gaan. Vanuit de voorbereiding van het boek dat ik heb gelezen, heb ik op papier al een opzetje gemaakt. Daarbij zie ik dat het dankwoord een van de eerste pagina’s is. Dat is een goeie om mee te beginnen, en op het moment dat ik start met schrijven lijken mijn vingers automatisch op het toetsenbord te tikken. Alle inspiratie die zich al een langere tijd heeft opgestapeld, komt er nu moeiteloos uit, tot het moment waarop ik bij het stukje over mijn moeder kom. Dan stop ik even en kijk naar buiten. De opkomende zon bezorgt me een vredig gevoel, en vervolgens draai ik mijn hoofd naar rechts en zie ik in een decoratiestuk een hartje. Tranen vloeien over mijn wangen door de terugblik naar wat mijn moeder voor me betekend heeft, en dan met name gedurende de puberteit. Ze is als een engel voor me geweest, waarbij ze me juist in die periode niet heeft veroordeeld. In die periode was ik aan het rebelleren en ik zocht de grenzen in het leven op en ging daar ook aan voorbij.

Wauw, wat een power zit er nu al in het schrijven van mijn verhaal! Na het dankwoord geschreven te hebben verwerk ik de opzet die ik al op papier had staan in het Worddocument. Ik heb nu een duidelijke structuur en het voelt aan alsof nu het echte werk van start gaat. Maar met welk deel ga ik beginnen? Het wordt me duidelijk dat dat hoofdstuk 7 (Blokkade en seks) is. Het is het spannendste deel om over te schrijven en ik merk dat ik het wel prettig vind als ik dat straks alvast heb geschreven.

Na een vloeiend begin kom ik uit bij het moment dat ik de trance healing in ga. Opeens word ik erg misselijk en kan ik echt niet meer verder typen. Het nare gevoel wordt alsmaar sterker, waardoor ik toch echt even op bed moet gaan liggen. Wat gebeurt hier nu dan? Flikker maar op met het boek. Als het betekent dat het op deze manier moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Als ik merk dat het gevoel er niet minder op wordt besluit ik naar de badkamer te lopen. Dan maar mijn vinger in de keel. Toch lijkt het ellendige gevoel maar niet weg te gaan en op het moment dat ik met mijn vinger in mijn keel boven de wc hang komt het besef dat dit niet de manier is. Wat heeft deze situatie me te vertellen, vraag ik me vervolgens af. Waarna ik naast de wc zittend op de grond beland. Het gevoel is nog steeds even heftig en al snel ontstaat het inzicht: het is de leeftijd! Mijn broer en ik kwamen erachter dat we beiden andere details hadden.

En nu, op het moment van schrijven, wordt het me blijkbaar even te veel. Het herbeleven van de gebeurtenis is een intense ervaring en erover schrijven werkt direct helend. Ik kijk omhoog en stel de vraag: op welke leeftijd is het geweest? Waarna ik duidelijk het cijfer 8 tot me krijg. De buikpijn zakt weg en een gevoel van rust keert terug. Wat een heftige toestand! Ik hoop niet dat er nog meer van zulke momenten zullen komen, want dan wordt dat boek een zware bevalling. Het heeft me in ieder geval veel energie gekost, en nadat ik het grootste gedeelte van het hoofdstuk heb geschreven besluit ik op tijd te stoppen. Dit is wel even genoeg voor vandaag. Morgen is er een nieuwe dag en ik zie dan wel wat er gaat ontstaan.

Na een lekkere lunch en een siësta is het tijd om het strand te bezoeken. Het is heerlijk om daar uit te waaien en even volledig in het moment te ontspannen. Met Reggaeton muziek in de oordopjes loop ik richting de zee. Het is nu echt wel even anders dan in de zomer. Ik hou van lekker weer, al heeft deze setting ook wel wat. De vroege zonsondergang is weer magisch en vol verwondering blijf ik er een tijdje naar kijken. Vanavond heb ik zin om lekker buiten te trainen en na de strandwandeling en na wat gegeten te hebben besluit ik even later weer naar buiten te gaan. Het is inmiddels al donker en bij een van de uitkijkpunten ga ik mijn benen trainen. Vanaf dit punt kijk ik over de hele zee uit en ik voel me als een baas. Twee maanden geleden was ik hier voor het laatst, en nu ben ik hier onverwacht naar teruggekeerd en ben ik zelfs begonnen met het schrijven van mijn eerste boek. Dat had ik toen echt niet kunnen bedenken!

Met dezelfde fijne energie sta ik de volgende ochtend op. Ik heb me voorgenomen telkens 45 minuten te schrijven en daarna een korte pauze te nemen. Tijdens die pauze pas ik Ho’oponopono toe en loop ik in een achtjesvorm door de kamer heen. Dat doe ik aan de hand van de 108 kralen van de Tibetaanse ketting. Daarna neem ik af en toe wat te eten en drinken, om vervolgens weer verder te gaan.

Ik zit inmiddels in een lekkere flow en het zevende hoofdstuk is al geschreven. Daarna besluit ik om bij hoofdstuk 1 verder te gaan, dat vervolgens snel op papier staat. Ik kijk op de klok en het is tegen het eind van de ochtend. Oké, waarom ook niet met het tweede hoofdstuk beginnen? Na een lunchpauze ga ik weer verder en enige tijd later ben ik klaar met het tweede hoofdstuk en zie ik dat het midden in de middag is. Ja, dit is wel een fijne tijd om te stoppen. Ik merk dat mijn energie en focus weg zijn. Het is drie uur en daarmee een mooie tijd om even een korte siësta te houden.

Helaas regent het vandaag, waardoor een strandbezoek er niet in zit. Of anders gezegd, in deze weersomstandigheden heb ik er niet zo veel zin in. Op de laptop besluit ik te genieten van het programma ‘Beste zangers 2020’. Onlangs heb ik samen met mijn vader al een aflevering gezien, en via ‘Uitzending gemist’ kan ik de andere terugkijken. Wat is het een prachtige groep mensen bij elkaar, waarbij ze open en eerlijk hun verhalen delen en die vervolgens op een bijzondere manier in nummers verwerken die ze voor elkaar zingen. Het is pure kunst, en het komt dan ook geregeld voor dat ik erdoor geraakt word. De nummers passen precies bij de ervaringen die ik tijdens het schrijven van het boek heb. Die avond besef ik dat als ik zo doorga met schrijven, het boek binnen twee weken klaar kan zijn.

De volgende twee dagen gaan ook lekker: Ik schrijf hoofdstuk 3 en 4. De fles wijn die de eigenaren van het huisje op de tafel hadden neergezet, heb ik in eerste instantie aan de kant gezet. Sinds afgelopen zomer drink ik geen alcohol meer en dat bevalt me zeer goed. Ik voel me fris en helder en de behoefte eraan is ook niet aanwezig. Ik dronk sowieso al niet veel, dus het gaat me makkelijk af. De 0 procent witbiertjes en Radler bevallen me even goed. Maar nu ik die fles zie staan krijg ik er toch wel zin in. Het etiket spreekt me aan en het is wel tijd om mezelf even te belonen voor de inzet die ik de afgelopen dagen heb getoond. Tijdens het schrijven is het regelmatig voorgekomen dat ik in tranen ben uitgebarsten doordat ik de situatie heb herbeleefd en daarmee de vergeten kindpijn weer ben tegengekomen. Het is een intens en tegelijkertijd dankbaar proces.

Op het etiket van de fles wijn staan de volgende woorden:

Be passionate, love, celebrate, dream big & be spontaneous.

De laatste zin maakt het voor me af:

Change the world or go home.

Het staat symbool voor de intentie waarmee ik het boek schrijf. Behalve dat het schrijfproces een helend effect op mezelf heeft, voel ik dat het tijd is om mijn volledige bijdrage te leveren. Alle fantastische avonturen die ik heb beleefd, het vrijheidsgevoel en de verbinding met mezelf, dat is wat iedereen verdient. Het besef dat de ervaringen die ik heb opgedaan en de manier hoe ik alles ben aangegaan voor veel mensen slechts een droom is, dringt langzaam tot me door. Terwijl ik er heilig van overtuigd ben dat eenieder unieke kwaliteiten heeft om zijn of haar beste leven te kunnen leiden, maar dat mensen meestal niet weten dat ze ook de kracht hebben om dat daadwerkelijk te beleven. Dat het uiteindelijk niet uitmaakt wat je precies doet, maar dat er voor iedereen iets is weggelegd om voldoening in het dagelijkse leven te ervaren. Dat is een overtuiging die diep in me aanwezig is. Ik heb het gevoel dat het onder andere mijn kwaliteit is om mijn ervaringen met de wereld te delen, waarmee ik anderen een stukje herkenning kan bieden. Met de worstelingen die ik zelf heb meegemaakt, zullen anderen ook in meer of mindere mate te maken krijgen. Het gaat er in mijn optiek dan ook niet om wie het heftigste verhaal te vertellen heeft, maar dat eenieder het recht heeft om in zijn of haar kracht te gaan staan, en dat is waar ik me op zal gaan focussen.

Dat er genoeg ellende in de wereld aanwezig is, dat is zo zeker als wat. Dat is alleen niet waar mijn aandacht en energie op gericht zijn. Waar ik voor kies is om in mijn eigen kracht te gaan staan, mijn verantwoordelijkheid te nemen en daarmee anderen een stukje herkenning te bieden. Zelf het voorbeeld zijn van hoe ik het graag in de wereld zou willen zien is het motto.

De volgende dag besluit ik een rustdag te nemen. Voorafgaand aan mijn komst in Egmond aan Zee heb ik iedereen laten weten dat ik twee weken offline zou zijn. Maar nu voel ik wel de behoefte om mijn verhaal met mijn ouders te delen. In gesprek met mijn vader en daarna ook met mijn moeder deel ik mijn ervaringen en ik vertel hun ook over het feit dat ik nu antwoord op de vraag kan geven of ik een schrijver ben of niet. Ja, ik ben een schrijver. Het is heerlijk om dat te zeggen en ik ben dan ook dankbaar voor de vraag die de eigenaar van het huisje me in het begin heeft gesteld. Na een rustgevende dag is het tijd om de volgende dag weer verder te gaan. Ik hoef nog maar drie hoofdstukken te schrijven, afgezien van het nawoord en de hulpmiddelen.

Vanaf het vijfde hoofdstuk begint de sensatie te komen. Op vijftienjarige leeftijd heb ik veel verschillende ervaringen opgedaan waarbij ik grenzen heb overschreden. Hoofdstuk 5 en 6 schrijf ik op de vrijdag en zaterdag dan ook moeiteloos. In de opzet die ik van tevoren had gemaakt, was hoofdstuk 8 niet opgenomen, maar dat blijkt nu wel in mijn boek thuis te horen. Het maakt het verhaal compleet, zeker als ik er tijdens het schrijven achter kom dat het hoofdstuk tevens een uitnodiging is om het tweede deel ‘Innerlijke reis’ te gaan lezen.

Schrijven vanuit de flow is hetzelfde als wanneer je naar je lievelingsmuziek luistert. Alles vloeit in elkaar over, zonder dat ik erbij hoef na te denken. Het is een soort dans, waarbij ik geniet van de rit en het verhaal vervolgens moeiteloos ontstaat. En tussendoor vinden er intense en helende momenten plaats.

Nadat ik op zondag het laatste gedeelte heb geschreven, is in zeven dagen het eerste boek helemaal af. Dit komt als een verrassing, en gezien de omvang van het boek is het ook wel te begrijpen. Het is een mooi begin. Vooral voor jongeren lijkt het me goed leesbaar, en ook mensen die normaal gesproken niets met lezen hebben, zullen nu misschien wel een poging wagen om aan het boek te beginnen. Dat ik nu al klaar ben betekent dat ik de tweede week kan gaan gebruiken om het boek te bewerken.

Die tweede week wordt het vooral een kwestie van het schrappen van tekst. Van stukken die overbodig zijn en daarmee geen functie hebben. Ook fragmenten die nog wel een persoonlijk randje hebben, maar waarbij ik iets nog niet helemaal heb verwerkt en het toch nog op de buitenwereld projecteer, verwijder ik. Want dat is niet de insteek van het verhaal. Het nemen van de eigen verantwoordelijkheid staat voorop, en dat is ook nodig om het voor mezelf te kunnen helen. Daar is moed, compassie en vergeving voor mezelf en de ander voor nodig. In die laatste week kom ik er ook achter dat ik veel moeite heb met het laatste hoofdstuk. Wie ben ik om over zo’n heerlijke ervaring te mogen schrijven als ik op Langkawi heb meegemaakt? Wat zullen anderen wel niet van me denken?

Het is hetzelfde gevoel als ik voorafgaand aan het schrijfproces had. Voordat ik aan het dankwoord begon had ik opgeschreven: ‘Wie ben ik om over vrijheid te schrijven?’ Het leek alsof ik mezelf er nog van moest overtuigen dat ik hier daadwerkelijk over mocht gaan schrijven, en dat voelde apart. Hetzelfde ervaar ik nu met het laatste hoofdstuk. Moet ik het eruit halen of niet, vraag ik mezelf af. Gedurende de rest van de week blijf ik mezelf deze vraag stellen, want ik zie in dat het misschien wel het boek is dat ik geschreven heb, en dat het mijn levensverhaal is, maar dat het niet om mij als persoon gaat. Het is vanuit een flow geschreven en waarmee het een meerwaarde voor anderen dient te hebben. Aan het einde van de week krijg ik het inzicht, of met andere woorden, is duidelijk via mijn intuïtie te vernemen dat het zo goed is. Dat het de bedoeling is om ook hoofdstuk 8 in het boek te verwerken.

Het schrijven over die prettige en magische ervaring is immers ook een onderdeel van mijn leven geweest en daarmee kan het tevens een inspiratie voor anderen zijn.

Terugkijkend besef ik dat er angst bij mezelf was om vanuit de buitenwereld afkeuring te krijgen. Nu zie ik in dat ik niet door een ander afgekeurd kan worden, maar alleen maar door voorbijkomende gedachten/overtuigingen die ik als waarheid ga zien. Zolang ik die angst niet onder ogen kom, zal die de controle over mij hebben in plaats van dat ik die gedachte kan laten komen en gaan zonder het persoonlijk te nemen. Als ik ergens nog een ongemakkelijk gevoel ervaar, dan weet ik dat ik rustig bij dat gevoel aanwezig mag blijven en het niet hoef weg te drukken. Ja, er zijn leukere dingen om mee bezig te zijn, en het vraagt inderdaad om oefening en consistentie. Maar ja, is dat niet met alles zo in het leven? Te denken valt aan fitnessen, tandenpoetsen, paardrijden en ga zo maar door.





Hoofdstuk 11 

Innerlijke vrijheid





Ondanks dat ik van een van de eigenaren de mogelijkheid aangeboden krijg om mijn verblijf voor een mooi prijsje met een week te verlengen, besluit ik er uiteindelijk geen gebruik van te maken. Ik heb er twee heerlijke weken gehad en het is nu toch echt tijd om terug naar huis te gaan. De stukjes tekst van de leraren van de basisschool, die ze aan het einde van ieder schooljaar in mijn getuigschrift hebben geschreven, wil ik nog toevoegen, maar die schriften had ik niet meegenomen. Mijn vader komt me vandaag ophalen en voordat we huiswaarts gaan besluiten we eerst nog even een warm drankje te halen bij de strandtent waar ik de afgelopen weken vaker ben geweest. Het neemt me mee terug naar de chille momenten waarop ik van mijn warme chocolademelk en koekje op het strand aan het genieten was. Ik laat hem ook de plek zien waar ik afgelopen zomer op mijn knieën heb gezeten om schelpen te zoeken. Om dit nu samen met mijn vader te kunnen delen is onbetaalbaar. De afgelopen periode hebben we naast de confronterende momenten ook waardevolle ervaringen met elkaar mogen delen. Ik heb het gevoel dat ik hem beter kan begrijpen dan ooit tevoren.

Op de terugweg heb ik via de telefoon contact met mijn broer. Daaruit wordt me duidelijk dat ik het verdere proces thuis mag aangaan. Nu het boek geschreven is, wat in een sneltreinvaart is gebeurd, heb ik de neiging om direct door te knallen. Ik heb hoofdstuk 7 naar mijn broer opgestuurd, maar het voelt voor hem niet helemaal lekker, waarop we besluiten er samen nog een keer op terug te komen. Enkele dagen na mijn terugkeer zullen we elkaar zien om er rustig over te praten. Het doet me besluiten dat ik voor het slapengaan mezelf de vraag stel wat precies de bedoeling van de tekst is. ‘s Ochtends bij het opstaan ben ik het scherpst en dan voelt het alsof ik compleet op mijn intuïtie afgestemd ben. Op zulke momenten vloeit de inspiratie door me heen en de volgende ochtend verander ik de tekst van hoofdstuk 7. Ik merk dat ik de ervaring wel wat uitgebreider mag beschrijven en daarbij in gedachten nog een aantal keren naar die gebeurtenis moet teruggaan. Het zorgt voor een helend effect en heeft ook tot gevolg dat ik er met meer vrede in kom te staan. Het dieperliggende schuldgevoel dat ik tegenover mijn broer had, en daarmee eigenlijk tegenover mezelf, verdwijnt. Laagje na laagje wordt getransformeerd naar een vredig gevoel. Daarbij ga ik uiteindelijk voorbij aan het dader-en-slachtofferverhaal, waarbij ik het op een bepaald moment zelfs als een geschenk beschouw. De gebeurtenis waar het om gaat heeft ervoor gezorgd dat ik op latere leeftijd heel bewust met seksueel contact ben omgegaan. Het is een gekke gedachte om die beleving als een geschenk te zien, maar ergens voelt dat vredig. Op de momenten dat ik me in het verleden onzeker voelde en daarbij niet begreep waarom ik niet gewoon seks met anderen wilde en kon hebben, was ik in strijd met mezelf. Op de momenten dat ik wel zelfverzekerd was, was ik er trots op dat ik het op de manier deed die voor mij goed voelde.

Ik hecht waarde aan een diepere verbinding, en als die er niet is houdt het voor mij op. Allereerst is de verbinding met mezelf belangrijk, en om seksueel contact met een ander aan te gaan is het voor mij ook van belang om een diepere connectie met die ander te ervaren. Daarbij zijn openheid, kwetsbaarheid en vertrouwen van belang. Van hieruit heb ik mogen ervaren dat er dan magische momenten kunnen worden beleefd. Vanuit de uitwisseling in energie kan er dan intimiteit op eenheidsniveau plaatsvinden, en iets mooiers dan dat heb ik nog niet ervaren. Op zo’n moment zijn de ander en ik één, waardoor alles vanzelf stroomt.

Nu de tekst is aangepast en goed voelt besluit ik voor mijn broer ook een schilderij te maken. Weer kom ik een mooi voorbeeld op internet tegen. Dit keer eentje met diverse kleuren. In het midden staat een zwarte, geschilderde boom die op eenzelfde kleur aarde staat. Die boom heeft een kronkel in de stam, van waaruit de takken uiteindelijk volledig naar rechts uitdijen. Vanaf het punt waarop de stam naar rechts uitwijkt, begin ik met de kleur rood, gevolgd door de kleuren oranje, geel, groen, lichtblauw en donkerblauw. Het vormt zich als een wolk door de stam en takken van de boom heen, die naar rechts toe groeit. Daarnaast schrijf ik de woorden ‘brother love’, ‘shine’ en ‘one love’ in de kleuren groen, donkerpaars en roze op. Met witte verf teken ik op een van de zwarte planten die naast de boom staan een smiley. Dat is de finishing touch, en met een trots gevoel bekijk ik het schilderij.

Met in mijn achterhoofd hoe het schilderij door de coach is ontvangen, ben ik benieuwd wat mijn broer ervan vindt. Op het moment dat hij het rustig bekijkt voel ik een lichte spanning in mijn lichaam. Ik hoop zo dat hij het kan waarderen. Maar in vergelijking met het schilderij voor de coach zit er nu ook een andere context achter, en de band met mijn broer is door de jaren heen zo sterk geworden dat hij het cadeau vast wel kan waarderen. Ik vind het mooi om te zien dat hij er de tijd voor neemt en er een geschikt plekje voor uitkiest. De zwarte boom staat, net als de donkere kaft van het boek ‘Vrijheid, in verbinding mezelf zijn’, voor de duistere kant van het leven. Door dat boek te schrijven heb ik die duisternis langzaam omarmd, terwijl de kleuren die ik voor het schilderij heb gebruikt bij de takken van de boom voor de vreugde van het leven staan. Na regen komt zonneschijn, en andersom. De broederliefde is de basis en we zijn beiden geboren om te schijnen. Om ons licht te laten schijnen en daarmee in onze kracht te gaan staan. Daar hoort zowel het donker als het licht bij, en juist door de donkere kant volledig te aanvaarden en die er te laten zijn, bereiken we dat het licht alleen maar sterker wordt.

Het proces dat ik met mezelf ben aangegaan, en nog steeds dagelijks aanga, heeft ervoor gezorgd dat ik me vanbinnen nog niet eerder zo vrij heb gevoeld als nu, en dat terwijl ik een heel vrij nomadenleven leid. Aan de zijkant van het schilderij staan de woorden ‘one love’, die symbolisch uitdrukken dat alles één is.

De gedachten, emoties, doorgegeven familiepatronen en onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden kunnen ervoor zorgen dat het lijkt alsof mensen ver van die kern komen te staan, of eigenlijk dat ze daar niet mee in contact zijn. En dat terwijl het leven constant met ons in gesprek is door middel van personen, dieren, gebeurtenissen, etc. Onze intuïtie is hierbij het hulpmiddel dat ons daarbij de weg wijst.

Mocht je bij het lezen van dit boek nou zoiets hebben als ‘Ik wil aan de slag om meer in mijn eigen kracht te gaan staan', neem dan gerust een kijkje op de onderstaande website voor meer informatie (www.everyoneisahero.com). Het delen van de levensvreugde is voor mij het mooiste wat er is. Alleen, het is niet alleen maar rooskleurig. Het kan confronterend en pijnlijk zijn, maar bovenal helend en bevrijdend! Het nemen van de volledige verantwoordelijkheid is geen makkelijke weg, maar wel een die het leven uiteindelijk makkelijker kan maken. Van daaruit kan je dagelijks in de flow van het leven stappen. Vanuit mijn optiek is er niks mooiers dan volledig in je eigen kracht te staan, te doen wat je vuur opstookt en waarbij je hart bevredigd wordt. En daarbij ontstaat automatisch verbinding, waardoor je een innerlijke gevoel van vrijheid ervaart.

De vorige keer kwamen mijn broer en ik bij de afscheidsknuffel oor aan oor te staan, en ook dit keer is dat het geval. Ons rechteroor sluit precies aan op dat van de ander en het bezorgt me het gevoel dat we elkaar horen. Dat we respect voor elkaar hebben, en dat geeft me een vredig gevoel. Het is waardevol om samen over de gebeurtenis van vroeger te kunnen praten en de manier waarop mijn broer erin staat maakt het voor mij makkelijker om het boek daadwerkelijk te publiceren. Daarnaast haal ik inmiddels uit alles mijn inspiratie en lessen, zo ook op het moment dat ik vraag wat hij van de prijs van het boek vindt. In eerste instantie dacht ik aan een boek van 30 euro, omdat de 3 voor mij een magisch getal is. Maar mijn broer geeft net als mijn vader en moeder aan het niet eens te zijn met de prijs die ik ervoor wil vragen. Enigszins snap ik het ook wel, maar aan de andere kant, als ik kijk wat ik er allemaal voor heb gedaan en welke keuzes ik heb gemaakt, waarbij ik mijn persoonlijke wil en zelfs mijn droom om naar Bonaire te verhuizen aan de kant heb gezet, vind ik het bedrag voor het boek aan de lage kant. Gezien de diepgaande processen die ik ervoor diende aan te gaan heb ik de afgelopen keren het boek meermaals vervloekt en was ik er helemaal klaar mee. 30 euro is een koopje, gaat er door mijn gedachten rond. Toch merk ik dat er na het gesprek een onrustig gevoel in mezelf is ontstaan.

Eenmaal thuis op mijn zolderkamer zet ik even fijne hardstyle muziek op om even helemaal uit mijn plaat te gaan. De boosheid ontstaan na het gesprek laat ik er volledig zijn en doormiddel van het dansen gooi ik die energie van me af. Het heeft een gunstig effect, want ik merk dat de energie langzaam omgetoverd wordt naar motivatie. Wat is de les die ik hieruit te leren heb, wat wil deze boosheid me vertellen? Tussen het dansen door sla ik mijn aantekeningenboek open en ineens wordt het me inzichtelijk! Een tijdje geleden, toen ik met de schrijver van het boek ‘Depressie, van overleven naar leven’ had gesproken, vertelde ik nog dat ik een gedeelte van de opbrengst naar Ghana en Togo wilde sturen, maar dat was ik ondertussen vergeten. Aangezien ik me ook niet meer met de methode bezighield, was de connectie met de twee vrienden in Ghana en Togo naar de achtergrond verdwenen. Vervolgens schrijf ik 33 op het papier, maar het voelt nog niet helemaal af. Nee nee, ik hou van dubbele cijfers en uiteindelijk besluit ik er 33,33 van te maken. Ja, dat is het! Een derde deel van de opbrengst van het eerste boek en twee derde deel van die van het tweede gaat richting hen. Daarnaast is het een droom om het uiteindelijk het financieel zo voor elkaar te hebben dat ik de gehele opbrengst van het derde boek aan hen kan schenken! Zodat zij op die manier in hun land mensen kunnen ondersteunen wat betreft de behoeften die daar nodig zijn.

Ik kijk uit het zolderraam en zie twee vogels naast elkaar in de boom zitten. In mijn gedachten zie ik voor me dat mijn broer en ik dat zijn. Nadat deze gedachte voorbijgekomen is vliegen de vogels in dezelfde richting weg, waarop ik automatisch een brede glimlach op mijn gezicht krijg. In gedachten bedank ik mijn broer voor het geschenk dat hij me onbewust heeft gegeven. (Inmiddels zijn de boeken als gratis e-books te downloaden en is het verdiende geld van de verkopen van de paperback boeken naar mijn vriendin in Ghana gegaan.)

Het samenwonen met mijn vader heeft naast de confronterende en helende momenten een verbindende vorm gekregen. We leren van elkaar en ik merk dat ik me meer en meer uitspreek, en dat zorgt er dan weer voor dat hij ook meer momenten vanuit een flow ervaart. Zelfs de ogenschijnlijk minder leuke gebeurtenissen worden omgetoverd naar leermomenten. Het is mooi om op deze manier met elkaar in contact te zijn, waarbij we als persoon en in de verbinding samen groeien. De openheid en eerlijkheid naar elkaar zorgen voor meer waardering.

Voordat ik naar Egmond aan Zee was gegaan had ik de gebeurtenis die tussen mijn broer en mij had plaatsgevonden op jongere leeftijd aan mijn moeder en even later aan mijn vader verteld. Het was prettig om te merken dat ze er beiden op een rustige manier mee omgingen. Ze gaven me het gevoel dat ik gehoord werd en dat er daarbij geen oordeel aanwezig was. Om het aan mijn moeder te vertellen vond ik minder spannend dan aan mijn vader. Mijn moeder heeft mijn kwetsbare verhalen vaker gehoord, maar nu ik bij mijn vader in huis woon voelt het ook vertrouwd om er met hem over te praten.

De enige die het nog niet weet is mijn jongere broer. Ik vind het spannend om het hem te gaan vertellen. In eerste instantie wilden mijn broer en ik dat samen doen, maar uiteindelijk laat ik mijn broer weten dat ik het liever alleen ga vertellen. Mijn broer stemt ermee in, waarna ik voor mezelf duidelijk heb dat ik het niet wil gaan forceren, maar dat het juiste moment vanzelf zal ontstaan.

Inmiddels is het kerstavond en mijn moeder heeft mij uitgenodigd om alleen met haar kerst te vieren. We zouden eigenlijk met zijn allen tweede kerstdag gaan vieren, maar aangezien ik me meer en meer aan de coronaregels hou, besluit ik op tweede kerstdag niet met het gezin kerst te gaan vieren. Het is een bijzondere setting om zo alleen met mijn moeder kerst te vieren, maar het is gelukkig wel gezellig.

Op eerste kerstavond besluiten mijn vader en ik naar mijn broertje te gaan. Mijn moeder is aan het werk, dus mijn broertje kan wel wat gezelschap gebruiken. Onderweg vraag ik mijn vader de auto aan de zijkant van de weg te stoppen. Er is een prachtige zonsondergang en vanaf het plein een eindje verderop leg ik het plaatje vast. Met het gratis en mooie cadeau op zak voel ik dat ik klaar ben om er met mijn broertje over te praten. Ik ben benieuwd hoe hij zal reageren. Daarnaast heb ik geen flauw idee hoe ik de gebeurtenis tussen mijn broer en mij aan hem ga uitleggen, maar eenmaal binnen neem ik plaats op de bank. Vanuit mijn eigen onrust probeer ik contact met hem te maken, maar hij is nog bezig op zijn telefoon. Dat geeft mij de kans om even op mezelf af te stemmen en te achterhalen wat er precies in mijn lichaam gebeurt. Het is belangrijk dat ik het verhaal vanuit een rustige benadering breng, en het enige wat ik kan doen is me kwetsbaar opstellen, gaat er door me heen. Op het moment dat hij aangeeft dat hij er klaar voor is om aan te horen wat ik te vertellen heb, vraag ik hem nog even geduld te hebben. Ik ben me nog even aan het focussen op de aanwezige onrust in mezelf, waarbij ik de weerstand tegen dat gevoel wegneem. Het onrustige gevoel mag er zijn. Laat mijn broertje maar de emotie zien die er bij mij bij komt kijken nu ik dit aan hem ga vertellen.

Ik deel mijn verhaal en vertel daarnaast hoe het voor mij is om dit met hem te delen. De reactie van mijn broertje is rustig en respectvol. Het lijkt of het allemaal niet zo’n indruk op hem maakt, en wat het verder met hem doet is ook niet aan mij. Wel geef ik aan dat als hij er behoefte aan heeft om erover te praten, ik daar ruimte voor zal maken. Ik kan niet in zijn belevingswereld kijken en misschien dat dit zijn manier van verwerken is. Bij mezelf merk ik in ieder geval opluchting en ik ben blij dat ik het heb verteld. Tenminste, het is wel zo netjes om het de gezinsleden te vertellen voordat het boek gepubliceerd zal worden. Ik ben dankbaar dat ik daar de mogelijkheid voor heb gevonden en dat er bij iedereen de ruimte voor is om het te ontvangen.

Eenmaal thuis bekijk ik de nieuwe Nike die ik heb besteld. Het is een cadeau voor mezelf, als dank voor het feit dat ik me zo committeer aan het blijven aangaan van mijn eigen proces. Maar bij het passen merk ik dat ze me toch niet helemaal lekker zitten. Doe mij maar gewoon Adidas, daar voel ik me het meest relaxed bij. Inmiddels heb ik de zool van een schoen eruit gehaald om te kijken of hij op die manier beter zal zitten. Alleen, nadat ik dat heb gedaan kan ik de schoenen niet meer ruilen, maar gek genoeg maak ik me daar niet druk om. Het zal wel zo moeten zijn, en ineens komt het idee in me op dat ik die schoenen ga weggeven. Het zijn de duurste die ik tot nu toe in mijn leven heb gekocht en hoe mooi zou het zijn als ik die aan iemand kan geven die ze goed kan gebruiken? Een mooier kerstcadeau kan ik me op dit moment niet voorstellen. Via Facebook besluit ik de volgende ochtend een bericht in de weggeefhoek te plaatsen. Ik had wel wat reacties verwacht, maar het blijken er meer te zijn dan ik van tevoren in gedachten had. Oké, nu moet ik tussen al deze mensen gaan kiezen. Uit de reacties te lezen zijn er meerdere personen die de schoenen goed kunnen gebruiken.

Het is voor mij een mooie uitdaging om dit puur vanuit mijn intuïtie te gaan doen. De keus is vervolgens snel gemaakt en vanuit het bericht dat ik van de ontvanger van de Nikes krijg, wordt bevestigd dat het de juiste persoon is. Wat een fijne energie bezorgt me dit, en zonder dat die vrouw het misschien zelf doorheeft geeft ze me een groot kerstcadeau terug, genaamd dankbaarheid! Ze kan de schoenen de volgende ochtend al ophalen, en dat komt mooi uit. Derde kerstdag wordt daarmee dit jaar mijn mooiste kerstdag, want om vanuit het hart iets aan iemand anders te geven zonder er iets voor terug te verwachten, dat is onbetaalbaar!

De volgende ochtend krijg ik een kwartier voordat de dame langskomt om de schoenen op te halen een bericht van mijn moeder. Ze heeft corona en dat betekent dat ik mogelijk ook besmet ben. Shit, hoe moet ik dat nu gaan doen? Ik heb de schoenendoos en de schoenen aangeraakt en de vrouw gaf aan dat ze al onderweg is. Het enige wat ik op dit moment kan doen is mijn handen goed desinfecteren, een mondkapje opdoen als ze langskomt en haar het nieuws uitleggen dat ik net heb gehoord. Ik merk bij mezelf een bepaalde boosheid omdat ik haar nu niet op een fatsoenlijke manier te woord kan staan, maar al snel komt er in mijn gedachten dat ook hier een les achter schuilt. Wat die les precies is, ik heb geen idee. Wel weet ik dat ik zo open en eerlijk mogelijk in het contact met de ander mag zijn, en dat is het enige wat ik nu kan doen. Even later is het mooi om te zien dat de vrouw blij met de schoenen is en haar dankbaarheid is duidelijk te merken. Het bezorgt me een warm gevoel vanbinnen.

Na haar bezoek mag ik de situatie met betrekking tot de coronabesmetting van mijn moeder rustig op me laten inwerken. In voorbijkomende gedachten merk ik dat ik ergens de schuld bij haar wil neerleggen dat ik nu verplicht ben om in isolatie te gaan. Gelukkig heb ik inmiddels geleerd dat het niets met mijn moeder te maken heeft en dat ik weer de nodige processen met mezelf dien aan te gaan. Onlangs heb ik met haar hoofdstuk 2 van het boek, met betrekking tot het onderwerp ‘pinksterviering’ doorgenomen. Dat is een traumatische ervaring geweest, waarbij ik in mijn schulp kroop op het moment dat ik als bruidegom vooraan de klas op de stoel zat die op de tafel stond. Iedereen leek het toen naar zijn zin te hebben, terwijl ik aan het lijden was. De foto’s van die viering, die ik op de fototijdlijn heb geplakt, zijn door mijn moeder gemaakt.

Tijdens het voorlezen van dat gedeelte aan mijn moeder voelde het niet helemaal goed. Er zat nog een verwijt richting haar in. Hoe had ze die foto’s kunnen maken op het moment dat ik aan het lijden was? Die gebeurtenis heeft een onbewust patroon in mijn leven ontwikkeld, waarbij ik me op momenten dat ik niet lekker in mijn vel zat, gemakkelijk op mijn moeder afreageerde. En daarnaast nam ik niet zo snel iets van haar aan. Wat ik al die tijd niet wist, is dat het kindpijn was. Daar was ik me al die jaren niet van bewust. Ik was die pinksterviering zelfs vergeten, dus hoe moest ik nou weten dat het daar uiteindelijk vandaan kwam?

In de eerste zes á zeven levensjaren wordt het onderbewustzijn ontwikkeld, en in mijn geval is die pinksterviering daar een onderdeel van geweest. Nu ik dat inzichtelijk heb en mijn jeugd meer in kaart heb gebracht, zijn er veel puzzelstukjes in elkaar gevallen, waarbij ik voorheen dacht: ja, dit ben ik nou eenmaal. Nu weet ik inmiddels dat ik me door middel van het verwerken van die gebeurtenissen daardoor niet meer hoef te laten beperken. Daardoor kan ik in mijn kracht gaan staan en vanuit intuïtie mijn leven verder vormgeven, in plaats dat gedachten, emoties, doorgegeven familiepatronen en onverwerkte patronen uit het verleden mijn handelen in het dagelijkse leven bepalen.

Dat laatste was wel lange tijd het geval, waardoor ik enkele jaren geleden onder andere overspannen raakte, terwijl ik voor die tijd vluchtte in allerlei bezigheden in de buitenwereld. Sindsdien heb ik stap voor stap de keus gemaakt om mijn proces aan te gaan. Dat proces begon na de ervaringen die beschreven staan in de eerste hoofdstukken van mijn tweede boek ‘Innerlijke reis’. Uiteindelijk hebben de daaropvolgende avonturen me steeds meer in mijn kracht gezet, met als resultaat dat ik nu een route heb gevonden om telkens terug te kunnen keren bij het innerlijke gevoel van vrij zijn.

Dat wil niet zeggen dat ik er nu ben of een eindbestemming heb bereikt. Nee, het is en blijft een dagelijks proces van me afstemmen op mezelf. Na iedere uitdaging, komt weer een nieuwe uitdaging en dat zal de rest van ons leven zo gaan. Het fijne is wel dat ik nu bewuster van dagelijkse momenten kan genieten. Het leven draait voor mij dan ook om dagelijks te genieten, leren en groeien. En aan al het moois komt een eind, zo ook het samenwonen met mijn vader.

De neiging om richting het westen van het land te gaan is de afgelopen dagen regelmatig in me naar voren gekomen. Uiteindelijk kom ik via Airbnb bij een zolderkamer in Haarlem uit. Het heeft me doen besluiten om alvast een kamer te boeken. Allereerst had ik die geboekt vanaf 10 januari, maar ik voel dat ik er eerder naartoe wil gaan. Daarom besluit ik de datum aan te passen naar 3 januari. Het is nog wel even afwachten of ik er dan daadwerkelijk naartoe kan gaan, want vandaag heb ik eerst een coronatest. Het zou zomaar kunnen dat ik besmet ben, want op kerstavond heb ik geen anderhalve meter afstand tot mijn moeder gehouden.

Op mijn mooie paars-witte fiets en met een mondkapje op vertrek ik richting de testlocatie. Het kapje dat ik op heb begint al snel vochtig te worden en ik merk dat ik tijdens het fietsen een benauwd gevoel heb. Ik voel me ongemakkelijk en dat maakt het des te interessanter voor mezelf om te proberen bij dit gevoel aanwezig te blijven en voorbijkomende gedachten te observeren. Zo komt onder andere voorbij ‘Wat zullen anderen nu wel niet van me denken?’ Daarna begin ik in mezelf te lachen. Haha, oké, ook dit mag ik blijkbaar ervaren, om er vervolgens sterker uit te komen.

Eenmaal bij de testlocatie aangekomen zie ik dat er enkele auto’s en een fietser voor me zijn. De dame die de test bij me afneemt geeft aan dat ze hoopt dat het negatief is, waarop ik antwoord: ‘Het zal zo zijn zoals het zou moeten.’ Ik hou er dan ook een rustig gevoel aan over en daarbij komt de gedachte dat als ik inderdaad besmet ben, ik er vast wel wat uit te leren heb. Ik ben in ieder geval niet grieperig en daar ben ik blij mee.

Voor de terugweg besluit ik een toeristische route door het bos te nemen om zo nog even te kunnen genieten van het buiten zijn. De afgelopen dagen ben ik alleen maar binnen geweest en daarom geniet ik nog maar even nu het kan. Ik heb wel het gevoel dat het voor mij tijd is om de stad te verlaten. Het terugkeren naar de plaats waar ik in het verleden de nodige ervaringen heb beleefd is intensief geweest en ik ben er nog niet klaar voor om met het boek naar buiten te treden. Daarnaast is het nog niet af, en nu ik het weer van de redacteur heb teruggekregen dien ik het nog enkele keren door te nemen.

Thuis bewaar ik voldoende afstand tot mijn vader en we blijven zo veel mogelijk uit elkaars buurt. Morgen krijg ik de testuitslag en ik ben benieuwd of ik negatief getest ben of niet. De volgende dag, 31 december, krijg ik de uitslag, en die is positief. Ik ben er compleet oké mee, dat ik nu besmet ben, want het heeft inderdaad zo moeten zijn. En dat ik nu geen enkele boosheid richting mijn moeder voel, voelt als een geschenk. Terugkijkend op het proces dat ik de afgelopen maanden heb doorlopen, zie ik dit als een beloning. Ondanks dat mijn bewegingsvrijheid beperkt is en ik het huis nog niet uit mag, voel ik me vanbinnen vrij. Waar ik eerder veel dingen vanuit mijn gedachten ging rationaliseren, waarmee ik onbewust net deed alsof alles prima en normaal was, voel ik nu in een diepere laag dat het daadwerkelijk ook zo is. Ik kan bij minder prettige emoties en gedachten aanwezig blijven, rustig stilzitten en de voorbijkomende gedachten observeren zonder dat ik dingen persoonlijk maak en in een verhaal beland. Dat wil niet zeggen dat alles geheeld is, nee, ook dat blijft een dagelijks proces van bewust aanwezig blijven. Alles op zijn tijd, en wanneer het moment daar is kan ik weer naar een nieuw gedeelte kijken. Zo merkte ik zes maanden later, in de maand juni van het jaar 2021 tijdens een gesprek met Monique Stamsnijder dat er vanuit die pinksterviering bij mij nog een diepere laag aan schuldgevoelens zat. Niet met betrekking tot mijn moeder, nee, met betrekking tot mijn jongere versie. Hoe had ik zo stom kunnen zijn om tijdens die viering niet gewoon te zeggen dat ik de rol als bruidegom niet wilde spelen? Dat mocht geheeld worden, waarbij ik uiteindelijk compassie kon opbrengen voor mijn jongere versie van zes jaar.

Het doet me inzien dat er mijn hele leven lang processen op mijn pad zullen komen, waarbij ik daarnaast meer en meer van dienst kan zijn om andere mensen te ondersteunen bij hun proces. Zodat ook zij meer vrede, vreugde en vrijheid in het dagelijkse leven mogen ervaren. Ik bedoel, het is toch hetzelfde als met voeding die we in ons lichaam stoppen? Een dag in de week ongezonde keuzes maken hoeft niet te betekenen dat we ongezond zijn. Elke dag ongezonde keuzes maken, ja dat is een ander verhaal. We zien het effect misschien niet direct, totdat we ervoor kiezen om er bewust bij stil te staan en de confrontatie durven aangaan.

Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het kunnen delen van jouw innerlijke belevingswereld. Dat je iemand in je omgeving hebt die je vertrouwd om alles mee te kunnen delen. Dat kan een familielid, vriend of een professional zijn. Het is niet altijd praktisch om alles te delen met een familielid of vriend en dan kan een professional in de vorm van een coach of therapeut een handige uitkomst zijn om je verhaal mee te kunnen delen. Mocht je behoefte hebben aan iemand die jou kan ondersteunen dan kan je op www.everyoneisahero.com kijken naar de coachingsmogelijkheden die ik aanbied. Weet in ieder geval dat je niet de enige bent met uitdagingen in het leven. We hebben allemaal met de donkere kanten van het leven te maken. En juist daardoor kunnen we elkaar ondersteunen om er op een zo gezond mogelijke manier mee om te leren gaan.





Eigen kracht

Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn. Het is ons licht, niet ons duister, dat ons het meest beangstigt. We vragen ons zelf af; Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn? Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid. Er is niets verhevens in, jezelf klein te maken, zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen. We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen. En als we ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust anderen toestemming hetzelfde te doen. Wanneer we bevrijd zijn van onze eigen angst, zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden. “Marianne Williamson”

Het is een tekst die ik in de film ‘Coach Carter’ voorbij heb horen komen en die ik vervolgens niet vergeten ben. Om ons licht te laten schijnen dienen we onze donkere kant te omarmen. Pas als we die doorleefd hebben wordt er meer ruimte gemaakt om het ware licht door ons te laten schijnen. En juist het proces om in de eigen kracht te gaan staan, is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Want daarbij is het nodig dat je voorbijgaat aan de opgebouwde structuren, denkpatronen en waarheden. Dat is in de oertijd allemaal heel nuttig geweest, toen we op de vlucht moesten voor tijgers, of juist moesten vechten of bevriezen. Die response zitten nog steeds in ons systeem, en van daaruit ervaren we onnodige angsten, die weer aan elkaar worden doorgegeven. Het vraagt moed om door de shit van jezelf heen te gaan, om er uiteindelijk achter te komen dat niets persoonlijk is, en dat we onnodige drama en dergelijke van onze voorouders hebben doorgekregen en wij ze met elkaar in stand houden. Totdat men beslist: tot hier en niet verder, en de keus maakt om de eigen verantwoordelijkheid te nemen en daarmee de keten te doorbreken die generatie op generatie is doorgegeven. Dat vraagt om toewijding, die uiteindelijk voor steeds meer bevrijding zal zorgen.

Het is daarbij belangrijk om stap voor stap te werk te gaan en te blijven vertrouwen op de aanwijzingen vanuit je intuïtie.

En die keus, daar heb jij dagelijks mee te maken. Maak je keuzes gebaseerd vanuit (onbewuste) pijn of vanuit rust en liefde? We maken allemaal fouten en we zullen er nog genoeg gaan maken. Jezelf toestemming geven om fouten te mogen maken, zorgt voor vrijheid. Het gaat er uiteindelijk om dat je bewuster wordt in je dagelijks handelen. Dat je leert om meer in het moment aanwezig te zijn en eerlijk met jezelf te zijn, zodat je van daaruit meer compassie voor jezelf en een ander kan opbrengen. Ben jij eraan toe om je eigen held te zijn en daarmee in je eigen kracht te staan? Bekijk dan de website voor de coaching die ik aanbied: 
  
    De volledige verantwoordelijkheid
    
  




  

Going through the darkside will bring you at your light,

it is the same as day and night.

To be like the flow of nature, you have to allow all of it,

in the end it’s about your own spirit.

Step by step you can heal,

go within and feel.

The choice is yours,

it can open many doors.

The key is in your hands to wonder and explore,

so you can flow like you’ve never done before.

Life itself is the greatest gift,

are you ready for the big shift?

“ Silvano Miskotte”
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Everyone is a hero

Eenieder heeft zijn of haar eigen unieke levenspad te bewandelen. In iedereen schuilt een held en we hebben dagelijks de keus of we de held in onszelf naar voren halen of niet. Met het nemen van de volledige verantwoordelijk ben je in ieder geval lekker bezig. Het is heerlijk om mensen in de eigen kracht te zien staan en dat ze daarbij een meerwaarde voor een ander zijn. Iedereen beschikt over een talent, en daarbij gaat het er niet om dat je de beste van de wereld hoort te zijn. Nee, een talent om fietsen te repareren en daarbij andere mensen van dienst kunnen zijn is even waardevol als een topatleet zijn. Op het moment dat jij doet waar jij blij van wordt, en daarmee anderen van dienst bent dan ben je simpelweg een held. Succesvol zijn is jezelf in de spiegel kunnen aankijken en van jezelf houden. En daar hebben we niet veel voor nodig in materiële zin. Een held zijn is je eigen verantwoordelijkheid nemen en niet de schuld bij een ander neerleggen, maar je eigen lessen te leren. De beste versie van jezelf zijn is eerlijk durven zijn naar jezelf en anderen toe, om van daaruit oprechte keuzes te maken die voor jou goed voelen, waarbij je een ander niet hoeft te manipuleren. Ieder moment hebben we telkens weer de keus om de held in onszelf naar voren te schuiven. Meebewegen met de flow van het leven is hierbij een grote kunst. Het gaat niet om een eindbestemming, maar om de dagelijkse momenten waarin we kunnen genieten, leren en groeien. Fouten maken doen we allemaal, het is alleen de vraag wat we ermee doen? Wil je de held in jezelf aanwakkeren? Dan vraagt dat om toewijding om een bewuster leven te gaan leiden, je verantwoordelijkheid te nemen en steeds meer te vertrouwen op je intuïtie.

Een handige tool hierbij is om meer inzicht te krijgen in de verschillende bewustzijnsniveaus. In mijn nieuwe boek 'Gehecht aan niets, verbonden met alles', ga ik hier dieper op in. Voor meer informatie: 
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For every level there is another devil.

“Tyrese Gibson”





  
    De volledige verantwoordelijkheid
    
  




  

Intuïtie

Hoe meer aandacht we schenken aan onze innerlijke belevingswereld, hoe meer we zullen ontdekken dat alle antwoorden al in onszelf verborgen liggen. We hebben alleen niet geleerd om naar die innerlijke stem te luisteren en daardoor merken we hem vaak niet eens op. En dat terwijl het leven continue met ons in gesprek is. Het vraagt wel om beoefening, want we zijn zo geconditioneerd om ons te identificeren met de voorbijkomende gedachten en emoties, dat we eerst moeten leren om de observeerder daarvan te worden, alvorens we meer ruimte creëren om de stem van onze intuïtie te kunnen horen. Eerlijk gezegd is het eng om naar die innerlijke stem te luisteren, want voor voorbijkomende gedachten is het niet te begrijpen. De logica van intuïtie is er niet. Je kan het niet verklaren, maar het leid je simpelweg naar de juiste weg. Dat betekend niet dat wanneer je luistert naar je intuïtie dat de keuzes makkelijker worden. Nee, meestal juist het tegenovergestelde. Als je leert luisteren naar je intuïtie dan zal je keuzes moeten maken die niet logisch zijn, omdat ze voor jezelf en ook voor je omgeving niet te verklaren zijn. En dat komt simpelweg omdat het voorbij logica gaat. Leren vertrouwen op je innerlijke stem is dan ook een hele opgave op zich. Zodra je jezelf toestaat om stap voor stap hier meer op te vertrouwen dan zal je merken dat je verstelt zal staan van de uitkomsten die het je biedt. Het kan zelfs zaken in een versnelling zetten, omdat je niet meer denkt in beperkingen, maar vertrouwd op de magie van het leven. Het mooie is dat we onze intuïtie allemaal kunnen ontwikkelen. Het vraagt alleen wel om beoefening om steeds bewuster in het leven te staan, situaties minder persoonlijk te nemen, de lessen eruit te leren en je te verbinden met je hart om van daaruit compassievol in het leven te staan. Mocht je op een school werkzaam zijn waar behoefte is aan meer ver