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The only way out is in
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Dankbaar

Allereerst ben ik degenen die het eerste deel van de driedelige autobiografie gelezen hebben dankbaar voor de vele, vaak prachtige reacties die ik heb gekregen. Het was even spannend hoe het boek ontvangen zou worden, aangezien het een compleet open verhaal is. Daarnaast wil ik Léon Blickman bedanken voor de prettige samenwerking bij het eerste deel van de autobiografische serie ‘Vrijheid, in verbinding mezelf zijn’.

Ook ben ik de vele mensen dankbaar die op mijn pad gekomen zijn. Eenieder heeft zijn of haar eigen bijdrage geleverd, en of dat nou op een confronterende of prettige manier gebeurd is, het heeft allemaal bijgedragen aan de bijzondere en leerzame ervaringen die ik tot nu toe heb mogen beleven.

In het bijzonder wil ik mijn ex-vriendin en haar familie bedanken voor de support die ze me jarenlang op allerlei manieren geboden hebben. Ondanks dat ik niet altijd de makkelijkste geweest ben, heb ik me thuis kunnen voelen bij een andere familie dan die van mijzelf, en dat is onbetaalbaar.

Ook wil ik mijn oude vriendengroep bedanken, waarmee ik prachtige ervaringen heb beleefd. Daarnaast wil ik mijn oud-collega’s van de diverse werkplekken bedanken voor de mooie momenten samen.

Mijn studiegenoten, en dan met name Sonil, wil ik hartelijk bedanken voor de leerzame, leuke en onvergetelijke momenten. Sonil was mijn studiemaat en tevens goede vriend. We hebben elkaar door de studie heen gesleept, waardoor we het beiden hebben gepresteerd om de hogeschool met een papiertje op zak te verlaten.

Daarnaast wil ik de mensen die ik tijdens mijn verschillende buitenlandse avonturen heb ontmoet, bedanken voor de prachtige ervaringen. In het bijzonder wil ik een speciale dame P.S., bedanken, die ik op een droomeiland heb leren kennen. Met haar heb ik een zeer unieke tijd beleefd.

Ook wil ik alle inspiratiebronnen ontzettend bedanken voor de informatie die ze hebben gedeeld en die ik aandachtig bekeken, gelezen of beluisterd heb. Het betrof informatie vanuit boeken, muziek of motivatievideo’s, maar ook gewoon afkomstig van mensen die ik dagelijks op straat tegenkwam. Uiteindelijk fungeerde alles en iedereen als spiegel, die me op ieder moment de mogelijkheid gaf om bij mezelf na te gaan hoe ik in de energie zat.

Daarnaast ben ik dankbaar voor het leven, het cadeau om hier te mogen zijn, om dromen te kunnen beleven. Door telkens weer mijn comfortzone te verlaten om mijn hart achterna te gaan, en dat voelt als een geschenk, ondanks de uitdagingen die het met zich meebrengt.

De professionals die ik op mijn pad ben tegengekomen zal ik eeuwig dankbaar zijn. Van docenten tot aan de begeleiders van de therapie-sessies, zoals Monique Stamsnijder en Sander de Zwart van de hsp-challenge. Naast de fijne vibe die erbij kwam kijken zijn het aangaan van de therapiesessies en de challenge ook confronterend en pijnlijk geweest, maar bovenal helend en bevrijdend!

Mijn vrienden, met wie ik heerlijk kan lachen, goede en inspirerende gesprekken heb en die me aanmoedigen, wil ik onwijs bedanken! Ik hou mijn cirkel bewust klein, en ook al zie ik die vrienden niet zo vaak, op de momenten dat we elkaar wel zien is het pure quality time.

En dan nog mijn familieleden. Nadat ze een grens opzoekende puber hadden meegemaakt, kregen ze op latere leeftijd te maken met een Silvano die alle kanten opvloog om links, rechts, voor en achter zijn dromen achterna te gaan. Ieder lid van het gezin heeft op zijn eigen manier bijgedragen aan de groei die ik als persoon heb doorgemaakt. Familiebanden zijn nu eenmaal het sterkst, en het was onbetaalbaar om tussen de reizen door contact met hen te hebben. De normen en waarden die ik van mijn ouders heb meegekregen, kon ik tijdens de reizen veelal bij mezelf terugvinden, en dat was mooi om te merken. Muchas Gracias, Familia!





Dankbaarheid als kracht.
Hoe dankbaarder je bent, hoe meer dingen je zullen verwonderen om oprecht dankbaar voor te zijn.

“Silvano Miskotte”
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Voorwoord

Het idee kwam in me op om enkele van de voor mij eruit springende reviews over het eerste autobiografische deel ‘Vrijheid, in verbinding mezelf zijn’ als voorwoord in het tweede deel te plaatsen:

“Ik vind het echt knap en respect zoals je alles omschrijft en beschrijft. Ook het stukje van energetische verbinding. Je vergelijkt het met wifi … dat stukje … erg mooi. Nu kan ik het ook weer duidelijker overbrengen. Weet zeker dat na het lezen van jouw boek mensen anders tegen situaties zullen gaan aankijken. Ik ben dankbaar dit boek te hebben gelezen. Erg mooi. Only Love.” - Alike Kamp -

“Lieve Sil,

Het eerste deel van je driedelige autobiografie is een prachtige, confronterende inkijk in jouw persoonlijke leven. Ik heb het met veel plezier en aandacht mogen lezen en vind het vooral enorm dapper hoe je jezelf compleet hebt gestript tot de kern. Je hebt mij als lezer meegenomen in jouw spirituele belevening en levensreis en ik kijk uit naar het vervolg. Je bent een mooi mens, bedankt.” - Aura -

“Hoeveel geloof moet je hebben in jezelf als je je eigen boek schrijft, je levensverhaal, om daarmee jouw eigen issues te verwerken en tegelijk daarmee een doel hebt: andere jongeren een gevoel van herkenning geven. Dat wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven, je innerlijke kracht tevoorschijn komt. Dat waar je ook vandaan komt, je je dromen kunt waarmaken. In de bloei van zijn leven geeft hij een groot deel van de opbrengsten van zijn boeken aan de minderbedeelden. Maar nog meer bewonder ik zijn power en doorzettingsvermogen, zijn bevlogenheid in zijn missie. Het ondersteunen en begeleiden van jongeren, die met name in deze tijd zo hard een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En dat doet hij niet door te willen overtuigen, maar hij gebruikt zijn innerlijke kracht, zijn compassie waarmee hij anderen kan raken en inspireren om ook in hun kracht te gaan staan.” - Monique Stamsnijder -

“Vrijheid is een autobiografisch boek in zijn pure vorm. Vooral de openhartigheid van de auteur, die niet bang is om zich kwetsbaar op te stellen, geeft karakter aan het verhaal. De lezer krijgt een boeiend inkijkje in het leven van een jongeman die voortdurend met zichzelf wordt geconfronteerd. Als kind al worstelt met vragen, onzekerheden en enkele nare ervaringen, later zichzelf wil beschermen met een stoer imago en tegen de morele grenzen des levens aanloopt. De spanning in het boek wordt mooi opgebouwd, parallel aan de levensloop van de hoofdpersoon die moet dealen met de verleidingen, uitdagingen en bedreigingen van het aardse bestaan. Een verhaal dat uitnodigt tot meer.” - Henk van Schuppen, verslaggever Tubantia -

“Wauw Silvano, ik heb jouw boek vol bewondering gelezen. Wat een confronterende maar inspirerende inkijk geef jij in je leven.

Toen ik je een aantal jaar geleden in de sportschool leerde kennen had ik al bewondering voor je positiviteit en hoe je in het leven stond. Na het lezen van 'Vrijheid' is dat alleen maar meer geworden. Ik vind het zo bizar knap hoe jij van elk negatief ding in je leven er zo'n positieve draai aan kan geven. Daar kan echt iedereen een voorbeeld aan nemen, ook ikzelf. Je bent een inspiratie voor ons allemaal!” - Merle-

“Ik had mezelf als 15-jarige dit boek wel toegewenst. Tijdens het lezen van 'Vrijheid' begon er muziek in mijn hoofd te klinken. Zoals wel vaker gebeurt. Deze keer was het 'Summertime' van George Gershwin, achteraf natuurlijk vanwege de tekst van het tweede couplet:

"One of these mornings, You're going to rise up singing. Then you'll spread your wings, and you'll take the sky".

Wie geen bagage meesleept, reist het snelst en komt het verst.

Echte Vrijheid” - Frank -
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Inleiding

Het buitenland heeft me altijd al gefascineerd. Van kinds af aan was ik al gek op de nationale voetbalelftallen van Italië en Portugal. Ik zie mezelf nog steeds wegdromen bij het verlangen om op latere leeftijd in Italië te gaan wonen. Mijn eerste vakantie naar dit land met mijn ex-schoonfamilie was dan ook een onvergetelijke ervaring. Ook de stage op mijn negentiende, samen met mijn ex-vriendin in Antwerpen, heeft de honger naar buitenlandse avonturen een stimulans gegeven, waarop ik op mijn tweeëntwintigste besloot om voor een midweek alleen naar Portugal te gaan. Het was spannend, onwennig en het gaf af en toe een eenzaam gevoel. Tegelijkertijd gaf het me een kick. De vrijheid om te gaan en staan waar ik maar wilde was fantastisch. Ruim een half jaar later, op mijn drieëntwintigste, ging het grote avontuur beginnen. Voor de eerste helft van mijn derdejaarsstage ben ik voor vijf maanden in Ghana geweest. Daar heb ik bij een gastgezin met zeven kinderen in de leeftijd van één tot en met drieëntwintig jaar gewoond, lesgegeven op een basisschool en enkele keren meegelopen met de maatschappelijk werkster. Wat een superleerzame, dankbare en fantastische tijd heb ik daar meegemaakt! Het gevoel dat het leven ook anders kan zijn dan hoe ik het tot die tijd in Nederland had ervaren, werd bevestigd. Ondanks dat ik van tevoren niet wilde weten waar en bij welke mensen ik zou komen te wonen, voelde ik me bij aankomst direct welkom. Het aangaan van dat avontuur is een van de beste keuzes in mijn leven geweest. Waar ik in Ghana geen last had van een cultuurshock, kreeg ik daar bij terugkomst in Nederland wel mee te maken. Ik ging de minor Intercultureel Werken volgen (Een minor is een samenhangend vakkenpakket waarmee je je kennis en competenties kunt verbreden of specialiseren) en daar kwamen de ervaringen die ik had opgedaan totaal niet overeen met wat er vanuit de theorie verteld werd. Hierop maakte ik de keus om er vroegtijdig mee te stoppen, om vervolgens zo veel mogelijk te gaan werken. Op die manier kon ik zo snel mogelijk weer naar het buitenland gaan. Het was vluchtgedrag. Datzelfde jaar heb ik tijdens diverse vakanties veel van Europa gezien. Maar in plaats van mijn leven grondig te onderzoeken en mezelf de vragen te stellen ‘wie ben ik?’ en ‘wat past er bij mij?’ ging ik volledig op in de doe-modus. Daarmee leidde ik mezelf juist constant af van die vragen. Ik hield me met van alles en nog wat bezig om mezelf maar niet in de spiegel te hoeven aankijken. Mijn vierde leerjaar (2015-2016) werd een druk studiejaar en met alle bezigheden eromheen was ik mijn reserves aan het aanspreken. Op een gegeven moment was ik geobsedeerd geraakt door de wereldreis die ik samen met mijn toenmalige vriendin in de planning had staan, waardoor ik volledig voorbijging aan het leven in het huidige moment. Ik was in een overlevingsmodus geraakt en vergat te leven. Inmiddels had ik een half jaar studievertraging opgelopen, waardoor ik in het schooljaar 2016-2017 mijn minor nog moest halen, wilde ik mijn eindpresentatie nog mogen geven.

Alleen, de minor die ik had gekozen was niet gebaseerd op mijn interesse, maar op het feit dat ik maar een dag in de week naar school hoefde te gaan. Daarnaast besloot ik fulltime te blijven werken en dat bleek de druppel te zijn die de emmer deed overlopen. Op een gegeven moment kon ik niet anders meer dan mezelf in de spiegel aankijken om de vragen ‘wie ben ik?’ en ‘wat past er bij mij?’ te kunnen beantwoorden. Het bleek uiteindelijk ‘life changing’ te zijn, waardoor ik mijn grootste dromen heb beleefd.

Ik ben dankbaar voor alle ervaringen, die zowel als dieptepunten, maar achteraf gezien ook als grootse geschenken beschouwd kunnen worden. Ze hebben me sterker gemaakt en dichter bij mezelf gebracht.

De cirkel ‘keuzes maken en rust nemen om dromen te beleven’ keert regelmatig terug in mijn leven, en tot op de dag van vandaag blijft het een kunst om me hier bewust van te zijn. Dit doe ik door te vertragen en stil te staan. Alleen zo kan ik mijn leven helder krijgen en afstemmen op het moment, om van daaruit keuzes vanuit mijn intuïtie te maken. Telkens weer de keus maken om rust te nemen is voor mij dan ook van onschatbare waarde.







Hoofdstuk 1

Drugsgebruik





Is het weer zover, jongen? Langzaam open ik mijn ogen en de kater is duidelijk aanwezig. Hoe ik precies thuisgekomen ben? Dat weet ik niet meer. De lichten in de kroeg heb ik in ieder geval aan zien gaan. Met een zeer hoofd lig ik op het kussen in mijn bed en de beelden van gisternacht komen een voor een voorbij. Nee hè, Silvano, waarom heb je je niet normaal kunnen gedragen? De herinneringen zorgen voor een ellendig gevoel. Balend ga ik rechtop zitten om een poging te wagen de afgelopen nacht in zijn geheel terug te halen. Als ik alcohol gedronken heb ben ik meestal een vrolijk persoon, en in de combinatie met cocaïne, ja, dan ben ik echt de man! Bah, wat een troep is het eigenlijk toch ook! Veelal dezelfde gesprekken met dezelfde personen en om de drie kwartier naar de wc, als het al niet om het halfuur is. Het is wel altijd gezellig, want ik vermaak me goed. Zo goed, dat ik eigenlijk helemaal niet zo bewust met mijn omgeving bezig ben. Het gaat me voornamelijk om mijn eigen gemoedstoestand. En als het envelopje op is, dan moet er een nieuw zakje poeder geregeld worden, of ten minste moet er iemand aanwezig zijn bij wie ik een sleutelpunt kan scoren. Is dit de Silvano die ik wil zijn? Is dit wie ik ben? Half lopen sjansen met iemand terwijl ik al met een leuke dame in relatie ben. Blijkbaar heb ik ook deze kant in me zitten en als ik onder invloed van drank en drugs ben, komt deze persoonlijkheid naar voren, die eigenlijk helemaal niet bij me past.

En begrijp me niet verkeerd, ik heb met het drugsgebruik ook vele fantastische momenten meegemaakt. Dat gebruik begon rond mijn veertiende en nu, tien jaar later, op mijn vierentwintigste, is het nog steeds een onderdeel van mijn leven. Van een verslaving is geen sprake, al heb ik ook perioden gekend waarin het daar wel op leek. Bijvoorbeeld toen ik een aantal dagen ziek was en meerdere keren per nacht GHB ging gebruiken om maar te kunnen slapen. Telkens werd ik na een uur of twee slapen wakker. Om dan weer in slaap te kunnen vallen nam ik steeds weer een dopje met dat zoute goedje.

De Aquariusfles gevuld met GHB stond gewoon op de boekenplank in mijn kamer. Op de doorzichtige fles was met een stift geschreven: Niet aankomen! Dit was voor mensen die eventueel zouden denken dat er daadwerkelijk een sportdrankje in zat. Ja, het was mijn lievelingsdrug en in die periode ook mijn slaapmedicijn. Of dit de beste oplossing was, is een tweede vraag. Naast dit verstrooide verhaal kan ik nog wel een andere bizarre situatie delen: van een gebeurtenis tijdens een vakantie, toen ik totaal niet nadacht op het moment dat ik onderweg naar een winkelcentrum op een motor tussen twee onbekende personen in zat. In eerste instantie dacht ik dat ik alleen met de bestuurder naar het winkelcentrum zou gaan, maar ineens stapte een andere jongen achterop bij ons op de motor. In deze sandwich was ik de plak kaas die tussen hen tweeën in gevouwen zat. We waren onderweg naar het winkelcentrum, zodat ik geld kon pinnen voor de cocaïne die ze me gingen verkopen. Op de weg ernaartoe kreeg ik van de persoon die achter me zat een bolletje met coke dat verpakt was in een plastic zakje. Ik stopte het snel in de broekzak van mijn zwembroek.

Hadden we tijdens deze rit een helm op? Nee, natuurlijk niet. Ik had niet eens een shirt aan. Met enkel een zonnebril op mijn neus, slippers aan mijn voeten en zwembroek en onderbroek aan was ik op de motor gestapt.

Aangekomen bij het winkelcentrum liep ik samen met de jongen die achter op de motor zat, naar de ingang. Daar stond een beveiliger met aan zijn riem een grote wapenstok en een pistool in zijn holster. We liepen rustig richting de ingang en de beveiliger hield ons staande. Mijn hart schoot direct naar mijn keel. Wat gebeurde me hier dan, werkten die gasten samen of zo? Had hij me daarom de cocaïne al op de motor gegeven en gingen ze me hier nu even flink bedonderen? De twee mannen spraken in een taal die ik niet verstond. Doordat de beveiliger een zonnebril droeg, kon ik niet in zijn ogen kijken, waardoor ik de ernst van de situatie niet kon inschatten. Er ontstonden in mijn hoofd allerlei angstige gedachten, en ondanks de paniek die vanbinnen ontstaan was, bedacht ik een oplossing om me niet te laten pakken. Met de wijsvinger en middelvinger van mijn rechterhand pakte ik in mijn broekzak het bolletje vast. Dat was een techniek die ik eerder na het uitgaan in Duitsland had gebruikt toen de politie ons staande hield en ik op die manier het halve xtc-pilletje dat ik nog in mijn broekzak had, op de grond kon laten vallen, alvorens zij ons gingen fouilleren en de hele auto gingen nakijken. Doordat ik alleen mijn wijs- en middelvinger gebruikte konden mijn vingers naast elkaar blijven en leek het er niet op dat ik er iets tussenin had zitten. Het was net alsof ik gewoon mijn hand uit mijn broekzak haalde. Die techniek die ik me ooit snel had aangeleerd, kwam hier nu goed van pas.

Op het moment dat ik mijn hand uit de broekzak haalde, schoof ik snel het bolletje onder de stevige band aan de achterkant van mijn onderbroek. Die band was sterk en strak genoeg om het op zijn plek te houden. De jongen en de beveiliger praatten verder en ik begreep er niks van. Voorbijkomende gedachten namen me mee naar de eventuele gevolgen, voor als ik hier nu gepakt werd. Ik zag mezelf al tijdens het douchen in de gevangenis een zeepje oprapen. Met de beelden in mijn hoofd van de gevangenissen in zulke landen, bedacht ik dat als het zover mocht komen, mijn leven voorbij was. Op het moment dat ik wilde gaan uitrekenen hoeveel jaren ik van mijn leven kwijt zou zijn, wees de beveiliger me aan. Hij wees naar mijn borst en de jongen die bij me was, gaf ineens zijn shirt aan mij. Het werd me langzaam duidelijk. Met een bloot bovenlichaam mocht ik het winkelcentrum niet in. De jongen bleef buiten op me wachten en ik liep met zijn niet al te frisse shirt aan naar binnen. De adrenaline in mijn lichaam was voelbaar en ik wist niet zo goed wat ik moest denken. Het voelde als een bevrijding en tegelijkertijd was ik in de war. Bij de pinautomaat besloot ik even rustig aan te doen en op adem te komen. Wat was hier nu net gebeurd? In een splitseconde zag ik mijn gehele leven in een grote nachtmerrie veranderen. Wat was ik dom geweest om op het moment dat ze met elkaar in gesprek waren het bolletje tevoorschijn te halen. Wat zou er gebeurd zijn als de beveiliger had opgemerkt dat ik het in mijn onderbroek had gestopt?

Ik bedacht dat het onnodig was om hier nu over na te denken, en zei tegen mezelf dat het uiteindelijk toch goed was gekomen. Opgelucht haalde ik adem en vervolgens pinde ik met alle liefde het bedrag. Als ik meer zou moeten betalen, dan zou ik dat ook doen. Het besef dat ik nog vrij rond kon lopen was mij het meest waard. Waar was ik eigenlijk mee bezig? Schoot er door mij heen, maar toen ik eenmaal weer buiten was drukte ik die gedachte snel naar de achtergrond. Ik had weer een stoer verhaal te vertellen, want wat was dit sensationeel en tegelijkertijd ook zo ontzettend dom! Zoiets zou ik nooit weer doen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn familie, vriendin en vrienden. Want wat zou dat voor hen betekenen, mocht ik hier in de gevangenis belanden?

En nu, een lange periode later, lig ik na het uitgaan in mijn bed en baal ik van de afgelopen nacht. Een enorm gevoel van boosheid komt in me naar boven, met daaronder een diepe laag aan schuldgevoelens. Het doet me pijn om mezelf zo in de herinneringen van gisternacht te zien. In de manier waarop ik mezelf gedraag, die totaal niet bij me past. Dat het niet de Silvano is die ik diep vanbinnen ben. Liever zou ik deze gedachten en gevoelens willen wegdrukken, maar ik kan er niet meer omheen. Waar ben ik eigenlijk mee bezig?

Het wordt nu toch echt tijd om daar antwoord op te gaan geven. Ik word bijna vijfentwintig en de vraag is: wil ik op deze manier verdergaan in mijn leven? Is dit hoe ik mijn toekomst vorm wil geven? Het moet nu maar eens afgelopen zijn, dus dit is de laatste keer dat ik cocaïne heb gebruikt. Waarna ik hardop tegen mezelf zeg: ‘Ga nou eens dat leven leiden waar je altijd van hebt gedroomd!’ Het is een afspraak die ik met mezelf maak, en met een vastbesloten gevoel stap ik uit bed.

Momenteel woon ik bij de moeder van mijn vriendin in huis en mijn slaapkamer is boven de garage. Alle andere slaapkamers zijn aan de andere kant van het huis. Het is een vrijstaande woning in een rustige buurt. Dit is al de tweede keer dat ik bij mijn vriendin in huis woon. Toen mijn ouders op mijn negentiende gingen scheiden heb ik ook een jaar bij haar in huis gewoond. Het stemt wel dankbaar dat ik toentertijd en nu de mogelijkheid heb gekregen om bij haar in te wonen. Nadat ik een tijdje met een goede vriend in het centrum van de stad heb gewoond, woon ik sinds twee maanden weer bij mijn vriendin en haar familie in huis. Zij en ik zijn aan het sparen voor een wereldreis en om onder andere op de kosten te besparen ben ik verhuisd. Samen plannen maken voor de wereldreis gaat nu een stuk makkelijker en daar hou ik me graag mee bezig.

Het is tot nu toe een heerlijke zomer en de vrije tijd die ik heb, spendeer ik dan ook met het zoeken naar informatie over de verschillende landen waar we naartoe willen gaan. Veel genieten van het lekkere weer kan ik niet, aangezien ik de meeste dagen als magazijnmedewerker aan het werk ben. Het is topdrukte en de zaak loopt hartstikke goed. Met plezier ga ik in deze periode naar het werk. Meestal sta ik bij de afhaalbalie, en dat komt goed uit, want het contact met de mensen vind ik leuk. De meeste zijn lekker vrolijk en zo kan ik met iedereen een praatje maken. En tijdens het helpen met het inladen van de aankopen kan ik buiten even van het zonnetje genieten. Morgen ben ik jarig en mijn vijfentwintigste verjaardag is toch een speciale dag.

Met gezonde spanning loop ik door de garagedeur naar buiten. Enkelen van mijn vrienden zijn er al en ze hebben een spandoek opgehangen. Met een pilsje in de hand ga ik met het spandoek op de foto en de vrienden blijken aardig voor me te zijn geweest. Het is een mooie tekst. Vergeleken met andere jongens uit de vriendengroep mag ik zeker niet klagen.

Sil, onze paling, heeft met zijn Zlatan-kapsel absoluut geen straling. Onze Afrikaanse malariamug na veel trainen nog steeds een ziele rug. Deze fanatieke kakkerlak, is nu vast in het magazijn aan de bak. Hij boekt al zijn reizen achtereen, met zijn vrienden, vriendin of alleen. Fietsen zonder zadel was geen plezier, want dat deed hem zeer aan zijn kringspier. Alloh, we lusten wel 25 liter bier.

Mijn favoriete spel, genaamd Beerpong, wordt gespeeld en het is een leuke verjaardag. Van mijn broer ontvang ik een boek: ‘De kracht van kwetsbaarheid’. Van mijn vriendin en haar familie heb ik een grote backpack als cadeau gekregen. Het is een mooie verrassing, en ook lekker praktisch. Nu hoef ik er zelf geen meer aan te schaffen. In de maand november hebben we voor twee weken een reis naar Costa Rica en Nicaragua geboekt en daar kan ik mijn nieuwe aanwinst uitproberen. Eerst zal ik qua werk en school even flink aan de bak moeten, want de vakantieperiode zit er inmiddels alweer op.

Het is tijd om te gaan knallen. Het laatste halfjaar van mijn studie is in zicht. Ik heb een half jaar vertraging opgelopen. Dat betekent voor mij dat ik alleen nog mijn minor moet halen. Ik heb gekozen voor de makkelijkste, waarbij ik maar één dag in de week naar school hoef. De minor Schuldhulpverlening lijkt me niet zo moeilijk en de keus was snel gemaakt. Of ik die gekozen heb om er veel van te gaan leren? Nee, ik wil gewoon zo veel mogelijk werken, zodat ik straks op wereldreis kan gaan. Dat betekent iedere dinsdag naar school en elke maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag werken, zodat ik de zondagen kan gebruiken om de schoolopdrachten te maken. Daarnaast doe ik elke dag aan fitness om mijn lichaam op peil te houden. Dat is ondertussen wel een verslaving geworden. Daaromheen moet ik tijd zien vrij te maken voor mijn vriendin en haar familie, mijn eigen familie en mijn vrienden.





Hoofdstuk 2

Stress, angst en onzekerheid





Mijn studiebegeleidster is een aardige vrouw met wie ik een goed gesprek kan hebben. Ik heb het gevoel dat ze mij wel begrijpt. Tijdens een van onze eerste begeleidingsgesprekken, aan het begin van het vierde leerjaar, heb ik haar gevraagd of ze mij zou willen afremmen op het moment dat zij dat nodig vindt. Mezelf kennende heb ik er af en toe behoefte aan dat iemand bij me op de rem trapt, vooral wanneer ik weer te eigenwijs ben en volledig mijn eigen weg wil gaan. Ik zie in dat het noodzakelijk is om afgeremd te worden, want anders ga ik aan mezelf en anderen voorbij.

Maar sinds dat gesprek met de studiebegeleider heeft de stress zich langzaam opgebouwd. Het vierde leerjaar is een hectische periode geweest, waarbij ik geen rust nam. Ik zorgde ervoor dat ik druk bezig bleef, om maar niet stil te komen staan. Ik was aan het óverleven in plaats van aan het leven. Van echt genieten in het moment was geen sprake. De focus lag op de wereldreis en daardoor zat ik veelal met mijn gedachten in de toekomst. In dat studiejaar had ik anderhalf jaar in een jaar voltooid. Dit kwam doordat ik tijdens de voorgaande stage, in Ghana, nauwelijks iets voor school had gedaan. Alle opdrachten moest ik daardoor tijdens de stage in Nederland uitvoeren. Dit zorgde voor een hectische periode, die ik destijds gelukkig goed heb afgerond. In plaats van daarna even mijn rust te nemen was ik meteen verdergegaan met mijn scriptie, terwijl ik tegelijkertijd fulltime als magazijnmedewerker aan de slag was gegaan. In die periode woonde ik samen met een goede vriend in het centrum van de stad. Lastig was dat onze leefritmes niet overeenkwamen. Hij studeerde ook, maar met zijn studieschema had hij de nodige vrije tijd. Daarnaast werkte hij bij een restaurant en in een bar. Hij kwam hierdoor vaak laat in de nacht thuis, waardoor ik meestal wakker werd en van geluk mocht spreken als ik nog even enkele uurtjes kon slapen. Ik moest er in de ochtend weer vroeg uit om naar stage te gaan. Dit zorgde ervoor dat ik niet de rust kreeg die ik eigenlijk nodig had. Tussendoor pakte ik ook niet mijn rust, omdat ik mezelf constant bezighield. Ik wilde namelijk niet worden geconfronteerd met de realiteit, waarin ik aan mezelf voorbijging. Ik zat in een sneltrein en wilde niet uitstappen, want dan zou ik mezelf en mijn huidige leven moeten gaan aankijken en daar was ik onbewust bang voor. Daarnaast nam ik niet de verantwoordelijkheid om mezelf precies zo uit te spreken als ik de dingen vanbinnen ervoer. En dat terwijl mijn lichaam en geest mij duidelijke signalen gaven dat ik rust nodig had. De keus om mezelf niet serieus te nemen door niet te luisteren naar mijn lichaam en geest zorgde voor nog meer onzekerheid, angst en stress. En in deze periode kwam een van de onzekerheden die ik sinds mijn puberteit bij me droeg met betrekking tot de grootte van mijn penis in slappe toestand weer naar voren. Juist op het moment dat ik me aan het overwerken was en niet stilstond bij mijn eigen onderliggende behoeften, kwamen de angsten en onzekerheden weer opspelen. Er begon een afkeer van sommige van mijn spijkerbroeken te ontstaan, en ook van mijn werkbroek. In die broeken was naar mijn idee te zien dat ik geen grote penis had, en dat moest ik zien te verbergen. Daarom besloot ik om twee kleine halve sokjes in elkaar op te rollen, die ik vervolgens in mijn onderbroek stopte, om zo meer volume te geven aan het gebied rond mijn geslachtsdeel. Het gaf me een tijdelijk gevoel van zelfvertrouwen. Maar in plaats van mezelf te confronteren met de onzekerheid koos ik ervoor om ervan weg te kijken en er iets op te verzinnen, waardoor ik mezelf voor even een goed gevoel kon geven. Wat ik me hierbij niet realiseerde was dat ik mezelf afkeurde in hoe ik van nature was. De onzekere gedachten kregen de overhand en ik ging leven naar de gecreëerde angsten in mijn hoofd.

De bovenstaande situatie is kenmerkend voor de fase waarin ik momenteel zit. Het lange schooljaar en het vele werken van het voorgaande leerjaar beginnen nu hun tol te eisen. Ondanks dat ik nog maar een half jaar hoef te studeren en ik bij de minor slechts één dag in de week naar school hoef, besluit ik niet meer naar de lesdagen te gaan. Het is me te veel geworden en ik kan de druk niet meer aan. In een e-mail aan de docenten leg ik de situatie uit, maar op een andere manier dan hoe ik me daadwerkelijk voel. De docenten vinden dat het mijn eigen verantwoordelijkheid is en geven daarbij aan dat het mogelijk geen slimme keus is om niet meer aanwezig te zijn. Ik vertel hun dat ik de lessen niet nodig heb om te kunnen slagen voor de onderdelen van de minor en dat ik de lesdagen zal gebruiken om de opdrachten te maken, omdat ik daar anders geen tijd voor heb. Het geeft me iets meer rust, zodat ik nu twee dagen heb om aan de opdrachten van school te werken. Vijf dagen werken en twee dagen bezig zijn met de schoolopdrachten, dat moet wel lukken, is mijn gedachte.

Het is inmiddels herfst, en dat is een periode die me niet zo ligt. Doe mij maar de zomer met het lekkere zonnetje buiten. Nee, de herfst is niet mijn seizoen en de werkzaamheden op het werk zijn ondertussen ook nog eens veranderd. In de zomer kon ik nog gezellig met de klanten praten, maar nu is het veelal containers uitpakken en de meubels van a naar b verplaatsen om ze vervolgens weer van b naar c te verhuizen. Is dit nou wat je wilt, Silvano? Is dit wat nodig is om op wereldreis te kunnen gaan? En hoelang ga je dit eigenlijk volhouden? Met steeds meer weerstand ga ik richting het werk en de dagen voelen als donker en lang aan. Ik voel me niet meer op mijn plek en zit allesbehalve lekker in mijn vel.

De werknemers met een contract voor onbepaalde tijd zijn ingeschreven om een heftruckcertificaat te gaan halen. Voor mij is dat spannend, want ik heb geen rijbewijs, en eerlijk gezegd heb ik niet zo veel gevoel om nauwkeurig te kunnen rijden. Op mijn achttiende heb ik rijlessen gevolgd, maar toen vertelde de instructrice dat ik later veel stoepjes zou gaan pakken. Het gaspedaal intrappen was het liefste wat ik deed en toen ik het gevoel kreeg dat ik het onder de knie had, leek ik enkel datzelfde pedaal nog maar te kunnen vinden. Ik ben toen halverwege gestopt, omdat ik vier weken op vakantie ging en daarachteraan twee maanden naar België voor mijn stage. Hierdoor zou ik het rijbewijs voor die tijd toch niet kunnen halen. Het idee van het rijden in een heftruck geeft me een gevoel van stress. Daarnaast moet ik gaan leren voor de theorie, terwijl ik het al druk genoeg heb met de afronding van mijn studie. Hoe kan ik hier nu onderuit komen, vraag ik mezelf af.

Samen met mijn collega Peter ben ik meubels aan het verplaatsen op de tweede verdieping van het magazijn. In gedachten ben ik een oplossing aan het bedenken, zodat ik niet hoef deel te nemen aan het heftruckexamen. Angstige gedachten schieten heen en weer. De onrust wordt steeds groter, waardoor ik me niet meer op de werkzaamheden kan focussen. De paniek in mijn lichaam en de hoeveelheid gedachten nemen toe, dus ik moet nu echt wat gaan verzinnen om onder dat examen uit te komen. Ik heb ook helemaal geen behoefte aan het behalen van een heftruckcertificaat. Nadat ik mijn studie heb afgerond en genoeg geld heb gespaard ga ik toch op reis en dan kan ik mooi alles achter me laten. Waarom zou ik een heftruckcertificaat halen als ik er op langere termijn toch niks mee doe? Ja, dit is het, Silvano! Ik loop via de trappen naar beneden om aan mijn leidinggevenden te vragen of het goed is dat ik niet deelneem aan het examen. De leidinggevende die op dat moment in het kantoor aanwezig is, stemt met mijn verzoek in. Zo, wat een opluchting! Ik kan wel in de lucht springen van het gevoel van bevrijding. Hier ben ik toch maar even goed onderuit gekomen! Het paniekerige gevoel is verdwenen en voor nu hoef ik me even geen zorgen te maken.

Het fijne gevoel is alleen van korte duur, want zodra ik weer geconfronteerd word met het werk dat ik moet doen en denk aan de opdrachten van school die thuis op me wachten, overheerst de somberheid. Het akelige gevoel van stress is zich inmiddels verder aan het opbouwen en er lijkt geen einde aan te komen. Daarom besluit ik op mijn werk aan te geven dat ik graag terug wil naar een nulurencontract, omdat ik het op de huidige manier niet meer trek. In overleg met de leidinggevende kan ik wekelijks mijn beschikbare uren doorgeven. Nu ik iets meer rust heb, word ik geconfronteerd met de realiteit waarin ik mezelf heb gebracht. Het leven dat ik nu leid, dat is niet het ideale leven zoals ik dat voor me zie. De pijnlijke confrontatie met mezelf, waaruit blijkt dat ik op dit moment ongelukkig ben, en het inzicht dat ik hier uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor ben, slaan in als een bom.

In de huidige situatie weet ik geen uitweg te vinden, en deze gedachte zorgt voor nog meer stress en angst. Wat moet ik doen? Moet ik dan alles opgeven, inclusief de wereldreis? Die droomreis waarvoor ik zolang gespaard heb?

Opgeven is geen optie en ik besluit niet te lang bij mijn eigen confrontatie stil te staan. Maar hoe hard ik ook mijn best doe om de waarheid te ontkennen, mijn lichaam en geest blijven me elke dag signalen geven dat ik niet gelukkig ben. Iedere ochtend stap ik moeizamer uit mijn bed. En sinds de zomer let ik niet meer goed op het nemen van gezonde voeding. Het gaat me er momenteel voornamelijk om dat ik genoeg eet, zodat ik mijn gespierde lichaam in conditie hou. Ik sta er steeds minder bij stil wat ik daadwerkelijk naar binnen stouw. Zo komt het regelmatig voor dat ik een maaltijd oversla en in plaats daarvan een extra shake neem om maar genoeg eiwitten en koolhydraten binnen te krijgen. Daarnaast besteed ik steeds minder aandacht aan mijn algehele verzorging. Dat geldt dan zowel voor mijn uiterlijk als voor mijn innerlijke belevingswereld. De afgelopen periode heb ik meerdere keren een migraineaanval gehad en de Ibuprofen is op dit moment mijn grootste vriend. Het resulteert er uiteindelijk in dat ik me op het werk voor enkele dagen ziek meld. Ik voel me allesbehalve lekker, zowel lichamelijk als mentaal. Gelukkig geven de vrije dagen me langzaam de rust om eindelijk even tot ontspanning te komen, al duurt het een paar dagen voordat ik me enigszins beter voel en weer aan het werk kan gaan.

In deze donkere en regenachtige periode is het vooruitzicht van de wereldreis mijn lichtpunt. Ik dagdroom graag over de reis die ons te wachten staat, al lijkt die nu verder weg dan ooit tevoren. Gelukkig hebben mijn vriendin en ik afgelopen zomer een vakantie voor in de maand november naar Costa Rica en Nicaragua geboekt. Nog een maand wachten en dan kunnen we een voorproefje krijgen van wat ons tijdens de grote reis te wachten staat. Met de gedachte aan die vakantie denk ik de komende weken wel vol te kunnen houden.

Maar die maand tot aan de vakantie lijkt een eeuwigheid te duren. Ik voel me steeds onrustiger worden en het stressniveau neemt toe. De druk van het werk en van de studie die ik mezelf heb opgelegd, lijkt me elke dag steeds meer op te breken. Op de momenten dat ik even niks te doen heb kan ik niet tot rust komen, want mijn gedachten schieten alle kanten op. Mijn lichaam is onrustig en ik ben de dagen tot aan de vakantie aan het aftellen. Ik zit in de overlevingsmodus. Is dit nu echt wat ik wil, vraag ik me nogmaals af.

In gedachten weet ik geen uitweg te vinden en ik besluit het internet op te gaan om te kijken naar adviezen en ervaringen van andere mensen. Via Google kom ik bij een zelfhulpprogramma terecht. Het is een programma waarbij ik een maandlang dagelijks een kwartier per dag online hulpverlening krijg. Uit de test voorafgaand aan het programma blijkt dat mijn stressniveau zeer hoog is, en dat ik daarnaast last heb van depressieve gevoelens. Ik ben een persoon die niet snel zijn kwetsbare kant laat zien. Anderen wil ik niet lastigvallen met mijn problemen en ik denk ze zelf wel te kunnen oplossen. Het boek dat mijn broer me tijdens mijn vijfentwintigste verjaardag gegeven heeft, ‘De kracht van kwetsbaarheid’, ben ik allang weer vergeten. Ik zit zo met mezelf in de knoei dat ik gevangen lijk te zitten in een leven waarin ik niet gelukkig ben. De komende maand moet ik eerst maar eens zien door te komen en daarna kan ik tijdens de vakantie even alles van me afgooien. Het zelfhulpprogramma biedt me gelukkig wel een prettig handvat. Ik ervaar het leven als iets minder zwaar, waardoor mijn gemoedstoestand langzaam verbetert. Ja, zo kan ik het tot aan de vakantie wel volhouden.





Hoofdstuk 3

Costa Rica & Nicaragua





Heerlijk, ja, ken je dat gevoel? Het gevoel dat je aan het begin van de vakantie hebt dat je alles en iedereen achter je kan laten, zodat je het allemaal even kan vergeten. Zittend in het vliegtuig onderweg naar Nicaragua gaat de gedachte door me heen: eindelijk even rust. Al het harde werken en de gemoedstoestand van de afgelopen periode laat ik op het moment dat we in het vliegtuig stappen achter me in Nederland. Het is nu tijd om te genieten en te doen wat ik het liefste doe. En dat is reizen. De gedachte dat de vakantie voorbij zal vliegen leg ik snel naast me neer, want voordat we het weten zullen we alweer in het vliegtuig terug naar Nederland zitten. Nee, daar moet ik echt niet aan denken. Het lange wachten wordt nu eindelijk beloond en ik heb er zin in. Daarnaast vind ik het spannend om samen met mijn vriendin voor de eerste keer buiten Europa op reis te gaan. We hebben samen al meerdere vakanties in Europa beleefd, maar dit is toch echt de eerste verre reis die we gaan maken. Het is een mooi voorproefje van de wereldreis die op de planning staat. Met een overstap in Amerika duurt de heenreis redelijk lang, maar dat mag de pret niet drukken, want alles is beter dan nu thuis zijn.

Granada is het eerste stadje in het prachtige Midden-Amerika waar we ons vermaken. Het is een groene stad, met in het centrum veel verschillende bomen. De sfeer is precies zoals ik me Centraal-Amerika al die tijd heb voorgesteld. Mensen die gezellig op straat met elkaar praten of een spelletje spelen, en weer anderen zijn goederen aan het verkopen. De gemoedelijke sfeer spreekt me direct aan. Wat een wereld van verschil met de donkere en koude herfstperiode in Nederland! Ja, hier word ik vrolijk van! Mijn vriendin heeft een nieuwe camera aangeschaft en met het uitproberen ervan vermaakt ze zich goed. Typerend voor dit land zijn de mooi gekleurde huizen, kerken en andere historische gebouwen. Het is een genot om in het centrum te zijn en de cultuur in ons op te nemen. Op het plein staat een kathedraal, die met zijn felle gele en rode kleur het middelpunt van de stad is. Nadat we meerdere prachtige foto’s hebben gemaakt is het tijd om even te relaxen en te genieten van onze eerste dag. Na een lange reis is het wel even nodig om ons tweeweekse avontuur in Midden-Amerika rustig te beginnen. Vanaf het terras van de koffiezaak kijken we over het centrale plein van Granada uit. De koetsen met paarden staan recht voor ons te wachten totdat er toeristen op deze mooie ouderwetse manier een rondje door de stad willen maken. Het besef dringt nu echt tot me door: ja, ik mag alles van thuis vergeten.

Waar ik me in Nederland niet zo druk meer maakte om mijn uiterlijk, doe ik dat hier ineens weer wel. Mijn haar zit niet goed en vliegt aan de achterkant verschillende kanten uit. De ijdele Silvano is weer terug en mijn vriendin vraagt nog waar ik me druk over maak. Ik besluit toch even terug te lopen naar het hotel om mijn haar vast te maken. Ik heb een man-bun die nog niet lang genoeg is om vanaf de achterkant als een geheel in een bun gestopt te worden. Met genoeg gel en dunne haarknipjes maak ik mijn haar aan de achterkant vast. Ondertussen is mijn vriendin aan het genieten van het gezellige stadje, dat een echt dorpssfeertje heeft. Even later lopen we richting een kerk, waarvan zij op het internet heeft gezien dat er van daaraf mooie foto’s van de geel-met-rode kathedraal gemaakt kunnen worden. Onderweg stoppen we bij een kraampje aan de straat dat fruit verkoopt. Ik spreek geen Spaans, maar dat maakt me niet zo veel uit. Dit zijn de dingen van het leven die ik het mooiste vind. Me verbinden met mensen op een creatieve manier. Via handgebaren kom ik er samen met de verkoopster uit en haar jonge dochter stopt het fruit in een zakje. Het enige wat ik kan doen is hen met een brede glimlach op mijn gezicht bedanken. Wat kan het leven eigenlijk geweldig en simpel tegelijk zijn! Mijn vriendin heeft het goed uitgezocht, want inderdaad, vanaf het uitzicht van de kerk krijgt de schoonheid van de kathedraal een extra dimensie. Met prachtige plaatjes en een voldaan gevoel lopen we terug richting het centrum van de stad.

De volgende stop tijdens onze reis is het eiland Isla de Ometepe, en vanaf de boot is de vulkaan op het eiland al zichtbaar. Er hangt een kleine grijze wolk om de top heen, en dat geeft bij aankomst direct een magisch gevoel. Met een taxi worden we even later naar ons verblijf gebracht. Door de hobbelige zandweg en de grote keien kan de chauffeur ons niet tot aan onze bestemming rijden, waardoor we met onze backpack op de rug het laatste stuk naar ons verblijf moeten lopen. Tijdens de wandeling ernaartoe komen we erachter dat we toch wel erg ver van de bewoonde wereld zitten. We hebben een huisje geboekt dat midden in de jungle staat. Een unieke ervaring op een zelfvoorzienende plek. Bij aankomst krijgen we van de gastvrouw een rondleiding. Ze vertelt enthousiast over de eigen gekweekte fruitbomen, kruiden en overige planten die op het terrein aanwezig zijn. En als afsluiter mogen we het varken nog even begroeten. Het toilet en de douche zitten niet in het huisje zelf, maar op een paar meter lopen ervandaan. Het is een bouwwerk gemaakt van houten palen, dat niet geheel dicht is gemaakt. Daardoor heb ik tijdens het douchen het gevoel dat ik me in de natuur aan het wassen ben. De wc is een rond zwart gat en ondanks dat ik al het nodige gewend ben, heb ik toch liever een ‘gewone’ wc tot mijn beschikking.

We zijn laat in de middag gearriveerd en willen eigenlijk nog wat gaan eten. Dat betekent dat we dezelfde lange weg terug moeten lopen waarlangs we zijn gekomen. We besluiten bij het eerste het beste zaakje wat eten te halen. Het is een klein familierestaurant, althans voor Nicaraguaanse begrippen. Nadat we onze bestelling gedaan hebben, nemen we plaats op de plastic stoelen. We besluiten het eten mee te nemen naar ons verblijf, om er daar rustig van te genieten. In het donker lopen we over dezelfde weg weer naar het huisje. Mijn vriendin heeft een zaklamp op haar hoofd en beweegt heen en weer, en ineens zien we net voor ons een grote spin de weg oversteken, die vervolgens snel in de bosjes verdwijnt. Dat is even schrikken, en het belooft nog veel goeds voor de rest van de nacht. In het huisje aangekomen wil ik plaatsmaken op de tafel om rustig te kunnen eten. Voor de cactusplant die op de hoek van de tafel staat is het daardoor tijd om een ander plekje te krijgen. Ik pak het potje op en plof het naast de tafel neer. Ineens schieten er overal kleine spinnetjes van de plant af, die richting de nabijgelegen muur lopen. Haha, wat gebeurt hier nu dan? Met het dichtstbijzijnde voorwerp dat ik voorhanden heb, wat in dit geval een slipper is, sla ik de spinnen dood. Het zijn er aardig wat, zodat ik er wel eventjes mee bezig ben. Niet zo’n heel diervriendelijke actie, I know ... I’m sorry.

Oké, misschien hadden we ons dit avontuur van tevoren iets anders voorgesteld. Uit voorzorg controleren we de ruimte of er nog meer spinnen aanwezig zijn. We doorzoeken de kamer en in een van de deurtjes van waaruit een gat in de muur te zien is, zit een grote spin ons aan te kijken. Snel doen we het deurtje weer dicht en dat gaan we ook zeker niet meer openen. Er zijn verder geen spinnen meer te bekennen, maar we zijn er ook wel klaar mee. We hebben al wel geboekt voor het gehele verblijf en het is best prijzig. Eerst gaan we maar een nachtje slapen alvorens we besluiten of we hier de volgende nacht ook zullen blijven. Eén ding is wel zeker en dat is dat we de lichten vannacht sowieso aan laten. Gelukkig liggen we onder een klamboe, die ons nog een klein beetje een veilig gevoel geeft. Maar al snel zien we een spin aan de muur zitten. Het is de muur aan de kant van het bed waar ik lig, en hij zit op een punt schuin boven mijn voeten. Het scheelt wel dat hij tegen het plafond aan zit en dat er een meter afstand tussen de muur en het bed is. Maar ik zeg het je, het is echt geen kleine jongen, en ik heb geen idee wat voor spin het is. Sterker, ik heb helemaal geen verstand van spinnen. Of deze giftig is? Ik weet het niet. Mijn vriendin is hoorbaar bang en ik duidelijk ook. Alleen laat ik dat niet merken en ik probeer haar rustig te houden en vertrouwen in te praten: ‘Weetje, spinnen zijn bang voor ons en als wij niks doen, dan zal hij ook niks doen. Alles komt goed.’

Echt lekker slapen tijdens deze nacht is een ander verhaal, want om het uur open ik mijn ogen om even te kijken of de spin nog wel op zijn plek zit. De eerste paar keren zit hij nog keurig op zijn plaats, waardoor ik weer even mijn ogen dicht kan doen in een poging om te gaan slapen. Totdat ik in de vroege ochtend tot de ontdekking kom dat hij niet meer op zijn plek zit en ik hem nergens meer kan zien. Van slapen is nu geen sprake meer en gelukkig begint het al langzaam licht te worden. Mogelijk dat de nieuwe dag voor de spin al begonnen is en dat hij gewoon even gratis bij ons wilde overnachten.

Heb ik al gezegd dat er sinds onze aankomst al meerdere keren een vleermuis naar binnen is gevlogen? Via de gaten in het houten huisje, kunnen ze vrij in en uit komen vliegen. Het zorgt er wel voor dat het de unieke ervaring compleet maakt.

Het voordeel van deze zelfvoorzienende plek is dat we een lekker vers ontbijt krijgen. Dit vindt mijn vriendin dan weer fantastisch, zodat de afgelopen nacht een beetje kan worden vergeten. Deze plek is zeker een bijzondere belevenis, maar ik weet niet zo goed wat ik er tot nu toe van moet vinden. Gelukkig schijnt de zon en gaan we straks op pad om het eiland te verkennen. Isla de Ometepe is verder een prachtige plek om te zijn. Op de fiets, die we bij de bungalow hebben kunnen lenen, verkennen we het eiland. En dat is een zware opgave en met dit warme weer bijna niet te doen. Daarom besluiten we een taxi te bellen en de fietsen langs de weg te parkeren. De taxi brengt vervolgens naar een prachtige plek, midden in de jungle. Het is een natuurlijk zwembad, dat omringd wordt door een rijkdom aan diverse plantensoorten. Het zorgt ervoor dat de keus om naar het eiland te gaan beloond wordt.

Na een rustige tweede nacht zijn we vandaag alweer onderweg naar de kustplaats San Juan del Sur. Deze plek kent een ontspannen sfeer en het is echt een surfersbestemming. Met een ijsje genieten we van de zonsondergang en het doet me beseffen dat het tot nu toe een groot avontuur is waarin we zijn beland. We hebben Costa Rica nog voor de boeg en daar kijk ik erg naar uit. Ik ben benieuwd welke dieren we daar in het wild zullen tegenkomen. Eerst gaan we morgen een berg op lopen om het beeld van Jezus te bekijken en daarmee het uitzicht over de kuststrook van deze plaats te bewonderen.

De klim omhoog is een pittige, die uiteindelijk wel beloond wordt met een prachtig uitzicht over de zee, het strand en het stadje. Het Jezusbeeld zelf maakt ook veel indruk en dat resulteert in prachtige foto’s. Helaas hebben we niet genoeg water en eten mee naar boven genomen om er lang te blijven, want het uitzicht is fantastisch en het is een mooie plek om voor een langere tijd te relaxen. We besluiten daarom naar beneden te lopen en komen uit bij een hostel, waar ze blijkbaar verse smoothies verkopen. Nadat we er een besteld hebben belanden we om de beurt in de hangmat. Op het moment dat mijn vriendin foto’s aan het maken is van de kleurrijke bloemen in de tuin lig ik in de hangmat te chillen. Dit, ja, dit is het echte leven, schiet er door mijn gedachten heen.

Dezelfde dag vertrekken we richting Costa Rica. Onze eerste bestemming is Rincon de la Vieja. De volgende dag gaan we richting het Nationaal Park en moeten we keuzes maken uit de verschillende attracties die er te vinden zijn. We besluiten de jungle in te gaan om de watervallen en warmwaterbronnen dicht bij het park te bezoeken. Helaas is het hard aan het regenen en we hebben beiden geen laarzen meegenomen, wat zeg ik, we zijn op onze waterbestendige sandalen uit het hotel vertrokken. Het scheelt dat het stevige slippers zijn. De man van het park kijkt ons vol ongeloof aan. Menen wij serieus dat we met dit weer en deze sandalen het bos in willen gaan? Maar we kunnen niet meer terug naar ons verblijf om wat anders te regelen, zodat er wordt besloten om het avontuur op goed vertrouwen aan te gaan.

Tot nu toe zijn we op het wandelpad nog niemand tegengekomen en het lijkt erop dat we elk moment een wild dier kunnen spotten. De adrenaline giert door mijn lichaam. Wat wil ik nog meer? Zulke avonturen zijn waar ik van hou. Na een korte en steile klim naar beneden komen we bij een waterval uit. Het is leuk om even gezien te hebben, maar dat is het ook wel. Ik wil een dier tegenkomen en kan niet wachten tot het moment dat het daadwerkelijk zo is. We vervolgen onze weg richting de warmwaterbronnen en ineens klinkt er geritsel op de takken. Met een blik naar links zien we een eekhoorn op een tak rennen. Het geeft een bevredigend gevoel dat we het eerste dier hebben gezien. Ondertussen begint het nog wat harder te regenen en dat zorgt er helaas voor dat de dieren zich niet zo snel zullen laten zien. Maar omdat we weten dat we nog naar andere parken gaan om dieren te spotten maakt het voor vandaag niet zo veel uit als we er niet veel tegenkomen. Inmiddels zijn we bij een rivier uitgekomen waarvan de stroming redelijk snel is. De vraag is: kunnen we door het water lopen om aan de overkant te komen, of is het te diep en de stroming te hard? Net op het moment dat we onszelf deze vragen stellen begint het te onweren. De keus om over te steken wordt er daardoor niet gemakkelijker op, maar toch kan ik mijn vriendin overhalen om naar de overkant te gaan. Het water komt tot aan de knieën en dat creëert een avontuurlijk gevoel. Achteraf valt de sterkte van de stroming mee en weten we de overkant makkelijk te bereiken. Als we bij de warmwaterbronnen zijn aangekomen, is de sterke geur het eerste wat opvalt. Je weet wel, zo’n heerlijke rotte-eierenlucht. We wachten even tot het stel dat in het warmste bad ligt eruit is. Er wordt wat met elkaar gesproken over onder andere de sterke lucht die aanwezig is en na enkele minuten maken zij zich gereed om eruit te gaan, zodat wij van het warme water kunnen genieten. Zo, dit waren de wandeling en de regen wel waard. Er zijn drie baden, met ieder een andere temperatuur. Liggend in het warmste bad denk ik me eindelijk even compleet te kunnen ontspannen en ik doe mijn ogen dicht. Maar na dit fijne moment schieten de gedachten vervolgens allerlei kanten op en kom ik niet direct tot rust. De gedachten brengen me naar het leven dat ik thuis heb, en dat bezorgt me geen plezierig gevoel. Ik probeer het snel van me af te zetten en druk het onrustige gevoel weg, want ik moet nu genieten en het is onzin dat ik nu denk aan de dingen van thuis waar ik niet gelukkig mee ben. Na enige minuten lijk ik meer te ontspannen, en focus ik me op het lekkere warme water.

De eerste kennismaking met Costa Rica is een goed begin, en met de gedachte dat we nog twee fantastische plekken in het vooruitzicht hebben, heb ik veel zin in de dagen die nog gaan komen. Het natuurpark Monteverde is de volgende stop. De enige manier om er vanuit onze huidige locatie te komen is met de taxi. Onderweg hebben we leuke gesprekken met de chauffeur, die nog maar eens beaamt dat de Costa Ricanen van het relaxte leven houden. Pura vida is hoe ze het noemen, en dat spreekt me direct aan.

We besluiten het nationale park via de wandelbruggen te verkennen. Op deze manier kunnen we de omgeving rustig in ons opnemen. Het is werkelijk adembenemend mooi! Door de lichte mist in de verte krijgt het uitzicht vanaf de hoge hangbruggen een mysterieuze sfeer. De rust die deze plek met zich meebrengt is waanzinnig, en ondanks dat er de nodige toeristen zijn, heb ik het gevoel dat ik tot rust kom. Mijn vriendin maakt de mooiste foto’s en de camera wordt goed gebruikt. Na een wandeling over de bruggen gaan we nog wat plaatjes schieten van bijzondere vogels. In de openluchttuin, waar de kolibries van voerbakje naar voerbakje vliegen, is het genieten van de prachtige kleuren van deze snelle vogels. Om de beurt maken mijn vriendin en ik foto’s, en ik begin intussen haar enthousiasme over het fotograferen te begrijpen. Het is prachtig om te doen en de ene foto is nog mooier dan de andere.

Waar voor mij de schoonheid van Nicaragua in de authentieke sfeer ligt, is die van Costa Rica in de flora en fauna terug te vinden. In het toeristische plaatsje Manuel Antonio wordt duidelijk dat het ook onder Amerikanen een geliefd land is. Het is een toeristische plaats, maar dat heeft er helaas voor gezorgd dat de apen aardig brutaal zijn geworden. Ik vind het ergens wel komisch dat een doodshoofdaapje niet bang is om in de restaurants stiekem naar binnen te kijken, maar tegelijkertijd snap ik ook dat de lokale bevolking hier minder blij mee is. Overal op straat worden de apen met van alles en nog wat gevoed, en dat lijkt me niet de bedoeling. Bij het hotel zien we in de bomen meerdere kapucijnaapjes relaxen. Dat geeft een wonderlijk gevoel, omdat we telkens wel weer nieuwe dieren tegenkomen. Het is dan ook al vrij snel normaal dat er meerdere leguanen rond het zwembad zitten en dat we de apen over de daken van het hotel horen springen.

We hebben besloten een tour met een gids te maken om zo in het Nationaal Park een grotere kans te hebben om meerdere wilde dieren te spotten. De luiaard, jaaa, die willen we echt graag zien! Nadat we wat leguanen en krabben hebben gespot, komen we uit op een mooi strand. Op dit tijdstip is het nog lekker rustig, waardoor we kunnen genieten van het prachtige uitzicht en de dieren die er rondlopen. We zien een agoeti de bosjes in lopen, spotten een wasbeer die in de boom aan het relaxen is en een paar van zijn broeders vermaken zich met het stelen van de spullen van mensen die de zee in zijn gegaan. Overal om ons heen valt genoeg te zien en te beleven. De luiaard hebben we helaas nog niet goed in beeld gezien. De gids had er wel een gespot, maar die lag opgerold in elkaar gedoken in de boom. Op de terugweg besluiten we het maar op te geven. Totdat we een groepje mensen zien staan die naar boven aan het kijken zijn. Ja hoor, een luiaard! We krijgen hem dan toch nog in zijn geheel te zien en slagen erin hem mooi op de foto te zetten. Wat een prachtig moment, dat ik niet snel zal vergeten. Even later ziet mijn vriendin hoog in de boom ook nog een brulaap zitten en dat maakt het feest compleet. Wauw, wat worden we hier op het einde nog even extra verwend, en met een voldaan gevoel lopen we het park uit.

We zijn inmiddels tien dagen onderweg, en wat hebben we al veel beleefd! Gelukkig zit de reis er nog niet op en vliegen we na fantastische dagen in Costa Rica terug naar Nicaragua. In een klein vliegtuig, waarin het lijkt alsof elk briesje voelbaar is, vliegen we weer naar de hoofdstad Managua, om daar onze reis in de stad Leon voort te zetten. Daar staat onder andere vulkaanboarden op het programma. Bij aankomst in de stad bezoeken we de kathedraal, waar ik op de begane grond in gesprek raak met een lokale jongen. Nadat we op het prachtige witte dak van de kerk hebben rondgelopen, lopen we weer naar binnen om via de trap naar beneden richting de uitgang te gaan. De jongen met wie ik in gesprek was geraakt is ook boven aanwezig. Blijkbaar is hij werkzaam bij de kathedraal en hij vertelt dat de klokken straks geluid zullen worden, waarop hij vraagt of ik dat wil doen. Ja, dat lijkt me wel lachen, al moeten we nog wel even wachten tot het zo laat is.

Ondertussen krijg ik het gevoel dat ik naar de wc moet voor de grote boodschap. Dit zal vast te maken hebben met de spanning die in mijn lichaam voelbaar is. Ik mag straks de klokken gaan luiden van deze kathedraal, die toevallig de grootste in Midden-Amerika is. Net op het moment dat ik mezelf gereedmaak om de bel te luiden komt er een grote groep naar boven. Ja, dat kan er ook nog wel bij. Ik sta niet zo graag in de schijnwerpers, dus extra publiek maakt het wel spannender. Het is tijd om de klokken te gaan luiden, en er komt best nog wel wat kracht en ritme bij kijken om dat voor elkaar te krijgen. Het gaat om een grote klok met een kleinere daarboven. Ik moet aan twee touwen trekken en de grote gaat prima, maar de kleine gaat wat moeizamer. Na een wat ongemakkelijk begin heb ik de slag toch goed te pakken en vind ik het prachtig om te doen. Alleen, ik raak zo enthousiast dat ik iets te hard aan een van de twee touwen trek, zodat het afbreekt. Een man die ook werkzaam is bij de kathedraal kijkt me boos aan, waarop ik mezelf even geen houding weet te geven. Gelukkig schiet de jongen te hulp, waarna mijn vriendin ook nog mag gaan swingen. Wat is dit een unieke ervaring, die de vakantie nog meer onvergetelijk maakt.

Het vliegen in een klein vliegtuig was voor mij al een gave ervaring, het luiden van de klokken van de kathedraal was een unieke gebeurtenis, maar vulkaanboarden is een ‘once in a lifetime’-ervaring. Nadat we door de tourorganisatie zijn opgehaald, rijden we richting de vulkaan. Eerst moeten we met het board op de rug de berg op lopen. Tussendoor stoppen we om het waanzinnig mooie uitzicht te bewonderen. Door een uitbarsting van de vulkaan is het contrast in het landschap groot. Van zwartgekleurd loopt het over in groen. De gids wijst een plek aan waar te zien is dat de vulkaan nog actief is. Best bizar om hier te lopen, en nog bijzonderder dat we er straks vanaf zullen glijden. Het is namelijk de bedoeling dat we op het board gaan zitten en op die manier met onze voeten kunnen remmen op het moment dat we scheef of te hard dreigen te gaan.

Boven op de vulkaan is het tijd om ons om te kleden. Ik ben vastbesloten om hard van de berg af te gaan. De adrenaline is voelbaar en ik heb er zin in. De gids legt uit dat we wel om onze veiligheid moeten denken, aangezien er in het verleden ongelukken zijn gebeurd. De twijfel begint toe te slaan en de gedachte om zo snel mogelijk naar beneden te gaan raakt naar de achtergrond. Ik weet het even niet en de spanning neemt toe. Mijn vriendin en ik besluiten als eerste te gaan en ik probeer me te focussen. Het liefst wil ik er in een streep vanaf, maar de woorden van de gids schieten door mijn hoofd. Op een rustige manier glij ik naar beneden, en op het moment dat ik scheef dreig te gaan rem ik snel met mijn voeten af. Ik kijk achterom en alles gaat goed. Mijn vriendin is nog een eindje achter me en ik besluit verder te gaan. Gelukkig ga ik nu wat sneller en met een tevreden gevoel kom ik beneden aan. De rest van de groep gaat de berg af en de twee jongens die als laatsten gaan, suizen met een hoge snelheid de berg af. Shit, dat had ik ook gewild! Ze komen met een voldane lach op hun gezicht naar ons toe lopen. Dat gevoel had ik ook graag gehad. Op de terugweg laat ik de rest weten dat het wel oké ging, maar vanbinnen denk ik: als ik het over mocht doen, zou ik ook gewoon op volle snelheid gaan. Ik durf alleen niet eerlijk toe te geven dat ik ervan baal dat ik niet zo hard van de vulkaan af ben gegaan.

Voordat het tijd is om in het vliegtuig terug naar huis te stappen hebben we nog een overnachting bij Laguna de Apoyo geboekt. Dat is een vulkanisch kratermeer, waar we na onze intensieve reis tot rust kunnen komen. Het is tijd om nog even van alle avonturen na te genieten en de indrukken van de afgelopen twee weken in ons op te nemen. Op het meer ligt een vlot en na een eerste kennismaking met het heerlijke water zwem ik ernaartoe. Zittend op het vlot denk ik niet na over de afgelopen twee weken, maar gaat mijn focus automatisch naar de toekomst. Het besef dat ik straks terug moet naar een leven waarin ik helemaal niet gelukkig ben, valt me zwaar. Ik moet mijn studie nog afmaken, ik zit in een vriendengroep waarin ik me niet meer thuis voel en ik doe werk waar mijn passie niet ligt. En voor wat doe ik het? Om geld te verdienen, om vervolgens op wereldreis te kunnen gaan, maar ben ik op dit moment gelukkig? Nee, het antwoord is duidelijk ‘nee’. Het is te pijnlijk om onder ogen te komen, waarop ik mijn gedachten snel verleg naar de afgelopen twee weken.

Eventjes later reageer ik de weggestopte boosheid af op mijn vriendin, waarbij ik haar mijn ongenoegen laat merken met betrekking tot bepaalde situaties die zich tijdens de reis hebben voorgedaan. Maar is dit nu echt het probleem of zijn de inzichten die tot me kwamen te confronterend geweest en reageer ik nu die frustraties af op de persoon die het dichtst bij me staat? Op dit moment zie ik dat niet in, en geheel onterecht leg ik de schuld bij haar neer. En doordat ik mijn probleem op haar afschuif krijgen we een onnodige woordenwisseling. Gelukkig blijven we er niet te lang in hangen en willen we de afgelopen twee weken op een waardevolle manier afsluiten.

Dicht bij het kratermeer ligt het nationale park Masaya. We hebben onze laatste nacht in een hotel bij het vliegveld in Managua geboekt en op de route richting het vliegveld komen we langs het Nationaal Park, waar we lava kunnen spotten. Met de taxi besluiten we ernaartoe te gaan. We sluiten de reis af met een bezoek aan de nog actieve vulkaan, waar we de lava kunnen zien stromen. Hoe vet is dat! Het maakt veel indruk om in het echt de oranjerode gloed te zien. Gelukkig staat de wind de andere kant op, zodat we een goed zicht op de krater hebben. We krijgen een kwartier de tijd om het magma te bewonderen. Wow, wat een natuurlijke kracht heeft de aarde toch ook, en wat ben ik klein in vergelijking met de natuur! Met bewondering kijk ik in de krater en mijn zorgen over thuis ben ik voor eventjes weer vergeten.





Hoofdstuk 4

Overspannenheid





Gelukkig dat ik na de vakantie nog een paar dagen vrij van het werk ben. Dat geeft me de ruimte om met de schoolopdrachten aan de gang te gaan, want dat is nu wel echt hard nodig. Nagenieten van de vakantie zit er daardoor helaas niet in. Als ik de minor wil halen en dit schooljaar wil afstuderen, dan zal ik er toch echt voor moeten gaan. De drie dagen dat ik vrij ben benut ik goed met het maken van de schoolopdrachten. De druk die ik mezelf opleg begint zijn uitwerking te hebben. Met een tevreden gevoel kijk ik terug op de afgelopen dagen, waarop ik met de opdrachten voor de minor flink ben opgeschoten. Aan de andere kant heeft het me veel energie gekost en lijk ik weer terug bij af te zijn. De spanning en stress zijn duidelijk merkbaar, en dan viert mijn vriendin vanavond ook nog haar verjaardag! Daar zit ik momenteel niet op te wachten, maar ik kan voor mijn gevoel niet anders dan dat ik mijn energiereserves moet aanspreken om op die manier vanavond zo gezellig mogelijk aanwezig te kunnen zijn. Voorafgaand aan de verjaardag vertel ik mijn vriendin dat ik van plan ben om op tijd naar bed te gaan, aangezien ik ook nog een personeelsweekend heb dat de nodige energie zal vragen.

Voordat de eerste gasten er zijn neem ik alvast een biertje om de spanning een beetje van me af te drinken. Ja, het komt wel goed, Silvano. Je doet gewoon even gezellig en verder hoef je je niet druk te maken. Met een leuke club mensen is het tot nu toe een gezellige verjaardag. We bekijken met zijn allen de foto’s en video’s van onze vakantie in Costa Rica en Nicaragua. Was ik daar nog maar, schiet er door mijn gedachten. Nee jongen, zet deze gedachte maar snel van je af, want je bent nu weer thuis. Je moet je studie gaan halen, om daarna op reis te kunnen. Naarmate de avond vordert voel ik mijn energie in een hoog tempo afnemen. Ik sta met een paar anderen aan de statafel en de gesprekken gaan compleet langs me heen. Wat er precies gezegd wordt interesseert me eigenlijk niet zo veel. Ik merk dat ik zelfs te vermoeid ben om een nepglimlach op te zetten. Het is inmiddels alweer laat en ik had van tevoren nog gezegd dat ik op tijd naar bed wilde gaan, maar nu merk ik dat ik geen spelbreker wil zijn en ik durf niet aan te geven dat het voor mij goed is geweest en dat ik wil gaan slapen. Nee, ik ga voorbij aan mijn eigen grens en wacht tot de meeste gasten naar huis zijn. Daarna ga ik snel naar boven om tenminste nog een paar uurtjes slaap te kunnen pakken. Maar echt lekker slapen doe ik niet. Nadat ik in slaap gevallen ben word ik na twee uurtjes weer wakker. De alcohol is aan het uitwerken en ik moet mijn focus alweer gaan verleggen naar het personeelsweekend. Eigenlijk is dat het laatste waar ik nu behoefte aan heb. De gedachte om af te bellen speelt door mijn hoofd, maar ik besluit dat ik dat op het laatste moment niet kan maken. Ik kan niet anders dan hopen dat het weekend zo snel mogelijk voorbij zal vliegen.

De volgende dag, op de vroege zaterdagochtend, haalt mijn maatje me met zijn auto op. Als we bij de winkel van ons werk aankomen zie ik onze collega’s al staan. Op het moment dat ik de auto uit stap tover ik snel een masker van ‘alles is wel goed’ op mijn gezicht tevoorschijn. Mijn hele lichaam geeft aan dat ik moe ben, maar wat moet ik anders doen? Teruggaan is volgens mezelf geen optie en ik zie wel hoe het gaat. Onderweg in de bus naar onze tweede vestiging van de meubelzaak heb ik weinig energie om echt in interactie met collega’s te zijn. Ik voel me overprikkeld en alles lijkt op dit moment te veel te zijn. De glimlach die ik tussendoor opzet is met veel pijn en moeite tot stand gekomen. Het liefst sluit ik nu mijn ogen om vervolgens pas weer wakker te worden op het moment dat we zondag weer op de terugweg zijn, zodat ik snel naar huis kan gaan. Aangekomen bij de tweede vestiging krijgen we eerst nog een presentatie van een gastspreekster. Om mezelf een beetje energie te geven drink ik een kop koffie, die me eigenlijk alleen maar onrustiger maakt, maar ik voel nu tenminste wat anders dan de vermoeidheid en stress. Door de cafeïne raak ik alleen maar meer overprikkeld. Gelukkig gaan we voordat de presentatie begint eerst met zijn allen wat eten, waardoor ik even de tijd heb om rustig te gaan zitten en me enkel op de lunch te focussen. Met mijn voeten op de grond en mijn billen op de stoel komen mijn benen eindelijk even tot rust en zelfs nu valt het me op dat mijn benen op sommige momenten trillen. Trillen van vermoeidheid, en van de spanning die zich al een langere tijd in mijn lichaam heeft opgebouwd.

Bij de presentatie ga ik mooi achteraan zitten, zodat ik alles zo rustig mogelijk kan observeren. De gastspreekster opent haar verhaal, waarin ze vertelt dat ze eigenlijk wel zenuwachtig is om te spreken, ondanks dat ze het al vaak heeft gedaan. Het zorgt bij mij voor een bepaalde verbinding met haar. En dit is nog maar het begin. De vrouw begint te vertellen over het stemmetje in haar hoofd en ik word in gedachten meegenomen in haar verhaal. Hé, waarom voelt dit zo herkenbaar? Ze legt uit dat het stemmetje in ons hoofd gescheiden is van de echte persoon die we diep vanbinnen zijn. Het slaat in als een bom, ook omdat het lijkt alsof de vrouw over mij aan het praten is. Het is confronterend, maar tegelijk een bevrijdend verhaal. Het is zo herkenbaar dat ik besef dat ik sinds enkele maanden gevangen zit in gedachtepatronen. Ik heb me zo volledig geïdentificeerd met het stemmetje in mijn hoofd dat ik me er niet van weet los te koppelen. Nadat ze ons haar verhaal heeft verteld, geeft ze ons een opdracht die we ter plekke moeten uitvoeren. Op de uitgedeelde notitieblokjes moeten we mooie eigenschappen van onze collega’s opschrijven, om ze vervolgens uit te delen aan de persoon over wie je wat hebt geschreven. Het is de bedoeling dat we er allemaal drie maken en we mogen zelf bepalen over wie we schrijven. Van mijn collega’s krijg ik de nodige briefjes toegereikt, maar ik weet er eigenlijk niet zo goed op te reageren. Wel ben ik diep vanbinnen blij met wat de collega’s voor me opgeschreven hebben. Ik stop de briefjes vervolgens in mijn tas, zodat ik ze op een later moment nog eens terug kan lezen.

Met meerdere bussen rijden we richting de eindbestemming, waar we een rondvaart door de haven gaan maken. Het is even lekker om bewegingsvrijheid te hebben. Buiten op het dek hebben we de mogelijkheid om te genieten van het uitzicht en de frisse wind. Het is koud buiten, maar dat vind ik niet erg. De mogelijkheid om even de spanning van mijn lichaam af te laten glijden voelt als een korte bevrijding. Maar eenmaal weer binnen worden de prikkels me al gauw weer te veel, waardoor ik direct naar de wc loop om mezelf even van alles en iedereen te kunnen afsluiten. Rustig ademhalen is nu wat ik nodig heb, ook al helpt dat maar voor even. Het geeft me de kracht om me weer tussen de rest te begeven, en gelukkig is het nu mogelijk om bier te drinken. De alcohol zal me wel verdoving geven, zodat ik me niet meer zo gespannen voel. De consequenties daarvan? Dat zie ik later wel weer. Na de rondvaart gaan we door naar het hotel, waar ik met twee andere collega’s een kamer deel. De oververmoeidheid en de spanning in mijn lichaam zijn nog steeds aanwezig, dus ik heb geen zin om te lang in de hotelkamer te zijn. Ik maak me klaar voor de avond en loop alvast naar beneden om in de lobby verder te kunnen drinken. Het is tijd om de spanning van me af te gooien en de meeste collega’s zijn gelukkig ook dorstig. De alcohol begint langzaam zijn werk te doen en ik voel me meer ontspannen worden. Nadat iedereen beneden is gekomen is het tijd om naar de afgehuurde locatie te gaan. Daar kan het feest beginnen, en nadat we een goede bodem hebben gelegd is het tijd om te genieten van de alcohol en al mijn zorgen te vergeten. Het is een gezellige avond en ik begin de drank al goed te voelen. Er is een bepaalde aantrekkingskracht tot een vrouwelijke collega en zonder dat ik er erg in heb pak ik haar bij de hand. Een ander vraagt nog aan me: ‘Je gaat toch niks doen hè? Je hebt thuis een vriendin.’ Hij maakt me vervolgens goed duidelijk dat ik normaal moet doen. Zover laten we het ook niet komen, want dat is niet mijn intentie. Ergens ben ik op zoek naar verbinding, aangezien ik die met mezelf kwijt ben. Op dit moment sta ik niet in mijn eigen kracht, en daardoor zoek ik het geluk in dingen buiten mezelf op om me goed te kunnen voelen.

De stemming zit er goed in en met een groepje besluiten we naar het centrum te gaan om de avond een goed vervolg te geven. De drang naar cocaïne begint op te spelen en het is maar goed dat ik niet thuis ben, anders had ik het nu al wel geregeld. Tevergeefs doe ik een aantal pogingen bij mensen die we onderweg tegenkomen, om te vragen of zij wat kunnen regelen. Het blijkt er voor vanavond alleen niet in te zitten, waarop we de nacht na het uitgaan bij de snackbar afsluiten alvorens we met de taxi terug naar het hotel gaan. Van slapen tijdens deze korte nacht is geen sprake. Ik doe geen oog dicht, want er wordt genoeg geluid geproduceerd door de twee kamergenoten, wat er onder andere voor zorgt dat ik niet in slaap kan komen. Het malen in gedachten is begonnen en de spanning is zich weer langzaam aan het opbouwen. De herinneringen aan de avond komen voorbij en ik word geconfronteerd met de gedachte dat ik zo close met een collega was. Wacht, heb ik ook nog haar kont vastgepakt? Kerel, kom op man, wat bezielt jou dat je het zover laat komen. Waar ben je eigenlijk allemaal mee bezig? Het besef dat het maar goed is dat ik geen cocaïne heb kunnen regelen, is een lichtpunt tussen de herinneringen door.

De volgende dag is aangebroken en de neiging om zo snel mogelijk weer thuis te willen zijn is sterk aanwezig. Snel zet ik mijn tas bij de rest van de koffers neer, zodat ze in de bus geladen kunnen worden. Ik heb geen zin om met iemand te praten en nadat ik een plek in het midden van de bus heb bemachtigd, sluit ik mijn ogen. De terugweg lijkt een eeuwigheid te duren en de helft van de tijd heb ik mijn ogen dicht. Slapen wordt hem niet, maar in gezellig praten heb ik op dit moment helemaal geen zin. Het onrustige gevoel van gisteren is weer terug, dit keer tezamen met een kater. Eenmaal thuis is het tijd om het weekend maar gewoon te vergeten en vanavond op tijd te gaan slapen.

Dagboek notitie 27-11-2016

Daar ben ik dan! Overspannen, burn-out? Wie zal het zeggen? Zwaar wordt de aankomende periode wel. Ik ben nu oververmoeid door het drukke weekend. Het is tijd om me volledig te gaan richten op mijn onzekerheden en overspannenheid. Hierin ga je jezelf tegenkomen, Silvano! Wees jezelf, open en eerlijk, want dit heeft moeten gebeuren. Er is licht aan het einde van de tunnel. Sweetdreams xx

Na een onrustige nacht besluit ik op de vroege maandagochtend een van mijn leidinggevenden een bericht te sturen. Ik meld me ziek en leg uit dat ik niet weet hoelang het zal duren. Ik ben overspannen en moet nu echt aan de bel trekken om geen volledige roofbouw op mijn lichaam en geest te plegen. Het besef dat het zo niet langer kan is volledig tot me doorgedrongen en als ik nu niet aan de bel trek, beland ik voor mijn gevoel alleen maar verder in de put.





Hoofdstuk 5

De weg terug





Met het werk bereik ik overeenstemming over een ontslag met wederzijdse goedkeuring. Hierdoor kan ik een WW-uitkering aanvragen, die ik uiteindelijk ook zal krijgen. Het brengt me de nodige rust en bezorgt me een goede basis om mijn leven te ordenen.

Nadat het zelfhulpprogramma van vóór de vakantie me ondersteuning heeft gegeven, ga ik nu op het internet naar andere hulpmiddelen kijken. Ik kom terecht bij een gratis minicursus van SoChicken met de titel ‘blij en gelukkig zijn’. Daarnaast bekijk ik een masterclass van David & Arjan op de website 365dagensuccesvolzijn. Dit wordt opgevolgd met dertien gratis mails met video’s en adviezen om een gelukkiger leven te leiden. Het zijn de eerste kleine stappen in de juiste richting, maar het is niet genoeg. Als ik daadwerkelijk verandering wil, dan zal ik er volledig voor moeten gaan en dan zal dat ook een investering van mezelf vragen. De angst en de stress zijn lichtelijk verdwenen, maar doordat ik een tijdlang over mijn eigen grenzen heen ben gegaan en daardoor een leven heb gecreëerd waarin ik niet gelukkig ben en niet mezelf was, is het nu tijd voor echte verandering! De keus is aan mij om het leven te gaan leiden waarvan ik altijd heb gedroomd. Mijn mentaliteit om ergens volledig voor te gaan komt hierbij goed van pas.

In het boek ‘Vrijheid, in verbinding mezelf zijn’, waarin ik voornamelijk over mijn eerste vijftien levensjaren geschreven heb, valt in hoofdstuk 7 (blokkade en seks) terug te lezen dat ik, vlak nadat ik op mijn werk had aangegeven overspannen te zijn, een reading had gehad. Het besluit om die te doen blijkt het begin van de weg terug te zijn. Het is de start van een confronterend en helend proces. De dag na de reading heb ik een belafspraak gemaakt met therapeut-coach Monique Stamsnijder, die vervolgens een waardevolle rol in mijn leven zal blijven spelen.

Tijdens het kennismakingsgesprek via de telefoon ben ik vastbesloten om direct te kiezen voor een volledig pakket van acht sessies. Ik moet en zal de weg naar mijn gevoel terugvinden, zodat ik vanuit mijn hart kan gaan leven. Maar voordat ik de eerste sessie bij Monique heb is het eerst nog tijd voor een andere afspraak.

De rode knop is ingedrukt en bij de eerstvolgende halte stopt de bus. Ik ben hier nog nooit geweest, maar gelukkig heb ik Google Maps op mijn telefoon. Ondanks dat de trein en de bus me een eind op weg hebben gebracht moet ik alsnog vijfentwintig minuten lopen. Ik vind het niet erg, want op deze manier kan ik me even rustig voorbereiden. Uit mijn broekzak haal ik mijn oordopjes tevoorschijn en met fijne reggaetonmuziek op loop ik richting het adres dat ik heb doorgekregen. Onderweg naar de energetisch therapeut ben ik benieuwd wat er naar voren zal komen. Er is op dit moment in mijn hoofd zo veel gaande dat ik het idee heb dat er van alles mis is met mij. De praktijk zit aan haar huis en als ik aanbel komt er even later een vriendelijke vrouw in de deuropening staan. Ze geeft aan dat ze nog even in haar huis bezig is en dat ik alvast op de stoel in de gang plaats mag nemen. Tijdens de wandeling waren mijn handen nog koud, maar eenmaal hierbinnen begin ik al snel zweethanden te krijgen. De zenuwen beginnen op te spelen en ik probeer mezelf rustig te houden. Aan leuke dingen denken, Silvano, ja, dat moet wel helpen. Maar de zenuwen worden er niet minder op en ik ben blij dat ik de deur van de woonkamer open hoor gaan, waarna de therapeut vervolgens voor me uit de praktijkkamer inloopt.

De zenuwen in mijn lichaam zijn nog steeds voelbaar en nadat we het nodige over mijn leven besproken hebben denk ik dat we met de sessie klaar zijn. Zonder dat ik er zelf wat over gezegd heb vraagt ze naar mijn drugsgebruik. Waarop ik haar vertel dat ik in het verleden het nodige gebruikt heb, maar daar een tijdje geleden mee ben gestopt. Ze vertelt me dat als ik was doorgegaan met het gebruiken van drugs, het zwarte gaten in mijn hersenen had kunnen veroorzaken. Of ze dit letterlijk zo bedoelt weet ik niet, maar de boodschap is in ieder geval duidelijk. Die komt niet als een verrassing, aangezien ik in mijn dagelijks leven hinder heb ondervonden van paranoïde gedachten. Dit is terug te leiden naar een aantal bad trips die ik tijdens festivals heb gehad. Tijdens die momenten zat ik zo vast in angstige gedachten dat ik dacht dat iedereen het over mij had. Dat was me niet bepaald in de koude kleren gaan zitten, en in de perioden dat ik me niet lekker voelde en laag in de energie zat, kwamen deze gedachten steeds terug. Op zulke momenten voelde ik me slap en onbegrepen. Het liefst ging ik dan ook elk contact met een ander uit de weg. Dat zorgde voor nog meer prikkels, waar ik op dat moment niet op zat te wachten.

Nadat we dit besproken hebben lijkt het erop dat we klaar zijn met onze afspraak. Vlak voordat we het willen afronden zegt ze ineens: ‘Er ligt nog iets zwaars op je hart. Iets wat je moeilijk te accepteren vindt en waar je al een langere tijd van aan het wegkijken bent.’ In mijn hoofd is het een chaos en mijn hart gaat tekeer. Deze confrontatie heb ik niet verwacht en ik weet even niet waar ik het moet zoeken. Ergens weet ik dat ze gelijk heeft, en ik besluit eraan toe te geven. Ja, het is mijn vriendengroep. Ik voel me er niet meer in thuis en hij past niet meer bij me. Ik haal er geen fijne energie uit zoals ik voorheen wel deed, en ik weet dat ik verder moet met mijn leven. Het zijn allemaal prima jongens, met het hart op de goede plek. De groep past alleen niet meer bij me. Als ik het leven wil gaan leiden waarvan ik altijd heb gedroomd, betekent het dat ik afscheid van hen zal moeten nemen. Met enkelen van de jongens voel ik wel de behoefte om de vriendschap intact te houden, maar met anderen weer niet. Zonder dat iets persoonlijk is bedoeld mag ik voor mezelf kiezen. Het is tijd om mijn beste leven te gaan leiden en keuzes te maken die voor mij goed voelen. Het voelt als een opluchting en mijn hart lijkt ineens een stuk lichter te zijn. Met een enigszins tevreden blik op mijn gezicht loop ik de praktijkruimte uit.

Onderweg naar huis begint het besef pas echt te komen. Hoe ga ik dit vertellen aan de vriendengroep, waarbij twijfel begint te ontstaan of ik die keuze wel kan maken. De laatste tijd heb ik mijn vrienden niet vaak gezien en terugkijkend op de afgelopen periode merk ik dat ik blijkbaar al langzaam afscheid van hen aan het nemen was. Eenmaal thuis bij mijn moeder besluit ik de vrienden via de groepsapp een bericht te sturen. Het is een moeilijke beslissing en ik lees de tekst nog eens door, om te kijken of het klopt met hoe ik het op dit moment ervaar. In spanning wacht ik af wat de reacties zullen zijn. Als ze me niet direct begrijpen, dan snap ik dat ergens wel, maar het gaat er uiteindelijk om dat ik mezelf begrijp. Dat is het belangrijkste. Er wordt verschillend op gereageerd en de beslissing voelt uiteindelijk als de juiste keus aan.

Dagboeknotitie 09-12-2016

Bijna het einde van het jaar 2016. Op weg naar verantwoordelijkheid! Keuzes maken en mijn levensweg voortzetten. Er zijn veel dingen die ik nog moet leren. De laatste jaren heb ik vanuit onzekerheden geleefd. Dat heeft veel invloed gehad, waarbij ik ben weggevlucht voor angsten. Ik was perfectionistisch ingesteld en dat heeft me veel stress gegeven. Daarbij heeft het een deuk in mijn zelfvertrouwen veroorzaakt. Het is nu tijd om dwars door de angsten heen te gaan. Niet te veel nadenken en niet te hard zijn voor mezelf en anderen om me heen. Nu fijn slapen, sweetdreams xx.

Het is bijna tijd om dit jaar achter me te laten. Ik heb zin in het nieuwe jaar, want slechter dan het huidige kan het toch niet gaan. Het is een pijnlijk en confronterend jaar geweest. Het was blijkbaar wel noodzakelijk, aangezien ik niet langer op deze manier kon doorgaan. Ik heb dan ook geen zin om oud & nieuw dit jaar in Nederland te vieren. Mijn vriendin viert het met haar vriendinnen en ik ben enkele weken geleden uit de vriendengroep gestapt, dus dat is geen optie. Een van de vrienden uit de groep is naast mijn vriend ook mijn neef. Ryan woont weliswaar in Schotland, maar hij is regelmatig in Nederland te vinden. Sinds mijn zestiende zijn we goed bevriend en we hebben samen al mooie avonturen mogen beleven. Ik zie hem meer als een goede vriend dan dat ik hem als mijn neef beschouw. Ik besluit dan ook om met oud & nieuw naar Schotland te gaan. Na de intense periode die ik achter de rug heb, heb ik dat ook wel even verdiend. De overspannenheid heeft er goed in gehakt, en door de keuzes die ik heb gemaakt, heb ik de nodige rust in mijn leven teruggekregen. Daardoor ben ik weer langzaamaan in mijn kracht komen te staan. De twee sessies die ik inmiddels bij Monique heb gehad, hebben daarbij een grote rol gespeeld. Tijdens de eerste sessie moest ik twee ronde matjes uitkiezen. Eentje voor de persoon die ik diep vanbinnen was en het andere matje voor waar ik op dat moment stond. De kleur roze sprak me aan voor de persoon die ik diep vanbinnen was. Dat matje gaf me een vertrouwd gevoel en mijn zachte kant zag ik in het roze terug. Het andere matje kreeg een zwarte kleur, en die symboliseerde hoe ik mezelf op dit moment zag. In de afgelopen donkere periode was ik voor mijn gevoel zo ver verwijderd geraakt van de persoon die ik diep vanbinnen was dat de kleur zwart in me naar voren kwam. Monique vroeg me om ze op de grond te leggen en een afstand tussen de matjes te kiezen. Ze vertelde erbij dat er geen goed of fout was, dat ik alleen hoefde te luisteren naar mijn gevoel. De matjes kwamen ongeveer een meter van elkaar te liggen. Vervolgens vroeg ze me om een wit koord om beide te doen, zodat het één geheel werd. Ik stond er even bij stil en het voelde goed. Ja, dit was hoe ik het op dit moment ervoer. Ik maakte een foto om me eraan te kunnen blijven herinneren dat het uiteindelijk één geheel was en dat ik zowel de lichte als de donkere kant was. Beide kanten mocht ik omarmen. Hierdoor kon ik meer vanuit mijn diepste zelf gaan leven.

In Schotland aangekomen loop ik richting de parkeerplaats waar ik Ryan zal treffen. Zodra we elkaar zien is het meteen weer als vanouds. Ik voel me op mijn gemak bij hem. Vandaag is het 31 december en vanavond is het tijd om het nieuwe jaar in te luiden. Ik heb er zin in en merk dat ik ook nog wel moe ben. Voordat we op stap gaan besluit ik even te gaan slapen, maar daar komt niet veel van terecht. Ik lig met mijn ogen dicht in bed en dommel wat heen en weer. Als Ryan en een van zijn huisgenoten vervolgens vragen of ik wel heb kunnen slapen, zeg ik dat ik dat wel prima kon. Mezelf beter voordoen dan hoe ik me voel in gezelschap van meerdere mensen is nog steeds onderdeel van mijn leven. Terwijl dit niet overeenkomt met de sessies die ik tot nu toe bij Monique heb gehad. Ik ben me er nu in ieder geval wel van bewust, en dat is de eerste stap richting verandering.

Het is inmiddels tijd om ons klaar te maken om naar de vrienden van Ryan te gaan. Hij is werkzaam als piloot en samen met zijn vrienden, die ook allemaal als piloot werken, gaan we eerst indrinken bij een van hen thuis. Ik ken niemand van zijn vriendengroep en vind het wel spannend, al wil ik dit natuurlijk niet laten blijken. De alcohol zal wel meehelpen om me straks volledig te kunnen ontspannen. Na de eerste pilsjes is de spanning verdwenen en heb ik zin in de avond. Nadat we heerlijk gegeten hebben en wat drankjes verder zijn is het tijd om te gaan. De taxibusjes zijn besteld en met een man of zeven gaan we richting het huis van een vriendin van de piloten. Nadat we wat hebben ingedronken en het nieuwe jaar met vuurwerk in zijn gegaan, besluiten Ryan, zijn twee huisgenoten en ik dat het tijd is om het feest in de stad voort te zetten. We zijn inmiddels al in het eerste uur van 2017, dus in de stad zal nu wel genoeg te beleven zijn. Het is er inderdaad druk, en zo ook in de club waar we inmiddels zijn beland. Het liefst wil ik meteen naar de dansvloer, en nadat we het eerste rondje hebben gehaald belanden we op een verhoogd podium, waarop de meeste mensen aan het dansen zijn. Ik vermaak me goed en de gin-tonic doet zijn werk. Ryan en ik proberen deze avond een van zijn huisgenoten te koppelen aan een dame en we spreken af dat we zijn ‘wingman’ zullen zijn. Er is al snel een match gevonden, en een vriendin van de dame met wie de huisgenoot staat te zoenen, heeft een bepaalde aantrekkingskracht op mij. De muziek is heerlijk en we dansen dicht bij elkaar. Het is een prachtige dame, die een bepaalde uitstraling heeft die me enorm aantrekt. Ryan geeft me een tik in mijn gezicht dat ik normaal moet doen en ik stel hem gerust dat ik niet vreemd zal gaan. Ik ben in het moment aan het genieten en ben niet vergeten dat ik thuis een vriendin heb. Het uitgaan hier in Schotland voelt wel als een bevrijding en ik geniet er volop van. Wat een prachtige avond en wat een leuke groep bij elkaar! Ik geef de dame een kus op de mond en zij wil verdergaan. Ik zeg dat dat niet gaat gebeuren, maar ze lijkt niet te willen opgeven. Zelf daag ik het ook uit door de manier waarop ik dans.

Na een prachtige avond is de tijd aangebroken om weer naar huis te gaan. De dames lopen met ons mee als we richting de taxi plaatsen lopen en de dame in kwestie doet nog een poging bij me. Ik vertel haar dat ik thuis een vriendin heb en dat het niet zal gebeuren dat ik met haar deze nacht zal delen. Ze loopt geheel terecht boos bij me vandaan en ergens voel ik me wel lullig, maar dat gevoel vervang ik snel weer door de gedachte dat het me niet zo veel uitmaakt. Ik heb vanavond mijn plezier gehad en ben niet vreemdgegaan. Ben ik deze nacht te ver gegaan? Ik denk er liever niet over na, want het gevoel geheel trouw te zijn geweest is na de kus op de mond niet aanwezig. Het was een prachtige avond, waarop we veel plezier hebben gehad, en dat is de herinnering die ik eraan over wil houden.

Het zijn heerlijke dagen in Schotland. Na de stapavond is het tijd om te genieten van wat het land nog meer te bieden heeft. Samen met Ryan loop ik door de straten van Edinburgh. Het is een prachtige en historische stad. De film Assassin’s Creed was eind december 2016 uitgekomen en nadat ik het spel een aantal keren op de Playstation had gespeeld, keek ik erg uit naar het bekijken van de film. En om die in de bioscoop te zien, dat was echt super. Hij nam me mee naar een totaal andere wereld. En nu geven de historische gebouwen in Edinburgh me hetzelfde gevoel als ik van de film kreeg. Het lijkt nu net of ik in die film zit en er constant iemand van de daken zou kunnen springen. Het is toevallig dat Ryan de film ook heeft gezien, waardoor we hetzelfde gevoel delen. Wat een gave en unieke belevenis, die nog een extra dimensie aan de stad geeft. Ondanks dat ik van zonnige bestemmingen en van Zuid-Europese steden hou, staat Edinburgh nu toch echt wel bovenaan.

Die stad blijkt niet de enige parel in Schotland te zijn. Van horen zeggen weet ik al dat er vele mooie kastelen zijn. Ryan neemt me mee naar een prachtige plek. Als we daar aankomen is het kasteel nog niet te zien. Het lijkt op een normale klif aan de rand van de zee. We ontwijken een paar waterplassen en ineens is het kasteel in de verte te zien. De vorm van de kliffen, die nu goed te zien is, maakt het gehele plaatje waanzinnig mooi. Van het kasteel is niet superveel meer over, maar de ligging ervan op de rotspartij is wat het zo uniek maakt. We blijven even genieten van het prachtige uitzicht en dat geeft me een vrij en euforisch gevoel. Ja, dit is waar het leven voor mij omdraait. Waarom zou ik dingen doen die ik helemaal niet leuk vind als ik ook zulke mooie ervaringen kan opdoen?

Nadat we vijf heerlijke dagen hebben gehad neem ik met een voldaan en dankbaar gevoel afscheid van Ryan. De gezelligheid, de goede gesprekken en de humor tussendoor hebben me erg goed gedaan. Eenmaal weer thuis en bij het weerzien van mijn vriendin deel ik wat verhalen over mijn ervaringen. Terugdenkend aan oudjaarsnacht merk ik wel een schuld-en-schaamtegevoel in mezelf, dat ik gauw maar weer wegdruk. Dat gedeelte hou ik dan ook maar voor mezelf.

In januari besluiten we samen een vakantieweek in februari te plannen, waarin we twee steden zullen gaan bezoeken. We boeken de vliegreizen naar Rome en Dublin. Allereerst gaan we over een maand naar Rome, om daarna door naar Dublin te vliegen. Daar woont een vriendin van haar, zodat we enkel in Rome overnachtingen hoeven te boeken. In Dublin kunnen we in het appartement van haar vriendin overnachten, want haar vriend woont in hetzelfde appartementencomplex en zij zal dan bij hem verblijven.

Ondertussen doen de sessies bij Monique me goed en na elke afspraak voel ik me vaak als herboren. Op de terugweg fiets ik meestal langs het bos aan de rand van de stad. Daar reflecteer ik op wat er besproken is en wat voor gevoel ik eraan heb overgehouden. Het zijn soms intense sessies en het wonderlijke is dat we aan het einde van iedere afspraak bij de kern komen die op dat moment van toepassing is. Haar manier van werken bevalt goed. We sluiten zo veel mogelijk op het huidige moment aan en dat werkt super. Als dat huidige moment erom vraagt maken we af en toe een uitstap naar het verleden. Deze werkwijze sluit perfect bij me aan en ik voel me er heel prettig bij. Zo ga ik een keer terug naar een ervaring uit het verleden met betrekking tot het voetbal en mijn vader. Bij de meeste wedstrijden waar ik indertijd een goed gevoel over had omdat ik lekker had gespeeld, was bij thuiskomst meestal het eerste waar mijn vader over begon: wat ik allemaal beter had kunnen doen. Hij zag de potentie in mij en wilde me graag steunen om de top te bereiken. Hierdoor ontwikkelde ik een bepaalde vorm van prestatiedrang, die me nu in het leven meer in de weg staat dan dat hij me goed doet. Tegelijkertijd heb ik er wel van geleerd om ergens volledig voor te gaan, en dat is een prachtige en waardevolle eigenschap. Daarnaast kan het een valkuil zijn, doordat ik te veel van mezelf wil vragen. Daardoor ben ik niet in het moment aanwezig, maar in het verleden of de toekomst.

In die sessie met Monique ben ik teruggegaan naar een herinnering waarbij ik de connectie met mijn jongere zelf maakte in relatie tot mijn vader. Dit keer kan ik als de jongere Silvano het stukje prestatiedrang aan hem teruggeven, want het is niet iets van mij. Het is iets wat mijn vader graag wil zien en wat ik bij hem mag laten. Ouders proberen het beste mee te geven aan hun kinderen, waarbij er soms onbewust voorbij wordt gegaan aan de behoefte van een kind. Als mijn jongere zelf had ik dat inzicht nog niet, maar nu ik ouder ben en me meer heb verdiept in onbewuste patronen die generatie op generatie worden doorgegeven, kan ik er op een bewustere manier naar kijken. Daarbij kan ik ook inzien dat mijn vader het niet bewust deed. Zijn bedoeling was goed, omdat het in dat moment in zijn beleving het beste was om te doen. Door de ervaring zo opnieuw te beleven kan ik nu een gedeelte helen, waardoor ik met meer compassie naar mezelf en mijn vader kan kijken.

Het prettige tijdens de sessies met Monique is dat ze me volledig in mijn waarde laat. Het is alsof ze het licht in me ziet en ik daardoor steeds meer in mijn eigen kracht kom te staan. Mijn zelfvertrouwen neemt toe en de Silvano die ik diep vanbinnen ben, komt in het dagelijks leven meer tot uiting. Daarbij leer ik mijn gevoelige kant te omarmen, de sensitieve kant die ik aan het einde van mijn basisschoolperiode, in groep acht, voor het grootste gedeelte achter me heb gelaten. Door de sessies met Monique kijk ik met vertrouwen naar de toekomst en ik vertel haar dat ik graag jongeren in hun proces wil gaan ondersteunen. De opleiding Social Work die ik nu aan het afronden ben, is daar het begin van, maar eerst wil ik nog op reis, want dat is mijn droom!

Aan het einde van de maand januari kom ik een 30-daagse challenge tegen. Een challenge voor hoogsensitieve mannen, die ene Sander de Zwart aanbiedt. Het voelt goed en ik denk er nog even over na of ik het daadwerkelijk ga doen. Het is een online challenge, waarbij we elke dag een opdracht via de mail krijgen. We mogen daarnaast zelf bepalen of we de opdracht alleen voor onszelf maken of dat we die ook in de besloten Facebookgroep willen delen. Ik besluit me aan te melden en er volledig voor te gaan. Vanaf dag een ben ik actief met de opdrachten bezig, die ik vervolgens ook deel in de groep. Het helpt enorm aan het beter inzichtelijk krijgen van wie ik ben.

Dagboeknotitie (datum onbekend)

Sensitiviteit door de jaren heen: Als kind werd ik rood als ik in de klas de beurt kreeg. Sowieso wanneer ik wat moest doen in het bijzijn van vele mensen. Behalve met voetbal. Daar had ik volledige focus en speelde ik altijd met veel plezier. Ik hielp andere kinderen die gepest werden en toen ik zelf twee keer ruzie kreeg, huilde ik zonder echt harde klappen gekregen te hebben. Puur door de indrukken/prikkels. Daarna koos ik voor een stoerder bestaan, vooral op de middelbare school, om me niet zwak op te stellen. Dat was ik op de basisschool ook niet, maar ik kwam op een middelbare school met zogenaamde ‘kakkers’ en ‘aso’s’. Bij die eerste groep wilde ik sowieso niet horen. Na een rechtszaak en met hulp van mijn vriendin ben ik het goede pad op gegaan. In die periode begon de tijd met het experimenteren met drugs. Ik moest blijkbaar mijn sensatie ergens in zoeken, wat er ook toe heeft geleid dat het weleens mis is gegaan. Voornamelijk door te veel prikkels. Tegenwoordig zoek ik de sensatie in het reizen, maar daardoor word ik niet genoeg bevredigd, omdat ik het niet elke dag kan doen. Daardoor ga ik het meer zoeken in fitness en leuke dingen doen met mijn vriendin. Een goede balans tussen sensatie en rust is wat ik nodig heb. De gevoeligheid is nog wel steeds aanwezig en ik ben nu bezig met leven in plaats van overleven. En ik probeer niet te veel te dromen, maar ook meer in het hier en nu te zijn.

Ik hou er niet van om mezelf en anderen in een hokje te stoppen. Het blijft een kunst om door de oordelen heen te kijken. Het label HSP (hoogsensitief persoon) wil ik mezelf dus ook niet opplakken. Wel draagt de hsp-challenge er tot nu toe aan bij dat ik mezelf beter ga begrijpen. Ik heb een sensatiezoekende en een sensitieve kant. Door de jaren heen is het moeilijk voor me geweest om deze twee in balans te houden. Ik was me er ook niet van bewust dat deze twee kanten in me aanwezig zijn. En doormiddel van de keuzes die ik de afgelopen periode heb gemaakt, ben ik steeds dichter bij mezelf gekomen. Ik dien op tijd mijn rust te nemen, omdat ik in het verleden op het moment dat ik al overprikkeld was vaak aan mezelf en mijn grenzen voorbij ben gegaan. Het ene moment voelde ik me in mijn kracht, maar even later kon die energie zo ineens weg zijn.

Ik ben gevoelig voor de sfeer in een ruimte en voor de energie van andere mensen. Het is niet voor niets dat ik tijdens de vele festivals die ik van mijn vijftiende tot nu heb bezocht, het liefst bij een kleiner podium sta, waar de sfeer top is. Waar voor mijn gevoel echte liefhebbers zijn en waar iedereen speciaal voor de muziek en de desbetreffende dj komt. Er was bij die podia altijd een goede sfeer en iedereen was elkaars vriend. Bij ongeveer de helft van mijn bezochte festivals had ik grote pupillen en dat hielp zeker mee aan het liefdevolle gevoel. De andere helft van de festivals was ik nuchter en bij het dansen was ik dan niet te stoppen. Dat gaf me zo veel energie dat de adrenaline in mijn lichaam ervoor zorgde dat ik niet stil kon blijven staan. De muziek, de mensen en de hele sfeer die in de lucht hing maakten het tot een unieke beleving. Ja, wat een topmomenten heb ik bij die vele feesten mogen beleven. Zo een festival gaf me energie, maar naderhand kostte het me juist veel energie om weer op te laden. Dit was helemaal het geval als ik ook drugs had gebruikt. Ik was na afloop overprikkeld en dat zorgde ervoor dat ik een aantal dagen moest bijkomen. Dit ging dan weer ten koste van mijn dagelijkse bezigheden en het omkijken naar de mensen om me heen. Ik kon wel gewoon normaal functioneren, maar was veelal met mezelf bezig.

Het wordt me tijdens deze 30-daagse hsp-challenge allemaal helder waar alles vandaan komt. De puzzelstukjes waar ik onbewust naar op zoek was, vallen op hun plek. Ik heb schaamteloze dingen gedaan, die ik niet meer terug kan draaien en waarmee ik zal moeten leven. Maar nu is het tijd om mezelf dit te vergeven en beter naar de signalen van mijn lichaam te gaan luisteren. Het is van belang om op tijd mijn rust te nemen, zodat ik in balans kan blijven en niet overprikkeld raak. Maar als ik te lang rust neem, dan kan het zijn dat ik te weinig prikkels krijg en me lusteloos of zelfs depressief ga voelen. Het geeft in ieder geval een bevrijdend gevoel dat ik mezelf op de helft van deze challenge al een stuk beter heb leren kennen. Ik kijk uit naar het tweede deel van deze maand, waarin ik de opdrachten die nog gaan komen iedere ochtend in mijn mailbox ontvang. Het is nu eerst tijd om op stedentrip naar Rome en Dublin te gaan, waarbij ik de challenge even laat voor wat die is, zodat ik me op de vakantie kan focussen.





Hoofdstuk 6

Uit verbinding





Ondertussen woon ik alweer een tijdlang bij mijn moeder en mijn jongere broer in huis. Tijdens een waardevol gesprek met de tante van mijn vriendin rond de periode van mijn overspannenheid heb ik het inzicht gekregen dat het mogelijk beter was dat ik bij mijn moeder ging wonen. En dat is inderdaad zo gebleken.

Daarnaast ben ik niet de enige die in een andere situatie terecht is gekomen, want mijn vriendin heeft inmiddels promotie gemaakt in de winkel waar ze al enkele jaren werkzaam is. De wereldreis die we op de planning hadden staan is daardoor naar de achtergrond verdwenen. Ik heb me de afgelopen periode gefocust op mijn herstel en daar heb ik het druk genoeg mee gehad. De verschillende hulpmiddelen beginnen hun uitwerking te hebben, waardoor ik meer in mijn kracht kom te staan. De weg terug naar mijn gevoel en hart is er een die me goed heeft gedaan, waardoor ik nu in het dagelijks leven meer rust ervaar. Voor mijn vriendin is dat anders, want ze is druk genoeg met haar werk, terwijl mijn proces haar ook de nodige energie heeft gekost.

Het is half februari en daarmee is het tijd om naar Rome te gaan, een stad die ik toch wel hoog op mijn lijstje heb staan. Aangekomen in de hotelkamer vinden we het eerst even tijd om bij te komen alvorens we naar het nabijgelegen welbekende Colosseum zullen gaan. Dat is dan meteen de eerste toeristische trekpleister die we zullen bezoeken. Mijn vriendin heeft de camera weer bij zich en na het oefenen tijdens de vorige vakantie weet ze nu precies hoe ze ermee om moet gaan. Ze maakt prachtige foto’s, die ik uiteindelijk ook kan gebruiken. In vergelijking met het weer in Nederland is de temperatuur in Italië heerlijk. We hebben geluk dat de zon meestal schijnt, en dat maakt de beleving in deze historische stad nog net wat mooier. Ondanks dat we niet meer het verliefde stel van vroeger zijn vermaken we ons goed in Rome. Binnen de relatie is geen echte vonk meer aanwezig. Het voelt momenteel meer alsof we vrienden van elkaar zijn. We zijn langzaam uit elkaar gegroeid en dat is merkbaar in onze communicatie. Tijdens de stedentrip hoeven we daar niet al te veel mee bezig te zijn, want de stad heeft zo veel moois en nieuws te bieden dat we daarin ons plezier kunnen vinden.

Tijdens de fietstour die we hebben geboekt krijgen we mooie plekken van de stad te zien. Er valt hier zo veel te beleven dat we ons zeker niet vervelen. Op sommige plekken is het wel erg druk en daar hou ik lang niet altijd van. Al die toeristen en al die prikkels, ja, af en toe is me dat wel even te veel. Het is voor mij de kunst om de sensatie en de sensitieve kant in balans te houden. Ik vind het fantastisch om in zo’n stad te zijn, maar tegelijkertijd merk ik dat ik bewust met mijn energie moet omgaan. Aan het einde van de middag, na veel rondgelopen te hebben, kan ik aan mijn lichaam merken dat het zijn kracht verliest. Hierdoor sta ik meer open voor de energie van anderen, waardoor ik niet helemaal kan filteren wat nou precies van mij en van de ander is. Ik weet hier niet zo goed mee om te gaan, en zonder dat er een directe aanleiding voor is raak ik op het moment dat we over straat lopen ineens geïrriteerd. De makkelijkste persoon om me op af te reageren is mijn vriendin. Ze is zich van geen kwaad bewust en denkt: het zal wel. Nadat ik even alleen een ommetje heb gemaakt om me van de prikkels te ontdoen, treffen we elkaar weer op een van de vele trappen in de stad, waar diverse mensen op uitrusten. Ik weet niet zo goed waar die irritatie vandaan kwam. En al helemaal niet hoe ik ermee moet omgaan. Laat staan dat ik mijn vriendin kan uitleggen wat er op zo’n moment precies door me heen gaat en wat de aanleiding precies is.

We vergeten het voorval en na het uitrusten voel ik me weer wat meer opgeladen om verder te gaan. De irritatie heeft gelukkig niks afgedaan van het feit dat het een prachtige eerste dag in deze fantastische stad is.

In Rome is natuurlijk ook Vaticaanstad te vinden, en de lange wachtrij die er staat weerhoudt ons er niet van om naar binnen te gaan. De meeste kerken hebben in mijn leven tot nu toe slechts kortstondig indruk op me gemaakt, maar dit is toch wel een heel andere belevenis. Wow, wat een magisch kunstwerk! Met veel bewondering loop ik door de kerk. Hoe hebben ze dit vroeger in hemelsnaam zo voor elkaar kunnen krijgen? Werkelijk waar, het is wonderschoon, en het wachten in de rij wordt meer dan beloond.

Mijn vriendin is bezig met foto’s maken en dat geeft mij de ruimte om alles goed in me op te nemen. Wat een indruk maakt deze kerk op mij en wat ben ik blij dat we hiernaartoe zijn gegaan. Na het bewonderen van de kerk zelf zijn we uitgekomen op het dakterras, waar we binnen een broodje en wat te drinken bestellen. De dame die er werkt lijkt te zijn vergeten dat we nog moeten afrekenen en ik zeg tegen mijn vriendin: ‘Kom, we gaan wel naar buiten, hebben wij mooi geluk.’ En ja hoor, de vrouw loopt ons achterna en maakt me op indringende wijze duidelijk dat ik toch echt even moet betalen. Waarom heb ik ook gewoon niet betaald? Luister de volgende keer nou maar naar dat andere stemmetje, dat zegt: ‘Silvano, wees nou maar gewoon eerlijk.’ De keus om niet te betalen geeft me achteraf geen goed gevoel. Hopelijk heb ik mijn les geleerd, want hier word ik nou niet bepaald vrolijk van, laat staan dat dit bevorderlijk is voor de relatie met mijn vriendin. Na wat te gekke foto’s en filmpjes gemaakt te hebben vanaf het hoogste punt van de kerk besluiten we midden op het Sint-Pietersplein te genieten van het lekkere zonnetje. Het is zelfs zulk lekker weer dat we in een shirt rondlopen, en dat midden in de maand februari! Zittend op de grond vraag ik mezelf af wat ik eigenlijk nog in Nederland doe. Italië is altijd mijn droomland geweest, dus waarom zou ik in dat koude kikkerlandje blijven? Wie weet komt ooit de dag dat ik me in dit mediterrane land zal vestigen.

De dagen in Rome zijn tot nu toe voorbij gevlogen en ik heb het gevoel dat de stad nog veel meer te bieden heeft dan we tot nu toe hebben gezien. Het is voor mij niet de mooiste stad waar ik ben geweest, maar wel een van de meest fascinerende. Onder andere de historische sfeer, het Colosseum en de kerk in Vaticaanstad hebben veel indruk op me gemaakt.

Met onze handbagagekoffer zitten we in de metro naar het busstation, van waar de bus naar het vliegveld zal vertrekken. Van tevoren heb ik via Google een aantal keren nagekeken bij welke halte we eruit moeten. We zijn bijna bij de een-na-laatste halte voordat we moeten uitstappen. Mijn vriendin vraagt aan een Italiaan of we er hier uit moeten om bij het busstation te komen. Ik geef aan dat het niet nodig is om dat aan de Italiaanse man te vragen, omdat ik meerdere keren heb nagekeken waar we eruit moeten. Maar blijkbaar vertrouwt ze het niet helemaal en de Italiaan vertelt dat we er bij deze halte uit moeten. De deur van de bovengrondse metro gaat open en mijn vriendin lijkt de man die er bij deze halte uit stapt achterna te willen gaan. Ik kijk haar aan en zeg enigszins geïrriteerd: ‘Oké, ik laat de keus aan jou, maar we moeten toch echt een halte verder eruit.’ Toch stappen we samen uit de metro en bij de uitgang komen we erachter dat we niet bij de juiste halte uitgestapt zijn. Bij de bushalte aan onze linkerkant staat dat we nog lang moeten wachten tot de bus komt, en de boosheid stroomt door mijn hele lijf. Ik kan het niet meer tegenhouden en een woede-uitbarsting richting mijn vriendin is het gevolg. ‘Waarom geloof je me gewoon niet?’ schreeuw ik naar haar. Een Italiaanse jongen die ook in het bushokje zit, verstaat, op de enkele f*ck-woorden na, natuurlijk niks van wat ik zeg. Maar als ik hem aankijk lijkt hij met zijn gezichtsuitdrukking ‘tranquillo’ te zeggen. Ik loop heen en weer en ben niet rustig te krijgen. Is het enkel boosheid van nu, of is het opgestapelde woede? Is het überhaupt wel boosheid op mijn vriendin of is de actie van haar de trigger in mij geweest die deze boosheid nu veroorzaakt? Op dit moment lijk ik het niet te weten en ik geef mijn vriendin de schuld. Ze vertrouwt me niet en dat doet pijn.

Of vertrouw ik mezelf misschien niet? Is het mogelijk dat het boosheid richting mezelf is, omdat ik niet altijd eerlijk ben en niet altijd de echte Silvano laat zien? Die confrontatie is pijnlijk, en het voelt aan als de waarheid waar ik liever van weg wil kijken, maar het lijkt me wel een beetje te kalmeren. Nadat ik ben uitgeraasd ga ik naast het bushokje op een kleine reling zitten. Ik ben er klaar mee. Ik hoef even niet met haar te praten en weet me niet zo goed een houding te geven. Voorbijkomende gedachten gaan alleen over mijn eigen boosheid en op dit moment kan ik me niet verplaatsen in hoe het voor haar zal zijn. We hebben geen zin om te wachten op de bus en besluiten naar het busstation te lopen. Na een wandeling met onze koffers, waarbij we ver uit elkaar lopen, zijn we inmiddels bij het busstation aangekomen.

Het duurt nog wel even voordat de bus arriveert die richting het vliegveld vertrekt. Nadat we de tickets hebben gekocht, nemen we plaats op een ronde bank die aan een van de pilaren is vastgemaakt. Tijdens dit rustmoment komt het inzicht dat ik al een langere tijd aan het negeren ben. Het werkt niet meer. Het is op tussen ons. We hebben een dankbare en lange periode met elkaar doorgebracht, maar het lijkt niet meer te werken. Het is een pijnlijk maar tegelijkertijd rustgevend inzicht. Er is de laatste periode een bepaalde afstand gecreëerd, waarbij duidelijk is geworden dat het niet meer bij elkaar past. Voor mijn vriendin blijkt het al wat langer te spelen. Ze speelt met de gedachte om het uit te maken, en dat doet pijn. Die gedachte is confronterend, maar dat we nu even afstand nodig hebben is wel duidelijk geworden. Het is voor haar prettig dat we naar een goede vriendin van haar gaan.

We zijn inmiddels laat in de avond in Dublin aangekomen en besluiten nog even een drankje te doen bij het appartement van de vriend van haar vriendin. Na wat er is voorgevallen en met de inzichten die duidelijk zijn geworden voelt het nu enigszins dubbel om hier te zijn. Het is misschien maar even beter als ik mijn eigen weg ga. Ik heb vóór de vakantie naar Rome al gezien dat Belfast slechts op twee uur rijafstand van Dublin is, en na wat uitzoekwerk besluit ik de volgende dag naar Belfast te gaan. Op Airbnb boek ik een privékamer en op Google Maps bekijk ik nog even bij welk station ik op de bus moet stappen om in Belfast te komen.

Onderweg naar het busstation probeer ik te genieten van de omgeving in Dublin, maar ik neem niet echt wat in me op. Nadat ik aangekomen ben bij het station en mijn kaartje voor de bus heb gekocht, besluit ik mijn oordopjes te pakken en muziek te gaan luisteren. Het verdriet dat ik voel probeer ik hiermee te verzachten. Eenmaal in de bus dringt het besef tot me door dat de kans groot is dat we uit elkaar zullen gaan, en met tranen in mijn ogen denk ik terug aan Rome. Het moment dat ik tot het inzicht kwam dat het niet meer werkte tussen ons, heeft er goed in gehakt. De muziek vrolijkt me enigszins op en aangekomen in Belfast besluit ik te proberen de hele situatie te vergeten. Ik ben in een stad met een bijzondere geschiedenis, waar ik waarschijnlijk niet nog een keer zal komen. Vanaf drie uur kan ik pas terecht in de accommodatie van de Airbnb. Het is nog maar net het begin van de middag en ik heb dus mooi de tijd om eerst de stad te verkennen. Via een toeristenbureau boek ik de bekende Black Taxi Tour. Bij deze tour krijg je een rondleiding van een lokale taxichauffeur door de wijken van “The Troubles”-periode. Dat was een periode van terrorisme. In die tijd was er een etnisch conflict tussen de protestanten en de katholieken, dat bekendstaat als de Noord-Ierse oorlog. Het is een indrukwekkende tour, maar vanwege het accent van de taxichauffeur moet ik goed mijn best doen om hem te kunnen verstaan. Uit de manier waarop hij de gebeurtenissen deelt die in het verleden hebben plaatsgevonden, wordt het me al snel duidelijk van welke van de twee kanten hij afkomstig is. Dit geeft een extra lading aan het verhaal en dat wordt daardoor des te interessanter. Alleen al de ervaring van het rijden in zo’n oldskool zwarte taxi is prachtig. We stoppen onder andere bij de vredesmuur, waar ik met mijn wijsvinger en middelvinger een vredeteken vorm. De chauffeur maakt met alle plezier meerdere foto’s van mij en het voelt gek om daar te zijn. Ik sta daar nu met een brede glimlach op mijn gezicht om op de foto te gaan, terwijl er heftige dingen in die buurt gebeurd zijn, waarbij er volgens mijn persoonlijke gids en chauffeur nog steeds wel een beetje onrust aanwezig is. We sluiten de ronde af bij een aantal prachtige muurschilderingen. Onderweg zijn we al indrukwekkende schilderingen tegengekomen en de chauffeur heeft het beste voor het laatst bewaard, althans voor mij dan. Hij parkeert de auto op de stoep, zodat ik met de zwarte taxi en de desbetreffende muurschildering op de foto kan. Het is een schilderij van Nelson Mandela met de tekst: ‘In my country we go to prison first, then we become President.’ Sinds die dag ben ik een fan van Mandela. Na deze unieke ervaring is het tijd om richting de Airbnb-woning te gaan.

Ik verblijf bij een vriendelijke man, die samenwoont met zijn lieve hond. Op internet heb ik de vorige avond in Dublin al gezien dat er vanavond in Belfast een ijshockeywedstrijd is. Zo’n evenement heb ik nog nooit bijgewoond en ik besluit dat ik daar in de avond naartoe zal gaan. Ik vraag de eigenaar van de woning of hij met me mee wil, maar hij blijkt geen fan van ijshockey te zijn. Hij houdt van rugby en vanavond is er een wedstrijd op televisie die hij graag wil zien. We spreken af dat we elkaar misschien later op de avond in de stad zullen ontmoeten.

Zijn hond moet nog worden uitgelaten en hij besluit een stuk met me mee richting het stadion te lopen. Het is een vriendelijke man, die ook van reizen houdt. Hiermee hebben we direct een raakvlak. Hij loopt tot aan de brug in de stad met me mee, waarop ik mijn weg alleen voortzet. Van alle kanten komen er supporters aangelopen en ik zie in de verte het stadion al liggen. Wat een belevenis om dit mee te mogen maken!

Met een halve liter bier en een zakje natural chips neem ik op de tribune tussen de families plaats. Het is een gemoedelijke sfeer en voor even denk ik dat ik in het kindervak terechtgekomen ben. Er zijn meerdere families met kleine kinderen aanwezig en ik merk al gauw dat een ijshockeywedstrijd hier in Belfast een uitje voor het hele gezin is. Twee rijen voor mij ligt een baby te slapen in de armen van haar moeder. Dat is een knap staaltje werk van die baby, om in dit stadion met al het spektakel in slaap te vallen. Voorafgaand aan de presentatie van de spelers is er vanuit de linkerhoek een kleine vuurshow, en doordat de lichten in het stadion uit zijn heeft dit een waanzinnig effect. De spelers komen vanuit de spotlights de ijsbaan op geschaatst. Er is een fijne sfeer in het stadion en ik heb er zin in! Ik kijk om me heen en geniet van de intense beleving van de andere mensen. Het bezorgt me een gevoel van saamhorigheid en ik heb geen enkel moment het idee dat ik alleen ben. De thuisclub heeft de wedstrijd helaas verloren, maar dat mocht de pret voor mij niet drukken. Wat een unieke ervaring is het geweest, in een geweldige atmosfeer! Lopend richting de stad schakel ik mijn databundel in om zo in contact te komen met mijn nieuwe vriend. We spreken af bij een toeristische kroeg. In de verte zie ik hem met een zwarte muts op en in een lange zwarte jas aan komen lopen. Hij begroet me met zijn vriendelijke glimlach en we stappen de eerste kroeg in. Het blijkt het begin van een kroegentocht te zijn, waarvan de start bij een drukke pub is, waar veel toeristen komen. Terwijl mijn maat een bekende is tegengekomen en even met haar aan het babbelen is, kijk ik rustig met een biertje in mijn hand om me heen. Het is weer een andere wereld waarin ik ben beland, en die wordt alsmaar mooier.

Aan het einde van de nacht zijn we meerdere kroegen langs gegaan, maar bij de laatste, waar enkel wat lokale mensen zitten, heb ik genoeg van de drank. Na het laatste shotje Jägermeister heb ik geen ruimte meer voor de laatste pint. Dit tot teleurstelling van mijn metgezel. De lichten in de kroeg zijn inmiddels aan en het is tijd om naar huis te gaan. We nemen afscheid van het stel waar we een tijdlang gezellig mee hebben gepraat en vervolgen onze weg richting zijn huis.

Met een kater en een voldaan gevoel word ik de volgende middag wakker. De eigenaar van het huis is niet aanwezig en ik besluit me klaar te maken voor een nieuwe dag. Zijn hond is ook niet in de woonkamer te vinden, dus ze zullen vast een wandeling aan het maken zijn. Onderweg naar het busstation verstuur ik hem een sms, waarin ik hem bedank voor de gastvrijheid en de gezellige avond. Wat een magisch avontuur is het geweest! In zo’n korte tijd heb ik zo veel beleefd. Ja, dit is waar ik van hou: nieuwe mensen en culturen leren kennen, spontane en onverwachte avonturen beleven en vrij zijn in mijn doen en laten. Dat is voor mij het ideale leven.

In de avond kom ik in Dublin aan en we hebben afgesproken om elkaar in de stad te ontmoeten. Na de avonturen in Belfast valt het uitgaan in Dublin tegen. Mijn vriendin en ik lijken een bepaalde afstand tot elkaar gecreëerd te hebben, die duidelijk voelbaar is. Ondanks die afstand heb ik er zin in om er samen een gezellige avond van te maken, maar dat lijkt er niet in te zitten, want de dames zijn van plan om naar huis te gaan. Ze zeggen nog wel tegen me dat ik wel gewoon kan blijven, maar daar heb ik ook weer geen behoefte aan. Na gisteravond is het misschien ook wel verstandig om het deze avond rustig aan te doen. De volgende dag staat de terugvlucht naar Nederland op de planning en het zou fijn zijn als ik dan uitgerust ben.





Hoofdstuk 7

De verandering





It’s time to walk the talk! Vastberaden spreek ik het uit en of mijn vriendin me hoort, dat weet ik niet. Ze is gefocust op de weg en de muziek staat aan. Het maakt ook niet uit of ze me wel of niet gehoord heeft. Het is een belofte die ik met mezelf maak. Op de terugweg in de auto van het vliegveld naar huis blik ik in gedachten terug op de vakantieweek. De korte reis naar Belfast heeft me weer doen inzien dat zulke avonturen belangrijk voor me zijn. Ik ben dankbaar dat ik al heel wat mooie en leerzame reizen heb mogen beleven. Door die ervaringen ben ik steeds meer over mezelf te weten gekomen en tijdens de stedentrip naar Rome is me duidelijk geworden hoe het er in onze relatie voor staat. Gedurende de terugreis naar Nederland vanuit Dublin hebben we niet veel woorden met elkaar gewisseld. Mijn vriendin heeft aangegeven dat ze de komende dagen tijd nodig heeft om na te denken.

Tijdens de vakantieweek heb ik de hsp-challenge even op pauze gezet, zodat ik met mijn aandacht bij de vakantie kon zijn, maar nu ik weer thuis ben ga ik er weer fanatiek mee aan de gang. Ik voel me gehoord in de groep met mannen. Het is prettig om met gelijkgestemden meer te weten te komen over de sensitieve kant van het leven en de dagelijkse uitdagingen die daarmee samenhangen. Sander speelt hierbij een belangrijke rol. Door zijn actieve houding in de interactie leer ik veel en tegelijkertijd kan ik levelen op een manier die ik prettig vind. Het delen van mijn gebeurtenissen en het lezen over de belevingswerelden van de andere mannen doen me goed. Ik leer mezelf daardoor steeds beter kennen en dat zorgt voor de nodige rust. De challenge is ook opgezet om in de eigen kracht te gaan staan. Om je sensitieve kant als kracht in te zetten en daarmee je beste leven te leiden.

In deze periode ben ik veel aan het wandelen en het hertenkamp in het centrum van de stad is een plek waar ik graag ben. Het is voor mij een krachtplek geworden, waar ik naartoe ga als ik me niet zo lekker voel, maar ook om te genieten van de dieren die er te bewonderen zijn. Om stil te staan bij het leven en telkens weer tot het besef te komen dat er eigenlijk niet zo veel nodig is om gelukkig te zijn. Zitten op het bankje en genieten van de omgeving zijn genoeg om rust en geluk te ervaren. Na even geen contact te hebben gehad met mijn vriendin krijg ik anderhalve week later een appje van haar, met de vraag of ik tijd heb om af te spreken. Dat doen we voor die avond en ik vraag haar of ze naar het hertenkamp wil komen. In mijn hele lichaam is al voelbaar dat het staat te gebeuren, dat ze het uit wil maken. De woorden die ze gebruikt in de app zeggen voor mij al genoeg. Laat het dan tenminste gebeuren op een plek die voor mij speciaal is.

Dezelfde dag ontvang ik een app van Sander. Hij is op zoek naar ambassadeurs om hem te ondersteunen bij het uitdragen van zijn missie in het leven, zodat hij nog meer mannen kan bereiken. De afgelopen maand is hij kennelijk onder de indruk geraakt van mijn bijdrage. Het voelt als een eer om met hem mee te mogen denken, met als doel dat hij nieuwe ideeën kan gaan uitwerken. De nieuwe maand maart begint dan toch nog een beetje positief. Blijkbaar is het zo dat waar de ene deur dichtgaat, een andere geopend wordt. Het geeft me enigszins een prettig gevoel dat ik een bevestiging krijg dat ik op de goede weg ben.

Met mijn trainingsbroek aan en mijn capuchon over mijn hoofd loop ik richting het hertenkamp. Het begint al donker te worden en zo te zien ben ik er als eerste. De auto van mijn vriendin komt even later aanrijden. Tevergeefs hou ik een praatje om het toch nog samen te proberen, maar ze is standvastig in haar besluit. Ik vind het wel dapper dat ze dit durft te nemen, want we zijn al sinds ons zestiende bij elkaar. In het verleden is het vaker uit geweest of hadden we een pauze ingelast, en toen was ik meestal degene die twijfelde. Het lijkt bij mij een soort bindings- en verlatingsangst te zijn. Op het moment dat het me duidelijk wordt dat het menens is, dat ze de relatie echt gaat verbreken, barst ik op haar schouders in tranen uit. Ik laat mezelf compleet gaan en zo hard heb ik nog niet eerder bij haar gehuild. Al het meegedragen oude verdriet lijkt eruit te komen. Nadat ik de eerste lading eruit heb gegooid is het tijd om afscheid van elkaar te nemen. Ik besluit vervolgens verder het hertenkamp in te lopen en op een bankje plaats te nemen. Het verdriet is nog steeds aanwezig en ik huil nog harder dan voorheen. En of iemand me nu kan horen of zien maakt me niet uit. Het is toch donker, dus voorbijgangers kunnen niet zien wie het is. Voor mijn gevoel duurt het zeker tien minuten, totdat ik het idee heb leeg te zijn, waarna de opluchting overheerst. Ik pak mijn oordopjes erbij en speel reggaetonmuziek af. Tot mijn verbazing voel ik me ineens de gelukkigste man op aarde. Ik ben bevrijd en een vrij man. De keus die mijn ex-vriendin heeft gemaakt is er een die ik niet heb aangedurfd. Met gemengde gevoelens loop ik even later het hertenkamp uit. Het bevrijdende gevoel van eerder komt niet overeen met de gedachten die nu door mijn hoofd spoken. Het besef dat het nu echt uit is treedt naar voren. Ik zal de relatiebreuk tijd moeten geven, zodat die volledig tot me door kan dringen. Naast het bevrijdende gevoel is er sprake van pijn en verdriet.

De volgende dag heb ik de laatste afspraak met Monique gepland staan, maar ik ben niet in staat deze dag de deur uit te gaan en vraag haar of het goed is om de afspraak te verzetten. Vandaag is het tijd om de ruimte te nemen om het verdriet er te laten zijn. Gelukkig heb ik een fitnessbankje met wat halters op mijn kamer staan. De pijn en boosheid kan ik door het trainen kwijtraken. Met stimulerende muziek op de achtergrond ben ik vastbesloten om mezelf niet als slachtoffer te zien. Ja, ik mag verdriet hebben, maar tegelijkertijd ga ik niet bij de pakken neerzitten. Ik ben er zelf verantwoordelijk voor dat ik wat van mijn leven maak. Ik moet mijn studie nog afronden en dat vraagt de nodige aandacht. Doordat ik een uitkering heb kan ik me gelukkig rustig gaan focussen op het afronden van die studie. Daarnaast biedt fitness voor mij een ideale uitlaatklep, die me een boost geeft om het heft in eigen handen te nemen.

Een week later zit ik voor de laatste keer in de praktijkruimte van Monique. Het is het ideale moment om onder andere de relatiebreuk met haar te bespreken. De week die ertussenin heeft gezeten, heeft me even de tijd gegeven om mezelf bijeen te rapen en de zaken op een rijtje te zetten. In deze laatste sessie wordt me duidelijk dat het tijd is om op eigen benen te gaan staan. De vrijheid waar ik diep vanbinnen altijd naar verlangd heb, ligt binnen handbereik. Zodra ik straks mijn studie heb afgerond ben ik vrij om te gaan en staan waar ik wil.

Wat een bijzondere reis hebben Monique en ik afgelegd, en wat ben ik haar dankbaar voor de waardevolle inzichten die ik tijdens de sessies heb opgedaan! Met een brede lach nemen we afscheid van elkaar, waarbij ze me zegt dat het voor mij misschien wel tijd is om op reis te gaan. En dat is precies de katalysator die ik op dit moment nodig heb!





Hoofdstuk 8

Droom wordt werkelijkheid





Door alle investeringen die ik de afgelopen tijd in mezelf heb gedaan sta ik nu als een gelukkig mens in het leven. Dat had ik een half jaar geleden, toen ik overspannen thuis kwam te zitten, niet kunnen bedenken. De keuzes die ik sindsdien gemaakt heb en het innerlijke werk dat ik heb verricht, lijken hun vruchten af te werpen. En ondanks dat de relatie is stukgelopen, zit ik lekker in mijn vel. De lente is enkele weken geleden begonnen en het is heerlijk om buiten te zijn. Mijn opleiding heb ik bijna afgerond en dat geeft me een enorme boost. Ik ben dan ook klaar voor de eindpresentatie van mijn studie.

Eindelijk is het zover. Ik heb er lang naar uitgekeken en nu is het moment gekomen om te gaan knallen. De PowerPointpresentatie heb ik tot in de puntjes in orde gemaakt en ik weet precies wat ik wil vertellen. Voorafgaand aan de presentatie besluit ik eerst naar het nabijgelegen park te gaan. Daar kan ik even de spanning van me af gooien om me vervolgens voor de presentatie op te laden.

Even later wacht ik vol vertrouwen in het lokaal waar ik straks de presentatie zal gaan geven. Er zijn twee docenten en een professional uit het werkveld aanwezig. Een van de leraren is nog even naar het toilet en ondertussen heb ik de PowerPoint alvast opgestart. De professional vertelt me dat het lijkt alsof ik niet zenuwachtig ben. Met een kleine lach vertel ik dat ik dat vanbinnen echt wel ben, maar dat ik er tegelijkertijd ook zin in heb. De leraar is terug en het is tijd om te beginnen met de presentatie. Met behulp van de criteriapunten heb ik de eindpresentatie voorbereid en de PowerPoint in elkaar gezet. Alles verloopt goed en de tijd vliegt voorbij. Het gaat zelfs zo snel dat de docenten zeggen dat ik niet veel tijd meer overheb en een keus moet maken uit wat ik nog wil presenteren, aangezien het erop lijkt dat ik niet alles binnen de tijd af zal krijgen. Nu moet ik kiezen tussen twee onderdelen: een waarmee ik op grond van de beoordelingscriteria goed kan scoren of een onderdeel dat ik graag wil vertellen. Dat laatste gaat over hoe de opleiding me als persoon heeft gevormd, hoe ik daardoor nu in het leven sta en wat voor mij in de toekomst belangrijk is.

Ik pak mijn flesje Spa Blauw en neem een slok water. Vervolgens zeg ik zachtjes tegen mijzelf: ‘F*ck it, ik ga er gewoon voor.’ Daarop besluit ik voor optie twee te gaan. Hiermee doe ik wat ik het liefste wil en wat echt bij me past. Als ze me niet goed vinden zoals ik ben, wat is dan de bedoeling van de sociale opleiding Social Work, denk ik bij mezelf. Met een fijn gevoel sluit ik de presentatie af. Na afloop lopen we samen de criteria door en kom ik erachter dat ik niet overal even goed op gescoord heb. De docenten komen net op een zes uit. Met de hakken over de sloot ben ik geslaagd voor de opleiding. Dat kan me niet zo veel schelen, want voor mijn eigen gevoel heb ik een tien gehaald. Ik heb de presentatie gedaan zoals ik als persoon ben en dat geeft me een onoverwinnelijk gevoel. Wat de docenten me meegeven met betrekking tot de beoordelingscriteria gaat, met alle respect, mijn ene oor in en het andere weer uit. Tot slot kijkt de professional me aan en hij zegt: ‘Jij komt er wel!’ Die woorden zijn me tot de dag van vandaag bijgebleven.

Nu ik de eindpresentatie heb gehouden kriebelt het gevoel om er even tussenuit te gaan. Twee á drie maanden reizen lijkt me te gek. De grote wereldreis met mijn ex-vriendin gaat niet meer door, maar ik heb er wel behoefte aan om met iemand samen te gaan. Het liefst ga ik met een dame op reis. Ik wil vooral een rustige reis en als dat met een leuke metgezel kan, is dat mooi meegenomen. Via Google kom ik op de website reismaatjes.nl terecht. Tussen alle profielen ben ik op zoek naar iemand die richting Azië wil gaan. Het liefst heb ik een vrouwelijke reisgenote die ik ook aantrekkelijk vind. Is dit om mijn ex-vriendin te vergeten? Daar denk ik nu maar even niet over na. Ik stuur berichten naar twee verschillende personen, maar de details van de reis komen niet overeen. Jammer, maar het zal wel zo moeten zijn. Even later kom ik uit bij iemand die me direct aanspreekt. Ze heeft in de planning om met een enkel vliegticket de wereld in te gaan. Dit klinkt me als muziek in de oren en de wereldreis komt hierdoor onverwachts terug in mijn leven. Mijn eerste idee, om twee á drie maanden weg te gaan, ruil ik graag in voor dit nieuwe plan. Maar voordat het zover is, is het nu eerst tijd om mijn diploma in ontvangst te nemen.

Voor Silvano

Van harte gefeliciteerd met je bachelordiploma MWD (Social Work). Ik herinner me ons eerste gesprek nog goed. Je wilde van mij als slb’er dat ik je kritische vragen zou stellen als je te veel je eigen pad koos, je had ruimte nodig. Ik heb dit geprobeerd en je pikte wel dingen op, maar had het nodig om de grenzen echt letterlijk te voelen. Je hebt hier veel van geleerd en het heeft je geholpen om te ontdekken wat je goed kunt, je talent/gave te ontdekken en je toekomstplannen te maken. Je behoefte aan uitdaging en avontuur heeft daarmee meer richting gekregen en brengt je vooral meer rust en balans. Dat is waardevol voor je toekomst als coach. Hartelijke groet. “Studiebegeleider”

Deze mooi geschreven tekst op de kaart heb ik tijdens de diploma-uitreiking ontvangen van mijn studiebegeleider. Het is een intense periode geweest, waarbij ik mezelf goed ben tegengekomen.

Voorafgaand aan de uitreiking merk ik dat de onrust weer in mijn gehele lichaam aanwezig is. Ik heb er helemaal geen zin in, en het voelt als een verplichting waar ik eigenlijk niet op zit te wachten. Het brengt me terug naar de ervaring die ik heb opgedaan tijdens een diploma-uitreiking van mijn ex-vriendin, een aantal jaren geleden. We volgden destijds dezelfde opleiding en zaten in dezelfde klas. Zij was in het reguliere jaar geslaagd en ik had het jaar niet gehaald, waardoor ik het leerjaar opnieuw moest doen. Bij de diploma-uitreiking vond mijn studiebegeleider het nodig om dat aan iedereen te laten weten. Toen ik in het publiek zat vroeg hij me te gaan staan om vervolgens aan te kondigen dat ik het niet gehaald had. Nu denk je misschien: dat meen je toch niet? Ja, ik wou dat het een slechte grap was.

In die periode voelde ik me niet zo zeker van mezelf en ik ben toen inderdaad gaan staan. Na die uitreiking kwamen bij mij schuldgevoel en frustratie omhoog. Hoe had ik zo stom kunnen zijn om daadwerkelijk te gaan staan? De Silvano in zijn tienerjaren had een middelvinger opgestoken, terwijl mijn huidige versie er op een beleefdere manier mee zou omgaan. Maar op dat moment ben ik gaan staan, omdat hij dat vroeg. Zelfs nu, tijdens het schrijven, voel ik dat er nog een lichte boosheid omhoogkomt. Alleen, het is gemakkelijk om het richting de studiebegeleider te schuiven en hem de schuld te geven, maar uiteindelijk ben ik zelf verantwoordelijk voor mijn keuzes. En de keus die ik toen maakte was een reflectie van hoe ik me op dat moment voelde. Nu ik dit zo op deze manier beschrijf voel ik rust terugkeren en de boosheid afzakken. De emotie mag gevoeld worden zonder dat ik er verder een verhaal van hoef te maken. Voorbijkomende gedachten willen er maar al te graag mee aan de haal gaan, terwijl als ik de emotie laat zijn voor wat ze is en deze doorvoel, de lading ervan wegzakt en de rust langzaam terugkeert. Het blijft een uitdaging om er op deze manier mee om te gaan en het is in iedere situatie weer een ander verhaal. Dat is afhankelijk van de context van de ervaring op dat moment. Het is een kunst op zich om telkens af te stemmen wat er in mij gebeurt. Wat voor emoties en gedachten ervaar ik, en ben ik op dit moment echt verbonden met mezelf of laat ik me meeslepen door gedachten en emoties? Inmiddels kan ik het steeds meer als een spel ervaren, waarbij ik voorbijga aan goede en foute gedachten en emoties. Het belangrijkste is om me bewust te zijn van mijn eigen energie en daarop af te stemmen. Maak ik keuzes vanuit liefde of vanuit (onbewuste) angst?

De spanning die zich tijdens de diploma-uitreiking van de opleiding Social Work in mijn lichaam aan het opbouwen is, daar zit ik niet op te wachten. Samen met mijn broers en moeder besluiten we eerst een rondje door het park te lopen. Ik laat hun de plek zien waar ik vóór de eindpresentatie ben geweest, en dat brengt me voor even terug naar het onoverwinnelijke gevoel dat ik na de presentatie had. Dat gevoel verdwijnt vervolgens snel als de gedachten aan de naderende diploma-uitreiking naar voren komt. Ik heb helemaal geen zin om daar te zijn en zodra ik in de hal van de school ben neem ik het liefst het diploma daar in ontvangst. Het gevoel van overspannenheid komt deels terug en ik probeer me te focussen op mijn ademhaling. Dat helpt voor een gedeelte en het zorgt dat ik enigszins rustig ben. Het is intussen tijd om de hoorcollegezaal in te gaan en nadat enkele studenten zijn geweest is het mijn beurt om naar voren te gaan. Mijn slb’er doet haar verhaal en vanuit mijn eigen onrust praat ik er af en toe doorheen. Op het moment dat ik het diploma onderteken maakt mijn broer foto’s van mij. Ik baal van mijn rode gezicht en met een halve lach kijk ik richting de camera. Een seconde lang kijk ik even bewust naar het diploma en er gaat een gevoel van trots door me heen. Ja, Silvano, je hebt het toch maar even geflikt! Wie had dat jaren geleden kunnen bedenken? Met het diploma in mijn hand loop ik vervolgens terug naar mijn plek. Gelukkig, dit heb ik ook weer gehad. Ik heb zin om naar de stad te gaan en daar met mijn broers en moeder op het terras te gaan zitten.

De deur van de zaal gaat ineens open en mijn maat Harm komt met een grote glimlach op zijn gezicht binnenlopen en zegt: ‘Excuses dat ik te laat ben.’ Haha, wat een fijne vent. Alle studenten zijn inmiddels geweest, maar de bijeenkomst is nog niet afgelopen. Samen met een tweetal andere studenten word ik naar voren geroepen. Huh? Het zijn twee studenten die een jaar na mij naar Ghana zijn geweest. De docent die ons tijdens deze stage heeft begeleid heeft nog een verrassing voor ons. Op het scherm wordt een video gestart met een boodschap van de mensen uit Ghana, waaronder de familie waar ik vijf maanden in huis heb gewoond. Ik kan het eerlijk gezegd niet geloven en krijg kippenvel op mijn armen. Met een grote glimlach kijk ik achterom, en dan met name naar mijn moeder, en schreeuw: ‘Mijn Ghanese familie!’ Ondanks dat ik me overprikkeld voel kan ik er gelukkig van genieten. Wat een prachtig cadeau! De diploma-uitreiking is voorbij en mijn energieniveau is laag. De spanning die ik van tevoren en tijdens de uitreiking voelde heeft me uitgeput. Ik heb dan ook geen zin om op school te blijven voor een drankje. Samen met mijn familie en Harm besluiten we op het terras nog even na te genieten van het feit dat ik geslaagd ben.

Nu het diploma is behaald is het nu ook tijd om mijn rijbewijs te gaan halen. Het is inmiddels de tweede keer dat ik rijles ga volgen. Als het goed en snel verloopt kan ik vóór de wereldreis mijn rijbewijs halen en dan heb ik dat mooi gehad. Nadat ik op het industrieterrein een keer heb geoefend ben ik er klaar voor om te starten met rijles. De eerste les gaat lekker en met veel zelfvertrouwen. Het is een aardige en rustige instructeur, die tussendoor de nodige grappen maakt, waardoor er een ontspannen sfeer. Hij verwacht niet dat ik er lang over hoef te doen voordat het examen kan worden aangevraagd.

De tweede les gaat duidelijk minder goed. We staan bij de stoplichten om links af te slaan. Er zijn twee rijstroken om linksaf te gaan en we staan aan de rechterkant. Het stoplicht gaat op groen. Ik trek met een vaart op en schakel vervolgens snel naar de tweede versnelling. Daarbij pak ik de binnenbocht en rij ik de linkerrijbaan op. Met een trots gezicht zeg ik tegen de instructeur: ‘Leip hè?’ Waarop hij me op een boze toon aanspreekt ‘Het enige wat leip was, was die mooie dame die net bij de stoplichten rechts naast ons stond. Ik wil dat je dit nooit meer doet.’ Het brengt me terug naar de uitspraak van de instructrice die ik op mijn achttiende had, die zei dat ik later veel stoepjes zou gaan pakken.

Mijn rijgedrag is typerend voor hoe ik me veelal in het leven heb voortbewogen: gehaast en met volle snelheid denken dat ik het allemaal wel weet en kan. De overspannenheid heeft ervoor gezorgd dat ik op de rem moest trappen en daardoor even stil kwam te staan. Hierdoor was ik genoodzaakt het leven meer vanuit rust en balans te beleven. Avontuur en sensatie zijn nou eenmaal de dingen waar ik van hou, maar ze vormen tegelijkertijd mijn valkuil. De reis door Costa Rica en Nicaragua is een voorbeeld geweest van een te vol reisschema, waardoor ik niet genoeg rust nam. De afgelopen periode heb ik wel de nodige rust in mijn leven ervaren en van daaruit is onverwachts mijn grote droom weer op mijn pad gekomen. Het komende avontuur wil ik dan ook op een rustiger manier tegemoet treden. Lekker met de flow van het leven meebewegen, dat is hoe ik de reis die komen gaat voor me zie. Tot die tijd kan ik in Nederland genieten van de zomer en het vrijwilligerswerk dat ik ga doen.





Hoofdstuk 9

Vrijwilligerswerk





Al een enige tijd zit ik in de WW en nu ik mijn diploma heb behaald voelt het tijd om weer meer maatschappelijk betrokken te zijn. Binnen enkele maanden gaan we al op reis en solliciteren naar een baan als maatschappelijk werker is op dit moment niet aan de orde. Ik heb ook geen zin om een vakantiebaan te nemen, waarbij ik werk moet doen dat ik helemaal niet leuk vind. Maar dan zie ik op Facebook een advertentie waarin een buddy wordt gevraagd voor een alleenstaande minderjarige asielzoeker die zich een beetje eenzaam voelt en graag meer bij de maatschappij betrokken wil zijn. Ja, dat is het! Zonder na te denken reageer ik op het bericht en even later word ik uitgenodigd op het asielzoekerscentrum om kennis te maken. Een paar jaar geleden, tijdens mijn tweede studiejaar, was ik woonachtig in dit centrum, dat toen nog een antikraakpand was. Daar moesten we toen uit omdat het voor een ander doeleinde gebruikt zou gaan worden. En nu wonen er alleenstaande minderjarige asielzoekers. Het is dan ook grappig om naar die plek terug te gaan.

Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek met de begeleider had ik al allerlei ideeën om met de jongere te gaan doen. Tijdens het gesprek komt naar voren dat er wel meer jongeren zijn die activiteiten kunnen gebruiken, en in overleg met de begeleiders mag ik ook groepsactiviteiten gaan aanbieden. Ze hebben een fitnessruimte en daar kan ik de jongens die daar komen trainen gaan ondersteunen. Via eerdere stages heb ik al ervaring opgedaan met het werken met asielzoekers en die komt nu goed van pas. Wekelijks spreek ik met de jongen af en telkens ondernemen we een andere activiteit. Zo worden bezigheden als wandelen, voetballen, naar de stad gaan, gezellig praten op een bankje en chillen in het stadspark afgewisseld. Inmiddels doe ik ook wekelijks met een andere jongen een activiteit. Hij zit momenteel niet zo lekker in zijn vel en vindt het leuk om af te spreken, al wisselt dat per week. De ene keer heeft hij wel zin om samen te gaan kickboksen, maar een andere dag heeft hij er geen zin in, en dat is dan ook prima. Hij houdt van kickboksen en in de dojo op het asielzoekerscentrum geeft hij mij daar les in. Op deze manier kan hij even zijn zorgen vergeten. Daarnaast werk ik twee avonden in de week als vrijwilliger in de fitnessruimte. Inmiddels fitness ik zes jaar en daarin heb ik de nodige ervaring opgedaan. Datgene wat ik weet kan ik op hen overbrengen en zij kunnen mij weer nieuwe dingen leren. Die interactie met elkaar verloopt gezellig en ontspannen. Ook heb ik twee keer een bootcamp georganiseerd, maar dat bleek geen succes te zijn. Er zijn in de omgeving qua toestellen niet veel mogelijkheden en we hebben geen materialen die we zouden kunnen meenemen. De jongens maken liever gebruik van de gewichten in de fitnessruimte.

Dit brengt me op het idee om bij een sportschool waar ik een tijdje getraind heb te vragen of ik daar vrijwilligerswerk mag gaan doen. Ik besluit ook een onlineopleiding te bestellen, zodat ik meer theoretische kennis kan opdoen. De thuisstudie Fitnesstrainer kan me de nodige handvatten bieden om de praktijk met de theorie te verbinden. In overleg met de eigenaar mag ik mensen op vrijwillige basis personal training geven en ook mag ik een groepsles verzorgen. Dat is een les voor mensen die wel actief willen zijn, maar niet te fanatiek willen sporten. De leeftijd varieert van twee personen in de twintig tot aan dames die 65 plus zijn. Het intensiteitsniveau is laagdrempelig en kan voor ieder individu tijdens de les omhoog of omlaag worden gebracht. Met een groep van gemiddeld zeven personen per les voeren we wekelijks verschillende activiteiten uit. De ene keer organiseer ik een parcours in de groepsleszaal en de andere keer neem ik de groep mee naar buiten voor een bootcamp. Het is mooi om bezig te zijn met mijn passie en ik krijg er dan ook veel voldoening en energie voor terug.

Inmiddels heb ik al een aantal mensen aan wie ik personal training geef en daarmee leer ik steeds meer wat er bij verschillende personen werkt. Vanuit de studieboeken leer ik de theorie, maar ik bestudeer tijdens de sessies voornamelijk de personen zelf. Daarbij laat ik ze zo veel mogelijk zelf nadenken en voelen, zodat ze erachter komen waar ze mee bezig zijn. Ieder lichaam is weer anders en de fitnesswereld is naar mijn beleving een grijs gebied. De waarheid van vandaag is de leugen van morgen en overal is wel een wetenschappelijke onderbouwing voor te vinden. Het belangrijkste wat ik de mensen mee wil geven is dat ze hun eigen lichaam leren kennen. Wat voor de een werkt hoeft dat voor de ander nog niet te doen, en op deze manier merk ik dat de mensen profijt hebben van de trainingen. Bij de een ben ik op een grensverleggende manier bezig en bij de ander op een rustiger manier. Het verschilt per persoon en per persoonlijk doel. Hetzelfde geldt voor voeding en rust. Dat zijn toch wel de twee belangrijkste onderdelen om een gezond lichaam te hebben. Daarbij komen de overige levensfactoren ook nog om de hoek kijken en dat alles bij elkaar maakt het voor mij een interessant gebeuren. Ik kan niet meer vertellen dan dat ik denk te weten en van daaruit adviezen geven. De verantwoordelijkheid voor wat hij of zij ermee doet ligt uiteindelijk bij de persoon zelf.

Nu ik vrijwilligerswerk doe vliegt de tijd voorbij en de reis is bijna in zicht. Inmiddels ben ik alweer gestopt met de rijlessen. Ondanks dat ik het theorie-examen gehaald heb, heb ik besloten niet verder te gaan. Ik kan het geld goed voor de wereldreis gebruiken. En trouwens, om op reis een auto te huren moet ik al een bepaalde periode rijervaring opgedaan hebben. Dat zit er dus niet in en daarom heb ik na enkele lessen de keus gemaakt om te stoppen. En dat doe ik mooi op tijd, zodat ik niet te veel geld kwijt ben. Of ben ik te laat tot deze conclusie gekomen en heb ik nu al geld weggegooid? Het is maar net hoe je ernaar wilt kijken.

De zomervakantie is een fijne tijd om nog volop te genieten van het leven thuis. Met een enkel ticket zullen we richting Vietnam vertrekken en wanneer ik weer terug zal komen, dat weet ik niet. Misschien blijven we enkele maanden weg, maar het kunnen ook maar zo enkele jaren zijn. Dit vooruitzicht brengt wel spanning met zich mee, en een onwerkelijk gevoel. De adrenaline die erbij komt kijken zorgt voor een kick. Nu mijn grootste droom steeds dichterbij komt wordt het gevoel sterker dat ik het toch maar even ga waarmaken.

Nog een dag te gaan en dan is het eindelijk zover. Het ene moment lijk ik aanwezig te zijn, maar het andere ben ik in een bepaalde roes, waarbij ik niet helemaal besef wat er allemaal precies gebeurt. Lopend door Amsterdam ben ik met mijn vrienden en familie onderweg naar het hostel waar ik de laatste nacht zal doorbrengen alvorens ik op het vliegtuig richting Vietnam zal stappen. Omdat ik niet weet wanneer ik weer terug zal komen, heb ik een afscheidsfeest georganiseerd voor sommigen van mijn beste vrienden, moeder en broers. Dat wil ik in stijl doen, en waar kan dat beter dan in Amsterdam? Nadat ik in het hostel heb ingecheckt en mijn tas in het kluisje heb gestopt, ben ik klaar om de laatste dag in Nederland te vieren. Dat begint allereerst met een drankje op het terras om de stemming er even goed in te laten komen. De groep vrienden bij elkaar is tezamen met mijn familie een gezellige mix van persoonlijkheden. Mijn jongere broer is met het gave idee gekomen om het spel Jachtseizoen te spelen. Hij en ik krijgen twintig minuten de tijd om zo ver mogelijk bij de rest vandaan te gaan voordat zij de gps-locatie van ons doorkrijgen. Als de twintig minuten voorbij zijn moeten ze de jacht op ons inzetten om ons te vinden. Zij zijn in groepjes verdeeld, waardoor ze meer kans maken om ons te pakken. Na de eerste voorsprong krijgen ze te zien waar we zijn. Daarna hebben mijn broertje en ik telkens tien minuten de tijd om weer ergens naartoe te gaan voordat de rest onze locatie weer doorgestuurd krijgt. Op die manier moeten ze ons voor de eindtijd zien te vinden.

Mijn broeder en ik komen uiteindelijk bij het welbekende Red Light District uit, voor hem de eerste keer dat hij dit meemaakt. Het is gaaf om deze ervaring nog even met hem te delen en dit als broers samen te beleven. Als we bij het Centraal Station zijn aangekomen ziet hij ineens een aantal vrienden van mij staan en we rennen zo hard als we kunnen weer weg. Gelukkig was dit net op tijd en daardoor winnen we even later het spel. Het was een leuke activiteit voor een afscheidsfeest, en met een voldaan gevoel gaan we richting het restaurant waar we de dag gezellig zullen afsluiten. Het is een waardevolle dag en ik ben dankbaar dat ik dit met mijn familie en vrienden heb mogen delen. De gehele middag voel ik al de nodige kriebels die met vlagen even van zich laten horen. Dat er iets gaat komen wat ik spannend vind, is een ding dat zeker is. De reis waar ik al langere tijd van droom, staat bijna te gebeuren. Het echte besef is er nog niet, maar dat zal wel het geval zijn op het moment dat ik in het vliegtuig zit. Na het gezellige etentje neem ik afscheid van mijn familie en van de meeste vrienden. Mijn maat Harm woont in Amsterdam en we besluiten de dag op het terras af te sluiten. Het is een waardevolle afsluiter, die nog even op foto wordt vastgelegd door een fotograaf die toevallig langsloopt. Harm laat deze kans niet aan zich voorbijgaan, waarop hij mij een direct gedrukte foto geeft die ik op reis mee kan nemen. Het is een mooi cadeau dat ik op het einde van deze fantastische dag van hem mag ontvangen.

Aangekomen in het hostel zie ik dat iedereen al ligt te slapen. Het is inmiddels midden in de nacht en over een paar uur moet ik eruit om me klaar te maken voor het vertrek richting Schiphol. Er ligt iemand hard te snurken en dat belooft voor de rest van de nacht niet veel goeds. Door de drank val ik gelukkig half in slaap en nog in een beschonken toestand word ik enkele uren later wakker. Ik voel me allesbehalve fris en fruitig, maar het is nu echt tijd om me gereed te maken om de trein naar het vliegveld te pakken. Even later, na het douchen, zit ik verstrooid voor mijn kluisje de spullen uit mijn sporttas te ordenen. Het gaat allemaal niet zo soepel en rustig nadenken zit er op dit moment ook niet in. Waarom ga ik eigenlijk gewoon niet naar huis toe, waarom doe ik dit eigenlijk, schiet er door mijn gedachten heen. De spanning is door mijn gehele lichaam voelbaar en ik voel me niet lekker. In mijn gedachten herhaal ik constant dat ik het er wel voor over heb gehad om gisteren zo’n gezellige dag te beleven en op het terras met Harm nog na te genieten. Toch bedenk ik dat het misschien verstandiger was geweest om wat minder te drinken. Kom op, Silvano, schouders eronder en je niet zo aanstellen! De grootste avonturen in het leven zijn tevens de meest angstige om aan te gaan. Juist het feit dat het van tevoren in gedachten zo eng kan zijn, maakt het uiteindelijk ook allemaal zo waardevol. Dit zijn de uitdagingen in het leven die ik wil aangaan en waarvan ik weet dat als ik ze niet doe, ik daar aan het einde van de rit spijt van zal hebben. Die uitdagingen vormen mijn droom, en daar hoort het volledig uit mijn comfortzone gaan nou eenmaal bij.

Ondanks dat ik me gedoucht heb voel ik me nog vies. Met de handbagagebackpack op de rug en een kleine sporttas in mijn hand kom ik op Schiphol aan. Bij de check-in zie ik de familie en vrienden van mijn reisgenote al staan, en voordat ik ernaartoe ga zet ik mijn tas nog even op de grond. Ik haal een paar keer diep adem en zeg tegen mezelf: ‘Ja, ik ben er klaar voor.’ Met een bezweet lichaam en voor mijn gevoel een rood hoofd kom ik aan bij de groep die afscheid aan het nemen is van mijn reispartner. Ik vertel gauw dat ik gisteren een gezellige dag heb gehad en dat het voelt alsof ik nog steeds wel een beetje onder invloed van de drank ben. Het liefst stap ik nu meteen in het vliegtuig, maar helaas staat er bij de douane een grote rij voor ons.
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Voorafgaand aan het vertrek naar Vietnam hebben mijn reisgenote en ik elkaar een paar keer gezien om elkaar beter te leren kennen. Na de eerste ontmoeting besloten we samen aan deze reis te beginnen en van daaruit vanzelf te zien hoe het zou gaan verlopen. Het idee is duidelijk: we gaan met een enkel vliegticket richting Azië en van daaruit gaan we bekijken wat er op ons pad komt. Dit geeft het ultieme gevoel van vrijheid en dat maakt het tegelijkertijd extra spannend.

Vietnam, mijn eerste Aziatische land, en het maakt direct indruk. Tot nu toe zijn de mensen vriendelijk en dat zorgt voor een welkom gevoel. We zijn inmiddels in Hanoi aangekomen en zijn onderweg naar ons eerste verblijf. Via couchsurfing.com hebben we voor vannacht geregeld dat we kosteloos bij iemand thuis kunnen slapen. Deze overnachting is de enige die we tot nu toe in de planning hebben staan, want het plan is om met de flow van het dagelijks leven mee te gaan en van daaruit telkens wel te zien waar we terecht zullen komen. Op die manier kunnen we in een rustig tempo reizen en telkens doen waar we zin in hebben. De plek waar we overnachten is alleen even wennen. We verblijven in een appartement en de kamer waar we zullen slapen is omgetoverd tot een klaslokaal. Het idee om in een lokaal te slapen is wel een unieke ervaring. De wijk waar we verblijven ligt niet in het oude centrum, en in de omgeving is dan ook niet heel veel te doen. Het zorgt er wel voor dat we langzaam aan de Vietnamese cultuur kunnen wennen. Tijdens het nuttigen van een maaltijd in een nabijgelegen restaurant worden we vriendelijk ontvangen. Het eten is er heerlijk en we maken direct kennis met de lage tafels, waaraan we op onze knieën of zittend op onze billen moeten eten. De prijs van dat eten? Ja, daar worden we zeker blij van! Dat komt goed uit, aangezien we een langere periode willen reizen en daarom de dagen zo goedkoop mogelijk willen doorkomen.

Na de eerste nacht besluiten we onze reis voort te zetten en naar het oude centrum van Hanoi te gaan. We hebben geen hostel geboekt en bekijken vanzelf waar we terecht zullen komen. Met onze backpack op de rug lopen we door het centrum. Het leven speelt zich allemaal op straat af, dus er zijn genoeg nieuwe indrukken die we opdoen.

Overal rijden scooters en mensen zitten buiten op kleine krukjes te genieten van hun eten, een spelletje te spelen of gezellig een theetje met elkaar te drinken. Lopend door het oude centrum zijn we op zoek naar een goedkope slaapplek. Bij een van de winkels staat er ineens een vrouw naar ons te zwaaien. Via een smalle ingang tussen de souvenirwinkel volgen we haar naar binnen. Het blijkt het huis te zijn waar zij met haar familie woont. Ze verhuren een tweepersoonskamer voor een lage prijs. De kamer ziet er goed uit en het is een ideale uitvalsbasis om de stad verder te verkennen. Die kans laten we niet liggen, en nadat we even hebben uitgerust en gesetteld zijn besluiten we de stad te gaan verkennen.

Mijn reisgenote heeft via een vriend die eerder in Hanoi is geweest, de tip gekregen om naar de Pirate Bar te gaan. In deze geweldige en kleine bar krijg je de mogelijkheid om op de foto op de muur te komen staan als je in twee minuten tijd vijf shotjes rum achterover tikt. Deze gebeurtenis gaat natuurlijk gepaard met het aantrekken van fantastische piratenkleding, van een lange piratenjas tot aan een echte piratenhoed. Voor even waan ik mezelf in de Pirate of the Caribbean en voelt het tof om captain Jack Sparrow te zijn. De foto’s worden opgehangen en de filmpjes zijn opgeslagen om later te kunnen worden verstuurd naar familie en vrienden. Het is een grappige ervaring en het belooft nog wat voor de verdere reis door dit bijzondere land.

Na de eerste kennismaking met Vietnam, de stad Hanoi, is het tijd om de prachtige natuur te ontdekken. Allereerst gaan we richting Mai Chau. Dat is een onontdekte plek, waar ook niet veel te doen is. We komen er wel even tot rust en dat is na de lange reis en de dagen in de drukke stad Hanoi wel even lekker. Ninh Binh is onze volgende stop, en mochten de foto’s die op het internet staan kloppen, dan zullen we daar beloond gaan worden met de prachtige natuur die dit land ons te bieden heeft. Op de eerste dag hebben we een fiets gehuurd om zo de dichtstbijzijnde plekken te ontdekken, waaronder de filmlocatie van Kong Skull Island. Om zo’n plek in het echt te ervaren, ja, dat overtreft sowieso de beelden uit de film. Het geeft een magische sfeer en met de reuzengorilla in mijn gedachten is de ervaring nog wat spectaculairder.

We willen ook nog een boeddhistisch tempelcomplex gaan bezoeken. Nadat we een poging op de fiets ondernomen hebben, gaan we op aanraden van mijn reisgenote terug naar ons verblijf met het plan er morgen met de scooter naartoe te gaan. Het is ideaal dat ik hier geen rijbewijs nodig heb om een scooter te kunnen huren. Of ik mezelf volledig vertrouw, dat is een tweede zaak. Gelukkig is het niet zo’n drukke plek in Vietnam, al moeten we wel uitkijken voor de grote vrachtwagens. Op eigen risico stap ik op de scooter en zodra ik het gevoel heb dat ik het onder de knie heb lijk ik enkel nog maar het gas te kunnen vinden. Nadat ik mijn reisgenote bijna een keer heb afgesneden kom ik toch wel tot het besef dat ik niet zo gek hoef te doen, maar dat gevoel, die adrenaline, is zo lekker dat ik het gas toch nog wel een paar keer goed opentrek. Het rijden op de scooter geeft dan ook een heerlijk gevoel van vrijheid.

Zodra we door de grote deur van het boeddhistisch tempelcomplex zijn gestapt, belanden we in een sfeer van immense rust. Dit gevoel maakt op ons beiden grote indruk. Het zorgt ervoor dat we willen fluisteren om zo de vrede niet te verstoren. Wat een magische belevenis is het om hier rond te lopen! Er zijn overal Boeddhabeelden, van klein naar groot en van dik naar dun. Het ene is nog mooier dan het andere, en de grote gouden Boeddha midden in de grootste tempel van het tempelcomplex maakt toch wel de meeste indruk. Wat ben ik blij dat we hiernaartoe zijn gegaan, want deze ervaring zal ik niet snel meer vergeten. Het complex is groot en aan het einde van het terrein leidt nog een aantal trappen omhoog, zodat je een uitzicht over het gehele tempelcomplex kunt krijgen. Mijn reisgenote heeft er geen behoefte aan om naar boven te gaan, waarop ik besluit alleen de trap op te lopen. Wat zeg ik, lopen? Ik ben zo enthousiast dat ik springend de trappen op ga, en eenmaal boven word ik beloond met een mooi uitzicht. Ik maak nog even een foto van het lachende Boeddhabeeld dat bovenaan de trap staat. Het beeld is zo vrolijk dat ik niet anders kan dan het een glimlach terug te geven. Wat is reizen toch fantastisch, en het zijn deze kleine dingen die het zo onvergetelijk maken. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de immense rust die we op het water tijdens een indrukwekkende boottocht over de rivieren in Trang An ervaarden.

Na onze prachtige avonturen in Ninh Binh is het eindelijk zover om richting Ha Longbaai te gaan, een bestemming waar we beiden naar uitgekeken hebben en waarvan de verwachtingen hoog zijn. We overnachten in het plaatsje Ha Long, om van daaruit een driedaagse excursie te boeken om de baai op te gaan. Als we zijn aangekomen bij het hostel besluit ik ‘s avonds op straat te bekijken wat er te beleven valt. Mijn reisgenote is met het thuisfront aan het bellen, waarop ik besloten heb de omgeving te gaan verkennen.

In Vietnam zie je buiten veel mensen op kleine krukjes zitten en vanuit het hostel een eindje verderop zie ik een groepje jongeren die buiten muziek aan het maken zijn. Ze krijgen gitaarles van een wat oudere jongen en ik word uitgenodigd om erbij te komen zitten. Ik krijg een biertje aangeboden en besluit gezellig mee te drinken. Nadat ze een aantal nummers gespeeld hebben is de les afgelopen. De jongen die de gitaarles geeft nodigt me uit om binnen een potje PES te spelen, en eenmaal op de bank krijg ik nóg een biertje aangeboden. Wat een onverwacht avontuur waarin ik ben beland, en wat een vriendelijke mensen zijn het toch ook! De gastvrijheid is top, en nadat ik het potje nipt verloren heb wisselen we onze Facebookaccounts uit om elkaar online te blijven volgen. Dit is voor mij het unieke van reizen: op een spontane manier lokale mensen ontmoeten.

Het was eerst ons plan om in een andere plaats de baai op te gaan, omdat het daar minder toeristisch zou zijn. Uiteindelijk zijn we toch bij de drukte van Ha Longbaai uitgekomen. De toeristenmassa moesten we maar even voor lief nemen. We hebben een boottocht geboekt met twee overnachtingen om het maximale uit deze trip te halen. Sinds het jaar 2000 is dit gebied werelderfgoed en dat is niet voor niets. Het is een spectaculair waterlandschap met veel kalksteenpilaren en eilandjes. Deze combinatie geeft me het gevoel dat ik in een andere wereld ben beland. De eerste avond worden we al op een prachtige zonsondergang getrakteerd en zit de sfeer er goed in.

Voordat we op de boot zaten zijn we in contact gekomen met een Engels stel dat toevallig op dezelfde boot is ingedeeld. Alleen hadden die mensen voor één nacht geboekt. De Engelsman houdt zijn eer in stand en het wordt een avond waarop er veel drank doorheen gaat. Samen met twee Maleisiërs, een Duitser, het Engelse stel, mijn reisgenote en ik beleven we een gezellige avond.

De volgende ochtend kan ik me alleen niet meer herinneren hoe ik in bed ben beland. Met een flinke kater sta ik op, om vervolgens na het ontbijt te gaan kajakken. Tijdens dat kajakken mogen we helaas niet zwemmen. Dat is jammer, aangezien mijn ogen nog steeds op slaapstand staan en mijn hoofd wel een opfrisser kan gebruiken. Samen met mijn reisgenote zit ik in de tweepersoonskajak en we besluiten de anderen achterna te gaan. In een kleine baai rond een eilandje zien we op de rotsen apen zitten, en aapjes kijken is altijd leuk. Het zijn de eerste die we tijdens de reis tegenkomen, wat wel even speciaal is. Iets verderop zien we een vlot liggen waar een klein huisje op gebouwd is. We besluiten aan te meren en het vlot op te klimmen. Het advies om niet te zwemmen volgen we niet op en we nemen een paar duiken in het water. Zo, dat is heerlijk! Het zorgt er direct voor dat ik me weer wat frisser voel.

De volgende dag sluiten we de boottour af met een bezoek aan een klein eiland, waar we een aantal uren kunnen genieten van het strand. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om naar de top van het eiland te lopen. Ondanks dat het al aardig warm is ben ik benieuwd wat het uitzicht van daaraf zal zijn. Mijn reisgenote besluit te gaan chillen op het strand en ik zal wel een paar foto’s maken die ze later kan bekijken. Bezweet kom ik boven aan, maar het is de klim wel waard. Ik word beloond met een panoramisch uitzicht over de baai. Na een paar foto’s genomen te hebben loop ik weer naar beneden. Het is een waardige afsluiting van een aantal prachtige dagen op de boot.

Aangekomen in Hanoi besluiten we weer dezelfde tweepersoonskamer in het centrum te boeken. Op het moment dat we ‘s avonds buiten bij een restaurant zitten te genieten van een fijn diner loopt het Engelse stel voorbij. We besluiten de avond met zijn allen door te brengen. De dames gaan samen de stad in en ik besluit met de jongen te gaan genieten van wat drankjes. We bestellen een vat bier met ons eigen tapje eraan. De Engelsman heeft er duidelijk weer zin in en ik zal ervoor moeten zorgen dat ik hem deze avond een beetje kan bijhouden. De vorige keer dat ik met hem dronk werd het een onvergetelijke avond. Alhoewel, zo veel herinner ik me niet meer van het einde van die avond. Nadat we al aardig wat biertjes getapt hebben komen de dames ons vergezellen. Daarop besluiten we even later het uitgaansleven van Hanoi te gaan ontdekken. In een gezellige club, waar het lijkt alsof er alleen Vietnamezen zijn, komen we erachter dat we ook lachgas kunnen bestellen. Mijn reisgenote en ik hebben dat al een keer eerder gedaan en toen kreeg ik de opmerking naar mijn hoofd dat ik niet zo stoer moest doen. Dat was overigens geheel terecht. Op dat moment voelde ik me ook als de oude Silvano, waarbij ik mezelf stoerder voordeed terwijl dat helemaal niet nodig was.

De Engelsman heeft de smaak goed te pakken en neemt het ene na het andere ballonnetje, totdat het hem te veel wordt en het tijd is om naar huis te gaan. Dit krijg ik alleen niet mee, aangezien ik me op de dansvloer aan het vermaken ben. Het is een gezellige avond en ik voel me heerlijk. Mijn reisgenote besluit ook naar huis te gaan en ik loop een eindje met haar mee. Dicht bij de uitgaansstraat stoppen we en ik besluit dat ik toch nog verder wil feesten. De drank doet inmiddels goed zijn werk en de stemming zit er bij mij goed in. Ik heb geen zin dat de avond stopt en heb op dit moment behoefte aan intiem contact. Mijn reisgenote is een knappe dame en ik vertel haar dat ik vanavond het bed met haar wil delen. Ze geeft duidelijk te kennen dat ze daar geen behoefte aan heeft en dat ik het maar moet proberen bij de club waar we net vandaan komen. Prima, denk ik, en ik loop terug de club in. Op dit moment ben ik al aardig onder invloed van de drank en ik praat met bijna iedereen die nog in de uitgaanstent aanwezig is. Uiteindelijk beland ik bij een gemixt groepje van jongens en meiden door elkaar. In mijn huidige toestand vinden ze me wel grappig en er wordt dan ook veel gelachen. Tevergeefs vraag ik een van de dames of ze met me wil zoenen, maar dat zit er niet in. Ze doet dat niet zomaar met iemand, en aangezien ze me niet goed kent is ze dat niet van plan. Inmiddels zijn de lichten van de club aangegaan, waardoor het tijd is om naar huis te gaan. Tot op de dag van vandaag vind ik het bijzonder knap dat ik de weg terug naar ons verblijf heb gevonden.

De volgende ochtend vraagt mijn reisgenote of ik nog weet wat er gebeurd is en wat ik allemaal heb gezegd. Ik doe net alsof ik het me niet meer kan herinneren. Een gevoel van schaamte komt omhoog en ik probeer het te verbergen. Volgens mij heb ik het haar gisteravond niet zo netjes gevraagd, maar nu ben ik me wel bewust van mijn gedrag. Daarnaast hadden we het erover gehad om onze eigen weg te gaan, en ik vertel dat het inderdaad wel een goed idee is om ons eigen pad te volgen. Mijn reisgenote heeft er behoefte aan om haar eigen avontuur te beleven en na afgelopen nacht is het een zekerheid geworden dat we onze eigen weg zullen gaan.

Het brengt me terug bij het gevoel dat ik over mezelf had toen ik in de ochtend opstond na de laatste avond dat ik cocaïne had gebruikt. Waar ben ik mee bezig, vraag ik mezelf af. Is dit de Silvano die ik echt vanbinnen ben en die ik wil zijn? De reis heeft tot nu toe mooie hoogtepunten gekend, maar tegelijkertijd ben ik op sommige momenten in de gewoonten van de oude Silvano beland. De stoere ik, die met drank op een nog stoerdere versie kan worden. Dat is de versie waarin ik egoïstisch ben en de oprechte kant van mezelf aan de kant schuif. Dat is blijkbaar ook een kant die ik in me heb, en gelukkig heb ik zelf de keus welke kant van mezelf ik het meeste voed. De afgelopen twee weken heb ik tussen de prachtige ervaringen door in ieder geval te veel voorrang gegeven aan de stoere Silvano.

Dat is niet de reden waarom ik met deze reis ben begonnen. Die me juist dichter bij mezelf zou moeten brengen. Maar blijkbaar heb ik eerst deze les nodig om daadwerkelijk op die manier te gaan reizen die goed voor me is. Het is confronterend en ik voel me er niet lekker bij dat ik niet eerlijk tegenover mijn reisgenote durf te zijn.

Dat stoere gedrag van mij is een beschermingsmechanisme geworden, waarbij ik een masker opzet om niet mijn ware zelf aan de wereld te laten zien. Het is een structuur die ik vanuit mijn tienerjaren heb opgebouwd, en op de momenten dat ik onder invloed van drank of drugs ben kan die kant gemakkelijker naar voren komen.

Op de eerste avond op de boot in Ha Longbaai voelde ik me op een gegeven moment overprikkeld raken. Voordat we aan boord konden moesten we samen met veel andere toeristen een langere tijd wachten. Op dat moment luisterde ik niet naar mijn lichaam, door niet even af te stemmen op hoe ik me voelde. Nee, ik ging naar mijn gedachten toe om daar een plek van veiligheid te creëren, en stoer gedrag is dan een van de mechanismen die in werking worden gezet. Na enkele drankjes op de boot moest ik even naar de wc om op adem te komen en de opgedane prikkels te verwerken. Daarop besloot ik dat de drank me deze avond zou helpen om me van de verdere spanning te ontdoen. Dat was uiteindelijk ook het geval en het resulteerde in een prachtige avond. De keus om me te bezatten met drank heeft ook een andere kant van de medaille en dat was bij het uitgaan in Hanoi te merken.

Mijn reisgenote heeft intussen via de website worldpackers.com een plek gevonden op een eiland in Thailand waar ze tegen kost en inwoning kan gaan werken. Op diezelfde site heb ik een mogelijkheid gevonden om in het noorden van Thailand op een boerderij te werken. We besluiten vervolgens samen naar Bangkok te vliegen om daar onze gezamenlijke reis af te sluiten.
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Er glijdt een grote hand over mijn gezicht, langs mijn nek en vervolgens richting mijn borst. Ik kijk naast me en druk zijn/haar hand snel weg. Welkom in Bangkok, Silvano! Mijn eerste kennismaking met een ladyboy is een feit. Lopend over de drukke en gekke Khao San Road vind ik het een gekkenhuis. Enkele uren geleden zijn we in Thailand aangekomen en nu lopen we door deze straat, waar aan toerisme geen gebrek is. Ik kan er wel om lachen en vol verwondering kijk ik om me heen. Mijn reisgenote is hier al eerder geweest en het is prettig dat zij de weg al kent. We overnachten nog een laatste avond samen alvorens onze wegen zullen gaan scheiden.

Nadat we de volgende dag ons laatste drankje hebben gedronken is het tijd om onze eigen weg te gaan. Het waren twee leerzame weken en samen hebben we mooie avonturen mogen beleven. We hebben elkaar op weg geholpen, maar nu blijkt dat het de bedoeling is dat we individueel verdergaan.

De trein naar Chiang Mai van vannacht is al volgeboekt, waarop ik besluit nog een nacht in Bangkok te blijven. Op de site van Couchsurfing verstuur ik een bericht om bij iemand thuis een slaapplek te regelen. Gelukkig wordt er snel op mijn verzoek gereageerd en we spreken af elkaar te ontmoeten bij de bar waar ik op dit moment zit. Samen met een vriend komt hij me oppikken, om vervolgens met zijn drieën naar zijn appartement te gaan. Daar kan ik vannacht op zijn bank slapen. De twee vrienden besluiten dat ze me de lokale markt zullen laten zien. Op hun aanraden probeer ik een maaltijd uit, die erg lekker smaakt. Bij het bestellen moest ik er wel even bij vermelden dat het alsjeblieft niet spicy klaargemaakt zou worden. Een beetje kan ik wel handelen, maar wat spicy is voor hen is voor mij toch net iets te veel. Het is leuk om met lokale mensen in contact te zijn, want op deze manier kom ik meer van hun gebruiken te weten.

De volgende ochtend ga ik er vroeg uit om de stad te verkennen. Tijdens een boottocht over de rivier die door de stad loopt, krijg ik een goede indruk van Bangkok. Wat is het toch een grote stad met prachtige tempels! Nadat ik er twee bezocht heb en terwijl ik onderweg ben naar een derde wordt het me toch echt wel te warm om rond te blijven lopen. Het is inmiddels al midden op de dag en ik ben er wel klaar mee. Ik zweet me kapot en heb er behoefte aan om mijn lichaam te laten afkoelen. Met een tuktuk rij ik terug naar een van de metrostations om naar het appartementencomplex te gaan. Het is mijn eerste ervaring met zo een Thais voertuig en ja, dat vind ik wel vet! Het is een voordeel dat er in het appartementencomplex een zwembad aanwezig is. Daar kan ik nog even gebruik van maken voordat ik naar het vliegveld ga om richting het noorden te reizen. Rond middernacht kom ik in Chiang Mai aan, waar ik nog geen slaapplek heb geboekt. Ik besluit op het vliegveld te overnachten, want dat scheelt ook in de kosten. Het wordt mijn eerste ervaring met slapen op een vliegveld en dat doet me denken aan de film ‘The terminal’, met in de hoofdrol Tom Hanks. Een unieke ervaring, die me nog enigszins meegevallen is.

De volgende dag word ik opgehaald door de eigenaar van de ecolodge waar ik in eerste instantie voor een week tegen kost en inwoning zal gaan werken. Samen met een Portugees en twee Franse dames zit ik in de laadruimte van de truck. Onderweg stoppen we bij een winkel om goederen in te slaan, want de boerderij bevindt zich ergens afgelegen in de natuur. Ik ben benieuwd naar het avontuur dat ons te wachten staat. Het zal hard werken worden, maar tussendoor hoop ik genoeg te kunnen relaxen. Hopelijk kan ik er een scooter huren of lenen om de omgeving te verkennen en te ontspannen in de natuur.

Rusten? Nee, echt niet! Het harde werken klopt, en dat keer twee. Het geeft me het idee dat ik nu doorheb wat de mensen voelen die dagelijks als boer in Thailand aan het werk zijn. Met de hoge temperatuur is het bikkelen. Daar komt nog bij dat het werk veelal met de handen gedaan wordt, aangezien ze niet alle machines voorhanden hebben die men bijvoorbeeld in Nederland wel tot zijn beschikking heeft. Daarentegen is het eten dat we ervoor terugkrijgen een grote beloning. Drie keer per dag krijgen we dat in overvloed. Er worden allerlei heerlijke recepten klaargemaakt: van pannenkoeken tot aan Thaise curry’s en niet te vergeten de overheerlijke springrolls. Daarnaast kom ik met nieuwe Thaise gerechten in aanraking, en eerlijk waar, wat een lekkere keuken hebben deze mensen. Daar loopt het water me nu nog van in de mond als ik eraan terugdenk. Het werk bestaat onder andere uit het ploegen van velden, het sjouwen van zandzakken en stenen, een modderbad maken en het verzamelen van olifantenpoep, die als mest wordt gebruikt om groenten te kweken. Het jonkie en zijn moeder staan een eindje verderop te kijken hoe wij hun shit op zitten te ruimen. Ze zijn vastgeketend aan een boom, zodat ze niet naar ons toe kunnen lopen. Vanuit het verblijf heb ik de olifanten al enkele keren van een grote afstand gezien en het is prachtig om ze nu zo van dichtbij te kunnen bewonderen. Het voelt als een aparte beleving om hun ontlasting te mogen opruimen. De ‘eigenaar’ van de olifanten maakt het jonkie en zijn moeder los en we moeten opzijstappen, zodat ze erlangs kunnen gaan. Het jonkie heeft er zin in en komt met een aardige snelheid naar beneden gerend. Even weet ik niet zo goed wat ik moet doen. Het liefst wil ik hem aaien, maar ik durf het niet, aangezien ik niet kan voorspellen in wat voor bui de olifant is. Even verderop komt hij tot stilstand en het is prachtig om het dier van zo dichtbij te mogen aanschouwen. Het doet me goed dat ze vrij rondlopen en hun eigen weg kunnen gaan. Met alle liefde raap ik de laatste poep op en stop het in de juten zak.

Inmiddels zijn we met een groep van acht vrijwilligers: twee Fransen, twee Portugezen, een Mexicaanse, een Braziliaan, een Duitser en ik. De eerste dagen heb ik me nog niet geheel op mijn plek gevoeld. De verwachting dat overdag het harde werken in balans zou zijn met de nodige rust en vrije tijd is niet helemaal uitgekomen. Nu, enkele dagen verder, ben ik eraan gewend, en in de avonden na het werk is het gezellig met elkaar. Onder het genot van shotjes rice wine worden er verschillende spelletjes gespeeld. De Thaise medewerkers zijn fantastische personen, die de sfeer er goed inhouden. Sommige vrijwilligers besluiten ‘s avonds magic mushrooms te nemen en ze vragen mij telkens of ik ook mee wil doen. Ik heb hun wel verteld dat ik in het verleden drugs gebruikt heb, maar dat ik dat achter me heb gelaten en er geen behoefte meer aan heb. Daarnaast merk ik dat de meeste vrijwilligers een andere mindset hebben dan ik, zodat ik het ook fijn vind om tussendoor mijn eigen gang te gaan. Met de Duitse jongen heb ik vanaf het begin een goede band opgebouwd. We hebben dan ook mooie, diepgaande gesprekken, die met prachtige humor worden afgewisseld. Op de meeste avonden wordt er een kampvuur gemaakt en dat brengt veel gezelligheid met zich mee. De shotjes rice wine doen goed hun werk, maar ik weet gelukkig meestal op tijd te stoppen, zodat ik de volgende dag fris genoeg ben om de zware werkdag tegemoet te treden. Daarnaast ben ik blij dat ik mezelf niet laat verleiden om mee te gaan in het roken van de joints en het nemen van de magic mushrooms. Fitness is voor mij een ideale uitweg om me niet met die dingen bezig te houden. Op het moment dat ik wel even genoeg heb van het gezelschap besluit ik in de keuken te gaan trainen. Daar kan ik me optrekken aan de grote balk, op de grond push-ups doen en in de hoek waar het aanrecht in elkaar overloopt kan ik dips uitvoeren. Ook al heb ik wat drank op, dit weerhoudt me er niet van om nog even te gaan trainen. Tijdens de workout drink ik voldoende water en op deze manier ga ik enigszins fris naar bed. Op een van de avonden waarop ik besluit te gaan trainen word er tegen me gezegd: ‘Waarom ga je trainen? Dat is niet nodig, man, blijf gewoon hier!’ Ik antwoord dat ik het trainen fijn vind om te doen en dat ik dat dus liever doe dan bij hen te blijven. Het geeft me een vertrouwd gevoel dat ik besluit te doen wat ik zelf wil en me niet laat beïnvloeden door de mening van anderen.

Naast het werk op de ecolodge hebben de Thaise medewerkers in een klein dorpje verderop ook andere werkzaamheden die verricht moeten worden. Ze vragen mij met hen mee te gaan, en samen met de broer van de eigenaar van de lodge rij ik in de ochtend die kant op. Ik vind het mooi om ook ander werk te doen en op pad te zijn met lokale mensen. We moeten een voorraadhok in elkaar zetten, dat gemaakt wordt van stalen pijpen die we aan elkaar moeten lassen. We zijn er wel even mee bezig, want eerst moet het bestaande hok afgebroken worden en de spullen opgeruimd. De volgende twee dagen word ik ook meegevraagd, zodat we de klus kunnen afronden. Op de terugweg van de werkdag rijden we iedere keer even langs de supermarkt, waar we onder andere twee biertjes halen om de werkdag even goed af te sluiten. Ik vind het prachtig om deze momenten samen met een plaatselijke bewoner te delen. Tijdens het rijden proosten we dan ook met een grote glimlach op een geslaagde dag.

De eerste week zit er alweer op en het werken en het verblijf op de boerderij zijn me inmiddels goed bevallen, waarop ik besluit nog een extra week te blijven. De Duitse jongen is inmiddels samen met de Braziliaan vertrokken en daarvoor in de plaats zijn nieuwe vrijwilligers gekomen. Een daarvan is een Chileense jongen van dezelfde leeftijd als ik. Joaquin en ik raken al snel met elkaar in gesprek en nadat we eerst een meningsverschil hebben gehad, blijken we eenzelfde kijk op het leven te hebben. In korte tijd raken we goed bevriend en er wordt veel gelachen, wat afgewisseld wordt met interessante verhalen. Hij vertelt onder andere over zijn avonturen in Papoea-Nieuw-Guinea, die me toch wel erg nieuwsgierig maken.

Als groep mogen we kiezen wat we op onze gezamenlijke vrije dagen willen gaan doen. We krijgen onder andere de mogelijkheid om met elkaar te overnachten in het nabijgelegen nationale park, en dat wordt uiteindelijk onze keus. In de avond rijden we richting het park. Alleen is het weer niet zo best, want het is mistig en tussendoor regent het. Dat zorgt ervoor dat het nog meer een avontuur wordt dan het al is. De taken worden verdeeld en de tenten worden opgezet. Er is genoeg drank en eten meegenomen om er een gezellige avond van te maken. De stemming zit er daardoor al snel in en Joaquin en ik vermaken ons prima. Ik laat hem wat hardstyle nummers luisteren en met het nummer ‘Angel’ van de Nasty Boyz raakt hij helemaal in een trance, en dat geldt voor mij net zo goed. Wat een magische belevenis om dit nummer in de Thaise jungle te beluisteren! De volgende dag gaan we eropuit voor een tracking door het park en onderweg spotten we een gecamoufleerde groene slang. Ik vind het even leuk om te zien en om er een foto van te maken, maar tegelijkertijd zorg ik ervoor dat ik er niet te dicht bij in de buurt kom.

Daarnaast merk ik wel dat ik steeds minder behoefte heb om bij de groep te zijn en dat ik toe ben aan een nieuw avontuur, waarbij ik meer privacy wil ervaren. Dit gevoel neem ik mee terug naar de ecolodge. Joaquin besluit alweer weg te gaan, aangezien het verblijf hier niet geheel aansluit bij de verwachtingen die hij van tevoren had. Samen met de Mexicaanse dame en de broer van de eigenaar van de lodge zetten we hem in een nabijgelegen plaatsje af, van waar hij met een taxibusje zijn reis verder voort kan zetten. Op de terugweg zit ik alleen achterop de truck en ben ik aan het genieten van het uitzicht. Ik zie Thaise mensen in de velden aan het werk en voel een verbinding met hen. Ik weet nu hoe het is om in dit klimaat zo hard te moeten werken. Het maakt me trots, en met een voldane glimlach kijk ik weer vooruit. De wind waait door mijn haren heen en dit is het gevoel van vrijheid dat ik zo fantastisch vind. Ik ben hier nu anderhalve week en het is tijd voor wat anders. Aangekomen bij de lodge vraag ik of ik een dag mee mag naar de school, waar twee nieuwe vrijwilligers lesgeven. En dat is geen enkel probleem, waardoor ik de volgende dag inderdaad naar de school ga. Dat is de nieuwe uitdaging die ik op dit moment nodig heb.

Met veel energie word ik de volgende dag wakker en ik ben benieuwd hoe het op de Thaise school zal zijn. In Nederland heb ik de opleiding tot onderwijsassistent afgerond en ik ben nu dan ook benieuwd welke verschillen ik zal aantreffen. Aangekomen bij de kleine school, waar vier klaslokalen zijn voor onderbouwleerlingen, kijk ik vol verwondering om me heen. Nu ben ik door de stage tijdens de opleiding Social Work op de basis- en middelbare school in Ghana al wel wat gewend, maar dit is voor mij toch wel weer een geheel nieuwe ervaring. Sommige kinderen moeten van ver komen, aangezien we ons in een gebied bevinden waar naast kleine dorpjes ook huizen zijn die ver van elkaar liggen. Nadat alle kinderen op school gearriveerd zijn is het tijd om de lesdag te starten. Ik besluit overal rustig mee te gaan kijken en al snel beland ik in de kleuterklas. Het is een klein klasje met zes leerlingen. De juf vraagt of ik het even wil overnemen, maar ik heb geen flauw idee wat ik moet gaan doen. Snel bedenk ik om het spel ‘Hoofd, schouders, knie en tenen’ met ze te gaan doen, en in het Engels leg ik de kinderen uit wat de bedoeling is. Ze kijken me met een verbaasd gezicht aan en nadat ik het een keer heb voorgedaan, lijken ze het te snappen. Vanbinnen moet ik hard lachen, omdat het toch echt wel gaaf is om nu zomaar even voor een Thaise groep kinderen een activiteit te verzorgen. Dit had ik voor aanvang van de reis niet kunnen bedenken.

Samen met een andere klas hebben we pauze en inmiddels zijn we buiten aan het spelen. Allereerst verzorg ik een voetbalactiviteit en daarna bedenk ik een nieuw spel dat we kunnen gaan doen. Verstoppertje, maar dan niet dat de kinderen zich moeten verstoppen. Nee, ze moeten hun schoenen verstoppen, en de groep die de schoenen moet zoeken, moet dertig seconden de ogen dichthouden. De halve minuut is voorbij en tot mijn verbazing maken ze er geen competitie van. Nee, ze gaan elkaar helpen met zoeken, wat ik prachtig vind om te zien. De saamhorigheid die deze kinderen tonen, laat een diepe indruk bij mij achter.

Het is inmiddels lunchpauze en met de twee andere vrijwilligers besluiten we een kijkje te nemen bij de peuteropvang. De leraressen van de peuterklassen zijn gezamenlijk aan het eten en we worden uitgenodigd om aan te schuiven. We raken in gesprek en een van de leraressen vraagt of we wat te eten willen hebben. Kikkersoep staat er op het menu. Nee, niet kikkererwtensoep, maar kikkersoep. Ik besluit om eens gek te doen en ik wil wel een kikker proeven. Maar op het moment van kauwen blijk ik de oogbal van de kikker aan het eten te zijn, en aan het gekraak te horen kan dat nog wel eens kloppen. Het smaakt me totaal niet en ik vraag me ineens af waarom ik in hemelsnaam een kikker aan het eten ben. Het is voor mezelf meteen duidelijk dat ik het niet zal herhalen.

Aan het einde van de schooldag worden we alle drie uitgenodigd om de volgende dag mee op het jaarlijkse schoolreisje te gaan. Het reisje gaat naar de stad Chiang Mai, waar een film in de bioscoop wordt bekeken en daarna de dag bij een groot winkelcentrum wordt afgesloten. Ik was sowieso al van plan om na mijn avontuur bij de lodge richting Chiang Mai te gaan en dit is dan de ideale gelegenheid om gebruik te maken van deze win-winsituatie. In overleg met de eigenaar van de ecolodge kan ik de volgende dag mee op schoolreisje, waardoor het vanavond de laatste keer zal zijn dat ik aan het kampvuur zit. Het is een waardige afsluiting en met een voldaan gevoel neem ik afscheid van de mensen, met wie ik een goed contact had. Het zijn twee bijzondere weken geweest, waarbij het wat minder relaxed was dan ik van tevoren gedacht had, maar ze hebben me wel veel gebracht. Het harde werken heeft me het nodige geleerd, en dat ik mijn eigen weg ben gegaan door me niet te laten beïnvloeden door de mening van een ander geeft me een goed gevoel. Tevreden kijk ik terug op de afgelopen weken en met een voldaan gezicht laat ik de ecolodge achter me. De eigenaar laat een mooie review op worldpackers.com voor me achter:

Silvano is always willing to help with everything. He is very open to learn and try new things. He was a very helpful volunteer and we were happy to have him! “Owner eco-lodge”.

Met vele bussen zijn we onderweg naar het centrum van Chiang Mai. Niet alleen de kinderen van de kleine school zijn mee. We zijn tussendoor nog gestopt bij een grotere waar tot wel tien á vijftien keer meer leerlingen op zitten dan op de kleine school van de onderbouw. In totaal zijn we met ongeveer vijfhonderd leerlingen op stap. De gehele bioscoop is afgehuurd en bij aankomst staat de popcorn al klaar. Door de schoolreisjes die ikzelf op de basisschool heb meegemaakt en tijdens de stagejaren van de opleiding tot onderwijsassistent ben ik geheel andere schoolreisjes gewend. Aangezien de kinderen van deze Thaise school uit dorpen komen die ver weg van de stad liggen, is het voor hen een heel avontuur om naar de grote stad te gaan, en dus ook om de bioscoop te bezoeken. Voor de meesten van de jongste leerlingen is het de eerste keer dat ze in de stad komen en het is dan ook niet verwonderlijk dat een enkeling door de nieuw opgedane prikkels moet huilen. Dit is wel even wat anders dan de groene omgeving waar zij vandaan komen. Ik vind het een bijzondere ervaring om mee te maken en ben dan ook benieuwd naar de vier korte films die gedraaid worden.

De eerste daarvan begint en ik geloof mijn ogen niet. Het is een film voor alle leerlingen en er komen me toch bloedige scènes in voor! Een bom hier en daar lijkt de kinderen in ieder geval niet af te schrikken. Met een verwonderde blik kijken ze naar het grote scherm. Deze film zou in Nederland minstens het label ‘twaalf jaar en ouder’ hebben, al zou het waarschijnlijk zestien jaar en ouder zijn. Ik vind er zelf niet zo veel aan, maar gelukkig duren de films niet al te lang. Na afloop gaan we naar het winkelcentrum, waar de kleine kinderen kunnen spelen en de oudere shoppen. Het is voor hen de ideale gelegenheid om van het geld dat ze van thuis meegekregen hebben te kopen wat ze maar willen. De leerlingen vermaken zich goed en ik ben dankbaar dat ik deze gebeurtenis mag meemaken. Een unieke ervaring, en prachtig om ten opzichte van eerder opgedane ervaringen het verschil te mogen beleven.

Het is tijd om afscheid te nemen. Nadat ik mijn backpack en sporttas uit de bus heb gehaald blijf ik alleen bij het winkelcentrum achter. Ik loop naar binnen om wat te gaan eten en even tot rust te komen. Het schoolreisje met de grote groep leerlingen heeft me de nodige energie gekost en ik ben wel toe aan wat tijd voor mezelf. Ik ben nu een maand onderweg, waarbij ik constant door andere mensen omringd ben geweest. De vele indrukken van de avonturen die ik tot nu toe beleefd heb, vliegen tijdens het eten voorbij. Wat is er toch veel gebeurd, en dat had ik van tevoren allemaal niet kunnen bedenken. Wel is de behoefte om nu even tijd voor mezelf te nemen duidelijk aanwezig.

Ik had op de planning staan om naar Maleisië te gaan, maar ik heb deze plannen veranderd. Ondanks dat ik al een vliegticket heb om naar Langkawi te gaan is het nu de bedoeling dat India de volgende bestemming wordt. Om dat voor elkaar te krijgen zal ik wel het nodige qua visum moeten regelen. Dit wil ik op een rustige manier gaan uitzoeken en ik besluit de komende dagen in Chiang Mai door te brengen. Het is een heerlijke stad met een aangename sfeer en lekker eten, en van horen zeggen moeten er prachtige tempels zijn. De tijd die ik nu voor mezelf heb bevalt me goed en eerst besluit ik naar de bekende Doi Sutheptempel te gaan. Er rijden speciale taxibusjes naar de tempel om toeristen af te zetten. Ik neem als eerste plaats in het busje, waardoor ik nog even geduld moet hebben voordat dit volledig gevuld is. Gelukkig duurt het niet lang en binnen tien minuten zijn we onderweg naar de tempel. Met een helderblauwe hemel en een felle zon heb ik een goede dag uitgekozen. De goudbladen van de tempel schijnen fel en dat zorgt ervoor dat ik prachtige foto’s kan maken. Ondanks dat het erg toeristisch is geniet ik volop van de boeddhistische tempel. Ik blijf even staan om het geheel goed in me op te kunnen nemen. Het kippenvel loopt met een temperatuur van dertig graden over mijn lichaam. Wauw, het is zo magisch dat ik de toeristen om me heen compleet lijk te zijn vergeten. Elk detail neem ik in me op en eigenlijk wil ik nog niet weg. Ik blijf nog even staan, maar na een tijdje besluit ik dat het tijd is om verder te gaan.

Terug bij het hotel kom ik er via het internet achter dat ik dicht bij een ander tempelcomplex verblijf, waarop ik besluit er lopend naartoe te gaan voordat het straks donker wordt. Aangekomen bij het complex zie ik dat de zon al langzaam ondergaat en dit geeft een magisch uitzicht op de tempel. Het licht schijnt op de voorkant van het gouden kunstwerk en op de achtergrond ervan is een roze gloed van de zonsondergang te zien. De hoge palmbomen die voor het bouwwerk staan maken het plaatje compleet. Snel maak ik een foto, waarbij de tempel tussen de drie palmbomen in staat. Twee aan de linkerkant en één aan de rechterkant. Kan ik nog meer verwend worden, vraag ik me af. Ik blijf nog even staan om het gehele moment goed in me op te nemen. Vol bewondering loop ik over het tempelcomplex en ik hoor dat de monniken in gebed zijn. Er hangt een enorme rust op het terrein en dat bezorgt me een aangenaam gevoel.

Nagenietend bekijk ik ‘s avonds via Google welke tempels ik nog meer wil gaan bezoeken. De volgende ochtend sta ik bijtijds op en even later ben ik alweer onderweg naar een zilveren tempel. Het is een kleinere dan de voorgaande twee, maar de binnenkant is waanzinnig! Zittend op het bankje in de schaduw ben ik aan het genieten van deze prachtige plek. Weer krijg ik overal kippenvel op mijn lichaam, waarop ik besluit er even te blijven zitten en te genieten van het uitzicht op het zilveren kunstwerk. Nadat ik wat plaatjes heb geschoten maak ik nog een video, waarbij ik de tempel van buiten naar binnen toe film. Met de intentie dat ik altijd terug kan keren naar het gevoel dat ik op dit moment ervaar.

Het andere tempelcomplex dat ik vandaag wil bezoeken ligt een eindje hiervandaan. En aangezien ik nu dicht bij een stadspark ben, besluit ik eerst daarnaartoe te gaan. Daar kan ik even wat eten kopen en relaxen. In het park zijn ook fitnesstoestellen aanwezig, en voordat ik wat eten ga halen besluit ik nog te gaan trainen. Wel koop ik even een watertje voor tijdens de workout. Dat het buiten al aardig warm is maakt me niet zo veel uit. De meeste van de trainingstoestellen staan in de schaduw en met een voldaan gevoel haal ik na de fijne training wat snacks. In het park hangt een gezellige sfeer en het is niet te druk. Er zijn zowel lokale mensen als toeristen, en sommigen zijn in groepjes bezig met tai chi, yoga of acrobatiek. De laatstgenoemde groep heeft een dunne lijn van de ene boom naar een andere gespannen, waarop ze allerlei kunsten uitvoeren. Vanuit een gazebo, waar ik in de schaduw op een bankje zit, bewonder ik hun kunsten. Ondertussen begin ik een beetje in te kakken en het bankje dient vervolgens als slaapbank, waarop ik mijn ogen voor een half uur sluit.

Aan het eind van de middag kom ik aan bij het tempelcomplex dat ik vandaag nog wil bezoeken. Ik tref een blauwe lucht aan met wat kleine wolken om de zon heen. Dit zorgt voor een prachtige belichting op de grotere gouden tempel met de kleine witte tempels eromheen. De groene bomen op de achtergrond en het gras aan de voorkant van het tempelcomplex maken het plaatje compleet. Weer sta ik versteld van wat ik aantref. Ik weet niet wat me precies zo aantrekt aan die tempels, maar ik ben er duidelijk fan van. De rust die ik bij elk complex ervaar is onbeschrijfelijk. Daarbij lijk ik telkens geluk met het weer te hebben. Ik loop verder het terrein op en bij dit complex blijken veel monniken aanwezig te zijn. Eigenlijk ben ik er wel nieuwsgierig naar hoe het is om met een monnik te praten, maar ik durf het niet. Wat wil ik hem dan gaan vragen? Nee, ik doe het maar niet. Ik vind het eerlijk gezegd te spannend en weet niet zo goed wat ik zou moeten zeggen.

Ik loop langs een gebouw en als ik naar binnen kijk zie ik verschillende gouden Boeddha’s, met op de achtergrond mooie versierde pilaren en een plafond in de kleuren roze en goud. Het maakt veel indruk en ik besluit naar binnen te gaan. Netjes doe ik mijn schoenen uit en voor de Boeddha’s ga ik op mijn knieën zitten. Dit doe ik uit beleefdheid tegenover de plek waar ik ben.

En net zoals bij de voorgaande tempels neem ik even de tijd om alles goed in me op te nemen. Vol ongeloof vraag ik me af hoeveel geschenken ik nog krijg, want de vele tempels voelen als prachtige cadeaus aan. Bij de uitgang maak ik nog wat foto’s, om vervolgens weer het terrein op te gaan.

Ik zie wat monniken staan en denk, ja, waarom ook niet? Er staat een vriendelijk ogend op enkele meters van me vandaan en ik loop naar hem toe. We raken aan de praat en het blijkt een zesendertigjarige man te zijn, die al zeven jaar als monnik door het leven gaat. Hij vertelt dat er iets meer dan 300.000 monniken in Thailand zijn, waarvan de jongsten zeven jaar oud zijn. Het is een interessant en inspirerend gesprek. De man raadt me een tiendaags Vipassanaretraite aan op de plek waar hij verblijft. Misschien dat ik later ergens nog wel een keer een retraite ga volgen, maar voor nu voelt het alsof ik daar geen behoefte aan heb. We nemen afscheid van elkaar en op het moment dat ik wegloop moet ik er nog even aan terugdenken dat ik het daarvoor nog spannend vond. Ik begin in mezelf te lachen en denk: het zijn ook gewoon mensen.

Inmiddels ben ik bij mijn derde verblijfplaats in Chiang Mai gearriveerd. Ik vind het leuk om na een aantal dagen van plek te wisselen om zo meerdere buurten van de stad te zien en te ervaren. Het regelen van het visum voor India valt tot nu toe tegen en ik laat het maar weer even voor wat het is. Dicht bij mijn nieuwe hotel zit een grote gym, waar ik me heb ingeschreven om te kunnen sporten. Na het trainen loop ik door naar een kraam waar een lieve dame verse smoothies maakt. Het lekkere weer doet me goed en met mijn oordopjes in loop ik door de straten van het oude centrum. De sfeer is ontspannen en ik voel me na enkele dagen al aardig thuis in deze stad. In de avond onderneem ik weer een poging om het visum voor elkaar te krijgen, maar ik merk dat ik er alleen maar gefrustreerd van raak. Daar heb ik helemaal geen zin in en daarom besluit ik dat het niet het moment is om naar India te gaan. Daardoor komt het vliegticket voor Maleisië toch nog goed van pas. Via de app van Worldpackers heb ik enige tijd geleden al een werkplek tegen kost en inwoning geregeld, en dat plan staat nu weer op de agenda.

Dit besluit geeft me de nodige rust en daardoor kan ik nog even genieten van de laatste dagen in deze heerlijke stad. De volgende dag haal ik na het trainen weer een verse smoothie bij de altijd vrolijke dame, en dit keer is er ook een Duitse man aanwezig. Hij vertelt me enkele horrorverhalen over onder andere de diverse buikgriepen die hij in India heeft opgelopen. Ik hoor de verhalen aan en vertel hem dat ik gisteren heb besloten toch niet naar India te gaan. Alsof het zo heeft moeten zijn, zeggen we tegen elkaar. We schieten nog even een foto samen met de vriendelijke eigenaresse van de smoothiekraam en wisselen onze Facebookaccounts uit. De smoothie heeft me weer de nodige energie gegeven, waardoor ik besluit nog een keer in de gym te gaan trainen alvorens ik terugkeer naar het hotel.

Voor de laatste twee nachten die ik in deze stad zal doorbrengen heb ik weer een nieuwe verblijfplek geboekt. De afgelopen dagen in Chiang Mai ben ik aardig op mezelf geweest en dat is me goed bevallen. Naast de korte praatjes die ik op straat met zowel lokale mensen als met toeristen maak, ben ik met niemand een langere tijd opgetrokken. Nadat ik mijn spullen in de eenpersoonskamer heb neergelegd loop ik naar beneden om naar het stadspark te gaan. Beneden in de lobby kom ik in oogcontact met een jongen. We groeten elkaar en raken in gesprek. Het is een Engelsman die als masseur werkt. Hij is in Thailand om zich verder in zijn beroep te ontwikkelen. We delen meerdere verhalen en het is een inspirerend gesprek, waarna ik ervoor kies hem gedag te zeggen en mijn weg naar het park voort te zetten. Tijdens het wandelen denk ik terug aan het gesprek dat net plaatsvond, en dat blijft me inspireren. De Engelsman vertelde onder andere over zijn veganistische leefstijl, maar ook over zijn jongere jaren, waarin hij onder andere aan de drugs had gezeten. Het doet me terugdenken aan mijn eigen ervaringen, maar ook aan het moment dat ik iets meer dan een week geleden een kikker at. In de avond besluit ik naar een Japans restaurant te gaan en voor de laatste keer vis te eten, om daarna voor een week een vegetarische leefstijl te proberen. Veganistisch is voor mij een te grote overgang. De zalm smaakt prima en naderhand ben ik er ook wel klaar mee. Het idee om vegetarisch te gaan eten bevalt me wel en ik ben benieuwd hoe ik dat zal ervaren. De laatste jaren heb ik veel vlees gegeten, en dan met name kip. Dat at ik voornamelijk voor de eiwitten die erin zitten, om zo mijn spieren te laten groeien. Nu zal ik die eiwitten uit andere voedselbronnen moeten halen. Ik wil een goede start maken met de vegetarische week en daarom besluit ik eerst mijn lichaam te laten reinigen door de komende twintig uur niks te eten en alleen maar water te drinken. Na deze periode van vasten is het tijd om een week lang mijn nieuwe eetgewoonten uit te proberen.

In plaats van kip bestel ik nu een ei bij de rijst en groente en ik lijk wel aan dit idee te kunnen wennen. Wel moet ik nog even goed onderzoek doen naar de vervangende producten en wat er allemaal nog meer bij een vegetarische levensstijl komt kijken. Aan het einde van de laatste middag in Chiang Mai haal ik mijn backpack bij de receptie op en net op het moment dat ik weg wil gaan komt de Engelsman naar beneden lopen. We raken weer aan de praat en ik vertel hem enthousiast over mijn nieuwe eetgewoonten. Daarnaast vertel ik hem dat ik met geleide meditaties en tai chi ben begonnen. Beide heb ik al wel vaker gedaan en het voelt nu fijn om hier weer mee bezig te zijn. In de dagen voordat ik hem ontmoet had, had ik me onrustig gevoeld, met name doordat het niet lukte om het visum voor India in orde te krijgen. Nadat ik de keus heb gemaakt om daar niet meer naartoe te gaan, en na de meditaties van vanochtend en de tai chi oefening van gisteravond, voel ik me vandaag heerlijk in mijn vel en compleet ontspannen. Op een rustige manier hoort hij mijn verhalen aan en met een glimlach knikt hij tussendoor. We besluiten samen te gaan eten, en na het eten vraag ik of ik nog even bij hem kan douchen. In de ochtend moest ik namelijk uitchecken en na de ochtend en middag in het warme weer doorgebracht te hebben vind ik het wel even fijn om straks fris richting het vliegveld te gaan. Hij vindt het geen probleem en ik loop met hem mee naar zijn kamer. Daar liggen de Tibetaanse singing bowls op de grond waarover hij heeft verteld.

Als ik klaar ben met douchen en gereed ben om te gaan vraagt hij of ik het goed vind dat hij de bowls op me oefent. Ja, waarom ook niet? Ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Op de grond ligt een kleed waarop ik ga liggen. Ik sluit mijn ogen en hij begint op de bowls te tikken. Het zijn drie verschillende, met elk een andere grootte. Ik merk dat ik in het begin in gedachten verzonken ben. Graag heb ik enigszins de controle op wat er gebeurt en de spanning in mijn lichaam is ineens merkbaar. Na enige tijd zakt die spanning weg en legt de Engelsman een van de bowls op mijn borst. De onrust is weggezakt en ik lijk in een trance te zijn geraakt. Voor mijn gevoel ben ik bedekt door een deken van rust en vrede. En ik heb niet door dat hij intussen al gestopt is en zich in de badkamer bevindt. Even later kom ik uit de trance, waarna het me inzichtelijk wordt dat hij al gestopt is en dat ik daarna nog even in mijn eigen wereld heb gezeten. Ik moet erom lachen en tegelijkertijd moet ik nog even bijkomen van de zojuist beleefde ervaring. Zo, wat een bijzondere gebeurtenis is dit! Het leek wel alsof ik voor even in een geheel andere en vredige wereld te vinden was. We wisselen onze Facebookaccounts uit en met een rustig en dankbaar gevoel verlaat ik zijn kamer.

Nadat ik iets meer dan een week in deze heerlijke stad ben geweest is het tijd om mijn reis voort te zetten. Voordat de dertig dagen van mijn Thaise visa verloopt wil ik eerst nog richting de Erawan watervallen. Als eerst vlieg ik terug naar Bangkok en van daaruit vervolg ik mijn reis met de bus naar een plaatsje dicht bij het Erawan Nationaal Park.

Op het busstation besluit ik nog even snel naar de wc te gaan voordat de bus richting het nationaal park zal vertrekken. Vlak voor het toiletgebouw is de vieze geur al te ruiken. Hopelijk valt het enigszins mee en kan ik gewoon even mijn ding doen. Aan de rechterkant zijn de wc-hokjes en links zijn de staande toiletpotten. Ik loop naar links en gelukkig valt het met de hygiëne nog mee. Een wc-deur gaat open en er stapt een monnik uit het hokje. Met zijn kledij en kaalgeschoren hoofd komt hij naar me toe gelopen. Hij gaat vlak naast me staan, kijkt schuin naar beneden naar mijn kleine, grote jongen en zegt: ‘So, you are lucky!’ Stomverbaasd draai ik mijn hoofd richting het zijne en ik zie een vredige blik. De monnik loopt weg en er verschijnt een kleine glimlach op mijn gezicht, en vanbinnen moet ik hard lachen. Dit overkomt me niet elke dag. Haha, wat een avontuur hier op dit toilet in Thailand. Misschien had de beste man er wel heel andere intenties bij dan ik het heb beleefd. Een ieder ervaart elke situatie natuurlijk vanuit zijn of haar eigen perspectief. Wat ik heb overgehouden aan de splitsecond dat we elkaar in de ogen aankeken is een vredig gevoel. Het leek alsof hij me wilde vertellen: Jongen, je bent goed genoeg zoals je bent. No worries, Namasté.

Met een glimlach vervolg ik mijn weg. Na een bus- en een taxirit kom ik bij het gehuurde huisje aan waar ik vannacht zal verblijven, om van daaruit de volgende ochtend richting het nationaal park te vertrekken. Daarom kies ik ervoor om vroeg naar bed te gaan, aangezien ik morgenvroeg bijtijds bij de watervallen wil zijn om zo de drukte te vermijden.

In een rechte lijn zit ik ineens rechtop in mijn bed. Heb ik die harde bonken nu gedroomd of wat gebeurt me hier nu dan? Verstijfd blijf ik in mijn bed zitten en ik durf me niet te bewegen. In stilte wacht ik af of er nog een keer gebonkt wordt of dat ik me die bonken toch heb verbeeld. Er wordt nogmaals hard op mijn deur geklopt en ik stap uit bed. Ik sta naast het raam en schuif het gordijn een klein stukje opzij. Er staat iemand bij de deur met een capuchon op en ik verroer me niet, in de hoop dat degene vanzelf weer weggaat. Gelukkig loopt de persoon weg, waarop ik voor de zekerheid bekijk of de deur goed op slot zit. Ik kruip weer mijn bed in, maar slapen zit er niet in. Ik ben nog een beetje verbijsterd door wat er net gebeurd is. Een gevoel van eenzaamheid komt opzetten en onder de dekens vouw ik mezelf klein. Hopelijk val ik zo weer in slaap, zodat ik morgen de dag fris kan beginnen. Ineens hoor ik weer het harde gebonk, maar dit keer lijkt het alsof het niet op mijn deur is. Nee, het is op de deur bij het huisje dat grenst aan het mijne, en ik hoor dat die deur wordt opengedaan. Diegene was blijkbaar eerst bij de verkeerde deur en er valt een spanning van me af. Het zal allemaal wel, denk ik snel. Ik wil er niet te lang over na denken en ben allang opgelucht dat ik nu weet waarom er iemand midden in de nacht hard op mijn deur aan het bonken was.

In een volgeladen bus ben ik de volgende ochtend op weg naar de watervallen. Aan de verschillende talen te horen zijn er mensen van over de hele wereld vertegenwoordigd. Bij het uitstappen merk ik een Duitse jongen op die ook alleen is. We kijken elkaar aan en zijn het er direct over eens dat we samen het park gaan bezoeken. Eerst nog even naar het toilet en wat eten en drinken kopen, waarna we klaar zijn om het terrein op te gaan. Het park bestaat uit zes verschillende niveaus. Hoe hoger je komt, hoe mooier de watervallen worden. Wij, als jonge sportieve mannen, gaan uiteraard de uitdaging aan om alle niveaus te bereiken. De toeristen moeten een speciaal pad volgen en halverwege zien we ineens een gave route die we eigenlijk niet zouden mogen lopen. Maar ik hou me niet altijd even goed aan de regels en de Duitser en ik besluiten het andere pad in te slaan, dat ons vervolgens naar prachtige onontdekte watervallen brengt. Het jeugdige gevoel komt terug en de rebel in me heeft het goed naar zijn zin. Mijn maatje voor deze dag klimt in de boom en hangt vervolgens met zijn hoofd naar beneden. De apengeluiden die volgen zeggen genoeg over de bui waarin we verkeren. Het doet me denken aan de apen in Costa Rica, die ook hun eigen gang gingen. We vermaken ons goed en nadat we op een prachtige plek beland zijn en wat foto’s hebben geschoten, besluiten we weer het aangelegde pad te volgen. De ene waterval is nog mooier dan de andere, en dat we bij bepaalde niveaus het water in mogen is fantastisch. Het is een waardige afsluiter van een onvergetelijke maand in Thailand.

Morgen staat de vlucht naar de hoofdstad van Maleisië op het programma en voor de komende nacht heb ik via Couchsurfing een slaapplek bij een Thaise dame in Bangkok kunnen regelen. Deze dame is woonachtig in een appartementencomplex en ook zij laat me met alle plezier het juiste eettentje zien waar ik wat te eten kan halen. In het complex kan ik ook gebruikmaken van de fitnessruimte, en dat is dan ook wat ik graag doe.

Na een fijne workout besluiten we samen te gaan relaxen. De whisky wordt tevoorschijn gehaald en het belooft een gezellige avond te worden. Een aantal glazen verder wordt duidelijk dat zij een andere verwachting van de avond heeft dan ik. Ik leg haar uit dat ik daar geen behoefte aan heb en dat ik een goed gesprek meer waardeer. Waarna ze ruimte maakt om diepgaande gesprekken te voeren. We praten over het leven, over angsten, onzekerheden en ook over onze dromen en doelen. Het wordt een waardevolle avond, die ik niet meer zal vergeten. Na een nacht met elkaar doorgebracht te hebben beschouwen we elkaar als vrienden. Ik laat een cadeau voor haar achter en zij geeft mij een klein houten olifantje mee.

Na de mooie dag van gisteren bij de watervallen is dit een dankbare afsluiting. Ik lijk geleerd te hebben van de ervaring met de reisgenote in Vietnam, en deze gedachte werkt bevrijdend op me. De avonturen in Thailand zijn voor mijn ontwikkeling belangrijk geweest. Ik heb mezelf beter leren kennen, waardoor ik de kant van mezelf heb aangesproken, die ik het liefst aanspreek.
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KL & Singapore





Wat een prachtig uitzicht over de omliggende omgeving bij het vliegveld van Kuala Lumpur. Vanuit het kleine raam in het vliegtuig kijk ik mijn ogen uit. Al die palmbomen, ja, wat gaaf! Het is meteen een goede eerste indruk van het nieuwe avontuur dat me te wachten staat. De komende dagen zal ik in deze stad verblijven om daarna naar Singapore te vliegen. Wat een leven heb ik op dit moment, met een enorme rijkdom wat betreft het opdoen van nieuwe ervaringen. Na mijn verblijf in Singapore zal ik doorvliegen naar het eiland Langkawi om daar tegen kost en inwoning te gaan werken. Eerst nog maar even genieten van de vrijheid, en ik ben dan ook benieuwd wat KL me te bieden heeft.

De stad is in vergelijking met Bangkok een stuk schoner. In de metro valt het me op dat er verschillende culturen door elkaar leven. Naast de Maleisiërs zijn er in dit land ook veel mensen uit China en India woonachtig. Dat het zo gemixt is, daar hou ik wel van. Na een eerste middag in de stad rondlopen komt het besef dat ik behoefte heb aan een kamer voor mezelf. Via Couchsurfing had ik een overnachting bij iemand thuis geregeld, maar daar heb ik nu geen zin meer in, waarop ik besluit om dat af te zeggen. Via Airbnb.nl heb ik een ruime kamer in een appartementencomplex geboekt. Ik mag ook gebruikmaken van de infinity pool die op het dak van een naastgelegen gebouw aanwezig is. Het dakterras met het zwembad geeft uitzicht over de stad.

Ik heb deze avond op de planning staan om met mijn vader te bellen. We hebben de laatste jaren niet veel contact gehad. Sinds ik op mijn negentiende uit huis ging is het contact een beetje verwaterd. In diezelfde periode lagen mijn ouders in een scheiding en een jaar nadat ik uit huis was gegaan had mijn moeder een nieuwe woning voor zichzelf gevonden. Toen ben ik bij haar gaan wonen. Mijn vader heeft een verleden met depressieve klachten, die juist rond die periode opspeelden. Mijn jongere broer heeft in de jaren na de scheiding wel wekelijks contact met mijn vader gehad. Door onder andere zijn inzet is het contact tussen mij en mijn vader niet geheel verwaterd. Vanavond is de eerste keer dat we gaan videobellen en ik weet niet waar het vandaan komt, maar op dit moment voel ik me een beetje eenzaam. Dit spreek ik niet uit, want ik wil niet dat hij zich zorgen gaat maken. Na het gesprek voel ik me enigszins opgebeurd en dat geeft me kracht om mijn avontuur voort te zetten. Tijdens het reizen zijn er af en toe nu eenmaal momenten dat er een gevoel van eenzaamheid om de hoek komt kijken. Dat hoort er blijkbaar bij. Het kan niet alleen maar rooskleurig zijn, al zou ik dat natuurlijk wel het liefste willen.

Na een heerlijke nacht geslapen te hebben in het tweepersoonsbed ben ik klaar voor een nieuwe dag. De Batu Caves staan op de planning en ik ga er met de trein naartoe. Reizen in steden met de trein of metro is in mijn ogen op zich al een avontuur. Het uitzoeken van de route in een voor mij onbekende stad, dat geeft me op de een of andere manier een gevoel van sensatie. Als ik ben aangekomen bij de Batu Caves is het grote gouden beeld van de oorlogsgod Murugan het eerste wat me opvalt. De grotten zijn te bereiken via hoge trappen met in totaal 272 treden. Bij de huidige temperatuur is het een extra uitdaging. Op internet heb ik gelezen over de apen die er rondlopen, en dat ze niet schuw voor mensen zijn. Ze lopen aan alle kanten op de trap en als iemand wat eten in zijn handen heeft, dan loeren ze rustig op een kans om het van hem af te pakken. Ik kan er wel om lachen, en apen, ja, dat vind ik echt geniale dieren. Bezweet kom ik bovenaan de trap en het eerste wat ik doe is even een moment nemen om uit te rusten. Na dat moment vervolg ik de weg door de grot heen en aan het eind is er een hindoeïstische tempel te vinden. Ik neem plaats op een bankje waarvandaan ik uitzicht heb op de zijkant van de tempel. Als ik omhoogkijk zie ik de zon op een mooie boom schijnen die in een open gat in het plafond van de grot te zien is. Dat geeft een prachtig plaatje en na er even van genoten te hebben pak ik mijn mobiel om er een foto van te maken. Met een voldaan gevoel blijf ik even op het bankje zitten en ondertussen is er een dienst in de tempel gaande. Ik snap niet veel van wat ze precies aan het doen zijn, maar het maakt wel indruk op me. Ondanks dat de tempelbel het nodige lawaai maakt ervaar ik toch een bepaalde rust bij het kijken naar de rituelen die er plaatsvinden.

Op de terugweg besluit ik rustig de trap af te gaan. Hierdoor kan ik de apen van dichtbij bewonderen. Halverwege besluit ik op de trap te gaan zitten en te kijken naar een aap die dicht bij me zit. Op de een of andere manier fascineren apen mij, en het exemplaar dat op een meter van me af zit lijkt zich niets van mijn aanwezigheid aan te trekken. Een drukkend gevoel op mijn schouders doet mij vermoeden dat iemand zijn handen in mijn nek heeft gelegd. Ik kijk achterom en zie een andere aap achter me op de grond belanden. Is er nu serieus net een aap op mijn schouders gesprongen? Haha, ik begin spontaan te lachen, en wat een belevenis is dit weer! Ik besluit op te staan en zie een moederaap de trap op lopen, met een baby onder haar buik die op dat moment van de voeding uit moeders borst aan het genieten is. Wat een prachtig gezicht, en gelukkig weet ik dit nog snel op camera vast te leggen. Als ik de trap af loop stuiten mijn ogen op een andere aap, die vanuit de grot aan de zijkant van de trap me aan zit te kijken. Ik besluit te stoppen en mijn telefoon te pakken. De camerastand is gereed om een foto te schieten. De aap is in een actieve bui en hij springt de trap op, kijkt nog even naar rechts, om vervolgens links omhoog zijn weg te vervolgen. Het zorgt voor een mooie foto collage en met een brede glimlach vervolg ik mijn weg naar beneden.

De dagen in KL zitten erop en het is tijd om richting Singapore te gaan. De verwachtingen zijn hoog en ik ben benieuwd wat ik straks zal aantreffen.

Gardens by the Bay, wat een prachtig park. De zon die tussen de wolken door schijnt maakt de belevenis extra mooi. Bangkok, KL en nu Singapore, ja, dat is voor mij de juiste volgorde. Wat een schone stad! Het lijkt alsof ik in Europa ben, maar tegelijkertijd ook weer niet. Vol verwondering loop ik door het park. Deze magische belevenis overtreft de verwachtingen die ik van tevoren had. Ik maak de meest mooie foto’s en met een grote glimlach loop ik door het futuristische bos.

De host van de airbnb van vanavond heeft geannuleerd en nadat ik inmiddels al meerdere keren op een vliegveld heb geslapen besluit ik geen nieuwe slaapplek bij iemand thuis te zoeken of een hostel te boeken. Ik ben benieuwd hoe het zal zijn om op straat te slapen. Het lijkt me een unieke ervaring om te beleven hoe het voor mensen is die geen dak boven hun hoofd hebben en daardoor iedere nacht buiten slapen. Singapore is een schone stad en als ik het dan toch een keer wil proberen, dan is dit een veilige plek om dat te doen. Ik hoef ook niet de hele nacht op straat te slapen, want in het grote winkelcentrum is een bioscoop aanwezig, en om één uur in de nacht draait er nog een film. Ik koop alvast een kaartje voor de film Justice Leauge en besluit op zoek te gaan naar een restaurant.

Het scheelt dat ik mijn handbagagebackpack aan het begin van de dag al in een kluisje van een sportschool heb gedaan, zodat ik nu alleen mijn sporttas bij me heb. Lopend door het winkelcentrum vind ik het wel een apart idee. Iedereen gaat aan het einde van de avond naar zijn hotelkamer of naar huis toe om te slapen en ik ga een plek op straat zoeken om de nacht door te brengen. Een gevoel van minderwaardigheid komt in me naar boven en dat voelt niet fijn. Tussen de veelal goedgeklede mensen die hier rondlopen val ik hier sowieso al op. Ik loop er als een echte backpacker bij met slippers, zwembroek en tanktop aan. Waar dat in Bangkok niet meer dan normaal voelt, lijkt het hier minder gebruikelijk te zijn.

Nadat ik wat gegeten heb en een mooie lichtshow bij de Gardens of the Bay heb gezien, moet ik me nog enkele uurtjes vermaken totdat de film begint. Gelukkig kan ik in het winkelcentrum mijn telefoon opladen en is er ook gratis wifi aanwezig. Op deze manier kom ik de tijd wel door, en in de tussentijd wordt het centrum steeds leger. De winkels gaan dicht en in vergelijking met de drukte van vanmiddag lijkt het winkelcentrum inmiddels verlaten te zijn. Er lopen enkel nog mensen van en naar de bioscoop.

Justice League is een film waar ik naar uitkijk. Ik ben blij dat hij nu gaat beginnen, al merk ik wel dat ik moe begin te worden. De film is gelukkig spannend genoeg om niet in slaap te vallen en na het zien van een waardige actie-avonturenfilm loop ik naar de uitgang. Vlak buiten het winkelcentrum, waar ik nog wifi heb, videobellen mijn broer en ik nog even, en daarna is het tijd om een plek te zoeken om enkele uurtjes te gaan slapen. De loopbrug richting Sentosa-eiland is dichtbij en enkele meters vanaf het begin van die brug kies ik een plek uit om te slapen. Ondanks dat het al midden in de nacht is lopen er af en toe nog mensen langs. Aan de zijkant van de brug zijn er openingen om de loopbrug op te gaan en bij een daarvan leg ik mijn sporttas op de trap, waar ik vervolgens mijn hoofd op leg. Liggend op die trap vraag ik mezelf wel af wat ik in hemelsnaam aan het doen ben. Voor mijn gevoel kijken de enkele mensen die langslopen me aan alsof ik niet helemaal lekker ben. Na tien minuten ongemakkelijk op de trap te hebben gelegen vraag ik me af waarom ik niet gewoon mijn spullen pak en naar een hostel ga om te overnachten. Waarom doe ik mezelf dit aan? Net op het moment dat ik die vraag stel hoor ik iemand op een klein afstandje van mij kuchen. Het is een persoon die ook op straat slaapt, waarop ik in gedachten tegen mezelf zeg: Silvano, je hebt hiervoor gekozen. Jij wilt ervaren hoe het is om als dakloze door het leven te gaan. Dan moet je nu niet gaan zeuren. Probeer het gewoon. Na deze aanmoediging val ik even later in slaap, al is dat niet voor lang. Na een klein uur word ik weer wakker en dit herhaalt zich een aantal keren. Ik slaap allesbehalve vast en zodra het licht begint te worden pak ik snel mijn spullen om de dag te beginnen. Wat moeten de mensen wel niet van me denken? Bij de sportschool stap ik onder de douche en op deze manier kan ik de dag fris tegemoet treden.

Vandaag heb ik een bezoek aan Chinatown en Little India op de planning staan. Ik neem mijn backpack mee, omdat ik mijn kleren wil wassen. In Chinatown vind ik een wasserette en daar kan ik tussendoor ook nog genieten van een heerlijke maaltijd. Voor vanavond heb ik een gratis slaapplek bij iemand geregeld, maar ik besluit deze af te zeggen. Het slapen op straat wil ik nog een keer ervaren om te kijken of ik er een tweede nacht meer aan gewend zal zijn. Na het wassen van de kleren breng ik eerst mijn backpack naar de dichtstbijzijnde sportschool om hem daar in een kluisje te leggen. Nadat ik de bezienswaardigheden en de sfeer in Chinatown heb geproefd is het nu tijd om naar Little India te gaan. De kleurrijke tempels en gebouwen maken direct een mooie indruk. De mensen zijn geïnteresseerd in mij en degenen met wie ik in gesprek raak vragen me van alles. In eerste instantie had ik het idee dat de meeste Indiërs ingetogen zijn, maar dat blijkt niet het geval te zijn op het moment dat ik met meer van hen in gesprek ben geweest. Vlak bij Little India is er op loopafstand een Arabische wijk te vinden. Dat er diverse culturele wijken zijn vind ik interessant, dus deze kans om naar een andere wijk te gaan sla ik niet over. Ik loop het complex op om de moskee van dichtbij te kunnen zien. Er komt direct een vriendelijke man aangelopen die vertelt dat ze op dit moment een dienst hebben, en als ik wil kan ik speciale kledij aantrekken om ook even naar binnen te kunnen gaan. Ik trek de kleding over mijn eigen kleren heen en de man maakt nog even een foto van mij. Mijn schoenen heb ik voor bij het hek al uitgedaan, waardoor ik meteen naar binnen kan gaan. In de moskee zijn de mannen bezig met een gebed. Nadat ik een kijkje genomen heb vind ik het niet zo respectvol om erbij aanwezig te blijven. Ik loop vervolgens nog een rondje over het terrein en daarna voelt het voor mij alsof het tijd is om weer verder te gaan. Met een voldane lach verlaat ik het complex. Wat een leuk en onverwacht avontuur! Het is weer een wonderbaarlijke dag geweest en Singapore behoort vanaf nu tot mijn favoriete steden. De tijd is aangebroken om weer een slaapplek te zoeken en ik besluit dicht bij de sportschool te gaan slapen. Voor de ingang van een groot kantoorpand staat een bankje en dat lijkt me voor vanavond een geschikte plek. Mijn sporttas gebruik ik weer als kussen en daar lig ik dan, in de hoop dat ik snel in slaap zal vallen. Aan de andere kant van het bankje kan je met een trap richting een klein parkje lopen. Uit dat parkje komen de nodige geluiden vandaan, wat ervoor zorgt dat ik hier toch niet zo rustig lig. Waarom doe ik dit ook alweer? Oh, ja, omdat ik wil ervaren hoe het voor een tweede nacht is. De gedachte dat ik nu gratis bij iemand op de bank of in een hotelbed had kunnen slapen, schuif ik maar gauw aan de kant. Dit is een unieke ervaring en ik besef dat ik dankbaar mag zijn dat ik de kans heb om elk moment op te staan om een kamer te kunnen boeken. Het is een ervaring die ik niet meer zal vergeten. Naast het ongemakkelijke gevoel overheerst de dankbaarheid dat het slapen op straat maar voor twee nachten en op vrijwillige basis is. Maar een diepe slaap zit er ook deze nacht niet in en ik ben blij als het weer licht begint te worden. Gelukkig kan ik even douchen bij de sportschool, zodat ik fris richting het vliegveld kan vertrekken om weer een nieuw avontuur aan te gaan.





Hoofdstuk 13

Langkawi deel één





Via een tussenstop in Kuala Lumpur arriveer ik op het eiland Langkawi. De aansluitende vlucht in KL had ik vanwege vertraging van de eerste vlucht vanuit Singapore gemist. Daarbij is ook nog eens de bagage van alle passagiers die in het vliegtuig richting KL zaten om vervolgens door naar Langkawi te vliegen niet meegekomen. Ik krijg te horen dat zodra mijn backpack gearriveerd is, er contact met me wordt opgenomen. Ze verwachten dat het enkele dagen zal duren. Normaal gesproken neem ik mijn backpack mee als handbagage, maar bij deze vlucht nu juist net niet, aangezien de ruimbagage bij de prijs was inbegrepen. Ik kan me er niet zo druk om maken, want de bagage moet nog wel gewoon in Maleisië zijn en dat betekent dat ik die in een van de volgende dagen zal ontvangen. En doordat ik gelukkig nog een schoon setje kleren en ondergoed in mijn sporttas heb zitten kan ik me vandaag en morgen wel redden. Mocht de backpack er daarna nog niet zijn, dan kan ik nieuwe kleren kopen.

De werkgever heeft geregeld dat ik gratis kan overnachten in een hostel. Ik ga vanaf morgen aan de slag bij een rooftopbar, waar ik het ontbijtbuffet zal gaan verzorgen. Het is mooi meegenomen dat ik zelf ook gebruik mag maken van dat buffet. Op die manier kan ik gratis ontbijten en een vroege lunch nemen. In eerste instantie zal ik hier twee weken verblijven en van daaruit kijk ik weer verder. In ruil voor het werk dat ik doe krijg ik gratis verblijf en maaltijden. Er hangt een ontspannen sfeer op het eiland en aangezien ik aan het begin van de avond ben aangekomen, zoek ik nog even een restaurant op om wat te gaan eten. Ik voel me al vrij snel op mijn gemak en met het vooruitzicht dat ik morgen vroeg uit bed moet besluit ik na het bezoek aan het restaurant terug naar het hostel te gaan. Morgen moet ik namelijk om zes uur beginnen met werken. De werktijden zijn van zes tot twaalf uur en daarna heb ik nog de gehele dag voor mezelf. En op een eiland als dit is dat absoluut geen straf.

Samen met een Engelsman loop ik de volgende ochtend in het donker naar het werk. Het is tien minuten lopen en het is prettig dat ik samen met hem ben, zodat hij me de nodige informatie over het werk en het eiland kan geven. In de ochtend zijn we met een team van vier personen: een Amerikaanse manager, een half Indiase/half Zuid-Afrikaanse kok, de Engelsman en ik. De werkzaamheden zijn relaxed. Het belangrijkste is het opzetten van het ontbijtbuffet, en zodra de gasten komen is het onze taak dat alles wordt bijgevuld, dat de borden en bekers van de tafels gehaald worden, dat we de tafels schoonmaken en de afwas doen. Tussendoor is er tijd om te genieten van het prachtige uitzicht over het strand en de zee, waarbij de palmbomen het plaatje compleet maken. Ja, hier ga ik me de komende twee weken wel goed vermaken! De gasten die voor het ontbijt komen, zijn meestal in een ontspannen gemoedstoestand. Het is voor hen vakantie en aangezien ze net wakker zijn willen ze de dag rustig beginnen. Hierdoor is het contact met de toeristen aangenaam en wordt er het nodige met elkaar gelachen. De eerste drie uren vliegen voorbij en de manager vertelt dat ik wel mag gaan. Het is tenslotte mijn eerste dag en het is nu toch niet zo druk, zodat ik mooi kan wennen aan het eiland en het werk. Vanaf morgen zal ik wel gewoon de volledige zes uur moeten gaan werken. Van tevoren dacht ik dat we dat zes dagen per week moesten doen en dan een dag vrij zouden zijn. Het nieuws dat we maar vijf dagen hoeven te werken klinkt dan ook als muziek in mijn oren.

Na de gehele ochtend over het strand gekeken te hebben is het nu tijd om er de eerste voetafdrukken achter te laten. De vibe die het eiland met zich meedraagt bevalt me goed. Op het strand aangekomen doe ik eerst mijn schoenen uit, waarna ik mijn weg naar rechts vervolg totdat ik niet meer verder kan. Dit gedeelte van het strand bevindt zich voor een van de wat duurdere hotels. Te midden van het mooie witte zand staat een kleine boom, die voor wat schaduw zorgt. Ik kan inmiddels wel merken dat ik vanochtend vroeg ben opgestaan, waarop ik besluit een plekje in de schaduw onder de boom veilig te stellen, want het is tijd voor een vroege siësta.

De eerste drie werkdagen zijn inmiddels voorbijgevlogen. Mijn backpack heb ik weer terug en ik heb zelfs al de gedachte gehad om hier misschien een jaar te blijven. Het bevalt me tot nu toe erg goed, vooral doordat ik vanaf het begin gewend was aan het heerlijke eilandleven. Dat is altijd al een droom van me geweest, en nu leef ik die droom. Met een grote glimlach lig ik vandaag weer in de schaduw onder de boom. De Engelsman heeft vanochtend zijn laatste werkdag gehad en is op doorreis naar een nieuwe bestemming. Ik deel de slaapzaal in het hostel nu alleen met een Marokkaanse jongen die ‘s avonds bij de rooftopbar werkzaam is. Het is een kleine slaapzaal met twee stapelbedden en een douche met wc erbij. Ons verschillende leefritme zorgt ervoor dat we langs elkaar heen leven. Zodra hij gaat slapen sta ik op om aan het werk te gaan. De leefstijl die ik heb bevalt me goed. In de ochtenduren werken, zodat ik daarna de gehele dag voor mezelf heb. De middagen en avonden vul ik veelal met relaxen op het strand. Ik kan mijn geluk niet op dat ik nu daadwerkelijk woonachtig ben op een eiland. Ieder moment kan ik doen waar ik zin in heb en ik hoef me nergens zorgen over te maken. Ik heb onderdak en krijg per dag twee gratis maaltijden. Wat heb ik nog meer nodig, realiseer ik me? Niks, het leven is op deze manier fantastisch. Het is winter in Nederland en ik lig hier op het strand te genieten. De grote glimlach die ik al op mijn gezicht had wordt nog wat groter en door mijn lichaam stroomt een intens gevoel van rust en geluk. De eerste week vliegt voorbij en het leven op Langkawi bevalt me zo goed dat ik hier zeker langer zal blijven. Via de app Polarsteps hou ik voor de mensen thuis de reis bij. Het is een handige manier om foto’s en verhalen te delen.

24-12-2017

Heerlijk genietend op het strand met het nummer ‘Spirit Bird’ van Xavier Rudd op een stukje privéstrand. It feels like I’m in heaven. If there is one it would be cool if it would be like this place.

Een vliegtuig dat boven me langs vliegt en waar ik naar kijk met in mijn gedachten: vriend, normaal gesproken had ik gehoopt aan boord naar een droombestemming te zijn, but I’m already there. Over een tijdje zal ik wel weer instappen, maar nu nog even niet.

Genietend van de muziek, het uitzicht en het schrijven van deze tekst, met tranen in mijn ogen van geluk dat ik er emotioneel van word, waardoor ik mijn mobiel even opzijleg. Wauw, altijd al gedroomd van dit leven en dan is het nu gewoon werkelijkheid. Het voelt nog beter dan hoe ik er altijd over gedroomd heb!

En dan het volgende nummer, ‘Directions’ van Nakho, dat via de shuffle modus op Spotify wordt afgespeeld. Ik heb er geen woorden voor. Ik voel me volledig verbonden met mezelf en de wereld, waardoor ik in vrede ben.

In de ochtenden met het werken op de rooftop een heerlijk begin van de dag. Met een grote glimlach de gasten een fijn begin van de dag bezorgen. Na het werk trainen in de sportschool om daarna af te koelen in de zee. Begin januari gaan we om de tafel zitten en dan kan ik betaald gaan werken. Dat is mooi meegenomen! Verder ben ik met verschillende projecten bezig, waar ik later meer over zal schrijven. Een fijne kerst gewenst en wees dankbaar voor datgene wat je hebt en wie je bent.

Ik vier hier niet speciaal kerst, geen behoefte aan … Voor mij is het elke dag kerst en ik probeer het beste te geven voor mezelf en andere mensen. Ik ben dankbaar voor degene die ik ben/kies te zijn, voor wat er allemaal is en de mogelijkheden die ik aanpak.

OneLove!

Inmiddels is er een nieuwe werknemer in de kamer komen slapen. Hij werkt net als de andere kamergenoot ook in de avonduren. Intussen merk ik dat ik er behoefte aan krijg om mijn eigen plek te hebben. Door de verschillen in leefritme slaap ik in deze periode niet optimaal. Nu ik besloten heb om hier langer te willen blijven en betaald werk ga doen, is het tijd om een woning te vinden. In eerste instantie zou ik er met de nieuwe collega een gaan huren, maar daar lijkt mijn behoefte op dit moment niet te liggen. Ik wil een plek voor mezelf, en via via kom ik in contact met een landeigenaresse die vlak achter de rooftop woont. Ze heeft nog een huisje vrij en ik kan er vannacht al direct slapen. Zij heeft een matras voor mij en dat is voldoende. Verder staat er een stoel, een tafeltje en er is een wc, douche en wasbak aanwezig. Eten doe ik telkens buiten de deur. Ik leg het matras schuin onder de plafondventilator en daarmee red ik het voor vanavond wel.

04-01-2018

Maar even kijken wat ik qua inboedel uiteindelijk allemaal ga kopen, aangezien ik nog niet precies weet voor hoelang ik hier zal verblijven. Sowieso wel drie maanden, en mogelijk wel een jaar. I will see!

Als ik zuinig leef kan ik rondkomen van het loon van de rooftop. Daarnaast werk ik nu als personal trainer en momenteel heb ik vijf klanten. En heel divers: van een Cyprische dame met haar Duitse man die manager is van een luxe beach resort, aan wie ik trainingen geef in de gym op het resort, tot aan lokale jongens met wie ik buiten train. Mooi werk. Ik doe het niet per se voor het geld, want ik vraag maar €2,5 per uur om het voor iedereen toegankelijk te houden. Het geeft me fijne en goede energie om dienstbaar aan anderen te kunnen zijn.

Nadat ik twee weken lang veel vrije tijd heb gehad, schakel ik nu over naar een doe-modus, waarbij ik mezelf een druk schema opleg. Doordat ik betaald werk doe is er afgesproken dat ik zes ochtenden in de week ga werken. Dat houdt in dat ik vanaf nu een vrije dag heb. Alleen de drie lokale jongens die ik zou gaan trainen houden het al snel voor gezien. In hun huidige leefsituatie blijkt het toch niet helemaal te passen. De manager en zijn vrouw zijn echter wel fanatiek en willen dagelijks sporten. Ik train hen beiden apart. De personal training en het werk in de ochtend vallen prima met elkaar te combineren. Tussendoor heb ik genoeg tijd voor mezelf om te ontspannen en te relaxen, maar in plaats van mijn rust tussendoor te nemen sta ik op dit moment volledig aan en ben ik tot een nieuw idee gekomen.

05-01-2018

Een ander leuk nieuwtje vanuit Langkawi: ik ga mezelf conditioneel in topvorm krijgen en mijn benen weer op volle sterkte brengen om vervolgens weer mijn oude droom op te pakken om profvoetballer te worden. Even kijken hoe dat met de knieën gaat. Eerst krachtig maken om vervolgens te gaan trainen bij de manager van het beach resort. Daar houden ze jaarlijks een voetbaltoernooi onder de verschillende hotels en ze beginnen met de trainingen in februari … Rond mei wil ik wedstrijdfit zijn en proberen bij een Maleisische profclub mee te gaan trainen om een proefstage te lopen. Het is bijna zeven jaar geleden dat ik een wedstrijd gespeeld heb. Dream big, work hard.

Tot en met mijn negentiende heb ik altijd op een aardig niveau gespeeld en in het laatste jaar van de junioren heb ik in de eerste divisie tegen teams als Ajax A2, Vitesse A1 en Zwolle A1 gespeeld. In de wedstrijden tegen Zwolle speelde ik zeer goed, waardoor de leiding van dat team na afloop naar me toekwam om me complimenten te geven. In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen speelden we tegen hen gelijk, maar de rest van de wedstrijden verloren we dat seizoen allemaal. In dat jaar waarin we tegen al die teams speelden had ik nog de hoop dat ik profvoetballer zou kunnen worden, en als aanvoerder van het team was ik dan ook fanatiek. Alleen kwamen er op die leeftijd ook andere bezigheden om de hoek kijken, waardoor het voetbal een bijkomstigheid werd. Doordat voor mij festivals en buitenlandse avonturen belangrijk werden en ik in de laatste jaren dat ik voetbalde veel blessures kreeg, besloot ik voor mijn twintigste te stoppen. Er bleef echter wel altijd een vraag in mijn achterhoofd aanwezig: wat als ik er volledig voor was gegaan? Het niveau in Azië is lager dan in Nederland en ik zie dit als een kans om het een laatste keer te proberen.

11-01-2018

I’m back. De eerste meters op het voetbalveld zijn gemaakt …

Het valt nog wel tegen. Conditie, balgevoel en de angst voor blessures zijn nog wel aanwezig, maar dat laatste zit vooral in mijn hoofd. Na enkele minuten durfde ik wel vol uit te halen, en ja, heerlijk!

Conditie wordt duidelijk het grootste punt. Inzicht en traptechniek verleer je niet zomaar en die zullen snel terugkomen. Het is heerlijk om weer een nieuw doel/droom voor ogen te hebben. Ik voelde me net weer die kleine Silvano van vroeger, die in zijn eentje tegen het muurtje aan trapte en in gedachten op latere leeftijd speler van Feyenoord zou worden, wat toen wel realistisch was.

Het is een fijne start van een nieuwe uitdaging. Als ik iets in gedachten heb kan ik me er helemaal in vastbijten en daarmee soms ook voorbijgaan aan het huidige moment en de signalen die mijn lichaam me geeft.

16-01-2018

Another lovely day at work. Vandaag is de manager er niet en kan ik mooi de muziek opzetten die ik wil. Een goodlife setje op YouTube it is!

Ik ben hier alweer een maand en het bevalt me nog steeds goed. Zes dagen per week in de ochtenden werken en vijf dagen per week ’s avonds personal training geven. Daarnaast ben ik elke dag bezig met conditionele training, krachttraining en voetbaltraining. Dat hakt er wel even goed in! Tussendoor zo veel mogelijk rust nemen. Chillen aan het zwembad, siësta in de middag, goed eten en op tijd naar bed is dan ook wel nodig.

Twee dagen later krijg ik een lichte spierblessure aan mijn bovenbeen, waardoor ik gedwongen word om rust te nemen. Nu ik me lichamelijk dien in te houden, begin ik in gedachten allemaal plannen voor de toekomst te maken, waardoor de relaxte vibe die ik in de weken ervoor ervaarde, waarbij ik veelal in het moment van het eilandleven aan het genieten was, nu inmiddels naar de achtergrond verdwenen is. Hierdoor krijgt mijn lichaam nog niet de rust die het nodig heeft. Vanuit deze onrust ontstaan gedachten om na de visarun over twee maanden niet meer terug te keren naar het eiland. Die run is noodzakelijk, aangezien ik voor maar drie maanden een toeristenvisum heb. Door de hoogte van het loon kom ik er niet voor in aanmerking om een werkvisum te krijgen. Daarnaast had ik vóór mijn vertrek uit Nederland de helft van mijn spaargeld in onlineprogramma’s geïnvesteerd. Dat zou me na een aantal maanden geld moeten opleveren, zodat ik mijn reis zou kunnen vervolgen.

In deze dagen heb ik onder andere contact met een goede vriend, genaamd Sonil. Hij is mijn studiemaat van de opleiding Social Work en hij heeft een leuke verrassing voor me. Hij heeft het boek ‘De logica van geluk’ van de schrijver Mo Gawdat per post naar me toegestuurd.

25-01-2018

Vandaag is mijn vrije dag. In de ochtend ben ik vrij en ik heb geen gymsessies gepland staan.

Op dit moment is the struggle real. Geen geld op de bank, knieblessures (links en rechts, binnen- en buitenbanden), en de investeringen lopen niet zoals ik graag zou willen. Een blijkt een scam te zijn en bij de ander ben ik mijn wachtwoord vergeten. Na een aantal pogingen is het account geblokkeerd tot 2028, say whaaattt? De eerste keer kreeg ik wel een mail terug waarin informatie stond wat ik moest doen, maar toen ik dat vervolgens gedaan had en een mail terugstuurde, kreeg ik geen reactie voor de volgende stappen die ik moest nemen. Het is inmiddels een week geleden dat ik die mail verstuurd heb. Geduld en vertrouwen dan maar. Mooie periode om te groeien en mentaal sterker te worden, en voor nieuwe uitdagingen!

Gisteren een heerlijke gratis fullbody massage gehad bij het beach resort waar ik personal training geef. Dat had ik wel even verdiend. Ik heb nu ook maar kniebanden gekocht. Dat werkt tot nu toe top en de massage van gisteren heeft ook een goede uitwerking gehad.

Twee dagen later is mijn account van de investering gelukkig gedeblokkeerd. Het vertrouwen en geduld hebben zich nu uitbetaald. Het bedrag van de investering die ik heb gedaan, is in de tussentijd aardig omhooggegaan en binnen twee maanden kan ik het laten uitbetalen. Dat betekent dat ik na de visarun het geld in ontvangst kan nemen. Het heeft de afgelopen dagen even tegengezeten, maar dat heeft me wel sterker gemaakt. De blessures en de problemen met de investeringen hebben ervoor gezorgd dat ik nu weer meer in balans ben. Ik laat de plannen wat betreft het voetbal maar even voor wat ze zijn en zie vanzelf wel welke kant het voor me op gaat. Het boek dat Sonil me cadeau heeft gedaan heeft me in belangrijke mate gestimuleerd om het leven weer meer vanuit een flow te ervaren.

Ondanks dat ik al een tijdje op Langkawi ben heb ik nog niet veel van het eiland gezien. Na de voorgaande avonturen in andere landen heb ik wel even genoeg toeristische plekken gezien, maar ik heb nu de tijd om dit eiland rustig te gaan ontdekken. Ik ben hier nu anderhalve maand en het begint te kriebelen om wat meer te willen zien. Het eerste uitje belooft dan ook een prachtige belevenis te worden.

Na een kwartier en de eerste heuvel omhoog zit ik er al helemaal doorheen. Ik heb duidelijk mijn dode punt te pakken, Uber bestellen? Nee, f*ck it, I can do it! Eigenlijk wil ik afstappen, maar ik ben deze uitdaging aangegaan en ik ga die ook afmaken. Ik ben onderweg naar Kuah, de hoofdstad van het eiland, en dat is met de heuvels die ik tegenkom een aardige uitdaging. Ik denk er drie kwartier over te zullen doen. De mountainbike die ik voor een mooi prijsje heb aangeschaft is prima om korte ritjes mee te fietsen, maar het is niet de ideale bike om een lange afstand mee af te leggen, laat staan heuvels mee op te gaan. De versnelling staat op de één na zwaarste stand en hij kan niet lager worden gezet. Misschien was het toch niet zo’n gek idee om hem eerst te laten repareren. Het is in ieder geval een goede benentraining en het fijne is dat ik geen last van mijn knieën heb. Maar dat het een fysieke en mentale uitdaging is, is een ding dat zeker is! Bij de eerstvolgende heuvel stap ik van de mountainbike af, aangezien ik het gewoon echt niet red. Het geeft me de mogelijkheid om te genieten van het uitzicht en brengt me terug naar de schoonheid van Ha Longbaai in Vietnam. Aan de rechterkant kan ik tussen de bomen door de zee zien, waarin kleine rotsformaties zijn opgesteld. Bovenaan de heuvel blijf ik even staan om te genieten van dit prachtige plaatje. Vervolgens kijk ik weer vooruit en ik zie dat er straks een afdaling komt. Met een grote glimlach stap ik op de bike. Het windje dat langs mijn oren vliegt geeft de verkoeling die ik op dit moment goed kan gebruiken. Ondanks dat het nog maar halfnegen in de ochtend is, is mijn lijf al aardig bezweet.

Gelukkig is er nu een vlak gedeelte en kan ik in een rustig tempo de tocht voortzetten. Voor mij op de weg zie ik allemaal apen en ook vanaf de railing aan de zijkant van de weg houden ze me goed in de gaten. Ik besluit te stoppen en te genieten van het moment. Nadat we even oogcontact hebben gehad pak ik mijn mobiel erbij om het vast te leggen. Al fietsend rij ik langs de apen en met een uitgeputte stem neem ik een video op, om dit moment later met mijn familie te kunnen delen. Een eindje verderop staat een autowrak langs de weg, niet het eerste dat ik ben tegengekomen. Het doet me denken aan de beelden die ik heb overgehouden aan de reizen in Ghana, toen ik in een busje zat en verwonderd uit het raam naar autowrakken aan het kijken was.

Na anderhalf uur fietsen kom ik in Kuah aan en mijn hoofd wordt ineens naar de linkerkant getrokken. Mijn ogen vallen op een zijstraat, waar een schimp van een hindoeïstische tempel te zien is. Ik besluit om te keren en de straat in te gaan. Vanaf de buitenkant ziet het er niet spectaculair uit. De tempel bevindt zich boven op een ander gebouw en ik besluit via de trap naar boven te lopen. Een vriendelijk ogende man is bezig met schoonmaakwerkzaamheden en ik loop naar hem toe. Hij geeft me toestemming om de tempel van dichtbij te bekijken en vol verwondering kijk ik mijn ogen uit naar het mooi gekleurde bouwwerk. Wauw, dat had ik niet gedacht toen ik de zijstraat in fietste! Het is een prachtig complex en door alle kleuren krijg ik een intens gelukkig gevoel. Vlak voordat ik Kuah binnenfietste kwam ik ook al een prachtige moskee tegen. Die meteen opviel door de witte kleur en de gouden koepel erop. De berg op de achtergrond en de blauwe heldere lucht maakten het plaatje compleet. De voornaamste reden dat ik naar Kuah ben gekomen is Eagle Square. Dit eiland staat bekend om de adelaars. Ik heb er tot nu toe nog niet een gezien, maar misschien is het de bedoeling dat ik eerst naar Eagle Square ga, waar ik het grote beeld van een adelaar kan aanschouwen. Het bevindt zich aan het einde van de stad, en vlak voordat ik er arriveer fiets ik langs een park dat me doet denken aan het mooie stadspark in de stad Valencia. Er zijn allerlei speeltoestellen voor kinderen en trainingsapparaten voor volwassenen. De prachtige palmbomen in het park bezorgen me zo een heerlijk gevoel dat ik mezelf weer voor even in Spanje waan.

Als ik bij de hoofdbestemming ben aangekomen valt de eerste indruk me tegen. Ik zie alleen een stukje van de vleugels. De verwachtingen die ik had zakken wat af en ik loop rustig met de overige toeristen mee. Maar dan, op het moment dat ik de hoek om loop, heb ik ineens wel de grote adelaar in het versier, waardoor ik volledig in extase raak. Hoe dichterbij ik kom, hoe doller ik word. Dit zijn de ervaringen waarbij ik mezelf compleet in het moment kan gooien en vanuit deze blijheid krijg ik vanzelf een grote glimlach op mijn gezicht. Graag wil ik met de adelaar op de achtergrond op de foto. De eerstvolgende toeristen ga ik vragen of ze een foto van mij willen maken. Er komt een lief gezin aanlopen en ik vraag de vrouw om een foto te maken. Ik ga op een verhoging staan die in dezelfde lijn als de adelaar staat en net zoals de vogel zijn vleugels spreidt, spreid ik mijn armen naar de zijkant. Er wordt een aantal foto’s genomen, waarna ik de vrouw vriendelijk bedank en haar en het gezin een fijne dag toewens. Aan de rechterkant van het adelaarsbeeld is een park, van waaruit ik over het nabijgelegen meer kan kijken. Hier waan ik mezelf voor even terug in het prachtige Zwitserland, met de mooie heldere meren, maar nu dan ook nog eens met palmbomen om me heen. Wat een gevoel van extase gaat er door mijn lichaam. Van de ene prachtige plek kom ik op de andere magische bestemming, en het gevoel dat ik in Singapore bij Gardens by the Bay had is op dit moment weer volledig aanwezig. Wauw, wauw, wauw, wat kan een mens gelukkig zijn door de schoonheid die er om hem heen te vinden is!

01-02-2018

Vandaag veel mooie glimlachen gezien met leuke begroetingen. Kuah is wat minder toeristisch en daar had ik het idee wat meer tussen de locals te zitten. Of dat komt gewoon door mijn werk, waar ik veelal toeristen zie.

De terugweg heb ik relaxed met de Uber gedaan, met de bike in de kofferbak. Als de zon niet zo fel geschenen had, was ik wel teruggefietst. Ja, ja, Silvano, haha.

Een heerlijke eerste trip op dit prachtige eiland.

Wish you also a wonderful and lovely day!

De visarun staat over ruim een maand gepland en inmiddels heb ik besloten om voor drie weken naar Indonesië te gaan, waarvan ik twee weken tegen kost en inwoning in een hostel in Surabaya zal gaan werken. De laatste week zal ik gebruiken om het eiland Java te ontdekken. Ik word direct enthousiast van de gedachte dat ik weer een nieuwe bestemming ga verkennen. Daarnaast heb ik inmiddels nog een andere onverwachte reis gepland staan.

06-02-2018

Nog een ander nieuwtje is dat ik eind juni richting Nederland ga. Op vakantie in eigen land. Ik zal me moeten uitschrijven bij de gemeente als ik langer dan acht maanden wil reizen. Zoals ik er nu over denk blijf ik twee à drie weken in Nederland en ga dan weer door. Misschien eerst in de zomer ergens werken in Europa, om vervolgens weer richting Azië te gaan en van daaruit mogelijk naar Nieuw Zeeland. Maar dat zie ik tegen die tijd wel.

Het is een mooi cadeau om weer even naar huis te gaan en de liefdevolle mensen weer te zien. Het was in het begin wel even een domper dat ik terug moest (qua geld), maar die veranderde al snel in een fijn gevoel om iedereen weer te zien. Daarnaast ga ik 12 juli samen met Peter naar het concert van Eminem. Hij is een groot fan van hem en ik kan me nog herinneren dat we in de auto terug van het werk zaten en Peter een cd van Eminem opzette, waarop hij zei: ‘Als Eminem in Nederland komt ga ik er zeker heen, en jij gaat mee!’

Via Nederlandse gasten bij de rooftopbar ben ik erachter gekomen dat ik me in Nederland zal moeten uitschrijven bij de gemeente op het moment dat ik langer dan acht maanden in het buitenland ben. Ik zie ernaar uit om met enkele maanden even terug te gaan, maar aan de andere kant ben ik blij dat het nog lang niet zover is.

Er gebeurt zo veel in mijn leven, en het zijn ook zo veel verschillende dingen dat ik van elke dag wel een verslag kan maken. Van de ene verwondering val ik in de andere, en de dagtrip naar Kuah heeft ervoor gezorgd dat ik weer volop aan het genieten ben.

Had ik al gezegd dat ik een apenfan ben? Ja, volgens mij wel, of niet … Sinds ik de keus gemaakt heb om mezelf niet meer zo druk te maken en het voetbal aan de kant te schuiven ervaar ik veel meer rust. Ieder moment is weer een nieuwe kans om in verbinding te zijn met mezelf en echt in het hier en nu aanwezig te zijn. Deze mindset zorgt ervoor dat ik de meest prachtige ervaringen beleef.

19-02-2018

Haha geniaal, I love monkeys!

Hier in Cenang, de plaats waar ik verblijf, heb ik nu voor de tweede keer apen gezien. De eerste keer, anderhalve maand geleden, dacht ik er niet aan om foto’s te maken, want toen was ik met mijn broeder helemaal in mijn element. Een van de apen zat me telkens te volgen en als ik een stap zette, verplaatste hij zich ook en keek hij vervolgens snel weer mijn kant op. Hij ging dan met zijn koppie naar voren, met zo’n blik op zijn gezicht: en wat ga je nu doen? In het begin wist ik niet zo goed of ik nou moest uitkijken of niet. Ik voelde me niet helemaal veilig. Met de ervaring in mijn achterhoofd dat ik in Ghana achterna was gezeten door apen was ik er nu niet zeker van of ik de situatie kon vertrouwen.

Vandaag zie ik op dezelfde plek weer een aap zitten als waar ik ze de vorige keer zag. Dit keer is hij alleen. Ik stap van de mountainbike af om te kijken wat zijn volgende zet zal zijn. Hij steekt zijn koppie naar voren en houdt me goed in de gaten. In mezelf begin ik alweer te lachen: haha, gaan we weer even spelen, vriend? Ik pak mijn camera erbij, want dit keer wil ik het vastleggen. De aap zit hoog in de boom, op vijf meter afstand. Ik doe twee stappen naar links en de aap springt op een andere tak en kijkt me vervolgens snel weer aan. Ik zet een paar stappen vooruit en zijn hoofdje komt verder naar voren. Met een volgende stap vooruit klimt de aap naar de achterkant van de boom. Zijn hoofdje komt aan de linkerkant achter de grote stam tevoorschijn. Ik ben benieuwd wat hij zal doen als hij me niet meer kan zien, waarop ik besluit een paar stappen naar rechts te doen. Met een grote glimlach op mijn gezicht zie ik vervolgens zijn koppie aan de rechterkant van de stam tevoorschijn komen, waarop ik hard in de lach schiet. Ik bedank de aap voor de speelminuten en met een voldaan gevoel en een mooie collectie foto’s stap ik weer op de bike.

De volgende dag zit ik buiten op het terras bij de McDonalds te genieten van een iced caramel machiatto. Ineens zie ik boven de gebouwen aan de overkant een adelaar vliegen. Het is de eerste echte die ik op het eiland zie en het is een leuke en onverwachtse verrassing. Langkawi betekent ‘roodbruine adelaar’ en er moeten hier de nodige te vinden zijn. Nu, na twee maanden, zie ik er voor de eerste keer een voorbijvliegen, waardoor de iced caramel machiatto van vandaag extra goed smaakt.

Alle ervaringen en indrukken die ik opdoe zorgen ervoor dat ik me thuis voel op het eiland. Tijdens het werk bij de rooftop krijg ik veel mooie complimenten van de gasten, zoals: ‘Ik reis om mensen zoals jij te ontmoeten.’ Daarnaast laat de manager van de rooftop op de site van Worldpackers een mooie review voor me achter.

Silvano is a breath of fresh air at the Rooftop. He goes above and beyond every morning. I would highly recommend Silvano to any host. He has confidence, is not afraid to ask questions, and even at 6 am he has a big smile on his face. Silvano is extremely sociable and gets along with customers and staff alike. 10 stars to this man! “Manager Rooftop”

Bij het beach resort waar ik de personal training verzorg, kan ik gratis gebruikmaken van de lounge area. Het zwembad daar kijkt over het strand en de zee uit. De fijne ligbedden en een heerlijke cocktail maken het plaatje compleet. Tot nu toe heb ik er geen gebruik van gemaakt, maar daar gaat vandaag verandering in komen. Een oude bekende van mijn basisschool is toevallig ook op Langkawi en via mijn maat Harm, die me hiervan op de hoogte heeft gebracht spreken de dame en ik met elkaar af om een dag te gaan chillen bij het beach resort.

Tijdens het verblijf op het eiland breng ik mijn vrije tijd veelal alleen door. Inmiddels ken ik wel veel mensen op het eiland met wie ik dagelijks een praatje maak, wat leuk en gezellig is en voor een fijne vibe zorgt. Het grootste gedeelte van mijn vrije tijd ben ik het liefst in mijn eigen gezelschap. Ik voel me heerlijk in verbinding met mezelf en heb niet zo veel nodig om gelukkig te zijn. In het huisje waar ik woon heb ik nog steeds alleen een matras, kussen, stoel en een tafeltje, en dat bevalt me prima. Naast de badkamer en wc heb ik op dit moment niet meer nodig. Op het werk en tijdens de personal training heb ik dagelijks genoeg contact met mensen en daaromheen geniet ik van mijn vrijheid. Inmiddels heb ik een heerlijk dagritme, waarbij ik van zes tot twaalf uur in de ochtend werk en vervolgens naar de McDonalds of Starbucks ga. Daar bestel ik een iced caramel machiatto, waar ik alle tijd voor neem om van te genieten, en om één uur heb ik dan een personal training sessie met de manager van het hotel. We hebben besloten naar een andere sportschool te gaan, omdat daar meer apparatuur aanwezig is. Soms trainen we samen en anders train ik na de sessie met hem zelf nog even. Daarna ga ik naar huis en hou ik een siësta van een half uur. Vervolgens ga ik even lekker naar het strand, wat meestal samengaat met het nuttigen van een verse smoothie. Voordat ik naar de gym in het resort ga, ga ik wat eten bij een van de lokale restaurants. Daarna train ik de vrouw van de manager en na deze sessie heb ik op de meeste dagen in de week een sessie met een nieuwe klant. Dat is een Engelse dame, met wie ik al snel een goede klik heb. Met haar kan ik alles delen, wat in een vertrouwde vriendschap resulteert. In het begin traint ook een nieuwe collega van Thaise afkomst met ons mee. We proberen ook nog een Duitse collega zover te krijgen om mee te komen trainen, maar zij heeft er niet zo veel zin in. De Duitse collega is mijn maatje op het werk en we hebben de afgelopen periode een mooie connectie opgebouwd. Ook met haar kan ik veel delen. Daarnaast steken we altijd de draak met elkaar, waardoor er op de vroege ochtend al een leuke sfeer is.

Na de personal training sessie in de avonden met de Engelse dame ga ik de zonsondergang bij het strand bewonderen en daarna ga ik zelf nog even trainen. Het zijn heerlijke, gevulde dagen, waarin ik in balans ben. Verspreid over de dag werk ik negen uur, train ik zelf twee keer, bezoek ik het strand twee keer en hou ik in de middag een siësta. Ik sta om vijf uur op en ga rond elf uur naar bed. Ondanks het volle programma heb ik veel energie. Ik doe wat ik het liefste doe en dat zorgt voor een gelukkig en tevreden gevoel. ‘s Ochtends start ik mijn dag meestal met een geleide meditatie met het doel de vibe neer te zetten voor de dag die komen gaat. Voor het slapengaan gebruik ik ook een geleide meditatie en daarnaast hou ik op mijn mobiel een dankbaarheidsdagboek bij om te reflecteren op de afgelopen dag.

Vandaag ben ik vrij en heb ik rustig de tijd om te genieten bij de lounge area van het beach resort met de oude bekende van mijn basisschool. Het is een gezellige middag en het is ook wel weer prettig om in het Nederlands te kunnen praten. Tijdens deze chille dag krijg ik ook nog een leuk bericht: ik ben aangenomen voor een baan in Italië. Het is de bedoeling dat ik in de zomervakantie als campingmedewerker aan de slag ga. Het gebruikmaken van de lounge area bij het beach resort is goed bevallen en enkele dagen later kom ik op het werk in contact met een Duitse toerist. Ze heeft een fijne vibe en na wat leuke gesprekken komt er in me op dat mocht ik haar weer zien, ik haar dan mee wil vragen naar het beach resort. Diezelfde dag kom ik haar ’s avonds in een supermarkt tegen. Ik vraag haar of ze zin heeft om een dag te ontspannen bij het zwembad, maar ze geeft aan dat ze de volgende dag tegen het einde van de middag het eiland alweer verlaat. Vóór die tijd heeft ze nog niks gepland staan, waarmee ze aangeeft in de ochtend en middag graag gebruik te willen maken van het aanbod. We spreken dus af om in het begin van de middag, na mijn werk, nog even bij het zwembad te gaan chillen.

Liggend op de luxe bedden in de lounge area zijn we aan het genieten van het mooie uitzicht over het strand en de zee. Het is een fijne en vriendschappelijke connectie die ontstaat, en we praten over onze dromen, over onze beleefde avonturen en hoe we in het leven staan. Nadat we wat foto’s hebben gemaakt is het tijd voor haar om te gaan. Mogelijk dat we elkaar nog wel een keer ergens gaan zien, en voor nu wisselen we in ieder geval onze nummers uit.

03-03-2018

A new home. Na twee maanden in mijn huisje achter de rooftop gewoond te hebben, heb ik nu een slaapplek van mijn werk gekregen. Zij betalen 3/4e van de huur en dat is mooi meegenomen. ‘s Nachts kon het bij mijn oude woning soms erg lawaaiig zijn en toen ik het hierover had met mijn manager kwam ze met de mogelijkheid om een kamer te krijgen in een hostel waar ze een kamer voor werknemers huren. Het betreft een eigen kamer met privédouche en wc. De nieuwe woonruimte is dicht bij het beach resort waar ik training geef. Dat is dus mooi makkelijk en daarbij ligt het hostel meer afgelegen in de natuur, waar het rustig is.

De nieuwe woonruimte komt goed van pas, aangezien ik straks voor drie weken in Indonesië ben en anders de huur van mijn oude woning zou moeten doorbetalen. Nu kan ik gebruikmaken van het aanbod van de werkgever en dat scheelt weer in de kosten. Dat is momenteel ook wel nodig, aangezien ik niet veel meer overheb. Het duurt nog een kleine maand voordat ik de investering kan laten uitbetalen, waarmee ik weer een tijd vooruit kan. Daarnaast krijg ik de maandborg terug van mijn oude landeigenaresse, en dat geld kan ik gebruiken voor mijn reis door Indonesië. Van een gedeelte van het geld dat ik verdiend heb met de personal training besluit ik mezelf een cadeau te geven, in de vorm van een bezoek aan de tattoo artist. Het is de tweede tattoo die ik hier op het eiland laat maken. De eerste heb ik in mijn nek laten zetten toen ik tien dagen op het eiland was: een kompas met daarin een anker verwerkt. Bij dezelfde kunstenaar laat ik nu een Engelse tekst op mijn kuit zetten: ‘And then I realized adventures are the best way to learn.’ Zonder dat ik het op dit moment doorheb zal de tekst van deze tattoo symbolisch zijn voor de reis die gaat komen.
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12-03-2018

Na drie maanden zit ik nu dan weer op het vliegveld en ben ik alweer in de flow van het reizen. In de taxi ernaartoe had ik wel een dubbel gevoel, aangezien het al een tijdje geleden is en ik hier inmiddels een leventje heb opgebouwd. Ik ben daarnaast wel weer toe aan een nieuw avontuur. Op het moment dat alles gewoon begint te worden is het heerlijk om weer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Eenmaal op het vliegveld voelt het al snel als vanouds. Ook niet zo gek na de vette tattoo die ik gisteren heb laten zetten. Die tekst spreekt voor zich en de reis van de afgelopen maanden bevestigt het nog maar eens.

Wat voel ik me een rijk mens! Mooie mensen ontmoeten en bijzondere ervaringen opdoen, en dat op prachtige plekken op aarde.

Lekker leven in het moment en genieten. Elke dag zon en de mogelijkheid om naar strand, zee en zwembad te gaan. Werken in de buitenlucht op een fantastische plek met een waanzinnig uitzicht en waar ik een fijne band met de collega’s opgebouwd heb. Daarnaast ben ik mijn eigen onofficiële onderneming gestart, waarbij ik als freelance personal trainer aan het werk ben. Ik hoef geen belasting te betalen en heb dus geen gedoe met administratieve verplichtingen. Lekker focussen op wat ik het liefste doe. Voor Nederlandse begrippen verdien ik weinig: hetzelfde loon als van de gemiddelde lokale bevolking, en dat is €1,60 per uur, en als personal trainer inmiddels €4,- per uur. Aan de andere kant, het leven is hier niet duur en ik eet bij lokale tentjes. Op een goede dag kom ik met €4,- de dag door, aangezien ik het ontbijt en lunch op het werk kan nuttigen.

Zin in het nieuwe avontuur, nieuwe cultuur, natuur, eten en indrukken, yeah!

De eigenaresse van het hostel waar ik voor twee weken tegen kost en inwoning ga werken, staat bij aankomst op het vliegveld in Surabaya op mij te wachten. Het is een vriendelijke vrouw en onderweg naar het hostel praten we over wat we zoal in het leven doen. Ze vertelt me onder andere interessante verhalen over de geschiedenis van Indonesië, inclusief de invloed die Nederland daarop heeft gehad. Ze weet er veel over te vertellen en het zijn verhalen die ik nog niet ken. Het eerste wat me opvalt is de aardige bevolking van dit land. Daarnaast zijn de gebeden die vijf keer per dag via de luidsprekers op straat gehouden worden, goed hoorbaar. Daar moet ik duidelijk nog even aan wennen.

Veel tijd om te settelen in het hostel heb ik niet, want op de tweede dag kom ik er ’s ochtends achter dat ik de dag ervoor mijn paspoort verloren ben. De grootste kans is dat ik het op het vliegveld ben kwijtgeraakt, en daar besluit ik dan ook naartoe te gaan. Op dit moment ben ik nog rustig en kan ik mijn kalmte bewaren. Eerst moet ik er zeker van zijn dat ik het daadwerkelijk verloren ben en daarna kijk ik wel verder. Met een beetje hoop vertrek ik richting het vliegveld en de dames die werkzaam zijn bij de servicebalie bieden me meteen hulp aan. Via de portofoon wordt contact opgenomen met de afdeling Gevonden Voorwerpen en helaas blijkt het paspoort daar niet te zijn. De dame die me helpt vraagt of ik even mee wil lopen naar het kantoor van de aanwezige beveiligers om te vragen of zij me verder kunnen helpen. De vriendelijke beveiligers geven aan dat er bij hen niets is afgegeven en dat ze evenmin iets over een gevonden paspoort hebben vernomen. Het kleine beetje hoop dat ik had is na deze woorden van de hoofdbeveiliger compleet verdwenen. Er zit niks anders op dan dat ik aangifte bij het politiebureau moet doen.

Met de taxi rij ik weer terug naar het hostel en daar laat ik aan een medewerker weten dat ik naar het politiebureau moet. Ik bestel een Grabscooter, die even later de straat van het hostel in komt rijden. Hij geeft me een helm en ik stap achterop. Het verkeer in Surabaya is een chaos en het duurt niet lang voordat ik het eerste ongeluk van dichtbij zie. Te midden van de drukte is er een scooter door een auto aangereden. De chauffeur die me opgehaald heeft botst vervolgens tegen de zijkant van een auto aan, en dat zorgt ervoor dat ik niet zo gerust bij hem achterop zit. Op het moment dat het ook nog eens keihard begint te regenen, kom ik tot het besef dat het enige wat ik kan doen is me compleet aan de gehele situatie overgeven. De vriendelijke chauffeur stopt de scooter langs de weg om een poncho aan te doen. Hij vraagt of ik er ook een wil, maar ik ben toch al nat en het maakt me op dit moment niet meer zo veel uit. Laat ik er op deze uitdagende dag dan maar volledig voor gaan, en met een glimlach op mijn gezicht rijden we verder. Het geeft me een onoverwinnelijk gevoel en even later word ik bij een klein politiekantoor langs de weg afgezet.

Zeiknat sta ik in de deuropening en ik kijk de agent die rustig achter zijn bureau zit in de ogen aan, waarop ik mijn handen zijwaarts in de lucht gooi met een blik op mijn gezicht van ‘haha ja, ook dit is het leven’. Hij begint te lachen en nodigt me uit om verder te komen. Met een fantastische lach op zijn gezicht biedt hij me een sigaret aan. Als ik niet onder de invloed ben van drank dan rook ik niet, waardoor ik het aanbod in eerste instantie afsla. Maar ja, het past wel bij deze dag, bedenk ik even later, en ik zeg snel: ‘Doe me er maar eentje.’ Hij tovert zijn tevreden lach weer op het gezicht en ondanks dat de beste man geen Engels kan, verstaan we elkaar wel. Met de sigaret in mijn hand en de onbetaalbare glimlach van de agent maak ik snel een selfie. Dit moment wil ik niet meer vergeten. Wat een eindbaas is deze man! Via Google Translate kan ik de agent enigszins duidelijk maken wat ik kom doen. Hij geeft aan dat het de verkeerde plek is om aangifte te doen en dat ik naar een ander politiebureau moet. Hij loopt met me mee naar buiten en laat me blijken dat ik even moet wachten. Enkele minuten later stopt hij een taxibusje, geeft de chauffeur wat geld en zegt dat ik moet instappen. In goed vertrouwen stap ik het busje in en de chauffeur zegt dat hij me bij de juiste plek zal afzetten.

Aangekomen bij het juiste politiebureau, waar het er ook allemaal net wat anders uitziet dan bij het kleine kantoor langs de weg, weet ik dat ik nu op de juiste plek ben. De agent neemt de aangifte met me door en voert op zijn scherm de nodige gegevens in. Aan mijn linkerkant, aan het plafond, zie ik op camerabeelden gevangenen achter tralies zitten. En ineens hoor ik: ‘Heey sir, how are you doing?’ Verbaasd kijk ik naar beneden en door het glaswerk zie ik de gevangenen zitten. Het was me nog niet eerder opgevallen en ik kan er wel om lachen. Ze kijken me met een vrolijke blik aan, waarop ik mijn duim opsteek. Met een glimlach op mijn gezicht draai ik weer snel naar de agent toe, want ik weet niet wat hij ervan zal vinden als hij het ziet. Hij vertelt me dat ik naar de Immigratiedienst zal moeten gaan en de aangifte mee moet nemen. Zij kunnen me verder helpen. Ook vertelt hij me dat ik andere kleren aan zal moeten doen. De zwembroek en tanktop die ik nu aanheb zullen niet goedgekeurd worden. Een lange broek en een shirt met mouwen zijn vereist. Even snel omkleden bij het hostel dan maar, om daarna door te gaan naar het overheidsgebouw.

Gelukkig word ik bij de Immigratiedienst snel geholpen en ik loop de persoon achterna die me verder kan helpen. Hij neemt me mee het drukke kantoor in om een collega te vragen wat voor mij de beste oplossing is. Die collega vertelt me dat ik naar Jakarta moet gaan om me daar bij de Nederlandse ambassade te melden en te kijken naar de mogelijkheden. Hier in Surabaya kunnen ze helaas niks voor me betekenen.

Na afscheid genomen te hebben bij het hostel waar ik niet terug zal keren ben ik nu onderweg naar Jakarta. De treinreis zal in totaal negen uur duren. Via Airbnb boek ik een overnachting dicht bij de ambassade en de rest van de treinreis kan ik gebruiken om te lezen, te genieten van het uitzicht, muziek te luisteren en even lekker te slapen.

Op internet heb ik al gezien dat het een grote stad met veel armoede is. Ik had in de planning staan om tijdens de rondreis op Java, die ik aan het einde van de twee werkweken zou maken, Jakarta over te slaan. Nu ben ik genoodzaakt om er toch naartoe te gaan. De trein nadert het eindstation en vlak buiten de stad begint de armoede. Vanuit het raam zie ik langs het spoor spelende kinderen, en de beschrijving op internet van de leefomstandigheden van een groot deel van de mensen in Jakarta lijkt te kloppen. Meteen overvalt me een bedroefd gevoel. Het is niet de eerste keer tijdens de reis dat ik mijn handen mag dichtknijpen dat ik in Nederland geboren ben. Het maakt me boos, maar tegelijkertijd kom ik tot het besef dat ik daar niks mee opschiet. Laat staan dat die mensen er iets mee opschieten.

15-03-2018

Ik ben benieuwd naar de ritjes op de Grabscooters in Jakarta. In Surabaya was het veelal lachen, en dat is ook al wel een grote stad met meer dan drie miljoen inwoners. Vanochtend had ik geluk dat de chauffeur binnendoor weggetjes kende. Zo reden we ineens met de scooter dwars door een klein lokaal marktje heen en tussen kleine huisjes door. Elke nieuwe bocht was weer een verrassing. Ik heb die jongeman dan ook een fijne fooi gegeven. Een ritje van vijvenveertig minuten kost ook maar €1,75.

Op het moment dat ik in Jakarta aankom is het al donker en het is chaos op de weg. De lucht is door alle uitlaatgassen vervuild en zittend achterop de scooter adem ik constant die gassen in. Na een treinreis van negen uur zit ik ook niet te wachten op het getoeter van alle auto’s. De chauffeur probeert tussen het verkeer door te rijden, maar dat schiet niet echt op. Op een stuk weg waar je normaal in een minuut voorbij bent, duurt het nu minstens tien minuten. Ik raak geïrriteerd en de backpack op mijn rug begint zeer te doen. Mijn rechterschouder doet pijn, waardoor ik tintelingen in mijn gehele rechterarm tot aan mijn pink krijg. Come on, wat is dit voor situatie waarin ik ben beland! De host van de airbnb heeft nog niet gereageerd op het bericht dat ik hem vanuit de trein al heb gestuurd. Daardoor weet ik niet hoe ik straks in het appartement moet komen, maar op goed vertrouwen rijden we dan maar richting het appartementencomplex. Helaas leidt Google Maps ons naar een straat waar geen gebouw te vinden is en ik besluit de host te bellen. De eerste twee keren neemt hij niet op en de onrust in mijzelf begint op te lopen. Wat is dit voor bullshit? Na een treinreis van negen uur en een scooterrit van anderhalf uur in die benauwde omstandigheden dan nu ook nog dit? De derde keer krijg ik wel contact en als ik hem vertel over de reservering reageert hij verontwaardigd en kondigt hij aan dat hij het al aan iemand anders verhuurd heeft. Ik weet niet wat ik hoor en de irritatie wordt groter. Ja, dit kan er nu ook nog wel bij. Op dit moment ben ik aardig overprikkeld en ik heb geen zin om het probleem groter te maken. Ik laat de host weten dat ik het geld terug verwacht, waarna ik de verbinding verbreek. Vol ongeloof kijk ik de chauffeur aan en ik vraag hem om me naar het grote appartementencomplex te brengen waar we enkele minuten geleden aan voorbij zijn gereden. Nadat hij me daar afgezet heeft besluit ik eerst even rustig te worden en de tas van mijn rug te doen. Ik ben blij dat ik bij aankomst op het vliegveld van Surabaya meteen een simkaart heb gehaald, want wat had ik nu zonder beltegoed en internet gemoeten, bedenk ik ineens. Nu, tijdens het schrijven, gaat de gedachte door me heen dat ik misschien daar wel mijn paspoort verloren ben. Haha, wie weet? Mocht het inderdaad zo zijn geweest, dan heb ik daar nu toch niks meer aan.

Het is inmiddels al laat op de avond en ik moet eerst maar even een slaapplek regelen. Hopelijk kan ik hier in de buurt een goedkope overnachting boeken. Via booking.com worden er in de verschillende gebouwen die op het complex staan appartementen aangeboden. De keus is snel gemaakt, waarop ik mijn tas pak en richting het juiste gebouw loop. Ik dien de sleutel op te halen bij een van de wasserettes die in veelvoud op het complex aanwezig zijn. De vrouw die me de sleutel geeft, wijst me nog even aan waar ik precies moet zijn. En aangekomen in het appartement kan ik me even rustig settelen. Ik trek wat nieuwe kleren aan en loop naar beneden. In de drukte van de afgelopen uren en tijdens de treinreis heb ik geen fatsoenlijke maaltijd gehad. In de lift naar beneden dringt de gehele toestand langzaam tot me door. Wat nou als ik straks terug naar Nederland moet omdat ik mijn paspoort kwijt ben? Dan zal ik geld moeten lenen voor een vliegticket, en mocht ik hier wel een nieuw paspoort kunnen krijgen, dan zal dat ook geld kosten. Ik besluit op een plein tussen enkele van de appartementen in op een bankje te gaan zitten om zo eerst even de situatie voor mezelf overzichtelijk te maken. In zowel mijn gedachten als in mijn lichaam is de onrust duidelijk merkbaar.

Lichamelijk zit ik nu wel op een bankje, maar ik ben totaal niet aanwezig. Het eenzame en hulpeloze gevoel komt hard aan en ik weet het op dit moment even niet meer. Zal ik mijn trots nu aan de kant moeten zetten en hulp aan vrienden moeten vragen? Ik denk het normaal gesproken altijd wel alleen te kunnen, maar dat blijkt nu niet zo te zijn. Ik app een aantal personen met de vraag of ze me financieel kunnen bijstaan, zodat ik weer een beetje kan ademhalen. Ik vind het wel spannend om het hun te vragen en tegelijkertijd voel ik me slap dat ik het doe. Ik bedoel, ik weet het toch allemaal zo goed en ik kan het allemaal toch wel, en dan vraag ik nu om hulp omdat ik voor mijn gevoel in de put zit. Heel even denk ik terug aan het boek dat mijn broer me voor mijn vijfentwintigste verjaardag heeft gegeven. Dat heb ik overigens nooit uitgelezen, wat zeg ik, volgens mij heb ik er maar enkele bladzijdes van gezien. Misschien is de situatie waarin ik nu zit wel de boodschap van het boek ‘De kracht van kwetsbaarheid’.

De vrienden reageren op een manier die ik van tevoren niet had kunnen bedenken. Ik maak de afspraak dat ik hun terugbetaal zodra ik de investering die ik heb gedaan kan laten uitbetalen. Mijn neef Ryan biedt me zelfs een bedrag van €200,- als geschenk aan. Met tranen in mijn ogen van dankbaarheid schrijf ik een bericht terug. Wauw, het zorgt niet alleen voor meer adem, maar mijn hart lijkt ook een stuk meer open te zijn gegaan.

Onder het appartementencomplex is een groot winkelcentrum, dat gelukkig nog open is. Bij een kraam waar ze kip verkopen besluit ik even een goede maaltijd te nuttigen. De vegetarische leefstijl die ik in Thailand was begonnen heb ik vervolgens in vlagen voortgezet. Weken met vegetarisch eten wisselde ik af met het eten van vlees en vis, of alleen vis. En op dit moment heb ik zin in een lekker stukje kip, dat na de gesprekken met mijn vrienden extra lekker smaakt.

De volgende dag stap ik gespannen de Nederlandse ambassade binnen. Zal ik terug naar huis moeten of kan ik mijn reis voortzetten? Zenuwachtig vul ik de formulieren in, waarna ik plaats mag nemen in de wachtruimte. De vrouw achter de balie roept me naar voren en neemt de formulieren door. Het blijkt dat ik geluk heb met de connectie tussen Indonesië en Nederland. Ik kan hier een nieuw paspoort krijgen. Dat gaat me alleen wel het nodige kosten, maar dat heb ik er wel voor over. Er worden pasfoto’s gemaakt voor het nieuwe paspoort en met een strak gezicht en een rood hoofd sta ik erop. Nee, de foto’s die ik extra meekrijg zal ik later niet voor andere doeleinden gaan gebruiken. Het nieuws dat ik mijn reis kan voortzetten is nog niet helemaal te bevatten. De vrouw vraagt of ik het paspoort in Jakarta wil ophalen, waarop mijn antwoord ‘ja’ is. Met een opgelucht gevoel loop ik even later de ambassade uit. Wat een verschil met hoe ik hier iets meer dan een uur geleden naar binnen stapte!

Ik besluit twee overnachtingen dicht bij het centrum in een wat luxer hotel te boeken, dat voor Nederlandse begrippen nog steeds goedkoop is. Na alle inspanningen heb ik dit wel verdiend, en het is tijd om even helemaal te ontspannen en tot rust te komen. Na een heerlijke douche loop ik richting een groot winkelcentrum. Ik heb er alleen niet zo veel te zoeken, waarop ik besluit snel weer naar buiten te gaan. Een eetkraampje aan de zijkant van de straat vraagt mijn aandacht, of althans, de aandacht van mijn maag. Ik raak aan de praat met de vriendelijke eigenaar, waarop ik besluit wat eten te bestellen. Ik mag even plaats nemen aan de zijkant van de kraam, waar bankjes staan. Nog geen minuut later komt er een groot gezin naast me zitten. Het blijken twee zussen met hun kinderen te zijn. De oudste dochter spreekt goed Engels en de rest van de dames kijkt nieuwsgierig naar me. Een van de moeders biedt me een loempia aan en dat aanbod sla ik niet af. Het is typerend voor de Indonesiërs die ik tot nu toe ontmoet heb. Het zijn zulke lieve en vriendelijke mensen die ik ben tegengekomen. Van de politieagent tot aan deze twee leuke gezinnen. Ondanks de minder leuke ervaringen die ik tot nu toe heb gehad voel ik me in dit land goed op mijn plek. En de rust die inmiddels in mezelf is teruggekeerd voelt heerlijk. In het hotel besluit ik even te relaxen op het fijne tweepersoonsbed en met chille muziek aan kijk ik uit het raam. Daarbij komt de gedachte in me naar voren om van het geld dat ik gekregen en geleend heb te gaan reizen, en niet in Jakarta te blijven. Ik zit nu eenmaal in deze situatie, dus laat ik er maar het beste van maken. Het zal ongeveer tien dagen duren voordat ik mijn paspoort kan ophalen en in die tussentijd heb ik tijd om wat van het eiland te zien. Laat het avontuur maar beginnen! Ik besluit de volgende dag te gebruiken om Jakarta verder te verkennen alvorens ik de dag erna naar Yogyakarta vertrek.

De twee dagen in het luxere hotel hebben me goed gedaan. Uitgerust en wel ben ik klaar om het nieuwe avontuur aan te gaan. Ik heb weer een lange treinreis van iets minder dan negen uur voor de boeg, maar dat is niet zo’n probleem, want onderweg vermaak ik me meestal wel. Laat in de avond kom ik in Yogyakarta aan en hopelijk kan ik nog een taxi vinden om me naar het verblijf van vannacht te brengen. Gelukkig zijn er nog voldoende beschikbaar, maar als ik bij de home stay aankom lijken de eigenaren al naar bed te zijn. De deur in de poort is al dicht en als ik even later de eigenaar bel wordt er niet opgenomen, waarop ik besluit over de poort te klimmen. Ik kom uit in de grote tuin van een woning die een kleine winkel naast het huis heeft. Nieuwsgierig kijk ik om me heen waar mijn kamer zou kunnen zijn. Even verderop brandt nog licht en ik loop ernaartoe. Op een meter van de deuropening begin ik te roepen, in de hoop dat er nog iemand wakker is. Het is tenslotte al één uur in de nacht. Een jongeman komt eraan en met half dichtgeknepen ogen heet hij me welkom. Ik bied mijn excuses aan dat ik zo laat ben, waarop hij niet direct reageert. Hij loopt voor me uit de trap op bij een woning op het terrein die nog deels in aanbouw is. Ah, hier zal de kamer wel zijn. Eenmaal boven aangekomen zie ik dat er meerdere vertrekken blijken te zijn en is het groter dan ik had verwacht. De jongen brengt me naar mijn kamer en wil me nog van informatie voorzien. Ik zeg snel dat het wel oké is en dat ik me wel red.

De volgende ochtend besluit ik redelijk op tijd het bed uit te gaan om het eerste tempelcomplex te bezoeken. Ik ben benieuwd wat me te wachten staat, want de foto’s ervan op het internet zijn prachtig! Gelukkig is het vandaag lekker weer en rond een uur of negen zit ik achter op de Uberscooter. Na een een rit van driekwartier kom ik aan bij het complex. Via de ingang ben ik op een recht pad uitgekomen en van daaruit is het grootste hindoeïstische tempelcomplex van Indonesië zichtbaar. Het zijn meerdere tempels, die hoog de lucht in gaan. Ik loop de korte trap op om het tempelterrein te betreden. Dan hoor ik achter me opeens iemand roepen, waarop ik me omdraai. Er komen drie vriendelijke jongedames mijn kant op gelopen. Ze vragen of ze voor een schoolopdracht vrijwillig mijn gids mogen zijn. Dit aanbod sla ik niet af, want op deze manier krijg ik informatie over de tempels die ik anders niet zou horen. De dames zijn goedlachs en het zorgt meteen voor gezelligheid. Behalve dat ik informatie over de tempels krijg praten we over het leven, en tussendoor worden er veel grappen gemaakt. Na de rondleiding geef ik de dames een beloning voor de leuke tour. Hartelijk nemen ze het geld in ontvangst en we maken samen nog even een foto voor de prachtige tempels.

Had ik al gezegd dat onverwachte gebeurtenissen tijdens het reizen meestal te gek zijn? Nee? Dan bij dezen: wat een leuke en unieke ervaring!

Ik besluit mijn tijd te nemen om de rest van het complex te verkennen, maar ik blijk het hoogtepunt al gezien te hebben. Het overige deel van het terrein is in vergelijking met de grote tempels niet zo spectaculair. De zon schijnt inmiddels al aardig fel en aan de kant van de looppaden staan simpele houten tuinhuisjes. Het is tijd voor een korte siësta en ik neem me voor om een halfuurtje mijn ogen te sluiten alvorens ik terug naar de stad zal gaan. De rest van de dag spendeer ik in de stad Yogyakarta, waar ik me verwonder over de rustige sfeer. In vergelijking met Jakarta vind ik dit een prettige stad. Het bevalt me wel dat hier alles een versnelling langzamer gaat. De vriendelijke mensen die ik op straat tegenkom maken de ervaring extra leuk. De meeste spreken weinig tot geen Engels en dat zorgt voor komische momenten. Met handen en voeten leren we elkaar begrijpen, en dat alles wordt met een glimlach op het gezicht gedaan.

Het eten hier is top en ik probeer bij diverse eetgelegenheden van alles uit. Nadat ik bij twee lokale eettenten en een ijszaak ben geweest loop ik op de terugweg naar mijn verblijf nog even langs een kraam die kipsaté verkoopt. De vrouw die samen met haar man eigenaar is van deze kraam spreekt geen Engels, maar toch merk ik dat ze nieuwsgierig is waar ik vandaan kom. Ondertussen ken ik het Indonesische woord voor ‘Nederland’ en op het moment dat ik zeg dat ik uit Belanda kom, tovert ze een grote glimlach op haar gezicht. Zonder dat we elkaar met woorden verstaan lachen we wat af. Omdat ik het zo komisch vind en dit moment niet wil vergeten vraag ik doormiddel van handgebaren of ze het goed vindt als ik een foto van haar maak. Ze lijkt het te begrijpen en nadat ik de kipsaté in ontvangst heb genomen maak ik een foto van haar. Het is een mooie afsluiter van een bijzondere eerste dag in deze stad. Morgen wil ik er vroeg uit, omdat ik op het internet gelezen heb dat het een aanrader is om vóór de zonsopgang bij het tempelcomplex Borobudur te zijn. Dat betekent dat ik om halfvier mijn bed uit moet.

Op goed vertrouwen loop ik in het donker over straat. Het is me gelukt om op tijd het bed uit te komen, en nu maar hopen dat ik via de Uber-app een chauffeur kan vinden die aan het werk is. Kijkend op mijn mobiel loop ik rechtsaf een nieuwe straat in, die me dichter bij de hoofdweg brengt. Er verschijnt een chauffeur in de app en ik klik erop om een rit aan te vragen. De beste man is er met tien minuten en dat is het wachten wel waard. Het duurt een uur om bij het tempelcomplex te komen en zo vroeg in de ochtend is het wel redelijk koud. Hier heb ik me niet goed op voorbereid. Tijdens de rit achter op de scooter maakt de wind het nog wat extra kouder. Ik had nu wel graag een trui over mijn tanktop aangehad. Er zit niks anders op dan me zo klein mogelijk te maken en te schuilen achter de chauffeur. Hij vangt dan de meeste wind op en het zorgt ervoor dat ik het iets minder koud heb. Ruim op tijd kom ik bij het boeddhistisch heiligdom aan. De kassa’s zijn nog niet open, waardoor ik nog een kwartier moet wachten om het terrein op te gaan. Ik ben de eerste die aanwezig is en dat geeft een bijzonder gevoel. Na een tijdje komt er een tweede toerist aangelopen, en op de klok is te zien dat over vijf minuten de kassa open zal gaan.

Enkele minuten later loop ik de trappen van het grootste boeddhistische bouwwerk ter wereld op en halverwege kijk ik achterom. De groene omgeving wordt omringd door de aanwezige mist en door de bossen en de mist heen schijnt de opkomende zon, wat voor een prachtig beeld zorgt. Met kippenvel op mijn lichaam van verwondering vervolg ik mijn weg. Zo vroeg op de ochtend is het een behoorlijke klim en eenmaal boven aangekomen besluit ik het moment volledig in me op te nemen.

Het is zo een bijzondere, magische ervaring dat ik er eigenlijk geen woorden voor heb. Het mooiste moment van de reis tot nu toe? Ja, zeker! De mooiste ervaring tot nu toe in mijn leven? Ja, dat durf ik ook wel te zeggen! De rust en tegelijkertijd de liefde die ik op dit moment ervaar zijn met geen woorden te beschrijven. Het lijkt alsof ik in de hemel ben. Dat er op dit moment zo weinig toeristen zijn maakt het nog specialer. Het is op dit moment uitsluitend het tempelcomplex, de groene omgeving, de mysterieuze mist, de opkomende zon en ik.

Wat ben ik blij dat ik zo vroeg mijn bed uit ben gegaan. De kou die ik op de scooter voelde is het meer dan waard geweest om dit nu te kunnen ervaren. Voordat het drukker begint te worden besluit ik een video op te nemen, die ik later altijd zal kunnen terugkijken om het moment een klein beetje te kunnen herbeleven. Nadat ik de video en ook meerdere foto’s heb gemaakt zie ik achter het tempelcomplex een pad naar een heuvel lopen. Ik besluit die kant op te gaan. Hopelijk kan ik vanaf die plek het tempelcomplex en de opkomende zon op de foto zetten. Van enthousiasme ren ik de heuvel op, maar daar kom ik er al snel achter dat het een leuk idee in mijn gedachten was, maar dat het in werkelijkheid anders blijkt te zijn. Daardoor loop ik terug het tempelterrein op. Het is inmiddels al wat drukker en er zijn beveiligers aanwezig om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Ik zoek een plekje op om rustig van het uitzicht te kunnen genieten. Wat een bijzondere ervaring en wat ben ik dankbaar dat ik dit mee mag maken! Na het verlies van mijn paspoort had ik niet kunnen bedenken dat mijn avontuur uiteindelijk deze wending zou krijgen. Met een tevreden blik kijk ik voor me uit om van het magische uitzicht te genieten.

Na de bijzondere ervaringen in Yogyakarta reis ik naar Bandung. Deze stad is dicht bij Jakarta, zodat ik van daaruit mijn paspoort kan ophalen.

23-03-2018

Gisteren naar een groot bos nabij Bandung geweest met onder andere een waterval. Het was vijf kilometer lopen om er te komen en onderweg heb ik meer apen dan mensen gezien. Tijdens de wandeling zag ik apen aan de zijkant van het pad en die begonnen geluiden te maken richting hun broeders, waarop ze van alle kanten voorbij kwamen vliegen om zich voor mij te gaan verstoppen. Als ik te lang op het pad bleef staan kwam de grootste van het stel op me af met niet zulke vriendelijke geluiden. Doorlopen dus! Uiteindelijk was ik uitgekomen bij een fraaie waterval. Vervolgens wilde ik naar de top van de berg voor een mooi uitzicht, maar ik was kapot en daarom besloot ik achterop bij een Grabchauffeur naar boven te gaan. Wat een adrenaline ervaarde ik achter op de scooter! We reden door allerlei kleine dorpjes heen en hoe hoger we kwamen, hoe mooier het uitzicht werd. We gingen steil omhoog en dat zonder helm (Sorry mam, de volgende keer zal ik keurig een helm dragen). Maar dit keer gaf het me een volledig gevoel van vrijheid. Met een grote glimlach op mijn gezicht reden we richting de top van de berg en eenmaal aangekomen, wat een uitzicht! Daarna weer naar beneden met de scooter en toen we richting de stad gingen moest ik in verband met de politie de helm wel op. Heerlijke dag gehad!

De avonturen die ik beleef smaken naar meer. Intussen besluit ik de ambassade in Jakarta te bellen met de vraag of ik het paspoort bij het Nederlandse consulaat in Bali kan ophalen. De vrouw geeft aan dat ze het paspoort door naar Bali zal sturen. Ze geeft de datum door waarop ze verwacht dat het paspoort daar zal zijn. Ik bedank haar vriendelijk en beëindig vervolgens het gesprek. Aangezien ik nu nog geen paspoort heb, ben ik genoodzaakt om met de trein naar Bali te reizen. Dat houdt in dat het een lange treinreis zal worden. Om precies te zijn wordt het een reis van een complete dag, met tussendoor een stop in Malang.

24-03-2018

Na zestienenhalf uur in de trein onderweg te zijn geweest, met een kleine vertraging tussendoor, zit ik nu enigszins verstrooid op een bankje in een stadspark van de stad Malang om elk zonnestraaltje mee te pakken. Ik voel me moe en heb mijn ogen op halfzeven staan. Sommige lokale mensen die voorbijlopen willen graag even een selfie met me maken. Daar maak ik wel even tijd voor. Een grote familie is bij het bankje gestopt, waarvan het echtpaar dicht tegen me aan is gekropen en me vastpakt, waarop de vader met de camera steeds dichterbij komt en foto’s op nog geen halve meter afstand maakt. Ik vind het apart en grappig tegelijk.

Ik wilde rondom Malang eigenlijk nog twee plekken bezoeken, maar aangezien ik met de tijd zit bewaar ik dat voor een volgende keer. Voordat ik met de boot naar Bali ga heb ik eerst nog een treinreis van acht uur voor de boeg. De toeristische plekken van Bali hoef ik niet per se te zien, maar ik vind het dan wel mooi om de andere kant van het eiland op te zoeken en meer de onontdekte plekken te bekijken, in combinatie met wat toeristische spots. Will see how it goes. Ik plan alles op het laatste moment.

Have a great weekend!

Aangekomen op Bali in de avond in de plaats Munduk besluit ik de straat op te gaan om de sfeer te verkennen. Het is vrij rustig en nadat ik in een supermarkt wat boodschappen heb gedaan, besluit ik terug naar mijn verblijf te gaan. Ik heb een overnachting voor een nacht in een luxe kamer geboekt, waar ik vanuit mijn bed uitkijk op de prachtige groene omgeving. Morgen wil ik de gastvrouw vragen waar ik absoluut naartoe moet gaan om de mooiste plekken te kunnen bezoeken. Bij het opstaan in de ochtend open ik de gordijnen en ik besluit nog even terug in bed te kruipen. Rechtop zittend in bed geniet ik van het uitzicht. De afgelopen periode ben ik voor mijn gevoel bezig geweest de relatiebreuk van een jaar geleden te verwerken. Aan het begin van deze maand, toen ik nog op Langkawi was, heb ik een brief naar mijn ex-vriendin geschreven. Die heb ik puur voor mezelf geschreven, om de breuk te verwerken. In de brief bedank ik haar onder andere voor de mooie tijd die we samen hebben doorgemaakt en voor de leerzame lessen die ik vanuit alle ervaringen heb opgedaan. Met het prachtige uitzicht dat ik nu voor me heb, keer ik in mijn gedachten terug naar die avond, toen ik de geschreven brief voor mijn huis verbrandde. De maan was op dat moment als een volledige ronde cirkel zichtbaar en dat gaf een bijzondere sfeer.

Uitkijkend op de groene omgeving ben ik dankbaar voor de keuzes die ik de afgelopen perioden gemaakt heb. De avonturen in Indonesië zie ik als een beloning en dat zorgt voor een rustgevend gevoel. Ik richt mijn hoofd omhoog naar het plafond en zeg: ‘Ik stel me weer open voor een nieuwe liefde in mijn leven.’ Vervolgens mag ik de gedachte in vertrouwen laten zijn voor wat ze is. Ik stap uit bed en maak me klaar voor een nieuwe dag.

Het ontbijt is bij de prijs van de overnachting inbegrepen en in alle rust geniet ik van de fruitschaal met yoghurt, de broodjes en het theetje. De vrouw legt me uit waar ik naartoe moet om de waterval te kunnen zien, waarna ze me een kaart meegeeft. Even later ben ik onderweg en loop ik in de groene omgeving. Wat een stilte, en ik lijk afgezonderd van de wereld te zijn. Ik heb geen idee of ik de goede kant op ga, want er is geen duidelijke route, of ben ik ondertussen al van het pad af geraakt? Ik weet het niet. Op goed vertrouwen vervolg ik mijn weg en ik kom een lokale vrouw tegen. Ik vraag haar de weg naar de waterval en ze wijst me een kant uit. Een eindje verderop is het geklater al hoorbaar en het enige wat ik nu hoef te doen is op het geluid afgaan. Ik ben er nu vast dichtbij, en ja hoor, daar is een bordje dat aangeeft waar ik naartoe moet. Ik vervolg de weg en kom uit bij een huis midden in de jungle. Uit nieuwsgierigheid loop ik het erf op om te kijken of er iemand thuis is. Een vrouw met een jonge dochter komt aangelopen en we maken een kort praatje. Wederom valt me de vriendelijkheid van de bevolking op, en ik vraag haar of ik op de juiste weg naar de waterval ben. Ze wijst aan dat ik een eindje verderop de trap af moet en als ik die trap naar beneden volg, dan kom ik vanzelf bij de waterval uit. Met de dochter maak ik nog een selfie, waarna we elkaar gedag zeggen. Bij de trap aangekomen zie ik twee toeristen voor me uit lopen. Oké, nu is het helemaal simpel om er te komen. In een rustig tempo loop ik achter de dames aan en vanaf de trap zie ik dat ze inmiddels al bij de waterval zijn uitgekomen. De nevel die van het water af komt zorgt voor een fijne verfrissing. Als ik eenmaal beneden ben aangekomen is het goed hoorbaar met wat voor geweld het water naar beneden valt. Wauw! Ik besluit verder te lopen om zo dicht mogelijk bij de waterval te komen. Ik leg mijn tas onder een steen en neem enkel mijn telefoon mee. De twee dames staan een eindje verderop en ik vraag of ik een foto van ze moet maken. Ze reageren enthousiast, en nadat ik wat foto’s van hen gemaakt heb, vraag ik of ze er nu een paar van mij willen maken. De Duitse dames willen dit wel doen, waarna ik op een grote rots poseer, waarbij ik dichtbij en precies in het midden voor de waterval sta. Inmiddels ben ik kletsnat, maar dat mag de pret niet drukken. Wat een geweld komt ervanaf en wat is het een prachtige belevenis! Met een voldaan gevoel bekijk ik de foto’s, waarop ik de dames bedank en mijn weg naar boven weer inzet. Bovenaan de trap besluit ik nog even langs het huisje te gaan en de vrouw mijn ervaring te vertellen. De gehele familie is inmiddels aanwezig en dat zorgt voor een mooie verbinding. Het blijkt dat ze hier met het gezin plus opa woonachtig zijn. Trots vertel ik over de indruk die de waterval op me heeft gemaakt en dat ze op een prachtige plek wonen. De oudste dochter spreekt het beste Engels en ze vertelt me dat ze verschillende dieren hebben en aardig zelfvoorzienend zijn. Het is leuk om meer te weten te komen over de lokale mensen. Met toestemming van de familie maak ik een foto van hen samen met het huis en de omgeving op de achtergrond.

De weg terug vinden blijkt niet zo gemakkelijk als van tevoren gedacht. Ik kom de vrouw die me op de heenweg de weg heeft gewezen weer tegen en ze ziet dat ik een beetje om me heen aan het kijken ben. Het lijkt te gaan regenen en ze nodigt me uit om een bakje verse koffie bij haar te komen drinken. De vriendelijke vrouw stelt me aan haar man en kinderen voor, die lekker aan het spelen zijn. Ze vertelt dat ik rustig het dak van het huis op mag om het uitzicht te bekijken. Via een trap aan de zijkant van het huis loop ik het platte dak op en het uitzicht over de groene omgeving is prachtig. De donkere wolken zorgen voor een mysterieus gezicht. Het begint hard te regenen, waarop ik snel weer terugloop. Inmiddels is de koffie klaar en de vrouw biedt me ook een banaan aan. Vervolgens gaat ze verder met weven en ik kijk verwonderd om me heen. Het regent en midden in de jungle zit ik bij een onbekende vrouw te genieten van een bakje koffie. Ik kijk opzij en ze kijkt me met een vrolijke blik aan. Ik pak mijn mobiel en maak met haar een selfie. De tropische bui is gestopt en het is tijd om te gaan. Ik twijfel of ik de vrouw wat geld zal geven. Het kan bij haar misschien stom overkomen, maar het is een unieke ervaring, die me meer waard is dan een kopje koffie in een restaurant. Ik wil graag wat teruggeven en uit mijn broekzak haal ik wat briefgeld. Als ik dat aan de vrouw geef kijkt ze me aan alsof het niet nodig is, maar ze lijkt het wel te waarderen. Met een glimlach, een routebeschrijving en een wederzijds bedankje nemen we afscheid van elkaar.

Aan het einde van de middag ben ik achter op de scooter onderweg naar een hindoeïstisch tempelcomplex genaamd Pura Ulun Danu Bratan. Het uitzicht dat we op de weg ernaartoe tegenkomen is genieten geblazen. We rijden langs een meer en ik vraag de chauffeur of hij even wil stoppen. Om een goed uitzicht te hebben over het meer is er een speciaal platform aangelegd dat tegen betaling toegankelijk is. Ik vraag de chauffeur of hij het goedvindt als we hier enkele minuten blijven, waarop hij aangeeft dat het geen probleem is. Eenmaal op het plateau zie ik aan de rechterkant een tweede meer. De helderblauwe meren springen er tussen de groene omgeving nadrukkelijk uit. Het plaatje in zijn geheel zorgt voor een prachtig panoramisch uitzicht.

Als we even later bij het tempelcomplex arriveren wordt door de vele tourbusjes vol mensen het toerisme van Bali zichtbaar. Gelukkig doet dat niets af aan de schoonheid van de tempel die op het water staat. Met het meer en de bergen op de achtergrond krijgt die een extra dimensie. Na een korte periode doorgebracht te hebben op het complex besluit ik vervoer te gaan zoeken om richting het zuiden van Bali te gaan, waar ik mijn paspoort moet ophalen. Ik kan op dit moment alleen geen Uberchauffeur vinden, dus besluit ik maar aan mensen in de omgeving te vragen waar ik vervoer kan vinden om naar Kuta te gaan. Aan de overkant van de straat, bij het tempelcomplex, is een aantal winkels te vinden. Ik loop de eerste in en vraag de dame die er werkzaam is of zij vervoersmogelijkheden weet. Ze vraagt een moment geduld en loopt via een deur naar de achterkant van de winkel. Even later komt ze terug en ze vertelt dat ik haar moet volgen. Ze geeft aan dat haar broer mij misschien wel kan brengen. Een aantal deuren verderop belt ze bij een huis aan en ze stapt naar binnen. Ik moet buiten blijven wachten en na enkele minuten verschijnt ze weer. Haar broer kan me over tien minuten voor een mooi prijsje naar het consulaat in Kuta brengen. Dat is mooi geregeld en in de winkel waar de dame werkzaam is besluit ik te wachten.

De jongeman zet me na een gezellig ritje af bij het consulaat. Daar moet ik even wachten alvorens de vriendelijke Nederlandstalige medewerkster me het nieuwe paspoort overhandigt. Het idee dat ik nu weer overal in vrijheid naartoe kan gaan zorgt ervoor dat ik met een brede glimlach het consulaat uit loop.

Als er één bestemming in Indonesië is die ik graag wil zien is het Nusa Penida! Toen ik in Nederland nog in het magazijn werkzaam was en mijn studie nog moest afmaken droomde ik al van die plek. Met een foto van Kelingking Beach op mijn telefoon was ik al meerdere keren weggedroomd naar het eiland, en laat dat nu net de bestemming zijn waar ik de reis zal voortzetten. Het is inmiddels al laat in de middag en ik moet eerst nog geld pinnen voordat ik naar het eiland vertrek. Nadat dit gelukt is zoek ik op de Uberapp naar een chauffeur die me naar de haven kan brengen, waarna ik vervolgens met de boot naar Nusa Penida kan gaan. Maar als ik bij de haven ben aangekomen blijkt de laatste boot naar het eiland al vertrokken te zijn. De verkoper van de tickets vertelt dat er nog wel een boot naar Nusa Lembongan gaat en dat ik van daaruit de volgende dag die naar Nusa Penida kan nemen. Ja, waarom ook niet? Dit gedeelte van Bali spreekt me door de drukte niet zo aan, dus de keus is snel gemaakt. Onderweg naar het eiland op de boot boek ik vervolgens een overnachting. Het hotel bevindt zich op enkele minuten lopen van het strand en nadat ik ben ingecheckt, gedoucht heb en me heb klaargemaakt is het tijd om bij het strand van de zonsondergang te gaan genieten.

Bij het uiteinde van de straat sla ik links af om het pad langs het strand op te gaan. De zon staat al laag aan de hemel en ik lust wel een biertje. Het is weer een indrukwekkende dag geweest, waarop veel gebeurd is. Bij de eerste strandtent aan de linkerkant zie ik een bekende zitten. Het is een man die samen met zijn dochter en zoon als gast bij de Rooftop op Langkawi is geweest. We groeten elkaar en ik besluit naar hem toe te gaan, waarop we samen een pilsje bestellen. Wat een kleine wereld is het toch ook! De Nederlandse man vertelt dat hij de volgende dag een scooter gaat huren om dit eiland en het ernaast gelegen Nusa Ceningan te bezoeken. Via een brug zijn de twee eilanden met elkaar verbonden. Ik vertel hem dat ik van plan ben direct door naar Nusa Penida te gaan. Het is mijn droombestemming en ik kan niet wachten om daarnaartoe te gaan. Enkele biertjes later besluit ik weer verder te gaan. Het is een mooie zonsondergang geweest en in een relaxte stemming loop ik terug naar het hotel. Mijn laatste maaltijd is inmiddels alweer een paar uur geleden, waarop ik besluit weer de straat op te gaan. In een nabijgelegen kleine supermarkt haal ik iets te eten en drinken, wat ik meeneem naar mijn kamer om er daar rustig van te genieten. Op de terugweg realiseer ik me dat het helemaal niet zo’n gek idee van de man is om hier een scooter te huren om de twee eilanden te verkennen.

Na een heerlijke nachtrust sta ik met veel energie op en ik besluit een scooter te gaan huren. Ik vind het wel spannend, want terugdenkend aan de ervaringen tijdens de rijlessen ben ik er niet geheel gerust op. De gedachte aan het rijden op een scooter in Vietnam zorgt echter voor enig vertrouwen en algauw kom ik in een straat terecht waar een man naast zijn huis scooters verhuurt. Ik heb hier geen rijbewijs nodig en ik vertel dat ik wel eens op een scooter heb gereden. De man vindt het allemaal wel prima en vertelt hoe laat ik de scooter terug dien te brengen. Hij legt me uit hoe hij werkt en vervolgens is het tijd om gas te geven! Wat een heerlijk gevoel! Ik hoef geen helm op en de scooters hier tikken een behoorlijke maximumsnelheid aan. Nadat ik een rondje over het eiland gereden heb is het tijd om de brug richting Nusa Ceningan over te gaan. Daar is het wel even goed uitkijken geblazen dat ik geen toeristen aanrijd. Gelukkig is het niet zo druk, waardoor ik rustig over de brug kan rijden. Ik vervolg de weg en heb werkelijk geen idee waar ik naartoe rijd. Van tevoren heb ik niks opgezocht en ik zie wel waar ik uitkom. Het is een klein eiland, dus dat moet wel goedkomen. Het makkelijkste is om andere toeristen te volgen. Aan de linkerkant van de weg zie ik een groepje reizigers juist hun scooter parkeren. Ik kijk een keer goed naar links en zie een mooi uitkijkpunt over de zee, waarop ik besluit mijn scooter bij de andere te parkeren. Ik loop het groepje achterna en hoe dichter ik bij de rand van de klif kom, hoe magischer de bestemming lijkt te worden. Het water in de lagune is zo helder van kleur dat de overgang naar de donkerblauwe zee direct opvalt. De azuurblauwe kleur van de baai veroorzaakt kippenvel op mijn armen. Wat een prachtige plek, en de jongen naast me geniet er evenveel van als ik. We kijken elkaar vol ongeloof aan terwijl ik zeg dat het op de camera nooit zo mooi krijg als het in het echt is! Met een brede glimlach op zijn gezicht geeft hij me groot gelijk. Helaas is er geen mogelijkheid om naar beneden te gaan, maar een eindje verderop zijn er bouwwerkzaamheden en ik besluit ernaartoe te lopen. Via de plek waar men aan het werk is kan ik een niveau lager komen. Van daaruit kan ik vast een prachtige foto maken. Ik begroet de medewerkers, die het zo te zien niet erg vinden dat ik over hun werkterrein loop. Aangekomen bij de verlaging vraag ik een van hen of hij een foto van me wil maken.

Met een geslaagde prent op zak vervolg ik mijn weg op de scooter en ik kom uit bij een uitkijkpunt over de zee. Het is een drukbezochte plek, waar ook eten en drinken besteld kan worden. Ik heb wel zin in een verfrissend drankje en na het uitkijkpunt bekeken te hebben zie ik dat een dame mij op een aparte manier aankijkt. Ze heeft daarbij een voor mij vreemde lach op het gezicht en ik krijg er een naar gevoel van. Ik weet er niet zo goed mee om te gaan en voel me er niet prettig bij. Wat is er verkeerd aan me, vraag ik me vervolgens af. Het lijkt alsof ik haar energie oppik en ik weet daar op dit moment even geen raad mee. Waarom gebeurt dit, vraag ik me af. Ik heb ineens geen zin meer om hier een drankje te drinken en stap weer op mijn scooter, op zoek naar een andere plek om wat te gaan drinken. Het nare gevoel zakt langzaam weg en ik probeer er niet meer aan te denken. Het rijden op de scooter bezorgt me intussen een gevoel van vrijheid en het idee om een drankje te drinken lijk ik te zijn vergeten, totdat ik bij een prachtige strandtent uitkom waar ik in eerste instantie aan voorbijgereden ben. Ik besluit om te keren en de scooter te parkeren. Met een verse smoothie neem ik plaats op het laatste bankje, zodat ik een goed uitzicht over de prachtige zee heb. Het is een heerlijke plek om alle indrukken op me in te laten werken. Ik ben blij met de keus om toch de twee eilanden mee te nemen, waarbij de blauwe lagune een aangename verrassing is geweest.

Het is inmiddels alweer tegen het begin van de middag en ik besluit terug te gaan naar het andere eiland. Het is nu een stuk drukker op de brug en de mensen die lopend zijn lijken zich niet zo druk te maken om aan de kant te gaan. Ik voel de frustratie naar boven komen en merk dat ik mijn aandacht er even goed bij moet houden. Opgelucht parkeer ik de scooter op een eindje van de brug om bij een verkooppunt een kaartje voor de boottocht naar Nusa Penida te halen. Er gaan meerdere boten en ik besluit een kaartje te kopen voor de boot die over twee uur vertrekt, zodat ik rustig de tijd heb om de scooter in te leveren, mijn backpack bij de receptie van het hotel op te halen en richting de boot te gaan. Voordat ik de scooter terugbreng besluit ik op een lange weg nog even vol gas te geven. De adrenaline die dat me brengt is verslavend, en met een voldaan gevoel lever ik de scooter bij de verhuurder in. Ik vraag de man of hij zin in een biertje heeft en in de winkel aan de overkant van de straat koop ik er twee. We proosten op een geslaagde dag en de man met een lokale Bintang in zijn hand lijkt blij te zijn.

Eenmaal op de boot kijk ik nog even om naar de twee prachtige eilanden die door de geel gekleurde brug verbonden zijn. Tijdens de vaartocht boek ik een verblijf voor één nacht en bij aankomst op het eiland Nusa Penida huur ik direct een scooter. De home stay ligt dicht bij de haven en binnen enkele minuten ben ik gearriveerd. Tegenover het verblijf is een kleine supermarkt, waar ik wat boodschappen haal. Eenmaal gesetteld besluit ik op het internet te kijken waar ik allemaal naartoe kan gaan. Het wordt me inzichtelijk dat er meerdere plekken zijn die ik graag wil ontdekken, waardoor ik nog een extra overnachting boek. Het hoogtepunt bewaar ik voor de laatste dag. Morgen ga ik eerst naar Atuh Beach en Diamond Beach, om daarna bij het Thousand Island Viewpoint uit te komen.

De weg ernaartoe is fantastisch en de scooter rijdt op zijn max tachtig kilometer per uur. Op enkele lange trajecten tik ik deze snelheid aan en op sommige stukken kom ik een half uur lang niemand tegen op de weg. De prachtige kliffen en de zee aan de ene kant en aan de andere kant de palmbomen in de groene omgeving doen me beseffen dat ik in een droom beland ben. Op sommige stukken rij ik in een rustig tempo langs een paar strandtentjes waar reggaetonmuziek wordt gedraaid, wat de fijne vibe waarin ik me bevind, extra stimuleert. De stranden zijn niet te druk, waardoor er een gevoel van authenticiteit aanwezig blijft. Wat een prachtige dag met vele hoogtepunten! Dat beloofd nog veel goeds voor morgen als ik richting Kelingking Beach ga.

Met veel energie ben ik vanochtend opgestaan en ben inmiddels al onderweg naar mijn droombestemming. Via een hobbelige weg, die al een avontuur op zich is, kom ik boven bij de eindbestemming aan. Ik parkeer de scooter en loop een stukje naar beneden. Het uitzicht is adembenemend mooi, net zoals op de foto’s. Om het nu in het echt te zien maakt de beleving onvergetelijk. Ik kan dan ook niet anders dan met een grote glimlach de rotsformatie bewonderen. Het prachtige stukje strand en de overgang van het azuurblauwe naar het donkerblauwe water maken het tot een schilderachtig beeld. Ik kan de trap af om naar beneden richting het strand te lopen, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Het is een verre tocht naar beneden en het pad ziet er niet zo relaxed uit. Ik draai me vervolgens om en zie een stel foto’s maken, waarop ik vraag of ik er een van hen gezamenlijk zal maken. De dame kijkt me vriendelijk aan en zegt: ‘Ja, graag.’ Daarna vraag ik of ze een foto van mij kan maken, wat ze met alle plezier doet. Ik wijs haar de plek aan van waar het een mooi punt is om de foto te maken, en na enkele plaatjes geschoten te hebben geeft ze mijn mobiel terug. Het zijn prachtige foto’s en ik bedank haar vriendelijk. Na de avontuurlijke heenweg, de sensatie die bij mij is losgekomen bij het zien van deze plek en het warme weer is het tijd om even af te koelen. Een eindje terug is een kleine bar en een koud biertje gaat er nu wel in. Met een pilsje in de hand ga ik naast een lokale man op een kruk zitten van waar ik een mooi uitzicht over de zee heb. We raken aan de praat en de man blijkt de eigenaar van de bar te zijn. Al snel merken we dat we dezelfde soort humor hebben, waarop we onze Bintang in de lucht houden om op het leven te proosten. De man lijkt het leven allemaal niet zo serieus te nemen en voornamelijk te genieten van alledag. Na een interessant en leuk gesprek besluit ik nog een biertje te bestellen en een rustige plek in de zon op te zoeken. Waar de toeristen links de trap af lopen, besluit ik rechts de berg op te gaan. Ik kom uit bij een plek van waaraf ik een prachtig uitzicht over de rotsformatie en het strand heb. Het is de ideale spot om van de zon, het uitzicht en mijn pilsje te genieten. Wat wil ik nog meer, vraag ik mezelf af. Ik geniet van ieder moment dat ik op deze droombestemming ben. Even later komt er een stel met een gids langslopen. We maken een kort praatje, waarna ik besluit mijn weg te vervolgen. De rest van de dag bezoek ik nog enkele andere plekken op het eiland en met een voldaan gevoel val ik die avond in slaap.

Voor de reis naar Indonesië had ik al een vliegticket vanuit Bandung terug naar Maleisië geboekt. Op internet heb ik de prijzen vergeleken, en het blijkt dat ik nog steeds goedkoper uit ben als ik eerst via Bali naar Bandung vlieg, om van daaruit het land te verlaten. Er is nog een plek die ik wil bezoeken in de omgeving van Bandung en dat is Kawah Putih. Eenmaal aangekomen bij mijn verblijf besluit ik even tot rust te komen. Ik pak mijn telefoon erbij en op Facebook kom ik een dame tegen over wie een vriend op het eiland al had gesproken. Een week voor mijn vertrek naar Indonesië had hij een foto van haar op Facebook laten zien en verteld dat ze nieuw op het eiland was. Hij was onder de indruk van haar geraakt, en na de foto gezien te hebben kon ik dat wel begrijpen. Daarop had ik hem gezegd dat er twee mogelijkheden waren: of hij regelde dat ik met haar in contact kwam of ik deed het zelf wel. Naderhand was ik het alweer vergeten en ik ben er op dit moment verder niet bewust mee bezig. En nu zie ik haar ineens voorbijkomen tussen de mensen die ik mogelijk zou kennen. Zonder na te denken voeg ik haar toe. Vervolgens scrol ik in het nieuwsoverzicht verder naar beneden om de nieuwste berichten te kunnen bekijken. Na wat gegeten te hebben krijg ik een bericht van haar met de vraag of we elkaar kennen, aangezien ik haar heb toegevoegd. Ja, wat ga ik hierop zeggen? Je bent een mooie dame en ik zou je graag willen ontmoeten vind ik geen optie, dus kom ik met een verzonnen verhaal: ‘Ik ben op zoek naar gemotiveerde mensen die personal training willen in Langkawi. Misschien dat jij geïnteresseerd bent. De prijs is erg laag.’ Ze vertelt dat ze wel geïnteresseerd is om te starten met personal training, maar dat ze eerst wil afspreken om nader kennis te maken, zodat ik haar precies kan uitleggen wat de bedoeling is. Daarop spreken we een dag af om elkaar te ontmoeten.
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Kawah Putih, het laatste hoogtepunt van de fantastische reis door Indonesië. Het is een kratermeer van de vulkaan Patuha. De plek heeft een sterke zwavelgeur, die niet gezond is om in te ademen. Vanwege deze slechte lucht had ik het na een kwartier wel weer gezien. Het is een prachtige plek. Helaas heb ik er niet kunnen relaxen, maar het is wel waanzinnig om te zien. Verder is het erg toeristisch, bijna alleen maar Indonesische toeristen, en ik had niet zo veel zin om constant op de foto te gaan. Dus besloot ik mijn oordoppen maar in te doen. Op een gegeven moment kwam ik bij een rustige plek een leuke groep van vier jonge mensen tegen. Na met elkaar gelachen te hebben besloot ik met hen wel op de foto te gaan, en dan ook maar eentje met de twee dames uit de groep aan mijn zijde, die me een kus op de wang gaven. Als ik het doe, laat ik het dan ook maar meteen even goed doen.

Indonesië, wauw! Mooiste bestemming waar ik tot nu toe geweest ben en de mooiste reis die ik tot nu toe heb gemaakt! De complete vrijheid door geheel alleen te reizen, alles te doen waar ik ieder moment zin in had, niks te hoeven overleggen en alles op het laatste moment regelen.

Dat ik het paspoort verloren ben, was uiteindelijk het beste wat me is overkomen. Daardoor heb ik veel meer gezien en gedaan dan ik van tevoren had kunnen bedenken.





Hoofdstuk 15

Langkawi deel twee





Voordat ik in Langkawi arriveer heb ik eerst een tussenstop in Kuala Lumpur, waar ik met een vriendin genaamd Balqis afgesproken heb. We hebben niet zo veel tijd samen, maar wel genoeg om nog even naar een park net buiten het centrum te gaan. Balqis wil graag meer gaan reizen en ook nog een keer terugkeren naar Langkawi, waar we elkaar tijdens mijn werk bij de rooftopbar hebben leren kennen. Het zou mooi zijn als we elkaar op Langkawi nog een keer ontmoeten, voordat ik terug naar Europa ga. Het is een gezellig weerzien en na een leuke middag nemen we afscheid van elkaar.

03-04-2018

Back in Langkawi.

Ik ben nu aan het wachten op de dame met wie ik contact heb gehad toen ik nog in Indonesië was.

Bij terugkomst op het eiland Langkawi beloven het magische weken te worden. De verbinding met de dame blijkt een zeer bijzondere ervaring te worden.

21-04-2018

De laatste zes weken, de drie in Indonesië en de afgelopen drie in Langkawi, zijn tot nu toe de beste uit mijn leven geweest!

Oké, laat me even teruggaan naar begin april. Op de derde dag van deze maand had ik met de dame afgesproken, maar vanwege drukte op haar werk redde ze het niet meer om te komen. Daarop besloten we de volgende avond bij een bar af te spreken. Die ochtend was ik met mijn broer aan het bellen, waarbij ik hem vertelde over de afspraak die ik die avond zou hebben, en ik liet hem weten dat het voor mij voelde alsof het weleens veel meer zou kunnen zijn dan alleen een intakeafspraak voor de personal training. Achter die afspraak zat, vanaf het begin af aan al mijn intentie verborgen om haar als persoon beter te leren kennen, en dat gevoel was nog steeds sterk aanwezig.

Nerveus nam ik plaats op de barkruk. Om mezelf wat moed in te drinken bestelde ik alvast een gin-tonic. Gelukkig kwam ze deze avond wel opdagen en na het voorstellen raakten we al snel aan de praat over alles wat ons in het leven interesseerde, waarbij de personal training nauwelijks aan bod kwam. De connectie tussen ons was vanaf het begin aanwezig. Door de gesprekken die we hadden vielen we steeds meer in verbazing en voor mijn gevoel zaten we compleet in onze eigen bubbel aan de bar. De aantrekkingskracht nam met de seconde toe en op een gegeven moment pakte ik haar hand vast. Op dat moment werd het haar even te veel, waarop ze besloot naar het toilet te gaan. Ik draaide mijn barkruk bij en keek om me heen naar de andere gasten. Enkele mannen keken me met een glimlach aan en gaven me een knikje, zo van: goed bezig, jongen, en de grote glimlach op mijn gezicht werd nog groter. Nadat we twee magische uren aan de bar hadden gezeten was het tijd om te gaan.

In het boek ‘Vrijheid, in verbinding mezelf zijn’ staat in hoofdstuk 8 (verbinding en seks) het verdere verloop van dit avontuur beschreven. Mocht je het nog niet gelezen hebben en wel nieuwsgierig zijn naar deze romance, dan zou je het boek alsnog kunnen lezen.

25-04-2018

Op een plek werken als deze is magisch (Rooftop). Om zes uur in de ochtend op het werk langzaam wakker worden in een schilderachtige omgeving. Waar ik ook maar kijk, het is pure magie. Langkawi heeft me tot nu toe al veel gebracht en ik voel me hier heerlijk op mijn plek. Het blijft mooi en speciaal. Telkens heb ik dankbare momenten van verbazing over de prachtige natuur.

Ondertussen hebben de dame en ik elkaar weer gezien. We hebben wel besloten het rustig aan te doen en te kijken waar het naartoe gaat. Voor haar kwam de ontmoeting onverwacht, helemaal aangezien ze in die periode daarvoor veel had meegemaakt. We willen er beiden pas voor gaan als het puur is. Het voelt goed om het rustig aan te doen en te zien waar het ons brengt.

Ik beleef tot dusver de mooiste periode uit mijn leven. Het weer, de mensen, het werk op de rooftop en de personal training maken het tot een onvergetelijke ervaring. In een week werk ik zes dagen, en dan gemiddeld negen uur per dag. De vierenvijftig uur werken voelt aan als een parttimebaan van vierentwintig uur. Ik doe wat ik leuk vind en krijg er energie van. Mijn dagelijkse ritme is: om 5 uur opstaan, een korte meditatie, douchen, klaarmaken, richting het werk, om 6 uur beginnen met werk, daar ontbijten, lunchen, om 12 uur vrij, binnen bij de McDonalds of Starbucks waar ze airco hebben een iced caramel machiatto drinken, om 13 uur personal training in de gym, om 14 uur zelf trainen, naar huis voor een siësta van een half uur, douchen, wat eten, chillen bij het strand/zwembad, om 17 uur een personal training sessie bij het Beach Resort, om 18 uur de laatste personal training sessie, naar het strand voor de zonsondergang, zelf nog een keer trainen, douchen, wat eten, relaxen, lezen, schrijven in het dankbaarheidsdagboek, een korte meditatie om daarna rond 23 uur in slaap te vallen.

Mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel voel ik me helemaal in mijn element en telkens ervaar ik weer nieuwe en frisse energie om er een prachtige dag van te maken. De cirkel ‘genieten, leren en groeien’ ondersteunt me bij het ervaren van uitdagingen. Op het moment dat ik niet aan het genieten ben heb ik wat te leren, waardoor ik groei als persoon en eenzelfde situatie op een daaropvolgend moment makkelijker aankan.

10-05-2018

Het is alweer twee weken geleden dat ik voor het laatst een bericht heb geplaatst. In die weken heb ik weer het nodige beleefd.

Twee weken geleden had ik zoiets van: wat wil ik met mijn leven nu ik mijn grootste droom heb waargemaakt? (reis door Indonesië en de reis in zijn geheel.) Het is een bijzonder avontuur, waarbij ik ben thuisgekomen in mijn hart en de juiste mensen ontmoet heb, die een helende en liefdevolle impact hebben gehad. Achteraf gezien ben ik in de juiste volgorde op alle plekken geweest, want door me steeds zo veel mogelijk bewust te zijn en te leren van alle ervaringen ben ik nu op het punt dat ik een droom kan gaan leven die groter dan mezelf is. Hierover later meer.

Het is niet alleen een reis vanwege de waanzinnige plekken die ik bezocht heb. Het is ook een innerlijk reis, en dat is toch altijd nog wel de mooiste reis die ik kan maken. Hierdoor geniet ik volop van de kleine dingen op het eiland. Zoals het begroeten van de vrouw die altijd de straat mooi schoon houdt en me op een dag dat ik zelf even afwezig was en in gedachten verzonken de meest vriendelijke glimlach schonk, waarna alles meteen weer perfect was zoals het was. Of de fruitdame waar ik elke dag langs ga, die me vol enthousiasme haar nieuwe smoothies wil laten proberen, en zo zijn er nog vele voorbeelden van hoe eenvoudig en gelukkig het leven eigenlijk is. De mooiste momenten beleef ik dan ook vooral tussen het werken door in de zon met de juiste muziek in mijn oren, waardoor ik kippenvel krijg, en dat terwijl ik belachelijk aan het zweten ben. Daar kunnen geen alcohol of drugs tegenop.

Vorige week, voor de training, stelde ik mezelf/het universum de vragen: wat wil ik nu met mijn leven en welke nieuwe droom wil ik gaan beleven? Vervolgens vertrouwde ik dat de antwoorden vanzelf zouden komen. Daarna had ik tijdens de training een heerlijke focus, waarbij halverwege de inzichten kwamen. Ik ontdekte dat ik me wilde gaan inzetten voor goede doelen. Dat wilde ik doen door een brug te zijn tussen de mensen die de mogelijkheid hebben om te helpen en de personen die het goed kunnen gebruiken. Er waren genoeg goede doelen, ngo’s en andere initiatieven om mensen te helpen die het goed konden gebruiken. Afgelopen week heb ik contact gelegd met de mensen in wie ik geloof en die ik nog ken vanuit de stageperiode in Ghana. Met een van hen lag ik direct op één lijn en we gaan zien wat er in de toekomst uit komt.

Daarnaast ga ik overmorgen een weeshuis bezoeken en kijken hoe mijn gevoel daarbij is. Als dat goed is wil ik er een dag in de week naartoe gaan om tijd door te brengen met de kinderen. Geld heb ik op het moment niet, maar mocht het goed bevallen, dan wil ik me ook voor hen gaan inzetten. Uiteindelijk is het mijn doel om zo veel mogelijk mensen te ondersteunen in wat zij nodig hebben. Ik wil me voornamelijk richten op weeshuizen die zich inzetten voor kinderen die geen eerlijke kans krijgen en opgevangen worden door mensen met goede intenties.

Vandaag is de dag om het weeshuis te bezoeken, en Balqis is vanuit Kuala Lumpur komen overvliegen. Dat betekent dat we samen naar het weeshuis zullen gaan. Het is extra fijn om er met haar naartoe te gaan, want ze spreekt de taal en dat maakt de communicatie gemakkelijker. Eerst arriveren we bij de school van het weeshuis, maar daar blijken de kinderen niet te zijn. We moeten verder rijden naar de plek waar ze verblijven. Aangekomen bij het weeshuis zelf zien we veel kinderen die netjes op ons staan te wachten. Van tevoren heb ik contact met de eigenaresse gehad en haar gevraagd of het uitkwam dat we langskwamen. Dit was geen probleem, waarop we direct een dag en tijd afgesproken hadden. De kinderen zijn gekleed in gele, blauwe en groene outfits en zien er goedverzorgd uit. De locatie zelf is aan vervanging toe en datzelfde geldt voor de school waar we eerder langsgereden zijn. De medewerkers geven aan dat ze de donaties zullen gebruiken voor de renovatie van de school en het verbeteren van de educatie. Ik bedenk dat ik vrienden en familie zou kunnen vragen om geld te doneren voor het weeshuis, en dat is wat ik na het bezoek ook wil gaan doen. Voordat we weggaan gaan we met zijn allen nog even op de foto, waarna de kinderen om me heen komen staan. De Perzische tattoo op mijn pols wordt door een enkeling bewonderd en anderen kijken me met een nieuwsgierige en vriendelijke blik aan. Het is tijd om de kinderen en medewerkers te bedanken en onze weg te vervolgen. Ik ben vastbesloten me te gaan inzetten voor het weeshuis. Ondertussen neem ik me ook voor een bericht op Facebook te plaatsen voor mensen die eventueel zouden willen doneren.

Balqis en ik sluiten de dag af op een strand waar ik nog niet eerder ben geweest. Daar worden we beloond met een magische zonsondergang. Het is een klein strand en dat bezorgt me een Expeditie Robinsongevoel. Er lijken alleen lokale mensen te zijn en het is heerlijk dat het niet zo druk is. Aan de rechterkant van het strand is een rotspartij en zodra de zon laag staat, wat een prachtig effect op de lucht heeft, besluiten we naar de rotsen te lopen om van daaraf foto's te maken. We schieten prachtige plaatjes en wat voelt dit als een geweldige afsluiting van een dankbare dag.

Bij de inzamelingsactie op Facebook is er een bedrag van € 270 bij elkaar gehaald. Maar de avond voor de dag dat ik de donaties bij het weeshuis wil gaan langsbrengen krijg ik via Facebook Messenger een bericht van een vrouw die woonachtig is op het nabijgelegen eiland Penang. Ze vertelt me dat er oplichters achter het weeshuis zitten en dat ze de kinderen gebruiken om geld in te zamelen voor eigen gewin. In eerste instantie wil ik het niet geloven, maar de vrouw komt op de een of andere manier betrouwbaar over. Ze adviseert me om onder andere mijn eigen onderzoek te doen. Dat advies volg ik op en via het internet kom ik er inderdaad achter dat het om fraude gaat. Boosheid is mijn eerste reactie. Ik kan er met mijn gedachten niet bij dat mensen zoiets doen. Tegelijkertijd komt het besef dat ik er geen verandering in zal kunnen brengen, hoe graag ik dat ook zou willen. Het laat me inzien dat ik met mijn nieuwe droom niet naïef moet zijn, wat direct een goede les voor mezelf is. Ik besluit contact met de eigenaresse van het weeshuis op te nemen en vertel haar dat ik het geld niet kom brengen. De vrouw reageert via de app direct boos, kruipt in een defensieve houding en zegt dat ze wel te vertrouwen zijn. Maar de manier waarop dit gebeurt, bevestigt voor mij dat het inderdaad om oplichterij gaat. Helaas blijken er wereldwijd veel meer van dit soort praktijken te zijn en word ik geconfronteerd met een waarheid die ik eigenlijk liever niet onder ogen wil komen. Wel nuttig om te weten dat deze kant ook bestaat en dat ik daarin niet naïef moet zijn. Ik mag nog wel wat beter afstemmen op mijn eigen intuïtie. En dat ik me niet moet laten leiden door de emotie dat ik het goede wil doen, is me duidelijk geworden.

“We but mirror the world. All the tendencies present in the outer world are to be found in the world of our body. If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. As a man changes his own nature, so does the attitude of the world change towards him. This divine mystery surpreme. A wonderful thing it is and the source of our happiness. We need not wait to see what others do.” - Mahatma Ghandi

De basis is om zelf de verantwoordelijkheid te nemen en een voorbeeld te zijn voor hoe ik het graag zou willen zien. Ik kan geen keuzes maken voor een ander en het enige wat ik kan doen is ervoor zorgen dat de keuzes die ik maak op compassie en oprechtheid gebaseerd zijn. Op deze manier kunnen we elkaar inspireren om de wereld een stukje mooier achter te laten dan toen we hier kwamen.

23-05-2018

Er gebeuren op het moment zo veel dingen in mijn leven dat het mijn gedachten te boven gaat. Ik leef zo veel mogelijk vanuit puurheid en de juiste mensen komen op mijn pad, met de juiste levenslessen.

Ik kies ervoor om nergens slachtoffer van te zijn, er volledig op te vertrouwen dat het leven me de weg wijst, vanuit compassie te leven, niemand wat kwalijk te nemen, mijn ego als vriend te zien waar de nodige lessen uit voortkomen, volledig te genieten tijdens de gelukzalige momenten dat het leven me biedt en daar niet aan vast te houden. Alles is immers vergankelijk, dus geniet ik volop van die momenten, waardoor ze langer en langer duren. De rest van de momenten zijn leer- en groeimomenten, die me naar volgende levels brengen. De mensen die voelen dat ze ondersteuning nodig hebben komen vanzelf naar me toe. Ik hoef niet perfect te zijn, alleen gewoon eerlijk te zijn, met mezelf en naar de buitenwereld toe. Elke dag is weer een nieuwe dag om te genieten en te groeien. Wauw man!

Ik krijg veel positieve complimenten van anderen en trek veel fijne energie aan. Het is de kunst om te ontvangen in mijn hart, bewust te blijven en open te staan voor de nieuwe lessen die elk moment inzichtelijk worden. Angsten zijn sowieso snel inzichtelijk, maar die kijk ik recht in de ogen aan, om vervolgens weer vrij te zijn en vanuit mijn hart te leven! Ik voel anderen aan en daarbij maak ik op basis van mijn intuïtie bewuste keuzes of ik er wat mee doe, en zo ja, wát.

De connectie met de dame is zo sterk dat we niet bij elkaar in de buurt hoeven te zijn om elkaar aan te voelen. Als we met onszelf verbonden zijn kunnen we met elkaar communiceren. De gedachten kunnen het niet begrijpen, maar mijn hart is op zulke momenten in vrede.

De adelaar is mijn krachtdier en die kom ik de laatste tijd, op de momenten dat ik volledig in mijn kracht sta, veel tegen. De meest bijzondere keer is tijdens een avond op het strand.

Vrolijk wandel ik vanaf de beach bar rechts het strand op. Ik word vanuit mijn gedachten naar een schommel toe getrokken die bij de rotsformatie aan mijn rechterkant hangt, maar het voelt niet alsof ik erop wil gaan zitten. Mijn schoenen leg ik naast de schommel neer en ik loop richting de zee. Tot mijn knieën sta ik in het water en mijn voeten staan stevig in het zand. Ik pak mijn mobiel en doe mijn oordopjes in. De meditatie van ‘Mooji, lose yourself’ speelt zich af op Spotify en ik sluit mijn ogen. Een vlaag van pure vrede valt over me heen en na enkele minuten wordt mijn hoofd langzaam omhooggetrokken, waarop mijn ogen automatisch opengaan. Een adelaar vliegt recht boven me, op ongeveer twee meter afstand, en kijkt me in mijn ogen aan. Hij vliegt over me heen en gaat achter me in een boom zitten. Enkele tranen rollen over mijn wangen en ik heb kippenvel op mijn gehele lichaam. Ik kijk voor me uit naar een klein eiland in de verte en ik zie zo scherp dat ik de details van dat eiland kan zien. Ik heb nog niet eerder in mijn leven zo’n goed zicht gehad, en voor even voel ik me alles en niets tegelijk. Ik voel de immense kracht in mezelf, de levensenergie, en ik ben er niet meer bang voor. Ik zie op dit moment zo scherp dat het lijkt alsof ik superlenzen in heb … de zee, het eilandje verderop en de oranje stralen op het water van de zonsondergang. Ik ben sprakeloos, zo intens, en het gevoel vloeit over in puur genot. Wat een magische ervaring! Ik pak mijn mobiel, maak een foto en deel die snel met een vriend. Na nog een aantal foto’s genomen te hebben loop ik enigszins stomverbaasd en toch in vrede terug naar het beach resort.

Alles wat zich in de buitenwereld afspeelt is een illusie, of eigenlijk een reflectie van de binnenwereld van ieder persoon. Zodra je de identificatie met de gedachten doorbreekt, wanneer je leeft vanuit de verbinding met je hart en afgestemd bent op je intuïtie, ben je vrij. Dan vind je de vrede en liefde waar iedereen naar op zoek is en waarin je ziet dat we allemaal hetzelfde zijn. Oordelen verdwijnen en compassie is wat je met de rest van de wereld verbindt.

Dit is niet in woorden uit te drukken. Het is een ervaring die je zelf zal hebben op het moment dat je je innerlijke reis maakt. Sinds ik de dromen beleefd heb die ik van jongs af aan heb gehad, leef ik nu voor het grotere geheel.

En dit nieuwe avontuur start elk moment, elke dag opnieuw, en er is geen einde. Het enige moment is nu, waarbij je keuzes kan maken om verder van jezelf weg te raken of dichter bij jezelf te komen.

In de momenten dat ik zo verbonden ben met mezelf beweeg ik mee met het leven, en dat zorgt voor een flow. Dit is niet elke dag of elk moment zo. Het komt en het gaat. Tussendoor heb ik genoeg te leren.

In deze periode krijg ik ineens een bericht van de dame uit Bangkok van wie ik een klein olifantje als cadeau heb gekregen nadat we een gezellige en waardevolle avond hadden beleefd. Ze deelt een ervaring die haar momenteel bezighoudt, waarvoor ik even de tijd neem om er op te reageren. Maar het antwoord dat ze op mijn reactie geeft, daar krijg ik kippenvel van.

To be honest … you are my good inspiration … Whenever I feel down I always think of you. Think about the conversation that we had and the amazing things that you did and that you follow your dream. Never give up and achieve.

I feel down in my mind and I don’t know why and I can’t find a reason for it. I don’t want to talk with anyone but I’m thinking of you.

Het blijft niet enkel bij dit bericht van de dame uit Bangkok. Van de dame uit Duitsland die ik bij de rooftopbar ontmoet heb en met wie ik vervolgens bij het beach resort een chille middag heb beleefd krijg ik ook een bericht. Dat is op een moment dat ze zich even niet top voelt, waarna ik de tijd neem om erop te reageren. En daarmee bedoel ik dat ik niet direct reageer, maar afstem op mijn intuïtie om van daaruit een reactie terug te geven. Het antwoord dat ze me vervolgens geeft bezorgt me een dankbaar gevoel.

Thanks Silvano! You are amazing. Even though we just met a couple of times I feel very close to you. And I don’t know why.

Ook dit bericht doet me goed en het laat me mijn groei zien die de reis heeft teweeggebracht. Het avontuur heeft me zo veel geleerd en me dichter bij de persoon gebracht die ik echt vanbinnen ben. Door het bewust aangaan van mijn eigen processen en keuzes te maken die me rust geven heb ik ultieme dromen beleefd. Daarmee zie ik deze berichten als een geschenk.

Over een maand ga ik alweer terug naar Nederland, maar daar blijf ik niet lang, want inmiddels heb ik een nieuwe baan gekregen als schoonmaker bij een resort in Oostenrijk, waar ik een contract voor een jaar zal tekenen. Het is midden in de bergen en dat is weer een totaal nieuwe ervaring. Ik ben benieuwd wat dat avontuur me zal brengen. In financieel opzicht is het nodig, want ik ben bijna door het geld heen dat ik met de investeringen heb teruggekregen. Dat betekent tegelijkertijd dat ik de zomerbaan van campingmedewerker in Italië heb afgezegd.

Bij de rooftopbar heb ik Matias, een man uit Uruguay, leren kennen. Zijn uitermate goede vibe is het eerste wat opvalt. Zo’n goede vibe dat er vanuit voorbijkomende gedachten een bepaalde jaloezie in me naar voren komt. Inmiddels heb ik geleerd dat er dan iets in mij getriggerd wordt en dat ik daar ruimte aan mag geven om het er te laten zijn, om vervolgens open het gesprek met hem aan te kunnen gaan. Op het moment dat we met elkaar in gesprek komen is er direct een goede klik tussen ons. Tussen mijn werkzaamheden door hebben we het over van alles en nog wat en de volgende ochtenden komt hij telkens terug voor een ontbijt. Matias is ongeveer vijftien jaar ouder dan ik, maar de gesprekken die we hebben zijn telkens weer inspirerend. We begrijpen elkaar, spreken dezelfde taal en zijn bezig met bewustzijn. Het leven inspireert ons en de positieve en fijne energie die aanwezig is, is onbetaalbaar. Op een dag dat ik in een emotionele bui ben en eigenlijk met niemand wil praten, loop ik naar het strand en bedenk ik dat als ik nu met één persoon zou willen praten, het Matias is. Ik kom uit bij een rotspartij, waarbij ik naar de bovenste rots klim om een goed uitzicht over de zee te hebben. Eenmaal daar voelt het niet alsof ik daar wil blijven zitten en ik klim weer naar beneden. Ik ga voor een rots in het water staan en kijk naar links. Er komt in de verte een man aangelopen, maar ik kan niet zien wie het is. Ik draai me weer om en de gedachte schiet door me heen: aah nee, het zal toch niet? Ik draai mijn hoofd weer naar links en ja hoor, Matias komt met een brede glimlach aangelopen. Fantastisch! Het doet me goed om even met hem te praten, terwijl de zwaarte van de emotie inmiddels is afgezwakt. Na een boeiend gesprek vervolgen we beiden onze weg.

Een paar dagen later heb ik een vrije dag en ik weet dat het Matias’ laatste dag op het eiland is. Ik heb hem alleen niet laten weten dat ik vrij ben en hij komt deze ochtend bij de rooftop afscheid nemen. Zal ik hem een berichtje sturen? Nee, laat me het maar eens gaan testen wat het leven wil in plaats van wat ik wil. Mocht het zo zijn dat we elkaar nog zullen zien, dan is dat zo, en anders is het ook goed. Ik stap op mijn mountainbike om naar de McDonalds te fietsen voor een iced caramel machiatto, alvorens ik bij een lokaal eettentje mijn ontbijt wil gaan nuttigen. Dicht bij de McDonalds schokt de achterband van mijn bike en het fietst niet meer prettig. Ik heb geen zin om er moeilijk over te doen en besluit de fiets langs de weg te parkeren. Het is toch nog maar een klein stukje lopen naar de Mac. Nadat ik heb genoten van mijn favoriete drankje wil ik de tent verlaten, maar het begint ineens hard te regenen. Dan maar een maaltijd nemen bij de Mac.

Nadat ik mijn ontbijt genuttigd heb is de stortbui alweer opgehouden en loop ik terug naar de fiets. Hij rijdt nog steeds niet optimaal en nadat ik een tweetal minuten heb gefietst blokkeert het achterwiel volledig. Shit, ik krijg er geen beweging meer in. De temperatuur is inmiddels al goed hoog en ik heb geen zin om met de fiets aan de hand naar huis te lopen. Ik bedenk dat ik er op een ander moment wel naar zal kijken. Op het voetpad, tegen wat reclameborden aan, parkeer ik de fiets. Mijn gedachten zeggen me dat ik beter naar huis kan lopen. Voordat ik de eerste straatovergang bereik komt er een gevoel in me op dat ik naar rechts moet. Ik snap niet waarom, maar ik besluit er maar naar te luisteren. Vlak voordat ik de hoek om loop schiet er weer een gedachte door me heen: als ik nu iemand tegen moet komen, dan is het Matias! En het eerste wat ik zie zodra ik de hoek om kom lopen, is het tevreden gezicht van Matias. Haha, wat een held! Ik leg hem uit wat er gebeurd is en hij kan er ook hard om lachen. Aan de ene kant uit ongeloof, maar ook omdat het blijkbaar zo moest zijn. De bijzondere connectie die we in een korte tijd opgebouwd hebben, maakt dat het niet eens meer zo gek is dat we elkaar nu zo onverwacht tegenkomen. Matias loopt met me mee naar de fiets om te kijken of hij hem weer aan de praat kan krijgen, maar ook hem lukt het niet. Ik parkeer de bike vervolgens tegen de lantaarnpaal. Daarna nemen we afscheid van elkaar en staan nogmaals even stil bij de bijzondere momenten die we hebben gedeeld.

Tot op de dag van vandaag hebben we eens in de zoveel tijd contact, en op het moment dat ik dit boek aan het bewerken ben besluit ik ook de ervaring met Matias toe te voegen. Daarom stuur ik hem een bericht om te vragen hoe het met hem gaat. Ik heb hem nog niet verteld dat ik boeken aan het schrijven ben en ik wil hem uiteindelijk vragen of hij een stukje in het boek zou willen schrijven, zodat de unieke ervaring vanuit zijn kant daarin is opgenomen. Maar bij het horen van zijn spraakbericht is dat niet meer nodig. Met dat bericht slaat hij voor mij direct de spijker op zijn kop.

14-04-2021

Amigo, it is incredible that you are sending me a message now. Three days ago there was an eagle. That is flying around here (Montenegro), and every time I see that eagle I think of you, because it reminds me of Langkawi and of course I mean yeah the gift, God blessed my life with your friendship. The gift of your friendship amigo mio. And the gift of our encounter of our conversations. They were just amazing! And it’s incredible that just three days later I receive a message from you.

Na dit fantastische bericht vraag ik hem of het goed is of ik dit in het boek mag verwerken. Uiteraard is dat geen probleem. Matias is niet de enige met wie ik tijdens mijn periode in Langkawi zo’n bijzondere verbinding heb. De connectie die ik sinds mijn terugkeer uit Indonesië met de eerder beschreven dame heb is onbeschrijflijk, maar tegelijkertijd komt het besef dat we straks afscheid van elkaar zullen moeten nemen.

Tien dagen voordat ik terug naar Nederland zal vliegen besluiten de dame en ik een gedeelte van een berg via gewone trappen te beklimmen, om uit te komen bij een waterval en een prachtig uitzichtpunt. Het is het droge seizoen, en zo veel water stroomt er op dit moment niet. Er zijn wel genoeg pooltjes om in te relaxen, en van daaruit kun je genieten van het prachtige uitzicht. Het voelt als een waardige afsluiter. We besluiten wat individuele foto’s te schieten en ook een paar waar we samen op staan. Die individuele worden genomen vanaf een rotspunt, waar we eigenlijk niet mogen komen. Maar ja, de plek waar we om de beurten op staan geeft wel een heel spectaculair beeld, en aangezien er toch niemand toezicht houdt kunnen we er wel even gebruik van maken. Nadat ik een paar prachtige foto’s van haar in het water en op de rotsen genomen heb is het de beurt aan mij. Ik zoek een plek op, gooi mijn handen naar de zijkant en kijk omhoog. Het gevoel dat ik tijdens dit moment heb is onbetaalbaar. Ik zal het eiland straks als een baas verlaten. Wat een bijzondere ervaringen heb ik hier mogen opdoen! Het gevoel dat ik volledig geleefd heb en dat ik zo veel prachtige momenten heb mogen meemaken, dringt tot me door. Het is bijna tijd om deze magische plek achter me te laten en terug te keren naar Europa. Dat zal om een omschakeling vragen, maar als ik me zo voel als ik nu doe kan ik de hele wereld aan! Ik denk er nu dan nog maar even niet aan om me te moeten settelen in Oostenrijk. In plaats daarvan focus ik me op de laatste anderhalve week die ik hier nog op het eiland te gaan heb.

Het Wereldkampioenschap voetbal is in zicht, maar Nederland heeft zich niet weten te plaatsen en mijn favoriete land Italië ook niet. Gelukkig heb ik een nieuwe vriend op het eiland die ook zin heeft in het WK. Vijay werkt bij een koffiezaak, waar alle wedstrijden te zien zijn. De wedstrijden die we samen kunnen bekijken, bekijken we ook samen. Onze held is Cavani, al weet hij de eerste wedstrijd tegen Egypte niet te scoren. Zodra de koffiezaak sluit kijken we naar de latere wedstrijden in de bar. Vanwege het tijdsverschil worden er ook wedstrijden laat op de avond gespeeld. Vijay heeft een neusje voor het goed voorspellen van de uitslagen en ook voor het voorspellen van de doelpuntenmakers. Zo weet hij heel goed te vertellen dat Ronaldo nog een keer zal scoren bij een 2-3 -achterstand tegen Spanje, waarmee hij een hattrick zal gaan maken. Tussen de wedstrijden uit groep G door spelen we een potje poolen bij een ander café, maar ook daarin moet ik het tegen Vijay afleggen.

Helaas kan ik alleen de eerste ronde van de groepsfase op het eiland bekijken, want mijn vlucht staat voor 20 juni geboekt. Het is wel een prachtig afscheid van een fantastische en leerzame tijd op Langkawi. Daarnaast besef ik nog niet helemaal dat er een einde aan het avontuur is gekomen en dat ik straks terug naar Europa zal gaan.

Het is fijn dat de dame van de bijzondere romance me naar het vliegveld brengt en tegelijkertijd voelt het gek. Hoe zal het tussen ons gaan, vraag ik me af, maar ik denk er liever niet over na. Ik probeer mezelf vertrouwen in te praten, dat het zal lopen zoals het zal moeten zijn. We zullen contact blijven houden en we zien wel waar het naartoe gaat. Met pijn in mijn hart neem ik afscheid en eenmaal in de rij om door de douane te gaan moet ik vechten tegen de tranen. Na een paar keer slikken lijk ik ze onder controle te hebben en ben ik klaar om richting Kuala Lumpur te gaan, en vervolgens via Bangkok terug naar Nederland. Zal ik ooit nog terugkeren, vraag ik me af op het moment dat ik het vliegtuig in stap.
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Na een heerlijke nacht in Bangkok, waar ik heb kunnen genieten van het lekkere Thaise eten en waarbij ik mijn maag duidelijk te veel gevoed heb, sta ik ‘s ochtends met buikpijn op, maar het is het meer dan waard geweest. Wat zal ik het heerlijke Aziatische eten gaan missen. Net zoals de kraampjes op straat, de simpele levensstijl, de vriendelijke en gastvrije mensen, het strand en het heerlijke weer.

In de taxi in Bangkok onderweg naar het vliegveld krijg ik een ingeving: ik ga een autobiografisch boek schrijven. Hoe, wat, wanneer en of het uiteindelijk zal gaan gebeuren, ik weet het niet. Ik mag het nu weer naast me neerleggen en me focussen op de terugkeer naar Nederland. Dat zal de nodige uitdaging met zich meebrengen. Het eiland en de reis in zijn geheel hebben me zo dicht bij mezelf gebracht dat ik benieuwd ben of ik die flow mee kan nemen in het leven in Nederland, en straks in Oostenrijk. Met mijn handbagagebackpack van zeven kilo en kleine sporttas kom ik aan op het vliegveld in Keulen-Bonn, waar mijn broer me zal ophalen.

Bij thuiskomst is het heerlijk om mijn familie weer te zien, maar tegelijkertijd weer even wennen. Het voelt stijver aan dan hoe ik het leven in Azië gewend ben. Nederland ademt anders, het ruikt anders en ziet er grijzer uit. Het is even omschakelen en in contact met mijn familie geef ik in een emotionele bui van onrust en een soort boosheid aan dat ik er niet klaar voor ben om weer in Nederland te gaan wonen. Als ik het vergelijk met hoe het leven in Langkawi voor mij was, voel ik me in Nederland niet op mijn gemak, en dit inzicht geeft me een machteloos gevoel. Het heerlijke leven dat ik in Azië ervaren heb zal ik een plekje moeten geven om het leven in Europa op te kunnen pakken. Want in de planning staat dat ik over enkele dagen alweer naar Oostenrijk ga. Eerst moet ik me uitschrijven bij de gemeente en dan ben ik weer vrij om verder te gaan. Ik ben wel blij dat ik mijn familie weer heb gezien en na enkele dagen thuis te zijn geweest is het nu tijd om met de trein naar Schiphol te gaan, om vervolgens naar Innsbruck te vliegen.

Bij aankomst in Oostenrijk zijn het de prachtige bergen die me meteen opvallen. Het vliegveld is erdoor omringd en dat maakt indruk. Ik ga als schoonmaakmedewerker aan de slag bij een nieuw resort, dat door een Nederlands stel gerund wordt. Het resort is in aanbouw en de komende periode is het de bedoeling om te helpen met verschillende werkzaamheden, zodat we zo snel mogelijk open kunnen gaan. Het is een gezellig team met diverse nationaliteiten. Met enkele collega's bouw ik al snel een mooie band op. Goede gesprekken worden continue afgewisseld met heerlijke humor. Na de eerste nacht geeft een van de collega’s aan dat zijn appartement niet bevalt en dat hij kleiner wil wonen. In eerste instantie was het de bedoeling dat ik in een hotel met een eigen kamer en badkamer zou verblijven. Nadat de eigenaresse heeft gehoord dat de collega liever kleiner wil wonen, vraagt ze mij en enkele anderen of een van ons zou willen ruilen. Deze kans grijp ik met beide handen aan en dat betekent dat ik nu ook een eigen keuken/woonkamer heb.

Een fijn begin, al moet ik wel aan de werkzaamheden wennen. Het gevoel van vrijheid dat ik in Azië tijdens het werken heb ervaren is hier in mindere mate aanwezig, aangezien er andere dingen worden verwacht, het een andere omgeving is en er een deadline te behalen valt. Het WK is nog steeds aan de gang en met de collega’s komt het geregeld voor dat we een wedstrijd in de lokale kroeg meepakken. Dat zeer gezellig is. De eerste twee weken gaan snel voorbij en voordat ik het weet ben ik alweer terug in Nederland.

Tijdens het sollicitatiegesprek via Skype, toen ik nog in Maleisië was, had ik aangegeven dat ik in juli een festival gepland had staan en dat ik dan graag voor een paar dagen in Nederland zou willen blijven om ook andere vrienden weer even te zien. Dit was goedgekeurd en dat betekende dat ik met Peter naar het Eminemconcert zou kunnen gaan. Hij is een groot fan van Eminem en toen we nog collega’s waren bij de meubelenzaak had hij me duidelijk gemaakt dat als Eminem in Nederland zou komen, ik sowieso met hem mee moest gaan. Nu, bijna twee jaar later, is dat dus werkelijkheid geworden. In mijn eind tienerjaren en begin twintiger jaren ben ik naar veel festivals geweest en dat waren allemaal hardstyle-, hardcore- of hard-techno-feesten, maar een concert als dat van Eminem is nieuw voor mij. Een unieke ervaring, en helemaal gaaf om het samen met Peter te beleven, die bijna alle teksten wel kent. Het zonnetje schijnt heerlijk en na de eerste biertjes die we tijdens het lopen naar het Govertpark hebben gekocht zit de stemming er al goed in. Een prachtig concert, en die eindbaas op het podium sluit af met het nummer ‘Lose Yourself’, waarmee hij het publiek op zijn kop zet. Dit zorgt zelfs voor een waanzinnige sfeer op het moment dat het concert al afgelopen is. We lopen met een grote groep mensen over straat richting de parkeerplaats en met zijn allen zingen we het nummer ‘Lose Yourself’ luidkeels. Wat een eenheid, wat een gevoel, kippenvel!

Na fijne dagen in Nederland gehad te hebben is het weer tijd om terug naar Oostenrijk te gaan. Dan kan ik een buffer opbouwen en langzaam als online coach voor mezelf gaan beginnen. Met het doel op elk gebied een vrij leven te kunnen leiden en van daaruit andere mensen te ondersteunen.

Alleen, het schoonmaakwerk bevalt me eigenlijk niet. Ik heb er geen geduld voor en doe het puur voor het geld. Nadat ik mijn eerste volledige maandloon heb ontvangen, besluit ik allereerst een laptop en een camera te kopen. Op deze manier kan ik mijn eigen website maken en filmpjes opnemen om online te kunnen delen. Het bouwen van de website voor mijn online coaching gaat in een hoog tempo en binnen drie weken heb ik de site zowel in het Nederlands als in het Engels klaar. Een collega kijkt de Engelse versie voor me na, want dat is niet mijn sterkste kant. Het is voor mij al een hele opgave om de Nederlandse spelling, grammatica en zinsopbouw in orde te hebben, laat staan dat ik de Engelse beheers. Daarnaast kruipt er een gedachte met betrekking tot het schoonmaakwerk door mijn hoofd. Ga ik dit werk een jaar volhouden? Het is nu nog zomer en het weer is heerlijk, maar hoe zal dat straks zijn als het hier maandenlang sneeuwt? Ik besluit snel om daar niet te lang bij stil te staan.

Inmiddels geef ik op het resort aan enkele leden van een familie personal training. En op de vraag hoeveel ik per uur voor mijn diensten vraag, weet ik in eerste instantie nog geen antwoord te geven, waarop besloten wordt dat ik er later op terug zal komen.

In Nederland heb ik het op vrijwillige basis gedaan en in Maleisië had ik mijn prijs laagdrempelig gehouden, zodat het voor iedereen toegankelijk bleef. Dat was zo’n vier euro per uur. Nu ben ik in Oostenrijk en daar kan ik gerust dertig euro per uur vragen, wat in vergelijking met andere personal trainers nog steeds aan de lage kant is. Dat wordt uiteindelijk wel de prijs die ik vraag en dat voelt wel lekker. Het is ook een leuke bezigheid die voor afwisseling in het leven zorgt, en daar hou ik wel van.

Daarnaast ben ik nog steeds met de dame uit Langkawi in contact en ik heb zin om haar weer te zien. Wanneer dat precies zal zijn, ik weet het niet. Graag zou ik willen achterhalen of de connectie tussen ons iets voor de langere termijn is. Ik schrijf op een briefje dat ik haar graag dit jaar nog wil zien en stop het vervolgens in mijn portemonnee.

Ik zit nu in een fase waarin ik aan het twijfelen ben of ik wil doorgaan met het werk als schoonmaker. Ik merk dat ik deze baan enkel voor het geld gekozen heb en dat ik er geen gelukkig gevoel van krijg. Alleen, ik weet niet zo goed hoe ik het moet aangeven en of het de juiste keus zal zijn, aangezien ik er financieel nog steeds niet goed voor sta. Het loon dat ik tot nu heb ontvangen heb ik direct weer geïnvesteerd in de aankopen om mijn website online te krijgen en video’s op te nemen voor mijn YouTube-kanaal. Alleen willen de video’s nog niet zo goed lukken. Ik probeer het in het Engels te doen, maar kom erachter dat mijn niveau van die taal niet vloeiend genoeg is.

Aanstaande zaterdag word ik zevenentwintig en mijn broer komt enkele dagen vóór de verjaardag al gezellig langs. Hij plakt er voor zichzelf een vakantie met de motor aan vast en kiest de plek waar ik woon als uitvalsbasis om door Oostenrijk en Italië te toeren. Hij komt op het juiste moment om even te relaxen en het is fijn dat ik de keus om wel of niet met het werk door te gaan met hem kan bespreken. We hebben al jaren een prachtige band, waarbij we vele mooie momenten hebben beleefd. We besluiten zijn vakantie bij de lokale kroeg van start te laten gaan en de stemming zit er al meteen goed in. We praten over van alles en al snel ontstaat het inzicht dat ik de volgende dag wil gaan bespreken met mijn leidinggevende dat ik van plan ben om te stoppen als schoonmaker. De avond duurt nog even voort en we geven elkaar halverwege een stevige knuffel, omdat we dankbaar zijn dat we broeders zijn.

In een open, eerlijk en waardevol gesprek met mijn beide leidinggevenden geef ik aan dat ik als schoonmaker ga stoppen, dat ik de baan puur voor het geld had aangenomen en dat het voor mij niet werkt. Van te voren was er spanning in mijn lichaam voelbaar, maar tijdens het gesprek zakt die weg. Het is prettig dat mijn bericht op een fijne en begripvolle manier ontvangen wordt. Nu ik dat voor mezelf duidelijk heb kan ik op een ontspannen manier mijn verjaardag vieren. We besluiten naar Innsbruck te gaan om daar de stad te verkennen en de kroeg in te duiken om onder het genot van een aantal Coronaatjes te proosten op mijn zevenentwintigste verjaardag. Mijn broer zet de volgende dag zijn rondreis op de motor voort en laat wat spullen achter, die hij op de terugweg weer zal ophalen.

Het was in eerste instantie de bedoeling dat ik terug naar Nederland zou gaan, maar het idee om weer naar Langkawi te gaan klinkt fijner in mijn oren. Graag wil ik de dame van de intense romance weer ontmoeten, en aangezien ik langzaam voor mezelf als online coach wil beginnen kan ik dat op het eiland verder uitbreiden. Het punt is alleen wel dat ik niet veel geld te besteden heb. Gedurende deze periode ben ik geïnteresseerd geraakt in de Wet van de aantrekkingskracht. Het boek ‘The Secret – The Magic’ inspireert me om dankbaarheid in te zetten als tool, om zo meer te kunnen ontvangen. Behalve dat ik op het briefje in mijn portemonnee heb geschreven dat ik de dame graag weer wil zien, heb ik er ook op genoteerd dat ik gedurende de laatste maanden van het jaar 20.000 euro wil verdienen. Daarnaast pak ik elke ochtend en avond met mijn handen het cashgeld vast dat ik met de personal training verdiend heb. In gedachten ga ik terug naar momenten in mijn leven waarop ik spullen heb kunnen kopen of gekregen, en ik ga zelfs zo ver terug naar de herinnering uit mijn kindertijd dat ik van mijn ouders na schooltijd een boterham kreeg. Daarbij voel ik de belevenis zoals ik die toen ervaarde. Met een grote glimlach op mijn gezicht probeer ik het gevoel zo veel mogelijk te ervaren en in gedachten herhaal ik drie keer: dank je, dank je, dank je. Na een aantal herinneringen teruggehaald te hebben en zelfs een kus op de bankbiljetten gegeven, stop ik het geld weer in de grote spaarbeker. Op een avond voordat ik naar bed ga kijk ik op de tafel en zie ik mijn laptop staan. Ik bedenk dat nu de website klaar is, ik die laptop niet meer nodig heb, en de vraag of ik hem nog zal kunnen ruilen komt in me op. Dat ga ik morgen maar even uitzoeken. De volgende dag na het werk wil ik de laptop opstarten, waarop hij ineens een foutmelding aangeeft. Ik snap er niks van. Als ik hem uitschakel en opnieuw opstart komt hetzelfde scherm tevoorschijn. Na de laptop enkele keren opnieuw opgestart te hebben besluit ik het op te geven, en op dat moment komt het inzicht, maar heey, hoe zit het eigenlijk met de garantie? Ik kan nu mogelijk mijn geld terugkrijgen! Morgen ben ik vrij en dan ga ik naar de stad om de laptop terug te brengen.

Onderweg naar de winkel heb ik de intentie om met geld terug te keren. Tegelijkertijd ga ik er heel bescheiden naartoe en laat in het moment bepalen of het leven me laat zien dat het inderdaad de bedoeling is dat ik de laptop kan inleveren en het geld terug kan krijgen. Rustig blijven is belangrijk, en als ik aan de balie met de servicemedewerkster in gesprek ben geeft ze eerst aan dat ik de handeling moet doen die op het scherm beschreven staat. Dat betekent dat ik aan de laptop moet gaan sleutelen, en dat heb ik gelukkig niet gedaan. Ik had op mijn mobiel even opgezocht wat het precies inhield, en aangezien ik geen verstand van laptops heb, had ik besloten om er niet aan te zitten, want dan heb ik het straks gedaan. Dit leg ik aan de medewerkster uit, waarop ze aangeeft dat ze de laptop even mee naar achteren neemt om aan haar collega’s te vragen of die het ter plekke kunnen repareren. Even later komt ze met de laptop weer terug en ik ben nog altijd even rustig. Ze zegt dat ze er niks aan kunnen doen, dat het een fabrieksfout is en dat ik contact met de fabrikant moet opnemen. Ik leg haar uit dat ik over enkele weken naar het buitenland ga, dus dat dat voor mij geen optie is. Ze loopt weer naar achteren om het met haar leidinggevende te bespreken en als ze even later terug is vertelt ze me dat ik een waardebon of iets anders voor dezelfde prijs in de winkel mag uitzoeken. Dit, dit is het moment, Silvano, gaat er door mijn gedachten heen. Ik antwoord kort, krachtig en nog steeds rustig en vriendelijk dat de enige optie is dat ik mijn geld terugkrijg, waarbij de dame aan mijn ogen kan zien dat er voor mij verder geen optie is. Ze loopt terug naar achteren om het met haar leidinggevende te bespreken. Als ik haar weer terug zie lopen voel ik vertrouwen dat ze me het goede nieuws zal vertellen, en dat is ook het geval. Met een heerlijk gevoel neem ik het cash geld in ontvangst. Daar kan ik me vanavond wel weer mee vermaken. Ik zal het geld in mijn handen nemen, en er uit dankbaarheid een dikke kus op geven.

Is het bijgeloof of een placebo-effect? Ik weet het niet. Het lijkt te werken en ik ben er blij mee. Ik kan het vergelijken met de uitspraak: daar waar je je op focust is wat je zal zien en aantrekken. Als iemand net een nieuwe rode auto gekocht heeft, ziet diegene meestal ineens veel meer rode auto’s rijden dan voorheen.

Eenmaal thuis ga ik even lekker trainen en tijdens die training krijg ik een inzicht: ik ga op het werk vragen of ik personal training aan de collega’s mag gaan geven, om zo extra bij te verdienen.

De volgende dag willen de leidinggevenden ook met mij praten aangezien ze iets belangrijks moeten meedelen: voordat het resort officieel opengaat zal het eerst tijdelijk even sluiten. Hierdoor zullen de werkzaamheden stil komen te liggen en vanaf dat moment dienen de werknemers vakantie-uren op te nemen. Het inzicht van gisteren komt nu goed van pas, aangezien de leidinggevenden het goed vinden dat ik personal training voor hen en de overige collega’s ga verzorgen. Op deze manier kan ik aan het werk blijven en daardoor inkomsten blijven houden, want zoveel vakantie-uren heb ik niet.

Voordat ik weer terug naar Maleisië zal gaan komt mijn moeder nog gezellig langs. Het is extra speciaal dat ze op haar verjaardag langskomt. Er schijnt boven op de bergen een te gek meer te zijn en dat heb ik tot nu toe nog niet bezocht. Ik wil het samen met mijn moeder voor de eerste keer beleven en die ervaring ga ik haar cadeau geven. Het zonnetje schijnt vandaag optimaal en met de kabelbaan gaan we naar boven. Op de voorbijgaande dagen was het weer niet zo best, maar het weer van vandaag lijkt een extra cadeau van Moeder Natuur te zijn. Er is niks gelogen over de schoonheid van de plek. Wat een prachtig uitzicht over het meer! Nadat we in het restaurant geluncht hebben is het tijd om rond het meer te lopen. Het is prachtig om mijn moeder weer te zien, en helemaal fantastisch om dit samen te beleven. Ik wil de mooiste foto’s maken en besluit een heuvel op te klimmen. Eenmaal op een goede plek beland, kijk ik naar beneden en zie mijn moeder vanaf een bankje naar me zwaaien, zij is inmiddels omringd door allerlei schapen. Het levert een komische foto op, waar ik zelfs nu nog een grote glimlach van krijg. Dit zijn de onvergetelijke en meest dankbare momenten uit mijn leven. Mijn moeder is een held dat ze gewoon even langskomt, zodat ze kan zien hoe ik hier de afgelopen maanden geleefd heb.

Nadat ik een paar fijne dagen met haar heb doorgebracht is het bijna zover dat ik richting Langkawi ga. Met de eigenaren van het resort wordt overlegd of het de bedoeling is dat ik hier na mijn avontuur in Langkawi terug zal keren om als personal trainer aan de slag te gaan. Dat betekent wel dat ik hier in de winter werkzaam zal zijn, met metershoge sneeuw. Maar daar denk ik nu liever nog niet over na, want eerst ga ik lekker naar een zonnig eiland.
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Zittend in de bus richting Milaan, waar ik een nacht zal verblijven alvorens ik naar Azië vlieg, komt langzaam het besef dat ik terugkeer naar het eiland waar ik zo’n fantastische tijd heb gehad. Onderweg in de bus vanuit Innsbruck geniet ik van de pittoreske omgeving. Dit is wat ik het liefst doe: onderweg zijn, nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe mensen leren kennen en niet weten wat me te wachten staat. Ik ben iemand die dingen veelal gewoon doet en dan vanzelf wel ziet waar hij wel en niet aan heeft gedacht. Op deze manier leer ik snel en daarnaast word ik er creatief van. Hoe het opstarten van de online coaching bijvoorbeeld zal gaan verlopen, daar kom ik vanzelf wel achter. Het leven is één grote leerschool en van iedere ervaring neem ik weer nieuwe groeimomenten mee. Ik zal mijn hele leven nog moeten werken, maar eigenlijk ben ik dat niet van plan. Ik wil mijn passie achterna blijven gaan en daar inkomsten uit genereren. Het zal dan niet als werk voelen, omdat ik doe waar ik van hou. Hoe dat er precies uit zal gaan zien, ik weet het nog niet.

Eenmaal aangekomen in Italië heb ik een ander gevoel. Alles ruikt anders en het oogt anders. Het is als thuiskomen voor mij. Ik hou van Italië. Al de eerste keer dat ik er kwam, met mijn ex-schoonfamilie, ging mijn hart ineens hard tekeer. We reden in een tunnel onder een berg door en er ontstond een apart gevoel in mijn lichaam. Toen mijn ex-schoonmoeder vertelde dat we in Italië aangekomen waren, werd het voor mij duidelijk: ik ben thuis! Van kinds af aan was ik altijd al meer fan van Italië dan van Nederland, en tijdens een onderlinge voetbalwedstrijd ben ik eerlijk gezegd voor de azuurblauwe tenues.

In de bus ontmoet ik een vriendelijke oudere Italiaan, genaamd Mario, en ondanks dat zijn Engels niet top is lijken we elkaar met onze grote glimlach wel te verstaan. We maken even een selfie om de mooie ontmoeting vast te leggen, een prachtig begin van dit nieuwe avontuur. Wat is het toch heerlijk om op reis te zijn!

Tegen het einde van de middag arriveer ik bij mijn hotel. Voordat ik er morgenvroeg uit moet om richting het vliegveld te gaan heb ik nu nog even de tijd om de stad te verkennen. Even snel douchen, omkleden en de stad in. Met mijn trainingsbroek en tanktop aan loop ik door Milaan. Tussen de veelal sjiek geklede mensen in de winkelstraten voel ik me wel enigszins apart. Sommigen kijken even naar mijn broek en draaien dan gauw hun hoofd weg, of ze kijken me met een verbaasd gezicht aan. Maar na een lange busreis heb ik geen zin in die onzin en doordat mijn energiepeil laag is, voel ik me niet helemaal op mijn gemak. Op het plein bij de Dom kan ik gelukkig even relaxen en alle indrukken verwerken. Wat ben ik blij dat ik straks weer naar een eiland toe ga, waar het leven een tempo lager gaat dan zoals ik dat hier in deze stad ervaar. Vergeleken met Rome vind ik Milaan niet zo’n fascinerende stad, maar ik heb er dan ook niet zo veel van gezien en ik was voor mijn gevoel niet helemaal fit, wat ook weer invloed op mijn perceptie heeft.

Na wat foto’s van de prachtige kathedraal gemaakt te hebben en nadat ik wat eten heb gehaald is het tijd om terug naar het hotel te gaan. Nog even trainen en relaxen, om daarna mijn ogen te sluiten, want morgen heb ik een vliegreis van in totaal tweeëntwintig uur voor de boeg. De lange tussenstop in Saoedi Arabië maakt het een lange reis, maar dat heb ik er wel voor over.

Voorafgaand aan mijn komst heb ik via een goede vriendin in Langkawi alvast een huisje op enkele minuten lopen van het strand kunnen huren. Het complex, dat uit meerdere huisjes bestaat ligt midden in het levendige centrum, maar gelukkig in een straat waar de drukte niet merkbaar is. De eerste wandeling over het strand voelt magisch en de aangename temperatuur maakt het perfect. Wat zal ik de komende periode allemaal gaan doen, gaat er door mijn gedachten. Ik heb nu rustig de tijd om aan mijn online coaching onderneming te beginnen, maar ik heb geen idee waar ik zal moeten starten. Het werk dat ik de vorige keer op het eiland heb gedaan was op illegale basis, en hoe ik het nu moet aanpakken weet ik niet precies. Ten eerste zal ik content moeten maken. In Oostenrijk heb ik al bedacht dat ik zal gaan werken met een model, waarin ik belangrijke leefgebieden als leidraad kan gebruiken om daar mijn coaching omheen te bouwen. Op die manier heb ik enkele pijlers om me op te richten en als handleiding te kunnen gebruiken om van daaruit de coaching aan te bieden.

Op de derde dag na mijn terugkeer in Langkawi staat er een verjaardagsfeest gepland van de zus van de dame met wie ik een bijzondere band heb. Het feest wordt gevierd bij een beachbar, een plek waar ik eerder ben geweest en goede herinneringen aan heb overgehouden. Het is niet dezelfde bar als waar ik de dame voor de eerste keer heb ontmoet, maar eentje waar we later een keer gezeten hebben en een gezellige avond hebben gehad. De moeder en de twee zussen had ik de vorige keer al ontmoet en dit keer zal ik de twee broers ook te zien krijgen. Het is spannend om hen nu ook te ontmoeten, maar tegelijkertijd heb ik er zin in. Ik ben de eerste die aanwezig is en algauw komt er een bekende aangelopen, met wie ik gezellig wat kan gaan drinken. Dit is een fijn moment om mezelf wat moed in te drinken voordat de familie komt. Even later, in gesprek met de gezinsleden, merk ik dat ik me op mijn gevoel en open in de communicatie ben. Door het praten ontdoe ik me van de nog aanwezige spanning en raak ik mijn zenuwen kwijt. Het scheelt dat ik de moeder en haar twee zussen al ken en de broers blijken ook vriendelijke personen te zijn.

Intussen merk ik dat ik dorstig ben en de verschillende drankjes gaan er goed in. Op het moment dat ik naar het toilet toe loop merk ik dat ik me goed moet focussen om recht te blijven lopen. Eenmaal op de wc gaan mijn gedachten terug naar de momenten in het verleden dat ik in zo een situatie een zakje met wit poeder tevoorschijn haalde om mezelf weer wat nuchterder te voelen. Dat was nu ook wel welkom geweest, en datzelfde verlangen van toen komt nu weer even omhoog. Maar ik ben op dit moment niet in de gelegenheid om daaraan te komen, waarop ik besluit mijn mond onder de kraan te houden om wat water te drinken. Ik was mijn gezicht en droog het met de papieren doekjes weer af. Misschien is het nu wel even verstandig om wat frisdrank te bestellen en de alcohol even te laten voor wat die is. De rest van de avond wissel ik gin-tonics af met frisdrank. Op deze manier voel ik me weer helderder en relaxed in het contact met de aanwezige mensen.

Het is een leuke verjaardag, al weet ik nou niet zo goed hoe het tussen de dame en mij zal verlopen. We weten het kennelijk allebei niet zo goed. Het is natuurlijk even zoeken doordat ik onverwacht terug ben gekomen. Zij is momenteel erg druk met haar baan en door de verantwoordelijkheid die ze daarbij heeft, neemt dat werk de nodige tijd en energie in beslag. Gelukkig ben ik ook naar het eiland gekomen met een ander doel, en dat is om voor mezelf te beginnen.

Op het complex waar ik mijn huisje huur staan er meerdere op enkele meters afstand van elkaar. Ik raak bevriend met een jongen die er ook woont en die het sporten weer wil gaan oppakken. We motiveren elkaar om naar de sportschool te gaan. Hij heeft een scooter van een vriend kunnen regelen, zodat we daarmee naar de gym kunnen gaan. Zittend achter op die scooter ervaar ik een gevoel van vrijheid. In Nederland wordt het langzaam herfstachtig weer en ik zit hier op het eiland van mijn dromen, onderweg naar een sportschool om even te knallen. In de gym ontmoet ik weer een van de medewerkers die ik nog van de vorige periode ken, en het is goed om hem weer te zien. Het eerste wat hij me vertelt is dat ik kleiner geworden ben. Haha, ja, ik ben inderdaad een stuk kleiner geworden en dat vind ik ergens niet leuk om te horen. Tegelijkertijd geeft het me extra motivatie om er weer vol voor te gaan.

Enige tijd later krijgen mijn maatje en ik te horen dat er een nieuwe sportschool is geopend, die in hetzelfde plaatsje zit als waar we verblijven. We besluiten er samen naartoe te gaan om te kijken of het wat is. Het is op het complex waar ze thaibokslessen geven. De zoon van de eigenaar is net als zijn vader een fanatiek sporter. Het is een kleine sportschool, die naast het huis van de eigenaar staat. Na een tijdje besluit ik daar ook te gaan trainen. Het is op loopafstand en dat is ideaal. Ik train hierdoor weer twee keer per dag en krijg aardig snel mijn oude fitheid terug. Aangezien ik er nu ook rekening mee moet gaan houden dat ik een inkomen moet genereren besluit ik weer personal training aan te bieden, maar dan voor een hogere prijs dan voorheen. Dit keer vraag ik tien euro per uur. De kosten van levensonderhoud hier zijn aanzienlijk lager, waardoor het een prima verdienste is. De Engelse vriendin die ik eerder training heb gegeven neemt nu ook een enkele keer per week personal training, en daarnaast krijg ik af en toe via de sportschool een persoon om te trainen. Doordat ik de trainingen in de kleine sportschool verzorg, mag ik daar van de eigenaar gratis trainen. Ik kan zelfs de sportschool openen wanneer ik dat wil. De eigenaar en enkele andere mensen die er veel aanwezig zijn beschouw ik al snel als vrienden. Tussen het trainen door lachen we veel en delen we mooie verhalen.

De eerste maand op het eiland vliegt voorbij en ik heb ondertussen een vast ritme opgebouwd. Inmiddels sta ik wel duizend euro in het rood en ben ik genoodzaakt om geld van mijn vader en mijn broertje te lenen. Met de Wet van aantrekkingskracht heb ik sinds mijn vertrek in Oostenrijk niks meer gedaan. Het wordt voor mij tijd om erover na te denken welke richting ik met mijn leven op ga. In het contact met de eigenaren van het resort in Oostenrijk wordt intussen duidelijk dat een terugkeer naar het resort voor beide partijen geen optie is. Zij gaan zich focussen op andere faciliteiten om aan te bieden en persoonlijk zie ik het niet zitten om de winter in de bergen door te brengen. De online coaching komt intussen ook niet van de grond en ik merk dat ik er behoefte aan heb om mensen in real life te coachen. Via Facebook Messenger zoek ik contact met de eigenaar van de sportschool in Nederland waar ik eerder op vrijwillige basis werkzaam ben geweest, om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Hij staat er positief tegenover en tijdens een telefoongesprek besluiten we de ideeën verder te bespreken op het moment dat ik terug in Nederland zal zijn.

Op de planning staat om eind november terug te keren naar Nederland om daar mijn leven op te gaan pakken. Dat betekent dat ik hier nog enkele weken heb om te genieten van het eilandleven. In de relatie met de dame is het nog steeds een beetje zoeken met betrekking tot waar we precies staan. We trekken elkaar aan en stoten elkaar vervolgens weer af. Het is geen gunstig moment dat ik ben teruggekomen, en ondanks dat we een bijzondere verbinding hebben is het anders dan voorheen. Prachtige ervaringen worden afgewisseld met momenten waarop we niet verbonden lijken te zijn, en dit zorgt bij mij voor twijfel. Misschien is het toch niet dat romantische plaatje dat ik me had voorgesteld. We hebben elkaar wel gebracht wat we elkaar te leren hadden, maar het is niet voorbestemd dat we het leven met elkaar delen. Een bijzondere en leerzame periode is het zeker geweest.

‘A soul connection, unlike any ever experienced, is what life is about. I always believe I gain more focusing on the journey than the destination. Romantically we didn’t make it, but the energy exchanged far greater. Thank you to the universe for having us cross paths. I’ve learned plenty and cherish everything’. P.S.

Tijdens de laatste week ben ik me er mentaal alvast op aan het voorbereiden om terug naar Nederland te gaan. Het koude weer en de totaal andere omgeving zullen wel een omschakeling betekenen. Gedurende de strandwandeling van vandaag besef ik dat ik weer een andere realiteit tegemoet ga treden. Maar het vooruitzicht om bij de sportschool in Nederland mogelijk van start met de personal training te gaan geeft me wel een boost.

De laatste dagen neem ik met veel dankbaarheid afscheid van de chille plekken op het eiland, waardoor ik klaar lijk te zijn om terug naar Europa te vliegen.

Met een vreemd gevoel ben ik onderweg naar het vliegveld. De Engelse vriendin heeft me bij de sportschool opgehaald, waar ik nog even de prachtige mensen die ik daar ontmoet heb gedag heb gezegd. Wat een intense en magische perioden heb ik hier op het eiland beleefd! En ondanks dat de derde keer anders is verlopen dan van tevoren gehoopt, heb ik veel geleerd en heerlijk mogen genieten van het relaxte eilandleven. Of ik ooit nog terugkeer? Ik weet het niet. Langkawi heeft een speciale plek in mijn hart gekregen. Het heeft me zo veel moois gebracht dat ik het eiland voor nu als een rijk mens verlaat.
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Vanuit het warme klimaat kom ik aan het einde van de herfst terug in Nederland. De winter moet nog komen en het voelt buiten al aardig koud aan. Haha, dat wordt nog wat, denk ik bij mezelf. De eerste twee maanden ga ik bij mijn moeder en jongere broer in huis wonen, om vanaf februari bij mijn oudere broer in te trekken. Het is fijn om mijn familie weer te zien. Of ik er daadwerkelijk klaar voor ben om echt terug te keren in Nederland, dat weet ik niet. Het is wennen en op momenten dat ik even niet zo lekker in mijn energie zit, gaan mijn gedachten terug naar de heerlijke herinneringen aan het reizen en de perioden op Langkawi. Wat was het een fantastische tijd, een periode die ik nu wel achter me dien te laten om weer te kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Toen ik begin 2015 terugkwam uit Ghana, na een stageperiode van vijf maanden, had ik bij thuiskomst een cultuurshock, en die zit nog vers in mijn geheugen. In dat jaar ben ik vervolgens veelvuldig binnen Europa op vakantie geweest om onder andere de realiteit in Nederland te ontvluchten. Dit keer heb ik een geluk bij een ongeluk, want ik heb inmiddels tweeduizend euro schuld. Naast de duizend die ik bij de bank in het rood sta heb ik in totaal duizend euro geleend van mijn jongere broer en vader. Hierdoor ben ik wel genoodzaakt om me in Nederland te settelen, waardoor ik tussendoor niet naar het buitenland kan.

De maand december kan ik gebruiken om langzaam weer aan het leven in Nederland te wennen. Ik besluit buiten in een park te gaan trainen met een T-shirt aan en telkens koud af te douchen, om op die manier gewend te raken aan de lagere temperatuur. Het lijkt zijn effect te hebben en de omschakeling valt me enigszins mee. De kerst is inmiddels al in het vooruitzicht en dat bezorgt me een warm gevoel, want vorig jaar had ik niet de mogelijkheid om de feestdagen met mijn familie door te brengen. Het is dit jaar een speciale kerst, want voor het eerst sinds jaren gaan we die weer met mijn vader vieren, op tweede kerstdag. Op eerste kerstdag wordt er zoals gewoonlijk kerst gevierd bij mijn moeder thuis. Het is fijn om weer bij elkaar te zijn. Dit maakt het thuiskomen meteen een stuk aangenamer.

Met oud en nieuw wordt er een leuk spel gespeeld met mijn moeder, oudere broer en een vriend van hem. Het spel ‘Vertellis’ geeft de ideale mogelijkheid om terug te kijken op een geweldig jaar, terwijl we tegelijk meer te weten te komen over hoe de anderen het jaar 2018 beleefd hebben.

In de afgelopen maand december heb ik al enkele dagen gewerkt bij de sportschool en dat is me goed bevallen. Het voelde snel als vanouds. Maar nu zal ik moeten kiezen of ik als zelfstandig ondernemer ga werken of dat ik in loondienst ga. De vrijheid om voor mezelf te werken klinkt me goed in de oren, dus dat is wat ik uiteindelijk besluit. Ik word ingehuurd als fitness- en groepslesinstructeur. Op de momenten dat ik de club alleen draai dien ik alle werkzaamheden binnen de sportclub uit te voeren. Het is fijn om weer een basis op te bouwen en ik heb zin in het nieuwe avontuur. Nadat ik personal training in zowel Maleisië als in Oostenrijk heb gegeven is het nu tijd om me officieel in te schrijven. Een nieuwe uitdaging staat me te wachten, waarbij het de bedoeling is dat ik na de gewenningsfase als fitnessinstructeur ook als personal trainer aan de slag ga. Daarnaast heb ik gesolliciteerd naar een baan bij een asielzoekerscentrum. In Maleisië werkte ik zo’n vierenvijftig uur per week en ik denk dat ik dat in Nederland ook kan. Ik krijg alleen geen reactie op de sollicitatie en na een belletje gepleegd te hebben krijg ik te horen dat de plek al is ingevuld. Dan ga ik me straks maar volledig focussen op de personal training, om van daaruit de schuld af te betalen die ik opgebouwd heb.

In deze periode heb ik af en toe nog steeds contact met de dame uit Langkawi en het is voor mezelf duidelijker geworden dat ik er eigenlijk geen behoefte meer aan heb. Hoe sterk de connectie tussen ons ook is, een vaste relatie lijkt gewoon niet voorbestemd te zijn. Trouwens, sinds enkele dagen geleden heb ik een nieuwe dame leren kennen, bij wie ik een bepaalde aantrekkingskracht voel die ik nog niet helemaal kan plaatsen. We voelen ons fysiek tot elkaar aangetrokken en ik ben aan het bekijken of er ook een dieperliggende verbinding tussen ons is.

Op het moment dat ik vertrok uit Langkawi wist ik dat de dame het moeilijk had gemaakt om weer een nieuwe liefde in mijn leven toe te laten, aangezien de lat na de avonturen die we samen beleefd hadden zeer hoog was gelegd. Bij de nieuwe dame in Nederland wil ik rustig bekijken wat voor connectie het precies is. We spreken af om een wandeling te maken, maar vlak voor die wandeling word ik gebeld door de dame uit Langkawi. Inmiddels geloof ik niet meer zo in toeval en wat zou dit me te leren hebben? Het laat me inzien dat ik eerlijk tegen haar mag zijn. Ook al zal ze het misschien niet leuk vinden, ze verdient alle eerlijkheid. Ik vertel haar dat ik straks een wandeling ga maken met iemand die ik ontmoet heb en dat ik benieuwd ben wat het me zal brengen.

Na de wandeling wordt het me duidelijk dat ik een bepaalde diepere verbinding mis. Tijdens de volgende wandelingen die we maken is het voor mezelf aftasten, en het is tekenend voor de periode waarin ik me bevind. Ik ben mijn plek in Nederland aan het zoeken en in het contact met de dame is dit hetzelfde. Wat wil ik en wie ben ik, vraag ik mezelf af. Tijdens een romantische date, waarbij ik haar heb uitgenodigd in het huis van mijn broer, waar ik inmiddels woonachtig ben, is het me duidelijk geworden dat er niet meer in zit. Ik kan niet meer om het inzicht heen dat ik al na de eerste wandeling had. Ik mag me dus weer gaan focussen op mijn eigen proces en daarbij ook op het verwerkingsproces dat het uiteindelijk met de dame uit Langkawi niks is geworden. Ik heb er dan ook even geen behoefte aan om me bezig te houden met de liefde. Het is tijd om geen uitvlucht meer te zoeken en de vragen te beantwoorden die eerder tot me gekomen zijn: wat wil ik en wie ben ik?

Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ik voel me verloren en de diepe verbinding die ik op het eiland heb ervaren, waarin ik me zo gelukkig voelde, lijkt een eeuwigheid geleden te zijn. Nu ik hierin eerlijk ben met mezelf wordt het me duidelijk dat het tijd is om er eerst voor te zorgen dat ik weet wat ik niet wil en wat er niet bij me past. Ik denk hierbij terug aan de periode in Oostenrijk, toen ik erachter kwam dat ik niet het werk deed dat bij me paste, en daarbij denk ik ook meteen terug aan de Wet van aantrekkingskracht. Net zoals ik in Langkawi deed, ga ik me nu weer focussen op dankbaarheid. Dagelijks ga ik nu weer een dagboek bijhouden. En dat geeft me een krachtig gevoel. Ik zie in dat ik me niet druk hoef te maken en dat er genoeg factoren in mijn leven zijn om dankbaar voor te zijn. Het resultaat hiervan is dat mijn vibratie verhoogd wordt, waardoor ik van een verloren gevoel overstap naar een krachtiger gevoel.

Fitness vind ik nog steeds leuk om te doen, maar ik merk dat het niet bij me past om er werkgerelateerd mee verder te gaan, waarop ik besluit om te kijken naar vacatures met betrekking tot de opleiding Social Work die ik met succes heb afgerond. Ik zie dezelfde vacature voor woonbegeleider bij een asielzoekerscentrum waar ik eerder voor gesolliciteerd had voorbijkomen. Dit keer besluit ik eerst te bellen en kenbaar te maken dat ik geïnteresseerd ben. Ik ben blijkbaar net op tijd, want de dame van het uitzendbureau geeft aan dat ze me na het horen van mijn eerder opgedane ervaringen bij de stage en vrijwilligerswerk binnen de organisatie toch nog in de sollicitatieprocedure zal meenemen. Zodra ik mijn cv opgestuurd heb zal ze me voorstellen bij de werkgever. Daarop word ik uitgenodigd om op sollicitatiegesprek te komen.

Onderweg naar het asielzoekerscentrum stop ik bij het tussengelegen bos. Het is een half uur fietsen en dit bos bevindt zich precies op de helft van de route. Op deze plek kwam ik vaak na de therapiesessies die ik anderhalf jaar geleden met Monique had. Die heb ik in de afgelopen periode weer bezocht en na enkele krachtige sessies met haar besloot ik dat het genoeg was. Monique had mij weer ondersteund om me te herinneren wie ik ten diepste ben en had me daarmee een krachtig gevoel bezorgd. Ik had sterk het gevoel dat ik het van daaruit weer alleen verder zou kunnen. En nu, enkele weken later, sta ik op het punt om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Het bos is voor mij een krachtplek geworden en aangezien ik merk dat ik zenuwachtig ben voor het sollicitatiegesprek, kan ik me hier even ontladen en opladen. Ik ben op tijd van huis weggegaan om hier nog even tot rust te kunnen komen. Na een korte wandeling ben ik klaar om het gesprek aan te gaan. Bij aankomst in het centrum voel ik me al snel op mijn gemak. Ik denk terug aan mijn stageperiode in Ghana, toen ik veelal de enige blanke persoon was, maar me toch direct op mijn gemak voelde. De aanwezige spanning zakt naar de achtergrond, en op het moment dat ik met de locatiemanager onderweg naar het hoofdgebouw ben voel ik dat ik lekker mezelf kan zijn. De locatie heeft mooie gelegenheden om zowel binnen als buiten activiteiten te organiseren. Dit zorgt bij mij direct voor zo veel adrenaline dat ik eigenlijk al meteen met het werk wil beginnen. Naast de manager is er ook een medewerker bij het gesprek aanwezig, die ik nog ken van de periode dat ik als vrijwilliger op een andere locatie werkzaam was. Yes, dit zou weleens in mijn voordeel kunnen werken. Ik heb me goed voorbereid op het gesprek en via het uitzendbureau heb ik bepaalde vragen doorgekregen die eventueel gesteld zouden kunnen worden. Ik voel me krachtig en op het moment dat het gesprek is afgelopen, weet ik dat ik niet meer had kunnen doen. Het is nu aan hen of ik de persoon ben die ze zoeken of niet.

Aangenomen! Dat betekent dat ik zal moeten stoppen bij de sportschool als fitness- en groepslesinstructeur. Ik ga nog wel verder als personal trainer. Ik heb een handvol mensen die ik train, dus dat kan er prima naast. Bij de sportschool werk ik zes dagen per week, verdeeld over eenentwintig uur. Dat betekent dat ik alleen de zondag als complete vrije dag heb. Bij mijn nieuwe baan ga ik tweeëndertig uur werken, verspreid over vier dagen. Het vooruitzicht dat ik straks drie volledige vrije dagen heb geeft me een blij gevoel. Op die manier kan ik er ook achter komen wat ik nou precies wil in het leven. Vorig jaar kwam de ingeving dat ik me wilde inzetten voor kansarme kinderen, maar dit komt er tot nu toe nog niet uit. Met de nieuwe baan kan ik me als woonbegeleider wel nuttig maken voor mensen die uit een niet zo prettige situatie komen en daar meestal nog steeds in zitten. Het is een eerste stap om mijn nieuwe droom te verwezenlijken.

Financieel is het ook een opluchting, aangezien ik door de vooruitgang in het salaris nu uit de rode cijfers kan komen en mijn vader en jongere broer terug kan betalen. Daarvoor zal ik wel eerst even maximaal moeten gaan werken. Tijdens de laatste maand dat ik werkzaam ben binnen de sportschool zal ik de laatste twee weken ook al van start gaan bij mijn nieuwe baan. De combinatie van het beëindigen van de werkzaamheden binnen de sportschool en het opstarten bij het asielzoekerscentrum is wel een mentaal en lichamelijk zware opgave. Ik ben blij dat het maar voor twee weken is, want ik zal mijn energiereserves moeten aanspreken.

Na de twee intensieve weken ben ik blij dat ik het achter de rug heb en me nu kan focussen op mijn werk als woonbegeleider. Door meteen veel activiteiten te willen organiseren maak ik het mezelf niet gemakkelijk. Dit zorgt ervoor dat ik de drie dagen dat ik vrij ben wel even nodig heb om rustig bij te tanken van alle opgedane indrukken. De omschakeling is groot, maar een voordeel is wel dat ik in het verleden al ervaring met de doelgroep heb opgedaan. Na een korte inwerkperiode heb ik het gevoel dat ik er lekker in zit. De eerste activiteiten worden opgestart en dat bezorgt me veel energie. De taken achter de computer en de administratieve werkzaamheden laat ik als het kan aan me voorbijgaan. Laat mij maar lekker met de mensen bezig zijn, want dat is het liefste wat ik doe. We hebben een leuk divers team, waarin we elkaar op een prettige manier aanvullen. De locatiemanager is relaxed. Hij geeft ons de nodige vrijheid en dat bevalt me goed. Op deze manier kan ik me volledig inzetten om de bewoners een zo prettig mogelijk verblijf te bezorgen. Ik ben in de perfecte periode gestart met de baan als woonbegeleider, aangezien het een tijdelijke opvanglocatie voor een jaar is en de opstartfase net achter de rug is. Daardoor is het nu tijd om de activiteiten op te starten. Het is midden in de lente, dus dat geldt ook voor de buitenactiviteiten. Die kunnen onder andere op het grote voetbalveld georganiseerd worden. In samenwerking met derden worden de zwemles en overige sportactiviteiten voor de kinderen gestart. Daarnaast hou ik me bezig met het opzetten van sporttoernooien/wedstrijden voor de volwassenen. In een korte periode organiseren we samen met collega’s en externen vele activiteiten, en daar haal ik mijn plezier uit. Het doet me inzien dat het organiseren en verzorgen van activiteiten me goed ligt en dat ik op dat gebied in de toekomst mogelijk wel wat meer zou willen doen.

Aangezien de opvanglocatie een tijdelijke locatie is en aan het einde van dit jaar zal sluiten, begin ik me in de zomer al te oriënteren op andere vacatures. Het idee om weer naar het buitenland te gaan zit in mijn achterhoofd en via een detacheerbureau bekijk ik diverse vacatures in de Caribbean. Ik ben al in een Afrikaans en Aziatisch land geweest, dus deze keer wil ik richting het westen. Met de herfst in het vooruitzicht wil ik het zonnige leven weer opzoeken, en wel op een Caribisch eiland. De afgelopen periode heb ik drie dagen in de week vrij gehad. Dat heeft me de nodige rust bezorgd, waarbij ik heb gemerkt dat ik het prettig vind om in mijn vrije tijd bezig te zijn met mijn persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor kom ik meer in verbinding met mijn gevoel en maak ik me minder druk om voorbijkomende gedachten. Ik heb er behoefte aan om me weer meer te verbinden met mijn innerlijke zelf en nog meer de verdieping op te zoeken, zoals ik dat al eerder heb gedaan en ervaren. Naar mijn idee kan ik dat op dit moment niet in Nederland en heb ik het weer nodig om naar een zonnige plek te gaan, waar het leven in een rustiger tempo geleefd wordt.

Op het internet kom ik een vacature tegen van activiteitencoördinator. Die heeft de taak mensen die niet gemakkelijk meekomen in de maatschappij weer meer bij de samenleving te betrekken. Het betreft een vacature voor op het eiland Saba. Ik heb nog nooit van dat eiland gehoord, maar de foto’s op Google zien er wel mooi uit. Het is een klein eiland met rond de tweeduizend inwoners. Lekker rustig, denk ik meteen, en daar zal ik mooi de tijd hebben om met mijn innerlijke groei bezig te zijn. In contact met het detacheerbureau wordt me duidelijk dat op het eiland Engels de voertaal is en dat de beheersing ervan een must is. Ik kan me in die taal goed verstaanbaar maken, maar als het op spelling, grammatica en zinsopbouw aankomt, dan is dat zeker niet foutloos. Het weerhoudt me er niet van om te solliciteren, want ik heb me in het buitenland altijd prima gered, ook al heb ik zo af en toe Google Translate nodig om bepaalde woorden op te zoeken. Mijn ervaring is dat het gaat om de verbinding die ik met mensen maak en dat we elkaar van daaruit wel begrijpen. Daarnaast geeft de medewerker aan dat ik niet over de juiste papieren beschik, waarop ik reageer dat de opleidingen overeenkomen en dat ik ervaring heb met de doelgroep. Ik laat deze baan niet zomaar aan me voorbijgaan en mijn reactie blijkt te werken. Het bureau heeft nog niet zo veel ervaring met Social Work en de opleidingen blijken inderdaad overeen te komen. Ze nodigt me uit voor een oriënterend onlinegesprek met een collega van haar. Daarin zal worden bekeken of ik nog steeds enthousiast ben om voorgesteld te worden bij de organisatie op Saba.

Tijdens dat gesprek wordt me verteld dat het wel echt om een klein eiland gaat en dat er voor mensen van mijn leeftijd niet superveel te doen is. Maar het voelt voor mij nog steeds goed en ik vertel haar dat ik er ook heen ga voor mijn persoonlijke ontwikkeling, en dat ik het niet erg vind dat er niet veel te doen is. Het eiland staat bekend om de vele mooie wandelroutes en dat is wat me aanspreekt. Meer heb ik niet nodig, en ik ben nu eenmaal toe aan een geheel nieuwe ervaring. Het liefst ga ik na mijn avontuur op Saba door naar een ander Caribisch eiland. Dan staat Bonaire bij mij op nummer een. De dame van het detacheringsbureau vertelt me dat de organisatie in Saba al in een vergevorderd proces met een andere kandidaat zit en dat de kans niet zo groot is dat ik uitgenodigd zal worden. We spreken af dat ze me wel gaat voorstellen bij de organisatie en dat ik dan rustig zal moeten afwachten.

Na het gesprek heb ik weinig hoop dat ik alsnog uitgenodigd word en na een paar dagen niks gehoord te hebben leg ik me erbij neer dat het niet zo heeft mogen zijn. Ik focus me intussen alweer volledig op mijn baan, want de zomeractiviteiten zijn in volle gang en het liefst doe ik met alle activiteiten mee. Het kost me wel de nodige energie om een hele dag met de vele kinderen en ouders op pad te zijn, maar het levert mooie herinneringen op, die ik niet meer zal vergeten. Het neemt me mee terug naar mijn eigen kindertijd, en naar de schoolfeestjes die ik tijdens de stageperiode van de opleiding tot onderwijsassistent heb meegemaakt. Spelen als een kind, iets leukers is er niet, toch? Beter dan een dag op kantoor zitten denk ik maar. Vandaag staat een van de mooiste uitjes op het programma en samen met een leuke collega nemen we de kinderen en ouders mee naar De Waarbeek.

Eenmaal aangekomen bij het park en nadat we bij de ingang een tijd voor de lunchpauze afgesproken hebben gaat iedereen zijn eigen weg. Mijn collega en ik gaan met twee kinderen de eerste attracties in en de toon voor een gezellige en avontuurlijke middag is gezet. Naarmate de dag vordert begint mijn energiepeil wel af te nemen en na een lange dag van organiseren en kinderen vermaken is het tijd om met de bus terug naar het centrum te gaan. Een van de collega’s is vandaag voor het laatst en als we weer zijn aangekomen bij de opvanglocatie nemen we in de kantine afscheid van haar. Op dit moment ben ik eigenlijk een beetje overprikkeld door alle indrukken van vandaag, maar het is een toffe collega die afscheid neemt en daar wil ik wel bewust bij aanwezig zijn. Na een knuffel en wat mooie woorden loop ik terug naar de computer om de boel af te sluiten en naar huis te gaan. Bij mijn bureau aangekomen zie ik op mijn mobiel dat ik een gemiste oproep heb. Ik besluit terug naar de kantine te gaan om daar even rustig te bellen.

Het is een medewerker van het detacheringsbureau, die me vertelt dat ik uitgenodigd ben voor een online sollicitatiegesprek met de mensen uit Saba. Ergens geloof ik het niet helemaal. Tijdens het gesprek kan ik mezelf gelukkig nog rustig houden, maar tegelijkertijd laat ik blijken dat ik er blij mee ben. Er wordt een datum afgesproken en nadat ik de telefoon heb opgehangen stroomt de adrenaline door mijn lichaam. Letterlijk ben ik op dit moment gewoon helemaal dol! Dit had ik niet verwacht en onrustig loop ik heen en weer. Ik moet dit even kwijt. Gelukkig is de collega er nog met wie ik naar De Waarbeek ben geweest. Ze reageert enthousiast en is blij voor mij. Dat ik het met haar kan delen zorgt ervoor dat de adrenaline een klein beetje afneemt, en even later fiets ik met een grote glimlach richting huis.

Na het eerste sollicitatiegesprek met de organisatie uit Saba is er van beide kanten een positieve indruk om met elkaar in zee te gaan. Het vooruitzicht om activiteiten te coördineren en uit te voeren maakt me enthousiast. Bij mijn huidige werk bevalt dat ook goed en aangezien het programma op Saba nog redelijk nieuw is en ik de vrijheid krijg om het uit te breiden, heb ik er veel zin in. Dat ik weer op een zonnig eiland mag gaan wonen op het moment dat in Nederland de herfst begint, maakt me al helemaal enthousiast! Na het eerste contact volgt een tweede sollicitatiegesprek, dat uiteindelijk meer een kennismakingsgesprek met de directrice van de organisatie is, waarin duidelijk wordt dat ik richting Saba zal vertrekken. Eerst heb ik een uitwerkperiode bij mijn huidige baan. In die anderhalve maand kan ik langzaam afscheid nemen van mijn werk en het leven in Nederland en daarnaast kan ik me op een nieuw hoofdstuk in mijn leven gaan focussen. Gelukkig heb ik ook nog een mini-vakantie gepland staan en dat komt nu wel even goed uit. Over enkele weken ga ik er even lekker tussenuit om bij te tanken en weer fris terug te keren, waarna ik de laatste weken in kan gaan voordat ik richting de Caribbean zal vertrekken.

Al driekwart jaar heb ik niet meer in een vliegtuig gezeten, en dat is voor mijn doen nogal lang. Ik ga voor een paar dagen richting Lanzarote om even te genieten van de rust, het lekkere weer en het eilandleven. In de afgelopen negen maanden is er in mijn leven weer het nodige gebeurd en ik sta op het punt om over enkele weken weer een nieuw avontuur aan te gaan. Deze avontuurlijke leefstijl, waarbij ik als een nomade van plek naar plek ga, is voor mij inmiddels een gewoonte geworden. Elk avontuur brengt weer nieuwe leermomenten en inzichten met zich mee en met al deze ervaringen op zak voel ik me een rijk mens. Via de app Worldpackers heb ik een slaapplek geregeld en het enige wat ik ervoor hoef te doen is op het huis passen en voor de kat zorgen. De eigenaresse en haar zoontje zijn op vakantie naar familie op het vasteland en voor een mooie prijs kan ik mijn intrek nemen in haar appartement. Ik verblijf in een stadje midden op het eiland, waar ik op straat vooral lokale mensen tegenkom, wat me het echte vakantiegevoel geeft. Ik vind het prachtig om door willekeurige straatjes te lopen en maar gewoon te zien waar ik uit zal komen. Na de tweede nacht kom ik erachter dat ik allergisch ben voor de vele kattenharen, waarop ik besluit het huis even goed schoon te maken, maar dat blijkt na de derde nacht niet veel uit te maken. De allergische reactie blijft aanwezig, waarna ik ervoor kies niet langer in het appartement te blijven. De onderbuurvrouw zal voor de kat gaan zorgen en ik boek een appartement dicht bij het strand. Dit bezorgt me de rust die ik nodig heb. Het strand, de zon en het windje, ja, dat is genieten! Normaal gesproken vind ik het leuk om veel te doen en te zien tijdens een vakantie, maar daar heb ik nu helemaal geen zin in. Ik bezoek alleen het strand, het winkelcentrum, wat barretjes en restaurants. Daarnaast volg ik een vijfdaagse gratis challenge van Jay Shetty om weer meer focus te creëren om het beste uit mijn leven te halen. Het geeft me de nodige energie om ermee bezig te zijn en dat zorgt ervoor dat ik me lekker in mijn vel voel. Met als gevolg dat ik klaar ben om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Voor de laatste dag op Lanzarote heb ik een luxer appartement geboekt. Bij het appartementencomplex is een klein zwembad met ligstoelen aanwezig en ondanks dat het vandaag redelijk bewolkt is, is het wel aangenaam warm. Nadat ik heb ingecheckt en mijn spullen op de kamer heb gelegd, besluit ik gebruik te maken van het zwembad. Als een klein kind ben ik in het water aan het spelen en van enthousiasme gooi ik er een vreugdekreet uit. Wat kan het leven toch magisch en zo simpel tegelijk zijn!

In het zwembad ligt een speelgoedeend, en aangezien ik alleen ben is deze vriendelijke gele eend op dit moment mijn maatje. Na een grappige video met de eend in de hoofdrol opgenomen te hebben moet ik in mezelf hard lachen. Haha ja, het slaat ook nergens op wat ik aan het doen ben, maar toch is het komisch. Ik lijk het serieuze leven van werken, eten en slapen compleet te zijn vergeten en ik laat me even helemaal gaan. Het gevoel springlevend te zijn is het fijnste wat er is.

De vakantie geeft me de nodige energie om de laatste maand in Nederland af te kunnen sluiten. Voor hoelang ik deze keer in het buitenland zal zijn, ik weet het niet. Maar afscheid nemen went voor mij in ieder geval nooit. Het blijft apart om mijn familie en vrienden achter te laten. Het contact met mijn vader is de laatste periode, sinds ik terug ben, beter geworden. Voordat ik naar Azië ging was er nauwelijks contact. Dat ik nu weer wegga komt als een verrassing voor hem en hij reageert niet direct enthousiast. Dat zorgt bij mij voor teleurstelling en een gevoel van ‘waarom kan je niet direct blij voor mij zijn?’. Als ik me in hem verplaats kan ik goed begrijpen dat het niet gemakkelijk is om je zoon weer te zien vertrekken, juist nu het contact weer beter is. Met mijn moeder ga ik voor haar verjaardag en als afscheid nog gezellig een weekend naar Bremen toe. De traditie om ieder jaar een uitje in te plannen is na de prachtige ervaring in Oostenrijk van vorig jaar tot stand gekomen. Het weekend voordat ik vertrek ga ik met mijn oudere broer nog twee dagen naar Exernsteine, dat ook in Duitsland ligt. Mijn jongere broer zegt er niet veel over dat ik nu weer wegga. Ik weet dan ook niet zo goed hoe hij er precies in staat, al kan ik me goed voorstellen dat het voor hem ook telkens omschakelen en wennen is.

Op het werk organiseer ik mijn eigen afscheidsfeestje. Ik hou niet van een statische setting, en zeker op een laatste werkdag word ik daar bij voorbaat onrustig en niet blij van. Daarom besluit ik op mijn laatste werkdag een voetbaltoernooi bij ons op de locatie te organiseren, samen met twee andere opvanglocaties. Dit zorgt ervoor dat ik niet de hele dag op kantoor hoef te zitten, maar dat ik lekker bezig kan zijn en de leerzame en mooie periode waardig kan afsluiten. Er doen in totaal vier teams mee. In het onze zitten een paar zeer getalenteerde spelers, dus het doel om het toernooi te winnen is dan ook realistisch te noemen.

De collega’s die vandaag aanwezig zijn besluiten op het voetbalveld afscheid van me te nemen en dat vind ik stiekem toch wel heel vet. Op dat veld heb ik vele mooie ervaringen mogen beleven en dat de collega’s met wie ik een fijne tijd heb gehad mij het afscheidscadeau op die plek overhandigen is gaaf.

Ons voetbalteam blijkt inderdaad de winnaar te zijn en aangezien niet iedereen tegelijk zich kan omkleden, besluit de locatie waarvan twee teams deelnemen als eerste richting de kleedkamers te gaan. Daarop besluiten het andere overgebleven team en dat van ons om ter afsluiting nog een vriendschappelijk potje tegen elkaar te spelen. Het is een genieterspotje, waarbij de druk eraf is en ik in ontspanning mijn laatste ervaring op het voetbalveld met een grote glimlach kan afsluiten. Na afloop in de kleedkamer word ik onverwachts door de spelers op de schouders genomen en de lucht in gegooid. Het is een prachtige dag met een fantastisch en onvergetelijk einde!

Binnen enkele dagen vertrek ik naar Saba en de spanning is merkbaar. Gelukkig ga ik eerst nog een weekend met mijn broer naar Duitsland en dat zorgt voor de nodige ontspanning. Het samenwonen met hem is een leerzame periode geweest, waarbij we allebei ons eigen leven leidden en tussendoor relaxmomenten hadden om te genieten en ervaringen te delen. De dagen in Paderborn zijn weer als vanouds en na een aantal biertjes op het terras wordt de stemming nog beter. Lachend lopen we door de stad en tussendoor blikken we terug op de vele mooie momenten die we samen in het leven hebben mogen beleven, de gekkigheid die we hebben meegemaakt en ook de groei die we beiden doorgemaakt hebben. Mijn broer is lange tijd een voorbeeld voor mij geweest. Op jonge leeftijd luisterde ik live naar setjes die online gedeeld werden van het festival waar hij op dat moment aanwezig was. Ik kon toen niet wachten totdat ik er samen met hem zou staan en jaren later is dat veelvuldig het geval geweest. Met het deels ‘wegvallen’ van mijn vader uit mijn leven trok ik me rond de adolescentiefase aan mijn broer op. Eerst waren het de festivals en drugs, vervolgens de fitness en daarna de spirituele groei. Het heeft me vele mooie en leerzame ervaringen gebracht, en op een gegeven moment werd het tijd om mijn eigen weg te gaan. Om dan een periode samen met hem gewoond te hebben is dan ook speciaal, ook al verkeerde ik niet in de flow die ik in Azië ervaarde, en zat ik soms in gedachten met mezelf in de knoop. Het samenwonen met hem heeft me ook geholpen om me in Nederland meer op mijn plek te voelen.

Vanwege tropische stormen rond het eiland Saba is de vlucht geannuleerd en verplaatst naar een aantal dagen later. Ik was er mentaal al helemaal klaar voor om te gaan, maar nu moet ik even resetten om me in te stellen op een later vertrek. Dit keer hou ik geen afscheidsfeest en heb ik zin om in alle rust naar mijn nieuwe bestemming te gaan. Ik heb een overnachting geboekt bij een hotel naast het vliegveld, zodat ik op de dag van vertrek niet ook nog eens twee uur in de trein moet zitten. Op deze manier kan ik me rustig voorbereiden om weer te emigreren. Ergens besef ik het nog niet helemaal. Ik heb geen idee wat me te wachten staat en dat geeft aan de ene kant een kick en tegelijkertijd brengt het een bepaalde spanning met zich mee. Inmiddels ben ik wel gewend geraakt aan het aangaan van nieuwe avonturen en weet ik dat wanneer ik zulke spanning ervaar, er weer iets groots te gebeuren staat. Het zijn inmiddels de momenten geworden waarvoor ik leef. De mooiste dromen die voor mij zijn uitgekomen begonnen vooraf allemaal met grote angsten. Alle avonturen brengen nu eenmaal een verschillende lading met zich mee en die zenuwen zullen altijd wel aanwezig blijven.

Ik ga nu voor een officiële, goedbetaalde baan naar het buitenland, waarbij ik vanuit de opleiding die ik heb gevolgd aan het werk ga, met een intensieve en diverse doelgroep. Ik heb al allemaal ideeën wat ik wil gaan doen om de mensen weer meer bij de maatschappij te betrekken. Het project waar ik mee aan de gang zal gaan draait nu bijna een jaar. Die periode is een proefperiode geweest om te kijken hoe het gaat, en ik ga ernaartoe om het programma uit te breiden, waarbij ik de vrijheid krijg om creatief te zijn. Door middel van het aanbieden van individuele activiteiten zou ik de bewoners graag willen stimuleren om meer betrokken te raken bij de samenleving en actiever in het dagelijks leven te staan.

Heel toevallig had ik voordat ik in contact kwam met de vacature van activiteitencoördinator op Saba een thuisstudie van de LOI besteld om mijn Engelse niveau op te schalen tot het niveau van meer gevorderden (C1). Dat ik nu nog niet op dat level zit maakt me enigszins onzeker en ik denk er dan ook liever niet al te veel over na. Ik mag in mezelf geloven en vertrouwen dat het goed komt. Zodra ik met de mensen op Saba in contact ben gaat het om de verbinding die ontstaat, en dat is uiteindelijk wat voor mij het meeste telt.
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Saba





Via Sint Maarten ben ik op een klein vliegtuig gestapt om vervolgens een kwartier later op de kleinste commerciële landingsbaan ter wereld te landen. Wat een prachtige en unieke ervaring! Vlak voor de landing keek ik pal tegen een rotspartij aan. Op een landingsstrook van 400 meter moest de landing gebeuren, maar zo veel meter bleek het vliegtuig niet eens nodig te hebben. Dat is maar goed ook, want was dat wel het geval geweest, dan zou het nog een spannend spektakelstuk zijn geworden om te voorkomen dat het vliegtuig aan de andere kant van de landingsbaan in het water zou verdwijnen.

Twee medewerkers van de organisatie staan mij bij aankomst op te wachten en de eerste indrukken van het eiland zijn adembenemend mooi. Van tevoren heb ik er niet al te veel over opgezocht, omdat ik het gaaf vind om nieuwe avonturen volledig op me af te laten komen. En zo wist ik van tevoren ook nog niet waar ik zou komen te wonen, maar nu ik op de bijrijdersstoel van de truck zit ben ik er toch wel nieuwsgierig naar waar mijn verblijf zal zijn. Er is een lange weg op het eiland aangelegd die langs de verschillende dorpjes loopt. Het dorpje waar ik verblijf is het laatste en daardoor kan ik onderweg alvast kennismaken met de rest van het eiland. In spanning wacht ik af waar de truck uiteindelijk zal stoppen. Eenmaal aangekomen bij het appartement ben ik blij verrast. Ik kan er de eerste twee maanden op kosten van de werkgever gebruik van maken. Tijdens de tussenstop op Sint Maarten heb ik alvast van kleding gewisseld, waardoor ik nu met mijn korte broek en tanktop aan in een vakantiestemming ben. Op het ruime balkon besluit ik even te genieten van het lekkere weer. Het is een heerlijk begin van een nieuw avontuur, maar tegelijkertijd merk ik dat ik moet bijkomen van de lange reis.

Nederland weer achterlaten, integreren in een nieuwe cultuur en het starten van een nieuwe baan met de nodige verantwoordelijkheden, dit alles bij elkaar is een behoorlijke uitdaging. Tot nu toe ben ik in mijn leven zulke avonturen gewoon aangegaan en dan zag ik tijdens die nieuwe ervaringen vanzelf wel wat ik tegenkwam, om er vervolgens van te leren. Kortom, ik zie de beren op de weg niet, maar ik zie mogelijkheden en de rooskleurige kant van het aangaan van een nieuw avontuur. Na het ervaren van het leven in onder andere Ghana en Maleisië is dit weer een geheel nieuwe uitdaging. Voor hoelang ik hier precies zal zijn weet ik niet. Voor nu heb ik eerst een jaarcontract en van daaruit zie ik wel weer verder. Het zou ideaal zijn als ik hier een langere periode kan blijven, aangezien het ook een goedbetaalde baan is, waardoor ik mijn studieschuld kan afbetalen. Vanaf dit eiland kan ik ook andere Caribische eilanden ontdekken en met dat in het vooruitzicht zie ik wel voor me dat ik me hier een langere periode zal vermaken. Mogelijk dat ik na dit avontuur wel op een ander eiland kan gaan werken.

Enkele dagen later, tijdens een introductiegesprek op het kantoor met mijn manager, zie ik in het contract staan dat er verwacht wordt dat beheersing van de Engelse taal op een professioneel niveau is. Shit, gaat er door mijn gedachten heen! Zal ik gewoon aangeven dat mijn Engels niet op een dusdanig professioneel niveau is, of zal ik het voor me houden? Nee, ik wil er gewoon eerlijk en open over zijn, want ik merk dat ik me er nu druk over maak, en dat is geen prettig begin. Bij het nalopen van het contract geef ik aan dat mijn Engelse taalniveau niet perfect is. Ik kan me goed verstaanbaar maken en communiceren is voor mij geen probleem, maar om in het Engels foutloze verslagen te maken, dat gaat me niet zo goed af. De manager reageert met een glimlach en vertelt me dat ik me daar niet druk over hoef te maken. De verslagen kan ik veelal in het Nederlands maken, want de leidinggevenden bij de organisatie zijn van Nederlandse afkomst. Dat is voor mij een opluchting en ik ben blij dat ik het gewoon gezegd heb. Tijdens het gesprek komt naar voren dat er in mijn contract een andere functieomschrijving staat. De manager vraagt of dat oké is, aangezien het aan de taken die ik te doen heb niet veel zal veranderen. Het is prima voor mij. Ik ben allang blij dat ik deze baan heb en het enige wat ik wil is dat mijn energielevel weer optimaal wordt. Ik heb de afgelopen twee nachten vanwege de jetlag niet echt kunnen slapen en op dit moment voel ik me allesbehalve fit. Daarnaast heb ik zin om het activiteitenprogramma verder uit te breiden en aan de slag te gaan met de doelgroep.

Een aantal nachten verder lijk ik de slaap steeds beter te vatten. Elke nacht kan ik weer wat langer slapen en dat zorgt ervoor dat ik me langzaamaan energieker voel. Om mezelf fit te houden start ik met korte home workouts van twintig minuten en op die manier voel ik me krachtiger worden. Op een ochtend, als ik naar het werk loop, raak ik in gesprek met iemand die zijn autoraam open heeft. Hij rijdt op voetgangerssnelheid naast me en vraagt of ik voetbal en of ik zin heb om morgenavond te spelen. Elke dinsdag en donderdag speelt hij met een groepje een potje voetbal en ik zeg dat het me wel wat lijkt. De ontmoeting is een lekker begin van de dag en zorgt ervoor dat ik deze werkdag in een extra goede bui van start ga.

Ik werk samen met drie directe collega’s. Naast het activiteitenprogramma voor de mensen die niet gemakkelijk meekomen in de samenleving, waar ik de coördinator en uitvoerder van ben, is er een programma voor de senioren uit de samenleving en in het verzorgingshuis waar tevens mijn kantoor is. De drie collega’s houden zich bezig met het seniorenprogramma. In mijn contract is opgenomen dat ik ook de coördinator van het seniorenprogramma ben, maar daar heb ik eerlijk gezegd geen ervaring mee. Een van de collega’s heeft op dat gebied al wel jarenlange expertise en daarom stuurt zij het team met betrekking tot de seniorenactiviteiten aan.

De twee andere collega’s ondersteunen mij op de twee dagen dat er groepsactiviteiten zijn voor de doelgroep waar ik mee werk. Aan mij de taak om het programma uit te breiden. Dat is een jaar geleden van start gegaan met een pilot, waarbij op de dinsdagen de deelnemers van het programma in samenwerking met een restaurant de lunch verzorgen. Die deelnemers hebben allemaal hun eigen taken, waardoor ze op verschillende tijden aanwezig zijn. In de ochtend helpen ze mee in de keuken om samen met een van de eigenaren en de chef-kok de voorbereiding voor de lunch te treffen. We starten de dag rond acht uur en om elf uur eten we als team gezamenlijk. Op dat tijdstip is bijna iedereen aanwezig. Nadat we een vroege lunch hebben gehad is het tijd om de bestellingen voor de bezorging in orde te maken, zodat een van de deelnemers deze met een collega kan gaan bezorgen. Een andere deelnemer is samen met een van de eigenaren het gezicht van het programma door de gasten te ontvangen en ervoor te zorgen dat zij kunnen genieten van een ontspannende en welverzorgde lunch. Ze kunnen aan het einde afrekenen bij een van de deelnemers, die als gastvrouw de kassa in beheer heeft. Aangezien zij met een fysieke beperking te maken heeft is dit een ideale manier om op een voor haar prettige manier betrokken te zijn bij het programma.

Voorafgaand aan mijn komst is het social dining concept een paar weken gesloten geweest en nu, bij de heropstart, blijkt dat het qua deelnemersaantal niet optimaal is. Aan mij de taak om ervoor te zorgen dat er op de dinsdagen meer deelnemers zullen participeren. Op de donderdagen zijn er ook groepsactiviteiten, met verschillende onderdelen. De maandag, woensdag en de vrijdag kan ik zelf inplannen om ervoor te zorgen dat het programma wordt uitgebreid. Met de manager en senior activiteitenbegeleider wordt afgesproken dat ik op de maandag als het nodig is kan bijspringen bij de activiteiten voor de senioren. Alleen voel ik daar uiteindelijk weinig voor. Daarnaast kan ik mijn tijd goed gebruiken om te investeren in de doelgroep waar ik mee werk. De activiteiten van de senioren lopen goed. De collega die veel ervaring met die doelgroep heeft weet waar ze mee bezig is, waardoor ik me daar niet druk om hoef te maken. Het belangrijkste voor mij is om me te richten op de doelgroep waarvoor ik hier gekomen ben, namelijk de mensen die te maken hebben met een verslaving, psychische problematiek of een lichamelijke/cognitieve beperking, en op mensen die in een sociaal isolement zitten. Er zijn er bij die al jarenlang amper hun huis uit gekomen zijn. Dat is de doelgroep waar ik me vooral op zal gaan richten.

Het is inmiddels dinsdagavond en ik heb er zin in om de eerste keer te voetballen op het eiland. Het is heerlijk weer en op het veld kijk ik eens goed om me heen. Wauw, wat is het magisch om op zo’n veld te spelen! Het Cruyff court wordt omringd door bergtoppen en de vele palmbomen die overal te zien zijn maken het plaatje compleet. Yeah, life is good, gaat er in mijn gedachten om, en voetbal is een fijne en makkelijke manier om met de mensen van het eiland in contact te komen. Ondanks dat het alweer een lange tijd geleden is dat ik echt een potje heb gevoetbald, weet ik dat ik het zeker nog niet verleerd ben. Dat talent dat ik heb, dat zit er nog steeds. De conditie zal het struikelblok zijn, want krachttraining mag dan leuk zijn voor de spieren, maar het is een heel andere manier van fit zijn dan voetballen. Na de eerste balcontacten zit ik er lekker in en met de groep waarmee we aan het spelen zijn wordt veel gelachen. Er wordt ook flink gezweet en fanatiek gespeeld. De man die me gisterochtend had gevraagd om mee te doen is een van de grappigste personen op het veld. Hij is pastoor in een van de kerken op het eiland en daarnaast is hij werkzaam als kapper. Hij knipt onder andere de senioren in het verzorgingstehuis waar mijn kantoor zit. Het is het enige seniorenverblijf op het eiland, aangezien dit geen groot bewonersaantal kent. Het kan zomaar gebeuren dat je een persoon op een dag meerdere keren tegenkomt. De lokale bewoners van het eiland Saba kennen elkaar bijna allemaal wel van gezicht. Er zijn ook studenten van de universiteit woonachtig op het eiland, voornamelijk uit Amerika en Canada, die voor een studie geneeskunde naar het eiland zijn gekomen.

De jongere voetballers van de middelbare school die meespelen zijn er wel nieuwsgierig naar wat ik op het eiland kom doen. Na het zien van mijn voetbalkunsten nodigen ze me uit om ook te komen voetballen met de Colombianen, die op de woensdagen en zaterdagen spelen. Dat schijnt er nog een stuk fanatieker aan toe te gaan dan vanavond het geval is, dus dat klinkt me wel goed in de oren. Op vrijdags voetballen de studenten, maar hun niveau schijnt niet zo best te zijn, dus laat ik dat maar aan me voorbijgaan. Daarnaast lijkt het me wel interessant om met de Zuid-Amerikaanse bewoners kennis te maken. Op het eiland wonen veel verschillende bevolkingsgroepen, uit de hele wereld afkomstig, en dat vind ik prachtig. Het geeft me weer een beetje het gevoel van op reis zijn. Ik hou van diversiteit aan culturen.

Nu ik een maand op Saba woonachtig en werkzaam ben, ben ik aardig gewend aan mijn nieuwe leven. Het appartement voelt echt als een geschenk, en als ik in de avond buiten op het grote balkon aan het trainen ben geniet ik van de zonsondergang. Ondanks dat ik de zon niet onder kan zien gaan, door een berg die ervoor staat, kan ik wel genieten van de prachtige kleuren die het in de lucht teweegbrengt. In de verte zie ik tussen twee bergen in de zee en dat uitzicht alleen al geeft een rustig en vredig gevoel. Het is nog wel een uitdaging om het programma draaiende te krijgen en na de eerste inwerkweken wordt mijn gevoel dat ik voorafgaand aan mijn komst naar het eiland had bevestigd: met zo’n diversiteit binnen de doelgroep is er meer behoefte aan individuele ondersteuning. Er zijn deelnemers die het prachtig vinden om activiteiten in groepsverband te ondernemen of om werkzaamheden in een restaurant te verrichten, maar de grootste groep heeft behoefte aan individuele ondersteuning, om op die manier weer langzaam meer bij de maatschappij betrokken te raken. Het is mijn doel om mensen weer actiever te krijgen door het ondernemen van activiteiten die bij de desbetreffende persoon aansluiten. Het gaat me om de behoefte van het individu en wanneer ik daarop aansluit zal er vertrouwen en verbinding ontstaan.

Sport is voor mij een prettige manier om actief te zijn. Te denken valt aan voetbal, fitness, wandelen of een andere manier van actief en sportief bezig zijn, en daarmee straal ik enthousiasme uit. Dit is wat ik de mensen kan aanbieden. Nadat een collega een lijst heeft samengesteld met mensen die we thuis kunnen bezoeken om hen uit te nodigen deel te nemen aan de groepsactiviteit of een individuele activiteit op te starten, gaan we op pad om die persoonlijk te benaderen. Bij de eerste persoon komt een duidelijk ‘nee’ naar voren als we hem vragen of hij er behoefte aan heeft om deel te nemen aan het social dining concept. We zijn ten slotte bij hem thuis en aangezien hij goed duidelijk maakt dat hij daar geen behoefte aan heeft, lijkt het ons geen goed idee om het hem nogmaals voor te leggen. Wel vraag ik hem op een rustige manier of hij misschien zin heeft om samen te gaan sporten. Een uur per week in de ochtend, alleen hij en ik, om even actief bezig te zijn. Hierop reageert hij niet afwijzend en hij geeft te kennen dat hij erover zal nadenken. Dit is een mooie ingang en ik bespreek met zijn moeder en hem dat ik terug zal komen om er een andere keer rustig over te praten.

Het is een geslaagde middag, want twee andere personen geven te kennen dat ze het wel zien zitten om wekelijks af te spreken om activiteiten te ondernemen. Het besef dat ik op de goede weg ben geeft me een boost. Tot nu toe heb ik me tussen de werkzaamheden soms ook wel verveeld en aan mezelf getwijfeld of het wel de juiste beslissing was om deze baan aan te nemen. Ik ben een persoon die meteen actie wil, terwijl er nu van mij wordt gevraagd om geduld te hebben en iets rustig op te bouwen. Ik wil juist meestal sneller gaan dan soms mogelijk is. Het gevaar daarvan is dat ik snel verveeld ben en uitgekeken raak op datgene waar ik mee bezig ben.

Nu ik twee maanden op het eiland ben is het tijd om te gaan verhuizen. Het appartement waarin ik verbleef was enkel ter beschikking gesteld als overbruggingsfase voor nieuwe werknemers die van buiten Saba komen. Via een medewerker binnen de organisatie heb ik inmiddels een nieuw appartement gevonden. Dat is minder groot, maar heeft toch voldoende ruimte voor één persoon. Er is een apart keukenblok met eettafel, een woongedeelte en een slaapkamer met aparte wc en douche. De meubels zijn niet geheel mijn smaak, maar ik ben op dit moment snel tevreden. En het tweepersoonsbed en de airconditioning op de slaapkamer zijn perfect. Aangezien ik toch veel buiten de deur ben is het comfort om lekker te kunnen slapen het belangrijkste. Het ideale aan dit appartement is dat ik in hetzelfde dorp kan blijven wonen, dat dicht bij het werk en het voetbalveld is. Ik huur het onderste appartement op de begane grond en boven mij wonen twee studenten. Zij hebben een mooi balkon, maar ik heb een tuin waar ik gebruik van kan maken. Een extra voordeel van dit appartement is het waanzinnige uitzicht dat ik over de zee heb. Het is het laatste huis onderaan het dorp en voor mijn appartement staat geen enkel gebouw, waardoor ik een volledig uitzicht over de zee heb, met aan beide kanten een berg. Hier kan ik als ik thuis ben geheel tot rust komen, wat een heerlijk gevoel is. Wel moet ik telkens als ik het huis verlaat een steile heuvel op lopen om naar het dorp te gaan, maar dat is tevens goed voor mijn conditie.

Inmiddels heb ik mijn draai goed gevonden en daarom besluit ik voor een collega op vrijwillige basis personal training te gaan verzorgen. Het geeft mij weer extra energie om daarmee bezig te zijn. Naast de personal training raak ik ook meer betrokken bij het voetbal. Voornamelijk de jongeren trekken mijn aandacht. Een Colombiaanse jongeman genaamd Alejandro is van dezelfde leeftijd als ik en hij verzorgt op het eiland de voetbaltraining voor alle jeugd. Dit doet hij in samenwerking met de scholen. Op de donderdagen geeft hij voetbaltraining aan de jongeren van de middelbare school en die leeftijd spreekt mij erg aan. Enkelen van die leerlingen doen ook mee op de woensdagavonden en zaterdagmiddagen, wanneer de Colombianen spelen, en na overleg met Alejandro besluiten we dat ik hem ga ondersteunen tijdens de trainingen van de middelbare school. Hij en ik hebben een goede klik en ik kan hem nu al wel een echte vriend noemen. Overdag werkt hij in de supermarkt, die in een ander dorp is, en als ik daar boodschappen boven een bepaald bedrag haal regelt hij of een collega op datzelfde moment dat die thuisbezorgd worden. Dat is voor mij extra handig, aangezien ik geen rijbewijs heb en dus niet over eigen vervoer beschik. Door de bezorgservice kan ik toch nog snel thuiskomen. Er rijden geen bussen op het eiland, waardoor ik alles liftend of lopend moet doen als ik naar de andere dorpen ga.

Alejandro bracht me enkele weken geleden thuis met de boodschappen en toen raakten we aan de praat over onze passies en over wat we graag zouden willen betekenen voor de jongeren. Hij is erg gepassioneerd op het vlak van voetbaltrainerschap en ik ben erg gedreven wat betreft het algehele welbevinden van de jongeren. Door die twee kwaliteiten samen vormen we een sterk team. We besluiten onze krachten te bundelen en de jongeren op het eiland te motiveren om zich in te zetten voor het voetballen. Hierdoor kunnen zij zich als persoon ook verder ontwikkelen, waardoor ze gezondere keuzes maken in hun dagelijks leven. Onder andere drugsgebruik kan op die leeftijd een rol spelen en daardoor kan er al snel een passieve houding ontstaan. Voetbal kan hierbij een fantastisch hulpmiddel zijn. Het kan verbinding creëren en ervoor zorgen dat de jongeren zich gezien en gehoord voelen. Op dit moment is de opkomst bij de voetbaltrainingen niet wat ze eerder geweest is, en het is ons doel om ervoor te zorgen dat de jongeren weer enthousiast aan de voetbaltrainingen deelnemen.

Mijn droom om me ervoor in te zetten de wereld een stukje mooier achter te laten dan hoe ik hem heb aangetroffen, komt hierdoor weer volledig in beeld. Naast het dienstbare en dankbare werk dat ik met het programma vanuit mijn werk verricht, is het bezig zijn met jongeren iets wat ik vanuit volledige passie doe. Alejandro vertelt me dat ik er bij de middelbare school geld voor moet vragen. Desnoods wil hij de helft van zijn inkomsten van de trainingen aan mij geven. Mijn antwoord daarop is duidelijk ‘nee’. Dit is wat ik vanuit mijn hart doe en het geeft me zo veel energie dat het al een beloning op zich is. Ik heb een goedbetaalde baan, dus financieel hoef ik me geen zorgen te maken. Op vrijwillige basis iets te kunnen betekenen in het leven van de jongeren is wat ik op dit moment met liefde doe.

Het is inmiddels bijna kerst en voor de feestdagen heb ik mezelf op een vakantie getrakteerd. Ik ben op een creatieve manier met mijn vakantiedagen omgegaan, zodat ik er niet zo veel hoef aan te vragen, maar toch lekker op vakantie kan. De standaard vrije dagen rond kerst en oud en nieuw ga ik gebruiken om twee korte vakanties in te plannen. Met de kerstdagen ga ik naar Guadeloupe en met oud en nieuw ga ik naar Saint Martin (het Franse gedeelte van het eiland Sint Maarten).

Het zou leuk zijn om dit jaar, net zoals het vorige, met kerst gewoon thuis bij mijn familie. Doordat ik hier ‘alleen’ op het eiland ben, heb ik er niet veel behoefte aan om op Saba kerst te vieren, terwijl ik het nog te vroeg vind om voor een vakantie terug naar Nederland te gaan. Kortom, eigenlijk heb ik er wel gewoon zin in om kerst op een heel andere manier te vieren, bijvoorbeeld door simpelweg te relaxen op een voor mij nog onbekend strand met een lekker drankje. Ik voel dat ik die vakantieperiode wil gebruiken om volledig te ontspannen, zodat ik alle indrukken van de afgelopen tijd even van me kan laten afglijden. Ik wil in zijn geheel terugblikken op het jaar 2019, want er is in mijn leven weer zo veel gebeurd en het is allemaal in zo een rap tempo gegaan dat het wel even goed is om stil te staan bij wat er nou allemaal precies gebeurd is. Dan kan ik op die manier fris en fruitig het nieuwe jaar 2020 beginnen. De vakantie naar Guadeloupe staat in het teken van genieten en reflecteren. Ik heb behoefte aan zon, zee en strand. Aangezien er geen witte stranden op het eiland Saba zijn en ik die toch wel een beetje mis, wil ik daar op het eiland Marie-Galante even goed gebruik van maken. Het is een klein eiland, dicht bij het hoofdeiland Guadeloupe. Met dezelfde handbagagebackpack die ik voor de reis naar Azië gebruikt heb, ga ik nu naar een heerlijk Caribisch eiland. En eerlijk is eerlijk, dat is wat ik op dit moment ook gewoon verdien!
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Het is de eerste keer dat ik opstijg vanaf deze unieke landingsbaan en dat is toch ook echt wel een bijzondere ervaring. Als hij maar op tijd de lucht in gaat, is wat er in gedachten voorbijkomt, want is dat niet het geval, dan vallen we de zee in. Kom op, Silvano, een beetje vertrouwen in de twee piloten voor je! Dit is niet de eerste keer dat ze dit doen, dus het komt vast wel goed. Ik besluit maar door het raam aan de rechterkant naast me te kijken en te genieten van het uitzicht. Wat is het toch ook een unieke beleving om woonachtig en werkzaam te zijn op zo’n klein eiland. Ik kijk naar de top van Mount Scenery, het hoogste punt van het Nederlands Koninkrijk en inmiddels weet ik hoe het is om op die top te staan. Het waren 1064 treden omhoog, die ik van tevoren toch wel een beetje had onderschat. Na een intense wandelroute richting de top bleek het daarboven erg mistig, waardoor ik niet het uitzicht had waarop ik gehoopt had. Gelukkig verblijf ik op Saba en kan ik zo weer een nieuwe poging wagen. Bij de tweede keer was het een magische ervaring. Het was een onbewolkte dag en het zonnetje scheen heerlijk. Tijdens de wandeling omhoog besloot ik wat meer pauzes dan de vorige keer in te lassen, zodat ik tussendoor veel meer kon genieten van de prachtige flora die het eiland rijk is. Dit keer werd ik beloond met een prachtig uitzicht vanaf de top op 877 meter hoogte! In de verte waren de omliggende eilanden te zien en bovenaan de berg besefte ik nog maar eens hoe klein ik eigenlijk ben in vergelijking met de overweldigende natuur. Het prettige is dat het op dit eiland niet zo toeristisch is en dat ik tijdens de wandelingen die ik maak nauwelijks andere mensen tegenkom, waardoor ik echt het gevoel heb even helemaal alleen met de natuur te zijn.

Zittend in het vliegtuig blik ik terug op de afgelopen periode en het besef komt dat in de eerste drie maanden op Saba al veel is gebeurd en wat valt er daarnaast nog veel te beleven. Er zijn nog voldoende wandelroutes over die ik nog niet heb gelopen, zodat er in mijn vrije tijd op het eiland nog genoeg nieuwe avonturen te beleven zijn. Maar het is nu eerst tijd voor een ander avontuur: Guadeloupe it is!

Vliegen op zichzelf vind ik al een prachtige ervaring. Het gevoel naar iets nieuws onderweg te zijn bevalt me goed. Als ik niet weet wat ik precies kan verwachten brengt dat een bepaalde spanning met zich mee, waar ik inmiddels verslaafd aan lijk te zijn.

Laat in de avond kom ik aan en in het donker loop ik langs het vliegveld. Ik ben een weg vlak langs de landingsbanen opgegaan, die eigenlijk verboden terrein is, maar Google Maps geeft aan dat dit de kortste route is, dus dan volg ik deze weg maar. Het is een klein uur lopen naar het verblijf waar ik vannacht zal slapen. Via Airbnb heb ik bij iemand in huis een kamer gehuurd. En ondanks dat het al donker is vind ik het leuk om alvast de sfeer van dit Caribische eiland te proeven. Morgenvroeg ga ik direct door naar het kleinere eiland Marie-Galante en daardoor zal ik dus niet veel indrukken van het hoofdeiland kunnen opdoen. Het is hier qua drukte weer even wennen, aangezien ik inmiddels gewend geraakt ben aan het leven op een klein eiland met gemiddeld tweeduizend inwoners.

Hier hangt een andere sfeer op straat en de auto’s schieten voorbij. Bij het oversteken van de eerste rotonde schreeuwt een persoon naar mij die even verderop staat. Met handgebaren wijst hij mijn kant op en het enige wat ik nu denk is: oké, loop maar gewoon door en kijk hem maar niet aan. In de backpack zitten mijn laptop en camera en dat geeft me toch wel een beetje een onveilig gevoel.

De lokale bevolking kijkt even op als ze me voorbij ziet lopen en een enkeling zegt me gedag. Het is een andere sfeer dan ik bijvoorbeeld in de Aziatische landen ervaren heb. Ik merk dat ik meer op mijn hoede ben en op het moment dat Google Maps me een donker straatje aan mijn rechterkant in stuurt, kijk ik eerst even goed om me heen of ik wel echt dit straatje in ga lopen. Het zal wel, denk ik, en op mijn mobiel zie ik dat het nog een kwartier lopen is. Intussen komt er een jongen het straatje in gefietst. Geschrokken kijk ik achterom en als hij me passeert kijkt hij me met een strak gezicht aan. Ik weet niet hoe ik hierop moet reageren, dus ik kijk maar weer snel voor me uit. Als ik bij de plek van mijn verblijf ben aangekomen doet het appartementencomplex me denken aan de gebouwen zoals ik die in de Amerikaanse films zie, waar hangjongeren voor de ingangen staan en waar op ieder hoekje gedeald wordt. Alleen staan hier nu geen jongeren op straat en lijkt het gewoon vredig te zijn.

De jongen bij wie ik de kamer heb geboekt had me van tevoren uitgenodigd om bij zijn familie kerst te komen vieren, maar die vriendelijke uitnodiging heb ik afgeslagen. Morgenochtend ga ik vroeg naar de haven om met de boot naar Marie-Galante te vertrekken, waardoor ik mijn slaap goed kan gebruiken. Hij is inmiddels al naar zijn familie toe en heeft mij laten weten hoe ik binnen kan komen.

Na een goede nachtrust ben ik klaar om richting de haven te gaan, zodat ik eindelijk het witte zand aan mijn voeten kan voelen. Als ik de trappen van het appartementencomplex af loop zie ik overal graffiti, en dat geeft me nog meer het gevoel in een Amerikaanse wijk te zijn. Op weg naar de haven kom ik enkele prachtige muurschilderingen tegen, waar ik toch wel even mijn camera voor pak om ze goed op de foto te kunnen krijgen. Ik kijk eerst wel een keer om me heen of ik dat wel aandurf. Onderweg ben ik een paar mensen tegengekomen die op straat aan het slapen waren en ik voel me niet geheel veilig. Op andere reizen had ik daar niet veel last van, maar toen had ik ook niet veel waardevolle spullen bij me. De gedachte dat ik die nu wel met me meedraag, maakt dat ik me nu onveilig voel. Overal ter wereld, inclusief de stad in Nederland waar ik ben opgegroeid, kom je mensen tegen die dakloos door het leven gaan. Met dit in mijn achterhoofd vertel ik mezelf dat ik niet bang hoef te zijn, maar tegelijkertijd dat ik ook niet te naïef moet zijn. Met gezond verstand loop ik verder en dicht bij de haven kom ik nog meer fantastische muurschilderingen tegen. Het is een mooi begin van deze vakantie!

Alleen de boottocht zelf is al prachtig. De frisse wind en het heerlijke weer vormen een fijne combinatie. Er zijn vooral Franse toeristen en dat vind ik wel mooi. Het geeft me de indruk dat ik echt op een onbekende plek ben waar niet veel Nederlanders komen, en dat vind ik wel vet. Aangekomen op het eiland besluit ik eerst te relaxen op een bankje vlakbij, en te genieten van het prachtige uitzicht. De palmbomen, het witte strand en de azuurblauwe zee, meer heb ik op dit moment even niet nodig. Na een diepe zucht komt er een grote glimlach op mijn gezicht tevoorschijn. Het is tijd om te genieten en te ontspannen. Het is een half uur lopen naar het appartement dat ik voor voor drie nachten geboekt heb. Het bestaat uit een grote en luxe kamer met een groot balkon, met in de verte uitzicht op de zee. Elke ochtend wordt er een lekker ontbijtje voor me klaargemaakt, dus op deze manier kan ik wel volledig tot rust komen. Na het inchecken besluit ik dat ik terug naar het strand wil om daar de vakantie even goed van start te laten gaan. Waarop ik besluit om in de supermarkt eerst een ginger beer en wat te eten te halen.

Wat een waanzinnige plek om te genieten en gelukkig is er op het strand nog een klein overdekte picknicktafel vrij die ik mezelf snel toe-eigen. Nadat ik gesetteld ben heb ik zin om een paar selfies te maken. Met mijn armen en benen wijd in de lucht gespreid neem ik de eerste foto. Een gevoel van vrijheid gaat er door me heen, zo een gevoel dat ik vooral heb ervaren tijdens het reizen en wonen in Azië. Ik voel me heerlijk ontspannen en met het enthousiasme dat in me opkomt bij de gedachte dat ik deze vakantie en die in Saint Martin nog voor de boeg heb, maak ik een selfie met mijn tong uit mijn mond. Lekker doen waar ik zin in heb, mijn hart achterna blijven gaan, investeren in mijn persoonlijke groei, dat zijn de dingen die ik het liefst doe. Ik noem het de ‘innerlijke reis’ waarbij ik mijn beste leven probeer te leiden, door steeds minder tijd aan onnodig drama te besteden, door zo veel mogelijk vanuit overgave in het leven te staan, dagelijks de nodige discipline opbreng, zodat van daaruit een natuurlijke flow ontstaat.

De volgende dag wil ik meer van het eiland zien en met de bus vertrek ik richting het westen. Dat neemt wel de nodige tijd in beslag en aangekomen op de plaats van bestemming besluit ik te kijken of ik een scooter kan regelen. Ik probeer er met enige bluf voor te zorgen dat ik een scooter kan huren waar normaal een rijbewijs voor nodig is, maar de dame heeft me al snel in de gaten en zegt dat ze nog wel een scooter hebben die niet zo veel cc heeft en waar ik geen rijbewijs voor nodig heb. Ik zal alleen even geduld moeten hebben, want hij staat bij een andere locatie, toevallig die in het plaatsje waar ik net vandaan kom. Ze vraagt me even te wachten, want tijdens de lunchpauze sluit ze deze zaak en dan wil ze me wel die kant op brengen. Even later zitten we samen in de auto op weg naar de locatie waar de scooter staat die ik kan huren. Er wordt wel een borg gevraagd. Ergens vertrouw ik het niet om die met mijn creditcard te betalen, waarop ik besluit het bedrag te pinnen en dit aan de dame te overhandigen. Ondanks dat de scooter niet zo snel gaat als ik zou willen geeft het rijden erop me wel het gevoel van ultieme vrijheid. De herinneringen aan de reis door Indonesië waar ik op de scooter met tachtig kilometer per uur over het eiland Nusa Penida ging, komen direct terug. Wat een heerlijk gevoel! Ik ga bijna het hele eiland over en stop tussendoor bij droomachtige stranden, waar ik geniet van de zee, het witte zand en het heerlijke zonnetje. Wat kan het leven toch prachtig en simpel tegelijk zijn! Met oordopjes in en een hardstyle afspeellijst op ben ik aan het dansen op een stukje strand waar niet veel toeristen aanwezig zijn. Wat een good vibes!

De volgende dag besluit ik het scooter rijden even te laten voor wat het is, want naast het eiland waar ik nu ben ligt er dichtbij nog een ander dat ik graag wil zien. Een dagtrip naar het eiland Terre-de-Haut staat op de planning en de vibe die dit eiland met zich meebrengt is fantastisch. Het is de ideale dagtrip. Terre-de-Haut is een nog kleiner eiland, waar veel mensen voor een dag naartoe gaan. Het eerste wat ik doe is een heerlijke baguette bestellen, met een koud drankje erbij. Die neem ik vervolgens mee naar de waterkant om van het prachtige uitzicht te genieten. De vele kleine en gekleurde vissersboten worden vergezeld door een diversiteit aan dieren in en rond het water. Met de bergen op de achtergrond is het een waanzinnig gezicht. Dat doet me besluiten hier even te blijven zitten om dit prachtige plaatje volledig in me op te nemen.

Ook op dit eiland probeer ik een scooter te huren, maar dat zit er helaas niet in, waarop ik ervoor kies om voor een dag een elektrische racefiets te huren. Ondanks dat het een elektrische is, is het tegelijkertijd een uitdaging om met deze fiets de heuvels op te gaan. Het geeft wel een extra kick en de afdalingen zijn een groot genot. Het eiland biedt genoeg mooie plekken om te ontdekken, waardoor ik me de hele dag goed vermaak. Na vele mooie spots bezocht te hebben vind ik het tijd om wat langer te chillen bij een rustig stukje strand.

Samen met een ginger beer, wat eten en mijn muziekboxje heb ik een plekje onder de bomen in de schaduw gevonden, waarvandaan ik uitkijk op de zee. De nummers worden in willekeurige volgorde via Spotify afgespeeld, en het zijn weer eens precies de juiste. Hardstyle nummers worden afgewisseld met nummers van Diggy Dex, Xavier Rudd en nog meer artiesten die pure kunst maken. Zo kom ik compleet tot rust en ik kijk terug op een geslaagde dag. Het besef van het nieuwe avontuur dat ik op Saba ben aangegaan komt ook naar voren. Ik ben trots op mezelf door wat ik tot nu toe allemaal in het leven heb gedaan. En ook door de lessen die ik van de minder verstandige keuzes in mijn leven geleerd heb. Vooral stemt het me trots dat ik mijn hart ben blijven volgen.

Mijn moeder heeft me voor mijn vertrek het boek ‘De droom van de dolfijn’ cadeau gegeven, met daarin een door haar geschreven tekst:

20 september 2019

Lieve Silvano,

Blijf voor altijd je droom volgen.

Je bent een prachtmens.

Liefs, je ma (met twee hartjes).

De support die ik van haar ontvangen heb om gewoon mijn dromen te blijven volgen doet me goed. Ik kan me voorstellen dat het voor een moeder niet altijd even gemakkelijk is om haar zoon telkens weer te zien vertrekken, maar mijn moeder weet dat dit is wat ik ten diepste wil en daarom kan ze er vrede mee hebben. Het voert me mee naar herinneringen aan mensen die anders reageerden op mijn dromen, en naar het besef dat dat eigenlijk ook prima is. Niet iedereen zal me begrijpen, niet iedereen hoeft me (direct) te begrijpen, zolang ik mezelf maar begrijp. Het liefst heb ik natuurlijk dat iedereen toejuicht wat ik doe, maar misschien is dat wel niet de bedoeling. Heeft hun mening de functie mij te leren volledig op mezelf te blijven vertrouwen en zijn het juist ook mijn gave en kracht om dat met anderen te delen. Op die manier kan ik anderen ondersteunen om ook in hun kracht te gaan staan, hun hart te volgen en leren keuzes te maken vanuit hun intuïtie.

Aan het einde van de rit, als ik op mijn sterfbed lig, kan ik terugkijken op een leven waarin ik optimaal heb geleefd, heb gedaan wat mijn hart me ingaf, geleerd heb van de keuzes die minder goed uitpakten, om het vervolgens in nieuwe situaties anders aan te pakken. Maar bovenal heb ik genoten van de rit die leven heet.

Het is tevens een mooie afsluiter van dit tweede boek, want in het volgende deel ga ik in op het nemen van de volledige verantwoordelijkheid, zodat ik met meer vrede, vertrouwen en vrijheid door het leven kan gaan. Ook dan beleef ik ultieme ervaringen, maar word ik tevens geconfronteerd met inzichten, pijnpunten uit het verleden en onbewuste gedrags- en gedachtepatronen.

Het is een boek dat gaat over het jaar 2020, dat niet alleen in het teken van de coronapandemie staat, maar ook in dat van vrijheid. Juist die twee samen maken het een interessante reis, waarin keuzes elkaar in rap tempo opvolgen en waar ik volledig op mezelf mag vertrouwen. Ondanks dat mijn omgeving me niet altijd begrijpt, begrijp ik mezelf uiteindelijk beter dan ooit tevoren. In een jaar waarin onze bewegingsvrijheid door de coronapandemie beperkt is, kom ik erachter dat het beleven van een dieper gevoel van vrijheid alleen diep vanbinnen in onszelf mogelijk is. Gedurende dit proces leer ik meer te vertrouwen op de stem van mijn intuïtie, wat tegelijkertijd vele uitdagingen met zich meebrengt.

Ik heb zin om van start te gaan met het derde deel. Misschien ontmoeten we elkaar daar weer. En zo niet, dan wens ik je al het geluk van de wereld toe. Dat al je dromen mogen uitkomen!

OneLove!





Innerlijke reis

Tijdens de innerlijke reis

Is het nemen van de eigen verantwoordelijkheid de enige eis

Tijdens de innerlijke reis

Is het veelal licht of donker, en tussendoor ook grijs

Tijdens de innerlijke reis

Maak ik mezelf steeds minder leugens wijs

Tijdens de innerlijke reis

Is het avontuur soms een eenzame rondreis

Tijdens de innerlijke reis

Gebeurt het af en toe dat ik kapseis

Tijdens de innerlijke reis

Is het noodzakelijk dat ik mezelf in de broek hijs

Tijdens de innerlijke reis

Is het leven zelf mijn enige bewijs

Tijdens de innerlijke reis

Ben ik veelvuldig op doorreis

Tijdens de innerlijke reis

Is het onbekend waarnaartoe ik afreis

Tijdens de innerlijke reis

Word ik na diepe dalen beloond met de hoofdprijs

Tijdens de innerlijke reis

Is het zaak dat ik de opties die niet bij mijn hart aansluiten, afwijs

Silvano Miskotte 2021





Keuzes maken en rust nemen om dromen te beleven

Het is gemakkelijk om nu te zeggen wat jij volgens mij moet doen, althans, zo gaat het veelal in het leven. We hebben over alles en iedereen een mening, maar als het om keuzes maken in onze eigen levens gaat is het ineens een ander verhaal. Dan ervaar je de onrust, de angsten, de tegendraadse gedachten waarin de voors en tegens naar voren komen en ga zo maar door. Vanuit onze gedachten willen we van tevoren het liefst honderd procent zeker weten dat een keus ook de juiste zal zijn. Maar hoe weten we nou wanneer we de juiste keuze maken? Helemaal zeker weten doen we dat niet. Wat mij geholpen heeft is om te luisteren naar mijn eigen lichaam. Geeft het me de nodige rust als ik aan het resultaat van de keus denk? Geeft die baan, die persoon of die hobby mij nog de nodige positieve energie of merk ik dat mijn energie en gemoedstoestand minder worden?

Het allermoeilijkste bij het maken van zo’n keus? Is mijns inzien dat je compleet eerlijk durft te zijn met jezelf. Het maken van een keus met betrekking tot een grote omslag in het leven is sowieso eng. Je leven staat op het punt om door een beslissing (volledig) een andere kant op te gaan. Het is een onbekende weg, en dat kan beangstigend zijn.

Maar wat nou als je de keus niet maakt? Wat als je op je sterfbed ligt, terugkijkt op je leven en beseft dat je die knoop niet hebt doorgehakt? Wat voor antwoord komt er dan naar boven?

Ben jij eraan toe om in je eigen kracht te staan en daarmee je eigen held te zijn? Bekijk dan de website voor de coaching die ik aanbied: 
  
    Innerlijke reis
    
  




  

“Everybody is a genius, But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live it’s whole life thinking it is stupid” -Albert Einstein-
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Hero

Iedereen is een held en iedereen is dat op zijn of haar eigen manier. Elke persoon beschikt over unieke kwaliteiten die aan het grotere geheel kunnen bijdragen. We dragen allemaal een vuurtje in ons en op het moment dat we onze passie volgen en onze kwaliteiten maximaal benutten staat dat vuur aan! Je wordt gelukkig van datgene wat je doet en ondanks dat er zich ook moeilijkheden zullen voordoen, weet je waar je het allemaal voor doet. Dus die momenten neem je voor lief en zie je als leermomenten. In het leven heb je de keus om je passie te volgen. Dat kan van alles zijn, of dat nou autoverkoper, advocaat, reiziger of timmerman is, het is allemaal prima. Wat is datgene wat jou blij maakt? Hoe meer je daarmee bezig bent, hoe gelukkiger jij in het leven staat, en dat komt weer ten goede aan de mensen om jou heen. Op het moment dat je vanuit de verbinding met je hart en een gezonde mindset leeft is dat gevoel delen met anderen het enige dat je wilt, zodat meer mensen dat gevoel kunnen ervaren. Tegelijkertijd is het volledig in je eigen kracht gaan staan een uitdaging op zich, omdat het de nodige (onbewuste) weerstand in je omgeving kan oproepen. Er kan van alles getriggerd worden bij mensen die niet vanuit de verbinding met zichzelf leven. Vanuit mijn optiek is dat terug te zien in de huidige maatschappij, waarin er veel oordelen, jaloezie, onnodige drama’s en angst aanwezig zijn. Het vraagt moed, compassie en vergevingsgezindheid, zowel naar jezelf als naar de ander, om volledig in je eigen kracht te gaan staan en vanuit een innerlijk gevoel van vrijheid 